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EYÜP'TE YAZLIK SİNEMA 


Bir kış sabahının huzur veren sessizliği... Evimin balkonundayım, hava buz gibi, üşüyorum ama soğuk havayı seviyorum. Manzaraya dalıyorum, gökyüzünde dans edercesine akıp giden bulutlar, çamların nazlı nazlı salınışı, yağan yağmur damlalarının mücevher gibi dallar- da parlaması... Karşı kıyıdan, arkasında beyaz köpükler bırakarak geçen bir vapur. Eşsiz bir görüntü. Bu görüntüleri film karelerinde düşlüyorum. 

Gözlerimi kapatıyorum, peşpeşe görüntüler... Yaşamımdan, hayal dünyamdan... 

Çocuk belleğimde kalan bir görüntü; ışıklar içinde bir kadın, saçları uzun, eteklerini toplamış, suyun içinde bir şeyler topluyor. 7 yaşındayım bu büyülü perdeyi gördüğümde... Bir akşam komşular başka çocuklarla beraber beni de alıyorlar, yanımızdaki evin damına çıkıyoruz. O yükseklikten yakınımızdaki yazlık sinemanın perdesi görünüyor. Ne olduğunu tam algılayamadan çocuk şaşkınlığıyla izliyorum. 
Perdeden gelen ışık çoğalarak beni içine çekiyor, üstüme ışıklar yağıyor. Gözümü bile kırpmadan ışıklar içindeki kadını soluksuz seyrediyorum. O kadın sanki bana bakıyor ve göz kırpıyor. 

Bu büyülü anı yaşayan, 7 yaşındaki kız çocuğu büyüyünce bir film yıldızı olacağını bilmiyordu. Sinema aşk okunu o gece fırlatmıştı, sinemayla tanıştığı o ilk akşamı bir daha hiç unutmayacaktı. 

Yıllar sonra öğreniyorum o filmin adı Acı Pirinç'miş, o güzel kadın da İtalyan sinemasının emsalsiz yıldızı Silvana Mangano... 


Okul yıllarım 

Sessiz, çok uysal bir çocuğum, ilkokula yeni başlamışım. Eyüp'te oturuyoruz. Babamın polis maaşına katkıda bulunmak için annem de çalışmak istiyor ve iş buluyor. Babam da vazifesi gereği devamlı karakolda, okul dönüşlerimde evde hep yalnız kalıyorum. Derslerimle il- 


gilenecek, o yaşta yeteneklerimi fark edip hayatıma yön verecek, beni hayata hazırlayacak kimse yok çevremde. 

Annemin bana aşırı tutkulu bir sevgisi var ama o da çalıştığı için vakit ayıramıyor. Evde yalnızken kendime özel bir dünya yaratıyorum. 
Sevgi arayan, sevilmek isteyen, şefkat bekleyen, saçının okşanmasına ihtiyaç duyan, kendi haline bırakılmış bir çocuğum. Yine de okulda dikkat çekip yeteneklerimi bilinçli-bilinçsiz ortaya koyabiliyorum. 
Eyüp İlkokulu'nda 1. sınıfta okurken Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında meydandaki parkta yapılan törende şiir okumak için ben seçiliyorum. Elime tutuşturulan uzun bir şiir... Hiç teklemeden çocuk kalbimin bütün sevgisi ve heyecanıyla okuyorum. Müzik derslerinde öğretmen beni kaldırıp şarkı söyletiyor. Nereden nasıl öğrendiğimi hatırlayamadığım bir çocuk şarkısını müzik derslerinde sınıftaki tahtanın önüne geçip, gayet rahat söylüyorum. “Renk renk tül ipek o kanatlar / İlkbaharın gülü yapraklar / Solmuş ne yazık ölecekler / Mahzun kelebekler...” Şarkıyı kendi kendime içimden gelen hareketlerle söylüyor, kanat çırpar gibi yapıp kelebek olmaya çalışıyorum. 
5. sınıfı bitirdiğim yıl okulda yapılan müsamerede, oyuncu olarak ormanda yamyamların eline düşmüş bir genç kızı oynuyorum. Yamyamlar beni itekleyerek yürütüyor; korkarak, sendeleyerek aralarında 


7 yaşında Eyüp parkında Cumhuriyet 
Bayramı töreninde şiir okuyorum. 


yürüyorum. Üstümde siyah bir tayyör... Saçımı balerin topuzu yapan annem tepemde topladığı topuzun etrafına inci dolamış. Bu gösteride de çok beğeniliyorum. Daha sonra ortaokula başladığımda resim derslerinde de çok başarılı oluyorum, yaptığım resimleri okulun duvarlarına asıyorlar. Her yıl okul korosuna seçiliyorum. Evde kız arkadaşlarımla oynarken pencerelerdeki perdeleri üstümüze sarıyor, elimize mikrofon gibi herhangi bir şey alıp şarkılar söylüyoruz. Resme, müziğe, dansa karşı dayanılmaz ilgi duyuyorum. 


İlk hayal kırıklığım 

Annem çalışmaya giderken bazı günler bana şeker alıyor. Yine bir sabah çok sevdiğim badem şekerini kâğıt külah içinde elime tutuşturup gidiyor. Evin merdivenlerine oturmuş, tam içinden bir tane alıp yiyecekken arkadaşlık ettiğim komşu kızı geliyor. Henüz bir tane bile yememişken, külahı ona uzatıp içinden birkaç şeker almasını bekliyorum. Elimden külahı kaptığı gibi koşarak kaçıyor. Büyük bir hayal kırıklığı içinde kalakalıyorum. Arkadaşımın neden böyle bir şey yaptığını anlayamıyorum. 


Babamın (önde entarili) ailesi. Büyükbabam, babaannem, halam ve amcalarım. 
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Babam 
Halit Şoray 


Annem 
Meliha Sav 


Babamın babası Murat Şoray. Annemin babası Şükrü Sav. 


7 yaşında yaşadığım bu hayal kırıklığı bende öyle derin bir iz bırakıyor ki, aradan yıllar geçiyor, ben o ânı unutamıyorum. Hâlâ anlayabilmiş değilim; niye insanlar bir başkasının canını yakar? 


Fatihte bir Osmanlı sokağı 

Annem zaman zaman beni dedemle anneannemin evine bırakıyor, bir süre onlarda kalıyorum. Dedem Şükrü Sav, Selanik göçmeni; pos bıyıklı, çakır gözlü, boylu poslu, çok yakışıklıydı. Anneannem geleneksel ev kadını; itaatkar, sessiz, başında daima siyah örtüsü olan, güzel, temiz yüzlü bir kadındı. 

Evleri Fatihte Mehmet Dede sokağındaydı. Aynı isimde camii, ha- 


mamı, yatırı da olan bir külliye... Osmanlı mimarisi ahşap bir bina, camları kafesli cumbalı bir ev. Kafesin arkasından sokağı seyretmek bana çok eğlenceli gelirdi. 

Annem arada bir külliyenin hamamına götürürdü beni. Hamamda tas- la, suyla oynamaya bayılırdım. Demir parmaklıklarla çevrili Mehmet Dede yatırının önünden geçerken korkuya benzer bir ürperti duyardım. 
Dedem Rumeli'den İstanbul'a gelince Samatya'da bir meyhane açmış, daha sonra kapatıp bir fabrikada çalışmaya başlamış. Dedem beni çok seviyordu, ben de dedeme hayrandım. Çok çapkın, neşeli, ehlikeyf biriydi. Her gece alçak bir sehpanın üstüne konmuş büyük gümüş bir tepside rakısı, mezesi hazırlanırdı. O da minderlere kurulur, beni de yanına oturtur, keyif yapardı. Büfenin içine yerleştirilmiş pikaba 10 tane plağı üst üste koyardı, bir şarkı bitince plak düşer diğer şarkı çalardı. Ben de dedemin dizinin dibinde plakların tek tek düşmesini seyrederdim. Dedem o dönemin Klasik Türk Müziği şarkılarını dinlerdi. Hamiyet Yücesesten “Bakmıyor çeşmi siyah feryade / Yetiş ey gamze yetiş imdade...” 
Ve diğer şarkıcılar, gazeller... Bu şarkıları 8-9 yaşlarındayken duya duya çocuk beynime kaydolmuş. Eski şarkıların hepsini biliyor olmam bu yüzden herhalde. Dedem şarkıları dinlerken yanındaki nargileden arada sırada bir nefes çektiğinde nargilede hava kabarcıkları oluşup yok oluyordu, ben de o kabarcıkları seyrederek eğleniyordum. Dedemlerde kalmayı seviyordum; orası benim ikinci evimdi. 

Babam görevi gereği karakol değiştirdikçe biz de ev değiştiriyoruz. 
Fatih'te Vatan Caddesi'ne yakın bir evde kiradayız. 12-13 yaşlarındayım. Bir gün evin bahçesine komşu kadınlar toplanmış fal baktırıyorlar; beni de çağırdılar. Falcı kadın avucuma baktı ve bana “Sen yıldız yıldız olup gökyüzünde parlayacaksın” dedi. Çocuk belleğimde kalan bu sözleri zaman zaman hatırlarım. 

O aralar annem hamile ve bir kız kardeşim oluyor. Nazan'ı oyuncak bebekle oynuyormuş gibi uyutuyor, mamasını veriyorum. 

Annemin sesi çok güzeldi. Gençliğinde “Makber”i söylerken yan odadan dedem “Yine gramofonu mu açtınız” diye seslenirmiş. Annem zaman zaman da Rumeli türküleri söylerdi; “Dağlar dağlar, viran dağlar / Yüzüm güler kalbim ağlar”... “Alişimin kaşları kara...” 
Ne zaman bir Rumeli türküsü duysam, içimde bir sızı annemi ve çocukluğumu hatırlarım. 


ll 


le 


Spor dersinde okul arkadaşımla... 


Kendimi farkediyorum 

Annem babam geçinemiyor ve ayrılıyorlar. Annem beni ve kardeşimi yanına alıyor, Karagümrük’te kiralık bir eve taşınıyoruz. Ama ben Fatih Kız Lisesi'nde okuyorum. Okulum Fatih, Çarşamba'da dedemin evine daha yakın. Annem çalıştığı için bütün bir hafta dedemlerde kalıyorum, haftasonları anneme gidiyorum. Ayrıldıktan sonra babam bizi hiç aramıyor, hiçbir yardımı yok. Annem bana ve kız kardeşim Nazan'a bakmak için çalışmak zorunda. Aksaray'da bir iplik atölyesinde iş buluyor. Ev kirası, iki kızının bakımı, okul masrafım... 
Çalıştığı işten aldığı para yazık ki bu harcamalara yetmiyor. 

13-14 yaşlarındayım. Zihinsel, ruhsal, fiziksel gelişme dönemim... 
Yaşımdan büyük gösteriyorum. Ergenlikten genç kızlığa geçtiğim yıllar... Çevremde beğeni dolu bakışlardan güzel olduğumu algılama- ya başlıyorum, kendimi farkediyorum. Okula gidip gelirken yolda arkamdan ıslık çalanlar, eve kadar takip eden gençler oluyor. Çok kapalı bir çevre... Okula gidiş gelişimin dışında sokağa çıkmama izin vermiyorlar. Hayatla ilişkim çok sınırlı. 

Henüz aşkı tatmamışım ama yüreğimde anlam veremediğim dalgalanmalar, farklı duygular hissediyorum. Şiir defteri tutuyorum, her genç kız gibi hoşuma giden şiirleri yazdığım... 
Baki Süha Edipoğlu, Cahit Külebi, Faruk Nafiz Çamlıbel, Cahit Sıtkı Tarancı, Ümit Yaşar Oğuzcan, Ahmet Haşim, Yahya Kemal Beyatl, Yusuf Ziya Ortaç'tan şiirler... İlk sayfasına yazdığım şiir Annabel ee... Şiiri okudukça o dünyayı hayalimde yaşıyor, o deniz ülkesinde- ki kız ben oluyorum, hüzün dünyasında yüzüyorum. 
Arada bir Beyazıt Kütüphanesi'ne gitmeme izin veriyor dedem, derslerle ilgili kitap okumam için. Bir gece de yine dedemin izniyle, en yakın arkadaşımın babası, arkadaşımı ve beni tiyatroya götürüyor. 
Hayatımda ilk kez Saraçhane'deki Şehir Tiyatrosu'nda bir tiyatro oyunu izliyorum. 
Günlerim ev okul arasında geçiyor. Akşamları dedem üst köşesinde altı ok olan gazetesini (Cumhuriyet) okurken ben yan odada derslerime çalışıyorum. Çoğu zaman çalışır gibi yapıp, kitabın arasına koyduğum kâğıtlara resim çiziyorum. İçimden gelen bu arzu hâlâ devam ediyor. Resim yapmayı çok seviyorum... 

Bir arkadaşım baleye gidiyor, mahzun mahzun onun hazırlanışını ve coşkusunu izliyorum. Ben de baleye çok gitmek istiyorum ama bunu kimseye açamıyorum. 

Ev sahibine misafirliğe gittiğimiz bir gün, evlerindeki büyük kitaplık dikkatimi çekiyor. Rastgele bir kitap seçiyorum; ünlü Rus yazar Dostoyevski'nin “Ezilenler”i... Okuduğum ilk klasik roman. Tam anlamasam da bütün dikkatimle okuyup çok etkileniyorum. Daha sonraki yıllarda kitap okumak en büyük zevkim oluyor, birçok klasik alıyorum. 

Aile evinden ayrıldığımda bu kitaplar kardeşim Nazan'a kaldı; böylece Nazan da o kitaplarla buluşmanın, o kitapları okumanın tadını çıkardı. 


Muhterem Nur'u görüyorum 

Dedemlerde kaldığım bir gün akşamüstü pencereden dışarıyı seyrederken sokakta herkesin bir yere doğru koştuğunu görüyorum. Sokağın her zamanki sakin ve durgun yaşamına uymayan bir hareketlilik var. Ben de meraklanıyorum, onlarla gitmek istiyorum. Komşular dedemden izin alıp beni de götürüyorlar. Koca koca lambalarla gündüz gibi aydınlatılmış boş bir alana geliyoruz. İlk dikkatimi çeken çok güzel bir kadın yüzü, melek gibi bir çehre; gökyüzüne bakıyor, ışıklar içinde. Başkalarını daha sonra fark ediyorum; konuşmalar, koşuşmalar... Ne olduğunu tam anlayamıyorum. Film çekiliyormuş, o güzel kadın da Muhterem Nur'muş. Herkes imzalı resim alıyor, ben de sıraya girip resim istiyorum. 

Seyredenlerin arasında en önlerdeyim. Filmde çalışanların arada bana baktıklarını, birbirlerine beni gösterdiklerini görüyorum. İçlerinden biri yanıma geliyor, bana bir şeyler söylüyor. Ne söylediğini tam anlamıyorum ama tatlı bir heyecan ve hafif bir korku hissiyle eve koşup dedemlerin taht gibi yüksek yatağının üstüne atıyorum kendimi sırt üstü, elimde ayna, saçlarım dağılmış. Aynayı yüzüme bir yaklaştırıp bir yukarı kaldırıyorum. Heyecandan yanaklarım al al. Kaşımı, gözümü, dudaklarımı uzun uzun seyrediyorum. Yavaş yavaş kendimi farketmeye başlıyorum. 


O gün film çekilen yerden kaçmıştım ama bir yıl sonra kendi ayağım- la o setlere gidecektim. Sinemanın görünmez gizli gücü beni yavaş yavaş kendine mi çekiyordu? 


“Türkan Şoray'ı ilk kez Ateşten Damla'nın setinde tanıdım. 
Fatih'te bir yangın sahnesi çekiyorduk. Kenan Artun başroldeydi. Bir yığın izleyici toplanmıştı çevremizde. Aralarından bir kız yaklaştı yanımıza. Okul önlüklüydü. 14-15 yaşlarındaydı. Kenan'dan imzalı resim istedi. İşte o kız Türkan Şoray'dı.” 

(Memduh Ün, Memduh Ün Filmlerini Anlatıyor) 


Günler sonra Fatih'te Akdeniz Caddesi'ndeki yazlık sinemada ilk kez baştan sona bir Türk filmi izliyorum; filmin adı Yangın Var. Işıklar sönüyor seyirciler kımıldamadan pür dikkat gözünü perdeye dikmiş. 
Film başlıyor, bir süre sonra herkes aynı anda ağlıyor, gülüyor, tepki veriyor. Bir tören gibi adeta. Ben de diğer seyirciler gibi başka bir dünyadayım, perdede yaşanan hayata, drama kendimi kaptırmışım, gözümden yaşlar süzülüyor. Eve dönene kadar ağlıyorum. 

Ertesi gün okulda da kız arkadaşlar seyrettikleri başka bir filmden bahsediyorlar; “Ahh! Göksel Arsoy'la Belgin Doruk nasıl bakışıyorlar, nasıl öpüşüyorlar...” Sürekli sinemayla ilgili konuşmalar duyuyorum ve sinema iyiden iyiye ilgimi çekmeye başlıyor. 

Sinema oyuncularını tanımaya, resimlerini biriktirmeye başlıyorum artık. James Dean'i çok beğeniyor, bir de Clark Gable'a bayılıyorum. 


Karagümrük'te Emel Yıldız'ın evi 

Haftasonları, annemin dedemlere ve bana yakın olsun diye Karagümrükte kiraladığı eve gidiyor, annem ve kardeşim Nazan'la hasret gideriyorum. Evin sahibi, yaşlı annesiyle beraber oturan o dönemin şöhretli sinema oyuncusu Emel Yıldız. 

Bazen rastlantılar insanın hayatını değiştirebiliyor. Annem başka bir eve de taşınabilirdi ama beni sinema dünyasına çekecek o görünmez güç devreye girmişti bir kere. Bunun kader olduğuna inanıyorum. 
Arasıra üst katta oturan evsahibi Emel Yıldız'a gidiyorum. Beni çok seviyor, ben de onu abla gibi seviyorum. Ona imreniyorum; naylon 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çorap giyişini, makyaj yapışını hayranlıkla seyrediyorum... Genç, çok güzel, alımlı ve şöhretli. Her gün Beyoğlu'na gidiyor. Bana görmediğim ama dinlerken merak ettiğim bir dünyayı anlatıyor. 

Yeni bir filme başlayacağı o gün, beni de sete götürmek için annemden izin alıyor. Heyecanla Emel Yıldız'ın elini tutarak evden çıktığımda, attığım adımlar artık beni sinema dünyasına götüren adımlardı... 


İlk teklif: Hayatımın dönüm noktası 

O gün Emel Yıldız'ın beni götürdüğü filmin setinde ne olup bittiğini bilmeden bir kenarda oturmuş şaşkınlıkla etrafı seyrediyorum. Koşuşan insanlar, koca koca lambalar, yerlerde uzun uzun kablolar. Ve arada bir bana bakan birkaç kişi. 

Ertesi gün annemi sokak kapısında hiç tanımadığım iki üç erkekle konuşurken görüyorum. Benden bahsedildiğini duyuyorum ve heyecanlanıyorum. Filmde oynamam için teklifte bulunuyorlar anneme. Konuşmalar uzuyor, annem itiraz ediyor. Kendimi göstermeden evin giriş katındaki merdivenlerde merak ve heyecanla konuşulanları dinliyor, annemin vereceği cevabı bekliyorum. Annem hemen karar veremiyor. Evet derse evimize ayrı bir para daha girecek, çektiğimiz sıkıntılar bitecek, rahatlayacağız. Bir taraftan da okulum var. Dahası öğretmen olmak için yatılı okula gönderilecektim, bu önceden alınmış bir karardı. 

Geleceğim, annemin ağzından çıkacak bir lafa bağlı. Annem bir iki gün düşündükten sonra, çok istemese de filmcilere evet diyor. Bu evet, kaderimi ve bütün hayatımı değiştirecek olan dönüm noktası oluyor. 


SİNEMAYA İLK ADIM 


Annemin bu kararından sonra ne heyecan duyuyorum, ne üzülüyorum, ne de seviniyorum... Kafamda kocaman bir soru işareti. Öğrenciyim, film yıldızı mı olacağım? İstiyor muyum, bilmiyorum. Bu ruh halim sete gidene kadar sürüyor. 


İlk filmimin yönetmeni Türker İnanoğlu 

Filmin adı Köyde Bir Kız Sevdim. Yönetmeni de bugüne dek sinema dünyasına kendini adamış, çok önemli bir sinema adamı, Türker İnanoğlu. Köyde Bir Kız Sevdim, onun da ilk yönetmenliği. Türker İnanoğlu'nun benim hayatımda çok özel, çok önemli bir yeri vardır. 
Hayatımı değiştiren kişi Emel Yıldız'dı, Türker İnanoğlu da bana sinemanın yolunu açtı. Minnetim sonsuz... 


“Emel Yıldız sete çok güzel bir genç kızla birlikte geldi. 15- 
16 yaşında bir genç kız. Kara gözlüydü, üzerinde yeşil bir 
manto vardı. Bir kenara oturdu etrafına bakınarak. İnsanın yüreğinin içine dalan bakışları vardı. Müthiş güzeldi. O ana kadar sinemaya böyle bir güzel gelmemişti. 
(o...) 
Biraz ışık ve kamera acemiliği çekti ama oyun acemiliği çekmedi. Ne söylesek yapıyordu. Kameranın önünde nerede duracağını, nereden ışık alacağını, bir tokat yeme sahnesinde başını nasıl sola düşüreceğini acemiliğine rağmen anında öğrendi.” 

(Giovanni Scagnomillo, Bay Sinema: Türker İnanoğlu) 


İlk filmimin ilk çekim günü 
Köyde Bir Kız Sevdim filminin ilk çalışma günü Mualla Sürer'in evinde yapılıyor. Kameranın önündeyim, etrafımda yabancı yüzler... 
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İlk filmim, Köyde Bir Kız Sevdim (1960). 


Gözleri üstümde, sürekli yüzüme bakmalarından tedirgin oluyorum. 
Sonra anlıyorum ki, yüzümdeki ışığa bakıyorlarmış. Filmin diğer oyuncuları; Baki Tamer, Salih Tozan, Erol Taş, Asım Nipton, Mualla Sürer. Onların ilgiyle, sevgiyle bakan gözlerini görüyorum. Oyunculuk nedir bilmiyorum, yönetmen bana “şunu yap, bunu yap” diyor, içimden nasıl geliyorsa öyle yapıyorum. Sette bulunan tecrübeli oyuncular beni yetenekli buluyorlar ve hakkımda çok güzel şeyler söylüyorlar. Sete hemen uyum sağlamama şaşırıyorlar. Yaptığım işin ne 


kadar önemli olduğunun farkında değilim; hiçbir sorumluluk hissetmiyorum. Başarılı veya başarısız olmak gibi hiçbir endişem, korkum, hırsım, hedefim yok. Bu yüzden kameranın önünde hiç heyecanlanmadan, rahat, içgüdüsel yeteneğimle, rolümü canlandırıyorum. Rol yapmıyorum, o gün kamera önünde benden yapmamı istedikleri, benim için sanki gündelik yaşamda yaşadıklarım gibi geliyor. 

Benimle sete gelen annem heyecandan sete giremeyip kapının dışında bekliyor. Daha sonra annem yaşadığı o günü yakınlarımıza coşku içinde anlatıyordu: “Kalbim duracak gibiydi, tırnaklarımı elime geçirmişim. Yönetmen kamera, stop dedikçe bayılacak gibi oluyordum. 
Sanki Türkan değil de ben sınav veriyordum. Sette bulunan Salih Tozan, Ahmet Tarık Tekçe, Erol Taş gözlerini Türkan'dan ayıramıyorlardı. Heyecan içinde ne diyeceklerini bekliyordum. “Şahane, güzel bir kız, yetenekli de? dediklerini duyunca rahat bir soluk aldım.” 
Dönemin sinema dergilerinden birinde Köyde Bir Kız Sevdim filmi için yazılan eleştiride, “Kötü makyajına rağmen Türkan Şoray ve Salih Tozan bu filmin tek kurtarıcılarından” sözleri yer alıyordu. 
Yeşilçam farklı bir yaşamdı benim için. Önceleri sinema dünyasında yeni tanıdıklarımı yadırgayıp alışamıyorum. Kimseye sokulamıyor, çekingen ve ürkek davranıyorum. Zaman içinde oyunculuğa alışıyorum, beraber çalıştığım tecrübeli oyunculardan ve yönetmenlerden öğrendiklerimle kendimi geliştirmeye çalışıyorum. 


Öğrencilikten oyunculuğa 

Filmin çekimleri uzun sürüyor. Bu arada okula gidemiyorum, öğretmenlerimden eve haberler gelmeye başlıyor. Özellikle çok sevdiğim matematik hocam Dürrüşehvar Hanım okula devam etmem için çok çaba sarfediyor ama devamsızlıktan okuldan ayrılmak zorunda kalıyorum. Okul hayatım bitiyor. Çok üzülüyorum, günlerce ağlıyorum. 
Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok seviyorum, okulumu özlüyorum. 
Beni avutan tek düşünce ve umut liseyi dışardan sınavlara girerek bitirmek! Dedem de küsüyor bana ve anneme. Torunu Türkan'ın artist olmasını bir türlü yediremiyor kendisine. 

Huzursuz, tedirgin günler geçiriyorum, boşlukta hissediyorum kendimi. Daha 20-30 gün önce öğrenciyken birden sinema oyuncusu oluyorum. 
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Tamamen benim irademin dışında gelişiyor her şey. Hiç beklemediğim olayların hızlanarak akışıyla bambaşka bir yaşam başlıyor. Ben de bu yaşama teslimiyetle uyuyorum. 


Şoray soyadı. 

Bir akşam, evimizin kapısı hızlı hızlı çalınıyordu. Gelen küçük amcam Rıdvan Şoray, film çevirdiğimi duymuş, öfkelenmiş. Elini masaya vurarak “Şoray soyadını kullanmayacaksınız!” diye anneme tepkisini gösterdi. 

Bu amcamı çok severdim. Çok babacan, çok sevecendi. 7 yaşıma kadar aynı evde oturmuştuk. Eyüp'te Defterdar mahallesi, Kralkızı mevkiinde 3 katlı ahşap bir konaktı. Rıdvan amcamın dört çocuğu vardı, onlarla birlikte evin altını üstüne getiriyorduk. O evde kalabalık aile ortamında çok mutlu bir çocuktum. Bir katta öğretmen halam Nadire Varlı. “Siyasal Bilgilere gidecek benim kızım” diye saçımı okşardı. Bir katta da öfkeyle o akşam evimize gelen amcam Rıdvan Şoray. Cumhuriyet Halk Partisi Eyüp gençlik kollarında görevliydi. 
En alt katı da annemle babama ayırmışlardı, biz oturuyorduk. 

Bir gün Nadire Halamın katında, odasındaki masa lambasının cam fanusunu çıkardım, şapka gibi başıma koymak istedim, ama elimden kaydı ve düşüp paramparça oldu. Galiba antikaydı. Kızacak diye çok korktum ama halam hiçbir şey söylemedi. Zaman zaman halamı şapkalı gördüğüm için ona özenmiştim herhalde. Çocukluk işte! Beni hep Nadire halama benzetirler. Maalesef o konaktan ayrıldıktan sonra onu bir daha hiç görmedim. 

Benim sinema oyuncusu olacağımı hiç düşünmemişlerdi, amcalarım okumamı istiyorlardı. Tepkileri bundandı sanıyorum. Sinema oyuncusu olmanın, bir genç kızı ve ailesini az da olsa dile düşüreceği, dedikodu konusu yapılacağı ihtimali de vardı bu öfkenin içinde. Kendi dünyaları içinde yaşayan bir muhitin insanlarıydık... 

Babamın ailevi bir sebepten ailesiyle arası açıldı ve o evden ayrılıp yine Eyüp'te kiralık başka bir eve geçtik. O günden sonra da mutlu çocukluğum bitti. 

Amcam evden gittikten sonra sabaha kadar heyecanla kendime süslü bir isim ve soyadı bulmaya çalışıyorum; Alev, Işık, Çiçek gibi isimler; Gökkuşağı, Dolunay gibi bir soyadı... 


Ama ertesi sabah annem şirketi aradığında afişlerin çoktan basıldığını öğreniyoruz ve böylece adım Türkan Şoray olarak kalıyor. İyi ki de öyle oluyor; adımı, soyadımı çok seviyorum. 

Diğer amcam Emniyet Amiri Adil Şoray görevi gereği daha çok Anadolu'daydı. Onun görev yaptığı şehirde film çevirdiğimde bile beni aramadı. 7 yaşımda büyükbabamın evinden ayrıldığımdan itibaren görmemiştim. Yıllar sonra Rıdvan amcamın torununun sünnet dügününe gittim. Salona girdiğim andan itibaren davetlilerin sevgi ve coşku dolu alkışlarıyla sünnet yatağına doğru yürürken, yatağın yanında duran Adil Amca'yı gördüm, hemen tanıdım. Tam da gözlerinin içine diktim gözlerimi, alkışlar devam ediyordu. Yıllar sonra da olsa amcamın bakışlarında benimle gururlandığını gördüm, hissettim ve çok mutlu oldum. Yanına gittiğimde hasretle birbirimize sarıldık. 
Baba tarafım Çerkez kökenli, Kabardey boyundan... Kuzey Kafkasya'da Şoroğulları olarak anılırlarmış, Anadolu'ya gelince Şoray soyadını almışlar. Büyükbabam milli mücadele yıllarında Eyüp karargâhında yüzbaşıymış. Kılıcı bende, saklıyorum. Büyükbabamın annesinin adı Gayahan'mış. Çok güzel bir isim. 


Kendimi ilk kez perdede izliyorum 

Çevirdiğim ilk filmimi yönetmen ve yapımcıyla birlikte bir film stüdyosunda izliyoruz. Annem heyecanlı, bense gayet sakinim ama yüzüm perdede belirince o an ürperiyorum, nefes almadan kendime bakıyorum, gözgöze geliyorum kendimle. O benim! İnanılır gibi değil. Utanıyorum ama bir taraftan da perdede kendimi görmek çok hoşuma gidiyor. Açıkçası beğeniyorum da kendimi... Ama pek çok kişinin de beni sinemalarda seyredeceğini düşünüp tedirgin oluyorum. Beğenecekler mi beni? Bu arada anneme bakıyorum, hayran hayran perdedeki kızını seyrediyor. Mutlu, duygulu bir anne... 


Zor günler 

Hayatımın değişmesine neden olan Emel Yıldız'ın evinden yine aynı semtte başka bir eve taşınıyoruz ama dostluğumuz yıllarca sürüyor, ona duyduğum abla sevgim artarak devam ediyor. Annem beni Beyoğlu'na, film setlerine, herhangi bir yere yalnız göndermiyor. Bir genç kız için dış dünyanın tuzaklarla dolu olduğu endişesiyle her yerde, hep 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Sinemada ilk yıllar... 
Makyaj yapmaya başlıyorum. 


yanımda olmak istiyor, haklı olarak... Bu yüzden de işinden ayrılıyor. 
İlk filmin üstünden günler geçiyor, başka bir film teklifi gelmiyor. O filmden aldığımız para da bitmiş. Maddi olarak sıkıntıya düşüyoruz, zor günler yaşıyoruz. Babam da bizi unutmuş. Hiç arayıp, sormuyor. 
Dedem artist olduğumu duyduğundan beri anneme çok kızıyor, bize dargın, yüzümüze bakmıyor. Annem iki kızıyla çaresiz ortada kalmış durumda. Bu arada bir iki film görüşmesi için çağrılıyorum. Umutlanıyoruz... Umut insanı yaşama bağlayan en temel duygulardan biri; biz de umutla bekliyoruz ama sonuç hayal kırıklığı oluyor. İleriye dönük yaşamımız için her şey belirsiz... 

Ben acemice makyaj yapıp, süsleniyorum. Kirpiklerime bol bol rimel sürüyorum. Her gördüğüm aynada kendime bakıyorum; sokağa çıktığımda herkes de bana bakıyor gibi hissediyorum. Her gün annemle Beyoğlu'na çıkıyoruz. Film yazıhanelerinde beklerken duvarlara asılı 


Annem setlerde beni yalnız bırakmıyordu. 


film afişlerini seyrediyor, bu afişlerde kendimi hayal etmeye başlıyorum. İçimde karmaşık duygular, korkuyla karışık tatlı bir heyecan. 
Ne olduğunu tam çözemediğim bir arzu, bilmediğim ama yaşamayı istediğim bu dünya, nasıl bir dünya? Acaba bu dünyada beni neler bekliyor? Bilinmezlik daha bir çekici geliyor. Yazıhaneye gelip giden sinemacılar beni görünce ilgileniyorlar, iltifatlar ediyorlar. Önceleri hissetmediğim bir duygu yavaş yavaş beni etkilemeye başlıyor; kendimi ispat etmek, tanınmak, dikkat çekmek! Şöhret olmayı hayal etmeye başlıyorum... 


Bana biçilen roller 

Sinemaya hangi rollerle başlarsanız, öyle sunulduğunuz için seyirci öyle algılıyor ve bu algı devam ediyor. İlk film çevireceklere, dış görünüşleri, davranışları neyi çağrıştıyorsa ona göre roller veriliyor. Düzgün bir fiziğe sahip olmak avantaj oluyor. Tüm bu özellikler oyuncu kimliğini belirliyor ve böylece yeni oyuncuya bir rol biçiliyor; komedi oyuncusu, dram oyuncusu gibi... Bana da yaşımdan ve fiziğimden, 


23 


mahcup ve utangaç tavrımdan dolayı masum veya muzip genç kız kimliği uygun görülüyor ve uzun sürecek bir sinema yolculuğuma bu rollerle başlıyorum. 


Annem hep yanımda 

Bir gün bir film şirketi; “Türkan Hanım'ı beğendik, Kardeş Uğruna isimli bir film yapacağız, oynar mı?” diye soruyor. İlk filmimden aldığım paranın üç mislini veriyorlar, heyecanlanıyorum. 

Filmi çekmek için İzmir'e gidiyoruz. Annem setlerde hiç yanımdan ayrılmıyor, bir dakika bile yalnız bırakmıyor. Zaten ben de bir yere gitmek için ayrılsa, “Ne olur beni yalnız bırakma” diye yalvarıyorum. 
Çekimler üst üste gelse annem kızıyor, “Yoruldu artık kızım, biraz dinlensin” diye çekip alıyor beni. 


Müzik dersleri 

Yeni bir film teklifi gelip gelmeyeceği belirsiz; uzun süre film teklifi gelmeyebilirdi. Bu arada yaşamımızı sürdürmemiz için çalışmam, para kazanmam gerekiyordu. Müzik dünyasında da şansımızı denemeye karar verip Şişli'de o yıllarda çok meşhur bir gece kulübü olan Çatıda müzik dersleri almaya başlıyorum. Fecri Ebcioğlu beni çalıştırıyor. Sesimi beğeniyor, Batı müziği tarzında söylememi istiyor. İlk öğrendiğim parça “Autumn Leaves”. 


“1961 yılındaydı galiba... Bir gün Türkan Hanım bana geldi. 
Yakınlarının kendisinin sesini beğendiklerini söyledi. “Ben şarkıcı olmak istiyorum? dedi. Sesini dinledim, baktım fena değil... 
Hatta o zaman piyasada olanların bir çoğundan da iyi. “Olabilirsin? dedim... Bir süre birlikte çalıştık. Sonra onu alıp İlham Gencer'e götürdüm. İlham da Türkan Hanım'a birkaç şarkı söyletti, sonra, “Kabiliyetiniz var mı yok mu onu bilemem, ama gerçekten güzel bir sesiniz var? dedi.” 

Fecri Ebcioğlu, Ses dergisi (1969) 


Bir gece kulübünde şarkı söyleyeceğim. Annem anlaşma imzalamak üzereyken, çalışmaya başlamadan iki gün önce Pesen Film'den Aşk Rüzgârı adlı bir filmde oynamam için yeni bir teklif geliyor. Şarkı 


e 
PIa 


Kardeş Uğruna (1961) 


söylemeyi de çok sevdiğim halde tercihimi sinemadan yana yapıyorum; ama aklım müzikte kalıyor. Şarkı söylemek insana güzel duygular yaşatıyor. Sinemayı seçmiş ve giderek sinemaya âşık olmama rağmen müzik sevgisi de hep içimde yaşıyor. 

Bu da hayatımın dönüm noktalarından biriydi... Annemle sinemaya değil müzik dünyasına karar verseydik; annem de o gün sözleşmeyi imzalamış olsaydı, ben gece kulübünde şarkı söylemeye başlayacaktım. Yani bu film teklifi iki gün önce değil de bir hafta sonra gelseydi, ben artık şarkıcı olduğum için sinema oyuncusu olamayacaktım. Hayatımın yönü bir kere daha değişmişti. 

Sinema aşk okunu değdirmişti bir defa; her rastlantı, her olay benim sinemada olmam için hazırlanmış bir vesileydi. 


Hayal edemediklerim gerçek oluyor 

Gelen film teklifine annem de ben de çok seviniyoruz. Pesen Film şirketinin yazıhanesine gidiyoruz, anlaşmayı yaşım küçük olduğu için yine annem imzalıyor. Başrolde dönemin en şöhretli, en sevilen starlarından Göksel Arsoy'un oynadığını öğreniyorum, inanamıyorum. Okuldayken arkadaşlarımdan hep ismini duyduğum Göksel Arsoy'la film çevireceğimi 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Aşk Rüzgârı (1960) 


hayal bile edemezdim. Arkadaşlarım duyunca hayatlarının şokunu yaşayacaklar diye düşündükçe garip, biraz da çocukça bir zevk alıyorum. 
Film duygusal bir komedi. Dört genç kız Göksel Arsoy'a âşık; Leyla Sayar, Sunay Uslu, Suna Pekuysal ve ben. Filmin çekimi başlıyor, bir kız lisesinde çalışıyoruz. Göksel Arsoy arabasıyla lisenin bahçesine girdiği an yüzlerce kız çığlıklarla adeta arabasını havaya kaldırıyorlar. Bir kenara çekilip ezilmekten kurtuluyorum. Genç kızların Göksel Arsoy'a gösterdikleri sevgiyi şaşkınlıkla izliyorum; şöhret olmak, tanınmak böyle birşey herhalde... 


Altın Çocuk 

Göksel Arsoy'a “Türk sinemasının altın çocuğu” denilir. Sinemamızda jönler hep esmer olurdu; Göksel Arsoy ise ilk sarışın jön, açık yeşil gözlü, sarı saçlı. Avrupai fiziğiyle kadın seyirciyi sinemaya çekti. Bizim beraber rol aldığımız filmler Aşk Rüzgârı, Kızgın Delikanlı, Ne Şeker Şey, Melekler Şahidimdir, Yılların Ardından, Kenarın Dilberi ve Billur Köşk. 


Rüzgârda dalgalanan kirpikler 

Aşk Rüzgârı'nın set ortamına hemen uyum sağlamıştım. Çekilen komedi sahnelerinde çok eğleniyordum. Filmin yönetmeni Nevzat Pesen bana çok iyi davranıyor, benimle çok ilgileniyordu. Ben de onu hiç uğraştırmıyor, çekim tekrarı yaptırmıyordum. Filmde oynayan diğer oyuncularla da sıcak bir arkadaşlık kurmuştum. Başrolü oynayan Leyla Sayar bana çok yakınlık gösterdi, bir iki kere evine davet etti. 
Çok güzeldi, onu hayranlıkla seyrediyordum. 

Bir sahnemiz var; Sunay Uslu, Suna Pekuysal ve ben elma yiyerek trenin penceresinden dışarıyı seyrediyorduk. Çekim başladı, tren hareket etti, bir ara gözüm yanımdaki kadın oyuncunun kirpiklerine takıldı ve orada kaldım! Upuzun kirpikleri rüzgârın ve hareketin etkisiyle adeta dalgalanıyordu. Niye benim bu kadar uzun kirpiklerim yok, diye üzülmüştüm içimden. Saf, makyajdan habersiz bir kızın duygularıydı bunlar. Daha makyaj yapmaya bile yeni başlayan bir genç kız olarak filmlerde yapılan makyajları bilmem imkânsızdı. 


Seyircimle ilk tanışma: “Bu kara kız” 

Aşk Rüzgârı filminin çekimleri bitti ve filmin gala günü geldi. Gala gecesi ilk kez seyirci ile birlikte filmi izleyeceğiz. 

Filmin galası Beyoğlu'nda Lüks Sineması'nda yapılıyor. Ben ilk kez böyle bir geceye katılıyorum ve seyircilerle birlikte kendimi perdede izliyorum. Filmin oyuncuları bir locada oturuyoruz. Benim göründügüm her sahnede seyirciler arasında bir konuşma dalgası yayılıyor; beni konuştuklarını hissediyor, heyecanlanıyorum. Filmi seyrettikçe perdedeki kendime üzülüyorum. Göksel Arsoytun üç sevgilisi var, ben terk edilen sevgiliyi oynuyorum. Seyirciler doğal gençliğim ve saflığımla beni seviyor olacaklar ki, finale doğru salonda müthiş bir gürültü kopuyor. Koltuklara vurarak tepki gösteriyor, adımı henüz bilmedikleri için “Bu kara kızla evlen, bu kara kızla evlen!” diye bagırıyorlar. Film bittiğinde şaşkınım, mutluyum, heyecanlıyım. Işıklar yandığında tüm seyirciler ayağa kalkmış bana bakıyor. Gözlerinde sevgi kıvılcımlarını görüyorum. O an içime, tüm hücrelerime bir sıcaklık yayılıyor, titriyorum, büyülü bir an... Bu, seyircilerimle ruhlarımızın buluşmasıydı... Yaşam boyu sürecek gönül bağımızı ilk kez orada hissediyorum. 
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Aşk Rüzgârı güzel bir film olmuştu. Ben de beğenilmiş olmak, başarılı olmak duygusunu ilk kez yaşıyor, inanılmaz mutlu oluyorum. 


“Hiçbir şey olmaz bu kızdan...” 

O yıllarda Erman Film en güçlü film şirketlerinden biri... Sahibi Hürrem Erman'ın benim için söyledikleri geliyor kulağıma... “Bu kıza en ufak bir yatırım yapılmaz, hiç bir şey olmaz bu kızdan” diyor. Sinema dünyasında kendini kabul ettirmeye çalışan genç bir oyuncu adayını çok üzebilecek, hatta yolunu kesebilecek bu düşünce ve sözleri moralimi hiç bozmuyor. Sinema yolculuğum başlamıştı artık. Olaya tanık olan Ülkü Erakalın'ın “Siz Benim Filmlerimle Büyüdünüz” kitabında da anlattığı gibi Hürrem Bey sonraki yıllarda beni çok sevdi. Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde bulunan evlerine birçok kez yemeğe davet edildim. Kumburgaz'daki yazlıklarında ve şehir dışında özel mekânlarda yemeklerde beraber olduk. Eşi Gelengül Hanım, çok zarif, kibar bir hanımefendiydi. Birlikte film yapmadık belki ama bu sonradan gelişen dostluğumuzu engellemedi. 


Erman Film'in sahibi Hürrem 
Erman ve eşi 
Gelengül Hanım ile evlerinde bir davet sırasında. 


SETLERDE YAŞANAN İLK YILLAR 


Benim sinemaya girdiğim 60'lı yıllarda sinemamızda da dünya sinemalarında olduğu gibi star sisteminin egemenliği vardı; filmlerin başrollerini üstlenen oyuncular çok önemli idi. Cahide Sonku bir efsaneydi. 
Ardından Muhterem Nur, Belgin Doruk, Sezer Sezin, Neriman Köksal, Leyla Sayar, Lale Oraloğlu, Çolpan İlhan... Erkek oyunculardan Ayhan Işık, Fikret Hakan, Orhan Günşiray, Sadri Alışık, Muzaffer Tema, Eşref Kolçak, Ahmet Mekin ve Göksel Arsoy Türk sinemasının starlarıydı ve diğer kıymetli oyuncularla birlikte seyirciye sinemayı sevdirmişlerdi. 
Daha sonra Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Ediz Hun, Cüneyt Arkın, Murat Soydan, Tamer Yiğit, Kartal Tibet, Tarık Akan, Kadir İnanır ve daha nice isimlerini sayamadığım arkadaşlarımla star sistemi içinde biz de yerlerimizi aldık. Aşk Rüzgârı filminden sonra adım duyulmaya başlıyor, artık arka arkaya teklifler alıyorum. Pesen Film, beni bir filmde daha oynatıyor; Utanmaz Adam, Bücür, Dikenli Gül, Güzeller Resmi Geçidi filmlerini çeviriyorum. 


Acaba ben de bir gün... 

Bir gün, şöhretin zirvesinde olan star oyuncu Belgin Doruk'un çekim yaptığı setin yanındaki bir köşkte tesadüfen aynı anda biz de film çekiyorduk. Belgin Doruk'un yan evde çalıştığını duyunca çok heyecanlandım ve görmek istedim. Beni onun çekim yaptığı sete götürdüler. Bir starın çalışmalarını merak, heyecan ve beğeniyle kenarda ayakta izledim. 
Bizi tanıştırmadılar. O da benim varlığımın farkına varmadı bile. 

Onu izlerken, acaba ben de bir gün onun kadar tanınıp sevilecek miyim, diye düşünmek bile olmayacak bir hayaldi benim için. 


Keşke anlatabilseydim 
Belgin Doruk'la tanışıp dost olmayı çok isterdim. Aramızdan ayrıldıktan sonra çok pişman oldum, çok üzüldüm ona olan duygularımı anlatamadığım için. Güzel, iyilik dolu yüzünü seyrederek ona nasıl hayran olduğumu, sevdiğimi söyleyebilseydim. Bu duygularımı, sinemaya ilk girdiğim yıllarda sette onu hayranlıkla izlediğimi bilmesini çok isterdim. 
Bir söyleşisinde benim için “Benim yerimi aldı” demişti. Ona ellerini tutup “Herkes tektir, herkes kendine özeldir. Kimse kimsenin yerini alamaz. Seyircimizin kalbinde hepimiz için yer var. Seyirci sevdiği bir sanatçıyı kalbindeki tahta oturtur ve o hep oradadır. Bir kere sevdi mi hep sever, vefalıdır. Sevilen sanatçılar halkın gözünde aynı değeri taşırlar.” 
Bunları ona anlatabilseydim. “Senin Türk sinemasında yerin dolmaz” diyebilseydim. 

Belgin Doruk adı ne zaman geçse hep pişmanlıkla içimi çekerim, birlikte zaman geçirememenin pişmanlığıyla... 


Setlerde bulduğum mutluluk 

Günlerim setlerde geçmeye başlıyor. Film çevirirken o zamana kadar duymadığım duygular yaşıyorum; coşkulu bir mutluluk duygusu... 
Baba şefkatinden, sevgisinden yoksun, mutsuz geçen çocukluk yıllarım... İçine kapanık, sessiz, o zamana kadar kendini yeterince ifade edemeyen ben, sette etrafımda ilgi, sevgi, anlayış gördükçe kendimi özgürce ifade etmeye ve benliğimi kazanmaya başlıyorum. Doya doya yaşayamadığım çocukluğumu, özgürlüğümü setlerde yaşıyorum. Gençlik enerjimle, doğal ve saf halimle, sette çalışan herkese kendimi sevdiriyorum. 
Sevgiye aç olduğum için bu sevgi ortamında şımardıkça şımarıyorum; kahkahalarla, muzipliklerle sette herkesi neşeye boğuyorum, ele avuca sığmıyorum. Koşma sahnesi var, “Koş” diyorlar, deliler gibi koşuyorum; duramıyorum bir yere çarpıyorum, düşüyorum, kalkıyorum. Kamera çalıştığı anda hiçbir şeyden korkmuyorum. 

Sıkıldığım zaman setteki lambalarla ışıklarla oynuyorum; etraftan “Türkan hâlâ sökemedin mi?” diye şaka yapıyorlar, bana kızmıyorlar. Kimi zaman bana “hanımefendi” sıfatıyla davranıyorlar, ben hâlâ çocukluktan kurtulamıyorum. 


Hulki Saner beni keşfediyor 

Saner film şirketinin sahibi Hulki Saner yeni yapacağı bir filmde Ayhan Işıkla oynayacak bir genç kız arıyormuş. Şans yüzüme gülmeye başlıyor... 


“1963 senesinde Ayhan Işık ile Küçük Beyin Kısmeti isimli bir film yapmaya karar verdik. Benim yazdığım senaryo bir aile komedisi idi. Senaryo üzerinde Ayhan ile çalışmaları bitirerek son revizyonları yaptık, kadroyu tespit ettik, yalnız filmin başrolünü oynayacak kadın oyuncu üzerinde ben bir türlü karar veremiyordum. Benim kafamdaki tip 18-19 yaşlarında, çocuk yaramazlığını yeni üzerinden atmış, güzelliğine güvenen bir genç kızdı. Asistanlarım bir iki isim önerdi ama bunlar birçok filmde oynamış kızlardı, ben ise yepyeni bir kız denemek istiyordum. Bu arada asistanlarımdan biri Türkan Şoray isimli birinin piyasaya girdiğini söyledi. Onu oynatmamızı tavsiye etti. Ben bu işe taraftar olmadım, çünkü o sene hemen hiç filmi çıkmamasına rağmen herkes Türkan Şoray isminde bir kızdan söz ediyordu. Ben ise ismi duyulmamış, yüzü tanınmamış birini istediğimi söyledim, hatta biraz da kızarak yeni oyuncular aramamakla suçladım asistanlarımı ve ofisten çıktım. 
Beyoğlu'nda yürürken, bir taraftan nasıl star kalitesinde ve yeni bir kız bulacağımı düşünüyordum. Tam bu sırada karşıdan annesi ile beraber bir kızın geldiğini gördüm. Kız hem alımlı hem güzeldi, hem de hemen dikkati çekiyordu. Kendi kendime, işte böyle bir kız star olabilir dedim. O sırada ana kız bir lokantaya girdiler. Ben üşenmeden hemen ofise koştum ve asistanlarımı azarlayıcı bir tavırla “Siz bir kız bulamadınız, ben buldum. İlerdeki lokantada annesi ile beraber oturan kırmızı elbiseli bir kız var. Kendisine teklif götürün ve ne gerekiyorsa yapın bu kızı hemen bağlayın? dedim. O zaman asistanım olan Ülkü Erakalın hemen lokantaya doğru yola çıktı. Ben yazıhanede heyecanla beklerken Ülkü alı al moru mor biçimde yine koşarak geldi ve “Patron bizimle alay mı ediyorsun? Türkan Şoray'ı istemem diye tutturdun ama gidip kendin buldun Türkan Şoray'ı. O lokantadaki kız Türkan Şoray'ın ta kendisi. Birazdan annesi ile buraya gelecek” dedi. 

Türkan Şoray'la tanışmam böyle oldu. İlk çalışmamız da Küçük Beyin Kısmeti isimli filmle başladı. Tabii ondan sonra Fıstık Gibi Maşallah, Anaların Günahı, Ayşecik Canımın İçi gibi birçok filmde birlikte çalıştık. 
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Zorlu Damat (1962) 


Türkan Şoray daha ilk filminde gerçek bir starın pırıltılarına sahip bir genç kızdı. Bu pırıltılar sanıldığı gibi ne güzellik ne yetenekle ilgilidir. Sinemada gerçek starın bir elektriği vardır. 
Bu elektrik halkla temas kurmasını sağlar ama bunun yanında işine bağlılık, güvenilirlik, dürüstlük ve doğruyu sezme yetenekleri tahminlerin üzerinde rol oynar. Türkan Şoray'da bütün bu özellikler mevcuttu.” 

(Hulki Saner, Bu da Benim Filmim) 


Yapımcı yönetmen Hulki Saner; “Belgin Doruk'a kızdım, Türkan Şoray'la iki senelik mukavele imzalayacağım. Bu yeni oyuncuyu çıkartmak istiyorum onun yerine” demiş ve bana teklif geliyor. Hulki Saner'in firmasıyla anlaşma yapıyoruz. 

Hulki Sanerle arka arkaya film çevirmeye başlıyorum. 


Gözü kara bir kız 

Hayat doluyum, korku nedir bilmiyorum. Gençlik enerjim film çekimlerinde bazı sahnelerde deli cesaretine dönüşüyor. Ayhan Işıkla çektiğim Zorlu Damat filmininin tehlikeli bir sahnesinde giden arabadan atla- 


mam gerekiyor. Yönetmen kararı bana bıraktı. Ayhan Işık direksiyon- da, Kilyos yolunda hızla ilerlerken arabanın kapısını açıp hiç düşünmeden kendimi boşluğa bıraktım. Kameraya doğru yuvarlana yuvarlana inmeye başladım. Tabii her tarafım çizilmiş, kan revan içinde kalmıştım. 
Ayhan Işık bu gereksiz cesaretimden dolayı bana çok kızmıştı. 

Bizim sinemacıların da gözü kara! Başka bir filmde Kilyos yolunda bir araba sahnesi çekiliyor, ben direksiyondayım. Yollar virajlı ve uçurum kenarı. Filmin yönetmeni, kameraman ve reflektör tutan ışıkçı arabanın arkasındalar, sahne çekiliyor. Canlarını bana emanet etmişler. 15-16 yaşlarındayım, tecrübesizim, kullandığım büyük bir Amerikan arabası. 
Her an kontrolümü kaybedebilirdim ve uçuruma yuvarlanabilirdik ama korkuyla karışık bu heyecanı yaşamak çok hoşuma gitmişti. 
Filmlerdeki bazı sahneler bana yeni heyecanlar tattırıyordu. Bir filmde açık denizde sandaldan atlama sahnem vardı. Yüzme bilmiyordum, ama bu sahneye itiraz etmedim. “Kamera” dendi suya atladım. Kurşun gibi suyun dibine indim indim bitmiyordu; birden aynı hızla da yukarı doğru çıktım. Ne olduğunu, nasıl olduğunu anlayamadım. Yukarda heyecanla bekleyen ekip arkadaşlarım beni hemen kollarımdan tutup sandala çektiler. Onlar çok korkmuştu ama ben rolün gereği istenileni başarmış olmanın mutluluğuyla çok sakindim. 


İlk öpüşme 

Zorlu Damat filminin çekiminde yönetmen Hulki Saner yanıma gelip “Bu sahnede öpüşmeniz lazım” dedi. Şaşkın şaşkın yönetmenin yüzüne baktım. Yönetmen ne derse onu yapmalıydım; öyle söylüyorlardı ama ben o güne kadar hiç öpüşmemiştim, öpüşmek nasıl olur bilmiyordum. 
Sahne çekilirken tabii robot gibi tepkisiz durdum herhalde. Ayhan Işık oyuncu olarak ne kadar sıkıntı çekmiştir, kim bilir... 


Annemin elinde bir örtü... 

Zorlu Damat filminden sonra Yalova'da çekilen Sevimli Haydut filminin başrolündeki genç kızı Ayhan Işık'ın önerisiyle ben oynuyorum. Filmin bir sahnesinde eşkıyalar genç kıza işkence eder, sırtını kırbaçlarlar. 
Bu sahnenin çekimi için sırtımın tamamen çıplak olması gerekiyordu. 
Sette bulunan annemle konuştular. “Sırtta kırbaç izlerini görmek istiyoruz. Oyuncu olmak, film çevirmek için öpüşmek de gerekebilir sırtı 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açmak da” deyip annemi ikna etmeye çalıştılar. Annem de mecburen “Peki” dedi, sahne çekildi. Ama annem elinde bir örtü, çekim aralarında hemen beni örtmeye çalışıyordu. 

Yıllar sonra yönetmenliğini yaptığım Yılanı Öldürseler filminde yönetmen olarak ben, oyuncu olan kendimi aynı şekilde soydum; leğende yıkanma sahnemde sırttan tamamen çıplaktım. Senaryoda öyle olması gerekiyordu, çekilmesi lazımdı ve beni örtecek annem de yoktu. 

Suzan Avcı da bu filmde oynuyordu. Annemle çok iyi arkadaş olmuşlardı. Bu filmden sonra Suzan Avcı çok sevdiğim bir ablam oldu hayatımda. Biraz sıkıntım olsa ona koşar, tüm dertlerimi onunla paylaşırdım. 
Hâlâ dert ortağımdır, sır saklar, dosttur. 


Vedat Türkali ile ilk tanışma 

O günlerde büyük bir yapım şirketi olan Be-Ya filmin yapımcısı Nusret İkbal, Otobüs Yolcuları isimli bir film çekmeye hazırlanıyor ve başrolde oynamam için bana teklif gönderiyor. Bu filmde önce Belgin Doruk'un oynaması düşünülüyor. Ama evli olduğu için öpüşme sahneleri nedeniyle oynamayı kabul etmeyince Ayhan Işık benimle oynamak istediğini söylüyor. Eve senaryoyu yolluyorlar. Ertesi gün film yazıhanesine ko- 


Sevimli Haydut (1961) 


nuşmaya gidiyorum. İçeri giriyorum, büyük bir masanın etrafında oturan tanımadığım insanların gözleri bana dikiliyor. Tedirgin oluyorum. 
Karşımda o zaman kim olduğunu bilmediğim bir bey bana senaryoyla, oynayacağım rolle ilgili sorular sormaya başlıyor. Rolü kavrayıp kavravamadığımı anlamaya çalışıyor herhalde. Benim o yaşlarda hayat tecrübem ne ki! Yine de sorularını içimden geldiği gibi yanıtlıyorum. Beni sorguya çeken kişinin değerli yazar ve sinemacı Vedat Türkali olduğunu daha sonra öğreniyorum. 


“Film çekiminin haftasına doğru Türkan Şoray çağırıldı. Anlaşma yapıldı. Yaşı elverişli olmadığı için, yasaya göre annesi imzalamıştı anlaşmayı. Türkan'a senaryoyu verdim, okuyup gelmesini, anlamadığı yerler üstünde öteki arkadaşlarla yaptığımız gibi konuşacağımızı, gerekirse tartışacağımızı söyledim. 
Ertem, 15-16 yaşındaki, dünyadan habersiz bir kızla böyle uğraşmaya değeceğinden kuşkuluydu. Benim için bir denemeydi hiç değilse. Belki de öğretmenliğimden, yıllar yılı gençlerle çalışmamdan, onlara güvenmemden geliyordu bu deneme isteği. 
Ertesi gün senaryoyu getirdi Türkan; bana tekstle ilgili öyle sorular yöneltti ki gerçekten şaşırdım. Okuduğu bir şeyin sorulacak yerlerini bulup çıkarmak, okuyucunun yeteneğini belirten önemli bir ölçüdür. Kuşkuya düştüm. Bu kız birine okutmuş, ondan öğrenmişti soracağı yerleri, sorma biçimini. Üsteledim, soruşturdum biraz; belli ki kendi çalışmıştı senaryo üstünde. 
Bir gecede, nerde, kime okutacaktı. Sorduğum bütün sorulara verdiği yanıtlar da belli ediyordu üstün yeteneğini. O gün bu olayı Ertem'e de altını çizerek anlattığımı sanıyorum. Otobüs Yolcuları filmi, başta yönetmen Ertem Göreç olmak üzere hepimiz gibi, genç Türkan Şoray'ın da başarı filmi oldu.” 
(Vedat Türkali, Eski Filmler) 


Otobüs Yolcuları'nda çalışmaya başladım. Ayhan Işık'la arka arkaya öpüşme sahnelerim vardı; hiçbir şey de hissetmiyordum ama artık filmdeki öpüşme sahnelerinde zorlanmıyordum. Zorlu Damat filminden tecrübeliydim çünkü. Mesleğimin ilk yıllarında Otobüs Yolcuları gibi bir filmde oynamak sinema kariyerimin başlangıcında benim için büyük bir şanstı. 
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Değerli yönetmen Ertem Göreç'in en başarılı filmlerinden biri olan Otobüs Yolcuları popüler Yeşilçam filmlerinin egemen olduğu sıralarda yapılan, dikkatleri çok çeken, gerçekçi bir filmdir. Eleştirel bir içeriği vardır; orta halli insanların ev alma özleminin sömürülmesi ve bir yapı kooperatifindeki yolsuzluk anlatılır. 


Evlilik sinemanın gölgesinde kaldı 

Beni seven ve evlenmek isteyen genç bir işadamı vardı. Çok dürüst, çok iyi bir insandı ama ben daha aşkın ne olduğunu bilmiyordum, âşık degildim. Benimle evlenmek istiyordu. Annem bu genci çok seviyordu, bu yüzden gelen film tekliflerine “Olmaz” demeye başlamıştı. Ama artık benim gözüm film çevirmekten başka bir şey görmüyordu. O sırada Otobüs Yolcuları için teklif geldi. Annem şaşkın ve kararsızdı. Sonra anlatıyor: “Kızım sözlüsüne “Annemi kandır da film çevireyim, senin sözünden çıkmaz? demiş. Sözlüsü de durumu bana açtı, “Abla bak, Türkan film çevireceğim diyor, hatırım için izin ver de çevirsin? deyince tepem attı. Bak oğlum, filmciliğin sonu yok, bu işe bulaşırsa seni de beğenmez, beni de... Sonunda zararlı çıkan sen olursun? dedim, fakat benim sözüm kaynadı gitti. Türkan Otobüs Yolcuları, Hatırla Sevgilim filmlerini çevirip zirveye tırmanmaya, şöhret olmaya başladı, sözlüsü de kalakaldı ortada.” 


Varoluş mücadelesi 

Arka arkaya film teklifleri gelmeye başlıyor. Yılda 12 film yapıyorum. 
Bu filmlerde genellikle yaşıma uygun genç kız rolleri oynuyorum. Kardeş Uğruna, Mualla, Bardaktaki Adam, Aşk ve Yumruk, Gönülden Gönüle, Melekler Şahidimdir, Sevimli Haydut, Siyah Melek, Hatırla Sevgilim... 


gTOBUS YOLCULARI (1961 


yör etmen: Ertem Gür eç, Ser ial 0: Vedat Türkali, y : 
ap . 


Müzik: Yalçın Tura e Du 
- Ayhan Işık, Türkan Şoray. a om Selahattin Yazgan, Ahmet lee ei 
Me hani Dilligil, Reha Yurdakul, Suphi Kaner, 
Diclehan Baban, Renan moa 
Rıza Tüzün, Asım Nipton, Mualla 


Otobüs Yolcuları'nın seti. Ayhan Işık ve filmin yönetmeni Ertem Göreç'le... 


Sinemaya meşhur olma hayalleriyle başlamamıştım. Bir rastlantı ile ve tamamen benim irademin dışında gelişmişti her şey. Giderek sinema dünyasını çok sevdim. Sinemacıların çoğu yeteneğim ve fiziğim hakkında övgü dolu sözler söylüyorlardı; ileriye dönük umut veren sözler... 
Beğenilmek, takdir görmek hoşuma gidiyordu. Bu övgülerin etkisinde kalarak şöhretli bir oyuncu olmayı hayal etmenin ötesinde istemeye başladım. Annem ve kardeşimle birlikte hayatımızı sürdürebilmek için film çevirmek zorundaydım. Ne gerekiyorsa yapmalıydım. Sinemanın kuralları şartları ne ise itirazsız uymaya başladım. Yaratıcı gücümü, yeteneklerimi ortaya çıkarmak, kendimi sinema dünyasına kabul ettirmek 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GUREL 


«Anlaşmaları benim yerime annem imzalıyor. 


Sinemada varoluş mücadelesi verdiğim yıllar... Gazetecilerin fotoğraf taleplerini geri çevirmiyorum. 


için varoluş mücadelesine girmiştim artık. Senaryolarını bile okumadan iki üç film birden çeviriyordum. Öğlene kadar bir film setinde, gece başka bir film setinde çalışıyordum. Uykusuzluktan, yorgunluktan zaman zaman hastalanıyor, ateşleniyordum. Hasta hasta sete gidiyordum. 
Bazen sabaha kadar çalışıyordum. Annem yanı başımda bana yoğurt yediriyor, ilacımı içiriyor, ben de büyük bir enerji ile çalışmaya devam ediyordum. 

Sinema dünyasında ismim yavaş yavaş duyulmaya başlıyordu. Her gün magazin basınından gazeteciler arıyor, benimle röportaj yapmak istiyorlardı. Film çevirdiğim bazı jönlerle hakkımda aşk dedikoduları yazılıyor, özel hayatımın her anını öğrenmek istiyorlardı. Gazetecilere itiraz etmiyor, her istedikleri fotoğrafı çektiriyor, ne sorarlarsa uzun uzun cevap veriyordum. En çok okunan sinema mecmualarında, kapak resimlerim, haberlerim çıkıyordu ve bu yayınlarla daha çok tanınıyordum. 
Adımın duyulmasında, seyirci tarafından tanınmamda Ayhan Işık, Fikret Hakan, Orhan Günşiray ve Göksel Arsoy gibi sevilen, şöhretli jönlerle film çevirmemin de etkisi oldu. 


Şöhret olmamda tanınmış jönlerle çevirdiğim filmlerin etkisi oldu. 
Fikret Hakan'la Dağlar Kralı (1963) filminde... 
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Annemin dizlerinin dibindeyim. 


FATİH'TEN ŞİŞLİ'YE 


Hayatımız değişmeye başlamıştı. Artık ailemi geçindirecek kadar para kazanıyordum. Fatih'ten Şişli'ye taşındık. Yeni evimiz Kocamansur sokaktaydı. Yeni eşyalar, yeni bir çevre... Her şey bir rüya gibiydi. Gayretin, azmin, çalışmamın, verdiğim emeğin karşılığını almaya başlamıştım. Seviniyordum, bizlere hayatını vakfeden anneciğimi biraz rahat ettirebildiğim için mutluydum. Annem ve kardeşim Nazan’la yaşadığımız zor günler gerilerde kalmıştı. Daha sonra da biriktirdiğim paralarla Topağacı'nda bir daire aldık. Kardeşim Nazan özel okula gitmeye başlamıştı. Annemin yüzü gülüyordu artık. Daha sonraki yıllarda, annemin arkasından yolda “Ana kraliçe” diye sesleniyorlardı. Benimle çok gururlanıyordu. Gururlanmakta haklıydı, çünkü benim en büyük destekçimdi, sinema yolculuğumun başlangıcında bana çok emek verdi. Birlikte mücadele etmiş ve başarmıştık. 


İçgüdüsel oyunculuk ve bir başyapıt: Acı Hayat 

Sinema kariyerimde ilk yıllardaki en önemli filmlerimden biri; Acı Hayat. Bu filmin daha önce çevirdiğim filmlerden farklı olduğunu hissediyordum. Tüm çekim süresince sette ağır ve dramatik bir hava vardı. Filmi Türk sinemasının en önde gelen yönetmenlerinden, uluslararası üne sahip Metin Erksan yönetiyordu. Karasevda motifinin bir örneği olan bu film, klasik drama türünün kalıplarını aşan bir başyapıt. Birbirini seven yoksul iki gencin arasına zengin bir erkek girer, sınıf atlama hayalindeki kızı elde eder. Sevgilisini kaybeden genç öç alma duygusuyla yaşar. 

Böyle bir filmin başrol oyuncusu olmanın ne kadar büyük bir şans olduğunu, oynadığım rolün bir oyuncu için ne kadar önemli olduğunu ve çevirmekte olduğum filmin değerini yıllar geçince çok daha iyi anladım. O yıllarda birçok oyuncunun çalışma hayali kurduğu bir yönetmenle çalıştığımı algılayabilecek, değerlendirebilecek birikimde 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değildim. Sadece oynadığım rol beni etkilemişti. Manikürcü Nermin'in yaşadığı dramla, başına gelenlerle duygusal bir bağ kurmuştum kendi içimde. O genç kızın çektiği acıları sanki ben yaşamıştım; filmde adeta kendi mutsuzluğumu yaşıyordum. Anne baba ayrılığının hüznünü, mutsuzluğunu yaşamış, o yıllardan sonra yoksulluğu tanımıştım. Bu duygulara, bu acılara yabancı değildim. Babam ayrıldığı yıl annem beş parasız kalmıştı. Ben 13-14 yaşlarındaydım. Annem çok istese de bana yeni bir şeyler alamıyordu. Okulda ders bitip zil çaldığında ben yerimden kalkmaz, sınıftan en son çıkardım. Arkadaşlarımın kalın, güzel paltoları vardı; benimse lacivert incecik bir ceketim... Onların paltolarını giyip çıkmalarını beklerdim. O incecik ceketle görüp beni küçümseyeceklerini düşünürdüm. 

Yaşadıklarım bende derin izler bırakmış olmalı ki, yönetmenin anlattıklarını çok iyi anlıyordum, hissediyordum. Böylece kamera önüne geçtiğimde içimde bir yerlerde birikmiş bu yoğun duyguları sezgilerimle ifade edebilme imkânı veriyordu bu filmdeki rolüm. Bu karakter acı çekiyordu ve o acıda ben kendimi buluyordum, o acıyı tanıyordum sanki önceden yaşamış gibi... O mutsuzluk, umutsuzluk herhalde yüzüme yerleşti ki, başarılı oldum. Bir filmde duyarak, o karakteri hissetmenin rolü gerçekçi kılmada ne kadar önemli olduğunu belki o zamanlar farkına varmadan oyunculuğuma taşıdım ve hep böyle devam ettim. 

Sinema eğitimi olmayan, oyunculuğun ne olduğunu bilmeyen ben, tamamen duygularımla yaşattığım bu karakterle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldım. Böyle önemli bir festivalde, sinemada daha bu kadar yeniyken bu ödülü almanın çok önemli olduğunu söylüyorlardı. Beni kutluyorlardı, bana oyuncu olarak farklı davranmaya başlamışlardı. Sinemada oyuncu olmak diye bir kavram vardı ve oyuncu olmak önemliydi, bunu anlamaya başladım. Oyunculuğu kendi kendime keşfediyordum; tamamen içgüdüsel, el yordamıyla... 


Metin Erksan 
Sinemamızın bir acı kaybı daha... Yeri doldurulamayacak, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran, sinemamızda sonsuza kadar anılacak olan Metin Erksan “Sinemacılar Dönemi”ni başlatan ve geliştiren ilk yönetmenlerden biridir, birçok yönetmen onun sinemasını örnek almıştır. 


bu 


ACI HAYAT (962) 

- Metin Erksan, 

Metin Erksan'la... Yönetmen: Metin Erksan, Senaryo: va f 5 

Yapımcı: Muzaffer Arslan, Müzik Fecri Ebcioğlu, arüntü Yönetmeni: Ali Uğur, 

iri Türkan Şoray, Ekrem Bora, 


; k 
(8) uncular: Ayhan İşi | e çehre, Hüseyin Baradan, Handan Adalı 


Asım Nipton, Faik Coşkun 


Ayhan Işık: Hem hayranım hem çekiniyorum 

Acı Hayattaki erkek oyuncu Ayhan Işık”tı. Ayhan Işık Topağacı'nda oturuyordu. Bazı günler sabah çok erken sete giderken onu evinden alıyorduk. Güzel eşi, dördüncü katın penceresinde saçları dalgalanarak kocasını uğurluyordu. 

Ayhan Işıkla ikili sahnelerimizde yanında tedirgin oluyordum, benden çok büyüktü ve çok tecrübeliydi. Acı Haya?'ta bir sahnede, gece sahilde bir bankta yanyana oturuyoruz. Üstümde incecik bir pardösü. Bir taraftan soğuktan titriyorum, bir taraftan da koskoca Ayhan Işık'ın yanında oturmaktan... Ondan korkuyordum, çekiniyordum; ama hayranlık daduyuyordum, çok seviyordum. Onunla birçok filmde oynamama rağmen nedense yanında hiç rahat değildim, hep huzursuzdum. Herhalde bana hep çocukmuşum gibi davranmasından. 

Yıllar sonra Ayhan Işık'ın ölüm haberi beni çok etkiledi. Güzelbahçe Hastanesi'nin bahçesinde bekleyen çok insan vardı, herkes ağlıyordu. 
Ben de aralarındaydım. Acı haber beni çok sarsmıştı. Hastaneden içeri girdim, herkes bahçede olduğu için içerde kimseler yoktu. Birden boş bir odada sedye üzerinde, üstünde beyaz örtüyle yattığını gördüm. Uzun süre donmuş kalmıştım. Hastaneden çıktım. Bebek sahilinde bir bankta saatlerce tek başıma oturup boş boş denizi seyrettim. 


Sinemada yeni dostluklar 

Acı Hayat filminde Nebahat Çehre de oynuyordu. İkimizin de sinemaya ilk başladığımız yıllar. Film çekimleri sırasında güzel bir arkadaşlık başladı aramızda. Nebahat anlatıyor; her sabah çalışmaya gelirken ona da bir elma götürürmüşüm ve film minibüsünde sete giderken elma yiye yiye sohbet edermişiz. Sık görüşemesek de sevgili Nebahatle arkadaşlığımız bugünlere kadar sürdü. 


Mo- mo- mo... Motor! 
Acı Hayat'tan sonra Yeşilçam'ın büyük şirketlerinden Kemal Film'den teklif aldım. Osman F. Seden hem şirketin sahibi hem de yönetmeniy- 


f Kemal Film’le 
4 çalışmaya 
başlıyorum. 
Güzeller 
Resmi Geçidi 
(1961). 


di. Usta yönetmen Osman Sedem'in sinemada değişik bir anlatım tarzı vardı. Kamerası hiç durmazdı, sürekli hareket halindeydi. Filmlerinde sürekli bir tempo vardı. Her filmde biçim denemesi yapardı. Çektiği filmlerde aksiyonlu ve şiddetli sahneleri sever, o sahnelerde çok heyecanlanırdı. Tokat sahnesi çekilirken tek tokatla tatmin olmaz, defalarca tokat attırırdı, “Bir daha, bir daha!” diye... Çok tonton, özel bir insandı; setleri çok eğlenceliydi. Biz oyuncular kamera önünde çekimin başlaması için motor demesini beklerken; “Mo- mo- mo- mo...” diye uzatır bir türlü motor demez, nihayet “Motor!” der bizler de oyuna başlardık. Çekim biter sahneden memnunsa “B... gibi oldu” derdi. 
Kemal Film platosu, Tepebaşı'nda Kasımpaşa'ya inen yolun üzerindeydi. Gece gündüz sürekli yanımda olan annem artık beni gönül rahatlığıyla Kemal Film'e bırakıyordu. Onlar da beni kızları gibi sahipleniyor, çok iyi davranıyorlardı. Kendimi emniyette hissediyordum. 
Osman Seden babam gibiydi. Kemal Film platosunda arka arkaya film çektim. 


İlk utanmam 

Kemal Film platosunda makyaj ve soyunma odaları asma kattaydı. 
Aynı katta bana da bir oda vermişlerdi. Bir çekim günü sete inmek için odamdan çıktım. Yanımdaki oda aynı filmde rol alan bir kadın oyuncuya aitti. Kapısı ardına kadar açıktı ve odada kimse yoktu. Birden gözüm ışıklı aynanın önündeki rengarenk allıklara, rujlara takıldı. Benim henüz böyle makyaj malzemelerim yoktu. Karşı konulmaz bir kuvvet beni oraya doğru çekti, heyecanla acele acele yanaklarıma pembe allık sürdüm. Sete indiğim zaman acaba oyuncu allığını sürdügümü anlar mı düşüncesiyle içten içe bir korku yaşamıştım. Eminim bu korku ve heyecandan yanaklarım daha bir pembe olmuştu. 
Kemal Filmle çevirdiğim filmlerin çoğu komedi tarzı filmlerdi; Badem Şekeri, Aşk Yarışı, Beni Osman Öldürdü gibi... O dönemin tüm komedi oyuncuları bu filmlerin kadrosunda yer alırdı; Vahi Öz, Öztürk Serengil, Mualla Sürer, Necdet Tosun, Suphi Kaner, Mürüvvet Sim, Cevat Kurtuluş... Bu filmleri çekerken harika karakterler yaratmış bu oyuncularla sette espriler, kahkahalarla dolu neşeli bir ortamda çalışıyorduk. Hepsi çok sevimli ve yetenekli oyunculardı. 
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Aşk Yarışı (1962) 


Fatma Girik 

Badem Şekeri filminde Fatma Girik ile oynadım. Film setinde Fatma'nın güzelliğine hayran kalmıştım; özellikle gözlerine... Fatma Girik gözlerinin derin mavisiyle seyircinin kalbine girdi. Güçlü oyunculuğuyla kırsal kesim kadınını oynadığı filmlere damgasını vurdu. 
O yıllarda ikimiz de çok gençtik. Onunla hemen kaynaştık, eğlene eğlene film çekimlerini bitirdik. 


“Hangi kitapları okuyorsun?” 

Kemal Film tarafından çekilen Aşk Yarışı filminde Fikret Hakan ile oynadım. Fikret Hakan yaşça benden büyüktü. Bir gün sette bana, “Ne okuyorsun? Hangi kitapları okuyorsun?” diye sordu. Bir anda kendimi öğretmen karşısında dersini çalışmamış öğrenci gibi hissettim. Yüzüme çok ciddi bakıyordu. Kem küm ettim, 16-17 yaşlarındaydım, henüz bir kaç kitap, bir iki klasik roman okumuşum. 
“Kitap okumayı çok sevdim, bundan sonra da okumaya devam edeceğim” diyemedim. Duygularımı ifade edemedim. O günden sonra üstümden atamadığım bir ürkeklikle, çok sevdiğim halde Fikret Hakan'la hep mesafeli oldum. 


Padişahın ruhu! 

Günler birbirini takip ediyor, bir filmi bitiriyor, diğer filme başlıyordum. Ama hâlâ çocuk saflığında iyi niyetliyim, kim ne derse inanıyorum. Gönülden Gönüle isimli, kostümlü bir dönem filmi çekiyoruz. Ben sultan rolündeyim. Yıllar önce saraylarda film çekimine izin verilirdi. Beylerbeyi Sarayı'nda çalışıyorduk. Benim ölüm sahnem çekilecekti. Padişahın yatak odasında ve yatağında yatacaktım. Çekimlerden önce ekipten muzip birileri “padişahın ruhu odaya gelirmiş” dediler. Duyduklarımdan huzursuz olmuştum. Çekim başladı, beni o padişahın yattığı görkemli yatağa yatırdılar. Kamera önce beni yatakta yakın plan gördü, geri çekilerek kapıdan çıktı ve kapı kapandı. Kamera göreceği için odada kimse olmaması lazımdı. 
Kapının dışında çekim devam ediyordu. Kapı kapanınca gözlerimi açtım, odada benden başka kimse yok. Böyle bir süre geçti. Ben nefesimi tutmuş, korkuyla etrafa bakıyordum, kalbim deli gibi çarpıyordu. Tam artık padişahın ruhunu göreceğimi sandığım anda kapı açıldı ve dışarda çekimi bitiren ekip içeri girdi, ben de bu azaptan kurtuldum. 


Billur Köşk (1962) 
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Ediz Hun'un ilk filmi 

Yazar Nihal Yeğinobalı'nın romanından uyarlanan Genç Kızlar, kız mektebindeki genç kızların aşklarını, arkadaşlıklarını anlatan bir filmdi. Sınıftaki kızlardan biri ben, bir diğeri de Hülya Koçyiğit'ti. 
Filmde oynayan bütün kızlar hep birlikte gırgır şamata içinde filmi çekiyorduk. Çok eğleniyorduk. 

Filmin erkek oyuncusu, ilk filmini çekecek olan Ediz Hun'du. O yıllarda sinema filmlerinde oynayacak yeni oyuncular “Ses”, “Artist” gibi magazin dergileri tarafından yapılan oyuncu yarışmalarıy- la seçiliyordu. Ediz yarışmada birinci olmuş, çok yakışıklı ama ilk filmi olduğu için doğal olarak tecrübesiz. Biz bütün kızlar merakla jönü beklemeye başladık. Sete ilk geldiğinde aramızda fısıldaşmalar, kıkırdaşmalar oldu. Çok yakışıklı bulmuş, çok beğenmiştik. Şimdi düşünüyorum da, o kadar kızın arasında ilgiden kimbilir nasıl mahcup olmuştur. 


Ediz Hun 

Bu filmde tanıdığım sevgili Ediz Hun, bir prens. Her zaman saygılı tavrı, kibarlığı, dostluğu, samimiyeti ile mükemmel bir insan, tam bir centilmen. 

Romantik bir jöndü, çok yakışıklıydı. Bu filmden sonra hemen tanındı, genç kızların, kadınların sevgilisi, en sevilen, en beğenilen oyunculardan biri oldu. Hemen arkasından Ediz Hun ile Mualla isimli bir film çevirdik. Filmde bir tokat sahnesi vardı. Daha acemilik döneminde olan Ediz'den hakiki bir tokat yiyip savrulmuştum. Daha sonraki yıllarda birlikte yaptığımız komedi filmlerinde, özellikle Güllü’lerde çok başarılı bir komedi oyuncusu da olduğunu ortaya koydu. Ediz Hun çok anlaşarak çalıştığım bir meslektaşım. 


Hülya Koçyiğit 

Genç Kızlar Hülya Koçyiğit ile birlikte oynadığımız tek film oldu. 
Hülya melek gibi masum yüzü ile sinemada kadının safiyetini temsil etti. Seyircinin gözbebeği oldu, çok sevildi, hâlâ seyircinin kalbinde aynı yerde. Çevirdiği birçok film klasikler arasına girdi. Susuz Yaz, Düğün, Diyet, Gelin gibi. 


Genç Kızlar (1963) filminde Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit ile... 


Masum ve cinselliği olan kadın 

Çocukluktan çıkıp yetişkin bir genç kız olmaya başlamıştım. 18-19 yaşlarıma geldiğimde Bomba Gibi Kız filminde farklı bir rolle kameranın karşısına geçtim. Rita Hayworth'un oynadığı Gilda uyarlaması... Dişi, cinselliği olan, baştan çıkaran, âşık olunan kadın. 
Daha kadınsı kostümler, baştan çıkarıcı kadınsı davranışlar... Bu filmde dişi Türkan çıktı içimden. Hemen ardından Marilyn Monroe'nun Bazıları Sıcak Sever filminden uyarlanan Fıstık Gibi Maşallah'ta oynadım. Daha sonra çevirdiğim filmlerde dişiliği olan seven kadın, acı çeken kadın, masumiyetini kaybetmemiş kadın rolleri teklifleri gelmeye başladı. 

Birçok filmde yönetmenler kamerayı gözlerime veya yalnız dudaklarıma sabitlemeye başladı; önceleri anlamlandıramâdığım bu çekimlerde, böyle olması gerekiyor herhalde inancıyla ben de dişiliğimi ön plana çıkarmaya gayret ediyordum. Baygın bakışlı, ıslak dudaklı görüntüyle üstü kapalı bir cinsellik vurgulanmaya çalışılıyordu ve böyle bir imaj oluştu. 


ug 
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1964 yılından iki film, (solda) Bomba Gibi Kız, (sağda) Fıstık Gibi Maşallah. 


Melek Film ve İnci Sineması 

Melek Filmle ilk olarak Biz de Arkadaş mıyız? filmini çevirdim. 
Daha sonra arka arkaya birçok film yaptık. Melek Film'in sahipleri Şahan ve Kaçuni Haki aynı zamanda Pangaltı'daki İnci Sineması'nın da sahibiydiler. Şahan Haki'nin eşi Melina Hanım beni kızları kadar sever, arada bir setlere gelirdi. Ben de Haki ailesini çok seviyordum. Bomonti'de otururlardı. Beni sık sık evlerine davet ederlerdi. 
Aileden biri gibiydim. Sevgili Melina abla, benim hep güzel olmamı isterdi. Bazen, öylesine saçımı toplayıp sade bir kıyafetle evine gittiğimde, bana çok kızar, bakımlı, şık olduğum zaman da çok mutlu olurdu. “Hah işte! Saçların hep böyle şıngırdak olsun” derdi, çok gülerdik. 

İnci Sineması'nda kendi şirketlerine yaptığım filmlerin galaları çok görkemli olurdu. Sinemada benim özel locam vardı. Filmleri Melina ablam ve dünya tatlısı kızları Mayda ile Şeyda, hep birlikte bu loca- dan seyrederdik. 
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İnci Sineması hep Türk filmi oynatırdı. Çevirdiğim yeni filmin başladığı hafta, pazartesi günü ilk seans 11 matinesi seyircileri sinemanın önünde uzun kuyruklar oluştururdu. Bazı sabahlar arabayla özellikle İnci Sineması'nın önünden geçerdim. Kalabalığı, sıraya girmiş beni seven, yüreklendiren seyircilerimi görmek isterdim, çok mutlu olurdum. Maalesef şimdi sinema kapandı. Haki ailesi sinemayı satıp Amerika'ya göç etti. Çok üzülmüştüm. Uzun yıllar o taraflarda bir yerlere gitmem gerektiğinde evlerinin önünden geçmemek için yolumu değiştirdim. 

İnci Sineması'nın olduğu yerden geçerken hâlâ hüzünlenirim. 


Sinemayı sevmeye başlıyorum... 

Emek verdikçe sinema aşkını içimde büyütmeye başladım, giderek film çevirmeyi, sinemayı çok sevdim ve kendimi daha çok sinemaya ait hissetmeye, kendimdeki potansiyeli keşfetmeye başladım. Kameranın önüne geçince gerçek hayatımı unutuyordum. Bambaşka hayatların içinde yaşatılan hayal dünyasında olmak, her gün farklı mekânlar, evler, arabalar, değişik elbiseler, sokaklar... kabadayı, hırsız, şarkıcı, zengin kız, fakir kız olmak hayatımı öylesine renklendirmeye başladı ki, film çevirmezsem yaşayamam, demeye başladım. 


= Haki ailesinin 

| evlerinde verdiği 

© bir davet. Sağımda 
Melina Haki, solumda annem. 
Annemin hemen 

: arkasında Kaçuni 
Haki, solumda 
Neriman Köksal. 
Önde oturanlar, 
Şahan Haki, Nevzat 
Pesen, kardeşim 
Nazan ve Kadri 
Yurdatap. 
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Bir film setinde sevdiğim ekip arkadaşlarımla... 


SETLERDE YAŞAM 


İlk yıllarda özel yaşamımda kendine özgüveni olmayan ben, setlerde kendimi huzurlu ve güvende hissediyordum. Adeta sığınağımdı setler. 
Çalışmam olduğu günler sabahları tatlı bir heyecanla uyanır, bir telaşla hazırlanır, taptaze heyecanlarla evden çıkarım. Sete adımımı attığım an bambaşka bir dünya başlar, benim için kutsal bir mabettir setler. 


Ekip ruhu 

Film çekimlerinde ortak bir dayanışma ruhu oluşur setlerde; ekip ruhu, bunu hissedersiniz. Başarmak, en güzelini bulmak, yaratmanın heyecanını, paylaşım sürecini yaşamak... Sette herkes birbirinin en yakınıdır, görünmez ama hissedilir bir sevgi akımı vardır. Bu duygu bütün gün içinizi ısıtır. 

Genellikle sabahın erken saatinde çalışmaya gidilir; yönetmeni, ışıkçısı, kameramanı, setçisi, oyuncusu herkes settedir, sevdiğiniz tanıdık yüzler çoğu uykulu ama güleryüzlüdür. Önce günaydın faslı, daha sonra içilen sıcak çay, sabah muhabbeti, o gün çekilecek sahnelerin heyecanını paylaşmak... 

Ve kameranın önü; ışıklar yapılmış, sete davet, sahne provaları, oyuncu arkadaşlarla provalar... Sette her şeyin sorumlusu ve setin hakimi olan yönetmenin sette yarattığı ortam, ekibe davranışı, verdiği pozitif enerji çalışmayı olumlu etkiler. Anlayışlı, sevecen, sabırlı, güleryüzlü ama tatlı bir hakimiyet kuran bir yönetmenin setinde herkes daha özverili olur, severek, canla başla çalışır. 

Setler, sonsuz bir disiplin içinde teknik ekipten, oyunculara, yönetmene kadar herkesin sorumluluğunu bilerek, sevgiyle, emek vererek çalıştığı bir ortamdır. Sette herkes birbirine saygılıdır. Bana çay getiren set yardımcısı arkadaşa bin defa teşekkür ederim. 

Çekimler biter, çekilenler güzel olmuşsa herkes mutludur. Neşeyle 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Kamera önündeyim. 


ayrılırsınız setten, sarılıp öpüşerek ve ertesi günkü çekimin heyecanıyla... 


Setlerde neler öğrendim 

Setlerde yaşayarak sabırlı olmayı ve kapris yapmamayı öğrendim. 
Sete gelir gelmez kendi hazırlıklarını tamamlayıp, kamera önüne geçene kadar sakin sakin sete çağırılmayı beklemek, ışığınız yapılırken ayakta da olsanız sabırla durmak... Gerekirse defalarca prova yapmak... Bu, yerlerde sürünme sahnesi de olabilir, dayak yeme sahnesi de. Katlandığınız her şeyin güzel bir film ortaya çıkması için zorunlu olduğunu düşünerek kapris yapıp seti huzursuz etmemek gerekir. 
Bazı günler sette giyinir hazırlanırsınız, bütün gün bekler ama çalışmadan eve dönebilirsiniz. O gün her şey planlandığı gibi gitmeyebilir; jeneratör bozulabilir, güneşli hava aniden yağmura çevirebilir. 
Saatlerce bekledikten sonra iş paydos edilir. Yapılan işin bir parçası 


olduğunu unutmayıp o ekip ruhunu, o paylaşımı siz de içinizde yaşıyorsanız bu hiç sorun olmaz. Hoşgörüyle karşılarsınız. 

Setlerde, her oyuncunun meslek disiplini ve terbiyesine sahip olması gerektiğini öğrendim. İstenilen saatte çalışma yerinde olmak için azami gayret gösteririm. Ekiptekilerin beni beklemesini asla istemem. Kimsenin de böyle bir hakkı yoktur; aynı seti paylaştığımız meslektaşlarımıza karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Çekim günü biraz gecikmişsem yolda sete gidene kadar mide krampları geçiririm. Sete beklenilen saatten 5-10 dakika geç kalmışsam, bunun için ekipten defalarca özür dilerim. Çevirdiğim onca filmde belki bir ya da iki defa geç kalmışımdır. 


Kamera önü 

İlk filmlerimde kamera önünde nasıl duracağımı bile tam bilmezken, film çeke çeke çok şey öğrendim. Aksiyonlu sahnelerde nerelerde durulması gerekiyorsa o yere işaret konulur, yere bakmadan pozisyonu bulmanız için iç güdülerinizi geliştirmeniz gerekir. Yürürken bu işareti biraz geçtin mi ya da geride kaldın mı görüntü netliğin bozulur veya başka oyuncunun yüzünü kapatırsın. Kötü bir ışığa da girebilirsin. Tecrübe ile öyle bir refleks kazanıyorsunuz ki, yere konan işaretlere hiç bakmadan tam istenilen yerde durabiliyorsunuz. 
Ayrıca, her pozisyonda elektrik kablolarına takılmamak, yüzünüze verilen ışığı kaçırmamak, kendi yüzünüzün görünmesi gereken yerde sırtınızı kameraya dönmemek de gerekir. 

Diyaloglu ve uzun yürüme sahnelerinde metrelerce şaryo kurulur. 
Şaryorayları tren yolu rayları gibidir. Kamera rayların üstünde ilerleyen bir arabaya konur ve oyuncuyla uzun yürümelerde aynı tempoda takip etmek için, set görevlileri arabayı raylarda yürütür. Oyuncular da araba ile aynı mesafeyi koruyarak yürümek zorundadır, ama raylara bakmadan ve takılmadan... Yani biraz cambazlık yaparak ve bunu belli etmeden, doğal olarak oynamanız gerekir. 

Tüm bunları hesaplayıp aklını kullanarak aynı anda rolünüze de konsantre olarak oynamak hiç de kolay değil. Yani kamera önünde, çekim sırasında rolünüzü yaparken aynı zamanda bunları da düşünmek ve uygulamak zorundasınız. 
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O dönemde sık yapılan gala gecelerinden biri... 


Kamera ile flört 

Yıllarca film çekimlerinde hep kameranın önünde olduğum için kamerayla aramızda görünmez bir bağ oluştu. Çalışmaya başladığı an, görmesem de onunla iletişim kuruyor, varlığını hissediyorum; gözleri hep üstümde... Kamera benim için mekanik değil “canlı”. 
O benim duygularımı alıyor, ben ona duygularımı veriyorum, duygu zenginliğimi ortaya çıkarıyor. Geçmiş yıllarda çekilen filmlerde kullanılan kameraların kendine has bir sesi vardı; bir makine sesi, “trrrr” diye. Bu ses bana melodi gibi gelir, bende garip bir etki yaratırdı. Bir itici güç, bir motivasyon, adeta bir büyü! Sanki bütün duygularım açık, gözüm hiçbir şey görmezdi, başka bir dünyada yaşardım. Bu melodi gibi kamera sesi bana “Hadi anlat, seni dinliyorum, derdini benimle paylaş” diyen bir canlıya dönüşüyordu, çalıştığı süre içinde... 

Ben de gerçekten âşık, gerçekten acılar çeken, gerçekten mutluluktan uçan, zengin, fakir, sokak kadını, köylü kızı olarak tüm yüregimi açıyorum, biriktirdiğim yoğun duygularımın tanığı oluyor kamera... Aşklarımı, acılarımı paylaşıyorum onunla. Canlandırdığım karakterin duygularıyla harmanladığım duygularımı, iç dünyamı, 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SİNEMA 
ARTİSTİ 
YARIŞMASI 
FİNALİSTLERİ - 
SEÇİLDİ 


Her gün yüzlerce mektup alıyorum. 


hissettiklerimi, seyirciye ulaştıran beni seyircimle buluşturan hep kamera, bunu biliyorum. Ağlarken, gülerken aynı anda bu duygularımı binlerce seyircimle paylaştığımı hissediyorum, binlerce insanı görüyorum kamerada. Beni anlıyorlar, bana hak veriyorlar, beni teselli ediyorlar diye düşünüp içimin hafiflediğini hissediyorum. Aşk duygularımı da hep hayali bir âşığımmış gibi kameraya itiraf ettim. 
Bir seyircim bana, “Siz kamerayla flört ediyorsunuz” demişti. Çok doğru bir tespit. Kameranın da beni sevdiği söylenir. 


Tanınmaya başlıyorum 

Tanınmaya başlayınca, yani şöhret olmaya başlayınca, sokakta, bir yerlerde beni görenler, artık ismimle sesleniyor, yanıma geliyor ve benden imza istiyorlardı, resim imzalıyordum. Yıllar önce ben de Muhterem Nur'dan resim istemiştim. Bana gösterilen bu ilgi bende farklı duygular yaşatmaya başlamıştı; onlardan biriyim, onların en yakını, onlara aitim duygusuydu bu... 

Hiçbir şey beni şımartmıyor ve değiştirmiyordu. Her şey çok doğaldı benim için. Her şey böyle olması gerekiyormuş gibiydi. Sanki bu hayatı yaşamak için yaratılmıştım. 
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Şöhret olmuştum ama sabahları uyandığımda gözümü açtığım zaman seneler önceki Türkan’dan farklı değildim, yıllar önceki Türkan’dım. Ben neymişim duygusuna kapılmadım. Amacıma ulaşmış, şöhret olma yoluna girmiştim. Yaşantım değişmişti ama şöhret olmanın benim için anlamı farklı olmaya başladı. Şöhretin manevi boyutu, sevilmek duygusu önemliydi, şöhretin anlamı buydu benim için. Şöhreti böyle algıladığım için, çok genç yaşlarda ünlü olduğum, şöhret basamaklarını yavaş yavaş çıktığım için hiç değişmedim; hep aynı oldum, hep ben oldum, gerçek benliğimi hep korudum. 


Seyircinin sevgisi 

Etrafımdaki sevgi çemberi giderek büyüyordu; herkes beni tanıyor, sarılıyor, öpüyor, gördükleri yerde sevgiyle bağırlarına basıyorlardı. 
Böylesine sevilmenin ne kadar güzel bir duygu olduğunu o zamana kadar bilmiyordum. Seyircilerim beni güzel buluyorlardı, beğeniyorlardı; hoşuma gidiyordu bu, ama beğenilmekten daha çok sevilen bir Türkan Şoray olmak beni daha mutlu ediyordu. 

Sevilmenin anlatılmaz hazzını tatmaya başlamış, adeta sevgi sarhoşu olmuştum. Sevilmek, daha çok sevilmek istiyordum. Bu uğurda her şeyi yapabilirdim. Halkın sevgisi benim dünyam olmuştu artık. 
Eğer bu sevgi bir gün kaybolursa ben de yaşayamazdım. Bu duyguyla işime daha bir sarılıyordum. Filmlerim güzel olsun, seyircim beğensin, bana sevgisi devam etsin istiyordum. Kendimi onlara adadım. Sinema artık hayatıma egemen olmuştu. 


Star olmak: Bambaşka bir hayat 

Seyirci sevdiği, beğendiği oyuncunun filmlerini talep eder, görmek ister; yani halk starı yaratır ve böylece star seyirciyi sinema salonlarına çeker... Seyircim bana da star olma şansını verdi. 

Ve artık her şey değişmişti, bambaşka bir hayatın içindeydim. 
Umutsuz, çaresiz, film teklifi beklediğim günler çok uzaklardaydı artık. Şirketler benimle film yapabilmek için sırada bekliyordu. Rollerimi kendim seçecek konuma gelmiştim. Galalardan galalara koşuyordum. Postacı her gün eve seyircilerimden gelen kucak dolusu mektup taşıyordu. Artık ismimi her yerde görüyordum; afişlerde, gazetelerde, sinema dergilerinde... 


Emeği geçenler 

Sinema dünyasında tanınmış, şöhret olmuştum ama bu, sadece benim kişisel başarım değildi. Çevirdiğim filmlerle tanındım ve sevildim. Bu filmlerde görev alan tüm ekip arkadaşlarımın benim bu başarımda payı büyük. Bu filmlere emek veren değerli senaristlerin yazdığı çok güzel senaryolarda oynama şansım oldu; çalıştığım yönetmenler usta yönetmenlerdi, oyuncu olarak beni çok iyi değerlendirdiler; ışıkçılar en iyi ışıkları yaptı; görüntü yönetmenleri en güzel görüntülerimi çekmek için saatlerce uğraştılar. Sinemada başarılı olmamda hepsinin çok büyük katkısı oldu. Hepsine minnetim sonsuz. 


Acemi işi makyajım 

Sinemaya ilk başladığım yıllarda doğal, Allah vergisi fiziğimi bozmak için elimden geleni yapmışım. İlk filmim Köyde Bir Kız Sevdim'de bir köylü kızı canlandırıyordum. Hiç makyaj yapmamam gerekiyormuş; oysa ölüm sahnesinde bile dudaklarımın kenarını çepeçevre, kopkoyu boyamışım. Başka filmlerde kalın olan kaşlarımın yarısını yoketmişim, yüzüme anlamsız bir ifade gelmiş. Nasıl yaptım bilmiyorum? Çevremden uyaran da olmamış, cahillik işte! Acı Hayat ve Lekeli Melek'teki makyajım da öyle; başka biri gibiyim. 


Fotoğraf çekimleri 

Film çalışması olmadığı günler, star olmanın gereklerini yerine getirerek sık sık stüdyolara gidip fotoğraf çekimlerine zaman ayırmaya başladım. 

Çeşit çeşit kıyafetlerimi yanıma alarak stüdyoya giderim. Çekimler çok uzun sürer. Değişik pozlar vermekten zevk alırım. O yıllarda en çok ve en güzel fotoğraflarımı Stüdyo Yaşar çekti. Moris Maçero, Cengiz Tünay, Stüdyo Erol da fotoğraflarımı çeken stüdyolardı. Son yıllardaysa Stüdyo Tamer Yılmaz, Nihat Odabaşı ve Zeynel Abidin harika fotoğraflar çekiyorlar. 


Kendime güven 

Geçen bu süre içinde kendimi tanımaya, fiziğimi, gücümü, sinemada neler yapabileceğimi farketmeye başlamış ve kendime güvenim gelmişti. Sinema dünyasında gittikçe güçleniyordum. Fatih'te, Mehmet 


Dede sokakta elinde okul çantasıyla yere bakarak mahcup yürüyen kız gitmiş, yerine ışıkların altında, kalabalık içinde, insanların odak noktası olmuş, dikkatleri çeken, sinemada çok başarılı olma hayalleri, hedefleri olan bir genç kız gelmişti. Bu kızı değiştiren sinema, yani Yeşilçam'dı. 


Stüdyo Yaşar'da bir fotoğraf çekimi. 
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YEŞİLÇAM SİNEMASI 


Benim sinemaya girdiğim 60'lı yıllar Türk sinemasının en parlak döneminin başlangıcıydı. 1910'larda Birinci Dünya Savaşı'nda çekilen belgesellerle başlayan sinemamızın ilk yıllarında büyük tiyatro adamı Muhsin Ertuğrul ve tiyatro kökenli yönetmenler filmleri yönetiyormuş, bu yüzden 30'li yıllara kadar sinemamız “Tiyatrocular Dönemi” olarak adlandırılmış. “Sinemacılar Dönemi” 1949'da Lütfi Akad'la başlamış ve bu dönemde Atıf Yılmaz, Metin Erksan, Memduh Ün, Osman Seden gibi tiyatro dışından birçok yönetmen film yönetmeye başlamış. 

İçinde yer almaktan gurur duyduğum, emeğimi ve yıllarımı verdiğim Yeşilçam sinemasını ve Yeşilçam filmlerinin halk üzerindeki etkisini reddeden bir kesim, yüzeysel bakışlı bir önyargıyla hafif dudak bükerek eleştirirken, bu filmleri milyonlarca seyirci yıllardır bıkmadan usanmadan izledi. 

Sinema yazarı Engin Ayça'nın da belirttiği gibi, Türk sinemasının bütününe Yeşilçam demiyoruz. 1950'lerde başlayan “Sinemacılar Dönemi” 60'lı yıllarda altın çağını yaşamaya başlar. Yeşilçam sineması denilen bu dönem, 70'li yılların ortalarına kadar sürer. Bu dönemden sonra toplumsal değişimle birlikte Türk sineması da değişir. 

Yeşilçam, İstanbul'da Beyoğlu'nda bir sokağın adıdır. 60'lı yıllarda film yazıhanelerinin çoğu bu sokaktaydı. Türk filmleri bu yazıhanelerde tasarlanıyor ve yapılıyordu. Yani Amerikan sinemasının Hollywood'u gibi. 


5Olerden 60'lara... 

50'li yıllarda İstanbul'da oynayan filmlerin çoğu yabancı filmlerdir. 
Sanayileşmenin başlaması, iç göç, hükümetin elektriğin kullanımını ülkeye yayması gibi etkenlerle açılan sinemalar yeni seyircilerini oluşturur. Bu seyirciler hayatlarında ilk defa film seyredeceklerdir. Doğal olarak Türk filmlerinin çekimlerinde de artış olur. Film çekmeye yeni başlayanlar, sinema konusunda yeterli bilgiye, donanıma, birikime 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Çevirdiğim melodramlardan iki örnek: Buruk Acı (1969) ve Asiye Nasıl Kurtulur (1973). 


sahip değildir. Film çekmeyi yabancı filmlere bakarak, çeke çeke öğrenirler. Yani el yordamıyla, deneme yanılma yöntemiyle yol alırlar. 
Ama seyircinin nasıl bir film isteyeceği konusunda hiçbir örnek yoktur. Yabancı filmlerin yerlisini yaparlar, seyirci bizim insanımız böyle davranmaz, böyle yapmaz diye tepki gösterir. İşte bu kültürel reflekstir. Kültürel ortak tepkidir. Bunun üzerine Türk sinemacıları kendi kültürlerinden, geleneklerinden, masallarından, türkülerinden esinlenerek film yapmaya başlarlar. Bu filmler seyirci tarafından benimsenir, sevilir. Ayrıca o dönem acıklı müzikal Hint filmlerine seyircinin çok ilgi göstermesi de sinemacılara örnek olur. Filmciler, seyircinin taleplerine uyarak onların istedikleri filmleri yaparlar. Yani halkın beklentilerine ve beğenilerine uyan, kültürüne ters düşmeyen öyküler anlatmaya başlamışlardır. Yeşilçam sineması seyircisiyle birlikte kendi kendini yaratır. 

Yeşilçam bir çeşit masal geleneğini devam ettirmiştir. Bir toplumun masalları o toplum için ne kadar gerçek ise Yeşilçam sineması da o kadar gerçektir. Masalı toplum kendisi üretir, kendinin bir çeşit yansımasıdır. Sinemada melodramlar masalı anlatıyorsa, toplum da bu filmlere ilgi gösteriyorsa, kendinden bir şeyler bulduğu içindir. 


Melodramlar 

Melodramlar seyircinin duygularına hitap eder. Bu filmlerde ideal insanlar vardır; iyi kalpli, yardımsever, paylaşımcı... Kötüler de mutlaka cezasını bulur. Türk insanı duygusaldır, sıcak kanlıdır. Bu özelliklerinden dolayı, aşkı, sevgiyi, fedakârlığı esas alan, hisler alemi, masal alemi yaratan melodramlarda duygulanır, hüzünlenir, mutlu olur. 
Yeşilçam melodramları dediğimiz zengin-yoksul öyküleri genellikle hep mutlu sonla biter. Sevgiyi, dostluğu, sonsuza dek sürecek aşkı, sadakati anlatan bu filmlerde halk özlemini duyduğu, yaşamak istediği dünyayı bulur. Perdede gördüğü oyuncularla bütünleşir, onlarla güler, onlarla ağlar. Çoğunlukla kadınların, ailelerin izlediği, oyuncuların aileden sayıldığı, hemen hemen aynı öykülerin anlatıldığı, sonu bilinen ama hiç bıkmadan merakla, duygulanarak izlenen yüzlerce, binlerce film... 

Bu filmler inanarak, yüreğimizi koyarak, samimiyetle yaptığımız filmler... Dostluk, iyilik, dayanışma, masumiyet gibi toplumda kaybolmaya yüz tutan değerleri barındıran filmler... Belki bugün hâlâ bu filmlerin sevilerek izleniyor olması da bu yüzdendir. 


Gerçekçi filmler 

Benim daha çok ticari amaçla çekilen melodramları oynadığım dönemde her yıl yapılan film sayısı artıyor, 200'ün üstüne çıkıyordu. 
Aynı yıllarda sinemada “Toplumsal Gerçekçilik” akımı başladı. Melodram filmlerinin yanı sıra toplumun gerçeklerini anlatan, Gecelerin Ötesi, Gurbet Kuşları, Yılanların Öcü, Susuz Yaz gibi filmler de çekiliyordu. Lütfi Akad, Atıf Yılmaz, Metin Erksan, Halit Refiğ gibi yeni sinemacılar, sinema dilini geliştirme çabası içinde sanatsal ve estetik değeri yüksek filmler yapıyorlardı. 

Sinema kariyerimin ilk yıllarında çevirdiğim Otobüs Yolcuları, Acı Hayat ve Kızgın Delikanlı'dan sonra bu tür gerçekçi filmlerde oynamadım. Daha sonraki yıllarda melodram oyuncusu olarak tanındığım için bu tür film teklifleri gelmiyordu. 


Bir melodram ustası: Ülkü Erakalın 
O yıllarda oynadığım, çok izlenen melodramların yönetmenleri Nejat Saydam, Hulki Saner, Muzaffer Arslan, Osman Seden, Orhan Aksoy, 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Mehmet Dinler, Orhan Elmas ve Ülkü Erakalın'dı. 

Ülkü Erakalın sinemaya başladığım ilk yıllarda Lekeli Kadın, Siyah Gül, İki Kocalı Kadın, Veda Busesi, Bütün Suçumuz Sevmek, Gözleri Ömre Bedel, Mualla gibi birçok melodram filmimin yönetmeni. 
Tecrübesiz yıllarımda oynadığım bu filmlerin çekimlerinde aşırı titizlikle benimle ilgilenir, en güzel görüntüleri elde etmek için çırpınırdı. 
Onun çektiği filmlerde görüntüler tablo gibi olurdu. Uzun uzun yakın planlarımı, gözlerimi çekerdi. Çok duygusal bir insandı, tüm duygularını filmin her karesine aktarırdı. Sette yönetmen kimliğinden çok, dost yanını, samimiyetini ve duygusallığını anımsarım. 


“Puslu bir ilkbahar öğlesi... Yıl 1960... Rahmetli Kadri Yurdatap, rahmetli Hayri Caner, Agah Özgüç, Yücel Hekimoğlu ve ben... Yeni çıkmış olan bir sinema dergisinde yazıyoruz. Cağaloğlu'ndaki yazıhanedeyiz. “Yeni bir kız var’ dedi arkadaşlarım. “İlk kez Türker İnanoğlu'nun filminde oynamış. Adı Türkan Şoray...” 

Arkadaşlar bu kıza basın olarak destek olmaya karar ve-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Ülkü Erakalın’la çektiğimiz filmlerden Veda Buses? nin 
(1965) afişi. 


riyor, ben de sonra yöneteceğim filmlerimde oynatmaya... 
Gazetenin yazıhanesine çağırıyorlar genç kızı. İlk röportajını ben yapacağım. Karşılaşıyoruz. Sıkılgan, mahcup, heyecan dolu bir kız. Yüzü biraz karanlık... Ama karanlık yüzün ardında, ışık ışık yanan bir çift göz... Pırıl pırıl, ateş ateş sevgi fışkırıyor. Sinema dünyasına sunulacak bir genç kız için son derece sade bir giysi var üzerinde. “Yanınızda başka bir elbise yok mu?” diyorum. Mahcup susuyor. Sade bir gülüşle renklenen, ilginç bir susuş... Dudakları henüz açmamış bir gonca sanki. Bence yıllar bu iki özelliği değiştiremedi Şoray'da. Ateş ateş sevgi fışkıran bir çift göz ve her an bir tebessüm goncası dudaklar. (...) 
Bugün olduğu gibi, her zaman olduğu gibi, heyecan içinde tir tir titriyor Türkan Şoray. Saygı dolu bir titreme, saygı duyulacak bir heyecan bu. Hava kararıncaya kadar çalışıyoruz. Gün kararınca, bir korku sarıyor genç kızın içini: “Annem” diyor. “Annem kıyameti koparacak şimdi, geç kaldım. 
Gün kararmadan evde olmalıydım.” 
Fatih sokaklarının bir köşesinde indiriyoruz onu arabadan. 
Kalbi heyecandan küt küt atan, bu atışı gözlerinden, vücudundaki titreyişinden belli olan bir yavru kuş gibi, kaldırımlarda seke seke uzaklaşıyor ve köşe başında kayboluyor.” 
(Ülkü Erakalın, Siz Benim Filmlerimle Büyüdünüz) 


Yeşilçam döneminde filmler bölge işletmecilerinin verdiği paralar ile çekilirdi. İzmir Bölgesi işletmecilerinden bana 
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Gözleri Ömre Bedef'de (1964) Cüneyt Arkın'la... 


Birbirine benzeyen ticari filmler 

Melodramlar seyirci tarafından çok ilgi görüyordu. Yapımcılar da film çekimi için yatıracakları parayı riske atmamak için çok iş yapan, çok tutulan filmlerin benzerini yapıyordu. O yıllarda sermayesi, alt yapısı olmayan sinemamızda, filmler bonolarla, kredilerle, bölge işletmecilerinden alınan paralarla çekiliyordu. Bölge işletmecileri, yapılan filmleri bölge bölge, Türkiye'deki sinemalara dağıtan şirketlerdi. Bu bölge işletmecileri (Adana bölgesi, Ege bölgesi gibi) önceden yapımcılara taleplerini bildiriyorlardı, şu oyuncularla şu tür filmler istiyoruz diye... Seyirci bizleri sevmişti, bizi görmek istiyordu. Seyircinin talebi üzerine bölgeler bizimle yapılacak filmler için yapımcıya para veriyordu. 

Zaten yapımcılar da daha çok talep gören oyuncularla çalışmak istiyordu. Benim de melodram tarzı filmlerim çok izlendiği için bana hep bu tür film teklifleri geliyordu. Ben artık dram oyuncusu olmuştum, çünkü genellikle melodramlarda oynuyordum. 

Neredeyse bir yıl önceden çekeceğim filmlerin anlaşmalarını yapıyordum. En çok Melek Film, Acar Film, Kemal Film, Sine Film, Pesen 


Film ve Akün Film ile çalıştım. 

Çevirdiğim melodramlardan bazıları; Veda Busesi, Kader Kapıyı Çaldı, Yılların Ardından, Gözleri Ömre Bedel ve 20'li yaşlarımda 60 yaşında bir kadını canlandırdığım Ekmekçi Kadın. 


Seyircinin oyuncu ile özdeşleşmesi 

Yeşilçam sinemasında genellikle birbirine benzer filmler yapıldığı için, ben de hep genellikle aynı rolleri oynuyordum. Belli bir kadın tipinin dışına çıkamıyordum. O yıllarda kadınlar sosyal yaşamın içinde yeterince yer alamıyorlardı. Genellikle ekonomik nedenlerle erkeğe bağlıydı, hayatı yazgısını sorgulamıyorlardı. Toplumdaki yerleri neyse, biz de bu kadınları canlandırıyorduk. Senaryoları biz yazmıyorduk, bize yazılmış rolleri oynuyorduk. Acı çeken, her şarta katlanan, özveride bulunan, iyi, fedakâr, sadık, iffetli kadın rolleri... Seyirci perdede kendini bizim yerimize koyduğu için, beğendiği sanatçıyı hep masumiyeti, güzelliği, dürüstlüğüyle görmek ister, örnek davranışlar bekler. Seyirci sevdiği oyuncunun değişmesini istemez, hangi karakterde benimserse onu ister. Farklı bir karakterde gördüğü zaman hemen tepki gösterir, kızar, kıskanır, küser. 

Gözleri Ömre Bedel filminde evli bir kadını oynuyorum. Çekilen sahnede kocası araba kullanırken, kadına âşık olan diğer erkek arkada oturmaktadır. Bir ara önündeki kadının ensesini okşamaya başlar. 
Filmdeki bu sahneden dolayı eve telgraflar geldi, “Sen evli bir kadınsın, kocan yanındayken bir başka erkek senin enseni nasıl tutar!” diye hesap soran telgraflar... 


Kalıplaşmış oyunculuk 

Seyirci filme yıldız oyuncu için gidiyordu. Sevdiği yıldız oyuncuyu hep alıştığı rollerde görmek istiyordu. Bu yüzden filmlerin senaryoları yıldız oyuncuların kişisel özelliklerine göre yazılıyordu. Filmlerin konuları değişse bile, biz hep kendimizdik. 

Böyle belirli roller oynayan yıldız oyuncular sürekli.kendini oynar, şartlandırılmışlardır. Birbirine benzer roller oynamama rağmen bundan şikayetim yoktu. Seyircim beni bu filmlerdeki rollerimle seviyordu. Benim için sadece bu önemliydi. Filmlerdeki rollerim psikolojik derinliği, inişi çıkışı olmayan, tekdüze roller olduğu için her filmde 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çeşitli duyguları daha çok göze batan, çok önde, zaman zaman abartılı, hep aynı oyun tarzıyla ifade etmek yeterli oluyordu. 

Aynırolleri oynaya oynaya kamera önünde nasıl davranacağımı adeta ezberlemiştim. Yüzünde aşağı yukarı aynı ifadelerle, kameraya dönük olmalısın, asla sırtını kameraya dönmemelisin gibi özel bir oyunculuk tarzı... Tabii bu da giderek kalıplaşmış bir oyunculuk ve klişeleşme, hep kendini tekrarlama, kendini yenileyememe ve oyunculukta kendisini ispatlayamama tehlikesi getiriyordu; oyunculuk sanatının düşmanıydı. Ben bu tehlikeyi sezinlememe rağmen farklı roller oynamadım. 
Seyircim beni hangi rollerde görmek isterse buna uymalıydım. Onları hayal kırıklığına uğratmaktan hep korktum ve seve seve birbirine benzeyen bu rolleri oynadım. Beni belki yadırgayanlar olabilir; “Bir oyuncu böyle düşünmemeli, her rolü oynamalı” diyebilirler. Ama benim seçimim bu oldu; önce benim seyircim, beni seven seyircim... 


Film anlaşmalarındaki maddeler 

Seyircimiz bizi sevgilisi, eşi, kızkardeşi, ablası gibi görüyordu. Dolayısıyla soyunma ve öpüşme sahnelerinde rahatsız olabilirdi. 

Bazen yaşayan bir karakteri canlandırmak için gerekirse soyunmanın, sevişme sahnesi çevirmenin gerektiğini biliyordum ama benim için seyirciyle olan bağlılığım daha önemliydi. Sinemaya ilk girdiğim yıllarda çevirdiğim filmlerde öpüşmüştüm ama seyircimle bu güçlü bağ henüz oluşmamıştı. Film çekerken anlaşmalarıma bazı şartları koymam bu yüzdendi. Böyle bir sevgiyle sarmalanmak her kula nasip olan bir şey değildir, bu güzelliği kaybetmek istemiyordum. 

O dönem yapılan filmlerdeki öpüşme sahnelerinde, kameranın çiçeklere dönüşüyle ilgili hâlâ eleştiriler gelir. Sevgi ifadesi olan öpüşme seyirci tarafından belki de doğal ve hoş karşılanabilirdi; bu riski göze alamadım. 
Bir tek seyircimin bile, içinden de olsa hoşnutsuz olabileceği düşüncesini beynimden atamadım. Ülkemin ortak değerlerine, örf, adet ve geleneklerine bağlı olarak büyüdüğüm için seyircimi çok iyi anlıyordum. Koşullanmam yıllarca sürdü, bunu biliyor ve kabulleniyorum. 

O yılların koşulları böyleydi. Ayrıca, hassas olduğum konulardan ödün vermemek, oyuncu olarak hakkımı korumak, istismar edilmemek, harcanmamak için anlaşmalara bazı şartlar koymak gerektiğine karar vermiştim. Kendi ilkelerim, prensiplerim olmalıydı. 


Film şirketleriyle yaptığım anlaşmalara koymak zorunda kaldığım 

maddelere daha sonra birileri “Şoray Kanunları” diyerek katı ve iddialı bir anlam yüklemiş. Dolayısıyla, şahsıma atfen benim dışımda 

böyle bir durum gerçekleşti. Yıllardan beri de sürüyor. Zaman zaman 

günümüz sinemasının bazı genç oyuncuları kariyerlerinde oyuncu 

olarak seçtikleri tarzı ifade biçimi olarak, “Benim Türkan Şoray Kanunlarım yoktur” veya “vardır” diyorlar. Aslında burada kastedilen 

sadece 6. madde... O da o yıllarda kaldı, bana artık özel bir anlam 

ifade etmiyor. 

İşte sözü çok edilen anlaşmalardaki şartlar şunlardı: 

1- Türkan Şoray film senaryolarını film çekim tarihinden en az bir ay önce beğenir. 

2- Türkan Şoray senaryoyu beğenmediği takdirde yeni senaryo verilecektir. 

3- Her senaryoda beğendi mutabakatı şarttır. 

4- Çekilecek filmin rejisörü ve baş erkek oyuncusu için Türkan Şorayın mutabakatı şarttır. 

S- Türkan Şoray adı jenerik, afiş, ilan ve sinema fenerlerinde başta ve tek olarak yazılacaktır. 

6- Filmde öpüşme ve açık sahne olmayacaktır. 

7- Filmdeki modern giysiler Türkan Şoray'a, tarihsel olanlar ise şirkete aittir. 

8- Film çekimi İstanbul dahili olup Türkan Şoray İstanbul dışına çıkamaz. 

9- Çalışma saatleri sabah 8 ile 19 arasındadır. 

10- Pazar günleri Türkan Şoray çalışmaz. 

11- Filmin her oynadığı yerde 9. madde uygulanacaktır. 

12- Filmlerin seslendirmesinde Türkan Şoray'ın sesi için kendi mutabakatı şarttır. 

13- Şirket filmi kendi hesabına çeker. Eğer başka şirketle ortak yapıma gidilirse Türkan Şoray'ın mutabakatı şarttır. 

14- Film renkli ise Türkan Şoray'ın mutabakatı ile çekim günleri uzayabilir. 

15- Bu şartlara riayet etmeyen film şirketi 100 bin lira ödemeyi taahhüt eder. 

16- İhtilaf vukuunda merci mahkemeler İstanbul mahkemeleridir. 
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17- Türkan Şoray şirketlerden film başına (...) lira alır. 
18- Türkan Şoray mecburi gecikmeleri on günden fazla beklemez. 


Prodüktörlerin tepkisi 

Film prodüktörleri bir araya gelerek toplantı yapıyorlar ve ben bu anlaşma şartlarını kaldırmadığım sürece bana film teklif etmemeyi kararlaştırıyorlar. Bu karardan bir gün sonra, birçok prodüktör birbirinden habersiz ve gizlice, bana sadece kendi firmasına film çekmem için sözleşme imzalatmaya geldiler. Hatta iki tanesi istemeden karşılaşmıştı. 


Aynı filmde iki karakteri oynamak 

1963 yılında Ülkü Erakalın'ın çektiği, başrollerini Tamer Yiğit, Sadri 
Alışık ve İzzet Günay'la paylaştığımız Çalınan Aşk filminde iki ayrı kişiliği, vamp kadın ve masum genç kızı oynamıştım. Masum kızı siyah saçla, vamp kadını ise sarı saçla canlandırdım. İki karakterin aynı karede yüzlerinin görünmesi gereken planlarda, o yıllarda dijital teknoloji olmadığı için her şey çekimde çözümleniyordu. Kameranın önüne “kaş” denilen, ekranı ikiye bölerek bir yarısını karanlıkta bırakan özel bir aparat takılıyordu. Kamera ve oyuncuların yerleri sabit- 


Çalınan Aşk filminde “kaşlı çekim”le iki farklı karakteri canlandırdım. 


leniyor, önce ilk rolümü oynuyordum. Sonra çekilen film geriye, başlangıç noktasına sarılıyor, bu kez “kaş”la diğer yarı kapatılıyordu. 
Kostümümü ve makyajımı değiştirip, ikinci karakterin sabitlenmiş yerine geçip onu oynuyordum. Böylece aynı negatifin ikinci yarısına da çekim yapılmış oluyordu. 

Burada önemli olan aynı karede görünen iki ayrı kişinin birbirine bakışının doğru olmasıdır. Aynı karede birinin yüzü diğerinin sırtı görünen amorslu çekimler (arka görüntü) ise daha kolaydır. Yüzü görünmeyen karakteri dublörüm sanki benmişim gibi sırttan oynar. 
Aynı şey karşı çekim için, yani ikinci karakter için kostümlerimizi, saç ve makyajımızı değiştirerek tekrarlanır. 

Çalınan Aşk'ta oynadığım abla kardeş dışında iki karakteri oynadığım diğer filmlerim ve roller, Ekmekçi Kadın'da anne ve kızı, Şenlik Var'da mahalle kızı ve şarkıcı kadın, Hayallerim Aşkım ve Sen'de eski filmlerdeki iki farklı kadın karakterdir. Bugün sinemada bu tür sahneler için bu kadar emek sarfetmek gerekmiyor. Bilgisayar teknolojisiyle yapılan görsel efektler sayesinde bu işlem sorun olmuyor. 


Kamera karşısında ağlamak 

Çevirdiğim dram ağırlıklı filmlerde birçok sahnede ağlamam gerekiyordu. Bana hep nasıl ağladığımı sorarlar. Ağlama sahnelerinde suni damla, soğanla falan değil, gerçekten ağlıyordum. Bende adeta şartlı refleks oluşmuştu, kamera sesini duydum mu ağlamaya başlıyordum. 


Birçok filmimde ağlamam gerekiyordu. Kamera sesini duyunca ağlamaya başlıyordum. 
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Bazen de sete çok mutlu gelirim, neşeliyim, coşkuluyum, içim kıpır kıpır... O gün de ağlama sahnem çekilecek, hiç de içimden ağlamak gelmiyor. Konsantre olmadan da mümkün değil ağlayamam. Sahnelerin çekilmesi de lazım. Kameranın önüne geçiyorum, ağlamak yerine içimden şarkılar söylemek geliyor. Uzun bir sessizlik, herkes bana bakıyor ve ağlamamı bekliyor. Bu durumu farkediyorum, kendimi o an çok çaresiz ve yalnız hissediyorum. Psikolojimi çökertmeye gayret ediyorum, içimde fırtınalar kopmaya başlıyor, yavaş yavaş içimdeki neşe sönüyor, gözlerim doluyor ve başlıyorum hıçkıra hıçkıra ağlamaya. Yönetmen hemen “Kamera!” diyor, çekim aksamadan yapılıyor. Ama ben çekim sonrasında da bütün gün ağlamak istiyorum. 
Bazı filmlerde bu tür sahnelerde, çekim bittikten sonra sette bulunanların gözlerinin dolu dolu olduğunu görürdüm. Çekilen sahneden etkilenmiş olmaları, oyunculuğuma ve kendime güven duymama neden olurdu. 


Karamsar gün 

Kamera karşısında neredeyse hergün ağlıyordum. Uzun, dramatik sahnelerin olduğu filmlerin çekim günlerinde arka arkaya ağlamam gerekiyordu. Sabahtan başlayıp akşama kadar ağlıyordum. Ağla ağla, bir süre sonra tükeniyordum, gözyaşlarım kuruyordu. Sahneler kısa kısa çekilip daha sonra birleştirildiği için sahnenin tümünde aynı duyguyu yakalayabilmek, dramatik duyguyu bütün gün devam ettirebilmek için o günümü mutsuz ruh halinde sürdürmeye, etrafla ilgilenmemeye, gülmemeye, duygu olarak dağılmamaya çalışıyor, kendimi iyice karamsar bir havaya sokuyorum. Bir sahnenin bir planı çekiliyor, ağlıyorum; “Stop” deniyor; yeni bir planın ışığının yapılması için ara veriliyor. Aradan sonra sahnenin devamı çekiliyor, bir önceki çekimdeki aynı duyguyu yakalamak lazım. Tekrar ağlama, yine ara, yine ağlama... İşte sinema oyunculuğunun zor yanı. Ama tiyatroda oyuncu oyuna başlıyor, rolüne konsantre oluyor ve hiç kesilmeden oyunun sonuna kadar rolüne devam ediyor. 


Özgürce ağlıyorum 
Sete mutsuz bir ruh haliyle gittiğim günler, çekilecek sahne o günkü ruhsal durumuma uygun bir sahneyse canlandıracağım karakterin de 


o sahnede acısı, isyanı ağlaması varsa zaten bahane arıyorum, kameranın önüne geçer geçmez konsantre olmama gerek kalmadan kendi acıma karakterin acısını da katmak duygularımı kolayca dışa vurmama neden oluyor ve doya doya ağlıyorum, aslında o an başka bir kimlikle ben kendime ağlıyorum. İçimde biriktirdiğim tüm gözyaşlarımı akıtıyorum. 

Özel yaşamımda yalancıktan ağla deseler ağlayamam. Erkekler ağlayan kadına dayanamaz düşüncesiyle bir iki kere yalancıktan ağlamayı denedim, gözlerim bile dolmadı. 


Kahkaha 

Neşeli ortamları severim. Rahatsam, mutluysam kahkahalarla gülerim. Ama filmlerde kahkahalarla gülmem gereken sahnelerde başarılı olamıyorum. Kolay hüzünlenebiliyorum ama kamera önünde birden kendimi neşeli ve mutlu hissedemiyorum. Zoraki gülmeye çalışınca, sahte ve inandırıcı olmayan bir oyun çıkarttığım duygusuna kapılıyorum. Tekniğini bilince diyaframdan kahkaha atılabiliyor. Cihan Ünal bana birkaç kez diyafram çalışması yaptırdı. Cihan bu teknikle nerdeyse beş dakika sürekli kahkaha atabiliyor. Böyle bir rolüm olursa herhalde çalışmam gerekecek. 


Gülme krizlerim 

Sinemaya ilk girdiğim yıllarda Çapkın Kız filmini çeviriyordum. Yönetmenimiz Memduh Ün. Daha duygularımı, kendimi kontrol altına alamadığım yıllar. Bir sahnede çekim sırasında bir şeylere takıldım gülmeye başladım. Yönetmen “Stop” dedi, baştan çekime başladık. 
Sahnedeki aynı yere gelince yine gülmeye başladım. Tekrar tekrar aynı şey oluyor, gülmeden devam etmem mümkün değil... Acaba gülecek mi diye setteki herkes tetikte ama anlayışlılar. Benim bu halim sabahtan akşama kadar sürüyor, yönetmen büyük bir sabır gösteriyor ama biz o gün bu sahneyi çekemiyoruz. Memduh Ün'ün sabrını ve anlayışını unutamam. 

Daha sonra başka filmlerde de birkaç kez aynı durum başıma geldi. 
Setlerde en korktuğum şey irademin dışında gülmek. Gülmek istemedikçe daha çok gülüyordum. Bu hal karşımdaki oyuncuya da bulaştıysa eğer, tam bir felaket! Göz göze geldik mi kahkahalarla gülüyorduk. Durdurmak imkânsız. Sete karşı çok mahcup oluyordum. Gülmemi durdurabilmek için çaresiz kendimi zorlayarak ağlama krizine döndürmeye çalışıyordum. Daha sonra bu zafiyetimi yendim. 


Kamera önündeki kahramanlıklarım 

Sinemaya ilk başladığım yıllardaki cesaretim hiç değişmedi. Gerçek hayatta korktuğum birçok şeyden, kamera önündeyken hiç korkmam, her şeyi göze alırım. 

Dünyanın En Güzel Kadını filminde, gece yalının balkonundan denize atlama sahnesi vardı. Boğaz akıntılı ve ben gece denizden çok korkmama rağmen çaresiz, ne olacaksa olsun diyerek kendimi Boğaz'ın sularına atıverdim. Benimle birlikte atlaması gereken erkek oyuncu buna cesaret edemedi. Onun yerine dublör atladı. 

Başka bir filmde Karaköy?de sürekli küçük motorların geçtiği bir yerde, hiç düşünmeden Galata Köprüsü'nün alt bölümünden atladım. 
Bir filmde de intihar sahnesi için tren raylarının üstüne yatmam gerekiyordu. Kamerayı koydukları yerden, rayların üstünde benim ön planda görünmem ve arka plandan da gelen trenin görülmesi gerekiyordu. Kamera ve ekip çok uzakta. Ben rayların üstünde tek başımayım, görüntüye girmemesi için yanımda kimsenin durması mümkün değil. Bana “Korkmayın tren gerideki makasta yön değiştirecek” dediler. Dediler ama, ya yanlış bilgi aldılarsa, ya tren makas değiştirmeyip benim yattığım raylardan yoluna devam ederse endişeleriyle yattığım yerde treni beklemeye başladım. Bir süre sonra uzaktan trenin sesi duyuldu. “Motor” dendi, kamera çalışmaya başladı. Trenin bana yaklaştığını, sesinin giderek artmasından anlıyordum. Tren yaklaştıkça korkunç gürültü daha da artmıştı. Gözlerim kapalı, içimden dualar ederek bekliyordum. Söyledikleri gibi tren makas değiştirip başka bir yöne gitmişti ama ben rayların üstünde zangır zangır titriyordum. 
Yalnız ben değil sinemaya âşık birçok oyuncu çekimlerde böyle anlar yaşamıştır. 


Yeşilçamda dublaj: “Nayır nolamaz!” 

“Nayır nolamaz” sözü Yeşilçam'ı yermek isteyenlere malzeme olmuştur her zaman. Bu eleştirileri her duyduğumda, Yeşilçam”ı basite indirgemeye çalışan bir ima hissederim ve bu beni çok rahatsız eder. 


Bence sinemamıza yapılan bir haksızlıktır bu. 

Peki, neden bazı filmlerde genellikle erkek oyuncuların dublajında “Hayır, olamaz” yerine “Nayır, nolamaz” deniyordu? 

Oyuncular çekim sırasında “hayır” diyordu, dublaj yapıldıktan sonra filmde “nayır” oluyordu. Bunun neden böyle olduğunu hep öğrenmek isterdim. Bir gün Türk sinemasına yıllarca hizmet etmiş Yeni Film Stüdyosu'nun sahibi Necip Sarıcı'ya sordum, o da bana yapmış olduğu Dublaj Tarihi belgeselinde bu konuyu dublaj sanatçısı Nevin Akkaya'nın çok güzel anlattığını söyledi ve belgeseli yolladı, izledim. 
Nevin Akkaya şöyle anlatıyor: 


“Bir de Abdurrahman Palay'dan bahsetmek istiyorum. “Nayır, nolamaz” diye konuşuyor ve alay mevzu oluyordu. Neden öyle konuştuğunun en yakın şahidi benim. Arkadaşım hiç hata kabul etmez, hatasının söylenmesini de istemezdi. 
Bir gün merak ettim. İkimiz mikrofonda yalnızız. Arkadaşım sabah erkenden afyonu patlamamış bir halde biraz da akşamdan kalmaydı. Dirseğini sehpaya dayamış, elini de çenesine dayamış, öyle konuşuyordu. Birkaç defa elini çenenden çek diye ikaz ettim, ama dinlemedi. O konuşurken yan gözle ağzına baktım. Mesela “a” derken çenenin serbest olması ve ağzın açılması gerek. Avucuyla çenesini öyle bastırıyor ki dili damağına yapışıyor, ağzını tam açamıyor. “Hayır’ kelimesi “Nayır? olarak çıkıyor. İsterseniz tecrübe edin. 
Abdurrahman televizyonda bir gün röportaj yapıyordu. Spiker “Niye nayır nolamaz diyorsunuz?” diye sordu. Arkadaşım bin dereden su getirdi. “Makineler o kadar uyduruk ve tenekeden yapılmıştı ki kendi sesimizi bile tanıyamazdık, o yüzden öyle çıkıyor” dedi. Peki ben yanında aynı makineye konuşuyorum, benimki “hayır” oluyor da onunki neden ‘nayır oluyor. Allah rahmet eylesin.” 


Bizi seslendiren değerli sanatçılar 

Yeşilçam döneminde yıllarca filmler sessiz çekilip daha sonra dublaj sanatçıları tarafından seslendirilirdi. Çektiğimiz filmlerde çok değerli dublaj sanatçıları bizleri seslendirirdi. 
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Bizleri öyle güzel seslendiriyorlardı ki, hepsinin sesi birbirinden güzeldi ve film karakterleriyle, dolayısıyla bizlerle adeta bütünleşmişlerdi. 
Oynadığım rollere hayat verdikleri için onlara minnetle, sevgiyle, saygıyla teşekkürlerimi gönderiyorum. Başta rahmetle andığım Adalet Cimcoz'un yanisıra, Jeyan Mahfi Ayral, Nevin Akkaya, Nedret Güvenç, Tijen Par... 

Yılda 12-13 film birden çevirdiğimizden kendi seslendirmemizi yapacak vakit kalmıyordu. Filmin oyuncuları çekim bitince hemen başka bir filme başladığı için kendi seslendirmesini yapmıyordu. Açıkçası böyle bir talep de yoktu. Sistem böyle gidiyordu. Ama bütün bunlara rağmen keşke dublaj konusunda duyarsız kalmasaydım, şartları zorlayıp ilk filmimden itibaren kendim konuşsaydım. Bir dublaj sanatçısı birçok sinema oyuncusunu seslendirince hepimizin sesi aynı ses oluyordu. Ama seyircimiz bunu hoşgörüyle karşılıyordu. 


Evim gibi sevdiğim bir plato: Acar Film Platosu 

Acar Film Platosu'nda çalışmayı çok seviyordum. Mecidiyeköy'de bahçe içinde bir bina idi. 

Acar Filmle çok film çevirdiğim için bu plato sanki evimmiş, bana ait bir mekânmış duygusu verirdi. Tüm ev içi sahneleri hep platoda hazırlanan dekorlarda çekiliyordu. Unutamadığım anılarım var bu platoda. Bana ayrılan özel odamda hazırlanışım, tüm ekip hep birlikte yemekhanede neşeyle yemek yiyişimiz, aralarda bahçede güneşlenirken yaptığımız sohbetlerimiz... Stüdyonun ışıkçısı, setçisi, çaycısı, neredeyse her Allah'ın günü, birlikte beraber olduğum insanlardı, hepsine çok alışmıştım. 

Acar Film'in tüm filmlerini sevgili Nejat Saydam çekiyordu; ticari ve melodram tarzı filmlerin yönetmeniydi. Son derece yumuşak, iyi kalpli, saygılı, sevgi doluydu. Onu çok seviyordum. Kameraman Melih Sertesen de ikizi gibiydi. Acar Film'in sahibi Murat Köseoğlu çok önemli bir yapımcıydı ve bütün filmlerinde beni oynatmak isterdi. 
Doğum günüme denk gelen bir çekim gününde sabah sete geldim. 
Doğum günüm olduğunu kimseye söylememiştim. Film kostümümü giydim, sete çağrıldım. Set karanlıktı, birden ışıklar yandı, her taraf çiçeklerle balonlarla süslü, klakette “Türkan Şoray'ın doğum günü” yazıyordu; kocaman bir pasta... Alkışlar, müzik... O kadar mutlu ol- 


Şe 


Dünyanın En Güzel Kadını, Acar Film Stüdyosu'nda çekilen filmlerden biri. 


dum ki, o gün film çekmedik, doğum günü kutladık. 

Böylesine güzel anılar yaşadığım o Acar Film Platosu bugün artık yok. 
Bir gün arabayla önünden geçtiğimde binanın yerinde olmadığını gördüm. Yıkılmış, yerine bir inşaat başlamıştı. Gözlerim doldu, sanki o bina ile birlikte benim de o yıllarım, orada çekilen filmler, emekler, oraya ait bende neler varsa, hepsi, tüm anılarım yok olmuştu. 


77 


Billur Köşk (1962) filminde dans ediyorum. 
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EDEBİYAT, ŞARKI, DANS 


Türk edebiyatı sinema için büyük bir kaynaktır, hazinedir. Sinema edebiyat ile ilişki kurmak zorundadır ama edebiyat eserinin yalnız konusundan ve ününden yararlanmayı düşünmeden kitabın özünü kavrayıp bu öze sadık kalarak sinemalaştırılmalı... 

Değerli yazarlarımızın romanlarından, öykülerinden film senaryoları yazılmıştır. Ben de Halide Edip Adıvar'ın “Sinekli Bakkal”; Orhan Kemal'in “Hanımın Çiftliği”nden uyarlanan Vukuat Var; Reşat Nuri Güntekin'in “Bir Dağ Masalı”, “Akşam Güneşi” ve “Çalıkuşu”; Kerime Nadir'in “Sisli Hatıralar”, “Dert Bende” ve “Genç Kızlar”; Muazzez Tahsin Berkant'ın “Mağrur Kadın”, “Mualla”; Sadık Şendil'in “Yedi Kocalı Hürmüz”; Kemal Bilbaşar'ın “Cemo”; Necati Cumalı'nın “Dila Hanım”, “Mine”; Cahit Atay'ın “Sultan Gelin”; Cengiz Aytmatov'un “Selvi Boylum Al Yazmalım”; Yaşar Kemal'in “Yılanı Öldürseler” ve “Menekşe Koyu”; Sabahattin Ali'nin “Gramofon Avrat”; Oktay Arayıcı'nın “Rumuz Goncagül”; Peride Celal'in “Ada”; Erhan Bener'in “Ölü Bir Deniz” gibi eserle- 


rinden uyarlanan filmlerde rol aldım. 


Unutulmaz bir karakter: Çalıkuşu Feride 

Reşat Nuri Güntekin'in ünlü eseri “Çalıkuşu”ndan uyarlanan aynı isimli filmde canlandırdığım Çalıkuşu Feride, Türk romanının en unutulmaz ve en çok sevilmiş kadın karakterlerinden biri olduğu gibi, meslek hayatımın da en önemli rollerinden biridir. Feride aşk kırıklığıyla gittiği Anadolu'da memleketin gerçeklerini gördükten sonra vatan için çalışmayı her şeyin üstünde tutmuş, başkalarının acısı karşısında kendi aşkını kalbine gömmeyi tercih etmiş. Birçok genç kız onu kendine model aldı. 


79 


ÇALIKUŞU (985) 
F, Seden, Müzik: Nedim Otyam, Metin Bükey, 


Görüntü Yönetmeni: Kenan Kurt ibet, Kadir Savun, Muzaffer Tema, Yılmaz Köksal, 
Kerim Afşar, Serpil Gül, Nubar Terziyan, Zeynep Değirmencinğiu,Paria Şenol, Cahide i f E i À q Devlet Devrim, 
Feridun Çölgeçen, Mualla Sürer, Renan Fosforoğlu, Şaziye Moral, Mümtaz Ener, dmercik, Suna Pekuysal, Çolpan İlhan, Yılmaz Gruda, 


Önder Somer, Neriman Köksal 


Çalıkuşu filminin bazı sahneleri 
Dame de 
Sion'da 


çekildi. 


Çalıkuşu filmini usta yönetmen Osman Seden çekti. Eserin hakkını verebilmek için film üç saat oldu ve bir buçuk saatlik iki bölüm şeklinde gösterime çıkarıldı. Filmin dekorlarının çoğu Kemal Film platosunda hazırlandı. Zeyniler Köyü bile dekor olarak kuruldu. 
Filmde dev oyuncular rol aldı. Kamuran”ı Kartal Tibet oynadı. Kartal Tibet Kamuran rolüyle çok etkileyici idi. Diğer rollerde; sevecen, babacan haliyle Kadir Savun, ince duygulu âşık Kerim Afşar, oyunculuğunun zirvesinde Aliye Rona, renkli kişiliğiyle Neriman Köksal, Cahit Irgat, Nedret Güvenç, Suna Pekuysal muhteşem oyunlarıyla yer aldılar. Çocukluğumu oynayan Parla Şenol ve Munise'yi oynayan Ayşecik (Zeynep Değirmencioğlu) harikaydılar. Ayrıca Türk sinemasının efsane oyuncusu Cahide Sonku'yla bu filmde birlikte oynadım. Cahide Sonku sette vakur haliyle saygı uyandırıyordu. 
Kamera önüne çok yakışıyordu. Karşılıklı sahnelerimizde çekim süresince sinemanın efsanesini ilgiyle ve hayranlıkla izliyordum. 


İki kutu çikolata 

Kızlar okulu Dame de Sion'da çekim yapılıyor. Kamuran Feride'yi her ziyarete geldiğinde okula çikolata getirir. Sahne gereği Feride'nin de büyük bir keyifle bu çikolataları yemesi gerekiyor. Bu sahne defalarca çekildi. İlk çekimde çikolataları büyük bir keyifle, zevk alarak yedim. Yönetmen Osman Seden sahneyi bir kez daha çekeceğiz dedi, yine zevkle yedim. Ama yönetmen bir türlü tatmin olmuyordu. 
“Çikolataları arka arkaya ağzına doldur, hadi bir daha çekiyoruz” diyordu. Artık çikolatalar boğazımdan zor geçmeye başlamıştı; böylece iki büyük kutu çikolatayı kısa sürede yemek zorunda kaldım. 
Çok sevdiğim halde uzun süre değil çikolata yemek, görmek bile istemedim. Feride rolünü canlandırdığım için hep gurur duyarım, Feride olabildiysem ne mutlu. Bence bu film bir başyapıttır. 


Kartal Tibet 

Sinemaya tiyatrodan geçen Kartal Tibet “Karaoğlan” karakteriyle seyircinin sevgisini beğenisini kazandı ve daha sonra güçlü oyunculuğuyla çok sevilen romantik jön olarak sinema yaşamını sürdürdü. 
Sinemaya yönetmen olarak devam etti. Birlikte çalışmalarımızda mutluluk duyduğum, zevk aldığım rol arkadaşlarımdan biri oldu. 
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Sinekli Bakkal (1967) 


Sinekli Bakkal 

1968'de Halide Edip Adıvar'ın aynı adlı romanından uyarlanan bu filmde dinsel motifler ile geleneksel temaşa sanatlarından Karagöz iç içe yer alır. Yönetmeni Mehmet Dinler. Kız Tevfik, Karagözcü ve Zenne rolüne çıkan bir orta oyuncusudur. Rabia isimli bir kızı vardır. 
Rabia dedesinden dinsel eğitim almaktadır. Bir gün Paşa'nın oğluna piyano dersi vermek için gelen Peregrini, Rabia'yı Kuran okurken duyar ve önce sesine sonra ona âşık olur. Rabia da onu beğenmektedir ama biri müslüman, öteki hıristiyandır. 

Ölçülü oyunuyla Peregrini'yi oynayan Ediz Hun'a, Kız Tevfik rolünde Erol Günaydın'a ve Feridun Karakaya'ya hayran kalmıştım. 


Yerli Pygmalion: Sürtük 

Usta sinemacı Ertem Eğilmez'in yönettiği, Bernard Shaw'un Pygmalion eserinden uyarlanan Sürtük filminde oynadım. Çok sevilen ve çok izlenen bir film oldu. Bu filmde sokaklarda şarkı söylerken bir gazino patronu tarafından farkedilip meşhur olan bir şarkıcı kızı canlandırıyordum. Rol arkadaşlarım da Ekrem Bora ve Cüneyt Arkın'dı. Sürtük 


Cüneyt Arkın'ın da ilk filmlerinden biriydi. Filmde Ekrem Bora'nın ağlaya ağlaya sokakta yürüdüğü final bölümü akıllardan çıkmayacak bir sahnedir. Bu film çok beğenildi ve çok iş yaptı. 

Ekrem Bora ile karşılıklı sahnelerde uyum içinde çalışıyorduk; bana “Seninle çok güzel çalıştık, diğer arkadaşlarla da çalıştım tabii ama seninle olan filmlerim bana çok başka bir duygu vermiştir” derdi. 


Tatlı-sert aktör Ekrem Bora 

Ekrem Bora'nın karizmasıyla, oyunculuğuyla, güzel çakır gözleriyle yalnızca durup bir bakması yeter. Gereğinde sert, gereğinde aşk dolu yumuşacık bakışlar... Efe gibi duruşuyla vücut dilini çok iyi kullanan Ekrem Bora, güçlü oyunculuğunun yanısıra, gırgır, şakacı, hayat dolu bir insandı. Birlikte olduğumuz zamanlar çok gülerdik... 

Sevgili Ekrem Bora, kısa süre önce aramızdan ayrıldı ama anılarım hep taze kalacak, unutulmayacak, unutmayacağım. Her zaman sevgiyle, özlemle anılacak. 


© yönetmen: 

© Çaki Ataman, Görü 

Oyuncular: Türkan Şo sım Nipton, Faik Coşkun, 


ray, Cüneyt 
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“Tamba tumba esmer bomba”: Dünyanın En Güzel Kadınr'nda istridye Dünyanın En Güzel Kadını (1968) kabuğundan çıkıyorum! 


Şarkılara ses verenler 

Sürtük filminde şarkıcı rolünde başarılı olmuştum ve bu filmden sonra birçok filmde şarkıcı oldum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Çevirdiğim filmlerde şarkı söylediğim sahnelerde mutluluktan kendimden geçiyordum ve şarkıcı olma isteğimi bu filmlerdeki şarkı sahnelerinde tatmin ediyordum. 

O dönemde çekimlerde şarkıları biz söylüyorduk ama filmler sesli çekilmiyordu. Ayrıca sette iyi bir ses kaydı yapma imkanı yoktu. Bu nedenle Şükran Ay, Sevim Şengül, Belkıs Özener, Handan Kara gibi ses sanatçıları şarkıları sonradan seslendirme stüdyolarında, dublaj yapar gibi yeniden söylüyorlardı. Uzun yıllar güzel sesleriyle bu filmlere katkıda bulundular. Hepsine teşekkür ediyorum. 

Çevirdiğim bazı filmler için özel olarak bestelenen şarkılar, zamanla popüler oldu. 


“Tamba tumba esmer bomba” 

Dans etmeyi de seviyorum. Hayatım film setlerinde geçtiği için dans etmenin mutluluğunu da film setlerinde yaşadım. Senaryoda dans sahnesi oldu mu çok seviniyordum. Bu hevesle bazen komik komik 


danslar da yapmışım. Bu filmler bazen televizyonda oynuyor, seyrederken utanıyor, başımı yastıklara gömüyorum. Ama “Tamba tumba esmer bomba” şarkısı eşliğinde yaptığım dansımda fıkır fıkır ve çok sevimliyim. 

Dünyanın En Güzel Kadını filminde ise kocaman bir istiridye kabugunun içinden çıkıyorum, bir havalar, bir havalar... 

Estetik figürlerle çok güzel dans ettiğim filmlerim de var. Bazı sahneler için ders alıp günlerce çalıştığım da oldu. İspanyol dansı öğrendim, tango dersi aldım. Gelin Çiçeği filminde milli folklor ekibi geldi, bir kaç gün birlikte çalıştık. Folklor oynamak her zaman güzeldi. 

Ferhat ile Şirin filminde de Bolşoy Balesi dansçıları ile dans ettim. 
Onlarla çalışmak büyük bir zevkti. 


Rol arkadaşlarıma dayak! 

Birçok filmimde kavga sahneleri vardı. Bu sahnelerde kamera çalışınca 10 kişiyi devirebilecek güçte hissediyordum kendimi. Tutabile- ne aşk olsun! Bu sahnelerde kavgacı yanım ortaya çıkıyordu. Birçok 


Eli Maşalı (1966) 
ve aynı filmden bir kavga sahnesi 


AR 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filmde kadın oyuncu arkadaşlarımla saç saça baş başa kavga sahnelerimiz vardı. Dövüşüyormuş gibi yapamıyor, yerlere yatırıp hırpalıyordum. Acele Koca Aranıyor, Baraj, Kara Gözlüm, Ateşli Çingene gibi filmlerdi bunlar. Kavga sahnelerinde her provadan veya çekimden sonra kavga ettiğim oyuncu arkadaşımı istemeden hırpaladığım, canını acıttığım için üzülürüm, karşımdaki oyuncudan özür dilerim, sarılıp öperim. Benim dayak yeme sahnelerimde ise karşımdaki bazı oyuncularda biraz tedirginlik, çekingenlik hissedersem “Lütfen rahat ol! Gerçek olması lazım. Sakınmayın vurun” diyerek desteklerim. Bu tür sahnelerde canınız acıyabilir ama gerçeğe yakın olabilmesi ve sahnenin hakkını verebilmek için herşeyi göze almak lazım. 

Eli Maşalı filminde de karate dersi aldım ve bu filmde dört erkekle dövüştüm. Dördünü de yere serdim! 


Zeki Müren ve Ajda Pekkan ile... 

Kavga sahnesi ile çok konuşulan bir diğer filmim de Zeki Müren ve Ajda Pekkan ile çevirdiğimiz Düğün Gecesi. Ajda ile saç saça baş başa dövüştüğümüz sahnede ikimizin de bacakları aşırı açılmış, bu görüntüler günlerce gazetelerde çıkmıştı. 

Aynı yıllarda sinemada birlikte yer aldığım arkadaşım Ajda'nın müzik aşkı ağır bastı. Ve bu aşk onu zirveye taşıdı, milyonların sevgilisi oldu. O bugün hâlâ zirvede. Sesini, şarkılarını çok sevdiğim, benim canım arkadaşım Ajda. 

Düğün Gecesi'nin başrol oyuncusu unutulmaz ses sanatçısı Zeki Müren'di. Halkımız tarafından çok sevildi, gönüllere girdi ve hep gönüllerde kaldı. Bu filmde Zeki Müren’le bir sahnemiz vardı; Tarabya Oteli'nin önünde sahilde araba içinde çekiliyordu. O yıllarda araba sahnelerinde içeriyi aydınlatmak için bagaja kocaman bir jeneratör konurdu. Jeneratör hem çok ses çıkarır hem de arabanın içini mazot kokusu kaplardı. Ben bu filmde bir köylü kızını oynuyordum. Çekilecek sahnede, Zeki Müren beğenmediği kızı hayalinde arsız arsız yemek yerken görür. Çekim için kocaman bir but getirdiler; neredeyse hiç pişmemiş, kanlı kanlı. Bir taraftan arabanın içindeki mazot kokusu bir taraftan kanlı but, midem fena halde bulanıyor. Çaresizim, yapacak bir şey yok, ısırıp yemeye çalışıyorum. Sahne bittikten sonra arabadan dışarı kendimi zor attım. 


DÜĞÜN GECESİ (1966) 
Yönetmen ve Senaryo: Osman F. Seden, 


Görüntü Yönetmeni: Necati ilktağ, 


aie cit 
Müzik; Fecri Ehbcioğ! e 
» Türkan Şoray, Zeki e 
O inkai Savun, Nubar Terziyan, Ali Şen. 
Feridun Karakaya, Hüseyin Zen, li 
Renan Fosforoğlu, Tuncer Necml0ğ 


Zeki Müren sette çalışmalarımızda son derece kibardı. Tatlı tatlı konuşur, arada çok zekice üstü kapalı espriler patlatır, herkesi güldürürdü. Bir iki kez de set dönüşü kendi arabasıyla beni eve bırakmıştı. 
Büyük bir zarafetle arabasından inip beni uğurlamıştı. Zaman içersinde ödül törenlerinde karşılaşıyorduk, her zamanki gibi son derece nazik ve sevecendi. 

Zeki Mürer'le birlikte çevirdiğimiz bu filmde aramızda gizli bir çekişme oldu; kim daha fazla ücret alacak, hangimizin ismi başa yazılacak diye... Sonunda yapımcılar isimlerimizi afişlere çapraz yazarak bu sorunu çözdüler. Uzun yıllar boyunca bir sene ben vergi rekortmeni oluyordum, bir sene o. 

Yıllar sonra, bir yaz Bodrum'da tatildeydim. Zeki Müren'in de Bodrum'da olduğunu biliyordum ama inzivaya çekildiğini duymuştum. 
Kızımla birlikte onu ziyaret etmek istedim. Aradım ama ulaşamadım. 
Daha sonra eve telesekretere mesaj bırakmış: “Sultanların en güzel sultanı, ben Zeki Müren. Bodrum'dan arıyorum. Ben Yağmur Ha- 
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“7O'lere geçerken çevirdiğim salon filmlerine özellikle kadınlar çok ilgi gösterdi. 


nım'ın annesi Türkan Hanım'ı rica ediyorum. Dün aramışsınız şeref duydum. Fakat o gün de müsait değildim. Size her gün tatlı mesajlar bırakmak isterim. Yağmur'u öpüyorum, Nazan'ı öpüyorum, sevgiler... Tekrar birbirimizi ararız. Saygıyla, saygıyla öpüyorum.” O tatlı ses tonuyla bıraktığı bu kayıt benim için çok değerli bir anı, özenle saklıyorum. 


Yönetmen Muzaffer Arslan ve eşi Fatma Andaç'la... 


Salon filmleri 

70'lere geçerken çevirdiğim filmler romantik aşk filmleriydi. Bu türe örnek olabilecek, Artık Sevmeyeceğim, Hayatım Sana Feda, Arım Balim Peteğim filmlerinin erkek oyuncusu Cüneyt Arkın'dı. Bu filmler o dönemin en beğenilen ve izlenen, sinema salonlarını özellikle kadın seyircilerin doldurduğu aşk filmleriydi. Bu filmlerin yönetmeni Muzaffer Arslan ince zevkleri olan çok zarif bir insandı. Tiyatro oyuncusu eşi Fatma Andaç da beni kızı gibi severdi. Sette bana “Güzel bebeğim, benim güzel bebeğim...” diye iltifatlar eder moral verirdi. 
Muzaffer Bey estetiğe ve güzelliğe önem verirdi. Filmlerinde oynayan kadın oyuncuların çok güzel görünmeleri için çok titizlenirdi. Ben de özellikle onunla çevirdiğim filmlerde kıyafetlerime ve kendime aşırı özen gösterirdim. Şık bir kostüm giydiğim zaman çok mutlu olurdu. 
Ama aksi gibi birlikte çalıştığım her filmde, çekim sırasında yüzümde mutlaka kocaman bir sivilce çıkardı. Muzaffer Bey karalar bağlar, sivilce güzelliğimi bozacak diye çok üzülürdü. Bir film çekimi sırasında beni bu yüzden doktora bile götürmüştü. 

Muzaffer Arslan'ın çektiği bu filmleri çok severim. 


Cüneyt Arkın 

Cüneyt Arkın romantik jön olarak başladığı sinemada daha sonra tarihi filmlerin vazgeçilmez oyuncusu oldu. “Malkoçoğlu” gibi unutulmaz karakterler yarattı. Aksiyonlu sahnelerde tehlikeyi göze aldı, 


F 


Cüneyt Arkın'la Gözleri Ömre 
Bedel (1964) filminde... 
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sakatlandı, yılmadı, devam etti. Türk halkının kalbine girdi ve hep orada kaldı. Duruşu, bakışıyla çok etkileyici bir aktör; Yunan heykelleri gibi... Cüneyt Arkın, Alain Delon’dan çok daha yakışıklı, daha karizmatik. Birlikte çektiğimiz filmlerde benim oynamadığım sahnelerde kameranın arkasında, beni göremeyeceği bir yere geçip, onu hayranlıkla izlerdim. 


Dinî filmler: Birleşen Yollar, Çile. 

Melodramların çekildiği yıllarda “Milli Sinema Akımı” başlamıştı. 
Bu akımla birlikte dinî filmler yapılmaya başladı. Kadın Evliyalar, Rabia gibi... Bu akımın öncülerinden olan yönetmen Yücel Çakmaklı dinî inançları çok kuvvetli bir insandı. Yücel Çakmaklı ile ben de Birleşen Yollar ve Çile isimli iki film çektim. Birleşen Yollar’da İzzet Günay ve Semih Sergen’le birlikte, Çile filminde ise Ediz Hun'la oynadım. Bu filmler manevi değerlerin öne çıktığı, dini inançlar temeli üstüne kurulmuş filmlerdi. Kendi halinde, son derece efendi bir insan olan yönetmen Yücel Çakmaklı da aramızdan ayrıldı. Rahmetle anı- 


yorum. 


Çile, filminde Ediz Hun ile birlikte. 


İÇİMDEKİ ÇILGINLIKLAR 


Annemin koruyucu kanatlarından benden 23 yaş büyük bir erkeğin koruyucu kanatlarına girdim. Çocukluk yıllarımdan itibaren güven duygusunu hep hissetmek istedim. Bana bu güven duygusunu veren anlayışlı, güçlü, mevki sahibi Rüçhan Adlr'ydı. Çılgınlık yapabileceğim yaşlarımdı, kendimi idare edemeyebilirdim. Ne denirse onu yapıyordum, insanları tanımıyor herkese inanıyordum. Tecrübesizlik- le hatalar yapılabilecek yaşlar... Bir yandan da çılgınca kontrolsüz, özgür yaşama dürtüsü... Hayatıma giren, sevdiğim, saygı duyduğum bu insanın etkisiyle ve içgüdülerimle doğruyu yanlışı bulmaya çalıştım, içimdeki çılgınlıkları bastırmayı öğrendim. Gençliğin verdiği enerjiyle, yerinde duramayan, sürekli gülen, gerekli gereksiz konuşan ben, giderek daha aklı başında hareket etmeye başlamıştım. Aslında karakter yapım ve aldığım aile terbiyesinin de bu değişiklikte payı vardı. 

19 yıl boyunca hayatımda olan Rüçhan Adlı, bu yıllar boyunca 
mesleğime ve mesleğimle ilgili kararlarıma saygı duydu, karışmadı, engellemedi ve destekleyip yanımda oldu. Benim isteğimle benim adıma, maddi konulardaki anlaşmaları ve görüşmeleri o yapardı. Bu rahatlık bana sadece sinemamı düşünmemi ve ilgilenmemi sağladı. 
Rüçhan Adlı, kazancımı doğru değerlendirmemde de bana yol gösterdi, beni yönlendirdi. Şöhretli, ünlü bir kadını taşıyabilen biriydi; sırasında geri planda durabilen, yaptığım işle gurur duyan, akıl danıştığım, üzüldüğümde teselli eden, moral veren, manevi desteğini hiç esirgemeyen bu değerli insanı her zaman saygıyla anıyorum. 
Kendini güvende hissetme duygusu, sevgi, saygı ve itaatle geçen yıllar... Mesleğimin dışında gerçek hayatta, özel hayatımla ilgili sorumlulukları üzerimden atmış olmanın rahatlığı, tatlı bir hakimiyete teslim olmak, korunduğunu hissetmek, el üstünde tutulmak, sevildiğini bilmek, himaye edilmek güzeldi. Memnundum ama bunlar da 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Sümbül sokaktaki evin önünde... 


kendi gücümün farkında olmamı engelliyordu. Teslimiyetle geçen yıllar içinde hayata karşı cesur değildim. Tek başıma olmaktan, hayattan korkuyordum, özgüvenim yoktu. Sadece mesleğimde kararlarımı ben verdiğim için, kendimi sinema yaşamımda, film çevirirken özgür ve güçlü hissediyordum. 


Levent'teki ev 

Anneciğimin kabul etmeyip tepki göstereceğini ve üzüleceğini bilmeme rağmen birlikte oturduğumuz evden ayrılmaya karar vermiştim. 
4. Levent'te Sümbül Sokak'ta bahçeli bir evde yaşamaya başladım. 
Tam 19 sene bu evde oturdum. Tahta panjurları, salonda büyük bir şöminesi olan bir evdi. Çalışmadığım günler şöminenin önüne oturup yanan kütüklerin alevini seyrederken hayallere dalardım. 
Genellikle de yağmurlu havalarda evin bahçesinde dolaşır ruhumu dinlendirmeye çalışırdım. 

Bazı günler çekimlerden sabaha karşı, çok yorgun gelirdim. Ben uyurken, evdeki manevi kızım Gülşen adeta bir nöbetçi gibi bekler- 


di, kapı veya telefon sesinden uyanmamam için. 

Bahçede çok sevimli bir köpeğim vardı; Orfe. 

Bazı günler setten eve arabayla dönerken Levent çarşısında Orfe'yi görürdüm. Onca arabanın arasından bizim arabayı farkeder, arabanın arkasından koşardı. Arabaya alırdık. Bizim arabayı tanıması beni çok şaşırtırdı. Orfe'nin bu sadakati beni hem duygulandırır hem de mutlu ederdi. 

Bir film çekimi için uzun süre İstanbul dışındaydım, eve döndüğümde Orfe yoktu. Benden saklamışlardı. Bir adamın alıp kaçırdığını söylediler, inandım. Aylar sonra öldüğünü öğrenince çok ağladım. 
Uzun yıllar aynı evde oturduğum için adresim adeta herkes tarafından biliniyordu. Bazı sabahlar uyandığımda evin önündeki boş alanda bir araba görüyordum, sabaha kadar arabada oturmuş bekleyen insanlar... Beni görmek için geldiklerini öğreniyordum. Bazen İstanbul'un dışından, başka şehirlerden de gelenler oluyordu. 


Orfe, benimle 
Kartal Tibetin | birlikte 
Avrupa Gezisi Ses dergisinin kapağında yer aldı. 
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Kardeşim Nazan'la... 


Hemen haber yollayıp eve davet ediyordum. Çoluk çocuk arâbanın içinde beni bir kere görebilmek için bekleyen bu insanlara hem bekledikleri için üzülüyordum hem de yüreğim kabarıyordu mutluluktan... 
Karşılaşmamız duygusal oluyor, dolu gözlerle sarmaş dolaş birbirimize sarılıyorduk. Sonra da sıcak çaylarımızı yudumlayarak uzun uzun sohbet ediyorduk. Onları mutlu görmekten ben de sonsuz mutlu oluyordum. 


Çalışmalar dolayısıyla evde olmadığım günlerde beni görmeye gelenlerden, “Çok görmek isterdik, hiç değilse evini görelim” diyenler oluyormuş. 

İstanbul dışında bir çalışmam vardı, uzun bir süre evden ayrı kalmıştım. Döndüğümde komşulardan evdeki yardımcı hanımın gelenlere para karşılığında evi gezdirdiğini öğrendim; güleyim mi, kızayım mı bilemedim. 

Bir gün evdeyim, evin üst katındaki pencerelerin tahta panjurları kapalı. Panjurların arasından ben sokağı görebiliyorum, dışardan bakanlar beni görmüyor. Yoldan geçen birkaç kadın evin önünde durup eve bakmaya başladı, aralarında da konuşuyorlardı: “Aaa! 
Türkan Şoray bu evde mi oturuyor, ayyy vallahi üzüldüm.” Diğeri, “Ben çok daha güzel bir evde oturuyordur diye düşünürdüm.” Hoşuma gitmişti, demek seyircim beni güzel şeylere layık görüyordu. 


Sümbül Sokak 

Bazı günler yürüyüşe çıktığımda evin bulunduğu sokağın başındaki Levent Camii'nin avlusuna girerdim. Kimseler yok, bir kenarda boş musalla taşı, kulağımda uzaktan dua okuyanların sesleri... 
Bir kenara oturur, yalnızlığımı yaşardım. Özüme dönüp kendimle baş başa kalıp yaşamımı sorgulardım, hayatın gerçeğini... Yoğun manevi duygularla ve belli belirsiz bir huzurla caminin avlusundan ayrılırdım. 

Sokağındaki her taşını, duvarını, ağacını bildiğim, çoğu zaman sığınağım, bazı köşeleri ağlama duvarım, zaman zaman kahkahalarımın dışarı taştığı, bazen koyu bir sessizliği barındıran Sümbül Sokak'taki bu tahta panjurlu evle özdeşleşmiştim adeta. Ve ne gariptir ki yıllar sonra bu sokağın adı benim için Atilla Dorsay tarafından yazılan bir kitabın da adı olacaktı: “Sümbül Sokağın Tutsak Kadı- 


2 


nı. 


Kontrollü bir hayat 

Toplumda her yerde ilgi görmek, seyirci tarafından sevilmek artık hayatımın en önemli değerleriydi. Bu değerleri hak edebilmeliydim. 
Bu duyguyla halkın benden beklentileri, benim için yaşamımda tek ölçüt olmaya başladı ve hayatıma yön verdi. Geleneksel değerlere 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sahip Türk halkının beni sahiplenmesi, ailenin bir ferdi gibi görmesinin getirdiği sorumluluk duygusuyla, mesleğimin dışında, özel yaşamımda attığım her adımda, seyircimi üzecek, hayal kırıklığı yaşatacak bir davranışta bulunmamaya çalışarak, kendimi denetleyerek yaşamımı sürdürmeye gayret ettim. Aşırılıktan kaçınmak, her yerde, her zaman kontrollü olmak yıllar içinde yaşam tarzım oldu. 
Kişiliğim o yönde gelişti. 

Alman Hastanesi'nin lobisinde bir genç kız yanıma gelerek beni çok seven annesinin yanına götürmek istediğini söyledi. Tekerlekli iskemledeki annesi, seyircim ellerimi tutup gözleri dolu dolu gözlerime bakarak, “Siz bizler için yaşadınız” dedi. Birbirimize sarıldık, ağlaştık. 


Ailemden ayrı 

Ayrı evlerde oturduğumuz ve ben sürekli çalıştığım için ailemle sık sık bir arada olamıyordum. Annem yeniden evlenmişti ve dünya güzeli bir kızı oldu. Figen kocaman gözlü, bıcır bıcır, çok sevimli bir çocuktu. Üç kız kardeş olmuştuk. Babam da evlenmiş bir oğlu olmuştu. Bir erkek kardeşimiz de vardı; Oktay. Ama çok acı ki onu kaybettik. Kız kardeşlerimi çok seviyordum. Yeterince göremiyordum ama aklım hep onlardaydı. Film setlerinin dışında kendimle başbaşa kaldığım zaman içimden atamadığım bir hüzün yaşıyordum. Kendimi yalnız hissediyordum. Hayatımda büyük bir eksiklik vardı. Annemi ve kardeşlerimi özlüyordum. Kardeşim Nazan da beni çok özlüyor, zaman zaman buluşuyorduk. Ablası olarak her şeyi ile ilgilenmeye çalışıyordum. 

Bir film setinde çalışırken, Nazan'ın film çevireceği haberini aldım. 
Şaşırdım ve çok üzüldüm, okumasını çok istiyordum. Eğitimini yarım bırakmasını hiç istemezdim. Çok başarılı bir öğrenciydi; Nişantaşı'nda Nilüfer Hatun Okulu'na devam ediyordu. Büyüyünce çok güzel bir genç kız olmuştu. Birçok film çevirdi; bebek gibi yüzü ve masum bakışıyla perdeye çok yakıştı. Ama daha sonra müzik dünyasını daha çok sevdi ve kendini tamamen müziğe adadı. Billur gibi, su gibi sesi, tatlı, yumuşacık içten yorumuyla bir albüm çıkardı. Azmiyle çok başarılı oldu; “Hal hal” adlı şarkısıyla altın plak aldı. Set- 


lerde boş zamanlarımda teypten Nazan'ın şarkılarını dinliyor hasret gideriyordum. 

Daha sonraki yıllar her pazar Levent'teki evde kardeşlerimle bir arada olmaya başladık. Onlara sevdikleri yemekleri ellerimle hazırlamak benim için büyük bir zevk oluyordu. Bugün hâlâ bu geleneği sürdürüyoruz. Birbirimize çok bağlı kardeşleriz. 

Kardeşim Nazan benim için 4 Aralık 2001'de Milliyet gazetesinde ne güzel şeyler söylemiş: “Ablamın inanılmaz bir mizah potansiyeli vardır. Yağmur, ben ve ablam bir araya geldiğimizde bizi esprileriyle gülmekten kırıp geçirir. Çerkez olduğumuzdan, ailede saygı çok önemli unsurdur. Bu yüzden evin içinde bile ablamın kapısını çalmadan odasına girmem, habersiz evine gitmem ya da karşısında ayaklarımı uzatıp oturmam.” 


Aşk sahneleri 

Genellikle aşk filmleri çevirdiğim için doğal olarak her filmde aşk sahneleri vardı. Tüm duygularımla, tüm benliğimle aşk dolu bir kadın olarak “Kamera!” ile Stop!” arasındaki zaman diliminde karşımdaki erkeğe gerçekten âşık oldum. Bu aşkta mutlu oldum, acı çektim, aşkın her türlü halini yaşadım. Aşk sahneleri kısa süreli bir rüya gibidir, çekimler bitince rüya da biter, uyanırsınız. Çünkü filmlerde yaşanan yoğun aşklar, aşırı romantizm, gerçek hayata teğet geçer, yine film karelerine döner. Kamera önünde yaşanan bu aşk, tatmin duygusu mu, yoksa aşka özlem duygusu mu yaratıyordu? Bu yoğun duyguların sersemliğiyle eve dönünce bir boşluk, yalnızlık hissi... Ruhumu dinlendirmek ihtiyacıyla yağmurda ıslanarak bahçede dolaşmak, teypte bir şarkı... 

“Yoksa yalnız mısın sen yine, 

Benim gibi boynu bükük, 

gözü yaşlı, tek başına...” 

Ve yağmura karışan gözyaşlarım... 

Zaman zaman karşılaştığım seyircilerim bana “Sizin filmlerinizde- ki aşklar gibi aşk yaşamak isteriz” dediklerinde; içimden “ben de yaşamak isterim” derim. Filmlerde yaşanan bu tutkulu aşklara ben de imreniyorum, ben de böyle aşklar yaşamak isterdim, filmlerdeki 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gibi ölene kadar sürecek aşklar... Sevdiğim erkeğin filmlerdeki âşık erkek karakterler gibi sevdiği kadın için herşeyi, ölümü bile göze alacak, gözü başka bir kadını görmeyecek bir erkek olmasını isterdim. Gerçek yaşamda maalesef genellikle böyle olamıyor. Mutlaka istisnalar var ama çoğu erkekte aşk uzun sürmüyor, bir süre sonra başka heyecanlar yaşamak istiyorlar. 

Ama kadınlar, tıpkı filmlerdeki âşık kadın karakterler gibi gerçek yaşamda da bir kere sevdi mi, bu aşka sadık kalıyor. 


Kamera karşısında aşkın her türlü halini yaşadım. Böyle sahnelerden birinde Tanju Gürsu ile... 


YEŞİLÇAM MUCİZELER DÜNYASI 
“Bir minübüs bir film” 


Yeşilçam dönemi denilen yıllarda çekilen filmlerde tüm olumsuz koşullara rağmen mucizeler yaratılmış. Bütün imkânsızlıları, zorlukları pratik çözümlerle, ekip ruhuyla, inanarak, aşkla, sabırla, severek aştık o yıllar boyunca... O dönem günümüzdeki gibi para kaynakları, Kültür Bakanlığı'ndan devlet desteği, Avrupa Eurimages fonları, sponsorlar, televizyon kanalları yoktu. Sermayesi oluşmamış, kendi yağıyla kavrulan kısıtlı bütçelerle, çekle, bonoyla dönen bir çark vardı. 

Ham film çok pahalı, o zaman dijital sistem yok, filmler 35 mm'lik negatiflere çekiliyor. Kameranın çalışmaya başlaması, para gitmesi demekti. Bir film çekiminde 30 kutudan fazla film kullanamazsınız, sınır bu. Oyuncu olarak bunu bildiğimiz için çok tedirgin olurduk. 
Uyarı alırdık, “Aman sahneyi bozmayın! Bir daha çekemeyiz, filmimiz yok” diye. Teknik olarak da bugünkü gibi donanımlı değildik. 
Ne kamerayı hareket ettirecek ve yönetmenin anlatımını geliştirecek steadicam, jimmi jip gibi aletler, ne gelişmiş ışık sistemleri vardı. 
Teknik ekipler 10-15 kişiyi geçmezdi; yönetmen ve kameraman, bir ya da iki yönetmen yardımcısı, bir kamera asistanı, bir iki prodüksiyon görevlisi, üç ışık teknisyeni, üç set teknisyeni... Herkes bir minibüse sığardı. Işık ve set malzemeleri için de küçük bir kamyon yeterdi; en çok üç araçla hareket edilirdi. Filmciler arasında bir tabir vardı: “Bir minibüs, bir film!” Bugün en küçük ekibin sayısı otuz kişiyi geçiyor, elli kişiye kadar çıkabiliyor. Araba sayısı ise teknik malzemeler için, kamera, ışık, set, kostüm, jeneratör için ayrı ayrı en az 5 kamyon. Ekip ve oyuncu minibüsleri, karavanları en az 10 araç konvoy halinde hareket ediyor. 
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Yeşilçam döneminde bütün film ekibi sete tek bir minibüsle giderdi. 


Bütün imkânsızlıkları, zorlukları pratik çözümlerle, ekip ruhuyla, inanarak, aşkla, sabırla, severek aştık o yıllar boyunca... 

O yıllarda bu imkanlara sahip olmadan yapılan Yeşilçam filmlerini gördükçe, Yeşilçamlı olmaktan gurur duyuyorum. 


Görünmeyen kahramanlar 

Bu filmlerde biz yıldız oyuncular hep göz önündeydik ama sinema kolektif bir sanattır; yönetmeni, kameramanı, ışıkçısı, set işçisi hepsinin filmde katkısı, emeği, alınteri vardır. Set emekçileri... Onlar görünmez kahramanlardır. Hepsi hayranlık duyulacak yaratıcılığa sahiptirler, anında yoktan varederler. Hiç yorulmazlar. Birçok filmde çalıştığım set amiri Sonay Kanat sette beline bir kuşak takar, üstünde şangur şungur, bütün aletler asılıdır, tornavida, çekiç gibi malzemeler... Her işe koşarlar, dekorları yaparlar, malzemeleri taşırlar, ışıkları en iyi şekilde ayarlarlar, gereken teknik aletleri kurarlar, yönetmenin hep yanındadırlar ve her işi gönülden, isteyerek, sevgiyle yaparlar. Bizi korurlar, onlar varken ben kendimi sette hep güvende hissederim, yani onlar setin olmazsa olmazlarıdır. Profesyonel bir sinemacı gibi, çekilen filmin nasıl olacağını çok iyi bilirler; anlar ve hissederler. Ara- 


cant 


Set işçisi dostlarım Aslan Gül ve Halil Dede'yle... 


da benimle de paylaşırlar, “Abla bu film güzel oluyor galiba” diye. 
Halil Dede, Bedri Uğur, Şeref Yılmaz, Selahattin Gergeç, Aziz Kıskanç, İsmail Kündem, Sonay Kanat, Turan Alat, Azmi Yıldız, Enver Kündem, Aslan Gül... Gerçek emekçiler, görülmeyen kahramanlardan bazıları... 
Gece sahnesi çekilecekse sabırla arabanın içinde ışıkların yapılması beklenirdi. Işıkçı meslektaşlarım koca koca lambalar, kablolarla uğraş vererek sokakları, ağaçları, evleri aydınlatırlar, bazen bu çalışma 2-3 saat sürer, sonra çekimler başlardı. Çekimler bitince sabaha karşı biz oyuncular evlerimize gideriz ama ışıkçıların, setçilerin işi bitmez, o lambalar, kablolar toplanır, taşınırdı. Aklım onlarda kalırdı... Onlar setin ağır işçileridir, her zaman çok yorulurlar. 

Emekçi kardeşlerimin bunca filme verdiği emeğe saygı duyuyor, her birini ayrı ayrı takdir ediyor ve hepsini çok seviyorum. Set ekibinin hakkı ödenmez. 


En güzel görüntülerin yaratıcıları 

Bir filmde görüntü yönetmeni en az yönetmen kadar sorumluluk alır. 
Yönetmenin görmek istediği dünyayı ışığıyla, kadrajıyla göstermek kameramanın işidir. Görsel algıları yüksek, çok değerli kameraman-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Baraj (1977) filminin iş davetiyesinde giyilecek kıyafetlerin listesi... 


larla çalıştım. Bu görüntü yönetmenleri benim güzel görüntülerim için uğraş verdiler, hepsi aynı titizliği gösterdiler. Gani Turanlı, Ali Uğur, Melih Sertesen, Çetin Tunca, Hüseyin Özşahin, Kenan Davutoğlu, Cengiz Tacer, Muzaffer Turan, Kaya Ererez... 

Saatlerce ışıklarımızın güzel olması için uğraş veren, emek veren başta Erol Batıbeki, Metin Devrim, Recep ve Remzi Biçer gibi ışık teknisyeni arkadaşlarıma, görüntü yönetmenlerine görünmez kahramanlar olarak mesleki kariyerime katkılarından dolayı minnetim sonsuz. 


Zor şartlar 

Her mesleğin kendine göre zorlukları vardır, işinizi seviyorsanız bu zorluklara gönüllü katlanırsınız. Sabahları çok erken, çalar saatin zili ile gözümü açtığım an, biraz daha uyumak isterim ama iş disiplini uyutmaz, o günkü çekilecek sahneler gözümün önüne gelir. Nasıl olacak, nasıl oynayacağım diye düşünürken, bir yandan da bir gün önce verilen iş davetiyesindeki kostüm listesine göre akşamdan hazırlanan kostümleri, aksesuarları tek tek kontrol ederim. Çünkü bir aksesuarı eksik alsak, çalışma aksar. 


Kışın sete gideceğim günler evin kapısından çıkınca, yüzüme vuran soğuk havanın verdiği müthiş enerjiyle, sabırsızlıkla sette olma isteği duyarım. Kışın dış çalışmalar gerçekten zordur; sokaklarda, dağda bayırda, deniz kenarında soğuktan titrersiniz bütün gün. Ama çalışma bitince sıcacık arabaya binip eve dönmek ve banyo keyfi yaşamak harikadır; bütün yorgunluğunuz geçer. 

Çoğu filmde romantik aşk sahneleri sabaha karşı güneşin doğuşunda çekilirdi. Sabah daha hava aydınlanmadan kalkardım, ortalık karanlık. Çekilecek sahnede süslü püslü elbise giyeceksem ona göre makyaj yapmak gerekir. Önce buz gibi suyla yüzümü yıkar, sabahın körü kalın fondötenler, rimeller, rujlarla gözüm yarı kapalı makyaj yapardım. 
Daha sonra tüm şehir uykuda, yollar bomboş, arabaya binip sabahın ayazında deniz kenarındaki sete gider, bütün ekip hazır vaziyette sabahın olmasını beklerdik. Nihayet kıpkırmızı güneşin doğuşu ve “Kamera!” komutu ile uykulu uykulu romantik aşk sahnesinin çekimlerinin başlaması... 


Reflektör panosu 

Gündüz yapılan dış çekimlerde lamba yerine “reflektör” denen yüzeyi ayna gibi parlak büyük panolar kullanılırdı. Bu reflektörleri sahne boyunca bize doğru tutarak güneş ışığını yüzümüze yansıtırlardı. Yaz aylarında güneşin en kavurucu saatlerinde yapılan bu çalışmalarda o kadar kuvvetli bir ışık yansıması olurdu ki, bir süre sonra bakamaz hale gelir, gözlerimiz kamaşır, sulanırdı. Ama başka çözüm olmadığı için çaresiz dayanmaya ve gözümüzü kırpmamaya çalışarak rolümürzü oynardık. Akşam eve döndüğümde gözlerim kıpkırmızı olurdu. 
Gözlerimi dinlendirmek için gece çiğ patatesle kompres yapardım. 


Araba içinde giyinmek 

Çekim sırasında, gün içinde sahne değiştikçe kostümün de değişmesi gerekir. Bazen arabaların içinde soyunup giyinirdik. Setçi arkadaşlar arabanın camlarını siyah fon bezi ile örter, biz de arabada kan ter içinde üstümüzü değiştirirdik. Bazen de herhangi bir evin kapısını çalıp o evde soyunup giyinirdik. Ev sakinleri hiç beklemedikleri bir anda bizleri karşılarında görünce hem şaşırır, hem de mutlu olurlardı. 
Evlerinde bizi ağırlarlar, aramızda bir muhabbet ve dostluk oluşurdu. 
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Deprem (1976) filminde reflektör kullanımı. 


Artık setlerde oyuncunun özel karavanı var, rahat giyinip soyunması ve istirahat etmesi için. 

Son dönemde yaptığım filmlerde ben talep etmediğim halde özel karavanım vardı. Set araları perdeleri kapatıp uzanıp istirahat edebiliyordum. Televizyonu var, ışıklı makyaj masası var. Sinemamız için güzel bir gelişme... Karavan tahsis edilen filmlerde, adeta eski yılların acısını çıkardım. 


Hastalanmak yasak! 

Sinema sevgisi öyle bir sevgidir ki, çekilen sahnenin güzel olması için çekim sırasında her koşula katlanabilirsiniz. Ediz Hun'la çevirdiğimiz bir filmde Yeniköy sırtlarında bir köşkte çalışıyorduk. Gece bahçede çekilecek bu sahnede şiddetli yağmur yağması gerekiyordu. Kış mevsimi, Yeniköy'ün tepesi rüzgârlı, soğuktan donuyoruz. Sete arazöz geldi, çekimler başlayınca hortumla üstümüze su sıkmaya başladılar. Benim üstümde incecik bir kıyafet, yerlerde çamurlar içindeyim. 
Rol gereği uzun bir sahne çekiyoruz. İnsanüstü bir gayret göstererek beyninizi şartlandırıyorsunuz; soğuğa, ıslanmaya dayanacağım diye. 


Ateşli Çingene (1969) | 


Çalışmanın tam ortasında arazözde su bitti. Sahne yarım kalmıştı. 
Araç deposunu doldurmak için Yeniköy'e indi. Biz de içinde kimsenin yaşamadığı köşke girdik, şöminesini yaktılar. Arazöz gelene kadar sıcacık şöminenin önünde biraz ısınıp kendimize geldik. Sıcaktan gevşeyip tatlı bir uykuya geçmek üzereyken “Evet, arazöz geldi herşey hazır, sizi bekliyoruz” dediler. Sıcağı bırakıp buz gibi soğuğa çıkarak, yine o ıslak giyisileri giyip, tekrar üstümüze hortumla su verilmesi ve bu halde sahnelerin inandırıcı olması için ağlamak, yalvarmak, çamurlarda sürünmek insanüstü bir güç gerektirir. Bize o gece bu gücü veren sinema aşkıydı. Ediz, tekrar bahçe çekimlerine başladıktan sonra sönük ama sıcak lambalara sarılarak ısınmaya çalışıyordu. 

Film bitti, 40 derece ateşle yatağa düştüm. Filmlerin çekimi sırasında vücudum dayanıyor, film bittiği an hastalanıyordum. Bu da beynin vücuda hükmetmesi herhalde. Bazen de iş dönüşü yatağa yattığım- da kulaklarımda rüzgâr sesi ve esinti duyardım. Kendimi çok yorgun ama içten içe de mutlu hissederdim. 
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Ediz Hun'un kemanı! 

Ediz Hun ile Ateşli Çingene filmini çeviriyoruz. Filmin bir sahnesinde kemancı sevgilime inat başka bir erkekle evleniyorum. Düğünde kemancı çalıyor, ben evlendiğim adamla dans ediyorum. Kemanıyla karşımıza geliyor ve aşkımızın şarkısını çalmaya başlıyor, ben etkilenip ağlayarak kaçıyorum. Film sesli çekilmediği için Ediz Hun'un keman dersi almasına gerek yoktu. Sahnenin çekimi başladı. Ediz Hun, ciddi rolünün havasına girmiş, kemanı gayet inandırıcı çalmaya başladı ama kemanından garip sesler çıkıyordu “gıy gıy” diye. Doğal olarak benim kemanın nağmeleri ve aşk şarkısının etkisiyle gözlerimin yavaş yavaş dolması, aşkla bakmam ve hıçkırarak ağlamam lazım. Ediz'in inandırıcı oyunculuğuna rağmen “gıy gıy” sesini bir melodiymiş gibi hissedemiyor bir türlü duygulanamıyorum, gülmemek için kıvranıyorum. Sahnenin de çekilmesi şart. Çaresizlik, yalnızlık gibi karmakarışık duygularla nasıl oldu, nasıl gözlerim doldu, nasıl ağlamaya başladım, nasıl bir ruh haline girdim, ben de kendimi çözemedim. Oyuncu olarak bana kabus yaşatan anlardı. Sahne çekildi, kendimi dışarı zor attım; iradem dışı hem gülüyordum hem de katıla katıla ağlıyordum. 


Mavi Eşarp, kazadan son anda kurtuluş 

Yine Ediz Hun ile çevirdiğim Mavi Eşarp filminde bir sahne vardı, zengin aile çocukları, bir araba yarışı düzenlerler, ben de bu gençlerden biriyim. Araba kullanıyorum ama usta bir sürücü de değilim. 
Sahne Tarabya'ya inen yolda çekiliyor. Yarışın başladığı yer Maslak. Ben kullandığım üstü açık arabayla gaz pedalına tam basarak fırladım, sinema aşkının verdiği cesaretle son sürat gidiyorum. Bir süre sonra dönmek istedim, kavşak olduğu için geniş bir alan ama hızı ayarlayamadım, dönmeye çalışırken yolun yanındaki yamaçı gördüm, ama kontrolü kaybettim. Frene basmak isterken pedalları karıştırıp gaza bastım. Daha da panikledim. Yamaca çarpmam an meselesiydi, dağ önümde büyüyordu ve son anda yamaca bindirmek üzereyken arabayı durdurabildim. Bir saniye geç kalsaydım büyük bir kaza geçirecektim. Hâlâ Sarıyer, Tarabya semtinden geçerken o günü hatırlarım. 


Sokaklarda çekimler 

İstanbul'un çalışmadığım sokağı kalmadı. Gecekondu mahallelerin- de, sokak aralarında film çekildiğini duyan herkes, mahalle sakinleri çekim alanına doluşurlar, saatlerce merakla çekimleri izlerler, seyretmekten bıkmazlar. Çekim alanına girmemeleri için ipler gerilir, zaman zaman aralarına karışırım hepsini kucaklamak isterim. 
Ortaköy'de Yüreğimde Yare Var filminin çekiminde, manav dükkânında çalışıyorduk. Kalabalık fazlalaşmadan tempolu çalışmamız lazımdı. Her şey hazır, yönetmen Safa Önal tam “Kamera!” dedi, o anda bir hanım koşarak bana doğru geliyordu. Mani olmak istediler. 
“Çekim var biraz bekleyin” dediler, dinletemediler. “Tencerimi ateşin üstünde bıraktım, bir kere sarılmama mani olamazsınız” diyordu. 
Çekimi durdurduk, bir güzel birbirimize sarıldık. Ekiptekiler bizi bir süre beklediler, daha sonra çekime devam ettik. 
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Sokaklarda yapılan çekimlerden birinde halkın büyük ilgisi... 
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Ana (1967) 
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MELODRAMDAN GERÇEKÇİ FİLMLERE GEÇİŞ 


Sinemayla dolu yıllar akıp giderken çok mutluydum, her şey çok güzeldi. Çevirdiğim filmler çok ilgi görüyordu. Filmlerin oynadığı sinemaların önünde uzun kuyruklar oluşuyordu. Romantik melodramların, aşk filmlerinin oyuncusuydum. Çevirdiğim filmler daha çok ticari filmlerdi. Benim çevirdiğim filmlerin dışında ne tür filmler çekiliyor, sinemanın gücü nedir, oyunculuk ne kadar önemlidir, çalışmaktan bunları düşünmeye fırsatım olmuyordu. Yani sinemada değişik şeyler oluyordu ama ben bunların dışındaydım. Hiç çalışmadığım yönetmenlerin filmlerinden övgüyle bahsedildiğini duyuyordum. Bu duyumlar- la sinemamıza yön verecek yönetmenleri ve filmlerini merak etmeye başladım. Bir gün Beyoğlu'nda Lüks Sineması'nda bir film gördüm; yönetmeni Lütfi Akad'dı. Hudutların Kanunu ismindeki bu film gerçekçi bir köy filmiydi, çok etkilendim. Adeta gözümün önünden bir perde kalktı. Oynadığım filmler beğeniliyordu ama benim yaptığım sinemanın dışında o yıllarda farklı algılara sahip yönetmenlerin çektiği, Atıf Yılmaz'ın Murad'ın Türküsü, Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı, Duygu Sağıroğlu'nun Bitmeyen Yol, Ben Öldükçe Yaşarım, Lütfi Akad'ın Hudutların Kanunu gibi filmleri izledikçe gördüm ki Yeşilçam geleneğinin dışında, benim çevirdiğim filmlerden çok farklı filmlerdi. O yıllarda dünya sinemasının önemli filmlerini izleme olanağı sağlayan Sinematek”te ve sinemalarda daha fazla film izlemeye başladım. İzlediğim filmlerden etkileniyordum; farklı anlatımlar, daha gerçek bir dünya ve hayata dair o güne kadar fark etmemiş olduğum birçok şeyi görüyordum. Seyrettiğim bu filmler bana yepyeni ufuklar açmıştı. Sinemanın ne kadar etkili bir sanat olduğunu anlamaya başladığım dönemdi. Sinema tarihini, sinema sanatını bilmek, öğrenmek istiyordum. Sinema sanatı üzerine yazılmış kitapları okumaya başladım. Sinema yazarları Atilla Dorsay, Burçak Evren, Agah Özgüç, Vedat Türkali, Giovanni Scognamillo, Nijat Özön, Onat Kutlar, Alim Şerif Onaran gibi yazarların kitaplarına yoğunlaştım. Bugünkü genel bilgilerimde bu kitaplardan çok yararlandım. 

Sinemanın insanlar için ne kadar gerekli olduğunun bilincine varma- ya başlamıştım. 


Sinemanın etkileyici gücü neydi? 

Sinema, hayatı hissettirir. Hayatı tanıtır. Hayatın aynasıdır, bizi bize gösterir, eğiticidir. 

Sinema insanlar üzerinde derin etkisi olan evrensel bir sanat dalıdır, herkese hitap eder. Kitleleri etkileyecek güce sahiptir. Yaşamı değerlendirmede ve kavramada bize yardımcı olur. Hayata bakışımızı, düşünce yapımızı etkiler. Kalbimize dokunur, mutlu eder; bazen acı gerçekleri yüzümüze vurur, ağlatır. Bir film hayatımızı değiştirebilir, yaşamın görmediğimiz yönlerini gösterir, sorgular, eleştirir, insanları düşünmeye, soru sormaya sevk eder. Çağının tanığıdır, gerçeği araştırır, yeniden yorumlar. Bir yandan da sonsuz hayal gücünün gerçeğe dönüşmesini sağlar. 

Her ülkenin sineması, içinde geliştiği toplumun özelliğini taşımalı, kendi kültüründen yola çıkıp evrensel olmalı, sanatsal ve estetik deerleri yüksek tutmalıdır. 

Sinema diğer birçok sanat dalı gibi bireysel değildir, kolektif yaratıcılıktır. Aynı zamanda sinema sanatının özel bir durumu vardır; bir yanıyla bir sanat eseridir, bir yanıyla da dev bir endüstridir. 


Arayış dönemi 

Sinema sanatının insanlar üzerinde gücünü farkettikçe oynadığım rolleri sorgulamaya başladım. Aşk acısı çeken mutsuz kadın, ezilen boyun eğen güzel kadın... Bu filmlerde neyi anlatıyorduk? Hayatta ne kadar karşılığı var? Huzursuzdum, kendi dünyamın dışında yaşananlara ilgi duymaya başladım, gördüm ki hayatın içinde başka kadınlar vardı. Gerçekte yaşananlar farklıydı, farklı kimlikte kadınlar vardı, edilgen değil etkin, ezilen değil ayakta duran. Hayatta sadece aşk acısı yoktu, yaşanan başka acılar da vardı. 

Benim bilinçlenmeye başladığım 70'li yıllarda korunmaya muhtaç gözüyle bakılan kadının, o dönemde çalışmaya başlaması, üretime 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katılması artık toplumsal hayatta da yer almaya başlaması doğal olarak sinemaya da yansıdı. Kadın karakterler daha güçlü, mücadeleci karakterler olmaya başladı. Hayatın tam içinde yaşama tutunmaya çalışan umutları ve umutsuzluklarıyla mücadele veren kadınlar. Her kesimden kadınlar, kentli ya da kırsal kesim kadını... Mal gibi alınıp satılan, okutulmayan törelere kurban edilen... Bu kadınların hepsinin ayrı bir dramı olduğunu görüyordum. Bu acı gerçekler canımı acıtmaya başlamıştı. Bu kadınlara ilgim, sevgim büyüyordu, onların çektikleri acılara ortak olmak, bu kadınları canlandırmak istiyordum. 
Oyuncu olarak böyle bir sorumluluğum olması gerektiği bilinci oluşmaya başladı. Etiyle, kanıyla gerçek, mücadele veren kadınlar. Farklı konumdaki kadınların, kadınlık hallerini anlatan, problemlerine parmak basan filmlerde oynamak istiyor ve bu filmlerin de izleyenlere bir şeyler anlatmasını amaçlıyordum. Bunu nasıl gerçekleştirebilecektim? 
Belirli rollerin oyuncusuydum, belirli yönetmenler ve şirketlerle çalışıyordum. Bazı sinemacı ve yönetmenler yıldız oyuncuları reddediyor, çalışmayı düşünmüyorlardı. Yıldız oyuncunun üstüne kurulmayan, bir düşünce veya gerçek bir olaydan üretilen senaryolarda, yıldız olmayan oyuncuları tercih ediyorlardı. Bunu bilmek, hissetmek beni içten içe çok üzüyordu. Bu toplumsal değişime ben de oyunculuğumla ayak uydurmak istiyordum. 


Lütfi Akad'la ilk film: Ana 

Bu bilinçlenme ve arayış döneminde bir film teklifi aldım. Bu fırsatı değerlendirmeyi düşündüm ve yapımcıya yönetmen olarak Lütfi Akad'la çalışmak istediğimi söyledim, ısrarcı oldum ve bu arzum gerçekleşti. Düşündüğüm, istediğim olmaya başlamıştı; böylece filmlerini görüp etkilendiğim yönetmen Lütfi Akad'la Ana filmini çevirdim. 
Ana filminde oğlunu kan davasından kaçıran bir kadının öyküsü anlatılıyordu. Bu filmde ilk defa makyajsız, süslü püslü elbiseler giymeden bir köylü kadınını canlandırdım. Farklı bir rol, farklı giysiler, farklı mekân... Çok heyecanlıydım. Daha önceki filmlerde böyle heyecan duymamıştım. Bu filmdeki rolüm oyunculuğumda beni farklı bir yere taşıyabilirdi, bunu hissediyor ve heyecanlanıyordum. Çekimin ilk günü sette Lütfi Bey'le ilk kez karşılaştık. Üstümde köylü kıyafeti, tarlanın ortasında, gözümü ondan ayıramıyordum. 


Lütfi Akad'ın imzaladığı Ana filminden bir fotoğraf. 


“Yanılmıyorsam Türkan Şoray'la üçüncü gün iş koyuyorum. Babanın öldürülüşünden sonra baş sağlığına gelenler evden ayrılıyorlar. Ana, orada karalara bürünmüş ayakta kıpırdamadan duruyor, anımsadığım kadar düzenleme çok etkili oluyor. İkimiz de daha ilk çekimde birbirimizi kolayca anlayacağımızı duyuyoruz. Çekimler peş peşe sürdükçe oyun için açıklama yapmak gerekmiyor bir zaman sonra. 
Yeni çekim için ondan ne istediğimi biliyor artık. İlk gün çekim alanında karşılaştığımızda gülümseyerek selamlaşıyoruz. Aslında bu ilk karşılaşmamız değil. Sekiz yıl önce, bir konağı çekim alanı olarak çalıştırırken ziyaretine gittiğim Sohban Koloğlu'nun, yüzünde şekerli bir gülümsemeyi eksik etmeyen baygın bakışlı genç bir kızı “Gökyüzünden inmiş yeni bir yıldız: Türkan Şoray” diye tanıttığını anımsıyorum. 
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Şimdi karşımda, herkese her an yardıma hazır olacak kadar yakın ve sıcak, buna karşın saygı duyulacak bir mesafeyi korumasını bilen bir hanımefendi görüyorum. Çekim alanı işçilerine kadar herkes hangi konuda olursa olsun ona yardım etmekten mutlu oluyorlar.” 

(Lütfi Akad, Işıkla Karanlık Arasında) 


Lütfi Akad sineması 

Sinemacılar Dönemi'nin ilk ustası, sinema dilinin kurucusu Lütfi Akad, hikayeleri çok yalın bir dille anlatır. Kamera hareketi ve yakın plan çekimleri çok az kullanır. Plan kesmeden ve kamerayı hareket ettirmeden uzun çekimler yapar. Bu üslup, gerçeklik duygusu yaratır. 
Sevgili Lütfi Akad sette oyuncuyu çok iyi yöneten bir yönetmendi. 
Setteki disiplini, sete hakimiyeti ve oyuncu yönetişi beni çok etkiliyordu. Önemli, farklı bir film olacağını tüm hücrelerimde hissediyordum. Ona saygım gittikçe büyüyordu ve karşısında hep bir öğrenci gibiydim. Başarmak ve onu hep mutlu etmek istiyordum. 


Oyunculuk üzerine düşünmeye başlıyorum 

Ana filminin çekimlerinde yönetmen Lütfi Akad gözlerimle oynamamı istiyor, “Bütün ifade gözlerinde olacak” diyordu. Bir oyuncunun bir filmde yüklendiği sorumluluğu, oyunculuğun önemini anlamaya başlamıştım. Daha önceki filmlerdeki gibi kamera önünde artık hiç rahat değildim; hep rolümü düşünüyordum. Çok başarılı olmak, yönetmen Lütfi Akad'ın da oyuncu olarak benden memnun kalmasını istiyordum. Sinemada sadece güzel bir kadın olmanın ötesinde iyi bir oyuncu olmaya kafamı takmam biraz zaman aldı ama benim için dönüm noktası oldu. Hâlâ öğreneceğim çok şey olduğunu biliyorum. 
Oyunculukta insan her seferinde yeni bir şeyler öğreniyor. Öğrenme- nin sonu yok, aynı evren gibi. 


Köye gelin gidiyordum! 

Çekimler Trakya yolunda bir köyde yapılıyor, uzun süre çalışabilmemiz için köyde çok erken saatte olmamız gerekiyordu. 

Her sabah 5-5:30”da evden çıkıyordum. Yol bir hayli uzundu, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte genellikle tarlalarda çalışıyorduk. Bazı sah-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Lütfi Akad'la.. 


nelerde koca koca saman balyalarını sırtlıyor, toprakları çapalıyor, tam bir tarım işçisi gibi çalışıyordum. 

Sabahları evden çıkıp sete giderken ana yoldan çıkıp toprak yola girdiğimizde, yol boyunca birçok köyden geçiyorduk. Aynı yolu her gün geçtiğimiz için bu köylerin isimlerini ezberlemiştim. 

Bir gün yine güneşin altında tarlada çekim yapıyoruz. İzzettin köyünde çalıştığımız sırada prodüksiyon görevlisi arkadaşlar civarda- ki köylü kızların arasından filmde görünecek figüran topluyorlardı. 
Tarlanın kenarında birkaç köylü kadın bizi seyrediyordu. Çekime ara verildi, bir köylü kadın yanıma geldi, “Sen hangi köydensin” dedi. 
Muzipliğim tuttu, aklımda kalan o köy isimlerinden birini söyleyiverdim. “Kız” dedi, “üç-beş kuruş için yazık değil mi sana. Sen niye bu filmcilerin içine girdin?” Beni de köylü kızlardan biri sanmıştı. 
“Hem günahtır böyle işlere girmek” diye devam ediyordu. “Tarlada da çok güzel çalışıyorsun. Benim aslan gibi bir oğlum var, seni ona alayım, gül gibi geçinip gidersiniz” dedi. Gülmemek için kendimi zor 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tutuyordum. Bir süre sonra beni sete çağırdılar, o zaman kadın durumu anladı tabii. Sonra bir daha kadının yüzüne bakamadım, yaptığımdan çok utanmıştım. 

Ana filmindeki çekimlerde kırsal kesim kadınının duygularını yaşamak beni çok etkilemişti. Giydiğim köylü kıyafetleriyle, makyajsız; tarlalarda, at arabalarında, köy evlerinde çalışmak, dünyaya, insana bakışımda farklı duygular uyandırıp, oyunculuk ufkumu geliştirdi. 
Köy filmlerinde kırsal kesimde çalışırken, kerpiç evlerde yaşayan kadınları tanıdıkça dramlarına şahit oldum. Yazgısına boyun eğmiş, tarlada çalışan kadınlar... Kırsal kesimdeki hemcinslerimi canlandırırken onların duygularını yaşadım, kendimi onlardan biri gibi hissettim ve onları çok iyi anladım, tanıdım. Onları, içimden hissettiğim derin bir duyguyla seviyorum. 
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ÖZEL BİR FİLM: VESİKALI YARİM 
“Çok önceden rastlaşacaktık Halil” 


Usta yönetmen Lütfi Akad'la, Ana filminden bir yıl sonra Vesikalı Yarim filmini çektik. Vesikalı Yarim, benim en sevdiğim filmlerimden. Antalya Film Festivali'nde En İyi 2. Film seçilen bu filmle ben En İyi Kadın Oyuncu, Safa Önal da En İyi Senaryo ödülü aldık. Lütfi Akad yine bir anlatım olgunluğu, yalın ve ölçülü sinema dili ile Türk sinema tarihinin en duyarlı, izleyicinin kalbine dokunan, en güzel aşk filmlerinden birini çekti. Bu film ayrı çevrelerdeki iki insanın imkânsız aşkını anlatır. 

Adını Orhan Veli'nin şiirinden alır... 

“Alnımdaki bıçak yarası / Senin yüzünden / Tabakam senin yadigarın / İki elin kanda olsa gel” diyor / Telgrafın / Nasıl unuturum seni ben / Vesikalı yarim.” 

Bu filmin senaryosunu sevgili Safa Önal, Sait Faik'in “Menekşeli Vadi” öyküsünden esinlenerek yazdı. Safa Önal tüm yüreğini, duygularını, beynini koyarak dünyanın en güzel aşk öykülerinden birini yazmış. Hayatın içinden gerçek duygular... 

Safa Bey senaryoyu okumak için evime geldi. Sahneleri okudukça derin bir hüzüne düşüyordum, boğazıma bir şeyler düğümleniyordu. 
Son sayfalara kadar dayanamadım, ağlayarak kendimi salondan dışarı zor attım, yüzümü yıkayıp kendime gelmek için... Safa Önal'ın yaratıcılığına bu senaryodan sonra hayran oldum. 


Bir aşkın imkânsızlığı 

Senaryosundan çok etkilendiğim Vesikalı Yarim'de İzzet Günay'la oynadım. İzzet Günay bu filmde yarattığı Manav Halil karakteriyle öylesine bütünleşti ki, bunun filmin gerçekçilik duygusuna büyük katkısı oldu. Sevgiyle andığım ve hiç unutmadığım Ayfer Feray da 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bu filmde çok başarılıydı. Vesikalı Yarim filmini her izlediğimde hâlâ boğazıma birşeyler düğümlenir, bu filmin duygusundan hiç kurtulamam. İmkânsız aşkı insanın içine işleyecek şekilde anlatan bu filmin 
yeri benim sinema kariyerimde çok önemlidir. Eminim ki bu film 50 
yıl sonra da izlense aynı etkiyi yaratacaktır. 

Bu filmin bu kadar etkili olmasının nedenini araştıran bir grup akademisyen; Nilgün Abisel, Umut Tümay Arslan, Pembe Behçetoğulları, Ali Karadoğan, Semire Ruken Öztürk, Nejat Ulusay bir inceleme kitabı yazdı: “Çok Tuhaf Çok Tanıdık”. Bu bizim sinemamızda bir ilktir. 
Kitabın tanıtım yazısında film şöyle anlatılıyordu: 


“Lütfi Akad'ın 1968 tarihli kült filmi Vesikalı Yarim, seyircisini sıradışı bir tecrübeye sürükler. Her şey bir Yeşilçam melodramından bekleneceği gibidir, çok tanıdıktır. Ama aynı zamanda çok tuhaf bir şeyler vardır bu filmde; adı koyulamayan, açıklamaya direnen, onu diğer Yeşilçam filmlerinden ayıran bir tuhaflık... 

Vesikalı Yarim bir melodramdır. İnanılmaz raslantıların, aşırılıkların, yanlış anlamaların filmin tüm dokusunu belirlediği, körlük, sağırlık, sakatlık gibi somut görünür engellerin giderilebildiği Yeşilçam melodramlarından gerçekçi özellikleriyle farklılaşır. Bir “aşırılıklar metni? olan melodramlardan bu yönüyle farklılaşsa da, kadınlara ve aşka dair olmasıyla film melodram seyircisine seslenir. Bir diğer deyişle melodramın farz edilen seyircisi, Vesikalı Yarim anlatısının da çağırdığı öznedir. Ancak filmin melodramdan trajediye kayan yapısı, hem filmin farklı bir gerçekçiliğe sahip olmasını sağlar, hem de temasını dönüştürür. Filmi “kült haline getiren niteliğin dayandığı yapı budur. (...) 

Sabiha sürekli olarak birlikte olmalarının imkânsızlığından söz ederken Halil'e filmin unutulmaz iki repliğinden birini söyler: “Çok eskiden rastlaşacaktık.. » Filmi dokunaklı kılan, melodramı, melodramatik yapan, başka bir deyişle melodramın üzerinde işlediği zemin, bu cümlenin içerdiği imkânsızlık duygusudur. (...) 

Melodram kadını sevgi ve cinsellik nesnesi olarak ikiye böler; cinsellik nesnesi felaket getiren, baştan çıkaran öteki kadın karakterken, sevgi nesnesi iyi kalpli, saf kadın karakterdir. Ancak birçok melodramdan faklı olarak Vesikalı Yarim bu bölme işlemine girişmez. Sabiha filmin isminden de anlaşılacağı üzere hem vesikalı hem de yardır.” 


Değerli yazar Orhan Pamuk “Kara Kitap” adlı romanının bir bölümünde Vesikalı Yarim filminin karakteri ve diyaloglarından esinlenir: “Sırtı kalçaya kadar açık leopar elbiseyi, pavyon kadınını oynayan Türkan Şoray'ın, yirmi yıl önce İzzet Günay'la başrolü paylaştığı Vesikalı Yarim filminde giydiğini yuvarlak 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komodin aynasının kenarlarına iliştirilmiş “lobi” fotoğraflarından anladığında Galip, kadının ağzından Türkan Şoray'ın aynı filmde söylediği başka sözleri de işitmişti: (Mahsun ve şımarık bir çocuk gibi boynunu bükerek, çenesinin altında birleştirdiği ellerini birden açarak): Uyunmaz ki şimdi; içince de canım eğlenmek ister.” (Komşu çocuğu için meraklanan teyze havasında): “İzzet, gel bende kal köprü kapanıncaya kadar!” (Birdenbire coşarak): “Kısmet seninleymiş, bugüneymiş!” (Hanımefendi gibi): “Tanıştığımıza memnun oldum, tanıştığımıza memnun oldum, tanıştığımıza memnun oldum...” 

Galip kapının yanındaki sandalyeye geçmiş, kadın da filmdeki aslına oldukça benzeyen yuvarlak komodinin taburesine oturmuş, boyalı uzun sarı saçlarını tarıyordu. Aynanın kenarında bu sahnenin fotoğrafı vardı. Kadının sırtı aslın- dan güzeldi. Bir an aynada gördüğü Galip'e baktı. 

“Çok eskiden rastlaşacaktık...”» 


Film için Teoman Alpay tarafından bestelen şarkının sözleri Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. Sevgiyle, rahmetle andığım Şükran Ay'ın etkileyici yorumu ve yanık sesiyle söylediği bu şarkı unutulmaz bir etki yarattı: “Kalbimi kıra kıra / Bıraktın bir hatıra / Günahını yalancı / Dudaklarında ara...” 
“Acaba bir başkası Türkan Hanım'ın yerine Sabiha olsaydı aynı sonucu verir miydi, düşünürüm... Çünkü orada dişiliği de söz konusudur. Türkan Hanım dişi bir mahluktur, yani o size perdeden bile geçer bu tarafa, o çok önemli bir şeydir. Yani cinselliğini de size hissettiren güçlü bir tarafı vardır. Şimdi hem cinselliğini, hem duygusallığını, hem yüz safiyetini, güzelliğini, tertemizliğini, yani çok yönlü, ama her yönünde eksik bulamayacağınız kadar '“vesikalı'dır Türkan Şoray.” 
(Safa Önal, NTV röportajından) 
“Yalnızlar Rıhtımı'ndan sonra bıraktığım, oyuncunun oyununa katılma alışkanlığım Üç Tekerlekli Bisiklette Sezer Sezinle yeniden başlamışken orada bitiveriyor. Ondan sonra 


ancak Vesikalı Yarim'de olduğu gibi oyuncu beni buna sürüklerse katılıyorum. İzzet Günay'la Türkan Şoray oyunlarıyla beni alıp götürüyorlar.” 

(Lütfi Akad, Işıkla Karanlık Arasında) 


“Lütfi Ağabeyle Divan Oteli'nin terasında oturmuştuk bir öğleden sonra. (...) Türkan Hanım'la ilk filmimi, Yüreğimde Yare Varı çekeceğim. “Bak” dedi “Safa, Türkan Hanım bir hazinedir, biz onun sadece üstünü kazıyabildik. Ona göre git çek, dedi bana, “Unutma bunu.” 

(Safa Önal, Çok Tuhaf Çok Tanıdık'taki röportajından) 


“Türkçe'de güzellik dendiği zaman mutlaka sizin estetik tartımınıza uymasa da anmadan geçemeyeceğiniz bir olgu, Türkan Şoray'ın yüzü. Ne kadar cinsel imalarla yüklü olsa da ulaşılamaz, adeta gerçek dışı bir kadınlığın yansıması okunur o yüzden. Eyleme kışkırtmayan ama bütün dünyayı erotize eden; bir türlü tam olarak belleğe kaydedilemeyen, dolayısıyla sabitlenemediği için ele geçirilemeyeceği bilinen bir arzu nesnesi olarak tasarlanmış bir yapı sanki. Bir cinsellik fikri. Islak dolgun dudaklar, gözler; kendini ancak kameralara teslim ettiğini hissettiren bir görüntü-kadın. Görülmek, seyredilmek için kurulmuş bir kalkan yüz.” 

(Yıldırım Türker, Çok Tuhaf Çok Tanıdık'taki röportajından) 


“Sabiha mıydı Türkan Şoray'ın adı? Sarı saçlı bir Türkan Şoray: Dünyanın en güzel kadını (...) Onlar herhalde (Marilynle Türkan Sultan) kadın filan da değiller: Kadın üstü, kadın karesi, kadın hülasası, esansı: Al bunlardan birer dir- hem, at bir kazana karıştır karıştır: Yüz binlerce kadına yetecek kadınlık çıkar. Kadın yaratığı onlar. Öyle fazlalar ki. 
Öyle çoklar ki bir başlarına. İşte o Vesikalı Yarim'de başında başörtüsü, üstünde pardösüsüyle gidip de, Manav Ali -mi- dükkânında meyveleri dizerken bakan Türkan Şoray.” 
(Perihan Mağden , Çok Tuhaf Çok Tanıdık'taki röportajından) 
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1999 yılında Roma Film Festivali'nde Ömer Kavur ve Vatikan Müsteşarı Osman Demirtaş ile... 


İtalyanların gözyaşları 

1999 yılında İtalya'da Roma Film Festivali'nde Türk Filmleri Haftası 
düzenlendi. Benim filmlerimden retrospektif ve Ömer Kavur'un filmleri gösterildi. Ömer Kavur'la gittiğimiz ve bir hafta süren festivalde filmlerimin gösterildiği sinemada ben de bazı seanslara katılıyordum. 
İlk gün normal bir İtalyan izleyici vardı, daha sonraki günlerde sinema tıklım tıklım doluydu. Ben de izleyicilerle birlikte Vesikalı Yarim filmini izledim. İtalyan izleyicilerin hıçkırık seslerini duyuyordum, ben de etkilendim. Yanımda oturan o yılların Vatikan Müsteşarı Osman Çetintaş da ağlıyordu. Yıllar sonra izlediğim filmde farklı derinlikler buldum. Manav Halil beni çok etkiledi. İzzet Günay'ın oyununa hayran kaldım. Sinemadan çıkınca heyecanımı, mutluluğumu İzzet Günay'la paylaşmak istedim ama yurtdışındaydım, telefonuna ulaşamadım. 

Güzel bir film dünyanın her yerinde insanları etkiliyor. İtalyan seyirci de bu imkânsız aşktan etkilenmişti. 
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Vesikalı Yarim de Ayfer Feray ve İzzet Günay ile... 


İzzet Günay 

Tiyatrodan sinemaya geçen, sempatikliğiyle önceleri komedi tarzı filmlerde oynayıp, daha sonra usta oyunculuğuyla, çok farklı rollerle sinemanın en iyi oyuncularından biri olan, her zaman güler yüzlü, sempatik mi sempatik rol arkadaşım İzzet Günay. 

İzzet Bey'le çok güzel filmler de çektik; Fıstık Gibi Maşallah, Elveda Sevgilim, Seninle Ölmek İstiyorum, Akşam Güneşi... 

İzzet Günay, Feyzan Ersinan Top'un “Asla Unutmadım” kitabında kendisiyle yapılan röportajda “Türkan Şoray'la Vesikalı Yarim de oynamak nasıldı” sorusuna şöyle cevap veriyor: 


“Bizim tüm hanım oyuncularımız başarılı oyun verirler. Ancak Türkan Şoray'ın yeri başkadır. Çünkü siz ummadığınız biçimde iyi oyun verebilecek kapasitededir. Hiç unutmam bir çekimde Lütfi Akad bana; “Türkan'a bir rol tarif ediyorum, çok da zor. Nasıl benim beklediğimden bile iyi oyun çıkarıyor anlamıyorum?” demişti. Türkan insanı yeteneğiyle şaşırtan bir oyuncudur.” 
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Hiç durmadan film çekiyorum 

Vesikalı Yarim filminden sonra Aşk Mabudesi, Ateşli Çingene, Bana Derler Fosforlu, Buruk Acı, Fosforlu Cevriye, Günah Bende mi?, Sana Dönmeyeceğim, Sonbahar Rüzgârları, Kölen Olayım filmlerini çevirdim. 

Kölen Olayım Atıf Yılmaz'la çalıştığım ilk filmdi. 


Lütfi Akad'la yeniden 

Lütfi Akad da oyuncu olarak herhalde benden memnun kaldı; Vesikalı Yarim'den bir yıl sonra Seninle Ölmek İstiyorum filmini çevirdik. 
Lütfi Akad'ın gerçekçi bakış açısıyla çektiği bu film melodram filmlerinden farklıydı. 

Yeşilçam sinemasında kadına yüzeysel değil gerçekçi bakan bir filmdi. Ben bu filmde mutsuz bir burjuva kadınını canlandırdım ama daha önceki filmlerdeki gibi kabullenen, erkeğin gücüne sığınan kadını değil. Hayatı sorgulayan, baskıya baş kaldıran, aşkı, özgürlüğü seçen bir kadındım. Çok fakirken, zengin bir iş adamıyla evlenen, lüks bir hayat yaşamasına rağmen mutluluğu bulamayan, baskıcı kocasına baş kaldırıp yasak aşk yaşamaya başlayan ve mücadele eden bir kadın. O yıllar için cesur bir filmdi. Seyircim beni alıştığı rollerden farklı bir rolde izlemişti. 


Akad ailesine evlerinde yaptığım bir ziyaret. 


Lütfi Akadla daha sonra film yapmamamıza rağmen ona saygım ve sevgim hep sürdü. Vefa duygusuyla birçok kez evlerine gidip ona sevgimi göstermek imkanım oldu. Lütfi Akad'la son görüşmemizde “Sinema için ne söylemek istersiniz” dediğimde verdiği yanıt, “Sinema beni mutlu etti” oldu. Bu ziyaretim onu son görüşümmüş ve sinemamız yeri doldurulmayacak bir değerini kaybetti; aramızdan ayrıldı ama Türk sineması Lütfi Akad filmleriyle hep yaşayacak... 
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Yedi Kocalı Hürmüz (1971) 
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KOMEDİ FİLMLERİM: DAMDAKİ KEDİ, 
MERDİVENDEKİ PALYAÇO... 


Melodramlar, duygusal aşk filmleri dışında komedilerde de oynadım. Komedi filmlerini seyirci hep sevmiştir. Sevgiyle andığımız Sadri Alışık'ın komedi filmleri, örneğin Turist Ömerler, yine rahmetle andığımız Feridun Karakaya'nın “Cilalı İbo” tiplemesi, Öztürk Serengil, Vahi Öz-Mualla Sürer çifti, sempatikliğiyle Suphi Kaner, yine hiç unutmayacağımız Kemal Sunab'ın filmleri, Hababam Sınıfı serisi, Zeki Alasya-Metin Akpınar ikilisinin filmleri, Münir Özkul, Adile Naşit veya Şener Şen'in unutulmaz kompozisyonları... Bütün bu filmler çok sevildi. 

Beni tanıyanlar, genellikle sakin yapımı, utangaç bir insan olduğumu bilenler şaşkınlıkla bana sorarlar, “Komedi filmlerindeki bu rolleri nasıl yapıyorsun” diye... Komedi filmlerinde oynamayı çok seviyordum ama bazı sahnelerde gerçekten utanıyordum; belli etmemeye, sen bir oyuncusun, her tür rolü oynamalısın diye düşünmeye çalışıyordum. 


Uykuda göbek atmak! 

Yedi Kocalı Hürmüz filminde Atıf Bey, “Türkan, bu sahnede uykunda kabus görüyorsun, seni zorla oynatıyorlar, bu yüzden uyurken göbek atacaksın” dedi. Yönetmen istedi, istediğini yapmam lazımdı. Yatağa yattım, gözlerim kapalı ama vücudum taş gibi. Göbek atamıyorum, böyle bir şeye nasıl konsantre olayım? Kamera çalışmaya başlayınca çaresiz bir gayret, utana sıkıla, acayip sesler çıkararak garip garip kıvranmaya başladım. Sahne bitip gözlerimi açınca sette Atıf Bey de dahil herkes bana bakıp gülüyordu. 


Damda miyavlıyorum 
Güllü filminde dama çıkıp kedi gibi miyavlamam lazım, etraftan da filmin çekimini izlemeye gelenler vardı. Koskoca kadın damda otur- 


1207 


Güllü, (1971) 


muş “miyav miyav” diyecek. Filmin yönetmeni Atıf Yılmaz'dı. Benim o sahneyi istemediğimi biliyordu, o gün sete özellikle gelmedi. Çekimi, asistanı Zeki Ökten'e bıraktı. Zeki Ökten, yönetmenine karşı zor durumda kalmasın diye dama çıktım, “Miyaaavvv” diyor, arada kızgın kızgın söyleniyor, yine “miyav” diyordum. Söylene söylene o sahneyi tamamladım. 

Atıf Yılmaz bu sahneyi anılarında biraz farklı anlatmış: 


“Güllü'nün senaryosunda Türkan'ın bir türlü içine sindiremediği, oynamak istemediği bir sahne vardı. Laz kızı Güllü âşık olduğu, evlenmek istediği adama, sevgisini belli etmek için evin damına tırmanıyor, orada kedi gibi miyavlamaya başlıyordu. Bizim oyuncular özel konumlarıyla rollerini bazen birbirine karıştırırlar. Türkan'ın itirazının temelinde de sanırım seyircisinin, sinemanın sultanını odurumda görmek istemeyeceği, bu sahneyle sultanlık imajının zedeleneceği en- 


dişesi yatıyordu. Aşağı yukarı her gün, Türkan'la sahnenin 


Güllü filminin çok beğenilmesi üzerine bir yıl sonra Güllü Geliyor Güllü çekildi. 
Bu filmlerde Ediz Hun'la çok eğlenerek çalıştık. 
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çekilip çekilmemesi konusunda tartışarak çekim gününe geldik. Tam o günün gecesinde hastalanmaz mıyım. Her şey hazırlanmış, figüranlı, masraflı büyük bir sahne. Zeki'ye; “Çare yok sen çekeceksin?” dedim. Sonucu, damda miyavlamayı reddeden Türkan'dan dolayı Zeki'nin başına neler gelebileceğini merakla bekliyordum. Akşam Zeki geliyor, ya da telefon ediyor. Telaşla ‘Ne oldu?” diyorum. Sakin sakin “Tamam çektik? diyor. “Türkan... Dama çıktı mı çıkmadı mı?” Zeki, “Çıktı” diyor. ‘Niye çıkmasın ki... Senaryoda ne yazıyorsa çektik... Haftalardır bu sahne için benimle çekişip duran Türkan'ın gıkını çıkarmadan dama çıkıp miyavlamasına akıl erdiremiyorum. Zeki'nin olumlu raporundan beş dakika sonra Türkan'ı karşımda buluyorum. “Mahsustan hastalandın değil mi?” “Türkancığım insan yalandan hastalanır mı? Gel ateşime bak istersen” diyorum. Türkan ısrar ediyor; “Sen olsaydın dama çıkmayacaktım? diyor. “Zeki'den korkumdan çıkmak zorunda kaldım...” 

(Atıf Yılmaz, Hayallerim, Aşkım ve Ben) 


İçimdeki muzip çocuk: Güllü 

Komedi filmlerini çevirirken çok eğleniyordum. Özel yaşamımda ortaya pek çıkaramadığım içimdeki muzip, muzur çocuk başka bir kişilikte olmanın verdiği rahatlıkla ortaya çıkıyordu. Çekimlerde kendimi alabildigine rahat hissediyordum. Çok eğlenerek çektiğim komediler Gölli”lerdi. Birinci Güllü seyirci tarafından çok sevilip izlenince ikincisi çekildi; Güllü Geliyor Güllü. Ediz Hur'la çok güzel bir uyum sağlamıştık. Ediz müthiş bir komedyen, karşılıklı sahnelerde onun çekimlerdeki rahatlığı sayesinde ben de kendimi çok rahat bırakıyor, ona uyuyordum. Yarattığımız enerjimizle tadını çıkararak, çok gülerek çalışıyorduk. Çok sevdiğim Süleyman Turan sempatikliğiyle, Sadettin Erbil ve Neriman Köksal da komedi yetenekleriyle bu filme güç verdiler. 

Sinemanın unutulmaz oyuncusu Kemal Sunal bu filmde çok küçük bir rol oynadı ve bu iki planlık rolle dikkatleri çekti. 

Güllü Geliyor Güllü filminde Boğaz'da bir sahne çekiliyordu. Ediz Hupun sürat motoru ile beni takip ettiği bir sahne. Benim de motor 


kullanmam gerekiyor. Ben o güne kadar hiç motor kullanmamıştım. 
Bana, “Şunu çekeceksin, direksiyonu şöyle tutacaksın, şu olursa şöyle yapacaksın” dediler, sonra çekime geçildi. Mevsim yaz. Bir yanda şehir hatları vapurları, bir yanda yabancı gemiler, bir yanda yatlar, kotralar, motorlar ve hepsinin arasından Boğaz'ın bir yakasından digerine son sürat geçiyorum. Artık hangi vapuru solluyorum, hangi kotraya teğet geçiyordum bilmiyorum. Tam bir yük gemisine çarpacakken son anda kurtardım. O sahnede korkulu dakikalar geçirdim, bu arada Boğaz trafiği de allak bullak oldu. 

Güllü filminde Karaköy meydanında çekim yapıyoruz; ilk defa büyük şehre gelmiş, Karadenizli bir kızı oynuyorum. Üstümde yöresel kıyafet, elimde bohçam, korkuyla şaşkın şaşkın etrafa bakınıyorum. 
Kamera karşıdaki bir binanın penceresinden çekim yaptığı için film çekildiği belli değil. Sahne çekilirken yanıma tanımadığım bir genç yaklaştı ve “Şşşt kız, benle gel, bak ben seni ne güzel yerlere götürürüm” gibi laflar etmeye başladı. Bir türlü yanımdan gitmiyor, devamlı konuşuyor. Çekim bitti, bizim setçi arkadaşlar durumu farkedip beni kurtarmak için yanıma gelince adam nasıl kaçacağını bilemedi. 
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Kadın Değil Baş Belası (1971) 
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Çengi Naciye 

Kadın Değil Baş Belası filminde çok arsız, sürekli göbek atıp küfürler eden bir Roman kadınını oynarken özellikle küfür ettiğim sahnelerde utandım. İçimden hep sen başka bir kişilik canlandırıyorsun diye telkin ettim sahne boyunca. “Ulan tümünüz hikayesiniz be! Cümle kainat şahidim olsun ki yedi sülalenizi hacı tespihi gibi ipe dizip meymenetinize mum dikmezsem bana da tuttuğunu koparan Çengi Naciye demesinler, noktalı virgül anam!” Bu okkalı küfrün hakkını vererek söyleyebilmek hiç de kolay değildi. 


Palyaço olmak... 

Ateş Parçası filminde, bir lunaparkta palyaçoluk yaparak hayatını kazanan bir kızı oynuyorum. Filmin bir sahnesinde, âşık olduğum adamın evinde verdiği partiye davetlileri eğlendirmek için çağırılıyorum. 

Sahne bir köşkte çekiliyordu. Sabah sete erkenden gittim, üst katta palyaço makyajı yapıldı. Bu makyaj yapılırken çok eğlendim. Makyajım iki üç saat sürdü, bitince alt kata ineceğim ve çekimler yapılacak. 
Alt kattaki salon tıklım tıklım dolu. Hem çekimi izlemeye hem de beni görmeye gelenler, ayrıca çekilecek nişan sahnesi için orada bulunan figüranlar, kimse benim o günkü sahnede palyaço olacağımı bilmiyor. Asistan aşağıya seslendi: “Evet Türkan hanım hazır!” Ben merdivenlerden inmeye başladım, salondaki uğultu birden kesildi. 
Şaşkınlıkla merdivenlerden inen palyaçoya bakıyorlardı. Eminim ki hepsi büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Şık ve güzel bir kadın beklerken bir palyaço ile karşılaşmışlardı. 

Bu filmdeki palyaço sahnelerinde bana palyaço makyajı yapan, beni çalıştıran, tiyatro ve sinema dünyasının en sevilen, en sevimli komedi oyuncularından Müjdat Gezen’di. Müjdat Gezen benim en yakın dostum, arkadaşım ve dünyada tanıdığım en iyi yürekli insan. Müjdat'la ikili olduğumuz palyaço sahnelerinde çok eğleniyordum; ayaklarım- da koca koca pabuçlar, komiklik yapmak çok hoşuma gidiyordu. 
Ama burnuma taktığım kırmızı toptan hoşlanmıyordum; sahne biter bitmez hemen çıkartıyordum. 


Ateş Parçası'nda (1971) 
palyaço rolündeyim. 
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TÜRK SİNEMASINDA TOPLUMSAL GERÇEKÇİLİK VE 
YILMAZ GÜNEY 


1960'larda 27 Mayıs Anayasası'nın içerdiği görece özgürlük ile çok canlı, verimli bir sürece giren Türk sinemasında bir yandan melodramlar, komediler, salon filmleri üretilirken bir yandan da Lütfi Akad, Metin Erksan, Atıf Yılmaz, Halit Refiğ, Duygu Sağıroğlu gibi yönetmenlerin çektiği toplumsal gerçekçi filmler yapılıyordu. Sinemamız daha sonra bir duraklama devrine girdi, işte tam bu sırada sinemada yeni bir kral doğdu: Devrimci toplumsal sinemanın öncüsü Yılmaz Güney. 70'li yıllarda Yılmaz Güney'in çektiği Umut filmi Türk sinemasına damgasını vurdu ve bir dönüm noktası oldu. 


“6O'ların sonlarında sinemamız ciddi bir bunalım yaşar. 
6S’te 200'ün üstüne çıkan film sayısı 66'da rekor sayı 238 
oldu. Ülkemizde bu kadar çok sayıda filmi kaldıracak seyirci ve sinema salonu yoktur. Bir türlü gerçek alt yapı kurulamamakta, 6O'larda yükselen yenilikçi dönem yerini seri imalat tarzında yapılan filmlere bırakmış, bu da seyircinin salonlardan kaçmasına neden olmuştur. Çare olarak piyasaya giren renkli film bir miktar seyirciyi salonlara çekse de maliyetleri yükselttiği için sinemanın sanatsal gelişimine, yönetmen sinemasına doğru gidişe köstek olur ve sinemamız ciddi bir bunalım yaşamaya başlar. Ekonomik değil sanatsal bir bunalımdır bu. Yönetmenler nefeslerini tüketmiş gibidir. 
Yeniler ise yoktur. 

70-80 arası politik olarak çalkantılı, huzursuz ve sıkıntılı bir dönemdir. Her türlü sol, hümanist ve ilerici düşünce üzerinde yoğunlaşan baskı, tüm sanatsal yapıtlarda yalnızca siyasal, 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Yılmaz Güney'le filmlerde biraraya gelemedik ama “Milliyet Sanat” dergisi bizi bir şekilde “biraraya” getirmeyi başardı. 
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ideolojik şablonlarla ürün verilmesine zemin hazırladı ve 75- 
80 arasında sinema ve tüm sanat alanları aşırı politize oldu. 
70'li yıllarda film çekmeye başlayan Yılmaz Güney'in filmleri bu dönemde sinemamızda nitelik taşıyan az sayıdaki filmin başında gelir ve 70ler Yılmaz Güney'in etkisiyle geçer. Arka arkaya gerçekleştirdiği projeleriyle herkese umut verdi, örnek oldu. Hocaları Lütfi Akad ve Atıf Yılmaz bile ondan etkilenir. 
70'li yıllar sinemamızın Güney'li yılları.” 

(Atilla Dorsay, Sinemamızın Umut Yılları) 


Yaralı bir bakış 

Yılmaz Güney efsanesi almış başını gidiyor, sinema çevrelerinde hep Yılmaz Güney konuşuluyordu. Levent'te Sümbül Sokak'ta oturuyordum. Yılmaz Güney komşumdu. Evlerimizin arasında park gibi bir alan vardı. Bir gün gazeteciler bizi buluşturdu, evimde birlikte resimlerimiz çekildi, söyleşi yapıldı. Yılmaz Güney'i gördüğümde ilk dikkatimi çeken anlamlı gözlerinin yaralı gibi bakmasıydı. Bakışlarında acı, merhamet, sevgi, anlayış vardı. Sahici bir insan, doğal, sade, sıcak, şefkatli ve çok etkileyici... 

Birlikte film çekemedik. Keşke ben şartları zorlasaydım, birlikte çalışmayı sağlasaydım. Onunla karşılıklı kamera önünde oyunculuk çok doyurucu olurdu muhakkak. Onunla oyunculuğu paylaşmak, aynı sette olmak, onu seyretmek... Yönetmen olarak Yılmaz Güney benim oyunculuğumun keşfedilmemiş farklı yönlerini ortaya çıkarırdı mutlaka. Benim için bir kayıp. Mesleki açıdan bana çok şey katacaktı, ondan öğreneceğim çok şey olacaktı. 

Yılmaz Güney'in belleğimde kalan en son görüntüsü İzmit Cezaevi'nin dış kapısında bana el sallayışı... Bu görüntüyü hep anımsarım. 
Cezaevindeydi, randevu aldım ve ziyarete gittim. Cezaevi müdürü, konuşmamız için oldukça uzun bir zaman tanıdı bize. Hapishanenin ziyaret salonunda oturduk, uzun uzun sohbet ettik, dertleştik; yine çok etkilendim. Üstünde tertemiz ütülü bir kostüm vardı. Zaman çok çabuk geçmiş ayrılık vakti gelmişti. İçimdeki hüznü belli etmemeye çalışarak veda ettim. Kapıya çıkmıştı beni yolcu etmek için. Yine o yaralı bakışlarla bana el salladı usul usul, sessizce... Benimse içime taş gibi bir acı oturmuştu. 


137 


138 


Tarık Akan ile... 


EK 


r, 
A 
3 
p eği 
E 
$ 


14 


SİNEMADA İKİ YENİ JÖN 


Tarık Akan 

70'li yıllarda sinemaya yeni, genç bir oyuncu geliyordu: Tarık Akan. 
Tarık Akan ilk filmini Fatma Girik'le çevirdi: Solan Bir Yaprak Gibi. 
Bu filmden hemen sonra aynı şirket Tarık Akan'la benim oynadığım Melek mi Şeytan mı? filmini çekti. Bizim çektiğimiz film sinemalarda diğerinden daha önce oynadığı için seyirci Tarık Akan'ı ilk benimle çevirdiği bu filmde gördü, tanıdı. Yakışıklılığıyla daha ilk filminde seyirciyi etkilemişti. Filmin galasında, yanımıza gelen genç bir kız Tarık'ın yüzüne bakıp bakıp “şak” diye düşüp bayıldı! 

Tarık Akan sinemaya girdiği ilk yıllarında, yakışıklılığı ve yaman yeşil gözleriyle müthişti. Bir anda bütün kadınların, genç kızların sevgilisi oldu. Ama Tarık Akan'ı romantik jön rolleri tatmin etmedi. Zamanla çizgisini değiştirdi, farklı rollerde oynadı. Kendi dünya görüşüne uygun senaryolar seçti. Sosyal içerikli, politik filmlerle çok güçlü bir oyuncu olduğunu ispat etti. Tarık Akan her demokratik eylemin içinde oldu, muhalif oldu, halkın yanında oldu. 


Kadir İnanır 

Yıllar içinde sinemaya damgasını vuracak diğer bir erkek oyuncu Kadir İnanır'la oynamam için teklif edilen ilk filmim Kara Gözlüm'dü. 
Filmin yönetmeni Atıf Yılmaz zaman zaman ticari filmler de yapıyordu. Kara Gözlüm bu tür bir filmdi. Kadir İnanır daha önce bir iki filmde oynamıştı ama başrol oynadığı ilk filmiydi. Daha sonra arka arkaya Unutulan Kadın, Dönüş, Gazi Kadın filmlerini çektik. 
Yapımcılar daha çok ikimizi oynatmayı tercih ediyordu. Seyirci bizi birbirimize çok yakıştırdı. 

Bodrum Hakimi, Dila Hanım, Deprem, Devlerin Aşkı ve Selvi Boylum Al Yazmalım birlikte yaptığımız en güzel aşk filmleri oldu. 
Birlikte çok çalıştığımız için çok şey paylaştık, aramızda özel bir dost-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Kadir İnanır ile... 


luk oluştu ve bu yıllarca sürdü. Bana teklif edilen her filmde hemen Kadir İnanır erkek oyuncu olarak düşünülüyordu. Neredeyse her gün beraberdik, onu çok yakından tanıdım. Kadir İnanır, zaman zaman sert tavırları ile bilinir. Oysa bu tür davranışları bile bana sempatik gelir; yumuşacık, sevgi dolu biri olduğunu bildiğim için... Sıcacıktır, sıcacık güler, herkesi etkiler. 

Çalışmalarda hayranlık uyandıracak kadar sorumluluk sahibidir; azim- le, aşkla çalışır. Yönetmenlik yaptığım iki filmde onunla çalıştım, hiç kapris yaptığını görmedim. Oyuncu olarak kameranın önünde karşı karşıya geldiğimizde çok anlamlı, güzel bakar. İster istemez siz de etkilenir, karşılığını verirsiniz. Bu duygu seyirciye de geçer. Birlikte yaptığımız, seyircinin çok sevdiği filmlerin sırlarından biri de bu herhalde. 
Kadir İnanırı dayanılmaz yakışıklılığı, gülüşü ve güzel bakışıyla özellikle kadın seyirciler çok beğendi. Sinema seyircileri tarafından çok sevildi ve seviliyor. Yıllar içinde oyunculuğunu geliştirdi. Hak ederek, emek vererek güçlü bir aktör olarak sinemaya damgasını vurdu. 


Bir büyük sinema sezgisi: İrfan Ünal 

Kadir İnanır'la çevirdiğim, seyircinin çok sevdiği filmlerin yapımcısı İrfan Ünal'dı. Bu iş beraberliğimiz daha sonra çok güzel bir dostluğa dönüştü. İrfan Ünal ve eşi Tuncay sinema dünyasında en sık görüştüğüm dostlarım oldular. Tuncay ile derin bir arkadaşlık yaşadım. 
Hayatımda gördüğüm nadir özel insanlardan biriydi; naif, duygusal, zarif... Prenses gibiydi. Sevmeyen yoktu. Filiz Akın'ın da yakın arkadaşıydı. Geceleri ender dışarı çıkardım; İrfan Bey'in davetlerine, evlerinin bahçesinde verdikleri partilere, yemeklere giderdim. Kadir İnanır da zaman zaman bizlerle birlikte olurdu. 

İrfan Ünal müthiş sinema sezgisi olan bir insandır. Akün Film şirketine yapacağım filmlerin senaryo aşamasında, İrfan Bey evlerindeki 


Moskova'da İrfan Ünal ile... 
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senaryo toplantılarında hikâyenin dramatik kurgusuna hayal gücüyle anında müthiş öneriler getirir, özellikle erkek karakterlere kendinden bir şeyler katardı. Safa Bey de her zamanki yaratıcılığıyla harika senaryolar yazardı. 

İrfan Bey dahâ sonra yapımcılığı bıraktı, sadece film ithal ediyor. 
Şimdi bir film projesi hazırlatsa eminim yine güzel bir film olur. 
İrfan Bey’in sevgili eşi, benim canım arkadaşım Tuncay genç yaşında maalesef aramızdan ayrıldı. İrfan Bey adeta hayata küstü. Ben hâlâ Tuncay’ çok arıyorum; bir melekti, bir melek gibi uçtu, bizleri acı içinde bırakarak... 

Uzun süre birlikte çalıştığım Akün Filmle arka arkaya senaryolarını Safa Önal'ın yazdığı Dönüş, Gazi Kadın, Deprem, Devlerin Aşkı, Bodrum Hakimi, Dila Hanım gibi, başrollerini Kadir İnanır'la paylaştığım, çok beğenilen filmler yaptım. 


Gerede'de karlar içinde: Gazi Kadın (Nene Hatun) 

Kadir ile çevirdiğimiz Gazi Kadın konusu gereği Türkiye'de başlayıp Rusya'da devam eder... Ama film Rusya'da çekilemeyeceği için, karın neredeyse iki metreyi bulduğu Bolu'da Gerede'nin uçsuz bucaksız ovalarında, dağlarında çekildi. 

Diz boyu kar ve dondurucu soğuk adeta iliklerimize işliyordu. -20 dereceye varan soğuk bir havada bütün gün karın içinde çalışıyorduk. 
Yarı belime kadar karda, soğuğa aldırış etmeden, titreye titreye kendimi rolüme kaptırarak kameranın önüne geçiyordum. Karlarda çok zor yürüyordum. Kaymamam, düşmemem için Kadir sürekli bana yardımcı oluyordu. Çekimlerde ondan güç alıyordum. Kadir İnanır'ın bu zor şartlardaki yardımı ve ilgisi beni çok duygulandırıyordu. 

Biz sinemacılar mesleğimizi ne kadar çok seviyoruz. Hiçbir şey bizi yıldıramıyor. 

Sabahları çalışmaya çıkmadan önce otelde ekip olarak hep birlikte kahvaltı ediyor, bol bol Gerede yöresinin balını, kaymağını yiyorduk, soğuğa ve kara daha dayanıklı olmak için. 

Gerede'nin içinde bir kasaba otelinde kalıyorduk. Belki konforu yoktu ama işimiz bittiğinde soğuktan donmuş bir halde otele geldiğimizde doluşuverdiğimiz çıtır çıtır yanan sobanın etrafında sohbetler ediyor ve ertesi sabah altı buçukta kalkmak üzere odalarımıza çekiliyorduk. 


Gazi Kadm'ın (1973) setinde... 


Daha sonraki yıllar, Ankara yolunda Gerede'den geçerken arabada dağları, ovaları seyrederim; anılarım canlanır, çalışmalarımızı ve balın, kaymağın tadını hatırlarım. 


Bir tutku hikâyesi: Deprem 

Deprem, senaryosunu Safa Önal'ın Jack London'ın bir eserinden esinlenerek yazdığı bir aşk filmi. Aşktan da üstün bir tutkunun hikâyesinde, insanların kendi aralarında ve doğa ile kapışmaları anlatılıyordu. Hikâyenin özü, ölesiye bir sevginin her duygudan üstün olduğu, bütün suçları affettireceği gerçeğiydi. Usta yönetmen Şerif Gören'in yönetmenliğinde Göreme'nin doğal güzellikleri içinde çekilen film, gerilimli bir aşk hikâyesi oldu. Bu filmde Kadir İnanır'ın yanı sıra İran sinemasının ünlü aktörü Nasır Melek başrollerden birini oynadı. 
Filmin deprem sahnesinde benim rolüm var, çekim başladı. Set teknisyenlerinin hazırladığı hafif malzemelerden yapılmış kayalar yuvar-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TÜRKAN KADİR 
ŞORAY İNANIR 


NASIR MELEK 


xzsisòn, ŞERİF GÖREN nauena ERDOĞAN ENGİN nsmaro SAFA ÜNAL 


RENKLİ 


Deprem (1977) 


lanıyor yukardan, kayaların bazıları başımın üstünden geçiyor. Bu sahnenin çekimini kamera arkasında seyreden Nasır Melek paniğe kapıldı herhalde, bana bir şey olacak diye korktu. Çekim sırasında kamera çalışırken ellerini bana doğru açtı, “Gel, gel!” diye bağırmaya 


başladı. Çok iyi kalpli bir aktördü. 


Oyunculukta “tezek yutmak” da var! 

Mesleğinizi sevdiniz mi her şeye katlanma gücünü içinizde hissediyorsunuz. Deprem filminin bir sahnesinde ellerim zincirle bağlı, tezeksaman karışımı kerpiçten yapılmış kulübe gibi bir yerde, duvarın dibindeyim; doğurmak üzere olan bir kadınım. Sahnede bardaktan boşanırcasına yağmur yağması gerekiyor. Rolün mümkün olduğu kadar gerçekçi olması için yerde kıvranarak acıdan bağırmaya başladım. Bu esnada dışardan hortumla kulübenin damına su sıkarak yağmur yapmaya başladılar. Saçaklardan suyla ıslanıp düşen samanlar, tezekler ben bağırmak için ağzımı açtıkça ağzıma dolup gırtlağıma kaçıyordu. 
Çekimi bozmamak için çaresiz hepsini yuttum... Setler böyledir, bazen tatsız olaylar da başınıza gelebilir. 


Yine çevirdiğim filmlerin birinde ağaçlıklı bir yerde çalışıyoruz. Çekim yerinde ekibimizin dışında çekimleri izleyen bir sürü insan var. 
Ben sivrisinekten bile huylanırım, böceklerden ödüm kopar. Birden iki göğsümün arasında kıpırtı gibi bir şey hissettim; elimle yoklamak istedim, kocaman böcek gibi birşey. Kurtulmaya çalıştım, yapışmıştı. 
Birden cinnet geçirmiş gibi bağırarak gömleğimin düğmelerini patır patır kopararak çıkartmaya çalıştım. Etrafımda insanları fark ettim bir an, deli gibi koşarak kimsenin görmediği bir yere gidip böcekten kurtuldum. Bu arada sinir krizi geçirmiştim; hatırladıkça, izleyenlerin bu halimi gördüklerinde nasıl şaşırmış olabileceklerini düşünüp gülerim. Ne olduğunu anlamışlar mıydı acaba? Kadın birdenbire delirdi diye mi düşündüler yoksa? 


Gerilimli bir aşk filmi: Devlerin Aşkı 

Osman Seden'in yönetmenliğini yaptığı Devlerin Aşkı filminin senaryosunu Bülent Oran yazdı. Sınıf atlama özlemi ile sevdiği adamı terkeden bir kadın, bu ihanete rağmen onu unutamayan bir erkek ve kadına delice âşık olan başka bir erkeğin intikam duygusu... Çok güzel 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Devlerin Aşla (1976) 
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Dila Hanım (1977) 


mekanlarda çekilen bu film, Savaş Başar'ın olağanüstü performansı ile müthiş gerilimli bir aşk filmi oldu. Bu filmin yönetmeni Osman Seden'le son çalışmamızdı. Kaybettiğimizi öğrenince babamı kaybetmiş gibi üzüldüm. 


Yeni bir isim modası, Dila: Dila Hanım 

Necati Cumalı'nın “Makedonya 1900” adlı kitabından bir öykü okudum ve çok beğendim. Yapımcıya önerdim. Safa Önal bu öyküden insanların yüreğinde acı bırakan, imkânsız bir aşkı anlatan mükemmel bir senaryo yazdı. Safa Bey bu senaryo için “Dila Hanım'ın sadece adını aldım. Tek cümle; kocasını öldüren adama âşık olan kadın. Sevgili Necati Cumalı'nın öyküsünün hiçbir yerini kullanmadım. Ülkenin doğusunda geçmiş gibi değerlendirdim. Gerçek öyküde Dila, Rıza Bey'e tutulur ama Rıza Bey bir iki kere gördüğü Dila'yı önemsemez, çeker gider. Dila Hanım tabancayla intihar eder... Açık arazide at koşturan Rıza Bey, tabanca sesini duymaz, o öykü böyle biter. Benim Dila Hanım'ımı görmek, farkı yakalamak gerekir” diyor. 


Dila Hanım'ın öldürmek istediği Rıza Karadağlı'nın evine atla gelip camları kırarak içeri girme sahnesinde, geçirdiğim at kazasından ve Namus Borcu filmindeki korkularımdan sonra tövbe etmeme rağmen, yine iflah olmaz oyunculuk aşkı ve heyecanıyla tövbemi bozdum. 
Sahne çekilmeye başladı, dev gibi atın üstünde sakin olmaya çalışıyordum. Evin içinde atla bağırarak deli gibi dolaşıp Rıza Karadağlı'nın resmine elimdeki tüfekle ateş edince, patlayan silah sesiyle bindiğim at ürktü ve şaha kalkıp huysuzlanmaya başladı. Paniğe kapılmıştım ama sahneye de devam ediyordum. Elimde silah olduğu için dizginlere sahip olmakta zorlanıyordum. Tetikte bekleyen setteki arkadaşların ani müdahalesi ile atı sakinleştirmeyi başardık. Diğer at sahnelerinde dublör kullanıldı. Dağlarda dörtnala koşma sahnelerinde ata binmeyi göze alamadım. Orhan Aksoy'un başarılı yönetmenliği ile çok beğenilerek izlenen filmden sonra birçok yeni doğan bebeğe Dila adı verildi. Film hâlâ beğenilerek izleniyor. Cahit Berkay'ın bu film için bestelediği müzik de unutulmaz film müzikleri arasına girdi. Çok sevilen melodram filmlerinin yönetmeni Orhan Aksoy'u da kaybettik maalesef, kendisini sevgiyle anıyorum. 


Akıntıya kapılınca: Baraj 

Antalya'da Oymapınar Barajı'nda Baraj filmini çekiyoruz. Bu filmde Tarık Akan erkek oyuncu. Filmin bir sahnesinde, akıntılı bir nehir kıyısında suya düşme sahnem çekilecek. Vücuduma bir halat bağladılar, suya atladım. Akıntı o kadar kuvvetliydi ki, halat çözüldü ve ben akıntıyla sürüklenmeye başladım. Ama korkmadım, beni kurtaracaklarından emindim ve beklediğim gibi oldu. Bağırış çağırışlar arasında benim sevgili setçi arkadaşlarım suya atlayıp beni zor da olsa yakalamayı başardılar. Canları pahasına her zaman bizleri korudular. 


Pembe küpe 

Yine Baraj filmi, bir çekim sabahı, bağlantılı kıyafetimin pembe halka küpesini kaldığımız lojmanda unutmuşuz. Çekim yerimiz lojmandan bir hayli uzakta. Küpesiz çekilmesi mümkün değil; bir sahne önce kulağımda küpe var, bir sonraki bağlantılı sahnede de aynı küpeyi takmam lazım. Filmin yönetmeni Orhan Aksoy'a küpeyi unuttuğumuzu söyledim, “Lojmandan aldıralım, ne yapalım bekleriz” dedi. 
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Yönetme 


Benim yıllardır yanımda olan Gülşeni ekibin minibüsüne bindirdik, otelden küpeyi alıp gelecek. Minibüs hareket ederken arkasından seslendim, “Gülşen gelirken bugünkü gazeteleri de al” diye. Küpe gelmeden çekim yapamayacağımız için, bekliyoruz, sohbet ediyoruz. Bir saatten fazla oyalandık. Ve nihayet minibüs geldi, Gülşen indi elinde gazeteler... “Gülşen hemen küpeleri ver” deyince “Aaa, abla küpeyi unuttum” demez mi! Başımdan kaynar sular döküldü. Ekibe karşı mahcup olmam, seti aksatmam, Gülşen'e duyduğum öfke... Bu duygularla çaresizlik içinde kıvranırken yine benim süper yaratıcı setçi arkadaşlarımdan biri, “Üzülme abla ben bir çaresini bulurum” dedi. 
Elbisem de pembeydi, etek ucundan incecik kesti, telden halka yaptı ve kumaşı halkaya doladı. Pembe halka küpe oldu ve biz o sahneyi çektik; hiçbir şey anlaşılmadı. 
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ÖLÜMDEN DÖNÜŞ: CEMO 


İçimde garip bir sızı hissederek izlediğim bir filmimdir Cemo. Bu filmi çevirirken ölümden döndüm ama yine de iyi ki bu filmde oynamışım diyorum. 

Filmin senaryosu değerli yazar Kemal Bilbaşar'ın 1967 Türk Dil Kurumu ödülü kazanan “Cemo” adlı romanından uyarlandı. Romanda acımasızlığa karşı sevginin direnişi, yiğitlik ve güzellik duyguları derinliğine işlenir. Cemo, babası tarafından kötülüğe tek başına karşı koyabilmesi için erkek gibi yetiştirilen, atılgan, cesur bir dağ kızıdır. 

Atıf Yılmaz bu filmde lirik, masalsı, gerçeküstü bir dünya yarattı. 
Bir aşk masalını ve sevgiyi şiirsel ve kusursuz anlatımıyla bambaşka bir biçimde ele aldı. Atıf Bey bu filmle ilgili, “Ulusal Türk sineması hakkında düşünüp duruyordum. Senaryonun yazılışında özellikle kullanılan temalarla, resimlerle ve renk düzeniyle bir Atıf Yılmaz filmi olmanın dışında başka hiçbir ülke sinemasının yapamayacağı bir Türk filmi olma çabasıdır” diyor... 

Bu filmde, rol arkadaşım Fikret Hakan'dı. Filmi Elazığ'da çektik. Filmin etkileyici doğa görüntüleriyle destansı bir atmosferi vardır. Elazığ'ın doğal güzelliği, filme çok şey kattı. Görüntü yönetmeni Çetin Tunca bu tabiat güzelliğini kullandığı teknikle büyülü bir masal dünyası gibi filme aktardı. Filmin görüntüleri olağanüstüdür. 

Müzik yönetmeni Yalçın Tura da filmin atmosferine uygun çok güzel bir müzik besteledi. Tura, filmin müzikleriyle ilgili şunları söylüyor: “Hayat çizgileri birbirine karışan, örtüşen dört kişinin hikâyesiydi. Bu dört kişiyi birer motifle anlattım ve her birine değişik bir çalgıyla renk verdim. Çancı Memo aşkını çıngırak sesleri arasından yükselen bir flüt ezgisinde, Sorikoğlu'nun yüreğindeki karanlığı baslardan işitilen bir motifle belirtmeye çalıştım. Bir motifi Elazığ'ın halayından aldım.” 
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Filmin sanat yönetmeni Metin Deniz'in hazırladığı dekorlar da bu masalsı dünyayı inandırıcı kıldı. Ayrıca dağlarda yaşayan Cemo'nun kostümünü de tasarladı. Bana deri bir kıyafet giydirdi, kostümü bıçakla üstümde keserek biçim verdi, mavi iri at boncuklarından başıma başlık yaptı. 10-15 dakikada yarattığı bu kıyafeti çok beğendim. 
Filmde zevk duyarak giydim. Bilal İnci acımasız ağa rolündeki güçlü oyunculuğuyla, kadın oyuncu Melda Sözen ise güzelliği ve naif oyunuyla, Aliye Rona da her zamanki etkileyici oyunculuğuyla filme değer kattılar. 


Fikret Hakan 

Fikret Hakan sinemanın kıdemli ve güçlü başrol oyuncularından biridir. Kültürel birikimi ve kendine güveni ile sinema tarihine usta oyuncu olarak imzasını atmıştır. Fikret Hakan Cemo'nun setinde benim çok güzel fotoğraflarımı çekmişti. Bu fotoğraflardan yaptığı albümü imzalayarak bana hediye ettiğinde çok memnun oldum. 


“Haydi film setine gider!” 

Elazığ'ın Harput bölgesinde çalışıyor, sabah çok erken çekime başlıyorduk. Öğlene doğru, ovadan bizim çekim yaptığımız tepeye uzanan yolda, konvoy halinde gelen arabalar beliriyordu. Şehir merkezinde yaşayanlar çalıştığımız yeri öğrenmişlerdi. Şehrin içindeki taksiciler “Haydi film setine gider!” diye çağrı yapıyorlardı. Elazığlılar da her gün arabalarla sete çekimleri izlemeye geliyorlardı. Sabah bomboş olan çekim yeri öğleden sonra tıklım tıklım doluyordu. Akşama kadar sıkılmadan çalışmalarımızı izliyorlardı. 

Bir gün çekimler sırasında dağ başında bizi çok şaşırtan bir tabiat olayı yaşadık. Hava günlük güneşlik, çekim yapıyoruz. Hiç beklemediğimiz bir anda ceviz büyüklüğünde dolu yağmaya başladı. Kendimizi korumaya çalıştık. Üstümüze gelen dolu taneleri canımızı acıtıyordu, panik halinde nereye kaçacağımızı bilemedik. Setçi arkadaşlar koşturarak büyük reflektörleri getirdiler, reflektörlerin altına sığınmaya çalıştık, artık ne kadar olursa... Hayranlıkla bu doğa olayını seyrediyorduk. 5-10 dakika kadar sürdü ve yine aniden kesildi. 

Aşiret reisleri, ağaları bazı geceler tüm ekibi yemeğe davet ediyor, yemekte ateşler yakılıyor, kuzular çevriliyor, türküler söyleniyordu. 
Ekip olarak çok mutluyduk. Benim doğum günümü sette kutladık. 
Bütün ekip halaylar çektik, şarkılar söyledik. Çekimler bir ay sürdü. 
Güzel başlayan ve süren çalışmalarımız maalesef kötü bitti. Filmin son gününde attan düşerek çok tehlikeli bir kaza geçirdim. 


Ölümün kıyısından dönüş... 

Filmin çekimleri neredeyse bitmişti, bir tek final sahnesi ile Cemo'nun at üstünde kocasıyla yarış sahnesi kalmıştı. Ben film süresince sırtımda tüfek, dağ tepe at üstünde çalışmış, ata da alışmıştım. Fikret Hakan da çok güzel ata biniyordu. “Kamera!” dendi, atları dörtnala 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Kazadan birkaç gün önce Bilal İnci, Danyal Topatan, Atıf Yılmaz ve Erol Batıbeki'yle doğum günümde halay çekiyoruz. 


sürmeye başladık. Film süresince daima yalnız koşan atımın Fikret'in atıyla koşması gerekiyordu. O güne kadar tam 20 gün bindiğim uysal at, sahibinin dediğine göre yanında bir at görünce huysuzlanırmış; yarış atıymış. Aniden Fikret Hakan'ın atı beni geçince, bindiğim at birden parlayıp çılgın gibi koşmaya başladı. Benim artık atı zaptetmeye gücüm yetmiyordu, dizginlere hakim olamayınca beni üstünden atıverdi, adeta kayaların üstüne uçtum. O sırada sette dinlendiği sırada benim düştüğümü gören filmdeki diğer oyuncu arkadaşım Melda Sözen bayılmış. Attan düştükten sonrasını hatırlamıyorum. Nasıl hastaneye götürmüşler, neler olmuş... Hayal meyal hatırladığım, sadece ameliyathaneye girerken gözlerimin önünden “Ameliyathane” yazısının kayıp geçtiği. 

Harput bölgesi kayalıktı. Bu kayalık bölgede düştüğüm için kaşıma kaya parçası girmiş ve kaşım parçalanmış. Ameliyat üç saat sürmüş. 
Doktor Binbaşı Nihat İlhan adeta estetik ameliyat yapar gibi özenle dikmiş kaşımı ve çok başarılı olmuş. Yara izi hiç belli değil, ancak çok soğukta veya ağlayınca kızarıyor. Bu değerli doktora bütün kalbimle teşekkür ediyorum. 


Fikret Hakan'ın Cemo'nun setinde çektiği fotoğraflarım. 
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ye önce Film karverasının tespit etiği resimde görülüyor. Fik-Fotoğrafta renkli sinema filminden alındığı için silik gözükmektedir. | 


Çekim sırasında kameranın gördüğü görüntüden çıktıktan sonra düşmüşüm. Eğer kamera düştüğümü görüntüleseydi, bu sahneyi filmde kullanamayacaklardı. Ayrıca bu sahne filmin son iki sahnesinden biriydi. Yani filmin çekimleri bitmişti. Bu benim için bir teselli oldu, çünkü kaza geçirmem filmin bitimini engellememişti. Eğer çekimlerin ortalarında bu kaza olsaydı film tamamlanamazdı, bu da ayrıca bana çok üzüntü verirdi. Filmin finali benim sırttan güneşe doğru yürüme sahnemdi. Ben hastanedeyken Cemo kostümümü diğer kadın oyuncu Melda'ya giydirip, finali çekmiş ve filmi tamamlamışlar. 


Elazığlılar'ın üzüntüsü 

Kaza geçirdiğim Elazığ'da hemen duyulmuş. Sevgili Elazığlılar'ın çok üzüldüğünü anlatıyorlardı. Elazığ'da beni düşüren atın üzüntüden öldüğü rivayetleri bile yayılmış. 
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Gazeteci Zülfikar Doğan, “Köprü” adlı köşesinde bunu yıllar sonra hatırlayıp yazmış: 


“Bir öğleden sonra, belediye hoparlörünün anonsu ile sarsıldı tüm şehir. Türkan Şoray çekimler sırasında attan düşmüştü ve boynunda, belinde kırıklar vardı. İstanbul'a hastaneye götürülmüş, çekimler kesilmişti. Belki de hiç iyileşemeyecek, felç olacaktı. Belediye hoparlöründen gelişmeler hakkında “Hemşehrilerin bilgilendirileceği” duyuruluyordu. 

Şehre iki gün gecikmeli gelen gazeteler belki de tarihlerinde- ki en çok satışı yaptılar o zaman. Hemen bütün gazetelerde Türkan Şoray, geçirdiği kaza ve şehrimiz birinci sayfadaydı. 
Okulda derslerde, kahvelerde, kabul günlerinde, hamamda 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Hastanede acılar içinde. 


günlerce yegane mevzu, Türkan Şoray'ın geçirdiği kaza ve sağlık durumu ile ilgili gelişmelerdi. 

Bütün şehir sağlığına duacıydık. Adak adayanlar, yas tutanlar, O'nun için nafile namazı kılanlar. Nerede ise Erdem Oteli'nin önünden geçen herkes ağlamaklı oluyordu.” 
(Akşam - Yaşam eki 10 Kasım 2002 ) 


Felç tehlikesi 

Beni Elazığ Sosyal Sigortalar Hastanesi'ne yatırmışlar. Film bittiği için ekip İstanbul'a dönmüş. Sette günlerce birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarım çok üzülmüşler. Atıf Bey de son derece üzgündü; beni yalnız bırakmamak için Elazığ'da kaldı. 

Kaşıma yapılan ameliyattan sonra geçen bir iki gün içinde boynumda dayanılmaz ağrılar başlamıştı ve bir türlü geçmiyordu. İğneler, ilaçlar hiçbir şey fayda etmiyordu. Röntgen çekilmesine karar verildi. Çekilen röntgenin neticesini beklerken başhekim odaya girdi ve bir süre sustu, daha sonra bana “Maalesef İstanbul'a dönmeniz mümkün de- 


gil. Kımıldamamanız lazım, bu riskli olur. Üzgünüm size iyi haber veremiyorum” dedi. Boyun omurunda kayma olmuş, boynumdan aşağısı felç olabilirmiş, hiç hareket etmemem gerekiyormuş. Dondum kaldım, gerçeği kavramaya çalışıyordum. Odada uzun bir sessizlik oldu. İçime bir acı saplandı. Bir daha yürüyemeyeceğimi düşünmek, böyle bir şeyi kabullenmek istemiyordum. Bir süre sonra “Ama ben gitmek istiyorum” dedim çaresizce. 

O tarihlerde Elazığ'dan İstanbul'a haftada 3 gün uçak seferi vardı. 
Ama ben bir an önce İstanbul'da tedavi olmak istiyordum. Bu arada kazayı Hürriyet gazetesi mensubu, ailece görüştüğümüz gazeteci dostum Hulki İlgün öğreniyor. Elazığ'dan gelen “Türkan ölüyor! Yetişin, bir şeyler yapın!” telefonuyla gece yatağından fırlayan Hulki Bey hemen gazetenin sahibi Erol Simavi'yi arıyor, durumu bildiriyor. Erol Simavi çok üzülüyor ve Hulki Bey tüm yetkiyi alıp, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Ulaştırma Bakanlığı, havaalanı ile temasa geçiyor. Prof. 
Dr. Kut Sarpyener ve ekibi ile birlikte sabaha karşı saat 04.00'te uçak Elazığ'da oluyor. 

Her gün güler yüzle başucuma gelen hastanenin başhekimi Ergün Güner ciddi bir ifade ile “Türkan Hanım, Hürriyet'in uçağı biraz sonra 


Elazığ'dan İstanbul'a THY'nin özel bir seferiyle gönderiliyorum. 
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burada olacakmış. Ben sarsılmanızı doğru bulmuyorum ama yine de hayırlı olsun” diyor. 

Sanırım bir iki saat kadar zaman geçti. Kapım her zamankinden sessiz açıldı, bu defa sevdiğim yüzleri endişeli görüyordum. Hürriyet'in temsilcisi olarak gelen Hulki Bey'in beni o halde görünce çok üzüldüğünü farkettim. Ama o belli etmemeye çalışarak, “Türkan Hanım, doktorlar sizin İstanbul'a götürülmenizi mahzurlu buluyorlar. 
En ufak bir sarsıntının hayatınıza mal olacağını ısrarla söylüyorlar. 
Ümitsiz olmayın, belki en son sizden bir muvaffakatname isteyeceğiz” dedi. Konuşmalar vardı odada, birçok şey duyuyordum. Ayrıca Kaptan Pilot hava ulaştırma kurallarına göre mutlaka doktor raporu istiyordu beni taşımak için. Uzman hekimler çaresizdi. Hürriyet'in yıldırım ekibi Ulaştırma Bakanı'ndan Türk Hava Yolları Müdürlügü'ne kadar her yeri arıyordu. Benden uçakla taşınmamda mahzur olmadığını belirten bir evet istiyorlardı. İstanbul'a gitmeliydim. Elimi yavaşça kaldırıp uzatılan kağıdı imzaladım: “İstanbul uçak yolculuğuna durumu bilerek çıkıyorum. Yolculuktan dolayı sıhhatime bir zarar gelirse kimse mesul değildir. Bütün mesuliyet tarafıma aittir. Bu yolculuğa kendi isteğimle çıktım. Türkan Şoray” 

Sonrasını bana uçakta anlatıyorlar... Hastaneden yattığım karyola ile alınışım, başhekimin sedyenin altına girip yardım edişi, hastanenin ambulansının çok yavaş bir hızla beni hiç sarsmadan havaalanına götürmesi, halkın ambulans geçerken benim için dua edişi ve 12 koltuğu sökülen uçağa yerleştirilmem... 

“Kaptan Pilot İsmet Yeşil, Türk Hava Yolları F-27 Koç uçağına Türkan Şoray hoş geldi der.” Ne tatlı bir anonstu bu... 

Biraz sonra yattığım yerden bulutları görmeye başladım. İstanbul yolundaydık. Ve bu arada bir mesaj aldık: “Ankara THY ve meydan görevlileri, Türkan Şoray'a acil şifalar diler.” Gözlerimden yaşlar süzülmeye başladı. 

Acılar içinde İstanbul'a geldim, Hayat Hastanesi'ne yatırıldım. Hemen boynuma traksiyon yapıldı; 12 kg demir ağırlıklar boynumu geriye çekiyordu. Bu halde sırtüstü hiç kımıldamadan 40 gün yattım. 
Başıma geleni çaresizlikle kabullenmiştim. Felç kalma riski olduğu için her gün doktorlar kollarımı, bacaklarımı, reflekslerimi kontrol ediyorlardı. 


Konsültasyon yapıldı, beş profesör ameliyat olmam gerektiğini, beş profesör de ameliyata gerek olmadığını söyledi. Boynumdan aşağı felç kalma tehlikesi atlatmıştım. 

Meslektaşlarımın çoğu beni ziyaret etti, moral verdiler. 

Hele seyircilerim... 

“Türkan Şoray'ın filmlerini kendimi bildim bileli seyrederim. Olayı duyduğum zaman beynimden vurulmuşa döndüm. İnşaallah en kısa zamanda iyileşir.” Meral Altın (19), üniversite öğrencisi. 

“Keşke aynı kaza benim başıma gelseydi. Evde karım ve iki çocuğum ağlıyorlar. Memleket için acı birşey doğrusu.” Yaşar Nahırcı (38), erkek berberi. 

“Elli yıllık evliyim, beni bu derece üzen, daha doğrusu perişan eden bir hadise olmadı. İnşaallah yakında sağlığına kavuşur.” Anna Levent (65), ev hanımı. 

“Burada çalışıyorum ama aklım onun yanında. Olacak iş değil yani, genç yaşta bu kaza olacak iş değil.” Sadrettin Sarıgül (42), trafik iltizam memuru. 

“Türk sineması deyince aklıma Türkan Şoray gelir. Kaza geçirdiğini gazetede okuyunca bir anda gözlerim doldu, keşke oralara gitmeseydi.” Necla Yükselir (23), memure. 

Herkesin çok üzüldüğünü biliyordum. Hastane bahçesinde kurban kesenler bile olmuş. Bütün bunlar, yattığım süre içinde bana moral veriyordu. Seyircilerimin duaları ve onlardan aldığım manevi güç ile iyileşebildim. 

Bir sabah hemşire odaya girip “Bir ziyaretçiniz var” dedi. Elinde bir paket, temiz yüzlü bir adamdı ziyaretçim. “Almanya'dan geliyorum” dedi, “Frankfurttaki Türk işçilerinin size selam, sevgi ve sıhhat temennileri var. Yakında diğer işçi teşekküllerinin temsilcileri de gelecek. Olayı duyduğumuz zaman inanamadık, matemli günler geçirdik. Bizi boynunuzun sakat kalması korkutmuştu, çok şükür böyle bir şey yokmuş.” O bunları söylerken heyecandan dudaklarım kuruyarak kendisini dinliyordum. Demek ki Almanya'daki Türk işçileri beni unutmamışlardı. Ziyaretime gelen Ahmet Çiftçi beş yıldan beri Frankfurt'ta çalışıyormuş. 

Bana özel uçak gönderen Hürriyet gazetesine, beni iyileştiren, ayağa kaldıran, bana moral, kuvvet veren sevgili değerli doktor Kut Sarpyener'e ve benimle ilgilenen tüm doktorlara bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Bu değerli tıp adamlarına şükran borçluyum. Hele mütevazı imkanlarıyla çalışıp beni mutlak bir ölümden kurtaran Elazığ Sosyal Sigortalar Hastanesi'nin benimle yürekten ilgilenen değerli başhekim ve doktorlarına, ayrıca gerçek bir dost olan sevgili Hulki Bey'e ömür boyu minnettarım. İstanbul'daki tedaviden sonra profesörlerden kurulu bir heyet yurtdışında son bir muayeneden geçirilme- mi istiyordu. İsviçre'de Basel'deki Bethesda Hastanesi'nde bir süre fizik tedavi gördüm. Bir sabah Dr. Kanegas elindeki röntgenlerle odaya geldi, “İstersen şimdi film çalışmalarına başlayabilirsin ama başınızı sert hareket ettirmek yok, ata binmek yok, bir yıl sonra kontrola bekliyorum” dedi. Sevincimden yerimde duramıyordum. Daha sonra bir müddet boyunlukla dolaştım. Ve bir gün boyunluğu atıp yine sinemaya döndüm. Bu benim adeta yeniden hayata gelişimdi. 


Atlarla başım dertte 

Aslında Elazığ'da geçirdiğim bu at kazası ilk değildi. Derler ya, “bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge!” Daha 17 yaşındayım, Ayazaga'da bir film çekimi için ata binmem gerekiyordu. Hayatımda ilk kez ata binecektim. Dev gibi beyaz bir at getirdiler. Bir binbaşının atı; çok iyi bir cins atmış. 

Yardım ettiler ata bindim. Üzengiyi şöyle tut, öyle yap, böyle yap gibi biraz bilgi verdiler. Ben daha ata biner binmez at huysuzlandı ve beni üstünden atmak için durduğu yerde şahlanmaya, çifte atmaya başladı. Bir türlü sakinleşmiyordu. Ben atın yelelerine bütün gücümle yapışmış can havliyle üstünde durmaya çabalıyordum. Hoppala hoppala zıplayıp duruyordum rodeocular gibi. Bu mücadelem ne kadar sürdü bilmiyorum, uzun süre düşmemek için direndim ama başaramadım, sonunda küt diye düştüm. Düştükten sonra ayağa kalkamadım, bir ay sırtüstü yattım. 

Adana'da Vahşi Gelin filmini çekiyoruz. Şehirlerarası yolun kenarında tren yolu boyunca atla dörtnala gitmem lazım. Çekim başladı, ata bindim, dörtnala gidiyorum. Bir süre sonra atı durdurup geri dönmem lazım, çekim ekibi geride kalmıştı. Üzengileri çekiyor, atı durdurmaya çalışıyordum ama at dörtnala koşmaya devam ediyordu. Adeta uçuyordum, çığlıklar atmaya başladım. Tren yolunun çakıl 


İsviçre'deki tedavinin ardından sağlığıma kavuşuyor ve İstanbul'a dönüyorum. 


taşları altımdan kayıp gidiyordu. Atla baş başa kalmıştım, alıp beni götürüyordu. Gittik, gittik, gittik... At bir barakanın önünde durdu, ben perişan haldeydim. Meğer baraka, atın ahırıymış! 

Bilezikçi Çiftliği'nde bir başka film çekiminde 10-15: atı yolun kenarında, yan yana bir çite bağlamışlardı. Benim o yoldan koşmam gerekiyordu. Atlara yakın koşmamı istediler. Atların arkasından koşmaya başladım, yolun yarısında atın biri aniden bir çifte attı, hiç beklemediğim bu çifte ile top gibi uçtum. 
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yönetmen: Türkan Şoray, Senaryo: Safa Önal, 
Yapımcı: İrfan Ünal, Görüntü Yönetmeni: Kaya Ererez, Müzik: Yalçın Tura 
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Taşdemir, Necip Tekçe, Yusuf Küçükömer, Reşit Çildam, 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YÖNETMEN TÜRKAN: DÖNÜŞ 


Cemo filminde geçirdiğim kazadan sonra uzun süre evde istirahat etmek zorundaydım. Bu sürede kanıma, damarlarıma bir virüs gibi girmiş sinemayı çok özlemiştim. Bir an önce kamera önünde olmak istiyordum ama kameranın arkasına geçeceğimi hiç düşünmezdim. Bir gün kendimi hep önünde olduğum kameranın arkasında buluverdim. 
Hem de kadın yönetmenin kendisini yönetmen kimliğiyle kabul ettirmesinin çok zor olduğu erkek egemen sinema dünyasında... Dönüş filminin yönetmenliğini yaptım. Zoru başarmayı seviyorum herhalde. 
70'li yıllarda Almanya'ya işçi olarak çalışmaya giden insanların sayısı artmış, işgücü göçü başlamıştı. O sırada gazetede çıkan bir haber beni çok etkilemişti. Almanya'da çalışan bir işçi, köydeki karısı hakkında yapılan dedikoduları duyuyor ve karısını öldürmek üzere arabayla köye dönerken yolda trafik kazasında ölüyor. Haber üzücüydü. Bir süre sonra bu acı olayı düşününce, bu dram, bu parçalanma, geçim derdi için evini barkını terkedip gurbete gidenlerin geride bıraktıklarının yaşadıkları beynimde bir hikâye olarak şekillenmeye başladı. 
Benimle film yapmak isteyen Akün Film'in başarılı yapımcısı İrfan Ünal'a bu düşüncemden bahsettim ve hazırlıklar başladı. 

Senaryoyu sevgili Safa Önal uzun süren çalışmalar neticesinde üç kez yazdı ve harika bir senaryo oldu. Köyünde arazisinin doyuramadığı İbrahim'in yabancı bir ülkeye işçi olarak gitmesi, orada yeni bir dünya, uygarlık, yeni insanlar... Duygularından giysilerine kadar yabancılaşması, köydeki karısı Gülcan'ın direnci, İbrahim'e inancı... Karşı karşıya gelişleri ve acı son. 

Filmi Atıf Yılmaz çekecekti ama başka bir filme başlayacağı için çekemedi. İrfan Ünal “Bu hikâyeyi çok seviyorsunuz, yönetmenliğini siz yapın” diye bana teklifte bulundu. Heyecanlandım, “Nasıl olur? Yapabilir miyim” diye tereddüt geçirince, “Eğer film iyi olmazsa piyasaya çıkarmam, Taksim meydanında yakarım. Arkanızdayım, göreceksiniz başaracaksınız” diyerek beni cesaretlendirdi. Bu samimi ısrar kendime inancımı artırdı, bildiğim, inandığım bir hikâyeydi. Yıllarca sorumluluk taşımış bir oyuncu olarak kendi bildiğim sinemayı gerçekleştirecektim. Yanlış veya doğru, başarılı veya başarısız olabilirdim, önemli olan benim duygularımı, düşüncelerimi yansıtmasıydı. 
İrfan beye inandığım ve güvendiğim için yönetmenliğe evet dedim. 
İrfan beye müteşekkirim, bana bu fırsatı verdiği ve güvendiği için. 


“Elinin hamuru ile bu işe karışmasın” 

Yönetmenlik yapacağım haberi duyulunca sinema dünyasından hemen olumsuz eleştiriler gelmeye başladı. Kimi “sanatçı kaprisi” dedi geçti, kimi “Boyundan büyük işlere kalkışıyor” şeklinde konuştu. 
Bazıları ise “Aman ne güzel yapıyor, hiç olmazsa medeni cesaret sahibi” tarzında sözler ettiler. “Beceremez, nasıl yapar ki” diyenler, “Ben o filmde oyuncu olmam” diyenlerin yanısıra olumlu konuşanlar da oluyordu. Rol arkadaşımın seçiminde büyük güçlüklerle karşılaştık. 
Önce Fikret Hakan'a teklif edildi. Kabul etmedi. Ahmet Mekin de filmde oynamayı kabul etmedi. Daha sonra Bilal İnci kabul etti. 
Sinemada o kadar sevdiğim, sanatına hürmet ettiğim yönetmen var ki kameranın arkasına geçip de onlara saygısızlık mı ederim, düşüncesini de taşıyordum. Türk sinemasının ustaları; Halit Refiğ, Metin Erksan, Osman Seden bu güç görevi yapabileceğime inananlar arasındaydı. Metin Erksan “Güzel bir film çekeceğine inanıyorum” demişti. Moralim yükselmişti. Bu önemli yönetmenler “başarabilir” dediklerine göre artık korkmam ve endişe duymam için sebep kalmamıştı. 


Sette ilk gün... 

Hikâyeyle bir yıldan fazla içli dışlı olmam ve Safa Önal'ın güzel senaryosu ilk filmini çekecek olan benim için büyük bir şanstı. Bu filmi yönetmek çok önemliydi benim için, çünkü yıllardır erkek egemenliğindeki bir sinemada yönetmenlik yapacaktım. 

Konuya hakim oldukça inandım ki bir kadının yaşadıklarını en doğru bir kadın anlatabilir. Benim yüreğimin penceresi daha uygundu bu iş için. Ama içten içe bir korkum vardı; erkekleri yönetecektim. 
Çünkü bizim toplumun bakış açısında kadın yönetmez, daima yönetilirdi. Bunun için kendi içimde, kendime bir koruma geliştirdim; güler yüzlü ama gerektiğinde sert ve kararlı olacaktım. 

Benim için heyecanlı geçen günlerden sonra 28 Kasım 1972'de nihayet filmin çekimlerine başladık. Şile yolu üzerinde bir köyde çalışacaktık. 

Ve ilk çekim günü... Yüreğimin gürültüsünün duyulmaması için dua ettiğim gün. Ama kararlıyım, sette hakimiyet kurmalıydım. Tüm çalışanlar erkek; setçisi, ışıkçısı, kameraman, asistanlar... Herkesin içinden neler geçirdiğini tahmin ediyorum, kadın yönetmene pek alışkın değillerdi çünkü. 

Arkasına “yönetmen” yazılı yeşil yönetmen koltuğu sete getirilmiş, koltuğa oturuyorum. Artık film yönetmeniyim. 

İlk planı nasıl çekeceğimi herkes merakla bekliyor, ben de onlara 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kendinden gayet emin duygusu vermek için rol yapıyorum. Tatlı sert pozlarındayım, set hazır, içim titreyerek kameraya sarılıyor, öpüyorum. “İşte benim canyoldaşım” diyorum duygulanarak, kameraya gözümü yerleştiriyorum ve dünyayı oradan görüyorum. Mucizevi bir an. Kameradan gördüğüm dünya gözün görmediği bir dünya adeta. 
Kamerayı sabitlediğimde bir çiçek, bir ağaç, gökyüzü, bir insan bambaşka görünüyor. Ve bunun verdiği güçle hayal dünyanı yaratabiliyorsun. 

İlk sahnede farklı açılardan Kadir İnanır'ın birçok yakın planını çekiyorum. Yakın yüz çekiminin ne kadar önemli olduğunu gördüm; gözbebeğine kadar yaklaşabiliyorsun, yüzündeki en küçük detayı görüyorsun, yani gözün göremediğini görüyor objektif. Kameramana sahneyi nasıl görmek istediğimi anlatıyorum ama objektiflerin hangi ölçekte olacağını bilmediğim için elimle tarif ediyorum; “Dize kadar görelim”, “Yakın yüz” gibi... Kameraman Kaya Ererez istediğim görüntünün karşıtı objektifi hazırlayıp kameradan bana gösteriyordu, “Evet bu” diyordum. Benim ne istediğimi anlıyor, bana çok yardımcı oluyordu. Kameradan hayal ettiğim görüntüyü görünce çocuk gibi mutlu oluyordum. Ben de birkaç gün içinde işin teknik kısmını çözdüm, objektifleri öğrendim; 40, 50, 60 objektif gibi... Hayal ettiklerinin teknik olarak uygulanması, zaman içinde tecrübe kazanılarak öğreniliyor. 

Çekime başladığım ilk günler sette bazılarının benim yönetmenlik yapacağıma pek inanmadıklarını hissediyordum. Bu da beni huzursuz ediyordu. 

Çekimler ilerledikçe star oyuncu veya kadın kimliğimle değil, sette hakimiyet kurmuş, ne yapacağını bilen, kendinden emin bir yönetmen olarak varoldum. Çalışmalar ilerledikçe tüm ekip bana yönetmen olarak güven duymaya başladı, bunu başarmıştım. Kadın olmanın o güzelim önsezisi, duyarlılığı, azmi bana bu başarıyı getirdi. Komutları da kendimden emin olarak vermeye başladım. “Spotları yakın arkadaşlar! Osman bey içerden gelecek, kapının önünde duracak. Kadir bey ayaktasın ve çok üzgünsün. Yok yok biraz daha yaklaş. Kameranın yeri iyi mi? Ben kovaları sırtlayıp tam şu çizgi hizasında yürüyeceğim. Işıklar tamam mı? Siz, hafif sağa kayar mısınız?” 

Filmin çekimi sırasında farklı bir özelliğimi de farkettim; yönetici ya- 


Dönüş'ün setinde... 


nımı... Bunu başaran, benim de o zamana kadar farketmediğim, içimdeki yeni bir Türkan'dı. Ama film bittiğinde kaşlarımı çatmaktan iki kaşım arasında derin bir çizgi oluşmuştu. Verdiğim emeğin, taşıdığım sorumluluk duygusunun, çektiğim zorlukların oluşturduğu o çizgi zamanla geçti. 

İçimde bir Türkan daha vardı; emeğe saygı duyan, çalışanların, emek verenlerin mutlu bir ortamda çalışması gerektiğini düşünen... Yemek saati biraz geçse, acaba acıktılar mı; gece sahneler uzasa, acaba yoruldular mı, paydos mu etsek gibi düşünceler beni hep huzursuz ediyordu. Herkes mutlu olsun, sevgiyle, özveriyle çalışsın istiyordum. 
Sette çalışan tüm saygı duyduğum meslektaşlarımın, bütün zorluklara rağmen insani koşullarda çalışmalarını istiyordum. Bu sorumluluğu en ağır şekilde hissediyordum. 


Filmi önceden çekiyorum 
İş dönüşü, eve gidip yatağa yattığım zaman zihnim hızla çalışmaya başlıyor, hayal gücümden aldığım ilhamla sahneleri önceden çekiyor, 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ertesi gün çekeceğim sahneleri adeta görüyordum. Böylece, sete gittiğimde ne çekeceğimi gayet iyi biliyordum. 

Bu filmde geceden kafamda planladığım, mizansenini kurduğum sahnelerden biri, İbrahim Almanya'dan habersiz dönmüştür... Gülcan sırtında bebeğiyle tarladan döndüğünde evinin kapısının önünde bir kalabalık görür, İbrahim'in geldiğini anlamıştır. “İbrahim!” diye haykırır, deli gibi koşar ama o bildiği İbrahim değildir. Tüylü fötr şapkası, takım elbisesi, elinde teyp, kolunda saati ile başka birisidir adeta. 
Gülcan hayret ve şaşkınlıkla İbrahim'in etrafında döner... Gördükleri hayal midir? İbrahim başka biri midir yoksa? Elleriyle yüzünü kapatır önce, bir kere daha görmek ister, ellerini yüzünden çekmeye cesaret edemeden parmakları arasından İbrahim'e bakar. O ne kadar da degişirse değişsin, kocası İbrahim'dir. Boynuna atılır. 

Dönüş'teki rolümü, Gülcan'ı seviyordum. Çünkü bu filmde, daha önceki birçok filmde olduğu gibi boyun eğen kadın değil, başkaldıran, çare arayan kadının ifadesi vardı. Zor bir roldü. Diğer oyuncuların da rolleri önemliydi. Çekilen sahnelerde oyuncudan istediğim oyunu çok rahat alabiliyordum. Yıllarca oyunculuk tecrübemle nasıl bir oyun istediğimi anlatmak kolay oluyordu. Bir de farkettim ki kendi rolümden çok diğer oyuncuların oyunlarıyla uğraşıyor, performanslarını öne çıkarmalarını istiyordum. 


Ağlayarak “Kamera-Stop!” 

Çekimlerde yönetmen olarak mizansen vermek, oyucuları yönetmek, objektiflerin tespiti gibi her şeyi yalnız kendi çabalarımla başardığımı ispat etmeye uğraşıyordum. Hem kameranın önünde oyuncuydum, hem de aynı anda kameranın arkasında yönetmen. Yönetmen sahneyi başlatmak için komut verir, “Kamera!” der. Kamera önünde oyuncu olarak oynadığım sahnelerde bile yönetmen olarak yine “Kamera-Stop” komutlarını ben veriyordum. Ağlama sahnesinde bile ağlayarak “Kamera-Stop” diyordum. Sonra montajda bazı sahnelerin başında ve sonundaki bu komik olan komutları izlerken çok gülüyorduk. 
İlk günler asistanlığımı Şerif Gören yapıyordu. Henüz yönetmenliğe başlamamıştı ama usta bir montajcıydı. Çekimlerin ilk günlerinde bir sahne için Şerif'ten yardım aldım. Bu sahnede genel plandan iki kişiyi uzak mesafede görüp ikinci planda evin kapısında görmemiz gere- 


kiyordu. “Şerif burada ne yapacağım” diye sordum. “Gayet basit” dedi, “önce kapıyı yalnız boş görüp iki kişiyi kadraja sokacaksınız.” 
Şerif'e yardımları için o zaman da teşekkür etmiştim, şimdi de ediyorum. Kulağıma “Filmi Şerif çekiyordur” gibi dedikodular geliyordu. 
Halbuki Şerif filmin ilk haftası çekilen bölümlerin montajına başladığı için setten ayrılmıştı. 

Bazı sahnelerde hızlı zoom kullanmışım. O yıllarda sinemada zoom modası vardı, ben de özenti, anlatımı zedeleyen gereksiz zoomlar yapmışım. Şimdi izlediğim zaman çok rahatsız oluyorum. Filmde bir de arabanın yuvarlanarak uçurumdan düşmesinin gerektiği sahnede gerçek bir araba feda edilemediği için oyuncak bir Volkswagen uçurumdan yuvarlanır gibi stüdyoda çekildi, tabii ki izlerken kaza sahnesi hiç inandırıcı olmuyor, çok komik görülüyor. Dönüş filminin montajına katılmadığım için bir müdahalem olamadı. Bu yüzden o sahneye kadar hazırlanan duygu bu inandırıcı olmayan görüntüyle yok oluyor. Festivallerdeki gösterimlerde bu sahne gelince yüzümü kapatıyordum. 

Bugünkü çekimlerde hiçbir masraftan kaçınılmıyor, arabalar gerekirse hurda haline getiriliyor. 

Çekimlerde benim ne anlatmak istediğimi çok iyi anlayan ve bunu görüntüleyen kameraman Kaya Ererez'e, bana güvendikleri için oyuncu arkadaşlarım Kadir İnanır ve Bilal İnci'ye, hep yanımda olan sevgili asistanım Yılmaz Koç'a, prodüksiyon ekibine, set teknisyeni, ışık teknisyeni kardeşlerime ilk yönetmenlik çalışmamda bana verdikleri destek için teşekkür ediyorum. 


Yorgun ve çaresiz 

Film çekim süreleri kısıtlıydı, 30 günde ve en fazla 50-60 kutu filmle bitirmemiz gerekiyordu. O yıllarda çekim için kullanılan negatif film çok pahalı olduğu için çekimlerde bir sahneyi defalarca çekemiyorduk, negatifleri çok dikkatli kullanıyorduk. Bir de böyle bir sorumluluk vardı üzerimde. Bir iki gün çekimler aksadı, uzayan günler maliyetin artması demekti. Düşündüğüm süre içinde filmi bitirmek mümkün değildi. Çekimler 30 günü aşmıştı. Jeneratör bozuldu, elektrik yok, hiç çalışamadık o gün. İş kaldı. Moralim çok bozulmuştu. 
Neden üzüldüm o kadar bilmiyorum, sanki suçlu bendim, bu kadar 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Dönüş ün setinde Şerif Gören ile... 


ağır bir yükü taşıyamazdım artık. Yapım şirketinden kimse bana bir şey demiyordu ama hassas bir yapıya sahip olduğum için çok rahatsız oluyordum. Güçlü olmak kararındaydım ama gücüm tükeniyordu. 
Bunalmaya, yorulmaya ve kendimi çaresiz hissetmeye başlamıştım. 
Umutsuzluk, karamsarlık, pişmanlık duyguları içinde dokunsalar ağlayacak durumdaydım. Filmin son günlerine doğru bir gece, geç vakit çekimden eve dönerken Şişli yolu üstünde Site Sineması'nın olduğu yerlere yakın bir yerde, artık nasıl bir ruh halindeysem, birdenbire hızla giden arabanın kapısını açtım. Akan yol korkuttu beni, hemen kapıyı kapattım. Bütün bunlar 1-2 saniye içinde oldu. 

Yönetmenliğe kalkışmam aslında büyük bir cesaretti. Bir filmi hem yönetmek, hem de aynı filmde oyuncu olmak çılgınlık; sanki birinden biri yarım kalıyor. Kamera önündeyken, oyuncu olarak rolümü oynarken yönetmenliği de unutmuyordum, hem rolümü oynuyor aynı zamanda karşımdaki oyuncunun oyununu kontrol ediyordum. Karşımdaki oyuncunun oyununa çok önem veriyordum. Rolümün olduğu sahnelerde kameranın arkasından bakamadığım için sahne nasıl 


oldu tam anlayamıyordum. Bir de sette ben bin tane şeyle uğraşmak zorundayken, bir oyuncu başka şeylerle uğraşırsa içimden çok kızıyordum. Ben de o güne kadar oynadığım filmlerde, belki de alakasız şeylerle meşgul olabiliyordum. Yönetmen olarak bu duyguyu yaşadıktan sonra çevirdiğim daha sonraki filmlerde yönetmenin hep yanıbaşında oldum ve sadece filmi düşündüğümü ona hissettirdim. 


Yönetmenliği seviyorum 

İlk yönetmenliğimde içgüdülerime, sezgilerime, duygularıma, birikimime güveniyordum ama yaşayarak anladım ki yönetmenlik ateşten gömlek. Yine de bütün güçlüklerine rağmen oyunculuk kadar yönetmenliği de sevdim. 

Filmin tüm sorumluluğu üstünüzde ama yine de yönetmen koltuğunda oturmanın ayrı bir zevki var. Hayal ettiğiniz bir dünya yaratıyorsunuz. İçinizde biriktirdiklerinizi kendi dünya görüşünüzle anlatıyorsunuz, paylaşıyorsunuz, içinizi döküyorsunuz, yaşamı istediğiniz gibi sorguluyorsunuz. Tekrar yönetmenlik yapmayı çok istiyorum; anlatmak, paylaşmak istediğim çok şey birikti. Kendime daha çok güveniyorum, kendimi artık her konuda daha donanımlı hissediyorum. 
Bugün dünyaya daha doğru baktığıma inanıyorum. 


Filmin müziği 

Filmin dramatik yapısına uygun, duygulara hitabeden müziğini değerli müzisyen Yalçın Tura besteledi ve filme çok şey kattı. Seha Okuş hanımefendi yüreklere işleyen sesi ile film için bestelenen şarkıyı çok güzel yorumladı. 

“Hasretinle yandı gönlüm / Yandı yandı söndü gönlüm / Evvel yükseklerden uçtu / Düze indi şimdi gönlüm. 

Gözlerimde kanlı yaşlar / Hasretin bağrımda kışlar / Başa geldi olmaz işler / Bin bir dertle doldu gönlüm. 

Gelecektin gelmez oldun / Halimi hiç sormaz oldun / Yaralarımı sarmaz oldun / Yokluğunla soldu gönlüm. 

Gözlerimde kanlı yaşlar / Hasretin bağrımda kışlar / Başa geldi olmaz işler / Bin bir dertle doldu gönlüm. 

Aramızda karlı dağlar / Hasretin bağrımı dağlar / Çaresizlik yolu bağlar / Yokluğundan söndü gönlüm / Yokluğundan öldü gönlüm.” 
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Bir köy düğünü 

Bir gece köy düğünü sahnesi çekilecek. Kalabalık oluşturmak için köyde yaşayanlara düğün sahnesinde oynamalarını teklif ettik. Bir gün önceden bütün köyü davet ettik, hepsinden söz aldık. Biraz da çekimleri merak ettikleri için oynamayı kabul ettiler, geleceğiz dediler. Düğün alanında köy kadınları, erkekleri ve çocuklarıyla büyük bir kalabalık oluşmuştu. Rol icabı üstümde gelinlik, en ufak ayrıntıyla bile ilgileniyor, oradan oraya koşturuyordum. Tam istediğim köy düğünü atmosferiydi. Çekimler başladı ve biz bu kalabalığı genel planda görüntüledik. Her şey güzel gidiyordu ama çekimler uzayıp saatler ilerleyince haklı olarak sıkılmaya başladılar ya da uykuları geldi. Çekim bitmeden birer ikişer seti terketmeye başladılar. Daha çekilecek bir sürü plan kalmıştı. Bir önceki planda kalabalık, bir sonrakinde kimseler yok, bir an çıldırıyorum sandım. Ne yapacağımızı şaşırmıştık. Kameradan baktım kalabalık neredeyse yarı yarıya boşalmış. “Ne olur gitmeyin, az kaldı” dememize rağmen dinlemiyorlardı. 
İş başa düştü, köy sokaklarında kadınların peşlerinden koşup uzun peştamallarından yakalayıp geri döndürmek için yalvardım, “Nereye gidiyorsunuz? Size güvendim, beni yalnız bırakıyorsunuz” dedim. Bu iyi yürekli insanlar beni sevdikleri için geri döndüler, böylece sahnenin çekimini tamamlayabildik. 


Deli cesareti 

Filmde ırmağa atlama sahnem vardı. Ocak - Şubat ayları... Dondurucu soğuk bir hava, bir gün önce kar yağmış ve ırmak neredeyse buz tutmuş. Çekimi yapmak zorundaydık, ertelememiz mümkün değildi, sinemalarda gösterimi için gün alınmıştı, çekime başlamak için ekipte herkes beni bekliyordu. Tavsiye üzerine vücuduma yağlı bir şeyler sürdük. Çekim başladı ve yer yer buz tutmuş suya atladım. Bir anda vücuduma yüzlerce iğne batmış gibi hissettim. Elimde olmayarak acıdan bağırmaya başladım. Çekilen sahnede de kadının suya düşen çocuğunu kurtarma çabası, çığlıklar atması, çırpınışları gerekiyordu. 
Benim buz tutmuş ırmaktaki acıyla feryatlarım sahneyle örtüştü, çekimler gerçek gibi oldu. Yine deli cesareti gösterip buzlu suya girmiştim. Cemo filmini çekerken geçirdiğim kazadan sonra hastaneden çıkalı daha beş ay olmuştu. İsviçre'deki doktorum da beni uyarmıştı. 


e 


Buz gibi sulara atıyorum kendimi... 


Bu tür sahneler riskliydi. Böyle bir sahneyi cesaret edip çekmek istemem buradaki doktorları da şaşırtmıştı. Doktorlar hayır dediler, ben gireceğim dedim. Baktılar olacak gibi değil, “Siz intihar etmek istiyorsanız mani olamayız tabii” deyip gittiler. 


Film bitiyor... 

Tüm ekibin özverili çalışmalarıyla nihayet film bitti. En büyük sınav seyircinin beğenisiydi. Filmin sinemalarda oynayacağı güne kadar heyecan dolu gergin bir zaman yaşadım. Sabırsızlıkla alacağım sonucu bekliyordum. Kötü not alırsam sanat hayatımı da etkileyebilirdi. Film 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sinemalarda gösterime girdiği gün evdeyim, telefon uzun uzun çaldı. 
Heyecanla telefona koştum, karşımda ünlü yönetmen Halit Refiğ vardı. Filmi sinemada izlemiş, bana “En güzel filmi yaptın, bravo Türkan” dedi. Kısa bir süre sonra ikinci telefon çalmaya başladı. Susuz Yaz filmi ile Türk sinemasının tarihine en büyük ödülü kazandıran yönetmen Metin Erksan'dı; “Ben seninle iftihar ediyorum, her tarafı ile yerli ve yeni bir film olmuş. Dönüşü heyecan, gurur ve zevkle seyrettim” dedi. Yeryüzündeki en mutlu insan bendim o an. 

İlk gösterimi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Fındıklı'daki binasında yapıldı. Genellikle sinemacılar ve eleştirmenlerden oluşan bir seyirci vardı, salonda. Kasılmış, içine çekilmiş, sus pus oturuyordum, “kaçsam mı acaba” duygusuyla... Film bitti, bir anda etrafım çevrildi, beni kutluyorlardı. Alkışlarken yüzlerinde beni takdir eden ifadeler gördüm. Anlatılması imkânsız bir heyecan duydum. Ne kadar başarılı oldum veya olamadım bunun kararını seyircim verdi; filmi çok beğendi ve çok sevdi. 

Yönetmenliğini yaptığım filmlerle oyunculuğumun yanısıra bir kadın yönetmen olarak sinema dünyasına kendimi kabul ettirmiştim. 


Dönüş'ü Moskova'da 14 bin kişi izliyor 

Dönüş filmi Moskova Film Festivali'nden davet almıştı. Yapımcı da katılmak istedi ama bürokratik işlemler bitmediği için kopya istenen tarihe yetişmedi. Film yarışmaya katılamadı ve özel olarak gösterildi. 
1973 yılı Haziran ayının sonunda Moskova'ya doğru yola çıktım. 
Çok heyecanlıydım, okul yıllarımdan beri Rusya'yı, hele Moskova'yı esrarengiz, gizliliği olan bir yer olarak merak eder dururdum. Bir gün sinemaya gireceğim, Türkan Şoray olacağım ve yaptığım bir filmle yarışmalara katılmak üzere buralara geleceğim, aklımdan bile geçmemişti. 

Havaalanında beni büyük bir kalabalık bekliyordu. Büyük bir sevinç duyuyordum. Hayatımda ilk defa yabancı bir ülkenin festivaline katılıyordum. Moskova'ya ayak bastığım andan itibaren kendime büyük bir özen göstermem gerektiğini biliyordum. Bir Türk sanatçısıydım, ülkemi temsil edecektim. Bunu en iyi şekilde yerine getirmeliydim. 
Festival için Türk motiflerini giysilerinde büyük bir titizlikle işleyen ünlü modacımız Zuhal Yorgancıoğlu'ndan üç giysi almıştım. Kıyafetlerimle çok ilgi çekiyordum, her toplantıda gazeteciler hemen çevremi sarıyor, ben de saçımdan makyajıma her şeyime çok dikkat ediyordum. 

Mutluluğun, heyecanın yanısıra filmimin gösterilmesi ve alacağı tepkiler benim için her şeyden önemliydi ve hafif bir tedirginlik duyuyordum. Nihayet Dönüş'ün gösterileceği gün geldi. Türk heyeti olarak hepimiz büyük bir heyecan içindeydik. Elimize verilen programda 
filmin Lenin Dvarietes Sporta Salonu'nda gösterileceği yazılıydı. 14 
bin kişi alan dev bir salon. Sinema perdesi de normal boydan üç dört misli büyük. 

Yolda salona giderken akın akın bir kalabalık gördük. Ben bir yerde maç olduğunu ve kalabalığın oraya gittiğini düşünmüştüm. Meğer Dönüş'ün oynadığı salona gidiyorlarmış. 

Salon tamamen doluydu, her yanım buz kesmişti. Öylesine korkuyordum ki soğuk soğuk terliyordum. Çevremdekiler bana moral veriyorlardı ama sanırım onlar'da için için kuşkuluydular. Ya filmi sonuna kadar izlemeyip giderlerse, salon boşalıverirse... 

Kısa bir seremoni ile bizi sahneye alıp halka tanıttıktan sonra film başladı. Ben filmi izleyemiyordum. Seyircinin nasıl tepki vereceğini merak ediyordum. Film anında Rusça'ya çevrilerek gösteriliyordu. 
Büyük bir ilgiyle filmi izliyorlar, Türkiye'deki seyirci gibi tepki veriyorlardı. Dünyanın her yerinde seyircilerin tepkileri aynı oluyor. 14 
bin kişinin aynı anda sesleri yükseliyor, ağlıyor veya gülüyorlardı. 
Film bittiğinde kulaklarıma inanamadığım, gözlerimi yaşartan, inanılmaz, müthiş bir alkış koptu ve bu alkış uzun süre devam etti. Seyirciler, özellikle de kadınlar gözleri kızarmış bir halde yanıma geldiler. 
Hepsi de ağlamışlardı. Sarılıp göğüslerine bastırdılar, öptüler, öptüler. Benim de gözlerim yaşardı... 

Ertesi gün festival komitesi gelip beni tebrik etti. Formaliteleri tamamlayamayıp resmi yarışmaya katılamayışımızdan duydukları üzüntüyü belirtip, tüm üyelerin aynı görüşü paylaştığını ve filme özel bir ödül vermeyi kararlaştırdıklarını bildirdiler. 

Film ertesi gün 2500 kişilik lüks bir sinemada gösterildi ve Büyükelçi İlter Türkmen'in de hazır bulunduğu törenle bana ödül verildi. Üstünde “1973 yılı Moskova Film Festivali'nde Dönüş filminin rejisörü ve başoyuncusu Türkan Şoray'a özel ödül olarak verilmiştir” yazılı 


plaket bulunan dev bir kristal. Ödül töreninden sonra da Büyükelçi meşhur Gürcü lokantasında bir yemek verdi; ülkemizi ve sinemamızı bu kadar olumlu, başarılı ve iyi tanıttığımız için bizleri tebrik etti. 
Kısa sürede Moskova'da tanınmıştım. Hatta benim kartpostallarımı basmışlar, gelip bana imzalatıyorlardı. Rus halkı sanata çok düşkün, etkinlikleri izlemek için sinemalar, konserler, tiyatrolar önünde uzun kuyruklar oluşturuyorlar. 

Moskova Film Festivali'nin kapanışı Kremlin Sarayı'nda yapıldı. Beyaz, uzun, jarse bir elbise giydim. Güneş yanığı broz tenimle güzel görünüyordum. Kendimden emin, görkemli sarayın merdivenlerinden çıkıp yabancı sinemacıların, tüm davetlilerin olduğu Çarlık Rusyas'nın ihtişamını hatırlatan salona girerken, yürüdükçe bütün başların bana döndüğünü hissediyor, için için gurur duyuyordum. Davetliler arasında bulunan ünlü İtalyan oyuncu Gina Lolobrigida ile tanıştırıldım. Dünyaca ünlü yönetmen Stanley Kramer'e beni Dönüş filminin yönetmeni olarak takdim ettiler. Elimi sıkarken ona ilk yönetmenlik denemem olduğunu söyleyince çok şaşırdı; gülerek, “Enfes, rejisörlük de artık güzelleşmeye başlıyor. Ne iyi... Ne iyi...” dedi. Daha sonra, “Filmlerinizin son şeklini alışında hazır bulunuyor musunuz? Editing yapıyor musunuz?” diye sordu. Mahcup olmuştum; “Bazen” dedim, “Rejisör olarak bana bir tavsiyeniz var mı?” diye sordum. “Bol bol film yapınız, tabii bu arada kötü sonuçlar da çıkabilir ama aldırmayıp devam ediniz. Günün birinde mutlaka iyi film yaparsınız” cevabını verdi. “Türkiye'ye hiç geldiniz mi? Türkiye hakkında bilginiz var mı?” diye sordum. Hiçbir bilgisi yoktu. “Gelin, misafir olun” dedim. 
Kramer memnundu, “Olur, yarın konuşalım, gelirim” dedi. 


Azerbaycan'da gala 

Moskova'dan sonra filmin galası için kardeş ülke Azerbaycan'a gittik. Moskova'dan Bakü'ye dört saatlik uçak yolculuğundan sonra vardık. Havaalanına bizi karşılamaya bir heyet gelmişti. Heyet bâşkanı Mehmet Kurbanof bizi çok samimi karşıladı. Kubanof'un güzel bir Türkçeyle “Türk kardeşlerimizi ve dünyanın en yahşi kadını Türkan Şoray'ımızı aramızda görmek bizleri bahtiyar etti. Size, Azerbaycan'da yaşayan beş milyon Türk adına hoş geldin diyorum” sözleri hepimizin gözlerini doldurdu. 
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Dönüş'ün galası Bakü'de Sinema Sarayı'nda yapıldı. Bu sarayın içinde 
3 ayrı sinema vardı. Sinemaların üçü de dolmuştu, yer bulamayanlar 
kapıların önünde, üst üste yığılmıştı. Salona girdiğimde ayakta alkışlar- 
“Şoray... Şoray...” diye tezahürat yapıyorlardı. Mikrofonun önünde bir süre konuşamadım, çok duygulanmıştım. Beni bir kardeş gibi bağırlarına basmışlardı. 
Seyirciler film oynarken çeviri yapılmasını istemediler, biz anlıyoruz dediler. Bir Azerbaycanlı bana “Türkçe ne güzel, insanın kulağına şiir gibi geliyor” dedi. 
Azerbaycanlı kardeşlerimiz çok sıcakkanlı, çok sevecen. Aynı kültür, aynı gelenekler... Onların konuşmalarını çok seviyorum. Ben yerine “özüm”, erkeğe de “civan” diyorlar. 
Galaya gideceğimiz gece yine çok güzel hazırlandım, sözleştiğimiz gibi tam saatinde odadan çıktım. Türkiye'den gelen bütün ekip aynı katta kalıyorduk; ikinci katın başında, merdivenlerin önünde buluştuk. Azeri 


Kremlin Sarayı'nda bir Türk yılı 


rem ci ei a festivaš sraya geldiler. tiina, gazetecilere, Türkün Soray: çek Beğenin söyledi Ve Mt elan çekte (Folat St EMAN ~ MOSKOVA) 


Moskova Film Festivali'nin Kremlin Sarayı'ndaki kapanış töreninde ünlü oyuncu Gina Lolobrigida ve yönetmen Stanley Kramer'le tanıştım. 
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mihmandar geldi, o da bizimle galaya gelecek. Gayet ciddi bir yüzle “Haydi şimdi hep beraber aşağı düşeceğiz” demesiyle, bir an gözümün önüne hepimizin patır patır aşağıya düşüşü geldi ve birden gülme krizim tuttu. Kendimi durduramıyordum ve tabii bu durum diğerlerine de bulaştı. Mihmandar ne olduğunu anlamamış, şaşkın şaşkın bize bakıyordu, ne dedim de gülüyorlar diye. Azerice'de “aşağıya ineceğiz” yerine “aşağıya düşeceğiz” derlermiş. Tabii gülmekten makyajım bozulmuştu, tekrar odaya gidip acele makyajımı tazeledim ve galaya gittik. 
Galadan sonra bir davete katıldık. Türkiye'den çok uzaklarda bir Türk ailesinin evinde Azerbaycan şarkılarıyla süslenen “seherecen”, yani sabaha kadar süren, unutulmaz bir gece yaşadık. Semaverlerden çay içtik. 
Çok misafirperverler, canlarını, yüreklerini sunuyorlar. Daha sonraki yıllarda Azerbaycan'ın en sevilen ses sanatçısı Zeynep Hanlarova'yı Türkiye'ye geldiği zaman evimde misafir ettim. Hemen kaynaştık, birbirimizi çok sevdik. 

Yıllar önce Sabah gazetesinde yayınlanan bir yazı dizisinde, Gazeteci Savaş Ay, dönemin Cumhurbaşkanı Haydar Aliyevin makam odasında benim bir resmimin asılı olduğunu yazmıştı. Haydar Aliyev'in ölümünün ardından oğlu İlham Aliyev'e bir taziye göndermiştim: 


Dönüş'ün Bakü'deki galası. 
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“Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Yalnızca ülkesi Azerbaycan'ın değil, tüm Türk dünyasının yeri doldurulamaz liderlerinden sayın Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in yasını ben de yüreğimde hissediyorum. Barışsever, dost, sanatsever, tüm yaşamını seve seve ülkesinin çıkarları için kullanan sayın Aliyewi tüm Türk halkı gibi ben de asla unutmayacağım. Saygı, sevgi ve minnetle daima anımsayacağım. Saygılarımla... 

Türkan Şoray” 

Sinema, farklı milletleri birleştirdiği gibi insanları da birbirine yakınlaştırıyor. Dost, kardeş Azerbaycan'da çok sevildiğimi biliyorum. Beni filmlerimden tanıyorlar. Ben de Azeri kardeşlerimi çok seviyorum. İlk fırsatta gidip Azeri kardeşlerimle kucaklaşmak istiyorum. 


Tahran Filın Festivali'nde Komite Başkanı Farah Pehlevi 
1974 yılıydı. Bir gün Erman Film'in sahibi Hürrem Erman telefon ederek 
Tahran Film Festivalinden bana bir davet geldiğini bildirdi. Festivalin 


a 


Azerbaycan’da bir berber dükkanı... Azerbaycan'ın sevilen ses sanatçısı Fotoğrafım siyasi flamalarla yanyana. Zeynep Hanlarova ile... 


Tahran Film 
Festivali'nde 
Şahbanu Farah 
Diba ile... 


genel sekreteri Moskova'da Dönüş'ü seyretmiş ve çok beğenmiş. Filmi Tahran Film Festivali'ne almak için harekete geçmiş. Festivalde son üç yılın en iyi filmlerinin, başka festivallerde büyük ilgi toplamış yapımların davet edildiği bir bölüm vardı. Beni oraya davet ediyorlardı. 

Festivalin komite başkanı Şahbanu Farah Pehlevi idi. Film büyük bir ilgi ve beğeniyle izlendi. Gösterimden sonra basın mensupları yanıma gelip birçok soru sorup açıklama istiyordu. Bir de hem filmi yönetip hem de oynamama şaşırıyorlardı. 

Misafirler Tahran'da Binbir Gece Masalları'nı andıran biçimde ağırlanıyordu. Her gece meşhur starların, sanatçıların küçük birer saray yavrusunu andıran evlerinde, zengin sofralarla muhteşem davetler veriliyordu. Bu davetlerde Amerikalı yönetmen William Weiner ve Hollywood stüdyo müdürleriyle tanıştım. Hepsi filmimi seyretmişti. Oyun gücümle, reji yeteneğimle ve görüntümle kendimi dünya sinemasında kabul ettirebileceğim fikrindeydiler. Paramount'un müdürü, “Hayret ediyorum, Hollywood'a gelip de nasıl sinema çalışmalarında bulunmadınız” dedi. 
Göğsüm gururla kabarıyordu. Bütün bunları sevinçle karşılıyordum ama benim için bir sorun vardı; İngilizcem yeterli değildi. Döner dönmez İngilizce kitapların arasına gömülüp çalışmaya başladım. 

Festival sırasında Şah hiç görünmüyordu. Her şey Farah Pehlevi'nin himayesinde oluyordu. Kendisi ile ödül töreninden önce sinema sanatçılarına verilen özel davette tanıştırıldık, sohbet ettik. Ödülleri de Şahbanu dağıttı, bütün tören boyunca sahnede ayakta durdu. Tek tek sanatçıların elini sıkıyor, kutluyordu. 
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Daha sonra da dev bir çadırda ziyafet verildi. Bin kişiden fazla insanın ağırlanabileceği çadırda herkes yerlerdeki minderlerde oturuyordu. 
Alçak masalar üstünde, büyük tepsiler içinde yiyecekler, meyveler... 
Davete katılan zengin İranlı kadınların boyunlarında muhteşem mücevherleri... Her şey bir masal havasındaydı. Böylesine bir debdebe karşısında insan gözlerine inanamıyordu. Ertesi gün Tahran'ın arka sokaklarında, ne yazık ki o sınırsız gibi görünen zenginlikle ilgisi olmayan görüntülerle karşılaştım. 


Belçika Kadın Yönetmenler Filın Festivali 

Tahran Film Festivali'nden sonra Dönüş ile Belçika'da, Brüksel'de düzenlenen 2. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'ne davet aldım. Dünyanın her yanından gelen 29'i aşkın kadın sinemacının bir araya gelip sorunlarını, özellikle de kadın sorunlarını tartışıp birbirleriyle kaynaşmalarını amaçlayan bir festivaldi. 

Her gün bir kadın yönetmenin filmi gösteriliyordu. Bizim filmin gösterim günü geldiğinde çok heyecanlıydım. Batılı kadın meslektaşlarım filmi nasıl bulacaklardı? Film gösteriminin ilk beş dakikasında kopyada sesle ilgili bir sorun yaşandı. Sesler görüntüden sonra geliyordu. 
Oyuncular ağızlarını açıp kapıyor, sesleri daha sonra geliyordu. Dünya başıma yıkıldı, müthiş bir umutsuzluğa kapılmıştım. Neyse ki beş dakika sonra düzeldi ama gerginlikten her yanım ağrımaya başlamıştı. Filmi sonuna kadar nefesimi tutarak izledim. Sonunda film bitti ve büyük bir alkış koptu. Işıklar yandı, ayağa kalktım. Çevremi bir anda gazeteciler aldı. Filmle ilgili, Türkiye'de kadın duruşuyla ilgili birçok soru soruyorlardı. Filmi beğenmişlerdi. İçlerinden birinin “Bir Türk rejisörü Belçikalılar?ı ilk defa ağlatmayı başardı” demesi beni çok etkiledi. Ertesi gün çıkan gazetelerde de filmle ilgili olumlu yazılar yer aldı. Le Soir gazetesindeki yazıda, “Sanatçı hayranları tarafından çiçek yağmuruna tutuldu. Melodram bir görünüm içinde memleketin bazı sosyal problemleri işleniyor Dönüşte. İş için göç, cahil köylünün durumu, köy statüsü gibi. (...) Türk film yapımcılığı bütünü içinde ele alınınca Dönüş bizim için sürpriz oldu. Filmin gösterilişinde hazır bulunan Türkan Şoray duygusallığı ve güzelliği ile filme cazibe kazandırdı. Seyirciler sanatçıyı ve filmi bol bol alkışladılar. Ve son söz olarak şunu söyleyebiliriz: Dönüş ve Şoray bu alkışları haketmişti” yazıyordu. 


Oyuncu olarak değil, daha çok yönetmen olarak çok ilgi odağı oldum. Film gösteriminden sonra festival komitesi tarafından düzenlenen konferansta filmle ve Türkiye'deki kadınlarla ilgili sorular sormaya başladılar. Bizleri az tanıyorlardı, sordukları sorular çok ilgi çekiciydi: “Sizde kadınlar çalışıyor mu?”, “Erkekler kaç kadınla evlenebiliyor?”, “Doğum kontrolü var mı?”, “Seçme seçilme hakkı var mı?” gibi... Ben de onlara Türk kadınının Atatürk devrimleri sayesinde en çağdaş ülkelerdeki kadınlar kadar hakka sahip olduğunu, kadınlara seçme ve seçilme hakkı gibi birçok hakkın dünyadaki pek çok ülkeden önce verildiğini anlattım, ilgiyle dinlediler. 

Festival sonunda bir sürpriz daha oldu; festivalde ödül verilmediği halde Dönüş filminin gördüğü büyük ilgi ve beğeni nedeniyle bana özel bir ödül verildi. Törende ödülümü alırken sevinç içindeydim. 

O yıllarda Belçika'da yaşayan değerli gazeteci Mehmet Ali Birand ile bu festival ortamında tanıştım. 


Dönüş 
Belçika Kadın 


Festivali'nde... 


Yönetmenler Film 
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Azapta kamera arkasında... 


17 


YÖNETMENLİK 


Yönetmen meselesi olan kimsedir, hayata dair, insana dair. Yönetmen etkilendiği bir olaydan, bir temadan veya bir düşünceden yola çıkarak birikimlerini, anlatmak istediklerini kendi dünya görüşü ile analiz edip, günlük hayatta yakalanacak detaylarıyla, dıştan bir gözle ve estetik anlayışıyla kameradan yansıtır. Yani duygu ve düşüncelerini sinema diliyle anlatır, hayatın gerçeğine dokunur, daha film çekilmeden filmi hayal eder, görür. Sinema kolektif yaratılan bir sanat dalı ama en büyük sorumluluk yönetmenin. Her oyuncunun, yönetmenin yüklendiği sorumluluğu anlaması için bir kere yönetmenlik yapması lazım. 


Yeniden kamera arkası: Azap 

İkinci yönetmenliğimi yaptığım Azap filmi benim için birinci filmden daha zor bir sınavdı. Dönüş'ün başarısının rastlantı olmadığını ispatlamalıydım. Bu duygularla büyük bir riske girip, Dönüş filmindeki gibi filmin hem yönetmenliğine hem de oyunculuğuna evet dedim. 
Zoru başarmayı seviyorum herhalde. Ayrıca sağlığımla ilgili bir riski de göze alıyordum; yine doktorların uyarılarına uymuyordum. Filmde birçok sahnede rol icabı 5-6 yaşında bir çocuğu, yürüyemediği için sırtımda taşımam gerekiyordu, bu boynum için tehlikeliydi. 

Azap, çok acıklı bir öyküydü. Trajik bir biçimde bir kadının başına gelebilecek en kötü olaylar üst üste geliyordu, inandırıcı olmazsa kötü bir film olabilirdi. Bu yüzden çekim süresince çok huzursuz ve tedirgindim. Cahil bir köylü kadının hasta çocuğunu tedavi için İstanbul'a getirmesi ve para bulmak için böbreğini satması, ama tüm çabalarına rağmen çocuğunu kurtaramaması... Filmde anlattığımız organ ticareti maalesef bugün hâlâ sürüyor. 
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Hayatımda yeni biri: Küçük Selim 

İlk önce bu filmde oğlumu oynayacak küçük çocuğu bulmak için çocuk yuvalarını dolaştık ve bir yuvada çok güzel yüzlü, kocaman gözlü 5-6 yaşlarında bir oğlan çocuğu bulduk. Selim”i ilk gördüğümde içim ısındı, kocaman gözleri çok masum bakıyordu. “Git ablaya” dedikleri zaman hemen koştu geldi yanıma, “Abam” diye sarıldı boynuma. 
Ben de sarıldım, öptüm. Hemen başını göğsüme yasladı. O anda kararımı verdim. Filmdeki oğlum Selim olacaktı. 

Çekimlere başladık. Selim bizi o kadar sevdi ki, çekim yapılacak sa-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Azap'ta rol alan küçük Selim çocuğum gibi olmuştu. 


bahlar yuvanın önünde küçük çantasıyla ekibi bekliyordu. Onu böyle beklerken görmek beni etkiliyordu. Bana alışsın diye onu evime getirdim. İlk günler yabancılık çekti. Üç dört gün sonra bana “Türkan Anne” demeye başladı. Hafta geçmedi onu da bıraktı, “Ana” diye hitap eder oldu. İlk çekim günlerinde sette boynunu büküp “Benim anam yok!” diyordu. Sonra soranlara “Benim anam Türkan” demeye başladı. Ben de Selim'i annelik duygularıyla sevmeye ve bağlanmaya başlamıştım. O da beni çok sevdi ve alıştı. Daha sonra gönlüm onu yuvaya bırakmaya razı olmadı. Yuva yetkilileri ile konuştuk ve ben Selim'i yanıma aldım. Benim evimde kalmaya başladı. Evin çocuğu olmuştu; yeni kıyafetler, oyuncaklar alınıyordu. Çok mutluydu, gülmeyen yüzü gülmeye başlamıştı. Evde ana oğul gibiydik onu nüfusuma almayı düşünüyordum. Akşam işten dönüşümü camlarda bekliyormuş, evdekilere “Annemi bekliyorum” diyormuş. Selimi her yere götürüyor, gezdiriyordum. Ankara'ya Anıtkabir'e bile götürdüm. 

Bir gün yurt yetkililerinin de beklemediği bir şey oldu. Bir yıl sonra Selim'in babası çıkıp geldi, Selim'i aldı ve ayrıldık. Kapıdan babasının elini tutarak gidişi uzun süre gözümün önünden gitmedi. Babası ile memleketlerine gidip yerleşmişler. Daha sonra babası görmem için bir iki kere Selim'i bana getirdi. Hâlâ Selim'e annelik duyguları besler oğlum gibi severim, zaman zaman haberlerini alıyorum. 


“Hadi hanım, Allah versin!” 

Çekim günü geldi, küçük Selim'le çalışmaya başladım. Aksaray'da bir sahne çekiyoruz, genel plan... Kamera yüksekte bir binanın camında, gizli kamera. Kimse film çekildiğinin farkında değil. İstanbul'un her gün yaşanan sabahlarından biri. Herkes işine yetişmek için koşuştururken kimsenin bana dikkat edecek hali yok. Ben sırtımda çocuk, hırpani kıyafetli bir köylü kadınıyım. 

Daha önce planladığımız şekilde bir süre yürüdükten sonra dükkanlara yöneldim. Bir lokantanın önünde durmam gerekiyordu. Durdum. Yemekler çeşit çeşit... Rol gereği, vitrin camına iyice yaklaştım. 
O sırada beklenmedik bir şey oldu. Lokantanın içindeki adam, sinirli sinirli beni göstererek yanındaki gence bir şeyler söyledi. O genç de dışarı çıkıp bana, “Vitrin önünde durma... Hadi git burdan” dedi. 
Yüzüm gözlerime kadar örtülmüştü. Hiç konuşmadım, sustum. O da bir süre dik dik baktı, sonra içeri girdi. Yerimden kıpırdamadım, o sırada çekim yapılıyordu, sahnenin bozulmaması için orada durmam gerekiyordu. Bu kez lokantanın sahibi olduğunu sandığım adam dışarı çıktı, sinirliydi. Vitrin camına adeta yapışmış olan bana bağırmaya başladı, “Yaa sen ne laf anlamaz kadınsın yahu! Defol git şuradan sabah sabah başımı belaya sokma!” Daha sonra da eliyle de itekleyerek “Hadi hanım Allah versin, Allah versin!” diye kovdu. Baktım ki olacak gibi değil yavaş yavaş vitrinin önünden uzaklaştım. Adam ardımdan bakıyordu. Ben sahneyi bozmadan oradan yürüdüm bir duvarın önüne çöktüm. Yoldan geçen bir adam da bana acıdı herhalde, önüme bozuk para attı. 

Sonuç olarak sahneyi yeniden çekmek zorundaydık. Çünkü adamın 


dışarı çıkıp koluma yapışması her şeyi bozmuştu. Az sonra kamera gizlendiği yerinden çıktı. Set elemanları yanıma gelerek bana moral vermeye başladılar. Lokanta sahibi bu kez de kalabalığı görüp dışarı çıktı. Ben yüzümü açmıştım, sahneyi tekrar nasıl çekeceğimizi konuşuyorduk. Lokanta sahibi tanımıştı beni ve film çekimi olduğunu anlamıştı. Kalabalığı yarıp yanıma geldi. Çok mahcuptu. “Türkan Hanım özür dilerim... İnanın sizi tanıyamadım... Çok üzgünüm” dedi. 
Gerçekten de çok üzülmüştü. Bizi içeri davet edip bir şeyler ikram etmek istedi. Böylelikle kendisini affettirdiğine inanacağını söylüyordu. Bir süre sohbet ettik. 

Tabii bunlar beni sevindiriyordu; demek ki görüntü olarak inandırıcı olmuştum. Ama bu arada, böyle çaresiz muhtaç duruma düşmüş olmanın bir insan için ne kadar ağır bir yük olduğunu hissettim. Bu durumda olanların neler hissettiğini yaşayarak anladım. 


Çılgınlıktan da öte 

Çekimleri istediğim gibi gerçekleştirmek için çılgınlar gibi çabalıyorum. Filmin sahneleri genellikle dış mekanlardı. Eminönü Meydanı, Beyazıt, Cerrahpaşa Hastanesi... Günün en kalabalık saatleri... Hem yönetmenlik yapıyor hem de sürekli sırtımda taşıdığım bir çocukla kameranın önüne geçip rolümü oynuyor, bitince hemen arkasına geçip çekilecek sahneyi tarif ediyordum. Dişimi tırnağıma takmış yüksek bir enerjiyle koşuşturuyordum. Hep kalabalık meydanlarda çekim yaptığımız için iki dakika bile ara verip nefes almak mümkün değildi. Kamera arkasında oyuncuları yönetmek, anında kamera önüne geçip inandırıcı bir oyun çıkartmak... Mesleğime olan inancım bana bu olağanüstü gücü veriyordu. Filmde asistanlık yapan Cevat hep benimleydi, bana çok yardımcı oluyordu. 

Yıllar sonra filmi izlediğimde çektiğim bir sahneden rahatsız oldum. 
İnsanlar zamanla düşünsel olarak değişiyor; filmi yeniden çeksem, köylü kadının çocuğunun ölmüş olduğunu gördüğü sahneyi farklı çekerdim... Bu acıyı yansıtmak için kameranın önünde çığlıklar atmışım, yüzümü gözümü tırmalamışım. Duygu istismarı olmuş ama ben hiç bu niyetle çekmemiştim, o an oyuncu olarak acıyı böyle yaşamış böyle hissetmiştim. Oyuncu Türkan, yönetmen Türkan'dan baskın çıkmıştı. Yönetmen olarak bu acıyı uzun uzun yüzümde gösterecečime, kapının arkasında olabilirdim, yüzümü görmeden kapının üstünde çığlıklar duyulabilirdi. Yaşanan acıyı seyircinin hayal gücüne bırakmak daha etkili olurdu. Şimdi bu sahneyi görünce yönetmen olarak kendime kızıyorum. 


Azap, yorucu, yıpratıcı bir çalışmaydı ama benim için güzel bir tecrübe oldu. 


Ve bir aşk filmi yönetiyorum: Bodrum Hakimi 


Üçüncü yönetmenlik yaptığım film ise bir aşk filmi. Bu filmde yönet- 


Bodrum Hakim? nde kamera arkasında... 


men olarak aşkı ben yaratacak, oyuncu olarak da bu aşkı yaşayacaktım. Kendi duygularımı katarak hayal ettiğim bir aşk dünyasını yaratmak bambaşka bir heyecandı. 

Okuduğum bir kitapta Erdoğan Tokmakçıoğlu'nun bir öyküsü beni çok etkiledi: “Bodrum Hakimi”. Genç bir kadının yaşanmış bir hayat hikâyesiydi. Bodrum'da hakimlik yapmış ve kendini asmış, adına türküler söylenmiş. 

Bu projeden benimle film yapmak isteyen yapımcıya söz ettim, çok beğendi. Filmin senaryosunu Vedat Türkali yazar mı diye heyecanla Bodrum'a gittim. Vedat Bey o sıralar Bodrum'daydı. Kızı Deniz Türkali ile orada tanıştık ve birbirimizi çok sevdik. Deniz o günden sonra benim hayatımda vazgeçilmez yakınım oldu. Vedat Bey o ara bir kitap yazdığı için senaryoyu yazamadı ama bu vesile ile sinemaya ilk başladığım yıllarda Otobüs Yolcuları filmi için kısa bir süre görüştüğüm Vedat Türkali gibi değerli birini yakından tanıma şansım oldu. 
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Bodrum Halami'nde Kadir İnanır ile sette çalışıyoruz. 


Bobin saşesi yerinde eray yöneti "Asla Ve Daima? 1976 yik hatalı finlerinden kid olacaktı kuşkanız, Ve Finin ddial sims: için de 1m skip leanabanan silerinden grlila- an eray'a yardımcı olaya çalıştıkları görülüyordu, Bu medenie Türkan Jory çalışmaktan luluk suyduğum #iylüyer ve Istirohar edeki lecek zeme brlebiliyordr. 


Bodrum Halaimi'nin set arasında dinlendiğim bir sırada seyircilerimle sohbet ediyorum. 


=: 5 mma > 


Bodrum Halkimi'nde Kadir İnanır ile. 


Bodrum'da başlayan dostluğumuz hep sürdü. Onun derin kültüründen, bilgisinden çok beslendim. 

Öyküde gerçekten yaşanmış olaylar anlatılıyordu. Yapımcı daha çok aşkın ön planda olduğu bir senaryo istedi ve Safa Önal, Erdoğan Tokmakçıoğlu'nun öyküsünden çok farklı, özgün ve yeni bir senaryo yazdı. Bu imkânsız aşk öyküsünü çok sevdim; vazife her şeyden kutsaldır, sorumluluk ve vicdan... Ölesiye bir sevgiyi bile dinlememeli, ne olacaksa o yapılacak. Hakim Hanım da kalbinin değil vicdanının ve mesleğinin sesini dinler. Filmin yönetmenliğini üstlendim, güzel bir aşk filmi çekmek istiyordum. Yönetmen olarak aşk sahnelerini çekmek için sabırsızlanıyordum. 

Üçüncü yönetmenliğim olduğu için Bodrum Hakimi'nde daha az paniğe kapıldım; ne çekeceğimi bilerek, daha kendime güvenerek 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çektim filmi. Bu güveni biraz da sevgili görüntü yönetmenim Çetin Tunca’dan aldım. Çekim süresince çok iyi uyum sağladık, yönetmen ve kameraman olarak aynı anda aynı dünyayı görmeye başladık. Yardımcı yönetmen Şahin Gök’tü, hep yanımda ve sete hakimdi. Prodüksiyon amirinden ışıkçısı, setçisine kadar herkes çekim boyunca bana güç verdi. 


Kayıp Mercedes... 

Filmin final sahnesinde nerdeyse tüm Bodrum halkı gönüllü olarak oynadı, özellikle de balıkçılar. Bodrumluları böylesine içtenlikle bana yardımcı oldukları için sevgiyle anıyorum. 

Finalde adliye binasının önünde çektiğimiz sahnede, ağanın arabası olarak kullandığımız kırmızı bir Mercedes uzun uzun görüntüdeydi. 
Sahnenin çekimlerini o gün bitiremedik. Ertesi gün aynı sahnenin devamı için hazırlandık, Mercedes'i yine aynı yerde görmemiz lazımdı. 
Prodüksiyon amiri yanıma geldi, yüzündeki ifadeden ters bir şeyler olduğunu anlamıştım. Çekinerek, arabanın sahibinin arabayı haber vermeden alıp gittiğini söyledi. Ne yapacağımızı şaşırdık, sahnenin devamını çekmemiz imkânsız. Mutlaka kırmızı bir Mercedes olması gerek. İki gün kırmızı Mercedes arandı. Sonunda prodüksiyon amiri nerden bulduysa benzeri bir arabayla geldi, hepimiz rahat bir nefes aldık, çekimi gerçekleştirebildik. 

Bodrum Hakimi güzel bir aşk filmi oldu diye düşünüyorum. Aşkı hissederek çektiğim ve oynadığım bu filmdeki duygularımın seyirciye geçtiğine eminim, çünkü seyircim bu filmi çok sevdi ve film çok iş yaptı. 
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SENARYO VE FİLM 


Yıllar geçip tecrübem arttıkça, bir filmde senaryonun ne kadar önemli olduğunu anladım. Senaryo bir filmin temeli. Kötü bir senaryodan nitelikli, güzel bir film katiyen olmaz. Senaryonuz sağlamsa o film de güzel olacaktır. Ama senaryo yazımı çok zahmetli, zor bir iştir. Senaryo yazarı boş kağıdı alır ve yazmaya başlar; böylece film de başlar. Yani yaratıcılığın ilk aşamasıdır senaryo, filmde ne çekileceğini anlatır. 

Bir dönem Yeşilçam'da bir haftada yazılmış senaryo ile film çekildiğini bilirim. O kadar kısa sürelerde iyi bir senaryo yazılamaz, gerekirse aylarca sürebilir. 

Bugüne kadar herhalde yüzlerce senaryo okudum. Daha ikinci sayfasında iyi mi kötü mü olduğunu hemen anlıyor, ya elimden bırakıyorum ya da son sayfasına kadar soluksuz okuyorum. Sonuna kadar okuduğum senaryo filme çekilince güzel bir film oluyor. Bu konuda kendime güveniyorum. 

Kötü bir senaryo ile çekilen bir filmde dünyanın en iyi oyuncusu da olsanız, kendinize güveninizi kaybedersiniz ve acı çekersiniz. Bir oyuncunun öncelikle senaryoyu sevmesi gerekir. Birçok film teklifini senaryoyu sevmediğim için reddettim. 

Oynayacağım filmin senaryosunu okuduktan sonra notlar alırım ve öneriler getiririm. Genellikle doğru tespitlerim olur. Senaryonun aşamalarını, gelişimini izlemek benim için çok yararlı oluyor. Rolümü çok iyi tanıyorum, arada kadınca sezgilerimle, bakış açımı eklediğim senaryoya katkısı olacak önerilerim oluyor. 

Sevgili Atıf Yılmaz'la Cihangir'deki evlerinin deniz gören salonunda, masa başında senaryo çalışmalarına ben de katılırdım ve birçok senaryoda yeni ve yaratıcı fikirler katmışımdır. Aslında senaryo yazım süreci bir filmin en keyif veren dönemi. Düşündüğünüz, hayal ettiğiniz bir öyküyü, bir fikri, olayı yorumlayıp, kendi dünya görüşünüze 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göre anlatmak, istediklerinizi kağıda dökmek... İnsanı anlattığınız için filmdeki karakterleri tüm boyutlarıyla yaşatmak çok önemli. 
Konuşup tartışıyorsunuz, herkes kendi fikrini söylüyor, ortak bir fikir üretiliyor. Bu arada çılgın öneriler de getirebilirsiniz. Çalışma süresince yavaş yavaş bir dünya yaratılıyor, karakterler canlanıyor, yaşıyor. Olayları kuruyorsunuz. Bu kurgu içinde kahramanları ister âşık, ister mutlu ediyorsunuz, ister acı çektiriyorsunuz ve yavaş yavaş filmi kendiniz de görüyorsunuz. 

Aramızdan ayrılışıyla bizleri derin üzüntülere boğan, herkesin sevgisini haketmiş olan başarılı senaryo yazarı Meral Okay bir sohbetimizde demişti ki; “Senaryo yazmaya başlamadan önce kafamda o sahneler uçuşur, karakterler el ele tutuşur, arkadaşımmış gibi öyle dururlar, yazmak en son aşamadır benim için.” 

Çevirdiğim filmlerin senaryoları çok güzeldi. Safa Önal, Ayşe Şasa, Zeynep Avcı ve birçok güzel filmimin senaryolarını yazan şimdi rahmetle andığım Bülent Oran ve yine rahmetle, sevgiyle andığım Erdoğan Tünaş, yine acıyla andığım Onat Kutlar, hep saygı duyduğum Vedat Türkali ve dostum Selim İleri gibi ünlü yazarlar da oynadığım filmlerin senaryolarını yazdılar. Onların güzel senaryolarının katkılarıyla güzel, beğenilen filmlerim oldu. 


Bir usta: Safa Önal 

Benim sinema kariyerime değerli senaryo yazarı Safa Önal'ın çok büyük katkısı var. Sevdiğim, beğendiğim birçok filmimin senaryosunu o yazmıştır. Vesikalı Yarim, Mahpus, Dila Hanım, Dönüş, Bodrum Hakimi, Devlerin Aşkı, Ağlayan Melek, Yüreğimde Yare Var gibi. 
Sevgili Safa Önal, yaratıcılığına hayranlık duyduğum, Türk sinemasının çok çilesini çekmiş, Türk sinemasına çok şey vermiş, çok çalışkan ve üretken bir yazar. 395 çekilmiş film senaryosu yazarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Türk sinemasının beyin emekçisidir. 
Safa Bey kendine has kişisel özellikleri olan bir insandır, benim özel dostlarımdandır. Safa Bey evime defalarca gelmiştir, senaryo okumuştur, tartışmışızdır. Ben hayatımda Safa Bey kadar yaptığı işe titiz birini görmedim. Hiç üşenmez bir senaryoyu defalarca yazar. Eleştiriye, her fikre açıktır. Öylesine kendini vererek yazdıklarını okur ki, etkilenmemek mümkün değildir. Senaryoyu mutlaka kendi okumalı- 


Safa Önal ile... 


dır. Senaryoyu okumaya eve geldiği gün, önce 1-2 dakika sohbet edilir, sonra senaryonun kapağı açılır ve bitene kadar aralıksız okunur. 
O sırada kalkar veya başka bir şeyle ilgilenirseniz hemen kaşları çatılır, senaryo bırakılır. Kıpırdamanızdan bile rahatsız olur. Gayet ciddi bir yüzle durur, bekler, tam bir sessizlik olur, tekrar okumaya başlar. 
Bu arada benim yüz ifademden ne derece beğenip beğenmediğimi anlar. Şaşarım bu hassasiyetine... Eğer pek sevmediğim, beni rahatsız eden bir sahne varsa, hemen anında 10 tane farklı sahne teklifi getirir ve benim yüzüm gülene kadar bıkmaz. Daha sonra yazıp getirdiğin- de “Ne güzel olmuş” derim, “Biliyorsunuz, siz benim aşımsınız” diye cevap verir ve her defasında beni mahcup eder. 

Safa Bey aynı zamanda birçok filmin yönetmenliğini de yaptı. Ben de yönettiği Yüreğimde Yare Var ve Ağlayan Melek filmlerinde oynadım. Burgazada'da çekilen Ağlayan Melek ile ilgili anılarında Safa Bey şöyle diyor: 


“Bir sahne var, işte burada başlıyor Türkan Şoray efsanesi: Kör Sabahat İstanbul'a inmiş olacak, Ekrem Bora Ada'da tanıyacak onu. Ameliyata götürecek. Sabahat'ın gözleri 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açılmış, Ekrem'i sevmiş. Bu tarafta kan kusmakta Tanju (Balıkçı Şevket) ve baba Mümtaz. Fakat laf gelmiş köye, “Kötü oldu Sabahat” diye... Sabahat'in bundan haberi yok. 
Ada'ya dönecek!. Evine doğru yürürken babası ile karşılaşacak!.. ‘Lanet olsun! Adın batsın! Doğmaz olaydın! Seni gebertmeli” diye elinden gelen gücü kullanarak, batıracak çıkaracak, yapmadığını bırakmayacak denizin içinde. Sonra da esnaf, yani Nubar Terziyan, Renan Fosforoğlu, Asım Nipton, daha birileri “Yazıklar olsun! Bizi fena aldattın. 
Böyle mi olacaktın sen Sabahat” diyecekler. Gözleri dolarak buna yuh çekecekler. Sabahat da yenik, bitik... Vapura binecek, İstanbul'a gidecek. Sahne bu. Yüklü. Ayrı bir gün. Bütün bir öğleden sonrayı buna ayırmış durumdayım. 
Ada'da yaşayanlar seyretmekteler. Ada bizim platomuz gibi; sessiz, sakin, yağmur çamur yok. Kasım ayı ama gümüşi bir zaman; öyle bir güneş var, saptadım, biliyorum çekeceğim yeri. ?Gelsinler? dedim. Asistanlar dediler ki, “Abi, buralarda böyle bir sahneyi çekemezsin” “Neden?” “Gel bak! Baktım. Sahilde gidebildiğin kadar git, iskele yakınlarında bir yer... Ada'nın bir parçası görünsün istemekteyim, arkada Ada olacak!.. Denizde kaya parçaları, sipsivri taşlar, bira şişeleri, rakı, votka şişeleri. Facia! Yani bir kanamaya ve gebermeye davetiye fotoğrafı halinde... “Olmaz bu!” dedim. 
Kıyıda çekeceğim, yani suya batırıp çıkaracağına, ki o çok güzel bir sinemaydı, ne yapalım böyle idare edeceğiz. Kıyıda dövecek, sarsacak, öbürleri de kıyıda küfredip suçlayacaklar!.. Sabahat de binip vapura sürgüne gidecek. |...) Geldi Mümtaz ile Türkan Hanım, denizden bir buçuk-iki metrelik mesafedeyiz, prova yaptırıyorum. Türkan Şoray'da bir surat, bir surat! Tanrım! Zehir zemberek bir halde... Biraz sonra esnafı çekeceğim için onlar da gelmişler. Herkes görmekte Türkan Hanım'ın bana davranış biçimini, bu çok rahatsız edici bir şey. Dedim ki, “Türkan Hanım, bir arızanız var, rahatsızlığınız var. Çok kapandınız, anlamamaya çalıştım, bitti! İstiyorsanız paydos vereyim, çekmeyelim. Böyle götüremem haberiniz olsun. Neden?” “Safa Bey bu sahne de- 


Senaryo çalışıyorum. 


nizdeydi? dedi, “Senaryoda öyle okumuş ve çok sevmiştim”. 
“Türkan Hanım, denizde ama gelin bakın denize” dedim. 
Geldi, baktı, gördü!.. “Ben razıyım” dedi. “Efendim?” Bütün set şaşırdı, “Ben burada çekilsin istiyorum. Ben varım’ dedi. 
Örgü, kahverengi bir tunik takım giymişti, hiç unutmuyorum. Pantolon ve üstü var: “Türkan Hanım” “Safa Bey, ben böyle istiyorum, ben razıyım” dedi bana. “Pekala.” 

Aldık makineyi, denize çevirdik, yaklaştık iyice. Mümtaz Ener dünden hazır. Balıkçı reisi oynuyor, lastik çizmeler dizlerine kadar, şayak yelek giymiş, avcı yeleği, belinde kuşağı filan. Oooo, ona karada ölüm yok. Buyrun! Başladı. Kaptı Sabahat'ı şiddetle batırıyor, bağırıyor, çıkarıyor, çekiyoruz. 
Makineci dedi ki, “Aman çok güzel oluyor, kesme! Bir de fragman çıkaralım.” Biz iyice şiddeti artırdık, acımasızlığı... 
İstediğimizden iyi çektik, bitti. “Batır Mümtaz abi!.. Çıkar!.. 
Sars!.. Sars!.. Batır boğacak gibi!..” 

Çıktı Türkan Hanım denizden. Sırılsıklam, bitik... Duygulanmış ve hayrandım. “Teşekkür ederim” dedim. “Ben teşekkür ederim”. Dizleri kanıyordu, üstündeki tuniğe, deniz suyuna rağmen, şakır şakır ıslak dizlerinde kan! Yukarıda bizleri seyreden birkaç Rum hanım vardı, zırlıyordu hepsi. 
Türkan Hanım'ı aldılar, evlerine götürdüler, dizlerine pansuman yapacaklar, bir de üstünü kurutacaklar.” 


(Yasemin Arpa, Ne Kadar Gamlı Bu Akşam Vakti / Safa Önal Kitabı) 


Ağlayan Melek filmini çok severim, beni çok etkiler. Safa Bey'in yönetmenliğini de yaptığı bu film şiirsel bir aşk hikâyesidir. 


Sinemanın bıçkın delikanlısı: Tanju Gürsu 
Bu filmde Tanju Gürsu oyunculuğunun doruğunda, gizli gizli seven erkeği o kadar güzel canlandırmışki. Sinemanın bu yakışıklı jönü 


Tanju Gürsu ile çok film çevirdim. Sinemada bıçkın delikanlı tipinin temsilcisidir. Özel yaşamında da mert, dobra, güvenilen dost, herkesi kucaklayan, mücadeleci ruhlu, sıcacık bir insan. 

Sette çok neşelidir, paylaşımcıdır. 64 yılında başrollerini paylaştığımız bir filmde Harem Meydanı'nda bir sahnenin çekimi sırasında, benim sahnem çekilirken toplanan 15-16 kişilik bir grup genç bana laf atmaya başladı. Bu durumu hazmedemeyen Tanju Gürsu eline geçirdiği bir sopa ile korkusuzca üstlerine yürüdü. Ekipten müdahale ettiler, gençler ayrıldı, biz çekime devam ettik. Son planı çekiyorduk, ben otobüsün merdivenlerindeyim. Aynı grup daha kalabalık olarak seti bastılar, ellerinde taşlar vardı. Biz ekip olarak tehlikeyi görüp hemen otobüse doluşup seti terkettik ama otobüse atılan taşlara mani olamamıştık. Böyle atak, tam deli fişek, yürekli bir set arkadaşıdır Tanju Gürsu. O gün bana sahip çıkışını hatırladıkça duygulanırım. 
Tanju Gürsu ile oynadığım filmler, Buruk Acı, Biz de Arkadaş mıyız?, Bülbül Yuvası, Ağlayan Melek, Herkesin Sevgilisi, Bir Sevgi İsliyorum. 
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OYUNCULUK 


Sinemaya başladığım ilk yıllarda, henüz 16 yaşındayken, Artist dergisinden gazeteci Gündoğan Tuncer benimle yaptığı röportajda soruyor: “Film çevirirken neler hissedersiniz?” 

“Adeta bu dünyadan uzaklaşırım. Çok tesir altında kalıyorum, hatta hususi hayatımda bile uzun müddet filmde oynadığım kadının hayatını yaşıyorum. Geçenlerde bir gün film çevirirken kendimi konuya o kadar kaptırmıştım ki rejisör kameraya stop demiş de ben hiç farkında değilim. Rolümü oynamaya devam ediyordum, birden etrafımda gülüşmeler duydum. Sonradan çok utandım ama iş işten geçmişti.” 
Oyuncu olmanın kuralı başka biri olabilmek, kendin değil o olmak. 
Benimle sinemada acemilik yıllarımda yapılan röportajda, oyunculuğu bilmeden, farkında olmadan, bana öğretilmeden “oynadığım kadının hayatını yaşıyorum” diye oyunculuğu ifade edebilmişim. İçimde varolan hissediş, duyuş başkasının acısını hissetmeme, algılamama neden olmuş ve farkında olmadan, kendiliğinden oyunculuğun ilk kuralını yakalamışım. Daha sonraki yıllarda bu yeteneğimi farkedip geliştirmeye çalıştım. 

Yeşilçam sineması döneminde oynadığımız rollerde, nasıl olsa seyirci beğeniyor düşüncesi vardı. Sorumluluk üstlenmediğimiz için rahattık. 
Oyuncu olarak eleştirileceğiz korkusu yoktu. Aynı roller, kusursuz, hatası olmayan tipler, daha sonraki yıllarda hatasıyla, günahıyla, zaaflarıyla, iyi-kötü yanlarıyla daha gerçek, yaşayan karakterlere dönüşünce, oyunculuk adına o karakter üstünde düşünmek, çalışmak sorumluluğu ortaya çıktı. Bu sorumluluk duygusuyla oyunculuğumu önemsemeye başladım. 

Yıllar önce senaryoyu bir defa okurdum; ama artık filme başlamadan önce gelen senaryo elimden düşmez, defalarca okurum. Rolü de sevmişsem artık o senaryonun tutsağıyımdır. Adeta benliğimi ele geçirir. Üstüne notlar alırım, her sahnenin anlamını çıkarmaya başlarım 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ve böylece yüreğimde duyduğum kıpırtılarla hayalimde yavaş yavaş sahneleri canlandırmaya başlarım. Oynayacağım kadın nasıl bir kadın, nasıl yürür, nasıl bakar, nasıl ağlar, fiziki görüntüsü, duyguları, psikolojisi nedir? Bunlar bedenine nasıl yansır? Vücut dili, davranış özellikleri, mimikleri nasıldır? Günler geçtikçe yavaş yavaş senaryodaki o kadın olmaya başlarım. Saçı başı, küpesi, giysisi... Hayalimde giydiririm karakterimi. 

Ayrıca senaryoda farklı performans gerektirecek, oyuncuyu zorlayıcı sahneler varsa çok sevinir ve heyecanlanırım. Oyuncu olarak kendime güvenmeme rağmen bir yandan da rolün altından kalkabilecek miyim endişesi uykularımı kaçırır. Çekim gününe kadar adeta doğum sancıları çekerken garip de bir zevk alırım. Eminim tüm oyuncular aynı duyguları yaşıyordur. 


Her film yeni bir hayat 

Çekimler başlayana kadar yeni bir yaşama hazırlanıyor gibiyimdir. 
Oyunculuğun cezbedici yanı kendin olmadan başkası olmanın verdiği özgürlükle, başka hayatlarda kendi yaşamında belki de hiç yaşamadığın her duyguyu yaşayabilmek... Hayal ettiğim veya hayal bile edemeyeceğim hayatlarda yaşamak... O kadın âşık olacaksa, çocuğu olacaksa, ayrılacaksa, zenginse, fakirse bu hayatı yaşayacakmışım hissine kapılırım. Yani her yeni filmim yeni bir hayattır benim için. 
Heyecanla o günleri beklerim. 

“Kamera!” ile “Stop!” sözcüğü arasında ne hayatlar yaşadım kamera karşısında... Deli gibi âşık oldum, sevgilim terk etti, intihar ettim, çocuğuma bakmak için pavyonlarda şarkıcılık yaptım, sırtımda çocuğum tarlalarda çalıştım, kör oldum, sakat kaldım, öldüm, ayrıldım, kavuştum. O kadınlarla hayatım içiçe geçti. 


Karaktere hazırlanma 

Popüler Yeşilçam döneminde çevirdiğim filmlerdeki kadın karakterler derinliği olmayan yüzeysel tiplerdi. Ben de o yıllarda canlandıracağım karakteri derinliğine anlamadan, o karakter üzerine nasıl bir oyunculuk olmalı diye düşünmeden canlandırıyordum. Giderek sinemadaki değişim, yönetmen sinemasının öne çıkması ve seyircinin değişmesiyle, sinemada oyuncunun oyun gücüne önem verilmeye baş- 


landı. Bu değişime benim de uymam gerekiyordu, yıldız oyuncuydum ama artık yorumcu oyuncu olmalıydım... Yaratacağı karakter üzerine düşünen, kendi kişiliğini oynayacağı rolün kişiliği ile birleştirip karakteri yaratan oyuncu... 

Yani duygusal, zihinsel, potansiyeli olan bir oyuncu, oynayacağı karakteri gerçekçi canlandırabilmesi için sahip olması gereken özelliklerin başında gözlem yeteneğinin olması gerekir. Oynayacağım karakteri en gerçek haliyle canlandırmak için o karakteri çok iyi tanımam, bilmem gerekir. Hiçbir karakterin tek bir özelliği yoktur. O karakterin farklı özellikleri nedir? Bunun için role hazırlanırken canlandıracağım karaktere benzer, çevremde gördüğüm diğer insanların hayata dair sahici anlardaki hareketlerini, tavırlarını, davranış biçimlerini gözlemlemeye, yakalamaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar... 
Toplumdaki yeri, sosyal konumu, tepkileri nedir? Bu karakterle, ne kadar benzeşiyoruz ya da farklıyız, kendimden ne katabilirimin hesabını yapıyorum. 

Gerçek hayatta bazı durumlarda ben ne tür tepkiler veriyorum? Tepkilerimi hangi hareket ve jestlerle ifade ediyorum, düşünmeye bulmaya çalışıyorum duruma uygun, kendi kişisel davranışlarımdan da birkaçını katıp karakteri oluşturuyorum. Diğer insanların, davranış, jest ve mimiklerinden hangilerini alabilirim? Canlandıracağım karakterin yaşayacaklarını ben yaşasam ne hissederim? Ben de buna benzer duygular yaşadım mı? İyi yanı, kötü yanı, iç çelişkileriyle... 

Buiç yolculuğumda o güne kadar kendimde bilmediğim, duygularımı farkediyorum. Bu süreç içinde farkında olmadan bilinçaltına attıklarınız ortaya çıkıyor. Böylece kendinizi de tanıyor ve ister istemez kendinizle yüzleşiyorsunuz. Birey olarak hepimiz içimizde hırs, merhamet, iyilik, kötülük, kıskançlık tüm duyguları barındırıyoruz. İyi yanınızı, kötü yanınızı, zaaflarınızı, egonuzu, güçlü yanınızı, güçsüz yanınızı görüyorsunuz. Tıpkı terapi gibi... Benim kendimle barışık olmam bu yüzden herhalde. 


Kamera önü oyunculukta vardığım yer 

Sinemaya başladığım ilk yıllarda içimden nasıl gelirse, sonunun nereye varacağını düşünmeden yoğun coşkulu duygularla oynuyordum. 
Aşırı mimikler, abartılı jestlerle, kontrolsüz olduğu için pek inandırıcılığı olmayan bir oyunculuktu. Gerçeklik duygusunu yok edebilecek bir oyun tarzıydı. 

Tüm filmlerimde eleştirinin en sertini kendime yaparım. Uzunca bir tecrübeden sonra kendi kendime çözdüğüm şeyler oldu. Coşkulu, abartılı oyunumu sadeleştirmeyi, aza indirmeyi, kendimi izleyip yanlışlarımı gördükten sonra aşırı duygusallığımı dengelemek gerektiğini farkettim. Aklımla, tamamen kontrolümde, daha ölçülü, yalın bir oyun çıkarma çabasına girdim. Kendimi yenilemeye gayret ettim ve böylece oyunculukta temel prensibim inandırıcı olmak; çekilecek sahnelerdeki mizansene doğal uyum sağlamak oldu. Doğallık oyunculuğun temeli; sadelik, samimiyet, oynamaya çalışmadan oynamak... 
Gereksiz jestlerden kaçınmak... Bu gayretimin değerlendirmesini yapan Menekşe Koyu'nda birlikte çalıştığımız Barbro Karabuda oyunculuğum hakkında, “Teknikle sezgi arasında dengesi olan bir oyuncu olarak sezgi Türkan'ın en güçlü yanı” yorumunu yapmış. Star oyunculara karşı sinema eleştirmenlerinde, bir kısım entelektüelde bir tavır vardı; star bir film oyuncusundan bahsetmek istemezler, oyuncudan saymazlardı. 

Bu yüzden de beni o dönem iyi oyuncu olarak görmediler. Star olduğum için bana oyuncu olarak bakılmadı. Yıllarca bu önyargıyla oyunculuğum eleştirildi. Zamanla farkındalığım, azmim ve inancımla bu önyargıyı yıktığımı sanıyorum. 


Kamera önü çekimler 

Kamera önünde oyuncu, farklı duygularını ifade etmesi, gereken sahnelerde bu değişimi yüzüyle, sesiyle ve vücut hareketleriyle gerçekleştirir. 

Oyuncu yakın plan yüz çekimlerinde sevinçten hüzne, mutluluktan durgunluğa, korkudan dehşete farklı duyguları tüm ruhuyla yüzünde yansıtabilmeli. Kamera yakın çekimlerde büyütülen yüzde oyuncunun bütün bu duygu ve düşüncelerini saptar, yakın yüz ifadesinde küçük bir dudak titremesiyle bile seyirci sizin ne hissettiğinizi anlar. 
Duyguları en iyi ifade etmenin bir yolu da gözleriniz ve bakışlarınızdır. Binbir manayı gözlerinizle ifade edebilirsiniz. Yüreğinizden gözlerinize anlam yükleyerek bir bakış, hissettiklerinizin dışa vurulmasını sağlar ve bu duygu seyirciye hemen geçer. 


Beden dili ve ses 

Özel yaşamımızı ne kadar saklasak da huzursuz, mutlu, mutsuz, düşünceli, sıkıntılı gibi hallerimizdeki beden dilimiz bizi ele verir. Bunun için beden dili çok önemlidir oyunculukta. Genel planlarda kameranın önünde çekilecek sahnedeki mizansen gereği, oyuncu beden dilini kullanabilmelidir. Çaresizlik durumlarında omuzların düşmesi, kolları bağlamak, başı hafif eğmek gibi. 

Oyunculuk performansında ses önemlidir. Hüznü, neşeyi, öfkeyi ifade ederken, bu duyguları sese yükleyip tonlamalı ki seyirciye de aynı duygu hemen geçsin. 


Kamera önü, oyunculuk 

Kendimi yaratacağım karakterin yerine koyup o an onun hissettiklerini hissetmeye, onun gözüyle dünyaya bakmaya çalışıyorum. Yani karakterle bütünleşip, onu taklit etmeden o olmaya gayret ediyorum. 
Çekim günü geldiğinde rolün içeriğini kavramış, karakterin psikolojik tahlilini yapmış, kendim kadar tanıyarak filme başlıyorum, ilk filmimi çekiyormuş gibi amatörce... Ve her filme korkuyla başlıyorum. 
Her yeni rolde, oyunculuğa yeni başlamış bir amatör oyuncu gibi kendimde oyunculuğumun farklı yönlerini yeniden keşfediyorum. 
Bir oyuncu çekilecek sahnede canlandırılacak karakterin o an içinde bulunduğu durumu çok iyi anlamalı. Bu sahne ne amaçla çekiliyor? 
Yönetmen oyuncusuyla seyirciye ne anlatmak istiyor? Oyuncu bunu yönetmen kadar bilmeli, hissetmeli ve inanmalı. Oyuncu da kendinden katarak yönetmeni tamamlamalı. 

Çekilecek her sahne öncesinde yönetmenle fikir alışverişi yapıyoruz; yönetmenin ne istediğini anlamış oluyorum. Bana inanıyor ve güveniyor. Bir oyuncu kendi duygularını yaratılan filme katar. Ben de yönetmen kadar hissetmeliyim ki, içten gelen yaratıcılıkla karaktere derinlik kazandırayım. Bu sahnede böyle oynamak istiyorum, içimden böyle geliyor diyorum; yönetmene uygun gelirse o sahne öyle çekiliyor. Karakterin o an yaşadığı ruh halini hissettirebilmek için nasıl bir anlam olmalı yüzümde, ifademde? Diyaloglarla anlatılmak istenen duyguları, vurguları, iniş çıkışlarıyla o ruh haline uygun nasıl tonlamalıyım? Bütün bunları zihnimde tasarlıyorum. 

Bir iki provadan sonra giderek rolüme hakim oluyorum, oyunculuğun en üst noktasına ulaşabilmek heyecanına kapılıyorum. Bu heyecanı yönetmen de hissediyor. “Kamera” deniyor ve o an yaşadığım dramı birçok kadının yaşadığını bilmem ve bunu çok güçlü hissetmemle dış dünyadan tamamen soyutlanıp rolüme odaklanıyorum, o karakteri ete kana büründürmeye başlıyorum, adeta ruh değiştirmiş gibi başka biri olarak... Çekim bitiyor, yine de oyunculuğum adına tatmin olamıyorum. İyi olduğunu biliyorum ama, hep daha da güzel oynayabilir miydim acaba diye düşünüp tatminsizlik duygusunu içimden atamıyorum. 

Atıf Yılmaz benim en inandığım yönetmenlerden biriydi. Oynadığım filmde onun yönetmen olması bana müthiş bir güven verirdi, ama buna rağmen devamlı başının etini yerdim; “Oldu mu”, “Bir daha çekelim mi?”, “Olmadı, ben tatmin olmadım!” gibi sözlerle Atıf Bey'i çıldırtırdım. O da sakin olmaya çalışarak “Fıstık, çok güzel oldu” diye yanıt verirdi. 


Yönetmene güven... 

Çalışacağım filmin yönetmenini sevmeliyim, birbirimize sevgi ve saygı duymalıyız; bu benim setteki performansımı çok etkiler. Oyuncunun performansının ortaya çıkması yönetmene bağlıdır. Oyuncu olarak çekim sırasında yönetmenin varlığını hep hissetmek isterim. Çünkü “Kamera!” dendiğinde, çekim anında yönetmenle oyuncu aynı heyecanı duyar. “Stop!” dediği an endişeyle yönetmene bakarım. Yönetmenin “Tamam, istediğim oyunu aldım” demesi bir oyuncuyu öyle mutlu eder ki. 
Benim yönetmen-oyuncu ilişkisi konusundaki düşüncelerimi Canan Cankılıç'ın “Türk Sinemasında Oyunculuk” tezi çok iyi ifade ediyor: 


“Yönetmen, izleyiciye aktarmak istediği duyguyu oyuncu aracılığıyla aktarır, yani yönetmen ile izleyici arasında iletişimi kuran kişidir oyuncu. Oyuncu bu yüzden yönetmenin ne anlatmak istediğini çok iyi anlamalıdır, yönetmenle aynı duygularda bütünleşmelidir. İzleyici perdede iletiyi aktarmaya çalışan oyuncuda dikkatini yoğunlaştırır. Eğer oyuncu başarısızsa ileti yerine ulaşmaz ve film istenilen etkiyi bırakmaz, bu yüzden sinema oyunculuğu çok önemlidir. Yönetmen oyuncuyu çok önemser, çünkü yönetmenin sinema dili 


ne kadar yetkin olursa olsun kötü bir oyuncu olayı bambaşka bir yere götürebilir.» 


Sinemada önemli yönetmenlerle çalıştım, bu konuda şanslı bir oyuncuyum. Tüm bu yönetmenlerle oyuncu-yönetmen ilişkimiz hep uyumlu oldu. 

Bazı sahnelerin çekimlerinde çok prova yapılır. Atıf Bey “İlk prova harika oluyor” derdi ve ilk provayı filme çekerdi. Bence haklı; çok prova yapınca doğal, içten gelen ilk hissediş yok oluyor. Kendini özgür bırakamıyorsun, duygudan duyguya geçişlerde belli bir şartlanmayı beyninden atamıyorsun, adeta yabancılaşıyorsun. Benim düşüncem böyle. Evde önceden hiç prova yaptığımı hatırlamam, hiç ayna önünde çalışmadım. Ama bu bana ait olan bir tarz. 
Oyunculukta aslolan samimiyet. Benim oyunculuğumda samimiyet var, yüreğim var, ben varım. Canlandırdığım karakterleri içimdeki tüm kadınlık hislerimle yaşattım, yaşatırım. 


İkili sahneler 

İkili sahnelerde kader arkadaşlığımız başlar. Başarıya birlikte ulaşmak için bütün film süresince sorumluluklarımız ortaktır; tehlikeli bir sahneyse bu tehlikeyi birlikte göze alır birbirimizi koruruz, birbirimize güveniriz... Benim tüm rol arkadaşlarımla çok uyumlu bir çalışmam oldu; dayanışma ve arkadaşlık ruhuyla birbirimize güç kattık. 

Karşınızdaki oyuncu ile iletişiminizin güzel gelişmesi gerekir. Çekim sırasında iki oyuncunun enerjisi örtüşmeli, birbirlerinin gözlerinden aldıkları duygunun karşılığını vererek, uyum içinde birbirlerine güç katarak, destek olarak sahneyi sürdürmeleri gerekir. 

Karşınızdaki oyuncu güçlü bir oyuncuysa, bu sizin de oyununuzu etkiler, daha üstün bir oyun çıkarmanıza neden olur. 


Canlandıracağınız roller 

Bazı roller, karakterler çok renklidir. Hemen öne çıkan dikkat çeken roller, tek boyutlu değil değişebilen karakterlerdir. Bir katil, bir çılgın, toplumun dışladığı bir kişilik, aşırı saf, sakar, kekeme veya herhangi bir marjinal karakter... Böyle değişik, öne çıkacak ve zorlayacak bir karakteri oynamak her oyuncunun hayalidir. 
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Bu tür rollerde oyuncu, oyunun içinde göstermesi gereken nüanslı oyunuyla potansiyelini sergileme imkânı bulur, bu da oyuncuyu tatmin eder. 
Filmlerde canlandırdığım karakterler kişiliğimden çok farklı değildi. Ben de oyunculuk dürtüsüyle zaman zaman kendi karakterimden tamamen zıt bir karakteri canlandırmayı düşlerim. Mesela ruhsuz, çıkarcı, acımasız bir karakter... Böyle bir karakteri hiç sevmeyeceğim belki ama oyunculuğumu sınamak için böyle bir rol oynamak istiyorum. Bu karaktere kendimden katacağım hiçbir duygu olamaz ama böyle bir karakterin ruhuna girip hiç yaşamadığım halde, onun duygularını anlayabilmek, tamamen ruh değiştirmek, kendinmiş gibi o olmak için ön ruhsal hazırlık ve filmde bu karakteri yaşatmak... Kişiliğimin zıddı bir karakterde tüm potansiyelimi sergileyebileceğim bir rol oynamadım diye düşünüyorum. 


Biten film 

Her film çekimi bir imtihandır. Bir filmin çekimi biter, peşinden yeni bir imtihan başlar. Beğenilecek mi? Seyirci sevecek mi? Gişesi nasıl olacak? 
Oyununuz beğenilecek mi? Nasıl eleştiriler alacaksınız? 

Hele film galalarında bulunmak, filmi seyirci ile birlikte seyretmek, film süresince oturduğun yerde huzursuzluk, endişe, için kıpır kıpır, ışıklar yanınca kalp çarpıntısıyla alkışları karşılamak, beğenildiğini anlayınca duyulan sonsuz mutluluk... 

Bu imtihan duygusunu yıllarca yaşadım. Yeşilçam'da “star sineması” döneminde; Hülya, Türkan, Filiz ya da Fatma'nın filmi iş yapmadı veya çok hasılat yaptı denirdi... Bir film kötü dendiği zaman sorumlusu biz oluyorduk. Başrol oyuncuları olarak bir de bu sorumluluğu yükleniyorduk. Yeşilçam döneminde seyirci sinemaya daha çok sevdiği oyuncuyu izlemeye gidiyordu. Bunlar popüler filmlerdi. Daha sonraki yıllarda “yönetmen sineması” başladı. Seyirci daha çok yönetmenin ismine göre filmleri izler oldu. Giderek daha nitelikli, sanatsal içerikli filmler ve bunları çeken yönetmenler önem kazanmaya başladı. 


Oyuncunun duruşu 

Oyuncu sıfatı taşımanın ne kadar önemli olduğunu anlamaya başladığımda, kendimi de sorgulamaya başladım. Kişiliği ve sanatıyla oyuncunun hayattaki duruşu nasıl olmalıydı? Ben bir oyuncu olarak neredeydim, kimdim? Düşünme yeteneğinizle zaman içinde bilinçlenerek, 


konumunuzla ilgili farkındalığınız başlıyor. Ben kendimi ne kadar tanıyorum? Oyuncu öncelikle kendini tanımalı, kendi eksiklerini, zaaflarını bilmeli, en önemlisi egosunu yok etmeli, sırça köşkte yaşamamalı, toplumda yaşananlara, kendi dünyası dışında yaşanan dramlara duyarlı olmalı, sorgulamalı, meraklı olmalı, çok okumalı, kültürel birikime sahip olmalı. Ben de sanatımla olduğu kadar, kişiliğimle de oyuncu sıfatını hakkıyla taşımalıydım. 

Sanatçı her şeyden önce insanlık erdemlerini üzerinde taşımalı, insan olmalıdır. Hayata karşı duyarlı olmalıdır. Oyuncu sadece kameranın önünde rol yapan biri değildir. Yaşam tarzıyla da bir duruşu olmalıdır. 
Topluma karşı sorumluluğunun olduğunu bilmesi, değişime açık olması, kendini yenilemesi, dünyaya doğru bakması, vizyonunun geniş olması, çok okuması, kültürel birikime sahip olması da gerekir. Bir kadın oyuncu olarak, fiziksel güzellikten daha çok beyin güzelliğinin önemli olduğunun bilincindeydim. Bu bilinçlenme, bu farkındalığım kendimi eğitmemde, insan olma çabalarımda da yararlı oldu. 

Ben de bilgimi arttırmalı, sinemacı olarak mesleğim gereği bilmem ve öğrenmem gereken her şeyi öğrenmeliydim. Sanatın her dalı, felsefe, sosyoloji, insan psikolojisi, her konuda donanımlı olmalıydım. Bu öğrenme çabasıyla kendimi geliştirmek için ne bulduysam okumaya başladım. Değerli Vedat Türkali ilk hocam oldu sayılır. Bana verdiği felsefi, ideolojik kitapların hepsini okudum. Bu kitaplar hayata bakışımı etkiledi; toplumsal ve siyasal bilincimin oluşmasını sağladı. 

Dünyada yaşanan haksızlıklara daha bir tepkili oldum, birçok demokratik eylemin içinde bulundum. Hayata ve insanlara dair öğreneceğim daha çok şey olduğunu biliyorum. Hâlâ öğrenmeye çalışıyorum. Ve bana hayatı tanıtan oyunculuğu bir yaşam felsefesi olarak benimsedim. 


Rollerden etkilenmek 

Rolün etkisinde kalınır mı? Merak edilir ve sıkça sorulur... 

Bazı filmlerde canlandırdığım karakterlerin dramını kamera önünde de derinden hissettiğim için çok etkileniyorum. Dertlerini dert ediniyorum. Yüreğimden, beynimden atamıyorum... onların ruhunu aktarırken içimde duyduğum derin acıya isyan duyguları karışıyor. Çaresizlik hissediyorum. Ama bu filmleri seyreden kadın seyirciye bir umut olabilirim düşüncesiyle teselli olmaya çalışıyorum. 
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Fimde canlandırdığım karakterlerin başka bir karakter olduğunu bilmeme rağmen, özel hayatımda da film süresince o karakter gibi yaşıyorum. 
Çektiğim komedi filmi ise film başlayıp bitene kadar çok neşeli, enerjik, hayat dolu oluyorum veya bir drama ise, o süre içinde de içine kapanık bir ruh hali sürdürüyorum. Allah'tan film bittiği zaman tamamen kendi özüme dönüyorum. 
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SENARYO ARAYIŞLARIM 


Gelen senaryolar beni tatmin etmemeye başlamıştı, çoğunu beğenmiyordum. Yaşamdaki dramların arkasındaki gerçeği arayan senaryolar istiyordum. Bu nedenle gelecek senaryoları beklemeyip, ben arayış dönemine girdim. O günlerde bir gazetede Halit Çapın'ın kadınlar hapishanesinde yapılmış röportajı yayımlandı. Hapishanedeki birçok mahkum kadınla konuşmuş Çapın. İçlerinden bir kadının hayat hikâyesi beni çok etkiledi. Film yapacağım şirkete Gurbetin yaşadığı bu gerçek hayat hikâyesini önerdim. Hemen görüşmeler yapıldı, Safa Önal senaryoyu yazdı ve Gurbet'in hayatını peribacaları diyarı Ürgüp'te çektik. 


Gurbet'in öyküsü: Mahpus 

Mahpus, Safa beyin yazdığı en güzel senaryolardan biridir. Ve rahmetle andığım yönetmen Nejat Saydam da bu filmi çok güzel çekti ve en başarılı filmlerinden biri oldu. Film, kocasına deliler gibi âşık olan bir kadının, kan davası yüzünden kocasının peşine düşenleri öldürüp hapse girmesini, bu fedakarlığa rağmen kocası tarafından ihanete uğramasını anlatır. 

Gurbet, hapisten çıkarken yatağını almaz; gardiyanın sorusuna, “Kalsın, yine geleceğim” diye cevap verir. Halit Çapın'ın röportajı kadının bu sözüyle biter. Kendisine ihanet eden kocasını öldürecektir. Senaryoda daha sonrasını biz geliştirdik ve umut veren bir finalle bitirdik. 
Ellerine sağlık Safa beyin... 

Filmdeki rolümle Adana Altın Koza Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldım. 


Hakan Balamir 
Çok sevdiğim Mahpus filminde birlikte oynadığım, çok başarılı bir oyun sergileyen Hakan Balamir, yüreğindeki sevgiyi gözleriyle anla-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Mahpus filminin setinde yönetmen Nejat Saydam ve Hakan Balamir ile... 


tabilen ender insanlardan biridir. Bence Türk sinemasının Anthony Ouinn'idir. Hakan Bey'in çocuksu bir tarafı vardır. Tüm heybetinin altında masum, çekingen bir çocuk yatar. En önemli ve takdir ettiğim özelliklerinden biri de aşırı saygılı olmasıdır. 


Değişen kadın karakterler 

Yeşilçam döneminde beyazperdeye yansıtılan kadın karakterler erkek bakışı ile üretiliyordu. Güçlü, koruyucu, mert, delikanlı erkek karakterler yaratılıyordu. Kadın karakterler ise erkeğe bağımlı, onun korumasında, masum, fedakâr, sabırlı, başına gelen felaketlere boyun eğen, tek boyutlu kadınlar oluyordu. Agah Özgüçün saptamasına göre bu filmlerde, iki kadın tiplemesi vardı. İyi kadın; masum dokunulmaz. Vamp kadın; baştan çıkaran, yuva yıkan, soyunan, sevişen. 
İyi kadın genellikle siyah saçlı, vamp kadın da sarışın oluyordu. Daha sonraki yıllarda yapılan filmlerde bu iki kadın tipi bir kadında buluştu; tüm boyutlarıyla, iyiliğiyle, kötülüğüyle, tüm çelişkileri ve zaaflarıyla, yaşayan, gerçek kadınlar tek karakterde yaşatılmaya başladı. 


Namus Borcu filminde, | 
Cemo'da geçirdiğim kaza nedeniyle at üstündeki sahnelerde tedirginlik yaşadım. 


Sorgulamaya başlıyorum 

Senaryolar, yorumlar hep erkeğin gözündeki iyi veya kötü kadına göre yazılıyordu, bizler de onların kadınlarını en iyi şekilde yorumlayan kişiler olduk yıllarca... O zamanlar ne kendimin ne de bu edilgen kadınların kaderciliğinin nedenini sorgulayacak düşünce yapısındaydım; belki de toplumda kadının rolü budur diye düşünüyordum. 70'li yıllara kadar sürdü bu... Ben de günden güne sorgulamaya ve bilinçlenmeye başladıkça daha sonraki filmlerde oynadığım edilgen kadın karakterler, kimliğini savunan kadın karakterlere dönüştü. 


“Biraz dişinizi sıkın!”: Namus Borcu 

Adana Osmaniye'de çekilecek bir filmin kasabada geçen öyküsü çok güzeldi. Senaryosunu Safa Önal yazmıştı, rahmetle andığım Yılmaz Duru yönetmendi. Çok güzel bir film olabilirdi. Ama senaryoda beni tereddüte düşüren atlı sahneler vardı, rolüm de çok güzeldi. Teklife cevap vermek için bir süre istedim. Yılmaz Duru'nun ısrarlarına dayanmaya çalışıyordum. Cemo filmindeki at kazasının üstünden bir buçuk yıl geçmişti. Doktorların uyarılarını düşünüyor karar vermekte zorlanıyordum, ama bir taraftan da içim kıpır kıpırdı; bu rolü oynamazsam çok üzülecektim ve bir anda karar verip teklife evet dedim. 
Film gerilimli bir yol hikâyesi, kaçma kovalamaca sahneleri var. İnandığın, sevdiğin bir proje için, oyunculuk sevdası kanınıza girmişse eğer, bu sevda ile her türlü riski göze alabiliyorsunuz. 

Filmde, Leyla ölen babasının borcunu ödemek için köy meydanında açık arttırmada en yüksek parayı verenle evlenir, ama sevdiği adam tarafından atla kaçırılır, dağ bayır atın üstünde giderler. Kadın evli olduğu için sürekli dönmek ister. 

Hakan Balamir’le oynuyordum, atlı sahnelerde beni korumak için azami dikkati gösteriyordu. Her ata binişte tir tir titriyordum. Settekilere “Aman çabuk olun” diye yalvarıyordum. Kameraman Cahit Engin ve Yılmaz Duru “Az kaldı Türkan hanım, biraz dişinizi sıkın” diye bana kuvvet vermeye çalışıyorlardı. Atlı sahneler bittiğinde derin bir oh çekiyordum. Çekimleri çok şükür kazasız belasız atlattım. Film gerçekten çok güzel olmuştu ama benim yaptığım normal bir insanın yapacağı bir şey değildi. 

Namus Borcwnun çekimi sırasında bir gün arabayla sete gittiğimizde büyük bir kalabalıkla karşılaştık. Şoför arabayı zor çıkılacak bir yere park etmişti. Coşkulu kalabalık bir anda arabanın etrafını sardı. Ben arabadan çıkınca takır takır silahlar atılmaya başladı. Birçoğunun elinde silah vardı. Korkup hemen arabaya bindim. Ama arabayı o kalabalığın arasından çıkarmak mümkün değil. Arabanın içinde oturuyorum, camlar kapalı, arabanın tüm camlarında beni görmek için gelen seyirciler... Hangi tarafa baksam başını cama yapıştırmış merak ve sevgiyle bana bakan yüzlerle karşılaşıyorum. Kapalı camın arkasından mümkün olduğunca hepsiyle göz göze gelip gülümsüyorum. 
Uzun bir süre sevgiyle birbirimizi seyrediyoruz, çekimler başlayıp sete çağrılana kadar... 


Keşke Halit beyi dinleseymişim: Sultan Gelin 

Aynı yıl sinemamızın bir başka büyük ustasıyla çalıştım. 2010 yılında aramızdan ayrılan sevgili Halit Refiğ'le Sultan Gelin filmini çevirdim. 
Vasıf Öngören'in bir oyunundan uyarlanmış bir töre hikâyesiydi bu. 
Film Reyhanlı'da çekildi. 

Başlık parası ile satılan Sultan, hasta olan damat gerdek gecesi ölünce 
5 yaşındaki kardeşi ile evlendirilir. Ancak, o da büyüyüp başkasına 


sevdalanır ve Sultan'ın kucağına yeni doğan bebeği verirler. Sultan kaderine razı olur. 

Halit Refiğ bana finalini değiştirmeyi teklif etti, “Yazgısına boyun eğmesin, kabullenmesin” dedi, “alıp başını gitsin, çalışsın!” Ben karşı çıktım, “Değiştirmeyelim, oyundaki gibi olsun” dedim. Film oyundaki gibi çekildi. Ne kadar yanlış yapmışım! Oysa Halit bey çok doğru bir öneri getirmiş. Filmi gördükçe kendime çok kızıyorum. Halit beye daha sonraki yıllarda üzüntümü defalarca belirttim. Yönetmenin istediği finalle bitseydi film, Sultan'ın yazgısına boyun eğmemesi bu yazgıyı yaşayan birçok kadına örnek olabilirdi. Bu değerli yönetmenimizi kaybettik, yeri doldurulamayacak bir sinemacıydı, saygıyla anıyorum. 


Orhan Kemal'den uyarlama: Vukuat Var 

Orhan Kemalb'in eserlerini çok severim. Mahpus filminden sonra Acar Filmden Orhan Kemalin “Vukuat Var” ve “Hanımın Çiftliği” romanlarından uyarlanan bir senaryo geldi. Sevgili Safa Önal iki kitabın özüne sadık kalarak bir senaryo yazmıştı. Birbirinin devamı olan bu iki kitaptan “Vukuat Var”ın adını filme koyduk. “Hanımın Çiftliği” parantez içinde yazıldı. Filmin yönetmenliğini Nejat Saydam yaptı. 


Vukuat Var (1972) 
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Çiftlikte çekilen filmde traktör kullanarak, ata binerek, çekim süresince adeta çiftlik hayatı yaşadım. Kartal Tibet'in destek veren rol arkadaşlığıyla çok severek oynadığım bir film oldu. Bu filmdeki üvey baba ve ağabeyden dayak yeme sahnesinde ne kadar kendimi korumaya çalışsam da canım epeyce acıdı. Yeğen rolünde Suphi Tekniker bir harikaydı. Yakın zamanlarda bu film Hanımın Çiftliği adıyla televizyon dizisi olarak çekildi. 


Bilge Olgaç'ı hatırlamak 

Yönetmenlik yaptığım filmleri çekerken Bilge Olgaç'ın sinemada verdiği emeği, çabayı anımsıyordum. 

Bilge Olgaç Türk sinemasına kadın yönetmen olarak damgasını vurmuş bir yönetmen. Erkek egemen sinema dünyasında adeta kadınlığını silerek kendini kabul ettirmiş bir yönetmen üstelik. 

Sevgili Bilge Olgaç'la iki filmde birlikte çalıştık. Bilge ile tatlı tatlı, çok haz alarak çalıştık ve daha sonra dost olduk. 

Önce Merhamet filminde birlikte çalıştık. Bu filmde Demir Karahan'la oynadım. Dost, arkadaş, güçlü bir oyuncu. 

Daha sonra çektiğimiz Açlık filmi toplumsal bir gerçeği sarsıcı bir 


Bilge Olgaç ile... Açlık (1974) 


biçimde anlatır. Çok iç acıtan bir öyküdür. Bir ağaya mal gibi satılan genç kız ağanın tecavüzüne uğrar, sokağa atılır ve onu sahiplenen iyi yürekli bir gençle evlenir. Ekerek, biçerek geçinirler ama köyde kuraklık olur. İnsanlar aç kalır. Kız zengin ağanın konağını basar, derdi yiyecek ve erzak bulmaktır. Bu filmde “Yaşar Yaşamaz” olarak tanınan Mehmet Keskinoğlu ile oynadım. 

Bilge Olgaç'ın kadın olarak sinema dünyasındaki mücadelesine hep hayranlık duydum. Maalesef evinde çıkan bir yangın sonucu çok acı bir şekilde genç yaşta aramızdan ayrıldı. 


Yalvaran kadın: Zulüm 

Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğinde 1972 yılında çektiğimiz Zulüm, ticari kaygılarla yapılan bir film olmasına rağmen yönetmenin usta, akıcı anlatımıyla, estetik, görsel açıdan mekânı en iyi şekilde kullanmasıyla çok başarılı bir film olmuştur. 

Filmde, canlandırdığım Ayla karakterinin, yazlık bir evde camdan cama koşarak yalvarma sahnesi görsel olarak çok etkileyicidir. 


Murat Soydan 

Zulüm'de Murat Soydan zorba, kabadayı, karşılıksız seven aşığı o kadar inandırıcı oynamıştır ki... Murat Soydan, güven veren tavırları, fiziğini perdeye doğru ve doldurucu yansıtan oyunculuğu ile öne çıkmıştır. Daima ağırbaşlı, saygılı, sevgi dolu bir meslektaşımdır. 


Usta oyuncularla: Sultan 

Bazı filmler seyirciye daha çok ulaşıyor ve çok seviliyor. Bunlardan biri de 1978 yılında çekilen Sultan isimli filmim. Senaryosu, benim “sinema büyücüsü” dediğim sevgili Yavuz Turgul'un. Çok güzel bir senaryo yazmıştı. Birlikte birçok film çevirdiğim en sevdiğim meslektaşlarımdan biri olan sevgili Kartal Tibet bu filmin yönetmeniydi ve harika bir film çekti. Kartal Tibet yönetmen olmadan önce birlikte çevirdiğimiz bir filmde bana “İlerde yönetmen olacağım” demişti; dediği gibi sözünü tuttu ve usta bir yönetmen oldu. 

Gecekondu bölgesinde yaşanan hayatı gerçekçi bir biçimde anlatmasının yanı sıra, filmin sevilmesinin en önemli nedeni gülerken düşündüren bir film olması. Filmde kentte süren kırsal yapı içinde yaşayan 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Sultan (1978) 


çok çocuklu, yalnız bir dul kadının yaşam mücadelesi ve geleneksel ahlak kurallarından bunalmasının yanısıra; gecekondu yıkımı, arsa mafyası gibi sosyal sorunlar da mizahi bir dille anlatılıyor. 

Aradan geçen yıllarda hiçbir şey değişmemiş; yine insanların oturdukları evler yıkılıyor ve filmdeki gibi sokağa atılıyorlar. 

Sultan filminin çekimlerinde çok mutluydum. Sevgili Adile Naşit, Şener Şen, İlyas Salman, Erdal Özyağcılar gibi usta oyuncularla çalışmak çok güzeldi. Kartal Tibet yönetmen olarak oyunculara çok imkân veriyordu. 

Setin neşesi sevgili Adile ablaydı. Özellikle kalabalık sahnelerde çeşme başında ellerimizde kovalarla, diğer bütün çekimlerde çok gülüyor, çok eğleniyorduk. Bekçi rolünde İlyas Salman, şaşkın âşık rolünde Şener Şen, sürekli karısını döven Erdal Özyağcılar ve eşi rolünde Güzin Özyağcılar, üç kağıtçı, mahalleyi arsa mafyasına satan muhtar rolünde İhsan Yüce ve Sultan'ı sahiplenen komşu abla rolünde Adile Naşit, hepsi o kadar sahiciydi ki... Filmin unutulmaz ve hâlâ sevilerek izlenen bir film olmasında bu değerli oyuncuların çok büyük katkısı var. 


Bu filmde mahallenin çapkını, bıçkın delikanlı rolüyle Bulut Aras'ın oyunculuk başarısı da unutulur gibi değil. Apaydınlık gülüşü ve değişik fiziğiyle ilgi çeken Bulut Aras'ın bu filmdeki başarısını gören sevgili Atıf Yılmaz da iki filminde bu oyuncumuzu başrol oynattı. Sultan filminde Bulut Aras'la çamurlar içinde yuvarlanarak kavga ettiğimiz sahne en unutulmaz kavga sahnelerindendir; aşkın dövüşerek ifade edilişi... 


Yeniden eski dostlarla: Tatlı Nigar 

Aynı yıllarda Bulut Aras'la bir film daha çevirdim. Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un, yapımcılığını Akün Film'in yaptığı Tatlı Nigar. 
Tabiat güzelliğiyle bilinen Dalyan'da çekildi film. Oyuncu kadrosunda daha önce Vesikalı Yarim'de de birlikte oynadığım, çok sevdiğim, abla dediğim, Bodrum'a gittiğimde mutlaka ziyaret ettiğim, genç yaşta aramızdan ayrılan, sevgiyle andığım Ayfer Feray da vardı. Hep kötü adam rolleri ile bilinen Erol Taş, seven, güçlü, yakışıklı bir erkek karakteriyle bu filmde bambaşka bir karakter yaratarak güçlü oyunculuğunu bir kez daha gösterdi. 


Sultan'ın bir set dönüşü evde Yavuz Turgul, Şener Şen, Kartal Tibet ve Adile Naşit ile... 


col 


eee 


Tadı Nigar'da (1978) | 
Bulut Aras ile... 


Birde bu filmde sinemadaki ilk filmim Köyde Bir Kız Sevdim'de başrolü paylaştığım Baki Tamer de oynadı. Son derece efendi bir insandı; sinemaya başladığımda kamera karşısına ilk kez onunla geçmiştim. 
O filmde, karşısında hiç tecrübesi olmayan acemi bir oyuncu vardı. 
Aradan yılllar geçti, Tatlı Nigar filminin setinde tekrar birlikte kamera karşısına geçtik. Sette beni gördükçe içinden neler geçti acaba? 
Köyde Bir Kız Sevdim filminde hiç bilinmeyen, tanınmayan acemi bir oyuncuydum. Tatlı Nigar'ın setindeyse kendini sinemada kabul ettirmiş bir oyuncu vardı. İlk filmde bende bu ışığı görmüş müydü acaba? Aradan geçen uzun yıllar sonra tekrar bir filmde olmak beni çok duygulandırmıştı. Onu gördükçe geçmişi, sinemadaki ilk yıllarımı hatırladım. 


Seyirciden alkışlar: Küskün Çiçek 

Bir gün sevgili rol arkadaşım Cüneyt Arkın'dan yapımcı ve yönetmen olarak teklif geldi. Düşünmeden evet dedim. Senaryosunu Safa Önabın yazdığı Küskün Çiçek, umutsuz bir aşk hikâyesiydi. Film Çeşme'de çekilecekti. Filme başlayacağımız gün Cüneyt Arkın filmin yapımcısı da olduğu için havaalanında beni çiçeklerle karşılamak centilmenliğini gösterdi. 


Çekimler başladı, bir ay Çeşme'de kaldık. Cüneyt Arkın'a yönetmenlik çok yakışmıştı. Kendinden emindi, çok başarılı oldu. Bir gün ana caddede iki sevgilinin ayrılış sahnesini çekiyoruz. Çeşme halkı dükkânların önünde, yol kenarlarında toplanmış çekimleri seyrediyor. Çekim başladı, Cüneyt Arkın otobüste. Otobüs hareket etti, ben arkasından ağlayarak deli gibi koşmaya başladım. Birden ayaklarım dolandı, boydan boya yere kapaklandım. Benim düşüp yerde acıyla kıvrandığımı gören Cüneyt, otobüsü ve çekimi durdurdu. Hemen otobüsten indi, Herkül gibi beni yerden kaldırdı, kollarında taşımaya başladı. O sırada seyredenlerden müthiş bir alkış koptu, bravo sesleri... Filmin bir sahnesi olduğunu düşünerek çok başarılı buldukları için alkışlıyorlardı. Oysa ben acılar içindeydim. Ayak bileğim davul gibi şişti. Çok sakarımdır, sürekli düşerim, bazen ayaklarım birbirine dolaşır, dikkatsizliğimden, telaşımdan herhalde... Düşme hikâyelerim çoktur. 

Ertesi gün yine çekim var, ayağımı buzlarla tedavi etmeye çalıştık, şiş inmiyordu. Beklememiz de imkânsızdı, çalışırım dedim. Yüksek bir tepede bir sahne çekeceğiz. Tepeye yürüyerek çıkmamız gerekiyor. 
Daha önce çekilen bağlantılı sahnede ayağımda topuklu ayakkabılar var, aynı ayakkabıları giyip o tepeye tırmanmaya mecburum. Ağlaya zırlaya o şiş ve ağrıyan ayağıma topukluları giydim ve çekimi tamamladık. Sahne çekilirken attığım her adımda ciğerime kadar saplanan acıyı hâlâ unutamam. 


İstanbul dışı çalışmalar 

İstanbul dışında, Anadolu'da film çekmeyi çok severim. Buralarda yaşayan güzel gönüllü, sıcacık, misafirperver insanlarla kaynaşmak, onları tanımak beni mutlu eder. Konya, Eskişehir, Çankırı, Amasya, Afyon, Aksaray, Niğde, Elazığ, Diyarbakır, Antalya, Reyhanlı, Çeşme, Bodrum, Marmaris, Amasra, Adana film çektiğim bazı yerler... 
Adana'da üç film çevirdim; Namus Borcu, Selvi Boylum Al Yazmalım ve Yılanı Öldürseler. Bu filmlerin yapımcısı Keskiner Kardeşler Adana-Osmaniyeli ve çok sevilen bir aileden gelmeler. Osmaniye'de okul ve dispanser yaptırmışlar. Çok geniş bir aile Keskiner'ler... Bu filmlerin çekimleri sırasında yemek ziyafetleri oluyordu. Bir gece bir Keskiner ailesinin evinde, bir gece başka bir Keskiner ailesinin evinde... İçli köfte, analı kızlı gibi yöresel yemeklerle ağırlıyorlar film ekiplerini... 
Sevgili Abdurrahman Keskiner çok önemli bir yapımcı; birçok Yılmaz Güney filminin de yapımcısıdır, dostluğumuz hep sürer. 


İs ANL 
Küskün Çiçek, Cüneyt Arkın ile. 
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TELEVİZYONUN HAYATIMIZA GİRMESİ, 
SİNEMADA BAŞLAYAN KRİZ 


Halkın tek eğlencesi olan sinema 1960'larda ve 7Olerin başlarına kadar en parlak devrini yaşadı. Bizler de bu yıllarda sürekli film çektik. 
Ama sinemamız 1974'ten sonra maalesef büyük bir bunalıma girdi. 
Bunun birçok nedeni vardı. 1968'de deneme yayınlarına başlayan TRT sonraki yıllarda yayınına haftanın belli günleri saatlerini arttırarak devam etmiş ve 1974 yılında haftanın yedi günü yayın yapmaya başlamıştı. Artık ülke çapında seyirciye ulaşıyordu. Seyirci de evine kapanıp merakla TRT'nin bütün film, dizi ve eğlence programlarını hiç kaçırmadan seyretmeye koyuldu. Ayrıca o yıllarda, ham film maliyetinin yükselmesi yüzünden sinemamızda iyi film yapımının azalması, politik nedenlerden dolayı Amerika'nın Hollywood filmlerine ambargo koymasıyla sinemaların gösterişli Amerikan filmlerinden mahrum kalması, ucuz yabancı filmlerin oynaması gibi nedenlerden seyircimiz yavaş yavaş sinemadan uzaklaşmaya başladı. Ve sinemamızda üretilen film sayısı birden düştü. 


Seks filmleri furyası 

Klasik sinema seyircisinin salonlardan uzaklaşması üzerine sinemacılar sokaktaki adam denilebilecek bir kitleyi salonlara çekmek için seks filmleri yapmaya başladılar. Nerdeyse sinemaların tümü seks filmleri gösteriyordu. Bu durum sinemamız için büyük bir krizdi ve bütün sektörü etkiledi. Ben de kendi hayatımda bunu çok fazla hissettim. Yılda 10-12 film çevirirken 197 Ste tek bir film, 1976 ve 77 
yıllarında üçer film ve 1978 yılında da dört film çekebildim. 


Arabesk filmleri, komediler 
Seks filmleri furyasından sonra 70'li yılların sonlarına doğru Ferdi Tayfur gibi şarkıcıların, türkücülerin başrolde oynadığı çok büyük iş 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yapan arabeskler, çok sevilen ve izlenen Hababam Sınıfı, Gırgıriye gibi hafif güldürüler ve Bereketli Topraklar Üzerinde, Düşman gibi sosyal içerikli filmler de çekildi. 


Terkedilmiş sevgili, ssnemam 

Bu kriz döneminde çevirmiş olduğum bir filmin galası yapıldı. Sinema salonuna girdim, görmeye alıştığım, kucaklaştığım seyircilerim azdı, inanamadım. Nereye gitmişti o coşkulu kalabalık? Sanki terkedilmiş sevgilinin duyduğu buruklukla, içimde büyük bir acı hissederek geceyi tamamladım. Daha sonra uzun süre sinemanın içinde bulunduğu çıkmazın bir parçası olarak çaresizlik duygusundan kurtulamadım. 
Ama sinema adına da umudumu yitirmemeye çalışıyordum. 


Yaratıcılığın düşmanı: Sansür 

Sanat özgür olmalıdır. Yeşilçam sinemasında hiçbir sinemacı özgür değildi. Filmlere uygulanan sansür yaratıcılığı kısıtlıyordu. 

Yıllarca Türk sineması sansürden çok çekti, sinemacılar daha senaryo aşamasında sansürden geçmez kaygısıyla otosansür uyguluyorlardı. Bu yüzden farklı konular işlenemiyor, suya sabuna dokunmayacak filmler üretiliyordu. Belli kalıpların benimsenmesinde sansürün büyük rolü vardı. Yapımcılar da sansürü düşünerek baştan riskli gördükleri projelere yatırım yapmıyorlardı. O yıllarda cesaretle yapılan farklı filmler de mutlaka sansüre takılıyordu. 

Bir filme başlamadan önce senaryo sansür kuruluna gönderiliyor, uygun görürlerse çekim için izin veriliyordu. Çekim bittikten sonra da sansür kurulu filmi yeniden izliyor, bazen uygun görmediği sahneleri çıkarıyor, bazen de filmin gösterimine izin vermiyordu. Bitirdiğimiz filmi Ankara'ya sansüre gönderdikten sonra günlerce heyecanla, endişeyle sansür kurulundan geçti mi diye bekliyorduk. 


Sansüre uğrayan filmler: Kızgın Delikanlı 

O yıllarda üzücü olaylar yaşandı. 1964 yılında Göksel Arsoy'la çevirdiğim ve senaryosunu Vedat Türkali'nin yazdığı, Ertem Göreç'in yönetmenliğini yaptığı Kızgın Delikanlı, toplumsal içerikli bir filmdi. 
Ben bu filmde avukat rolündeydim. Filmin hikâyesi mahkeme kayıtlarından çıkarılmış gerçek bir olaya dayanmasına rağmen, Göksel 


Ankara yürüyüşü 


Arsoy'un yapımcılığını yaptığı bu filmi “sol içerikli” diye sansür kurulu reddetti. 

Senaryoya yansıyan olaylara göre, bazı kötü niyetli kişiler ormanı yakmışlar, kendi arazilerine eklemişler. Nehrin akışını değiştirmişler, kendi arazilerine yönlendirmişler. Bir mütevelli heyeti, köylünün elinden arazilerini almak için bir takım yanlışlıklar, istismarlar yapmış. 

Göksel Arsoy olayı derhal Cumhurbaşkanı'na götürüyor ve filmi ona seyrettiriyor. Cemal Gürsel Paşa kendi yüzbaşılığında, binbaşılığında güneyde yaşadığı hadiseleri hatırlayarak olaya müdahale eder ve yeni baştan seyredilmesini, bazı şeylere dikkat edilmesini ister ve filmin üzerindeki sansür kalkar. 

Kızgın Delikanlı çok sevilen ve çok büyük iş yapan güzel bir film oldu. Çankırı'nın bir köyünde çektik. Çok zor şartlarda, imkânsızlıklar içinde çekildi. 

Bizim filmlerimizi çok ağır şartlara bağlayan, birçok filmi daha senaryo aşamasında yasaklayan, engelleyen sansür seks filmlerine nedense hoşgörülü davrandı. 
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Bir başka sansür kurbanı: Cevriyem 

Yönetmenliğini Memduh Ün'ün yaptığı, Suat Derviş'in romanından uyarlanan Cevriyem filminde Kadir İnanır'la oynadım. Romandan çok etkilenmiştim. Özellikle finalinden devrimci bir erkeğe âşık olan hayat kadını, sevgilisini kurtarmak için kendini feda eder. Erkek kahramanın siyasi bir suçtan aranması gerekirken, film sansürden geçmeyeceği endişesiyle, namus yüzünden adam öldürmüş sıradan bir suçlu olarak senaryo değiştirildi. Ve böylece film eserden çok farklı 


bambaşka bir film oldu. 


“Filmi çekip bitirmiştim. Yapımcı İrfan Ünal hem denetimden, hem de galiba sol örgütlerden gelen tehditlerden korktuğu için senaryoda bazı diyalogları ve finali değiştirerek, tecavüz edilip ölen kız kardeşinin intikamını alan ağabey şekline dönüştürdü hikâyeyi. Ek sahneler yazdırdı, finale eklemeler yapıldı, ölümler çıkarıldı. Cevriye'nin koşup haber vermesiyle, babası rolünü oynayan Reha Yurdakul geliyor ve Kadir İnanır çıkıp polise teslim oluyordu. Önce direndimse de İrfan Ünal başka bir yönetmene tamamlatırım deyince özenle çektiğim bu filme başka bir el girmesini istemediğim için çaresiz, evet dedim. Gönülsüzce de olsa istediği sahneleri ekledim. (...) 
Filmin içindeki militan karakteri, eklenen ve çıkarılan sahneler nedeniyle sakatlandı. Tutarsızlaştı.” 

(Memduh Ün, Memduh Ün Filmlerini Anlatıyor) 


Sinemacılar sansürü protesto ediyor 

O yıllarda birçok sinemacı, düşündüğü her konuda özgürce yapmak istediği filmleri yapamadı, direnen sinemacılar da oldu, çaresiz katlananlar da... Ama sansüre karşı mücadele hep sürdürüldü. 

Gün geldi herkesin sabrı taştı, tüm sinema örgütlendi, görkemli bir sansürü protesto yürüyüşü düzenlendi. Hükümetin yeni çıkardığı yasayı protesto eden bir dilekçe hazırlanarak basına ve Meclis'e verildi: 


“Biz Türk sinema sanatçıları 2. MC hükümetinin 22 Eylül 
1977 tarihinde çıkardığı yeni sinema sansür tüzüğünü sine- 


Anıtkabir'de özel deftere sinema emekçileri adına yazıyorum. 


maya, sanata ve biz sinema oyuncularına yapılmış onur kırıcı bir haksızlık sayıyoruz. 

Bu yeni sansür tüzüğü antidemokratik, Anayasaya aykırı, kişinin düşünme ve yaratıcı özgürlüğüne karşılığı yanında, Türk sinema sanatçılarına bakış açısı son derece acı vericidir. 

Genelevleri denetleyen polis maddeleriyle sinemayı denetlemeye kalkması bir yana, kutsal saydığımız mesleğimizi ve bizi şüpheli ve güvenilmezmiş gibi görerek her sete film çekimi anında bir polis gözetimi koymayı öngörecek kadar ağır ve utandırıcı polis sansür maddeleri içermektedir. 

Büyük bir yurtseverlikle yürüttüğümüz onurlu sanatçı görevimizde ulusun ve halkımızın yararından başka hiçbir şey gözetmeyen biz sinema sanatçıları bu tüzükte imzası olanlar kadar milliyetçi, yurtsever, Anayasaya ve yasalara saygılı, özgürlükçü, her kötülüğe karşı insanlarız. 

Yıllardır halkımızın sevgi ve takdirini kazanmışlığımız bunun ispatıdır. 

Bu yeni sansür tüzüğü bizleri adi şüpheli şahıslar gibi böylesi 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bir polis gözetimiyle denetlemeyi ve cezalandırmayı amaçlamakta olduğundan karşı çıkıyor, adımıza en azından büyük bir haksızlık sayıyor, hükümetin bu yönetmeliği en kısa sürede yürürlükten kaldırmasını diliyoruz. 

Bu tüzük yürürlükte kaldığı sürece, ekonomik bunalım ve sansür baskısı altında yok olmak üzere olan, gün geçtikçe değer kaybeden Türk sinemasını sanatçılarından yapımcılarına ve emekçilerine kadar tümünü, ağır manevi baskı, işsizlik ve yoksulluğa mahkum edecektir. 

Bu halde bizler sinemamızın onurunu korumak adına hiçbir savaşımdan kaçmayıp, anayasal haklarımızı alana dek her türlü demokratik direnişimizi sürdüreceğimizi açıklarız. 
Çünkü bu koşullarda ülkemizde çağdaş ve ulusal sinema yapılamaz. Suç biz sinema oyuncularında değildir.” 


Ankara'ya yürüyüş, 5 Kasım 1977 

Bir sabah sinema dünyasından 400 kişi; tüm sanatçı arkadaşlarımla kol kola İstanbul'dan yola çıkıp tek yürek, tek vücut, sembolik olarak Ankara'ya yürüdük. Meclis'e gidip dilekçemizi teslim ettik. 

O günü konuştuğumuzda Tanju Gürsu'nun bana anlattıkları: 


“Siyasal Bilgilerin önünden geçiyorduk, yüzlerce öğrenci dizilmişlerdi hatırlarsanız, slogan atıyorlardı. Sonra çıktık mikrofonun başına, dedik ki yahu yapmayın, slogan atmayın, siyasi bir yürüyüş değil bu, ideolojik bir şey değil, işte haklarımız, sansür bilmem ne. O sırada başka bir turizm okulunun önünden geçiyorduk, bu sefer de başka bir şey. 
Böyle kayalar inmeye başladı önünüze sizin... Hatırlıyor musunuz, şöyle bir toprak parçası, böyle yukarıdan aşağıya geldi ve düştü. Yani 10 santim geriye düşmüş olsaydı başınızdan aşağıya inecekti.” 


Haksızlığa karşı olan eylemimize o kadar inanmıştım ki, başımıza atılan taşları farketmemişim bile, bana da rastlayabilirdi. 

Protesto yürüyüşümüzün son durağı Anıtkabir'di. O gün Atatürk'ün huzurunda Türk sineması emekçileri adına Anıtkabir defterine yazı 


yazmak görevi bana verilmişti. Elim ve yüreğim titreyerek yazdıklarım: “Sinemamızı bize emanet ettiğin Cumhuriyetimize yaraşır çağdaş bir düzeye yükseltmek için buradayız. Bizi engelleyenlere karşı mücadele edeceğiz. Senin ışığında bunu da başaracağız. Türk Sinema Emekçileri adına Türkan Şoray” 
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SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM (1977) 


Yönetmen: Atıf Yılmaz, Senar yo: Ali Özgentürk, 

Yapımcı: Arif Keskiner, Görüntü Yönetmeni: Çetin Tunca, Müzik: Cahit Berkay 

Oyuncular: Türkan Şoray, Kadir İnanır, Ahmet Mekin, Nurhan Nur, Hülya Tuğlu, Cengiz Sezici, Elif İnci, Ihsan Yüce, Perihan Doygun, Erkan Esenboğa, Erol Batıbeki 
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SEVGİ EMEKTİR: SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM 


Selvi Boylum Al Yazmalım filmi sinema klasikleri arasına girmiş, Türk sinemasının en güzel aşk filmlerinden biri olarak kabul edilmiş, sevginin iyilik olduğunu, emek olduğunu bizlere çok güzel anlatan, hâlâ bilinen, çok seyredilen ve çok sevilen bir film. Ben böyle bir filmde oynamış olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. 

Yeşilçam Filmcilik'le anlaşmam vardı, proje aranıyordu. Ben de o ara Cengiz Aytmatov'un “Kırmızı Eşarp” adlı öyküsünü okumuş ve çok sevmiştim. Büyük bir aşkla Asya ile evlenen kamyon şoförü İlyas işleri- nin bozulmasıyla evini ihmal eder, başka bir kadında teselli arar. Daha sonra terkedilen Asya'nın hayatına giren yol ustası Cemşit, Asya'nın çocuğuna sahip çıkar, babalık eder. Yıllar sonra İlyas döner. Asya karar vermek zorundadır, kendi kendine sorular sorar; “Ben İlyas'ı mı, çocuğuma babalık eden Cemşit'i mi seviyorum?” Hikâyeyi film yapacağım şirkete önerdim ve çok beğenildi. Kırgızistanlı Cengiz Aytmatov dünya çapında sevilen, en güzel aşk öykülerinin yazarı. Film Adana'da Aslantaş Barajı'nda ve Toros Dağları'nda çekildi. Sevgili Atıf Yılmaz bütün ustalığıyla filmi olağanüstü güzel çekti. Görüntü yönetmeni Çetin Tunca doğanın güzelliğini yansıtan tablo gibi görüntüleriyle filme çok şey kattı. 

Bütün oyuncuların performansları çok başarılıydı. Kadir İnanır hayranlık uyandıracak kadar İlyas karakteriyle bütünleşmişti. Ahmet Mekin etkileyici fiziği ve ölçülü, oturmuş oyunu ile kendini bir kez daha kanıtladı. Rahmetle andığım Hülya Tuğlu, sevgili Nurhan Nur anne rollerinde çok başarılıydılar. Oğlumu oynayan Elif İnci o kadar sevimli bir çocuktu ki setin neşesiydi, Kadir'in kucağından inmek istemiyordu. 
Babası emektar sinema oyuncusu Bilal İnci'ydi. 

Ben de canlandırdığım Asya'yı o kadar sevmiştim ki, çekim süresince ruhen hep Asya olduğumu hissediyordum. Bazı filmlerin çekimlerinde filme inancım pekişerek devam eder. Bu filmde de her sahnenin çe-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Selvi Boylum 
Al Yazmalım ın unutulmaz karakteri Asya. 


kiminde, farklı bir dünya yarattığımızı hissediyordum, eminim bu da oyunumu olumlu etkiledi. 

Filmin senaryosunu da yazan sevgili Ali Özgentürk, filmin yönetmeni Atıf Yılmaz'a benim için çok güzel şeyler söylemiş. Çok hoşuma gitti. 
Atıf Yılmaz bunu bir televizyon röportajında anlatıyor: 


“Ali (ile hem senaryosunu beraber kotardık Selvi Boylum Al Yazmalım'ın hem asistanlık yaptı bana filmde. İlk gün sete çıktık, akşam geldim, “Yahu ağabey bu kadın büyücü dedi. “Ali ne oldu” dedim. “Yahu bir bakışta beş duyguyu birden anlatıyor” dedi.” 


Sevgi iyılikti, sevgi emekti 

Senaryoyu ve unutulmaz finali yazan, Ali Özgentürk'ün yazdığı diyaloglar şiir gibi belleklere yerleşti. “Sevgi neydi? Coşkun akan dere, sonbahar rüzgârıyla ürperen yapraklar, cama vurup dağılan yağmur damlaları, bir yürek çarpıntısı... Sonunda coşkun dere durulur, yapraklar kurur dökülür, yağmur diner, güneş çıkardı. Sevgi neydi? Sevgi sahip çıkan, dost sıcak insan eli. İnsan emeğiydi. Sevgi iyilikti, sevgi emekti...” Bu diyaloglar filme bambaşka bir anlam ve duygu kattı. İçtenlikle kutluyorum sevgili Ali Özgentürk'ü. 

Vefilmin müziği... Hâlâ her dinlediğimde beni ve herkesi etkileyen, adeta filmle özdeşleşen, filmi unutulmaz kılan müzikleri besteleyen çok değerli, 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çok sevilen ve hayranlık duyduğum Cahit Berkay’dır. 

Film 1978 Antalya Film Festivali'nde En İyi İkinci Film seçildi, En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini aldı. Ben de Taşkent Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü aldım. 

Üniversitelerde gittiğim söyleşilerde gençlerin Selvi Boylum Al Yazmalım'dan etkilendiklerini görüyorum. Filmi defalarca seyredenlerin oldugunu biliyorum. 

Filmlerim benim hazinelerim, Selvi Boylum Al Yazmalım filmi de en degerli pırlantalarımdan biridir. 


Filmin finali 

Film çekimine başlamıştık, çekimler devam ediyordu ama henüz finalin nasıl olacağı belli değildi. Cengiz Aytmatov'un öyküsündeki finalden farklı bir final düşünülüyordu. İş dönüşlerinde Atıf beyle Ali Özgentürk senaryo üzerinde çalışıyorlardı. Finalde Asya ile İlyas kavuşsun mu, mutlu son mu yoksa farklı bir son mu olsun tartışmaları oluyordu. Daha önceki filmlerdeki koşullanmamdan ben mutlu sonla bitmesini istiyordum. 
Ama Ali Özgentürk farklı düşünüyordu ve bu konuda ısrarcıydı. Ben başta itiraz ettimse de Ali Özgentürk'ün yazdığı finali okuyunca fikri-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Aytmatov'un benim için imzaladığı kitaplar. 


mi değiştirdim. Böylesine güzel, vurucu, etkileyici final çok zor yazılırdı. 
Bizim sinemada pek örneği olmayan, seyircinin alıştığı finalden farklı bir finaldi. Asya sevdiği erkeği bırakıp, çocuğuna ve kendine hem sevgi, hem emek veren birini, Cemşit'i tercih ediyor. Ben de bir kadın olarak Asya'nın yaptığı seçimi yapardım ve finaldeki sahneyi bu duyguyla oynadım. 


Halı dokudum 

Filmde Asya'nın çalışmaya başladığı sahnede halı tezgahının başına oturdum halı dokudum. Nasıl dokunduğunu öğrendim. Tezgahta rengarenk ipler bağlı, motiflere göre iplikler seçilip sabitleniyor. Çok ince ve zor bir çalışma, el emeği göz nuru. Tezgahın başından ayrılamadım, çok zevk duydum. Vaktim olsaydı, küçük bir halıyı tamamen dokumayı çok isterdim. 


Filmden kopmamak 
Filmin her sahnesini çekerken tüm oyuncular, teknik ekip çok farklı bir film çekmenin ortak heyecanını yaşıyorduk. Ekip olarak gece gündüz 


bir arada olmamız, televizyon yok, gazete yok... Bütün bunlar filmin atmosferinden kopmamayı beraberinde getirdi. Bunun filmin başarısında etkili olduğunu düşünüyorum. 


Cengiz Aytmatov'la Kırgızistan'da 

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın bir galası da Cengiz Aytmatov'un memleketi Kırgızistan'da yapıldı. Atıf bey, Kadir İnanır gala için Kırgızistan'a gittik. Cengiz Aytmatov önce bizi evinde ağırladı, kımız ikram etti. Ben de merakımdan denedim ama çok ekşiydi, içemedim. Kadir ve Atıf Bey bir güzel içtiler. 

Gece galada heyecanla Aytmatov'un tepkilerini bekliyorduk. Film izlenip bittiğinde müthiş bir coşkuyla bizleri kutladı. Kırgız halkı da filmi çok sevdi. Gece Sanatçılar Evi'ne gittik, hepimiz birlikte canlı müzik eşliğinde mahalli oyunları oynadık, çok eğlendik. 

Aytmatov, ertesi gün bizi Tiyanşan dağlarına çıkarttı. Kıldan otağlar kurulmuş, hepimiz yerlerde bağdaş kurduk oturduk. Önümüze etler, pilavlar geldi, bu arada tepsilerde at eti de vardı. Bu süre içinde sevgi dolu, coşkulu biri olan Aytmatov bizi çok sevdi. Daha sonra Türkiye'ye geldiğinde evimde ağırladım. Hayranlıkla Boğaz'ı seyretti, Rize çayımızı içip böreklerimizi yedik. Bana kitaplarını imzaladı ve ben ondan Asya gibi bir rol daha yazması için söz aldım. Ama maalesef dünyanın en güzel aşklarının yazarı kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Hem yakından tanımış ve sevmiş olduğum için, hem kitaplarını çok seven bir okuru olarak ölüm haberine çok üzüldüm. 


Kamyon şoförü 

Marmaris'te tatildeyim. Akşamüstü yürüyüş yapmak için otelden çıktım. Tenha bir sokakta tek başıma yürüyorum, sıcak olduğu için sokakta kimseler yok. Karşıdan bir kamyon gelmeye başladı, yaklaştıkça dikkatimi çekti, kamyonun bütün ön cephesi boyunca “Selvi Boylum Al Yazmalım” yazıyordu. Çok heyecanlandım, durdum. 
Kamyonun şoförü beni fark etmedi. Başımda kasket vardı. Issız bir sokakta beni göreceğini nereden tahmin etsin ki. Kamyon geçip gitti, öylece kalakaldım. Uzaklaşmasını seyrettim, hüzünle... Keşke “Hey şoför arkadaş! Bak, o benim, ben Asya! ” diye seslenip kendimi gösterseydim... 
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FERHAT e ŞİRİN (1978) 
Senaryo : Ejder İbrahimof, Yılmaz Duru, 


(Türk) ve Mos Film (Sovyet) ortak yapımı, i Constantin Petriçenko, Müzik : Arif Melikof 


Yönetmen: Ejder İbrahimaf. 


, Faruk peker, Yılmaz Duru, Alla Sigalova, 
Papanof, Ysevolod Sanayev: 


Adil İskenderou 
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SOVYETLER'DE BİR AŞK MASALI... 


1978 yılında yapımcı Sabah Duru ve eşi Yılmaz Duru bana Rus-Türk 
ortak yapımı bir film teklif ettiler. Nâzım Hikmet'in Divan edebiyatı masalı olan Ferhat ile Şirin efsanesinden yola çıkarak yazdığı tiyatro eserinden uyarlanan Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin projesiydi. Bu halk masalı daha önce Fuzuli ve Nizami tarafından da yorumlanmış. 
Filmin yönetmeni de Azeri sanatçı Ejder İbrahimof'du. 

Efsanede Ferhat, Sultan'ın kardeşi Şirin'e âşıktır. Onunla evlenmek ister. Ferhat'a âşık olan Sultan dağların ardındaki suyu şehre getirebilirse kardeşi ile evlenmesine müsaade edeceğini söyler. Ferhat dağları delmeye başlar. Ferhat'ın Şirin'e aşkı daha sonra su bekleyen yüzlerce insanın sevgisine dönüşür. 

Bana teklif edilen rol Sultan Mehmene Banu, âşık olduğu Ferhat'ı içi kanayarak da olsa ölüme gönderen gaddar bir hükümdardır. Senaryosunu okudum, biraz tereddüt ettim. İlk kez böyle bir rolü oynayacaktım. Çok farklı karakterdi ama öyle güzel bir roldü ki, kabul ettim. Film Moskova'da, Özbekistan'da ve İstanbul'da çekilecekti. 


Mos Film Stüdyoları 

Sovyet sinemacılar ve Yılmaz Duru ile Sabah Duru Moskova'da Mos Film Stüdyoları'nda bizi karşıladılar. Bana o günden itibaren Rusların Cadillac’ Thayka markalı, diplomatik plakalı bir araba tahsis ettiler. 

Filmlerin çekildiği stüdyo o kadar geniş bir alandı ki, bir dekordan başka bir alana küçük arabalarla gidiliyordu. İlk gün yüzüme makyaj yapıp boş stüdyoda bir koltuğa oturttular. Bir ışıkçı elinde lamba ile çevremde yavaş yavaş dönmeye başladı ve aynı anda filme çektiler. 
Yüzüm nereden daha iyi ışık alıyor diye bu denemeyi yapmışlar. 
Çekimlere başladık. Filmde Sovyetler'in ünlü tiyatro oyuncuları rol aldı. Dikkatler her an üstümdeydi. Benim çekimlerim sırasında diğer 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setlerden de merakla gelip beni seyrediyorlardı. Çekilen sahnelerde oyunculuk yarışına girmişim gibi hissediyordum. Kendimi göstermeliydim, hayran bırakmalıydım. Var gücümle role asıldım. 

Bazı sahnelerde rol paylaştığım güçlü tiyatro oyuncuları ile tek sorunumuz, karşılıklı diyaloğumuz olan sahnelerde onların Türkçe benim de Rusça bilmememizdi. Ama aynı dili konuşamadığımız halde tecrübe ve profesyonellikle, bir iki provada o anlatılmaz ortak oyunculuk içgüdüsü ile hemen uyum sağladık ve zevkle çalıştık. 

Azeri Ejder İbrahimof çok şeker bir yönetmendi. Ben bu arada bir iki kelime de Rusça öğrendim; “sıpa siba” (teşekkür ederim), “siyonka” (çekim), “haroşo” (çok güzel) gibi... 

Sette çalışanların çoğu kadındı, ışıkçılara kadar... Güler yüzlü tombul kadınlar. Tüm ekip beni çok sevdi, çok kaynaştık. Bana evlerinden değişik yemekler yapıp getiriyorlardı. Film bitip ayrılacağımız gün çoguyla ağlayarak vedalaştık. 

Çalışma süresi sekiz saatti. Sekiz saat oldu mu, sahne bitmemiş bile olsa şalterin başındaki görevli şak diye ışıkları kapatıyor ve çekim paydos ediliyordu. 

Rol gereği yüzümün, gözlerim hariç çok çirkin, korkunç, ürkütücü olması gereken bir sahne vardı. Filmin birçok sahnesinde yüzümün yarısını örten bir peçe ile oynadım. Geniş makyaj odasında geçirdiğim o saatler... Yüzüme değişik denemeler yapılıyor... Yapışkan bir şeyler sürüyorlar, üstüne fön tutuyorlar, bir türlü korkunç olmuyor. Ürkütücü bir yüz olması lazım, sabırla bekliyorum tabii bu arada cildim 


epey yıpranıyor. 


Yine set kazası 

Çekim sırasında bir de kaza geçirdik. Filmde bir sahnede, ben dörtnala atla giderken arkamdan da atlıların gelmesi gerekiyordu. Hareket halinde zırhlı bir araç üstünde benim atla gidiyormuşum gibi yüzümün yakın plan çekimleri yapılıyor, arkadan da dörtnala atlılar geliyordu. Yokuş aşağı toprak bir yolda hızla giderken araç çok sarsılmaya başladı. Yönetmen daha önce at kazası geçirdiğimi biliyordu. Ben korkuyla “Ayy... Ayy!...” deyince çekimi durdurmak için “Stop!” dedi. Yokuş aşağı hızla giden aracın şoförü komutun kendine dendiğini zannedip aniden durunca, arkadan gelen atlılar zırhlı araca 


Ferhat ile Şirin'in yönetmeni Ferhat ile Şirin'in bir sahnesinde at üstünde... 
Ejder İbrahimov ile... 


çarptı. Maalesef bir iki at öldü, zırhlı aracın içinde hepimiz bir tarafa savrulduk. 


Moskova-OÖzbekistan-Topkapı 

Mos Film Stüdyoları dışında bazı sahneler Özbekistan'da, dağlarda, sonsuz ovalarda çekildi. Bu sahnelerde yüzlerce figüran vardı; çoğu üniversitelerde okuyan öğrencilermiş. 

Otelde kalıyorduk. Çekimler devam ediyordu. Bir akşam bizi bir eve yemeğe davet ettiler. Gittiğimiz evde Özbekistan'ın tanınmış bir ozanı yöresel sazıyla beni hüzünlendiren bir şarkı söyledi. Sözleri hâlâ aklımdadır: “Dünyada her şey benim deme / O şeyler dünyada kalacak sensiz / Elinle koyduğun her eşyanın yerini / Başka biri değiştirecek sensiz / Sensiz yaşayamam diyen yârin / Üç gün sonra gülebilecek sensiz.” 

Otelde bir sabah erken saatte büyük bir gürültüyle uyandım. Ne olduğunu anlamak için camdan baktığımda otelin önündeki asfalt yoldan zırhlı tankların geçtiğini gördüm. Ürkütücü bir görüntüydü, arka 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arkaya geçişleri saatleri buldu. Merak ve korkuyla izledim. Sonradan öğrendik ki, Afganistan'a çıkartma yapıyorlarmış. 

Çalışmadığım günler otelin yakınında kurulan pazara gidiyordum, kadınların yaptığı süzme yoğurda bayılıyordum. 

Ülkemden kilometrelerce uzakta bir otel odasında, özellikle geceleri saatler çok zor geçiyordu, sıkıntıdan patlıyordum. Televizyon yok, telefon yok, etrafta insan yok. Kendimi mutsuz hissediyor, evimi, yakınlarımı özlüyordum. 

Anneme özlemle yazdığım kart onu çok duygulandırmış, ağlamış ve kartı saklamış. Yıllar sonra elime geçti, her satırında o günkü duygularımı tekrar yaşadım. 

Moskova'da Mos Film Stüdyosu'nda Topkapı Sarayı'nın dekoru yapılmıştı. Hükümdarın oturduğu taht, odalar dekordu. Topkapı Sarayı'nın dış görüntüleri de İstanbul'da çekildi. Ben hükümdar kıya-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Nâzım Hikmet'in eşi 
Vera Tulyakova ile... 


fetiyle sarayın bahçesinde dolaşırken kendimi gerçekten hükümdar gibi hissettim; astığı astık, kestiği kestik! Ama çekimler bitince yine bendim; bu yeryüzünde kimsenin kimseden üstün olmadığını, herkesin eşit olduğunu, böyle olması gerektiğini düşünen Türkan... 
Ferhat'ı oynayan oyuncu Faruk Peker çok matrak, esprili bir arkadaştı ve ekibi çok güldürüyordu. Her anın tadını çıkarıyordu. 
Hatırladıkça bende hoş duygular uyandıran bu filmden kalan bir anı da dans sahnelerinde dünyaca ünlü Bolşoy Balesi'nin baletleriyle birlikte dans etmemdir. 


Nâzım Hikmet'in evinde Vera ile... 

Çekimler bitmeden Moskova'da Nâzım Hikmet'in evini görmek istedim. 
Yolda rastladığımız bir iki kişiye Nâzım Hikmet'in evinin nerde olduğunu sorduk; hemen tanıyıp bize yardımcı oldular. Bizi eşi Vera güler yüzle karşıladı. Sarışın, çok güzel bir kadındı. Bize evi gezdirdi. Nâzım Hikmet'in sallanan koltuğu, kenarında kareli battaniyesi, son okuduğu kitap, arasında gözlüğü. Duvarda bir şiir dikkatimi çekti, köpeği için yazmıştı. 
Son satırları aklımda: “Ben ağlayınca sen de üzülüyor / Ben sevinince seviniyorsun / Bir tek duygumu anlayamazsın / Vatanıma olan özlemim / Zira sen vatanındasın / Bense vatanımdan uzaktayım.” 

Çalışma masası ilgimi çekti, bir süre o masada oturdum. O güzel şiirlerini yazdığı masa. 
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Özellikle vatan ve İstanbul hasretini sonsuza kadar saklayacak olan şiirlerini... 

Evden çıktık, tahta merdivenlerden inmeye başladık. Bu merdivenlerden o da inmişti. Hava güneşliydi. Hapishanede yazdığı bir şiirinin misralarını hatırladım. 

“Bugün pazar. / Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. / Ve ben ömrümde ilk defa / gökyüzünün / bu kadar benden uzak / bu kadar mavi / bu kadar geniş olduğuna şaşarak / kımıldamadan durdum. / Sonra saygıyla toprağa oturdum, / dayadım sırtımı duvara. / Bu anda ne düşmek dalgalara, / bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. / Toprak, güneş ve ben... / Bahtiyarım...” 
Bahçeden çıkıp arabaya bininceye kadar Nâzım Hikmet'in duyduğu özlemi, hasreti hissettim. Vera ile beraber mezarını ziyaret ettik. Sonraki günlerde Vera birkaç kez beni ziyarete sete geldi. 


Rusya'da gala 

Rusya'ya daha sonra Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin filminin galasına katılmak için gittim. Önce Moskova'da basın toplantısı, daha sonra da Leningrad'ta büyük bir gala yapılacaktı. Ancak görülmez kaza dedikleri, çok kötü bir olay her şeyi berbat etmişti. 

Sovyetlerin henüz dağılmadığı dönem... Moskova Havaalanı'nda beni karşılayacak ekip binanın dışında bekliyordu; içeri girmeleri yasaktı. Döner platformda bavullar gelmeye başlayınca kendi bavulumu görür görmez almaya kalktım. Bavul büyük ve ağırdı, yüksekten alıp yere koyarken bir hayli zorlandım. Bizi o gece Rusya'nın en büyük ve ünlü sirkine götürdüler. Sirk başlamıştı, herkes çok eğleniyordu. Sıra sirk hayvanlarına geldiğinde, onların itaat ederek yapmak zorunda kaldıkları çeşitli numaralar içimi acıtıyordu. Bu arada sağ kolumda nedenini anlayamadığım hafif bir ağrı başladı ve ilerleyen dakikalar- da gittikçe artarak dayanılmaz bir hale geldi. Duyduğum acıdan kendimi tutamayıp ağlamaya başladım. Herkes kahkahalarla gülüyordu, ben hüngür hüngür ağlıyordum! 


Acılar içinde 
Beni Moskova'da sadece yabancılara hizmet veren bir hastaneye götürdüler. Koluma bakıldı, kas yırtılması/bursit teşhisi kondu. Doktor- 


lar, havaalanında kaldırdığım ağır valiz yüzünden olabileceğini söylediler. Kortizon iğnesi yapmak istediler, şişmanlatır diye duymuştum, bu korku nedeniyle karşı çıktım. Çeşitli ilaçlardan oluşan bir karışımı kocaman bir iğne ile çevire çevire omuz boşluğuma verdiler. Koridorlarda çığlıklarım yankılanıyordu. O gece belki de iğnelerin tesiriyle biraz rahat etmiştim ama sabah kalktığımda ağrılarım aynı şiddetle başlamıştı. Sağ kolumu hareket ettirmem ve yukarı kaldırmam mümkün değildi; taş kesilmişti adeta. O gün de basın toplantısı vardı, Sovyet basını bekliyordu. Mecburen zar zor hazırlandım, başıma bir örtü attım ve basının karşısına çıktım. 

İki gün sonra Leningrad'ta gala yapılacaktı. Yapımcı Sabah Duru'ya kolumun çok ağrıdığını söyledim. Gündüz daha az ağrıyor, gece sabaha kadar ağrıdan inliyordum. Gece Türk Sefareti'ndeki resepsiyon için hazırlanmam gerekiyordu. Sol elimle yapabildiğim kadar makyaj yaptım. Arkadaşımın yardımıyla tek elle giyindim ve resepsiyona katıldım. Gelenlerin elini sıkmam gerekiyordu. Uzatılan elleri sıkmaya çalışıyordum ama acı çekiyordum; bir çare bulmam lazımdı. Yakınımdaki birisinin boynundaki atkıyı aldım, kolumu atkıyla askıya aldım. Daha sonra gelenlerin elini sol elimle sıkmaya başladım. O gece otele dönünce yine şiddetli ağrılar çektim. Canıma tak demişti; ertesi gün Leningrad'a gitmem gerekiyordu ama gala falan düşünecek halim yoktu, can derdine düşmüştüm. Perişan bir halde nasıl gidecektim? 
Üstelik trenle gidilecekti, tren sallandıkça ağrılarımın şiddetleneceğini düşünüyordum. Ertesi gün yapımcılar Sabah ve Yılmaz Duru'ya üz- gün olduğumu, çok istediğim halde galaya gidemeyeceğimi söyledim. 
Sabah Duru bana inanmadı, “Gündüz bir şeyin yoktu” dedi. Gündüz nispeten az olan ağrının gece arttığını bir türlü anlatamadım ve bana darıldı. 

Leningrad'ta hazırlıklar yapılmış, metrelerce büyütülmüş resimlerim binalara asılmış. Sabah Duru bunları söyleyince daha çok üzüldüm ancak tüm dayanma gücümü kaybetmiştim. 

Önceden planlanmıştı, Moskova'dan İsveç'e uçmam gerekiyordu. 
Yılanı Öldürseler filminin ilk görüşmeleri için İsveç'te Yaşar Kemal ve Güneş Karabuda bizi bekliyordu. İçim kan ağlayarak Leningrad'a galaya gidemeden Moskova'dan ayrıldım. 

Geceyarısı perişan bir halde Stockholm Havaalanı'na girdim. Nereze 


Moskova'da kolumdan rahatsız olduğum halde katıldığım basın toplantısı. 


deyse iki büklüm, başımda örtü, tanınmayacak haldeyim. Hatta karşılamak için bekleyen Güneş Karabuda beni o halde görünce önce tanıyamadı. Beni hemen hastaneye götürdüler. Yapmak istedikleri kortizon iğnesini artık hiç tereddütsüz kabul ettim. Koluma yapılan kortizonlu iğneden bir iki saat sonra bir mucize gibi ağrım kesildi. 
Kalkmayan kolumurahatlıkla hareket ettirebildim. İşte o zaman daha çok üzüldüm, keşke Moskova'da hastaneye ilk gittiğimde kortizon iğnesini yaptırsaydım. O zaman içimde hep bir ukde olarak kalmış olan Leningrad galasına katılmış olacaktım. 
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SESİME KAVUŞUYORUM: HAZAL 


Bu yıllarda bir töre hikâyesi olan Mardin'de Gerçüş kazasının Gönüllü köyünde çekilen Hazal filminde oynadım. Hazal'ın yönetmeni Ali Özgentürk'ün ilk yönetmenliğiydi ve ona güvendim. Çok başarılı oldu. Film uluslararası birçok festivalde ödül aldı. San Sabestian Film Festivali'nde birinci oldu. Prades'te halk oyuyla En İyi Film seçildi. 
Fransa'da Paris'te sinemalarda vizyona girdi. İngiliz BBC televizyonu tarafından yayın hakları satın alındı. İstanbul'da ilk hafta büyük hasılat yaptı. 

Senaryosunu Necati Haksun'un “Kutsal Ceza” adlı romanından değerli sinema adamı, çok sevdiğim ve acı bir olay sonucu aramızdan ayrılan sevgili Onat Kutlar ve Ali Özgentürk'ün yazdığı Hazal'da töre kurbanı iki sevgilinin öyküsü anlatılır. 

Ali Özgentürk”le film için erkek oyuncu ararken AST”ın bir oyununda izlediğimiz Talat Bulut'u fiziği ve oyunuyla çok beğendik, karaktere çok uygundu ve böylece filmde başrolü oynadı. Talat Bulut'un sinemadaki ilk filmiydi ve çok başarılı oldu. Daha sonra sinemada yerini sağlamlaştırdı. Filmde son derece uyumlu bir rol arkadaşım oldu; samimi, içten, sıcak, sempatik... 

Yine AST'ın yetenekli çocuk oyuncusu Harun Yeşilyurt, filmde töre gereği ölen ağabeyinin karısı Hazaľla evlendirilen küçük çocuk rolünü oynadı. Filmde köyün ağası rolünde Hüseyin Peyda, özellikle acımasız, sevgisiz anne rolünde Meral Çetinkaya ve abla rolünde Keriman Ulusoy unutulmaz karakterler yarattılar. 


Doğu'da bir dağ köyü 

Film bir dağ köyünde çekildi. Çekim yaptığımız köyde geceleri de kalıyor, sabahları çok erken çalışmaya başlıyorduk. Köyde elektrik yoktu, su yoktu... Bütün ekip karayollarından kiralanan, yol işçilerinin kullandığı karavanlarda kalıyor, günlerce yıkanmadan zor şartlar 


247 


248 


HAZAL (1979) 


i Özgentürk, Sena > i Turan, e m Görüntü Yönetmeni: Muzaffer 
Yapımcı: Apuun S  eGağ ai Peyda, Meral Çetinkaya, Müzik; zülfü m Bulut, Harun Yeşilyurt, e a Leyla Özalp Oyunlar Tü Ateş, Kamil Renklidere, ôl Çeliker, 
Keriman Üiusoy, : 


ryo: Onat Kutlar, Ali Özgentürk, 


altında çalışıyordu. Ekip ruhunu, paylaşımı, azmi, sinema aşkını görüyordum bu çalışmada. 

Bana da köyde bir ev buldular, ben de bu evde kalıyordum. 

Gece evde uyurken çıt çıt sesler oluyordu. Önce ne olduğunu anlayamadım, sonra farkettim ki gaz lambasının ışığını kısınca yattığım odanın ağaç gövdelerinden yapılmış tavanından böcekler düşüyormuş. Valizlerin üstüne düşen böceklerin sesiymiş. Ben de genellikle sırtüstü uyurum, o geceden sonra yüzüme hep bir çarşaf örterek uyudum. 

Bir gün evde çekimleri beklerken köyden bir sürü kadın içeri girdi, kucaklarında çocukları... Hepsi gözlerini benden ayırmadan tam karşıma yere oturdu ve beni seyretmeye başladılar. Bana bakıp bakıp arada ellerini dizlerine vurup, kafalarını sallayarak “cık cık cık” diye sesler çıkarıyorlardı. Hayret ifadesi mi, hayranlık ifadesi miydi 


Hazal'ın seti 


çözmeye çalışıyordum. Hiçbiri Türkçe bilmiyordu, eminim ki hiçbiri filmimi de seyretmemişti. Kısa bir sessizlik oldu, birbirimizi süzüyorduk. Birden ben dayanamadım gülmeye başladım, onlar da gülmeye başladı. Sonra birbirimize sarıldık. Konuşamadık ama insan ilişkisi- nin tüm sıcaklığını yaşadık. 


“Şoraya... Şoraya!” 

Çalıştığımız Kürt köyünde elektrik olmadığından ışık teknisyenleri gece çekimleri için jeneratörle köyü aydınlattığında ilk kez ışık gören köyün çocukları sevinç çığlıkları atıp deliler gibi oradan oraya koşuşturdular. Günler geçtikçe adımı öğrenen köy halkı bana “Şoraya... 
Şoraya” diye sesleniyorlardı. 

Benim sahnelerimin olmadığı günler köyden ayrılıp bir buçuk saatlik uzaklıktaki Batman'da misafirhaneye gidip yıkanıyordum. Bir süre sonra çalışmaların yoğunluğundan dolayı gidemedim, yıkanmak için deli oluyordum. Muhtarın karısından rica ettik, bana evlerinin hamamında kovalarla sıcak su hazırladılar. O gün tastan dökündüğüm o sıcak suyun verdiği yıkanma zevkini hiç unutamam. 

Yine çalışmamın olmadığı bir gün köyden ayrılmış, Batman'daki misafirhaneye gitmiştim. Çok yorgun olduğum için odada uyuya kalmışım. Aniden tuhaf bir hisle gözlerimi açtığım an tanımadığım birileriyle göz göze geldim, beni seyrediyorlardı. Şaşırdım, ne olduğunu anlayamadım. Meğer civardan duyanlar beni görmeye gelmişler. Görevliler uyuduğumu söyledikleri halde “Olsun, ille göreceğiz” deyip, mani olmak isteyenleri dinlemeyip odaya girmişler. Uyurken seyredildiğimi düşünerek utandım. Öyle sevecen bakıyorlardı ki hiçbir şey söyleyemedim. Daha sonra odada uzun uzun sohbet ettik. 

Hazal'da töre gereği küçük çocukla gerdeğe girme sahnesi vardı. 9-10 yaşında bir çocukla yatakta çekilecek bir sahne idi. Ben bu sahneden rahatsız oldum. Filme başlamadan önce yönetmenle bu sahneyi konuşup tartışsaydık, gerekliliğine inansaydım yönetmene yardımcı olabilirdim. Gayet uyumlu çalıştığım yönetmenle bu sahne için biraz tartıştık, konuştuk. Bana çok aşırı gelen sahnenin sınırlarını belirledik ve sahneyi çektik. Çok anlayışlı davrandı, beni ikna etmeye çalışıyordu. Şimdi düşünüyorum, acaba bugün böyle bir sahne olsa, o günkü tepkiyi gösterir miydim? 


Midyat'ta bir Tanrı misafiri 

Çekimin son günüydü, ertesi gün Ankara'da Sovyet Büyükelçiliği nde yapılacak olan Sovyet-Türk ortak yapımı Ferhatile Şirin filminin galasına katılacaktım. Uçak biletlerim alınmıştı. Köydeki çekimler bitmiş, oyuncuların hemen hepsi İstanbul'a dönmüştü. Talat Bulut ve benim son sahnedeki çekimimiz kalmıştı. Midyat'ta tüm gün çalışmış ve çok yorulmuştuk. Çalışmamız akşama doğru bitmişti. Herkes birbiriyle vedalaştı, ekipteki arkadaşlar ekip arabasıyla İstanbul'a hareket ettiler. Ben uçağa binmek için kendi arabamla Diyarbakır'a gidecektim. 
Ancak bizim araba ve şoför ortalarda yoktu. Feci bir yağmur yağıyordu ve hava kararmış, akşam olmuştu. O yıllar cep telefonu yoktu. 
Midyat'ın PTT’sinden Batman'daki misafirhaneyi arayıp şoförümüze zar zor ulaşabildik. Ama o, “Türkan hanım, Batman'ın giriş çıkışları kapatıldı, bu yüzden gelemedim. Yol açılır açılmaz geleceğim” dedi. 
Güneydoğu'daki olaylar o zamanlar yeni yeni başlamıştı. Yanımdaki 


Hazałda set arası, Ali Özgentürk ve Talat Bulut ile... 


yakınım Senayla suskun, çaresiz, ne yapacağımızı bilemeden öylece kalıverdik. Bulunduğumuz yerde ne otel, ne tanıdık biri vardı. İçinde bulunduğumuz duruma şahit olan PTT memuru, “Türkan hanım, müsaade ederseniz sizi bizim evde misafir edelim, evim hemen yakında” dedi. Bu samimi daveti memnuniyetle kabul ettik. PTT memuru evini aradı ve misafir getireceğini söyledi. Sonra da birlikte PTT'yi kapatıp onun evine gittik. Ancak gelecek misafirin ben olduğumu bilmeyen ailesi kapıda beni görünce şaşkınlıkla ve inanamayan gözlerle kalıvermişlerdi. Sevinç çığlıklarıyla buyur ettiler bizi, sağ olsunlar. 
Her aklıma geldikçe yürekleri sevgi dolu o sıcacık aileyi, yanan sobalarını, çayla yediğimiz nefis kavurmayı, mis gibi sabun kokan çarşaflarıyla yünden yapılmış yer yatağında, sobanın çıtırtısını dinleyerek uyuduğum o geceyi hep minnetle ve güzel duygularla anarım. 

Ertesi sabah Diyarbakır'dan bineceğimiz uçağı kaçırmıştık. Ankaraya arabayla gitmeye karar verdik. PTT’den şoförümüz Hüseyin'i yine arayarak Batman'daki misafirhaneden bütün eşyalarımızı toplayıp gelmesini ve araba ile yola çıkacağımızı söyledik. “İyice topla, bir 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Sovyetler Birliği Büyükelçiliği'ndeki galada Büyükelçi Aleksandroviç Radianov ve eşi ile tanışıyorum. Üzerimde Hazafın kostümü... Galaya, dönemin Devlet Bakanı Hikmet Çetin ve eşi de katıldı. 


şey kalmasın” demiştik. Ama bu uyarımızı yanlış anlayan Hüseyin eşyalarımızın dışında misafirhanenin çarşaf, havlu ve bornozlarını da bizim zannedip toplayıp getirmişti. Çok gülmüş ve paniklemiştim; “Türkan Şoray odada bir şey bırakmamış, toplayıp götürmüş” diyecekler diye. Neyse, Ankara'dan arayıp izah ettik ve kargo ile geri gönderdik. 


Poşu ile galada... 

Biz çaresiz 12-13 saat süren yorucu bir araba yolculuğundan sonra Büyük Ankara Oteli'ne vardık. Arabayı kullanan şoför, “Son kilometreleri neredeyse uyuyarak geldim” diye itirafta bulundu. İstanbula evime telefon edip Gülşen'e galada giyeceğim kıyafetimi uçakla getirmesini söylemiştim. Yakınım Senay da kendine bir kıyafet istemişti. Otele indik. Duş aldım, hazırlanmaya başladım. Saçlarımı yaptım, hazırım. Elbisemi bekliyorum, giyip galaya gideceğim. Galaya 1-2 saat kala Gülşen geldi, valizden sadece Senay'ın kıyafeti çıktı. 
Benim kıyafetimi unutmuş. Her zaman sakin olan ben herhalde delirdim! Bağırdım, çağırdım, bir süre kendime gelemedim. Daha sonra ne yapabilirim diye düşündüm. O kadar kısa bir sürede bir kıyafet almam mümkün değildi ve filmdeki poşulu Kürt kıyafeti ile galaya katılmaya karar verdim. Geçerli bir gerekçem vardı; çekimden geliyordum ve filmdeki kıyafetim buydu. Sovyet Büyükelçiliği'nin kapısında üstümde film kostümü, yanımda Sovyet büyükelçisi ve eşi, gelen konukların tek tek ellerini sıkarak karşıladık. Bu resepsiyona Ankara'nın ileri gelenleri, birçok bürokrat ve siyasetçi de davetliydi. 


İlk kez kendi sesimle 

Hazal filminin benim için ayrı bir özelliği var. Bu filmde ilk kez kendi sesimle konuştum. 

Filmin çekimleri bitip, seslendirme çalışmaları başlayınca, büyük bir heyecanla Acar Film'in seslendirme stüdyosunda seslendirmemi yaptım. Yeni bir tecrübeydi benim için. Dublaj odasında oynadığınız rolü tekrar aynı duyguları yaşayarak ve görüntüdeki dudak hareketlerine senkron tutturarak seslendiriyorsunuz. Dublajı zorlanmadan başardım. Şanslıydım, sesim fiziğime uygundu, yadırganmıyordu. Daha sonra çevirdiğim tüm filmlerde kendimi seslendirmeyi sürdürdüm. 
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Seslendirmemi yapmaya başladıktan sonra, sesimden de tanınmaya başladım. Taksiye bindiğimde bazı şoförler önce beni farketmiyor; konuştuğum an, “Aaa, siz Türkan Şoray değil misiniz?” 
nıyorlar. 


diyerek ta- 


“Hazal”? filminden ““Seyredilmeye değer bir film olarak bahseden Fransız gazetelerinin kupürü .. 


adi kül 
“Hazal” filminin SAR lünde Türkan 


"Hazal” filmi Fransa'da 


kapalı gişe öynuyor 


Oktay ŞENGÜLER ya Şoray ile Talat Bulun” 
un başrollerini paylaştığı ‘‘Ha zal”',Fransa'da da başarı kazandı. 
Paris'in Studlo Cujas, Parnasiens, partır Du adlı sinemalarında gösterilen film şu günlerde kapalı gişe oy nuyor.Fransız basınında “'Seyredi|- meye değer bir film?” olarak geçen ve konusuna genişyer verilen *'Ha- 


zal’, Paris'ten sonra da Nice, Lyon 


ve diğer Fransiz şehirlerinde gösterilecek.Hemen hemen her gece ful 


— Oynayan film, 20'nci yüzyılda Ana- 


dolu insanının çileli yaşamını gözler önüne seriyor.Bu arada Avrupalılar 
Anadolu'da köy yaşamının ne denli zor ve acayipliklerle dolu olduğunu da anlıyor. 

Öte yandan ünlü sinemaoyuncusu Türkan Şoray, “'Hazal''ın başarısı üzerine, "'Artık Türk filmleri de 
Avrupa'da söz sahibi oldu.Hazal çapında her film yapışımızda bu böyle devam edecektir?! diye konuşuyor. 
Şoray ayrıca, Avrupalıların Türk filmlerine karşı değişik bir ilgi duyduklarını da söyledi 
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YENİDEN KAMERA ARKASI: YILANI ÖLDÜRSELER 


Çağdaş bir trajedi 

Güzel bir film teklifi geldiğinde, rolümü de sevdim mi bulutların üstünde dolaşırım. Çekime kadar içim kıpır kıpır, mutluluktan uçarım. Esme benim için böyle bir roldü. Yılan: Öldürseler romanını okumuş ve çok etkilenmiştim. Romanları birçok ülkede yayınlanmış, dünyaca tanınan ve ülkemizde de çok sevilen ünlü yazarımız Yaşar Kemal'in “Yılanı Öldürseler” romanının uyarlamasında oynayacaktım. Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojilerinden, efsanelerinden kaynaklanan bir destan. Çukurova'da Anavarza'da yaşanan bir olaydan esinlenerek yazılan çağdaş bir trajedi. Filmin yönetmenliğini Ali Özgentürk yapacaktı. Ama bilmediğim bir nedenle vazgeçti, film kalmak üzereydi. Günlerce hayalini kurduğum bu güzel rolü kaçırmamak için bana yapılan yönetmenlik teklifine düşünmeden evet dedim. 

Filmin yapımcısı Abdurrahman Keskiner bu süreci şöyle anlatıyor: 


“Türkan Hanım “Yılanı Öldürseler? kitabını okumuş, çok beğenmiş. Yaşar Ağabey'den istemiş kitabı, filmini yapmak için. 
Yaşar Ağabey de demiş ki bunun hakları Abidin Dino'da. Bunu ancak Abidin Bey'den alabilirsin demiş. Sonra beni çağırdılar. 
Ben Paris'e gittim, Abidin Ağabey'le konuştum. Abidin Ağabey'e bu filmi çekmesi için rica ettim. 12 Eylül dönemi olduğu için Abidin Ağabey Türkiye'ye gelmek istemedi. Ama dedi, ben size yardım ederim. Nasıl yardım edersin dedim? Ben montajında yardımcı olurum dedi. Ali Özgentürk yönetmenliğini yapacaktı. Fakat bir nedenden dolayı, ne olduğunu bilmiyorum, orada bir karışıklık oldu herhalde, Ali Özgentürk senaryoyu çekmekten vazgeçti. Bunun üzerine Yaşar Ağabey de dedi ki Türkan çeksin. Türkan Hanım da bu işin içine girdi, peki dedi ve yönetmenliğini yapmaya karar verdi.” 

(Abdurrahman Keskiner, NTV, Sinema Benim Aşkım) 
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Yaşar Kemal ve Güneş Karabuda ile... 


Yaşar Kemal adımın sorumluluğu 

Heyecanla yönetmenliğe evet derken nasıl ağır bir sorumluluk üstlendiğimin de farkında değildim. Yaşar Kemaľin eserini filme çekmek çok zordu. Romanlarındaki gerçekle iç içe geçmiş gerçeküstü dünyayı ve doanın inanılmaz tasvirlerini görsel olarak anlatmak kolay değildi. Değerli yazar Yaşar Kemal'le buluştuk. Filmin gerçekçi olmasını istiyordu ve bir senaryo yazdı. Daha önce bir senaryo da Işıl Özgentürk yazmıştı. Daha farklı bir senaryoydu, fantastik bir yaklaşımı vardı. Ayrıca kitaptan ben de çok etkilendiğim için kafamda farklı bir senaryo oluşturdum. 
Güzelliği dillere destan Esme'nin gönlü Abbas'tadır. Köyün zengin ağası Abbas'ı iftira ile hapse attırıp Esme ile evlenir ve bir oğlu olur. Yıllar sonra Abbas hapisten çıkıp köye döner ve ağayı öldürür. Abbas'ı ağanın kardeşleri öldürseler de, Zöhre Ana oğlunun kanlısı olarak gelini Esme'yi görür. Töre gereği Esme öldürülmelidir. Ve bu görev Esme'nin oğluna verilir. 


Ağanın evi 
Film Yaşar Kemal'in doğduğu Adana'nın Hemite köyünde çekilecekti. 
Köyde yaşayanlar bizi çok sıcak karşıladı, köylülerle tanıştık ve çekim 


Yılanı Öldürseler in setinde Senay, asistanlarım Leyla Özalp, Zafer Par ve Arif Erkuş ile... 


yapacağımız mekânları tespit etmeye başladık. Filmin en önemli ana mekânı olarak ağanın tam köy meydanına bakan evini seçmiştim. Daha görür görmez, “Tamam! İşte bu evin sahibiyle konuşulsun, mutlaka bu ev olmalı” demiştim prodüksiyon amirine. Evin yeri ve şekli tam hikâyeye uygundu, görsel olarak da tam istediğim gibiydi. Ancak tam üç gün uğraştıkları halde evin sahibi ağayı bir türlü ikna edememişlerdi. Ben de inatla o evi istiyordum. Araya kimleri koymadık ki, jandarma komutanı, muhtar ve diğerleri... Ama ağa Nuh diyor peygamber demiyordu. Bir gün ekip arkadaşlarımla kahvede oturmuş çalışırken, prodüksiyon amirimiz geldi, “Türkan Hanım ne yaptıysak faydasız, size başka bir ev baksak” dedi. Ben çok üzülmüştüm, “Birlikte gidelim şu ağanın yanına, nedenmiş inadı anlayalım” dedim. Ağa beni daha uzaktan görür görmez ayağa kalktı ve öyle bir karşıladı ki herkes şaşırdı. Ben evinde çekim yapmamızı neden kabul etmediğini sorduğumda verdiği cevap hepimizi hem şaşırtmış hem güldürmüştü. Ağa “Aman Türkan Hanım, sen iste evin tapusunu da vereyim! Al ev sizin, çekin istediğiniz kadar” demez mi? Meğer o benim teklif etmemi beklermiş. Tam bir ay o evde kaldık ve çekim yaptık. 
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Aslında çok iyi ve tatlı bir adamdı. Çekim yaptığımız duyulunca halktan ve önemli kişilerden oluşan insanlar akın akın köye gelmeye başlamışlardı. Emniyet müdürü, eşi, jandarma komutanı gibi önemli kişiler geleceği zaman ağa hemen emir veriyor, bahçedeki havuzun fıskiyesi açılıyor, beyaz plastik sandalyeler bahçeye sıralanıyordu. Ama en başa iki oymalı koltuk indiriliyordu; birisi benim, birisi de ağa için. 


Sıkıntılı günler 

Filmin görüntü yönetmeni Yaşar Kemal'in dostu, İsveç'te yaşayan başarılı belgeselci, Otobüs ve Yusuf ile Kenan filmlerinin görüntü yönetmeni Güneş Karabuda'ydı. İlk çalışma günü köyün meydanında çekim yapacaktık. Senaryoda 9-10 sayfalık bir sahne; Abbas'ın ölüsünü getirip köyün meydanına atarlar, başına köylüler toplanır. Esme gelir sevdiği adamın ölüsünü görür. Sabah çok erken saatte çekime başladık. Öğle saatlerinde ışık değiştiği için Güneş Karabuda sahnenin çekimini durdurmamızı, aynı ışığın olması için ertesi gün aynı saatler içinde sahnenin devamının çekilmesi gerektiğini söyledi. Görüntü yönetmeninin ustalığı, tecrübesiyle en az yönetmen kadar sorumluluğu vardır. Ben de Güneş Karabuda'nın görüntü yönetmenliğine duyduğum saygıdan kabul ettim. 
Ertesi gün kaldığımız yerden devam ettik. Yine öğlen aynı saatte çekimi bıraktık, ertesi gün devam ettik, ama sahneyi bir türlü bitiremiyorduk. 
Köylüler filmde rol aldığı için önde duran bir köylü bir gün sonra gelmiyor, onun yerine başkası geçiyor; hem köylüler hem kostümler her şey değişiyordu. Sahnenin bağlantılarını, devamlılığını kontrol edemiyorduk. Güneş Karabuda filmin görüntü kalitesi adına görüntü yönetmeni olarak isteğinde çok haklıydı ama genellikle yurtdışında yaşadığı ve çalıştığı için bizim çalışma şartlarımızı çok iyi bilmiyordu. Zamanla yarışıyorduk, böyle bir lüksümüz yoktu. Hava kararmaya yüz tutsa da başladığımız sahneyi bitirmemiz gerekiyordu. Çünkü bir film çekimi için bize en fazla 30-35 gün verilirdi. 

Öte yandan gün geçtikçe senaryonun içinden çıkamıyordum. Elimde demirbaş bir senaryo yoktu ve ben iki senaryo ve bir kitaptan, üstelik kitabın özünü bozmadan Yaşar Kemal'in dünyasını anlatmalıydım. Yavaş yavaş bunalıma girmeye başladım. Yaşar Kemal'in adı omuzlarıma ağır gelmişti. Ama filme başlamıştım bir kere, ne olursa olsun bitirmek zorundaydım. 


Filmin oyuncu kadrosu bakımından çok şanslıydım. Hepsi tecrübeli, disiplinli, güçlü oyunculardı. Ahmet Mekin, Aliye Rona, Talat Bulut, Erol Demiröz, Mahmut Cevher, kaybettiğimiz ve kendisini saygıyla andığım Yaman Okay... Hepsi zor şartlara, sıcağa rağmen hiç şikâyet etmeden çalıştılar. Bana moral verdiler, güç verdiler, filme gönüllerini koydular. 
Yönetmen olarak bana inandılar, bana destek oldular. Esme'nin 9 yaşındaki oğlunu Adana Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yetenekli çocuk oyuncusu Pars Sezer canlandırdı. Asistanlığımı yapan sevgili Zafer Par, Arif Erkuş, Leyla Özalp ve sonraki günlerde Zafer kaza geçirince aramıza katılan Şahin Gök, her an yanımda benim en büyük desteğim oldular. Güneş Karabuda'nın Türkiye'de çalışma süresi bitip İsveç'e dönünce ekibe katılan görüntü yönetmeni Muzaffer Turan da çalışmamıza çok çabuk uyum sağladı. 


Köylüler de bize katıldı 

Köyün kahvesi mekânımız olmuştu. Reji asistanlarıyla sahne aralarında yeni çekilecek sahnenin senaryoyla hazırlık çalışmalarını genellikle köy meydanındaki kahvede yapıyorduk. Köy sakinleri iskemlelerini çekip bizim neler yaptığımızı merakla izliyordu. Bize çok hoşgörülüydüler ama biz film icabı köyde neler neler yaptık! Yangın sahnesi vardı, köy sokaklarında lastikler yaktık, haberi olmayan köylüler yangın çıktı zannedip korku yaşadılar. Filmin birçok sahnesinde gönüllü figüranlık yaptılar, çekim yapmamız için evlerini açtılar. Film bitip kahvenin önünde hepsine veda ederken davul zurna eşliğinde köyden bizi uğurladılar. Onlara el sallarken acaba bu güzel insanları bezdirdik mi diye düşünmeden edemedim. 

Yılanlı Kale'de çekimler olduğu zaman kaleye tırmanmak gerekiyordu. 
Ben ayağımda lastikler tazı gibi en önde, nerdeyse ekipten önce tepeye varıyordum. Haziran sonuydu. Yaz sıcağı tepemizde, gölge bir yer yok. 
Hepimiz kan-ter içinde kalıyorduk. Çekim yaptığımız bazı yerlerde film çekildiğini duyan çevredeki insanlar akın akın çekimi seyretmeye geliyor, bana sevgilerini gösteriyorlardı. Hiçbirini kırmak istemiyordum. Aralarda mümkün olduğunca ilgilenmeye çalışıyordum. Kameranın önünde oyunculuk, ayrıca yönetmen olarak kameranın arkası, dayanılmaz sıcak, hem bedenen hem zihnen çok yoruluyordum. Buna rağmen yine de Adana'nın o meşhur kebaplarını yediğim için de kilo alıyordum. 
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Güneş Karabuda ile kamera arkasında... 


Atıf Yılmaz’dan yardım 

Bir çekim günü senaryodaki çekilecek sahneye baktım, çok zor bir sahneydi. Kalabalık bir grup, evin avlusuna atlarla gelecek, çocuğu getirecekler. Amcası çocuğun başında annesini öldürmesi için efsaneler uyduracak. Çok uzun bir sahne... Birden nasıl çekeceğim diye paniğine kapıldım. Usta bir yönetmen için çok kolaydı herhalde. Ne yapsam diye düşünürken aklıma Atıf Yılmaz'ı aramak geldi. İstanbul'u aradım, “Atıf Bey ben bu sahneyi nasıl çekeceğim” diye yakındım. Mekânı tarif ettim, sahneyi anlattım. Bana telefonda, “Önce genel görürsün yüksek bir yerden, sonra şunu yaparsın, bunu yaparsın” diye tarif etti. Ben sahneyi Atıf Bey'in mekânı bile görmeden yaptığı bu tarifle çektim. Ustalığına ve dostluğuna bir kez daha hayran oldum. 


Muzur yılan 

Bir gün çekimlerde yemek molası verdiğimizde, biraz dinlenmek için sette bulunan minibüse bindim. Saatlerce güneşin altında çalışmışım, yorgunum, ayaklarımı uzatıp gözlerim kapalı uzandım. Bir müddet sonra ekip ne yapıyor acaba diye düşünüp etrafıma bakmak için gözlerimi aç- 


tığımda, biraz önümde bana doğru kıvrıla kıvrıla gelen yılanı gördüm. 
Ayaklarıma çok yaklaşıyordu. Bir an donakaldım, sonra çığlık çığlığa kendimi minibüsten zor attım. Filmde o günkü çekimde yılanlar gerekiyordu. Meğer çekime kadar yılanlar bir torba içinde minibüsün arkasında duruyormuş. Bir fırsatını bulan muzur yılan torbadan kaçıvermiş. 


Talihsiz bir olay 

Çekimler devam ederken talihsiz bir olay yaşadım. Arabayla şarampole yuvarlandık. Köyde ekip olarak gece gündüz çalışıyor ve çok yoruluyorduk. Akşam yemeklerini ya çekim mekânında ya da kaldığımız Aslantaş Barajı'nın yemekhanesinde yiyorduk. Yorgun olan ekibin morale ihtiyacı vardı. Bir gün çekimleri erken bitirip köyün dışında bahçeli bir mekânda, akşam yemeği düzenledik. Rahmetli ablacığım Aliye Rona yorgun olduğu için bize katılmadı. Bütün ekip yemekler yedik, şarkılar söyledik. Değişik ortam, eğlence ekibimize moral olmuştu. Yemeğe giderken benim arabamı asistanım Zafer Par kullandı. Şoförümün annesi rahatsız olduğu için birkaç günlüğüne İstanbul'a göndermiştim. Dönüş saati geldi, “Zafer yorgunsan, arabayı sen kullanma” dedim. “Yok, sizi ben götüreyim. Yolda yarınki çekimleri konuşuruz” dedi. Yola çıktık, ben önde oturdum, arka koltukta Güneş Karabuda, filmde oynayan küçük oyuncu Pars Sezer ve benim yakınım Senay vardı. Bir süre sonra köy yoluna girdik. Karanlık ve dar bir toprak yolda ilerlerken aniden karşımıza önünde geniş kepçesi olan ışıksız bir traktör çıktı. Zafer arabayı kurtarmak için sağa kırdı ama traktör arabanın sol tarafından bize çarptı. Biz çarpışmanın şiddetiyle savrularak tarlaya uçtuk. Yere vura vura bir süre gittik ve araba durdu. Bu süre içinde çaresizlik duygusu, panik, net olmayan görüntüler, kabullenme gibi duygular yaşadım. İlk çarpıştığımızda ön cam patlamıştı, önde oturduğum için benim her tarafım cam kırıklarıyla doluydu. Gece zifiri karanlık, ilk duyduğum inleme sesiydi. “Güneş Abi, kolum...” diye inleyen Zafer'e karanlıkta elimi uzattım. Elime ıslak ve yapışkan bir şey değdi, dehşet içinde bağırmaya başladım. Senay'la yola çıkıp yardım çağırmak için arabadan fırladık. 
O anda farkettik ki, düştüğümüz yer yoldan epey aşağıda bir tarlaymış. 
Karanlıkta yola doğru tırmanmaya çalışırken, yoldan köye dönen ekip arabalarının ışıklarını gördük. Senay'la ben sesimizi duyurmak için avazımız çıktığı kadar bağırıyorduk ama duymaları ve bizi görmeleri mümkün değildi. Bulunduğumuz yer köy yolunun çok altında kalıyordu. Ekip arabaları geçip gitti ve gözden kayboldu. Biz büyük bir çaresizlikle yola çıkıp beklerken uzaktan bir kamyonet göründü. Yolda üstü başı perişan iki kadın görünce hemen durdu. Kamyonettekiler bize yardımcı oldular. 
Zaferi hemen Adana'da bir hastaneye yetiştirdik. Arabayı kullanırken sol kolu dışardaymış, traktör çarpınca kolu ezilmiş. Güneş Karabuda'nın da camın kenarındaki demir boynunu kesmiş. Ortada oturduğu için çocuk oyuncuya hiçbir şey olmamıştı. Zafer hastanede 6-7 gün kaldı. Biz bütün ekip her gün hastanedeydik. Çekimlere Zafer'in yanında olmak için bir süre ara verdik. Ekip olarak moralimiz çok bozulmuştu, ben de üzüntüden perişan olmuştum. 

Zafer iyileşmeye başladı ve İstanbul'a döndü. Biz çekimlere devam etmek zorundaydık. Şahin Gök ekibe katıldı ve yine aynı hızlı tempo ile çalışmaya başladık. 


Kraliyet ailesinin fotoğrafçısı 

Görüntü yönetmeni Güneş Karabuda'nın asistanlığını İsveç Kraliyet Ailesi fotoğrafçısı Erhan Güner yapıyordu. Film için yaptığı bir söyleşide izlenimleri şöyle: 


“Türk sinemasında yetenekli elemanlar var, özellikle teknik ekip ellerindeki kısıtlı imkânlarla, pratik zekalarını kullanarak adeta mucizeler yaratıyorlar. Bu elemanlar yurtdışındaki sinemacıların olanaklarından yararlandıklarında neler yaratırlar kim bilir. 

Çekim sırasında oyunculara, özellikle Türkan Şoray'a gösterilen ilgiyi unutamıyorum. Bugüne kadar böyle bir ilgiye, yakınlığa, sevgi gösterisine Türkiye'de ilk kez rastladım. Avrupa'da sanatçılara böyle gösteri yapılmıyor. Ben görevim gereği İsveç Kraliyet Ailesi ile sürekli birlikteyim, Kraliçe Sylvia ile dolaşırken yapılan gösteriler neyse, Türkan Şoray'a Türkiye'de yapılan aynı.” 


Yönetmen yalnızlığı 
Her gün hiç ara vermeden çalışıyorduk, filmin çekim günlerini uzatamazdım. Misafirhanede kalıyorduk. Bazı geceler bütün ekip uyurken, 


ben koridorda uykusuz volta atıyordum. İşin içinden nasıl çıkacağım endişesi ve çaresizlikle gözlerimden yaşlar dökülüyordu. Ama ertesi gün mücadeleci yanımdan kuvvet alarak, başarmak ve hedeflediğim amaç için müthiş bir enerjiyle, canımı dişime takarak sahneleri en güzel şekilde çekmek için var gücümle çalışıyordum. 

Bu zor günlerde bana destek olan, yönetmen yardımcılığımı yapan sevgili Leyla Özalp yaşadıklarımı benimle paylaştı. Her zaman yanımda oldu ve Leyla'dan hep manevi güç aldım. 

Çekimler bitti İstanbul'a döndük ve filmler banyo için stüdyoya girdi. 
Çekimler bitmeden hiçbir görüntüyü seyretme şansımız olmamıştı. Ben, “Dünyanın en kötü filmini çektim, acaba yurtdışına mı gitsem” diyordum. Üzüntüden, endişeden bir nevi psikolojik rahatsızlığa tutulmuştum, sürekli uyumak istiyordum. Leyla beni sık sık ziyarete geliyordu; yine Leyla'nın olduğu bir gün telefon çaldı. Arayan yapımcıydı. Filmler yıkanıp basılmış, bazı sahneleri seyretmiş ve çok beğenmiş. O güne kadar gerilen sinirlerim birden boşaldı ve telefonun başında hüngür hüngür ağlamaya başladım. 

Hemen heyecanla stüdyoya gittik. Kalbim duracak gibiydi. Soluk almadan çekimlerimi izledim, film için umutlandım. Leyla ile sevinçle birbirimize sarıldık. 


Filmin benim çizdiğim çekim planlarından biri. 
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İsveç'te montaj 

Sıra filmin montajına gelmişti. Stüdyoya girdik, filmin kaba montaj denilen ilk montajını yaptık. Abidin Dino filmi görmek ve tekrar montajını yapmak istedi. Filmin laboratuar ve kopya baskı işlemleri İsveç'te yapılıyordu, Abidin Dino ile İsveç'te buluştuk. Bir evin bir odası montaj odası olarak hazırlanmıştı. Ben, Abidin Dino, Yaşar Kemal, Abdurrahman Keskiner filmi kutulardan çıkarıp tekrar montaj yapmaya başladık. Montaj odasında kutulardan çıkan yüzlerce metre filmle boğuşmaya başladık. 

Zülfü Livaneli o yıllarda İsveç'te yaşıyordu ve filmin müziklerini yapacaktı. Bizimle montaja katıldı. Film bobinleri arasında gerekli sahnelerin bulunmasında bize yardımcı oluyordu. Montaj sırasında Livaneli'deki sinema duygusu hemen hissediliyordu. Kendimi tutamadım, “Siz niye yönetmenlik yapmıyorsunuz” diye sordum. Belki de bu sorum sinemayı düşünmesine neden oldu. Yönettiği güzel filmleri izledikçe aklına yönetmenlik fikrini soktuğumu düşünür gururlanırım. 
Montajdan sonra sıra müziklerin kaydına gelmişti. Bu film için hazırlanacak olan müziğin de çok iyi olmasını istiyordum; o heyecanla müzikler kaydedilirken stüdyodaydım. Perdede geçen görüntülere müziğin nasıl artı bir güç ve ruh kattığını gördüm. Filmin müziği öyle güzel oldu ki; her sahnenin atmosferine çok uyuyordu. Zülfü Livaneli'nin bu yeteneğine hayran kaldım. Daha sonra filmin bu güzel müziği Livaneli'nin albümlerinde yer aldı. 

Her şey tamamlandı kopyalar basıldı. Gösterim günü yaklaştıkça korkularım büyüyordu. Yaşar Kemal filmi beğenecek miydi? 

Boğaziçi Üniversitesi'nde adına düzenlenen törende, ikimizi yanyana gören basın mensupları Yaşar Kemal'e benimle ilgili sorular soruyorlardı. 
Yaşar Kemal, “Benim bir eserimin aktrisliğini, yönetimini yaptı. Benim sinema yapılan eserlerimden en iyisi bu” deyince “Bana en büyük ödülü verdiniz” dedim. Yaşar Kemal üsteledi; “Bin defa söyledim, ya yapma. 
Yazdım da bunu...” Ben de bunu kendisinden duymanın inanılmaz oldugunu, büyük mutluluk duyduğumu söyledim. 

İyi ki Yılanı Öldürseler filmini çektim; Yaşar Kemal gibi değerli bir insanı tanımış oldum. Onun o babacan, sevimli halini çok seviyorum. Yılanı Öldürseler'in senaryo çalışmaları sırasında evinde bize kendi elleriyle pişirdiği balıkların lezzetini unutamam. 


Yılanı Öldürselerin montaj çalışmalarında Abidin Dino, Güneş Karabuda ve Zülfü Livaneli ile... 


O günkü koşullarda... 

Filmi izlerken rahatsız olduğum birkaç sahne var. Çocuk oyuncunun halüsinasyon gördüğü bir sahnede, babasını yılan olarak görür. Psikolojisinin gittikçe bozulduğunu anlatmak için mutlaka gerekli bir sahne. 
Ama o yıllarda bugünkü bilgisayar tekniği olmadığı için, ne yapabiliriz diye düşündük, tartıştık. İlkel imkânlarla birşeyler yapmaya çalıştık; çamurlu suya yılanlar attık çaresiz, Ahmet Mekin'i bu suya soktuk. Tabii hiç inandırıcı olmadı. 

Bir de Yaşar Kemal'in kitabında uzun uzun anlattığı bir kartal görüntüsü gerekiyordu. Kalenin en tepesinde çocuk yere uzanıp dakikalarca kartalı seyreder. Kartalın kocaman kanatlarını açışı, yavaş yavaş süzülmesi... Sahnenin atmosferi için mutlaka böyle bir kartal görüntüsü gerekiyordu. Ama biz istediğimiz kartalı bulamadık. Kargaya benzeyen küçücük, kanatlarını bile çırpamayan bir kartal görüntüsü bulundu ve istediğim etkiyi vermedi. Bugünkü teknik imkânlarla bu sahne istenile- nin en güzeli olurdu. 

Sette teknik araç gereç yetersizdi. Yılanlı Kale'de Esme ile Abbas'ın buluştuğu sahnede kameranın kesintisiz olarak iki sevgilinin etraflarında dönmesini istedim. 360 derece dönebilecek şaryomuz ya da öyle bir teknik donanımımız yoktu. Kamerayı raylar üzerinde ileri geri hareket ettiren şaryomuzun rayları bile tahtadan, piyasada yaptırılmış raylardı ve sadece düz hareket ettirebiliyorduk. Tabii ki bizim set teknisyenlerimiz 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hemen pratik çareyi buldu. Sette hep kullanılan siyah fon bezi dediğimiz kalın bezden bir salıncak yaptılar ve dört kişi dört ucundan tuttu. 
Güneş Bey'i omzunda kamerayla içine oturttular; yavaş bir hareketle etrafımızda 360 derece döndürdüler. İstediğim çekimi gerçekleştirdik, yönetmen olarak beni mutlu ettiler. Yoktan var etmek, pratik çözümler bulmak, bu olağanüstü bir şeydi. 

Bugün kamerayı çok farklı biçimde hareket ettirebilen, metal raylar üstünde veya raysız olarak özel tekerleklerle hareket eden jimmy jib gibi 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- Türkan Şoray, Talat Bulut, ann Kü payda, Yaman Okay, 


Sezer, Erdal Cindoruk 


ncular: Türk 
Ahmet Mekin, Aliy 


Erol Demiröz, Pars 


araçlarla, her mekânda görselliğe katkısı olucak her türlü hareketi yapmak mümkün. O yıllarda bu imkânlar olsaydı, filmdeki bu sahneler biçimsel olarak, görsel olarak daha başarılı, inandırıcı olabilirdi. 
“Yılanı Öldürseler, “doğu filmleri” zincirine yeni bir halka ekliyor. Yaşar Kemal'in bir romanından gelen sağlam bir malzemeye yaslanan, senaryosu üstünde bir hayli uğraşılmış, çekimi özenle yapılmış, teknik işlemleri Türk sinemasının alışılmış standartlarının çok üstünde (İsveç'te) gerçekleştirilmiş, çok ince kurgusu, müziği ile de dikkatleri çeken... Ama tüm bu çalışmaların sonucu, insanı tam anlamıyla doyuran bir filme ulaşmıyor bence... 
(...) Yılanı Öldürseler'i seyri zevkli, görsel açıdan ilginç, ayrıca belli bir öz/anlatım birlikteliği, uyumu tutturmuş ilginç bir çaba sayıyorum.” 
Atilla Dorsay, 12 Mart 1982, Cumhuriyet 
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«Ah Gözel İstanbulun bazı sahnelerini Bir süre önoynamakta sakınca bulan Türkân Şoray, a Sami Film 


rolünü Müjde Ara kaptırdı. Yine ayni filmin erkek oyuncusu ise Kadir İnanır s olarak. saptandı. 


Türkün Şoray'ın yerini Müjde Ar aldı. 
Ri Sanatçı bu filmde boi a yep bol soyumcak 
$ NSÂNIN Yazası gelmiyor, eli -varmıyor oma ne- yazik b bazı gercekleri de sizlere Yansılmak zorundayız. 

Konumuz Türkân Şörüy ve ana bağli olarak bir tim 
öyküsünün iç yüzü... 5 

Bundan bir süre önce sayfalarımızda fotoğraflarıyio birlikte bir haber yer almıştı. Fürdeon'ın «Ah Güzel İs. 
tonbul» adl, yapıtının beyoaperdeye öktanlacoğı ve Ömer Kuvurun yöneleceği bu filmde Türkân Şoray ile Tank Akan'ın başrolleri paylaşacağı yazılmıştı. Bu biz. 
an koyöaklenen veya kendi ürettiğimiz bir hober de. 
ğildi. Öne Adet Film Şirketi yapımcı ve yönetmenlerin. 
den olan Ömer Kavur'la konuşmuğ, sonra da 'Türkön Şoray'ın onayını alarak yazıyı sizlere oktormıştık. Hot ta gerek Ömər Kavur gerekse Türkün Şoray filroin tüm én hazırtıkların tamamığdıklarını, ortoda 50d603 Tazik Akonin askerik nürüzünün koldığan; belirtmisler- 


Beğendisi senaryodan son anda vazgeçti 


yim HEY 34 
öyküyü okudu, sonra istekle 


Türkan Şoray “AhGüzel 


prp “Evet” dedi Bunun üzerine 

yer evahir” Omer Kavur ita Füruzan 8erolünün kendisine © naryoyu yazmaya başladılar. 

uymadığını görünce çok Bu arada zamar zaman üçlü 

oynamak istediği toplantılar yapıldı. Senaryo başrole “hayır’ demek zorunda kaldı 


ir sinema yıldızı, işiyie ilgili olarak niye 

üzülür... Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Çok oynamak istediĝi bir rol, bir başkasına verilir, ondan üzülür. Bir filmde istenen oyunu veremez, ona üzülür.Teklif alamaz. ona üzülür. 


Türkan Şoray da bugünterde- Çok Ozgen... Ama onun üzüntüsü, yukarıda saydığığımız nedenlerin hiçbirine dayanmıyor. O çok oynamak istediği, üstelik oynaması için. öneri aldığı bir filme 


KY dai a 


üstünde tartışıldı, fikir alışverişi yapıldı. 

“— O güne kedar iş tamamdı” diy:or Türkan Şoray: 
“O gün her şey değişti ve ben 
#llmde oynamaktan vazgeçtim? 

Türkan Şoray "Ah Güzel 
İstanbul"u beğenmiş, Ta- 


.mamlanan senaryoyu oku- 


muş, Onu da beğenmiş. Peki ama öyleyse neden “hayır” 
demiş. 

“— Füruzan çok beğendiğim bir yazar.Kitapta büyülü bir dünya vardı.Bu dünya içinde her şey güzeldi. En sert bölümlerde bile gerçeğin şiiri vardı. Senaryoda e başarılı oldu ama roman İle senaryo arasında bir büyük fark var. 
Tasvir yerine kamera girince, gerçek tüm çıplaklığı ile ortaya çıkıverdi. Cevahir'i(bena önerilen rol) senaryoyu 


mE fe 


okurkan daha iyi, daha doğru yorumladım. 


Bu haliyle o rolü, bir kez daha düşündüm. Hayır, benim tipim senaryodaki kişiye uymuyordu.Rolüme nasıl ası- 
#rsam asılayım bu rolde tam bir başarı sağlamayacaktım. 
Bir oyuncu, bir rol İçin bunu düşünürse yapacağı tek Şey, 
“Beni atfedin” demek olacak- 
#r. Ben bunu demeden, bir olasılığı daha düşündük. Bazı sahneler, ne bileyim Bir iki bölümde bazı değişiklikler yaparak rolü, bana yaklaştirmak mümkündü ama o haliyle senaryo o kadar güzeldi ki, buna başta ben, kimsenin hakkı yoktu. 


Durumu anlattığım zaman 
Ömer Kavur bana hak vardi. 
Kendisiyle muhakkak bir film 
Yapacağız.” 
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80'LER VE KADIN FİLMLERİ 


80lerde toplum hızla değişmeye başlamıştı. Kadınların üretime daha fazla katılması ve yaygınlaşan feminist akımların etkisiyle, kadın hakları, kadınların özgürlükleri sorgulanıyor, kadınlar kendi kimliklerini arıyor ve bu konular her yerde konuşulup tartışılıyordu. Kadınlar toplumun her kesiminde yer almaya başlamışlardı. 

Kadın kuruluşları, dernekleri seslerini duyurmak için yürüyüşler yapıyor, kadınlar da kendi hakları konusunda bilinçlenmeye başlıyordu. Yıllarca tabu olan kadın cinselliği de kadın dergilerinde ve her yerde rahatça konuşulur hale gelmişti. Toplumda yaşanan olaylar doğal olarak bir ayna gibi sinemaya yansır. Bu değişim de sinemaya yansıdı. Erkek egemen bakış yavaş yavaş değişmeye, kadın erkek eşitliği sorgulanmaya ve çekilen filmlerde başkaldıran, hakkını arayan, özgürlüğünü arayan kadın kahramanlar yaşatılmaya başladı. 


Yaşayan, sahici kadınlar... 

Bu değişim doğal olarak beni de etkiliyordu ve sinemada canlandırdığım karakterleri daha titizlikle sorgulamaya başladım. Artık toplumdaki değişime uygun olarak hakkını arayan, kimliğine sahip çıkan kanlı canlı karakterleri tüm gerçekliğiyle canlandırmam gerektiğinin bilincindeydim. Yaşayan, daha sahici karakterler... Ama bu karakterleri gerçekci canlandırmam için yaşamın gereği cinselliğiyle de yaşatmam gerekiyordu. Ya bu değişime evet diyecektim ya da çağdışı kalacaktım. Sinema kariyerimin kritik noktasındaydım. 

Bu çıkmazın içinde olduğum yıllarda sevgili Ömer Kavur'dan Ah Güzel İstanbul filmi için teklif geldi. Senaryo çok güzeldi, oynayacağım rolü çok sevdim ama gerçeğe uygun olarak cesurca çevrilmesi gereken bir sevişme sahnesi vardı. Benim buna henüz cesaretim yoktu, her zaman olduğu gibi aklımda “seyircim” sorusu vardı. Yönetmen Ömer Kavur Levent'teki evime dört defa geldi, görüştük ama maalesef evet 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diyemedim. Çok üzülüyordum. Tabuları birdenbire yıkamazdım. Bunun sebebi de seyircimi kaybetme korkusuydu. Ah Güzel İstanbul'da Müjde Ar oynadı. O sinemaya yeni başlamıştı, yeni girdiği için koşullanmaları yoktu. Yani seyirci onu o rolle görecek ve sevecekti, kaybedecek bir şeyi yoktu. Ben çaresizlikten oynayamadım ama bu rolü iyi ki oynadı ve Türk sineması da sevgili Müjde Ar gibi önemli bir oyuncu kazandı. Böylece özgür cinselliğe sahip kadın karakterlerin öncüsü oldu. 


Bir Selim İleri senaryosu: Seni Kalbime Gömdüm 

Yılanı Öldürseler filminden sonra, kendimi ruhsal ve fiziksel olarak toparlamam biraz zaman aldı ama bir süre sonra yine yeni bir film çekmek için istek duymaya başladım. Gelen bir teklifi kabul ettim. 
Filmin yönetmeni Feyzi Tuna idi, film Bodrum'da çekilecekti. Seni 


~ 


SENİ KALBİME GÖMDÜM 1982) 
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M be Cihan Ünal Müşfik Kenter, 
“Türkan Şoray, Cinan Wet e 
O ln m ieh Çolpan İlhan, Deniz r 


“Yaman Okay, Altan Günbay, Kaya Sensev 
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Seni Kalbime Gömdüm filminin galası. 


Kalbime Gömdüm isimli bu filmin öyküsü, senaryosu Selim İleri'nindi. O kadar güzel yazılmıştı ki... Selim İleri'nin o duygu dolu dünyası senaryoda hissediliyordu. Hüzün, yalnızlık, hayal kırıklığı, aşk acısı çok güzel anlatılmıştı. Senaryoyu ve filmdeki adımı çok sevdim; Eylül, hüznü çağrıştıran bir isim. 

Bir burjuva kadınını oynayacaktım. Evli, mutsuz, kocasından ilgi görmeyen, partilerde kocasının yanında süs bebeği gibi dolaşan bir kadın. Tek başına gittiği Bodrum tatilinde Eylül kendine ilk kez bir nesne gibi değil, bir insan gibi davranan mimarda sevgiyi bulur. Ama âşık olduğu insanın da diğerlerinden farklı olmadığını acıları pahasına anlar. 

Yazdığı kitaplarda naif duygu dünyasını çok güzel yansıtan, Türk edebiyatının en çok okunan yazarlarından biri olan sevgili Selim İleri ile daha sonra sık sık görüşmeye başladık. Onun duygusal dünyası, inceliği beni giderek çok etkiledi. Yıllar içinde dostluğumuz gelişti, hayatımda çok özel bir yeri oldu. Zaman zaman buluşur, film senaryoları konuşur, heyecanlanırız. “Asker Mektubu” isimli harika bir senaryo yazdı benim için, yönetmenliğini de yapacaktı ama maalesef 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Seni Seviyorum (1983) 


bu filmi gerçekleştiremedik. Selim İleri benim kendime en yakın hissettiğim bir iki dostumdan biridir. Adeta ruh ikizi gibiyizdir. 


Cihan Ünal'la ilk film 

Filmde kadının kocasını Müşfik Kenter, kocasının kız kardeşini Çolpan İlhan oynayacaktı. Kadının âşık olacağı mimarı oynayacak erkek oyuncu ise bulunamıyordu. O yıllarda tiyatro dünyasında IV. Murat oyunuyla Cihan Ünal adı çok konuşuluyordu. Güçlü bir oyuncu idi, yakışıklıydı. Sinemada Metin Erksan'la Şeytan filmini çevirmişti. 
Benimle çevireceği Seni Kalbime Gömdüm ise Cihan Ünab'ın ilk aşk filmi olacaktı. Sonunda Cihan Ünal'la anlaşma yapıldı. 


Filmin ilk günü çalışmalar İstanbul'un tarihi ve güzel oteli Pera Palasta yapıldı. Cihan Ünal ile ilk defa sette karşılaştık. Kibar ve sessiz haliyle dikkatimi çekti. Birbirimizi hiç tanımıyorduk ve o gün filmin en zor, hüzünlü bir ayrılığın anlatıldığı final sahnesi çekilecekti. Senaryo gereği büyük bir aşkı yaşamış olmamız gerekiyordu. Ama biz birbirimizi hiç tanımıyorduk. Kamera önünde yabancılık hissetmeyelim düşüncesiyle yanına gitmeye karar verdim. Bu cesaretli bir davranıştı ama oyunculuk içgüdüsüyle doğru karar verdiğimi düşünüyordum. 
Bir köşede oturmuş elindeki senaryoyu okuyordu. Yanına gittim, beni görünce kibarca ayağa kalktı, ben gayet samimi bir şekilde “Çekeceğimiz sahneler için birbirimizi tanımamız lazım” dedim. Gülerek memnun olacağını söyledi, birer kahve içip karşılıklı bir süre sohbet ettik. O arada yanımıza gelen Neriman Köksal fallarımıza baktı ve daha sıcak bir ortam oluştu. Bu arada rollerimizi konuştuk, sonra da kameranın önüne geçtik ve ilk çekim gayet başarılı oldu. 


Cihan Ünal 

Cihan Ünal tiyatro dünyasının duayenlerindendir. Güçlü oyunculuğu ve etkili ses tonu ile sanatseverlerin gönlünde taht kurmuştur. Hayatını sanata adamış, entelektüel birikimi, kibarlığı, yakışıklılığı ile özel 


biridir. 


Senaryoda değişiklikler 

Çekim süresince bizimle birlikte olan Selim İleri'nin mutsuz olduğunu görüyordum. Senaryoda yönetmenin yaptığı bazı değişiklikler onu üzüyordu. Çok kırılgandı, belli etmemeye çalışıyordu ama ben anlıyordum. 

Filmin bütçesi her zaman olduğu gibi çok kısıtlıydı. Bodrum Kalesinde bir çekimimiz vardı. Filmin önemli sahnelerinden vedalaşma sahnesini çekecektik. Yönetmen Feyzi Tuna, “Lütfen çekimleri bozmayın, ikinci tekrarı yapamayız” diye bizi uyardı, “Filmimiz yok!” 
dedi. Tabii oyuncu olarak tedirgin olduk; ya çekim bozulursa... 
Oyuncu için bu durum müthiş bir psikolojik baskı. Buna rağmen sahne çok güzel oldu. Çekimleri bozmadık ve bu başarımızdan dolayı birbirimizi kutladık. Cihan da ben de profesyonelliğimizle sahneyi çekmiştik. 
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Bir konsomatrisin dramı 

Cihan Ünaľla daha sonra Seni Seviyorum filmini çevirdik. Seni Seviyorum benim en sevdiğim, bana en dokunan, bence en güzel aşk filmlerinden biridir. Atıf Yılmaz diğer filmlerinde olduğu gibi anlatımındaki rahatlıkla çok duyarlı, şiirsel bir film çekti ama Atıf Bey'in filmleri sayıldığı zaman Seni Seviyorum filminden pek bahsedilmemesi beni üzer. Bu güzel filmin senaryosunu Macit Koper yazmıştı. 
Filmin konusu, Adana barlarında konsomatrislik yapan Aygül'ün ve bu hayatı yaşayan kadınların dramıydı. Elinde makyaj çantası, pembe taytı, topuklu ayakkabıları, yarı dekolte kıyafetleri, aşırı makyajı ile Aygüľün ucuz otel odalarında geçen hayatı; her gün sabaha karşı otele gelişi, bütün gün uyuması... Aygül'ü canlandırırken konsomatris kadınların yaşamını derinden hissettim. 

Bir gençlik hatasının geri kalan tüm yaşamı etkilemesi... Bu film için Atıf Yılmaz, “Çökmüş, parçalanmış bir sevginin kalıntıları üstüne aynı duygularla donatılmış bir sevginin yeniden kurulamayacağını anlatmaya çalıştım. Senaryonun kurgusundaki özelliklerle melodramatik kalıbı kırdık, zorladık. Melodrama yeni, denenmemiş ögeler kattık” diyordu. 

Filmde usta aktör Erdal Özyağcılar müthiş bir performansla pavyon sahibini, Serra Yılmaz şirin haliyle sürekli sinek kovalayan konsomatrisi ve rahmetli Ferda Ferdağ içe dokunan naif oyunuyla tuvaletçi kadını oynadı. Cihan, tamamen senaryoya adapte olmuş, ölçülü bir oyunla en başarılı kompozisyonunu sergiledi. Hepsinin filme katkıları büyük oldu. 


Bir usta: Atıf Yılmaz 

Atıf Yılmaz, Türk sinemasının kilometre taşlarından biridir. Atak, cesur ve denemecidir. Her filminde arayış içinde olan bir yönetmendir. 
Ayrıca üretkenliği, zekâsı, yaratıcılığıyla her zaman önde olmuş, adını ustaya çıkarmıştır. 

Mizahi anlatımı, toplumsal yergi, toplumsal güldürü tarzında eleştirel yapıtlar ortaya koymuş; her filmde yeni denemelere girişmiş, dil ve tarz arayışı içinde Türk sinemasına yeni kimlikler kazandırmıştır. 
Kadın sorunlarını ön plana almada sinemada öncülük yapmıştır. En büyük şanssızlığı filmlerinin dış dünyada gerektiği şekilde değerlendirilmemiş olmasıdır. 


Atıf Bey ve Deniz'le Cihangir'deki evde... 


Değerli yönetmen Atıf Yılmaz'ın anlatım ustalığı ve sinema diline hayranım. 


Atıf Yılmaz'la dostluğumuz 

Birçok filmde birlikte çalıştığım Atıf Yılmaz'la yıllar içinde dostluğumuz derinleşti. Zamanla birbirimizi çok sevdik. Sette birlikte olduğumuz kadar, özel yaşamımızda da sık sık görüşüyorduk. Birbirimizi çok sevmemize rağmen sette zaman zaman didişir küserdik, sonra da üzülürdüm. Beni çok kızdırdığı zaman bile dargınlığımız en fazla yarım saat sürerdi. Daha sonra sarılıp öpüşürdük. “Sizde şeytan tüyü mü var” dediğimde, muzip muzip gülerdi. Bazen ben de onu kızdırırdım, o zaman sette bana duyurarak asistanı Zeki Ökteme, “Zeki, midem tuttu, bana süt yolla” diye seslenirdi. Bir süre sonra yine bir şey olmamış gibi çalışmaya başlardık. 

Atıf Bey'le çok samimi olmamıza rağmen çekim sırasında en yakın dostum değil, benim yönetmenimdi, ben de onun oyuncusuydum. 
Atıf Yılmaz'la çalışmak çok zevkliydi. Setteki kendinden emin, sakin hali, sevecenliği, paylaşımcı kişiliğiyle çok sevilen bir yönetmendi. 
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Atıf Bey'le sette didişsek de özel hayatımızdaki dostluğumuz hep sürdü. 


Herkes onunla çok mutlu çalışırdı, daima güleryüzlüydü ama disiplini ve otoritesi de hissedilirdi. Film biter “Güzel bir film oldu” demezdi. “Atıf Bey, bu filmleri neden festivallere göndermiyorsunuz” diye sorduğumda hiç duymazdı bile. Kendine çoğu zaman eleştirel davranırdı. 

Sette genellikle sakin olan Atıf bey bazen küçük bir şeye takar, seti titretirdi. Hayallerim Aşkım ve Sen filminin çekimlerinde, bir gün sahnenin çok acil çekilmesi lazım, beni sete bekliyorlar. Kıyafet değiştirirken giydiğim elbisenin yakasının çok buruşuk olduğunu gördüm, çıkarıp ütüleyebilir miyim diye düşünürken Atıf Bey'in etrafa bas bas bağıran sesini duydum. Zaten sinirli, bir de ben bekletmeyeyim düşüncesiyle telaşla sıcak ütüyü elbise üstümdeyken buruşuk yere bastırmamla sıcak ütünün kenarı göğsümü feci halde yaktı. 

Atıf Bey yaşama hep gülerek mizahi yönden bakardı. Kadınları çok sever desteklerdi, koyu bir feministti. Bana zaman zaman isimler takardı; Lolipop, Fıstık, Topal Karga gibi... 


Cihangir'deki ev... 

Cihangir'deki evleri adeta ikinci evim gibiydi. Boş zamanlarımda kendimi evlerinde bulurdum. Deniz 
Türkali ile evliliklerinin nikâh şahidiydim. Nikâhlarında bir tek ben vardım. 
Deniz'le tatlı çekişmelerine çok gülerdim. Deniz, Atıf 
Bey'e “Bıdı” derdi, Atıf 
Bey ise Deniz'e de bana da “Fıstık” derdi. Deniz 
Türkali benim yaşamımda varlığından mutluluk duyduğum, vazgeçilmez dostum, arkadaşım, sırdaşım. Birikimli, kültürlü, hayata doğru bakan, kadın hakları savunucusu... 
Aynı zamanda tek kişilik 


Türkân Şoray'ın çizgileriyle Atıf Yılmaz 


TÜRKAN ŞORAY 


oyunlarıyla başarılı oyunculuğunu sergileyen, güzel sesi ile verdiği konserlerle hepimizi etkileyen Deniz'in arkadaşlığı her konuda hayatıma çok şey kattı. 

Bir şeye kafam takılsa, bir işin içinden çıkamasam Atıf Bey'i arar akıl danışırdım. Evlerindeki sohbetlerimizde en doyumsuz halimle çeşitli film projeleri anlatır, film yapması için ikna etmeye çalışırdım. Her filmini benimle yapsın isterdim. Uzun uzun telefon muhabbetlerimiz de olurdu. 

Yine bir gün Atıf Bey aradı. O gün de benim migrenimin tuttuğu gündü, gözümü açacak, konuşacak halim yok. Migrenim bir başladı mı, 2-3 gün sürer ve hiçbir ilaç etki etmez. Telefonda Atıf Bey düşündüğü film projesini anlatmaya başladı, uzun uzun konuştuk. Proje beni çok heyecanlandırmıştı. Telefonu kapadığımda migrenimin geçtiğini hissettim, başım ağrımıyordu. Hayretler içinde kaldım. Herhalde mutluluk hormonu birçok ilaçtan daha etkili olmuştu. 

1969 yılında Kölen Olayım filmi ile başlayan çalışmalarımız 1997?de 
Nihavend Mucize'ye kadar 17 filmle sürdü. 199 te de bir televizyon dizisi çektik. 

Benimle ilgili düşüncelerini çok önemserdim. Beni oyuncu olarak nasıl buluyor, merak ediyordum, güzel sözleri ondan duymak isterdim. 
Ağzından hiç laf alamazdım. Bazı röportajlarını saklardım. 1983 yılında Güneş gazetesinde benim için söyledikleri: 


“Türkan Şoray'la çok film yaptık. Hemen hemen her kalıpta oynadı. Bir fahişeden köylü kadına kadar onu perdede izledik. (...) 20 yıl önce daha yapaydı, şimdi daha gerçekçi. 
Eskisi gibi de prensiplerinde katı değil. Ancak beğenmediği bir iş olursa, mazeret olarak bu prensipleri ortaya koyuyor. 
(...) Sinema ve kendi açısından iyi film yapmaya uğraşıyor. 
Teklif geldiği zaman senaryoyu görmek ister. Üzerinde çalışır. Kendi sürekli olarak yapabileceği hikâyeler araştırır, öneriler hazırlar. Olağanüstü yetenekleri olan bir insandır. 
Bu yüzden her gün biraz daha ilerliyor. Ayrıca sette dekorun kurulmasına varıncaya kadar yardımcı olur. Bitip tükenmeyen bir enerjisi vardır. (...) Kendi psikolojisinin getirdiği bir güçlük içinde olduğunda veya kendisine göre uygunsuz, doğru olmayan bir rolü gördüğünde tedirgin olur ve zorlanır. Ama yine de denileni yapar. (...) Bana göre tek aksayan yönü sakar olmasıdır. Her filmde mutlaka bir şeylere çarpar, bir şeyler kırar. Hiç unutmuyorum Galata Köprüsü'nde “Güllü” adlı filmi çekiyoruz. Türkan'ı gören sete doluyor. 
Bu yüzden bir plan çekip daha sonra yardımcım Zeki Ökten'le Türkan'ı köprü altına gönderiyordum. Kalabalık dağılınca geliyorlar bir plan daha çekiyoruz. Bu yüzden belki beş kez filan aşağı inip çıktılar. Bir ara Zeki yanıma geldi, “Ağabey” dedi, “Bu Türkan Hanım bir acayip, merdiven bitiminde çok küçük bir tümsek var, her seferinde oraya çarpıyor ve düşüyor.” 


Gerçekten de köprüde aynı yerde takılıp takılıp düşüyordum. Ayağım burkuldu, o günden sonra benimle “Topal Karga” diye dalga geçmeye başladı. Bana bazen “Çok matrak bir kadınsın sen aslında komedi oyuncususun” derdi. 

Küslük yaşadığımız bir dönem birlikte çalışmadık, “O artık otursun evinde yün örsün” demiş. Duyunca çok incinmiştim, ama bu duygum uzun sürmedi, yine birlikte çalışmaya başladık. 

Bir dergide, Osman Giritli-Sanat Güncesi'nde çıkan “Atıf Yılmaz'ın İnsanları” yazısından: 


“Türkan'la çektiğim ilk filmden hatırladığım bir şey; sadece bana ait bir duygu. Onunla çalışan bütün yönetmenlerin, kameramanların, oyuncuların, yapımcıların yaşadığını iyi kötü bildiğim, daha doğrusu ortak bir duygu. Bu Türkan'ın pek ciddiye almadığı, ama biraz da hoşlandığı, hepimizin ilk filmlerimizde ona sırılsıklam âşık olmamızdır. Ötekilerin geçiciliği yanında benim dostluğumun sürüp gitmesi, bu aşkların Türkan için hiçbir önemi olmadığını zamanında fark edip aşkımı içten bir dostluğa, arkadaşlığa dönüştürebilmemden kaynaklanmaktadır.” 


Atıf Bey benim resme de yeteneğim olduğunu biliyordu. Beni teşvik etmek için yağlı boya takımı hediye etmişti. Bir gün sete Gösteri dergisinden bir gazeteci geldi. O sırada Atıf Bey'le masa başında senaryo çalışıyorduk. Gazetecinin sorularından biri, “Başka hangi sanat dalına ilginiz var?” idi. “Resim yapmayı seviyorum” dedim ve önümdeki boş kağıda karşımda oturan Atıf Bey'in portresini çizdim. Bu karakalem resim “Gösteri” dergisinde yayımlandı. 
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MİNE (1982) 


iz Türkali, Atıf Yılmaz. 
Yönetmen: Atıf Yılmaz. Senaryo: Necati Cumalı, Beniz Türkali, Anf ilm Yapımcı: Sadık Deveci, Ömer Kavur, pun a l örüntü Yönetmeni: Salih Dikişi, Müzik: ĉa D BM wi 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ğ hmet Esen, 
Selçuk Uluergüven, Celile Toyan, Orhan Çağman, Erdal Tosun, Mehm 


Koray Ergun, Aslan Atın, Orhan Aykanat, Ahmet Uğurlu 


ma 


17/4as1n/1382 


Sayın TÜRKAK ŞORAY 

Eine" Pilmimizde oyuncu olarak gösterdiğiniz üstün başarıdan dolayı sizi kutlar, âyrıca öyunouluğunazun dışındaki bütün çalışanlara ve bizlere gösterdiğiniz ,sevgi dostluk ve içten yardımlarınız igin teşekkür ederiz, 

Saygı ve dostlukla, 


DEMA FİL 


ATIF YILMAZ- OMER KAYUR 
EA 
Eh 
Mi % 

Mi i 

piai 


Minefilminin ardından yapımcılar 
Atıf Yılmaz ve Ömer Kavur'dan gelen teşekkür mektubu. 
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MİNE İLE DEĞİŞEN HAYATIM 


Toplumsal gelişmelere bağlı olarak seyircinin beğenileri, kadına bakışı da zaman içinde değişmeye başlamıştı. Bu değişimin nedenlerinden biri de televizyonda yayınlanan yabancı dizilerdi. Bu dizilerdeki bambaşka hayatlar önyargıları değiştiriyor, tabular yıkılıyordu. Cinselliğin, öpüşmenin, sevişmenin hayatın bir parçası olduğunu, yaşayan gerçek bir insanı anlatmak için gerekiyorsa artık bu tür sahnelerin de çekilebileceğini ben de düşünüyordum. Giderek bu düşüncem netleşiyordu. Hâlâ eski filmlerdeki gibi öpüşme sahnelerinde kameranın çiçeğe dönmesi artık olamazdı. Bir sanatçı olarak da kendimi yenilemek zorundaydım. Eski kuralları sürdürmeye kalkmam çağdışı kalmam demekti. Senaryoda çok gerekli ise, böyle sahneler gerçekçi bir yaklaşımla, estetik bakışla çekilmeliydi ama yine de bu sahneleri de belirli bir ölçü dahilinde çevirebilirdim, buna hazırdım. 


Türkan'ın gerçek hayatı 

Toplumda kadının geçirdiği evrim, bu değişim süreci benim de kadın olarak bir arayış ve uyanış dönemim oldu, iç dünyamla bir hesaplaşma başladı. Kendi yaşamımda da bazı gerçekleri görmeye başladım. 
Hayatı olduğu gibi kabullenmiştim, sorgulama cesareti gösterememiştim, bu bilincin gelişmesi bende biraz uzun zaman almıştı. Hep filmlerle yaşadığım için adeta bu karakterlerle özdeşleşmiş, hayatlarımız birbirine karışmıştı. Azize, Gurbet, Sabiha, Hazal'ın hayatı gibi Türkan'ın da gerçek bir hayatı olduğunu nerdeyse yıllar boyu unutmuş ve ertelemiş olduğumu gördüm. Hayatımı yaşamamış, zamanın akışına bırakmıştım. 

Bu gerçekleri farketmeye başladığım dönemde Atıf Yılmaz'dan Mine filmi için teklif geldi. Edilgen kadın yerine, sorgulayan, başkaldıran, kimliğini savunan bir kadını oynamam gerekiyordu. Senaryoda cesur aşk sahneleri de vardı. Bir yıl önce aşk sahnesi yüzünden Ömer Kavur'un 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teklifine hayır diyen ben, bu defa kararımı verdim ve bir cesaretle sözleşmelerimdeki bazı maddeleri kaldırdım. Sinemadaki kimliğimi değiştirecek, oyunculuğumda beni farklı bir yere taşıyacak olan Mine filmine evet dedim. Bu kararı vermek kolay olmadı ama sezgilerimle, algılarımla, gözlemlerimle doğru olanı yaptığımı düşünüyorum. 


Bir özgürleşme filmi: Mine 

Necati Cumalrnın aynı adlı tiyatro oyunundan senaryosu yazılan Mine, kadının toplumsal baskılardan ve sevgisiz bir kocadan kurtulma çabası, özgürleşme isteği ve insanca bir yaşam özlemidir. Mine yaşamındaki çemberi bir yerden kırıyor, toplumsal baskıya başkaldırıyor ve yaşamda kendini arayan kadına umut veriyor. Mine filmi, Türk sinemasında kadına gerçekçi yaklaşan ilk filmlerden biridir. 


Tabular yıkılıyor 

Mine filmi oyunculuk kariyerimin dönüm noktalarından biridir. Bu filmde kendi koyduğum tabuları yıllar sonra ilk kez yıktım. Filmdeki sevişme sahnesinin senaryonun dramatik kurgusu içinde olması gerektiğine inanmıştım. Bu Mine'nin üstündeki baskılara bir çeşit başkaldırısıydı. Bu sahneler kadının bedeninin, cinselliğinin ticari bir meta olarak kullanılması değildi. Mine'nin gerçek kişiliğini yaşatmak için bu sahnelerin şart olduğuna inanıyordum. 

Çekim günü geldi. Senaryo gereği Cihan Ünal'la yarı soyunuk yatağın içine girdik. Başımızda pür dikkat yönetmen Atıf Yılmaz... Etrafta gizli bir merakla, sessiz ve terbiyeli bekleyen set ekibi... Bütün bakışların üstümüzde olduğunu hissediyordum. Benim için hiç de kolay olmayan anlardı. 

Provalar sırasında sık sık Atıf Yılmaz'la göz göze geliyorduk, benden gözlerini kaçırıyordu. Benim zor anlar geçirdiğimi hissediyordu ama anlamamazlıktan geliyordu. Mantığımla ne kadar bu sahnenin çekilmesi gerektiğine inansam da, kişilik olarak çekimlerde sıkılıyor, utanıyor, terler döküyordum. Ama bu ruh halimi oyunuma yansıtmamayı da başardım. 

Mine filminde Hümeyra, Kerim Afşar, Selçuk Uluergüven, Orhan Çağman, Erdal Tosun, Ahmet Uğurlu, Mehmet Esen gibi birçok değerli oyuncu rol aldı. Eğridir Gölü, tabiat, mekânlar, tren istasyonu, 


kasaba çarşısı, sokaklar filme gizemli bir atmosfer kattı. 

Bir gece çekimde aniden şiddetli migrenim tuttu, dayanamıyordum. 
Hemen hastaneye gönderildim, novaljin iğnesi yapıldı ama hiçbir şey fayda etmiyordu. Çekimleri tamamlamak gerekiyordu, sete döndüm. 
Mine'nin ilk kez kocasına isyan ettiği zor bir sahne çekilecekti. Gecenin geç vakti koca koca lambaların çiğ ışığı altında, beynim zonklayarak kıpkırmızı gözlerle, dayanma gücümün sınırında uzun saatler çalıştım. 

Yine bir gece çekiminde, camın önünde bir sahne, kamera dışarda, evin önünde beni uzaktan görüyor. Işıklar yandı çekim başladı. “Kamera!” komutuyla camı açtığım an binlerce küçük sineğin hücumuna uğradım. Bir iki tanesini yuttum, sahneyi bozamadım, dayandım. O binlerce küçük sinek, gece sahnesi olduğu için yanan o kocaman lambaların ışığına gelmiş. Setler böyledir, bazen böyle tatsız olaylar da başınıza gelebilir... 

Filmin çekimlerinin ilk haftasında Atıf Bey belindeki disk kaymasın- dan Eğridir'de hastaneye yatmak zorunda kaldı. Doktorlar Atıf Bey'e bir hafta kesin istirahat verdiler. Atıf Bey bana hastanede “Ben ayağa kalkıncaya kadar filmi sen yönet” diye ricada bulundu. Ben şiddetle itiraz ettim, beni ikna etmeye çalışıyordu; “Çok güzel çekeceğini biliyorum” diyordu. Usta bir yönetmenin bana güvenmesinden memnun olmuştum. Ama kendimde bu hakkı görmedim ve kabul etmedim. Atıf Bey bir iki gün sonra zar zor sete gelip filmi yönetmeye devam etti. 


Filmi gizlice sinemada izledim 

Filmin çekimleri bitti. Uykularım kaçarak, sinemalarda oynayacağı günü ve seyircinin tepkisini endişeyle beklemeye başladım. Ve o gün geldi... Kalbim çarparak bir sinemada film başladıktan sonra, karanlıkta gizlice, kendimi farkettirmeden arka sıralarda bir koltuğa oturdum ve seyirciyle birlikte filmi izlemeye başladım. Endişe duyduğum sahnelerde, en küçük bir tepki olmadı, salonda derin bir sessizlik hakimdi. Seyircim de Mine'nin dramına inanmıştı, Mine'yi sevdi, onun yanında yer aldı. Melodramlardaki karakterlerden Mine karakterine! 
Yıllar içinde oynadığım karakterler, bu değişimi geçirdi... 

Mine Moskova'da dört büyük salonda, Saltika, Pervomayski, Pobede ve Ekran sinemalarında gösterime girdi ve çok beğenildi. 
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“Mine mi Türkan Şoray'dır, Türkan Şoray mı Mine'dir? 
Şoray'ın Mine'nin kalıbına ustaca girmiş oyunu, bu soruyu akla getirecek denli kusursuzdur. Tüm oyuncuların, evet, tümünün ustaca oyunu, Salih Dikişçi'nin filme çok uyan “izlenimci? kamera çalışması, filmi bütünlüyor... Mine'nin duyarlıklarına gönül kapımızı açıyor, onları paylaşıyoruz... 
Umarım siz de öyle yaparsınız.” 

Atilla Dorsay, 7 Ocak 1983, Cumhuriyet 


“Mine'nin olağanüstü etkileyiciliğinde Türkan Şoray'ın hakkını da yememek gerekir, düşüncesindeyim. Kendi oyunculuk anlayışının dışındaki bir rolü, Türkan Şoray, kurallarını çiğneye çiğneye canlandırıyor bütün film boyunca. Yüzünü, özellikle gözlerini ifadelendirişindeki ustalığı; bu oyuncumuzu bir kez daha tıpkı Acı Hayat, Vesikalı Yarim, Ana ve Hazal filmlerinde olduğunca, sanatın kıyısından uçsuz bucaksız açıklıklara alıp götürmüş. Hele filmin bitişindeki yürüyüşü, başını onurla kaldırışı ve İlhan'ın elini tutuşu inanılır gibi değil. 
Yasakladığımız, yasaklattırdığımız sevmek duygusu üzerine düşünenler için kaçırılmayacak bir film Mine.” 

Selim İleri, 7 Ocak 1983, Cumhuriyet 


Evleniyorum... 

Oynadığım karakterleri etkilediğim kadar o karakterler de beni etkilemişti. Aynı filmlerdeki edilgen kadınlar gibi, o yıllara kadar her şeyi kabullenen ben, zaman içinde oynadığım roller gibi değişmeye başlamıştım, Mine'nin kişiliğinde benim kişiliğim de değişmişti sanki. İki filmde birlikte çalıştığım Cihan Ünal; sağlam karakteri, cesur tavrı, dürüstlüğü, içine kapanık ve romantik yapısı ile beni etkilemişti. Evlenme teklifine, evet dedim. Artık kendimde hayatım hakkında karar verme gücünü hissediyordum, kalbimin sesini dinledim, olabilecek zorlukları göze aldım ve Cihan'la evlendim. 

Hayatımdaki bu ani değişiklik şaşkınlık yarattı. Günlerce basında yer aldı. Gazeteciler Ankara'daki evi öğrenip gece gündüz evin etrafından ayrılmadılar. 
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ANKARA'DA KAMERALARDAN UZAKTA 


Artık evliydim başka bir şehirde, Ankara'da yaşamaya başlamıştım. 
Yeni bir ev, yeni eşyalar... Etrafıma bakıyorum, dekor değil, gerçek! 
Kameralar, ışıklar, set malzemeleri yok. Alışveriş yapıyor, yemek hazırlyor, misafir ağırlıyor, yavaş yavaş kendimi daha önceki yaşamımdan soyutluyordum. Ankara'yı çok sevdim. Bazı günler yürüyüşe çıkıyordum, Kuğulu Park, Cinnah Caddesi... Çok düzenli bir şehir Ankara... 


Annemin hastalığı 

Annem kötü bir hastalıkla mücadele ediyordu ve bu dönem anneme moral vermek için sık sık İstanbul'a gidiyordum. İstanbul'da olduğum bir gece gelen telefonla uyanıp yatağımdan fırladım. Annem ağırlaşmıştı. Panik içinde annemin evine koştum, hemen ambulans çağırdım. Eli elimde hastaneye gidene kadar dakikalar geçmek bilmiyordu. Yol boyunca ambulansın acı sesi bıçak gibi saplanıyordu sanki kalbime. Amerikan Hastanesi'nin koridorlarında, duyunca hemen koşup gelen Nazan'la dua edip beklerken aldık acı haberi. Bizi odasına aldılar. Ellerini, ayaklarını öptük ve boynu bükük veda edip, çaresiz onu orada bırakıp ayrıldık hastaneden. 

İki kardeş arabaya bindik. Gidiyorduk ama nereye gittiğimizi bilmiyor gibiydik. Duyduğum acı yüreğimden tüm hücrelerime yayılmıştı. 
Nazan'la birbirimize sarılmış, sel gibi akan gözyaşlarımızla çaresizliği yaşıyorduk. 

Küçükken annemin kokusunu duymak için başımı hep iki göğsünün arasına sokardım, o kokuyu zaman zaman hâlâ hissederim. 

Figen annemizi kaybettiğimizde eğitimi için Amerika'daydı. Sanıyorum ki annem onu kendi hastalığından etkilenmesin diye özellikle yolladı. Üç kardeş bir araya geldiğimizde anılarla annemizi yaşatırız; söylediği şarkılar, yediğimiz dayaklar, bizi sıkıştırıp öpmesi, gülüşü... 
O anlarda annemizin bizimle olduğuna inanırız. 
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Kardeşlerim Figen, Nazan ve annemle birarada... 


Yeni bir aşk 

Aşk yaşıyorum Ankara'da ve bu aşk içinden başka bir aşk doğuruyor. 
Bebeğimin olacağını öğreniyordum ve hayatımda yepyeni bir dönem başlıyordu. Doktorun odasında bebeğin kalp atışlarını duyduktan sonra doğana kadar kalbim sadece bebeğim için atıyordu artık. Gün geçtikçe karnım büyüyordu. Kendime hamile elbiseleri hazırlatıyor, büyük bir zevkle hamileliğin tadını çıkarıyordum. Bu arada bazı gazetelerde sokakta yürürken gizlice çekilmiş kocaman karnımla resimlerim çıkıyordu. 


Zorunlu bir film 

Hamileliğimin keyfini çıkarıyordum ama önceden yapılmış bir sözleşmem vardı. Kartal Tibet'in yöneteceği Bir Sevgi İstiyorum isimli filmin senaryo yazımı tamamlanmadığı için çekim ertelendikçe erteleniyordu. 
Hamileliğimin beşinci ayına girdiğimde, filme başlıyoruz dediler. Filmde güzel ve şık olmam gerekiyordu. Türlü hilelere başvurdum ama karnımı kapatamadım. Sinema aşkım nedeniyle hamile iken bile hayli büyümüş karnımla kameranın önüne geçmiştim. Böylelikle Yağmur daha doğma- dan karnımda beş aylıkken filmde oynamış oluyordu! 

Çekimler Marmaris'te yapılıyordu. Hamileliğimin üstüne bir de sıcak, ayaklarım iyice şişmişti. Filmde bir tekne çekimi vardı. Sabahın erken saatlerinde tekneyle denize açıldık. Tekne dalgalar içinde ilerliyordu. Dalga- 


lar tekneyi kaldırıp kaldırıp indiriyordu. Deniz tutmasına karşı ilaç aldım. 
Tekne ceviz kabuğu gibi sallanıyor, dev dalgalara karşı yoluna devam ediyordu. Endişe ve korku duymaya başladım. Çekimler başlamıştı. Sürekli sallantı, benim zaten hamilelik süresince çektiğim mide bulantısını daha da arttırıyordu. Görüntü yönetmeni Abdullah dayanamayıp tuvalete koştu, reji asistanı Ayşe, set amiri Halil Dede güverteye serildiler. Ben de ara ara teknenin arkasına gidip, yarı baygın boylu boyunca uzanıyor, adeta yere yapışıp kendime gelmeye çalışıyordum. Çekim için beni bekliyorlar, kalkınca yüzüme su vurup mum gibi bir yüzle kameranın karşısına geçiyordum. Çekilecek sahneler aşk sahneleriydi; güzel güzel bakıp aşk sözleri söylemem gerekiyordu. Her zaman konsantre olarak kamera karşısına geçen ben, bu defa profesyonel oyunculuğumu kullanmak zorunda kalmıştım. 


Ve Yağmur kollanmda... 

Kollarımda bir bebek, içimde ılık ılık kanımın dolaştığını hissediyorum. 
Minicik, gözleri yumuk yumuk, dünyaya geleli daha dakikalar olmuş. 
Sıcaklığını duyuyorum. Zaman duruyor, hareketsiz uzun uzun seyrediyorum. Benim bebeğim, benim kanımdan, canımdan... İnanamıyorum, kamera yok etrafta, rol gereği anne değilim; filmlerdeki anne rollerim gerçek oluyor. Babası bebeği kollarına almak için sabırsızlanıyor. Kızı olmasından çok mutlu. 

Hacettepe Hastanesi'nin bir odasında herkes mutlu gözlerle anne ve bebeğini seyrediyor, hemşireler dahil. Annemi düşünüyorum; odada annemin de olmasını, kızının bu mutlu anını görmesini ne kadar isterdim. Hep bir torunu olmasını isterdi. 

Tesadüf olarak, ben doğum yaparken aynı saatlerde televizyonda Deprem filmim oynuyormuş. Aynı saatlerde filmde canlandırdığım Zeynep de doğum yapıyor. 

Basın bebeği ve beni görüntülemek için hastane koridorları ve bahçede bekliyor. Bir gazeteci karşı binadan tele objektifle benim odamın penceresinden ilk resmi görüntülüyor ve ertesi gün gazetenin birinci sayfasında çıkıyor. Daha sonra bekleyen tüm gazeteciler odamızdalar... Aynı anda patlayan onlarca flaş bebeğin yüzünde müthiş bir ışık yoğunluğu yaratıyor. Bunu görüyor, tedirgin oluyorum. Yağmur daha iki günlükken basınla tanışıyor. 
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Hastanede kaldığım sürece seyircilerim akın akın beni görmeye hastaneye geliyor. Civar şehirlerden bile gelenler oluyor. Kaldığım odanın kapısı açık, yatakta yatıyorum. Dışarda bekleyip sırayla odaya gelip sessizce beni öpüyorlar. Gözyaşlarımız birbirine karışıyor. Seyircilerim benim mutluluğumu paylaşıyorlar. Bazıları hediyelerini bırakıyor ve çıkıyorlar. 


Anne olmak... 

Bebek hayatıma bambaşka bir anlam katıyor, yaşamımın merkezi oluyor. 
Anne olmak ulvi bir duygu; gün geçtikçe çoğalan, büyüyen, kalbinizi, tüm hayatınızı esir alan... Bebeğimin adı Yağmur olsun diyoruz. Ve benim Yağmur'um yüreğimi yıkayan, coşturan, arındıran mutluluk yağmuru oluyor. 


Kardeşlerim yanımda 

Yağmur doğduktan sonra, Nazan teyze olmanın ne güzel bir duygu oldugunu söyleyip duruyor, bebeği kucağından indirmek istemiyor. 
Yağmur'un diğer teyzesi de Figen. O da yanımda, yeğenini sevgiyle kucaklıyor. 

En küçük kardeşimiz Figen annemizin bize emaneti gibi gelir bana. Nazamla paylaşamayız, o kadar çok severiz. Figen sanat dünyasının içinde 


Yağmur'uma kavuşuyorum. 


büyümesine rağmen evlilik hayatını seçti. Eşi Abbas ve oğlu Ahmet Kaan ile sakin bir yaşamı var. Yeğenimiz Ahmet Kaan'a ailemizin tek erkeği deriz. Yağmurla birbirlerini çok seviyorlar. Onlar bizim prens ve prensesimiz. 

Figen iki ablasının başarılarıyla övünür, mutlu olur. 

Figen de Nazan da beni yalnız bırakmıyorlar, hep yanımdalar. Hayatımda iyi ki Nazan gibi güzel, sevecen; Figen gibi dünya tatlısı, iyi kalpli, iki kardeşim var. 


Sevgili arkadaşım Deniz Ankara'da 

Doğum yaptıktan sonra Deniz Türkali, beni ve bebeği görmeye Ankara'ya geldi. Mutluluktan havalara uçtum. Uzun uzun dertleştik, ona anlatacağım çok şey vardı. Deniz her sırrımı rahatlıkla anlatabileceğim, içimi açabileceğim bir arkadaşım. Konuşurken Yağmur doğalı kırk gün geçmiş olduğunu fark ettik. Geleneklerimize göre bebeklerin doğumdan kırk gün sonra yıkanarak “kırklandığını” duymuştum. “Deniz hadi Yağmur'u kırklayalım” dedim. Beraberce bebek banyosunu hazırladık, bol köpüklü suyu ılıştırdık. Yağmur'u banyoya soktuk, yıkamaya başladık. Bebek nasıl kırklanır bilmediğimiz için, öyle mi yapsak böyle mi yapsak derken bir gülme krizine tutulduk. Gülmemizi durduramıyoruz bu yüzden bebek elimizden kaçıyor, köpüklü suyun içinde balık gibi kayıyor, bir türlü istedigimiz gibi tutamıyorduk. Bu sırada Yağmur, yaygarayı bastıkça basıyor, bizim gözlerimizden yaşlar geliyordu gülmekten. Zavallı Yağmur'cuk iki beceriksiz kadının elinden sağ salim kurtuldu neyse ki! 


Kendimle yüzleşme 

Ankara'da yeni dostlarım olmuştu. Yemeğe çağırdığımız misafirlerimize birbirinden güzel yemekler hazırlıyordum. Yemeklerim çok beğeniliyordu; bu yeteneğim bana annemden kalan bir mirastı. Yine bir gece misafirlerimizi bahçede ağırlıyoruz. Yağmur'u uyutmak üzere bebek odasına götürürken bir anda salondaki açık olan televizyona gözüm takıldı. 
Benim bir filmim oynuyordu. Dekolte giysiler içinde neşeyle dans edip şarkı söylüyorum. Çok güzel görünüyorum. Televizyonun karşısında kucağımda bebeğimle kalakaldım. Televizyondaki Türkan'la karşı karşıyaydık. Filmdeki kimdi, ben miydim? Yabancı birisi miydi? Bir an kendimi düşündüm, doğum kilolarım, kucağımda bir bebek, üstümde gündelik 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bir kıyafet... Hangisi gerçekti, ben mi, o mu? O yüzleşme anı hayatımda yaşadığım en ilginç anlardan biriydi benim için. 


Başka bir yaşam olabilir mi? 

Ankara'nın Oran semtindeki evimiz çam ormanlarına bakan bir bahçe katı. Bahçeye bakan yere kadar camlı salon. Camın önünde koltukta oturuyorum. Dışarda sert bir hava, içerisi çok sıcak olduğundan camların bir kısmı buğulanmış. Yan odada bebeğim uyuyor. Evde yalnızım, sessizlik... 
Sadece teypten gelen hafif bir müzik... 

Müthiş bir huzur duyuyorum. Dışarıyı seyrediyorum, çam ormanını, gökyüzünü... Kendimi güvende hissediyorum, mutlu hissediyorum, ama yine de yüreğimin ta derinlerinde zaman zaman hissettiğim beni huzursuz eden tuhaf bir duygu... Özlem mi? Neye özlem? Evlilikten önceki alıştığım hayatıma mı? Tekrar film çevirecek miyim, kameraların önüne geçecek miyim? Kalabalıklar, setler, koşuşturmalar, galalar yine olacak mı yaşamımda? 

Oysa burada bambaşka bir yaşam var; sakin, durgun... Yeni tattığım güzel heyecanlar... Ev kadınlığı, bebeğimin sorumluluğu, annelik... Ama tüm bunlara da hazırlıklı hissediyorum kendimi. Bunlar yaşamımda yeni lezzetler. Nihayet her şeyi zamana bırakıyorum, yaşadığım anın keyfini çıkarmak istiyorum. Yağmur'un odasına gidiyorum, süslü beşiğinde uyuyan güzel bebeğimi seyrediyorum hayranlıkla. 


Ölü Bir Deniz (1989) 
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YENİDEN SİNEMA: 80-90 ARASI FİLMLER 


Yağmurun hayatıma girdiği günden sonra loğusalık, anne olma mutluluğu, emzirme, ilaçlar, doktoru derken, sadece Yağmur’lu günler yaşamaya başlıyorum. Artık önceliğim kızım oluyor. Annelik öyle güçlü bir duygu ki! Bu sinemasız yaşam belki daha da sürebilirdi ama önceden verilen bir söz nedeniyle doğumdan üç ay sonra setlere dönmek zorunda kalıyorum. 


Ankara'dan İstanbul'a... 

Ankara'daki evi kapatıyoruz ve bagaja sığmayan eşyaları da arabanın üstüne yerleştirip İstanbul'a geliyoruz. Henüz İstanbul'da oturacak bir evimiz olmadığından Körebe filminin çekimleri süresince kardeşim Nazan'ın Gayrettepe'deki boş olan evinde oturacağız. İstanbul'u özlemişim. Eve yaklaşınca alışveriş için anacaddede bir yerde parkediyoruz. Arabada alışverişin bitmesini bekliyorum. Yalnızım, ön koltukta oturuyorum, kucağımda Yağmur... Gelip geçenler beni farkedip önce şaşkın şaşkın bakıyor, aralarında fısıldaşıyorlar. Görüntü gariplerine gidiyor... Bir film yıldızından alışılmışın dışında farklı bir resim... Üstünde bavulları olan mütevazı bir araba içinde kucağında bebeğiyle bir kadın... Hayatın içinden... 


Körebe ve üzücü bir eleştiri 

Çevireceğim Körebe filminin yönetmeni sevgiyle andığım Ömer Kavurdu. Senaryosunu da Barış Pirhasan'la birlikte yazmışlardı. Bu filmde çocuğu kaybolan bir anneyi oynuyordum. Ve ben de artık bir anneydim. Rolüm benim için farklı bir anlam kazanmıştı. Filmde annelik içgüdülerimi, duygularımı oyunculuğuma taşıdım. Çekimler için İstanbul'a gelmiştik. Yağmur'a bir bakıcı bulduk. Çekimler başladı, Ömer Kavur'la ilk kez çalışıyordum. Son derece zarif, kibar, kültürlü, ince ruhlu bir insandı. Setteki çalışmalar sırasında aklım hep kızımdaydı. Ömer Kavur bana anlayış gösteriyordu. Çekim aralarında eve gidip Yağmur'u emziriyordum. Yağmur'un anne sütüyle beslenmesini istediğim için perhiz yapmıyordum ve doğum kilolarını veremiyordum. Çekimleri erteleyemeyeceğimiz için filmi kilolu halimle çevirmek zorunda kalmıştım. Yönetmen Ömer Kavur benim bu kadar kilo almış olabileceğimi tahmin etmemişti belki. Daha sonra Selim İleri bana o dönemle ilgili şunları anlattı: 

“Ömer Kavur bir gün bana “Türkan Hanım çok kilolu, bugün merdivenden hızla inmesi gerekirken inemedi” dedi. Siz ertesi gün sete gelmişsiniz, Ömer bana söylediklerini size de söylemiş, yanıtlamamışsınız. Sadece geldiğiniz arabaya binip geri dönmüşsünüz. Set sizi bekliyor. Yarım saat sonra tekrar sete dönüyorsunuz. Ömer çok utanmış, 


çok da pişman olmuş. Hiçbir şey söylemeyerek çekime devam etmişsiniz.” 


KÖREBE (1985) 
Yönetmen: Ömer Kavur, Senaryo: Barış Pirhasan, 


E 
Yapımcı: Sadik Deveci, Atıf Yılmaz. Omer Kavu 


Görüntü Yönetmeni: al, ut zer Tulug Carn 


z z Kacar, 
Oyuncular: Ma ia ağ, Seyda Aktolga, Nurettin Şen im el çe Kurt Dündar Aydın Cengiz Gezi? 

“Ümit Yesin 


Ömer Kavur, 


si 


Körebe'den sonra yaklaşık iki yıl film çekmedim ve Yağmur'la ilgilendim. 


Tabii doğal olarak bu dikkat çeken kilolu halim görüntüye yansımıştı. Film vizyona girdikten sonra, filmdeki kilolu görüntülerim yüzünden bazı eleştirmenler tarafından olumsuz eleştiriler yapıldı: 


“Film boyunca Türkan Şoray'ın kızını arayışını bu konudaki olağanüstü uğraşını izliyoruz. Körebe'nin en büyük yanlışlığı bu arayış içindeki Türkan Şoray'ın çok geniş açılı planlarda koşuşturması. Şoray Türk sinemasının en büyük oyuncularından biri, ancak Ömer Kavur ona bu rolü oynatmakla en büyük kötülüğü yapmış ve bir hayli kilo aldığı görülen Şoray'ı kendi biçimsel sinemasına kurban etmiş.” 


Sinema hayatımda beni en çok üzen eleştiri, bu filmle ilgili bu eleştiri oldu. Filmde ben bir anneyi oynuyordum ve bir anne pekâlâ kilolu 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Gramofon Avrat filmine 25 kilo vererek hazırlandım. 


olabilirdi. Ömer Kavurun ince, duyarlı, gizemli sinemasını yansıtan bu film, psikolojik gerilim dozu sürekli canlı tutulan, akıcı anlatımı ile beğenilen bir film oldu. 


Evde çocuk bakıyorum 

Annelik sorumluluğunu gün geçtikçe daha çok hissetmeye başlıyorum. Sabah gözümü açtığım andan itibaren Yağmur'un maması, ilacı, gezdirilmesi, uykusu... Dadısı olmasına rağmen bütün bunlarla ben ilgileniyorum. Bu arada Cihan ben evde otururken film ve dizilerde çalışmaya başladı. Onu hazırlayıp sete gönderiyordum. Bir iki yıl böyle geçti. Birkaç kez Yağmur'la birlikte Cihan'ın setine ziyarete gittik. Yağmur kucağımda çekimleri izlerken set çalışma ortamını özlediğimi derinden hissediyordum. Yağmur'un bana ihtiyacı olduğu için 1-2 yaşlarında, özellikle film çevirmemiştim. Annelik ile mesleğimi beraber sürdürebilirdim. Artık film setlerine dönmek istiyordum ve gelen bir teklife evet dedim. 


Gazeteciler beni tanıyamıyorlar! 

Anlaşma yaptığım film şirketine yapacağımız projeyi ben önerdim. Sabahattin Alinin önemli eserlerinden biri olan, 1930'lu yılların Konyası'nda geçen “Gramofon Avrat”ı okumuş ve çok beğenmiştim. 

Film hazırlıklarına başlanmıştı. Benim de çalışmalara başlayana kadar zayıflamam gerekiyordu. Filmde raks etme sahnelerim vardı. O yıllarda aerobik modası başlamıştı; ben de aerobik yapmaya başladım. Haftada iki gün eve hoca geliyordu. Sevinç hanımla çalışırken bizi seyreden Yağmur da oyun sepetinin içinde müzikle “ayobik... ayobik...” diye sallanıyordu. Bu arada sıkı bir perhiz de yaptım. Diyetisyene gitmedim, sadece az yiyerek ve aerobikle, hareket ederek 80-85 kilodan 58 kiloya düştüm, incecik oldum. 

Filminin tanıtımı için Pera Palas'ta basın kokteyli yapıldı. Koyu mavi, daracık bir tayyörle Pera Palas'ın kapısından içeri girdim. O kadar zayıftım ki çoğu kişi farketmedi beni, hatta yanlarından geçtiğim gazeteciler bile. 


Gramofon Avrat ve Konya'nın soğuğu 

Özel yaşamımda, evliliğimde problemler başlamış, ruhum yorgun... 
İçimde duygular çatışıyor; filmin heyecanları ve kalbimdeki hüzün... 
Bu ruh haliyle, Konya'da çekilecek film için ilk kez trenle uzun sürecek bir gece yolculuğuna çıkıyorum. En arka vagonda, sallana sallana uykusuz, zor geçen yolculuğun ardından sabaha Konya'ya varıyorum. 
Gramofon Avrat'ı Yusuf Kurçenli yönetti. Yusuf Kurçenli hikâyenin duygu dünyasını incelikle, dantel gibi işleyerek dönem atmosferi içinde sinemaya uyarladı. Konya'nın dokusu ve mistik havası filme çok şey kattı. Filmde, oturak alemlerinde raksıyla nam salan Gramofon Avrat takma adlı, talihsiz Cemile'nin trajik öyküsü anlatılıyor. Türk toplumunda ezilen, horlanan, mal gibi alınıp satılan kadının değişmeyen yazgısı, bu kez bu filmde vurgulanıyor. 

Kış aylarıydı, Konya'nın sert soğuğunda çalıştığımızdan çok üşüyordum. Genellikle gece çekilen fayton sahnelerinde üstümde dansöz kıyafetiyle, bozkırda hızla giden faytonun içinde esen buz gibi rüzgârı ciğerlerime kadar hissediyor, dayanmaya çalışıyordum. Çalıştığımız birçok mekânda ısınamıyorduk. Hava o kadar soğuktu ki çalıştığımız konağın madeni kapı kollarını tutunca elimiz yapışıyordu. Üstüne üstlük, üzerimde incecik ipekli elbiseler... Soğuktan rolüme konsan-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Gramofon Avrat (1987) 


tre olamıyordum, soğuk beni çok etkiliyordu. Bu zor şartlar altındaki çalışmalarda rol arkadaşım Gülsen Tuncer dostluğu ve yakın ilgisiyle sette bana moral veriyordu. Bu süre içinde yüreği insan sevgisiyle dolu Gülsen’le birbirimizi çok sevdik, aramızda derin bir dostluk oluştu. 
Çok yönlü bir sanatçı olan Gülsen bu filmdeki naif, incelikli oyunu ile farklı bir kompozisyon yarattı. Kasabanın eşrafından tutkulu bir erkeği oynayan Hakan Balamir de bu filmde çok etkileyici, baskın bir karakteri canlandırdı. Gramofon Avrat'ın âşık olduğu arabacıyı ise şehir tiyatroları sanatçısı Emin Ant oynadı. İlk film çalışmasıydı. 
Biraz içine kapanık, sessiz sakin bir yapısı vardı. Bu kişisel özelliğini adeta rolüne de taşıdı. 

Oturak alemlerinde raks etmek için kaşık çalmayı öğrenmem gerekiyordu. Tahta kaşıkları elde maharetle tutup çalmak beceri gerektiriyor, bir iki denemeyle hemen öğrendim. “Tak taka... tak tak...” 
Kaşıkların çıkardığı bu ses çok zevk veriyordu. Tahta kaşıkları çok sevdim, bu filmin anısına o kaşıkları hâlâ saklıyorum. 

Şimdi aramızda olmayan, filmde de rolü olan değerli tiyatro oyuncusu Mehmet Akan iş dönüşleri gece otelde bana dans dersleri veriyordu. 1-2 saat dans provaları oluyordu. Çok yoruluyordum ama dans ettiğim için de mutluydum. 


Bazen çalışmalar uzun sürüyordu ve otele çok geç geliyorduk. Yine geç bir saatte geldiğimizde çok acıkmıştık. 
Otelin restoran kısmı kapanmıştı. Rol arkadaşım Gülsen 
Tuncer bir yerden nerdeyse kibrit kutusu kadar peynir bulmuş, onu bölüşüp yemiştik, büyük bir zevkle... 

Bazı günler işten dönünce 2 
rahmetle andığım, ablam Yusuf Kurçenli ile... 

gibi sevdiğim, başarılı oyuncu Güzin Özipek, Gülsen, 

ben, yönetmen ve diğer bazı oyuncularla tatlı muhabbetlerimiz oluyordu. Bir gün bizi bir eve davet etmişlerdi, her tarafı mermer olan bir ev, geniş bir salon... Gülsen, ben, Güzin Abla bir yanda, diğer yanda tam karşımızda ev sahibi ve konuk kadınlar da yanyana, neredeyse hiç konuşmadan birbirimize bakarak öylece oturmuştuk. 

Filmin çekimleri sırasında zayıflamaya devam ettim. Devamlı kebap, et yemek istemedim, genellikle aç kalıyordum. Birçok gece yemek yemeden çalışıyordum. Çok yoruluyor, az uyuyordum. Film süresince uykusuz kalmak, zaman zaman yemek yemeden yatmak, gece gündüz çalışmak, bir de sürekli beynimi meşgul eden özel yaşamımla ilgili aldığım karar ruhumu da çok yoruyordu. Gün geçtikçe adeta erimeye başladım. Hayatımın hiçbir döneminde bu kadar zayıf olmadım. 
Filmde çarşaf giyip yüzümü kapattığım sahnelerde görenler benim olduğuma ihtimal vermiyorlardı. 

Filmin son günleri prodüktörden harcamalar için para gelmemeye başladı. Bu da sette huzursuzluğa neden oluyordu. Filmcilerin kaderi yaşanıyordu adeta. 


Konya'da Japon turistler 

Yine bir gece, tüm ekip bütün gün çalışıp geç bir saatte otele döndüğümüzde restoran boştu. Sadece bir iki masa ilerde kalabalık bir turist grubu vardı. Hemen çorbalarımız geldi. Çorbamı içerken bir 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an gözüm grubun oturduğu masaya takıldı. Birbirine benzeyen 15-20 Japon kadın aynı anda dönüp şaşkın gözlerle bana bakmaya başladı, sanki film sahnesi görüntüsü... Ayaktaki mihmandar da onlara bir şeyler anlatıyordu. Daha sonra yanıma geldi ve durumu izah etti; Japon kadınlar Türkiye'deki el sanatları üzerine araştırma yapmak için Konya'dalarmış. Daha önce gittikleri yerlerde sık sık “Türkan Şoray kirpiği” diye bir motif görmüşler. Restoranda beni gören mihmandar, Japon kadınlara işte Türkan Şoray burada demiş, şaşkınlıkları bu yüzdenmiş. Hepimiz çok güldük. 


Atıf Yılmaz'dan eleştirel bakış: Hayallerim, Aşkım ve Sen 

Sevgili Atıf Yılmaz'la komediler, dramlar, kadın filmleri gibi çok farklı türde film yaptık. 1987?de çektiğimiz Hayallerim, Aşkım ve Sen Atıf Yılmaz'ın fantastik, düş ile gerçeğin harmanlandığı, yarı nostaljik, yarı eleştirel bakışla çekilen, Yeşilçam”ı sorgulayan bir filmi. Senaryosu Ümit Ünal'a aitti. Heyecanla son sayfasına kadar okuduğum iki üç senaryodan biridir. Ünlü bir sinema yıldızı Derya Altınay'a hayranlık duyan, onun siyah beyaz filmlerinden “Yavrularım”daki hanımefendi Nuran ile, argolu filmlerindeki sokak şarkıcısı Melek'in hayaliyle büyüyen Coşkun'un tek amacı, bu karakterleri yaratan yıldız için bir senaryo yazmaktır. 

Renkli çekilen filmde, sadece bu iki karakterin eski Yeşilçam filmleri gibi siyah beyaz olmasının filmin fantastik tarzına çok uygun olacağını düşündük. Bunu nasıl gerçekleştireceğimizi araştırmaya başladık. O yıllarda şimdi faydalanılan bilgisayar teknolojisi sinemamızda henüz kullanılmadığı için beni siyah beyaz algısı oluşturacak şekilde boyayıp bir deneme yapmaya karar verdik. Ellerimi, kollarımı, yüzümü griye yakın bir renkle boyadık. Kostümlerimi de siyah beyaz yaptık. Her şey tamam, sanki siyah beyaz filmlerdeki gibi. Ama kamera önüne geçip konuşmaya başlayınca, doğal olarak dilim pembe pembe göründü ve siyah beyaz görüntü bozuldu. Boyama işinden mecburen vazgeçtik, iki karaktere sadece siyah beyaz kostümler giydirerek o sahneleri çektik. Bu film digital teknolojinin sinemamıza girdiği yıllarda çekilebilseydi keşke. O iki karakter renkli film içinde tamamen siyah beyaz olarak gerçekleşebilirdi. 
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Hayallerim, Aşkım ve Ser de intihar sahnesi. 


Filmi kısa sürede bitirmemiz gerekiyordu. Kaşlı çekimlerde, iki karekterin de aynı kadrajda göründüğü sahnelerde yıllarca setlerde edindiğim tecrübem ve pratikliğimle beş dakika içinde kıyafet, saç, makyaj değiştirip bir fettan Melek, bir masum Nuran oluyordum. Ağır davransam, hazırlanmamı bekleseler, o günkü çekimler bitmeyebilirdi. 
Bu koşulları bildiğim için deli gibi telaşla hazırlanıp kameranın önüne geçiyordum. 


Bir intihar sahnesi 

Filmde yazar Demir Özlü'nün “Bir Beyoğlu Düşü” öyküsünden esinlenerek çekilen kısa bölümde bir Rum kadınını canlandırdım. Esin Engin'in duygusal müziği ile bütünleşen bu bölüm nostaljik bir duygu yarattı. Rum kadın bir sahnede, intihar etmek için oturduğu apart- 


manın beşinci katından kendini boşluğa atar. Çekimler başladı. Bu sahnenin gerçekçi olması için benim camın dışında olmam lazımdı. 
Ayağımı basacağım yer vardı ama huzursuzdum. Camın dışına çıktım, bir ayağımı balkonun kenarına koydum; ne önlem aldıklarını hatırlamıyorum. Belki belime halat falan sardılar. O anda karşı binanın camları açık pencerelerinde gazetecileri gördüm, ellerinde fotoğraf makineleri bekliyorlardı. 

Camın dışında ayakta dururken o yükseklikten, aşağıya bakmamaya çalışıyordum. Bir süre sonra içim çekilmeye, başım dönmeye, midem bulanmaya başladı. Kendimi boşluğa bırakmak istiyordum! Beni aşağıya çeken bir kuvvet vardı sanki. Adeta tatlı bir duygu sardı her yanımı, o ana kadar hiç böyle bir duygu hissetmemiştim; kendimi boşluğa bırakıp rahatlayayım duygusu... Bu çok güçlü bir duyguydu ama aynı zamanda yer çekimine de direniyordum. Dakikalar önemli olmaya başlamıştı. Sahne biraz daha uzun sürseydi sonumun ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. 


Yağmur'un korkusu 

Yağmur dört buçuk yaşındayken, evde annemin en yakın arkadaşı, Yağmur'u torunu gibi seven sahiplenen Saliha Abla'mla televizyonda Hayallerim, Aşkım ve Sen filmini seyrediyorlar. Balkondan düşüp öldüğüm sahnede Yağmur başlıyor ağlamaya, “Annem öldü, annem öldü...” diye. Susturamıyorlar. Ben yurtdışında bir festivaldeydim. 
Saliha Abla hemen bana telefon açıyor. Telefonda sesimi duyan Yağmur'un ağlaması ben konuştukça tatlı gülücüklere dönüşüyor. 
Yağmur yine aynı yaşlarda... Bu kez birlikte bir filmimi izliyoruz. Bir sahnede çocuğuma sarılıyorum. Yağmur ekrana baktı baktı, yüzü mahzunlaştı... Sonra bana dönüp şaşkınlıkla “Anne senin başka çocukların da mı var?” diye sordu. 

Daha sonra giderek anlamaya, filmle gerçeği ayırt etmeye başladı. 
Yine bir gün Yağmur'la tiyatroya gidiyoruz. Arabadan indik, içeri girene kadar bana el sallayan, seslenen, öpenleri görünce çok şaşırdı. 
“Anne seni nerden tanıyorlar, niye herkes sana bakıyor” dedi. 
Yağmur yıllar geçip de büyüdüğünde, bir sanatçı olarak annesinin seyirciyle olan sevgi ilişkisi ile kendisinin annesiyle sevgi ilişkisi arasındaki dengeyi kurdu. 
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On Kadın (1987) filminden üç farklı kadın karakter. 


On ayrı kadın 

On Kadın filminin senaryosu bir oyuncu için heyecan verici bir senaryoydu. Değişik sosyal konumlarda, farklı on kadın karakterini canlandıracaktım. Köylü, gazeteci, feminist, 80 yaşında bir kadın, Roman kadın, seksi anne... Senaryoyu Hüseyin Kuzu yazmıştı. Usta yönetmen Şerif Gören filmi çekecekti. Şerif Gören ilk yönetmenliğimde bana çok yardımcı olmuştu. Daha sonraki yıllarda sinemamızın en önemli yönetmenlerinden biri oldu. Yönetmenlik yapmadan önce montajcı olması da yönetmenlik başarısında etkili olmuştur. Yol, Katırcılar, Yılanların Öcü gibi çok başarılı filmler çekmiştir. Çok akıcı bir sinema anlatımı vardır. 

Filmde oynadığım farklı karakterler için farklı makyajlar gerekiyordu. Makyajımı başarılı makyör Corci yapıyordu, makyaj koltuğunda en az iki saat oturuyordum. 

Karakterlerden kır kökenli Asiye rolü için plastik makyajla yüzüme gaga burun yapıyordu ve çok inandırıcı oluyordu. Yaşlı kadın karakteri için ise yaşlandırma makyajı yapılıyordu. Yüzüme ince tabaka halinde mastik, gom, lateks isimli malzemelerden oluşan bir sıvı sürüyor ve sonra bıçak gibi bir cisimle bastırarak kat kat, ince ince çizgiler oluşturuyordu. Bir müddet sonra sıvı kuruyunca yüzüm kırış kırış oluyordu. Makyaj bitip de aynada yüzünüzü kırış kırış görmek hiç de hoş değildi. Ama nasıl olsa birkaç saat sonra temizleyince geçecek olduğunu bilmek rahatlatıcı bir duyguydu. Bir de çok yaşlanınca neler 


hissedeceğinizi yıllar öncesinden yaşıyorsunuz. Bu da oyunculuğun mucizesi! Yalnız bu madde yüzde en fazla 8-10 saat kalmalıymış, aksi takdirde özel bir ilacı olmadan makyajı temizlemenin mümkün olmayacağını söylüyordu Corci. Yaşlı kadının düğün sahnesi çekimlerinin yapılması için Corci itina ile çalışıp beni iyice yaşlandırdı. Sahnelerin saatlerce süreceğini tahmin edememiştik; bu yüzden Corci'ye beklememesini ve gitmesini söylemiştim. Corci de makyajı yapıp gitmişti. 
Zor bir sahneydi, çekimler tahminimizden uzun sürdü. Çalışma bitti, sabaha karşı eve geldim. Hemen yaşlılıktan kurtulmak istiyordum. 
Lavabonun başında yüzümü defalarca yıkamama rağmen o yapışkan maddeyi çıkaramıyordum. Hem ağlıyor, hem yüzümü silmeye çalışıyorum. Olmadı, başaramadım ve o halde yatıp uyumaya çalıştım. Uyanınca aynaya bakmamaya çalışarak ilk işim Corci'yi aramak oldu. Corci özel ilacı ile eve gelip beni dertten kurtardı. 

Bir başka gün, yine bu yaşlı kadının sokakta yürüme sahnesi var. Benim yüzümde aynı makyaj. Çekimleri izlemek için bekleyen mahalle sakinleri beni bu makyajla gördükleri için biraz şaşkın, durumu anlamaya çalışıyorlardı. Ben de bir arabanın içinde hazır vaziyetteyim, sete çağırmalarını bekliyorum. Elim camın dışında dalgın dalgın dışarıyı seyrediyorum. Bir ara arabanın yanında iki çocuk belirdi, 9-10 yaşlarında... Üstlerinde okul önlükleri var. Aralarında konuşuyorlar, benim duyduğumun farkında değiller; “Makyaj o oğlum, makyaj. 
Baksana elleri genç”, “Doğru vallahi, ablam da çok üzüldüydü, ay ne olmuş kadına diye...” Kendi kendime güldüm. Ne renkli mesleğimiz var! 


“Ah Gülpembe, hatırlıyor musun?” 

On Kadın filmindeki on karakterden biride Roman bir kadındı. Çekimler Sulukule'de, surların dibindeki Roman kardeşlerimizin oturdukları mekânda yapıldı. Onlar da çoluk çocuk neşe içinde filmde oynadılar; enerjileri, neşeleri hiç tükenmiyordu. Ben Ateşli Çingene, Kadın Değil Başbelası gibi birçok filmde Roman kızı oldum ve çok severek oynadım. Bu roller bana çok yakışmıştı. Roman kardeşlerim beni çok sevdi, benimsedi, birçok filmde onlardan biri oldum. Çekimler için gittiğimizde beni coşkulu bir sevgi ile karşıladılar. 

Tam çekim sırasında yaşlı bir Roman kadın çekimi falan dinlemeden 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kollarını açmış koşarak geldi ve bana sarıldı. Sonra dövünür gibi “Ah Gülpembe, hatırlıyor musun 9 yaşında, hani kırmızı paltonla düğünlere gittiğimizi” dedi. Hiçbir şey söyleyemedim, “Ya... ya...” diye gülerek kafamı salladım. “Deden öldü biliyor musun?” diye devam etti. 
Beni böylesine benimsemişlerdi. Film ekibi de ne olduğunu anlamaya çalışıyor, merakla bizi seyrediyordu. Onlarla orada geçirdiğimiz bir iki gün içinde dünyalarını yaşadım, bu güzel insanları daha çok sevdim. Setten eve dönerken düşündüm; hayata farklı bakıyorlar. Roman doğanların dünyalarına gıpta ettim. Ne güzel, zorlukları, dertleri hep gülerek, şarkı söyleyerek omuzluyorlar. 


Rumuz Goncagül 

Asiye Nasıl Kurtulur?, Sultan Gelin'den sonra yine bir tiyatro eserinden uyarlanan bir filmde, Oktay Arayıcı'nın Ankara Sanat Ödülü'nü kazanmış tiyatro eseri Rumuz Goncagül'de oynadım. 

Yaşı geçmiş Gülsün, evde kalmış kız olma korkusuyla bir gazetenin Gönül Postası sütununa Goncagül rumuzuyla mektup yazar. Kısa sürede 261 cevap mektubu gelir. Gülsün şaşkındır, talipleri arasından seçim yapması zordur. 

Filmin yönetmeni İrfan Tözüm gayet başarılı bir film çekti. Senaryoyu Macit Koper yazdı, Onno Tunç da müzikleri yaptı. 

Sıtkı karakteriyle Hakan Balamir, sevgili Altan Karındaş, Müşfik Kenter, Tuluğ Çizgen, Pekcan Koşar filmin diğer rollerini üstlendiler. 
Tuluğ Çizgen ve Altan ablamla çalışmak çok güzeldi. 

Bu filmde tiyatro sanatçısı Altan Karındaş'ı abla şefkatiyle yakından tanıdım. Annemi oynuyordu, adeta ana kız gibi olmuştuk. Çalışmalar sırasında birbirimizi çok sevdik. Onu çok önceden Kanlı Nigar oyununda tiyatroda izlemiştim. Çok güzel bir kadındı, her haliyle çok beğenmiştim. Yine çok güzeldi, kendinden emin duruşu, oyunculugu... Film bittikten sonra dostluğumuz devam etti, birkaç kez evine ziyarete gittim; benim çok sevdiğim ablamdır. 

Filmdeki diğer oyuncu Tuluğ Çizgen'i de bu filmde tanıdım. Tatlı, sempatik bir oyuncu. Sevecenliği ve pozitif enerjisi ile insanı sarıp sarmalıyor. 

Her yeni film çalışmasında böyle yeni dostluklar ediniliyor, birbirimize alışıyoruz... Sevdiğim, dostluk kurduğum kişilerle ne kadar istesem 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de sık sık görüşemiyoruz, ama tekrar karşılaştığımız zaman o sevgi ve dostluk aynı yerden devam ediyor. Sanki bir gün önce sette birlikte çalışmışız gibi... 


Hayatın senaryosu 

Maalesef evlilik hayatım dört yıl sürdü ve bitti. Evli olarak yaşadığım sürede yaşamın farklı boyutlarını tanıdım. Hayatımın mutlulukla geçirdiğim, güzel anılarıyla iyi ki yaşamışım dediğim dönemi... Evlilik dönemimde bana bu güzel duyguları yaşatan insanın, ömrümün sonuna kadar kalbimde özel bir yeri var; hep olacak. 
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Sinemada yaratılan dünyada yaşattığımız karakterleri sonsuza kadar mutlu etmek veya mutsuz etmek, âşık etmek, kavuşturmak, evlendirmek, ayırmak senaryonun yazarına bağlı. Ama gerçek yaşamda, yani hayatın senaryosunda yazılanlar değişmiyor, o senaryoda ne yazıyorsa yaşanıyor. Benim de kendi hayatımın senaryosu yazılmıştı. Bu senaryo dramatik bir senaryoydu. Ve ben o senaryodaki kadındım. 
Ayrılık, ayrı bir eve geçiş ve yeni bir evde yalnız geçen günler, koynumda bebeğimle bitmeyen uzun geceler... İçime akıttığım gözyaşlarım... Kendimle hesaplaşma, hayatımın muhasebesi ve aldığım karar: Hayatla baş edebilirim! 

Genç kızlığımdan itibaren benim dışımda kararlar alınmış, çoğu zaman bana uygulamak düşmüştü, artık hayatın gerçekleriyle ben tek başıma karşı karşıyaydım, yaşamın içinde yalnızdım. Yine o içimdeki güçlü Türkan ortaya çıkmıştı. Kızımla yaşayacaktım ve hayatın getirdiği her türlü güçlüğü yenebilirdim. Zorluklar içimdeki gücümün ortaya çıkmasına neden olmuştu. Filmlerde oynadığım karakterler ve anne olmamın gereği mesuliyet duygusu da beni etkilemiş ve değiştirmişti. O güne kadar elektrik faturasını bile yatırmayı bilmeyen ben, yaşamın getirdiği tüm zorlukları tek başıma karşılayacak güçte hissediyordum kendimi. Öz güvenim gelmişti, yeni yaşama hazırdım. 
Bendeki bu değişimin nedeni sinemanın hayatımdaki gücüydü... Sinemadaki değişen kadın gibi ben de değişmiştim, yaşamdan korkmuyordum, güçlü, ayakları yere basan bir kadındım artık. 

Evliliğim bittikten sonra, ruhumu tedavi etme dönemimde en iyi ilaç çalışmamdı, sinemaydı; bu düşünceyle bir filme başladım. 


Filmle gerçek hayatın çakışması: Ada 

Bazı filmler garip bir şekilde kendi yaşamımla çakışmıştır. Filmde oynadığımız rollerde bazı durumlar özel yaşantımızda kişisel birşeylere dokunabiliyor. Rol sırasında kendi hayatında yaşadığın anları bir daha yaşıyorsun. Bir başkasını değil, kendi duygularını, kendini yaşıyorsun. 1988 yılında çektiğimiz Ada filminde olduğu gibi... Yaşayarak oynadığım bir roldü, ayrılmış bir çiftin evliliklerini sorgulaması... 
Benim de evliliğim biteli birkaç ay olmuştu. Ayrılıklar kolay değil, içime bir hüzün, yüzüme bir acı oturmuştu. İşte tam bu dönemde Ada filmini çevirmeye başlamıştım. Filmde kadın ayrıldığı kocasına kızı- 


nın sorunlarını konuşmak için gider, ancak hesaplaşmalar başlar ve konuşamadan adadan ayrılır. Çok yaşayarak, hissederek canlandırdığım bir rol oldu. Birebir o kadın bendim, gerçek hayattaki gibi ve her şey çok sahiciydi. Bir kere daha inandım ki, özel hayatta yaşanan acı tatlı her şey, bizim için, oyuncular için bir zenginlik... Gerçek hayatta yaşadıklarım oyunculuğum için, gerçek duyguları hissetmem için bir kazanım. 

Değerli yazar Peride Celal'in öyküsünden uyarlanan bir filmdi Ada. 
Sevgili Süreyya Duru'nun yönettiği son filmdir. Ne kadar acıdır ki çekimler sırasında yaşamını yitirdi ve filmin çekimlerini kızı Dilek Duru tamamladı. Onu sevgiyle anıyorum. Filmin Doğan Canku'ya ait olan müziği, anlatılan hikâyenin duygusunu hüznünü daha bir etkili kılacak kadar güzeldi. 


Korku dolu bir ada yolculuğu 

Filmde yıllarını tiyatroya vermiş, kültürel birikimi, muhalif duruşu, tavrı, ses tonu, kibarlığı, insanlığı, dostluğuyla çok takdir ettiğim, beğendiğim ve sevdiğim güçlü aktör Rutkay Aziz'le oynuyordum. Bo- hem bir ressam rolüyle, çok yakışan sakalı, boynundaki atkısı ile çok etkileyiciydi. 

Film Burgazada'da çekildi; her gün adaya gidip akşam dönüyorduk. 
Sabah erken saatte Bostancı'dan vapura biniyoruz adaya gitmek için. 
Bir gün vapuru kaçırdım. Hava fırtınalı, sonraki vapur seferleri iptal edilmiş; başka vapur yok. Önceden adaya giden bütün ekip beni bekliyor, bir çaresini bulup gitmem lazım. Denizden de çok korkarım ama sorumluluk, vazife aşkı, meslektaşlarıma duyduğum saygı hissi korkunun önüne geçti. Küçük bir tekne buldum ve bu tekne ile adaya gitmeyi göze aldım. Dalgaların arasında ceviz kabuğu gibi savruluyorduk. İne çıka adaya vardık. Ben tabii öldüm öldüm dirildim. 
Adaya vardığımda sahilde toplanmış film ekibi o havada benim çalışmaya geleceğime hiç ihtimal vermedikleri için, beni “Bravo” sesleri ve alkışlarla karşıladılar. Rutkay Aziz benden bahsedilince benim adaya bu maceralı gelişimi anlatır. 

Ada filmi özellikle kadınların kalbine dokunan bir film oldu. Kış ayları, adanın terkedilmiş duygusu veren sokakları, balıkçılar, hırçın dalgalar, son vapur seferleri, boş terasın tahta panjurlarına vuran 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yağmur damlaları, buğulanmış camlar ve bu atmosferde ayrılmış ama hâlâ birbirlerini seven bir kadın ile bir erkek ve hüzün veren müzik. 
Filmi seyredip etkilenmiş kadınların daha sonra Burgazada'da evi arayıp bulduklarını, bahçesinde, etrafında dolaşıp evi seyrettiklerini anlatıyorlardı. 


Seyircimle birlikte aştık 

Kendi tabularımı kırdığım Mine filminden sonra oynadığım filmlerde cinselliğin de olduğu soyunma, öpüşme sahneleri vardı. Seyircinin algılarını gözlemleyerek bir aşama geçirdim. Seyirci de değişmişti; begenileri, beklentileri bu tür sahneleri doğal karşılıyordu. Seyircimle birlikte bunu aşmıştık. 


Cüretkâr sahneler 

Sinemamızın türlü sorunlarla baş etmeye çalıştığı, üretimin neredeyse durduğu 1989 yılında Atıf Bey “her şeye rağmen sinema” dedi, Ölü Bir Deniz filmini çekti. Atıf Bey, “Ben sürekli film yapan insanım, baktım ki bu sene film yapamayacağım, paniğe kapıldım. Bu insana büyük bir umutsuzluk veriyor, hem kendi adıma, hem sinema adına. 
Bu koşullar yüzünden benim gibi bir insanın film yapamaması çok acıklı. Bunu yenme çabasıyla hem kendime, hem sinemaya bir umut diyerek giriştim bu filme” diyor. Filmi mümkün olduğu kadar ekonomik çekmeyi planladı. Filmi çekerken sinemalarda gösterebilecek miyiz endişesi taşıyorduk. Oynatacak sinema bulabilecek miydik? 
Çünkü sinemaların yüzde 90'ı yeni gelen Amerikan sermayeli şirkete teslim olmuştu, çoğunda sadece yabancı filmler oynuyordu. 

Erhan Bener'in romanından uyarlanan film bir hafta süren bir aşkın öyküsünü anlatır. Emekli bir öğretmen ile banka memuresi bir kadının bir tatil köyünde başlayan tutkulu aşkları ve kısa sürede aşkın büyüsünün bozulması. Psikolojik boyutu ağırlıklı olan bir film. 

Ölü Bir Deniz biraz istemeyerek oynadığım bir filmdir. Sevgili Atıf Yılmaz bu filmde oynamamı çok istedi. Filmlerimde sevişme sahneleri ile ilgili geçmişte uyguladığım yasakları kaldırmıştım ama yine de kendime göre sınırlarım vardı. Bu senaryodaki sevişme sahneleri benim ölçülerimi aşıyordu. Atıf Bey beni ikna etmek için çok uğraştı. Ona hayır demem zordu, evet dedim. Adeta pazarlık yapar gibi 


Mine'den sonraki dönemde cinsellik olan sahnelerde de oynadım. 


sahnelerin benim sınırlarım çerçevesinde çekilmesinde anlaştık. Ama buna rağmen Ölü Bir Deniz bu sınırların zorlandığı bir film oldu. 
Bu filmde tekrar Rutkay Aziz'le oynadım. Filmin güneyde bir sahil kasabasında çekilmesi gerekiyordu. İstanbul Silivri'de yeni açılmış olan Klasis Otel sponsor olunca, maliyeti düşürmek için otelde ve Silivride çekildi. Tüm olumsuzluklara rağmen Atıf Bey yine o usta yönetmenliğiyle kısa süre içinde filmi bitirdi. Yönetmen olarak baskın çıktı ve en cüretkâr aşk sahnelerimin olduğu Ölü Bir Deniz filmografime eklendi. 


309 


a o0 a gi 


ü Bir Deniz 


Öl 


30 


SİNEMADA EMEĞİN MÜCADELESİ VE SODER 


Hiçbir hayat güvencesi olmayan sinema oyuncularının birçoğu yaşamlarını imkânsızlıklar, zorluklar içinde, kahve köşelerinde, otel odalarında, Darülaceze'de geçirdi. Son günleri de maalesef acı içinde bitti. Sahiplenen olmadı. Devlet sinemaya ilgisiz kaldı, sanatçısına sahip çıkmadı. Bu gerçeği görüyorduk ama kişisel olarak yapabileceğimiz fazla bir şey yoktu Sinema emekçileri birleşmenin, örgütlenmenin gereğini anlamışlardı. Bir yandan mesleki dernekler, bir yandan tüm sinema emekçilerini kapsayan sendikalaşma girişimleri başlamıştı. 
Oyuncuların saygınlığını ve haklarını korumak, hak ettikleri yaşamı sürmelerini sağlamak amacıyla 1988 yılında Sinema Oyuncuları Derneği (SODER) kuruldu ve derneğe 200'e yakın üye kaydedildi. 
Tüzüğünde derneğin amacı, “Üyelerin sosyal, yasal, ekonomik özlük haklarını ve mesleğin saygınlığını korumak” olarak yazıldı. 


Dernek başkanı 

Ben derneğe başkan olarak seçildim, meslektaşlarımın sosyal haklarına kavuşması için onlara faydalı olabilmek için coşkuyla çalışmaya başladım. Tanju Gürsu derneğin kurulma aşamasında ve daha sonra canla başla çalıştı ve bana hep destek oldu. Yönetim Kurulu toplantıları yapmaya başladık. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan arkadaşlarımız için neleri nasıl yapabilirdik? O güne kadar Türk sinemasına ilgisiz kalan devletten üyeler adına isteklerimiz olacaktı. Öncelikle Kültür Bakanı Tınaz Titiz'i Ankara'da makamında ziyaret ettik, devlet-sinema ilişkilerini başlatmış olduk. Oyuncuların sosyal sigortalar sorununu görüşmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykutu ziyaret ettik. Sanata ve sanatçıya devlet güvencesi istedik. 
İlk faaliyetimiz sosyal sigortası olmayan oyuncuların sigortasını başlatmak oldu. 

Sinema çalışanları ve oyuncuların iş devamlılığı olmadığı için bizim ülkemizde sosyal sigortaları yapılamıyordu. Sinema çalışanları bir filmde 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bir şirketle üç ay çalışıyor, sonra bir süre çalışmıyor, sonra başka bir filmde başka bir şirketle çalışıyor; yani sigorta için gereken 120 işgününü dolduramıyorlardı. Kısa süreli geçici işlerin sosyal sigortalarının yapılması ve takibi zor olduğu için film şirketleri genellikle sigorta işleriyle uğraşmıyordu ve oyuncular sigortasız çalışıyorlardı. 

Sinema çalışanlarının 1975-76 yıllarından itibaren sosyal sigorta primlerini borçlanmak suretiyle ödeyerek sigortalı olma hakkı için talepte bulunuldu ve sonunda bu hak kazanıldı. SODER (Sinema Oyuncuları Derneği) borçlanma primlerinin ödemesine katkıda bulunarak birçok üyesinin emekli olmasını sağladı. 

Dünyanın birçok ülkesinde bir sanatçı sigortası olmadan sete adımını atamaz. Film çekimlerinde, bir iş kazası olması halinde bunun sorumluluğunu kim üstlenecek? 

En büyük arzum tüm çalışanları, oyuncuları en azından bir ev sahibi yapabilmek için kooperatif kurmaktı. Sinema Mensupları Konut Yapı Kooperatifi'ni (SİNEMKO) kurduk ve Belediye Başkanı Bedrettin Dalan’ı ziyaret ettik. Bize bir iki arsa önerdi. Bu aşamada düşündüğümüz, sürekli geliri olmayan üyeler kredilerini nasıl ödeyeceklerdi? Bu yüzden maalesef bu projeyi hayata geçiremedik. 

Bu arada meslek birliği SE-SAM”ın öncülüğünde huzurevi yapılması gündeme geldi. 

İlerleyen yaşlarında çalışma ve para kazanma olanakları azalan sanatçıların daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için bir hu- 


sesim m iderini seçti! 


birleşen oyuncular, ‘her li politikadan uzak, mesleki bir dayanışma içine ke 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zurevi yapılması haberi hepimizi sevindirdi. Devlet söz verdi, davul zurnalar eşliğinde temel atmaya Turgut Özal eşi Semra Özaľla birlikte geldi. Tüm sinema çalışanları inşaat alanında toplandık. Uzun uzun konuşmalar yapıldı. Ben de SODER Başkanı olarak kürsüden heyecanla konuşma yaptım. Projeye katkısı olanlara minnet duygularımı dile getirdim, hepimiz çok mutluyduk. Vaatler verildi ama huzurevi yapılmadı. Boşuna umutlanmış olduk. Huzurevi için atılan temel ve o arazi ne oldu, hâlâ merak ederim... 

Dört yıl görev yaptıktan sonra SODER Başkanlığı'ndan ayrıldım. 


Telif hakları 

Emek en yüce değerdir, kutsaldır. Televizyonun adeta sinemanın yerini aldığını gören yapımcılar, ellerindeki yıllar önce çekilmiş yüzlerce filmi televizyonlara astronomik fiyatlara sattılar. Filmler televizyonda talep buldukça tekrar tekrar satıp çok büyük paralar kazandı. Bu süreçte, bu filmlere emek verenler değil, yani senaristler, yönetmenler, oyuncular, kameramanlar, teknik ekip değil sadece filme para yatıran yapımcılar kazandı. Üstelik bu filmlerin çoğu işletmecilerden alınan avanslarla çekilmişti. Avanslar da oyuncuların isimleri için veriliyordu. 

Kadir İnanır'la karşılaştığımızda hep der ki, “Yahu şu yapımcılar, hiç olmazsa bir çiçekle bize teşekkür etseler.” Kadir'e hak vermemek mümkün mü? 

Sinema çalışanlarının haklarının korunması için yasal düzenlemeler yapılması gerekli. Yıllardır Telif Hakları Yasası'nın çıkarılması için tüm sinema kuruluşları çaba sarf eder. Fakat oyuncuları, tüm çalışanları kapsayan bir yasa bir türlü çıkarılamadı. İstenilen, bir filmin üretimine yaratıcı katkıda bulunan oyuncu, yönetmen, senaristlerin, filmlerin yıllar boyu farklı mecralardaki satışlarından küçük de olsa bir pay almaları. Yaratıcıların, telif haklarının korunduğu gelişmiş ülkelerde filmleri satın alan kuruluşlar, filmin bedelinin hepsini yapımcı şirkete ödemiyor; tüm telif hakkı sahiplerinin paylarını doğrudan onlara ödüyor. Bunu yasalar zorunlu kılıyor ve meslek örgütleri de yasaların uygulanıp uygulanmadığını kontrol ediyor. 

Emeğe ve haklara saygı bunu gerektirir. Umarım ülkemizde de çağdaş yaklaşımla, ilgili yasalar en kısa süre içinde gerçekleşir. 
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90LAR: TÜRK SİNEMASININ 
ÖLMEK ÜZERE DENİLDİĞİ YILLAR 


“Sinema herkesin birlikte gördüğü bir düştür. 
Sinema salonları ise birer ibadethanedir.” 
Bernardo Bertolucci 


Sinemamız 70’lerde televizyonun başlaması ve seks filmleri, 80lere gelindiğinde videonun yaygınlaşması, 90’lardan sonra da özel televizyonların yaygınlaşması ve Amerikan filmlerinin istilasıyla adeta 
durma noktasına geldi. 200 bin dolara yapılan bir Türk filminin 20 
milyon dolara yapılan bir Amerikan filmi ile rekabet etmesi zordu. 
90’larda çevrilen film sayısı 25-30'a indi. On yıl öncesine kadar 3 bin civarında sinema salonu varken 250 sinema salonu kaldı. Zor yaşam şartlarında seyirci sinemadan iyice uzaklaştı. 

Bu yıllarda ben de ikinci kez SODER'e başkan seçilmiştim. SODER olarak TBMM'ye altında benim imzam olan bir bildiri yazdık: “Kendi ülkemizde kendi filmlerimizi oynatacak sinema bulamayarak, sinema haftalarının yüzde 29'ini bile Türk filmlerine çok görüp, yok oluşumuza göz yumacak bir yönetimin varlığını bile düşünmek istemiyoruz. Çıkarılacak sinema yasasında Amerika'nın tekstil kotalarına karşın tavizler verilerek fermanımız imzalanınca bizler de yaşayabilmek için yasal her çareye başvurmakta kararlıyız. TBMM'nin onurlu üyelerinin sinemamızın aleyhine çıkacak böyle bir yasaya asla evet demeyeceğine bütün kalbimizle inanıyoruz.” 

Devletle temaslara devam ediyorduk. 1990 yılında üç gün süren Sinema Kurultayı toplandı. Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'e sorunlarımızı anlattık, o da umut veren bir konuşma yaptı, sorunları çözümleyeceğini söyledi. 
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Dönemin Kültür Bakanı Namık Sinemanın sorunlarının tartışıldığı çok sayıda Kemal Zeybek'e sinemanın panele katıldım. 
sorunlarını anlatıyoruz. 


Türk sinemasının 76. kuruluş yılında tüm sinema çalışanları, haklarımızı aramak adına kol kola, birlikte İstiklal Caddesi'nde yürüdük. 
Sinemanın hakkı olan Sinema Yasası'nın çıkarılması için Meclis'e seslendik. Taksim Anıtı'na çelenk koyduk ve ben SODER Başkanı olarak konuşma yaptım. Sinema sanatının zor günler yaşadığını, devletin artık Türk sinemasına sahip çıkması gerektiğini vurguladım. 


Paneller düzenlendi 

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TUSES) tarafından düzenlenen panelde 75. yılında Türk sineması tartışıldı. Prof. 
Dr. Emre Kongar'ın yönettiği panele Atilla Dorsay, Onat Kutlar, Ömer Kavur, Ali Özgentürk ve ben konuşmacı olarak katıldık. Konuşmamda “Türk sineması ölüm kalım savaşı vermektedir, en büyük gücümüz seyircimizdir” diyerek konuşmama başladım. 


Acı çektiğim yıllar 

Sinemada yaşanan bu krizli yıllarda ben de duygusal olarak çok etkilenmiştim. Acı çekiyordum. Setlerden uzak kalmak, film çevirememek benim için adeta ölümdü. Boşlukta yüzüyor gibiydim. Derin bir karamsarlığa kapılmıştım. Evden dışarı çıkamıyordum. Bunalıma girmiştim. Bütün gün koltukta, camın önünde kımıldamadan boş gözlerle dışarıyı seyrediyordum. Akşam güneşinin kızıllığını, denizdeki teknelere vuran ışığı, süzülen çamları, tüm bu güzellikleri far- 


ketmiyordum. Algılarım kapanmış, duygularım durulmuş, adeta içim boşalmıştı. Bir tek kalbim acıyordu, bunu hissediyordum. Bu acı ile gözlerimden yaşlar süzülüyordu. Bahçedeki çamlar sessiz sakin benim acıma tanık oluyorlardı. 

Bana yıllarca yaşam enerjisi veren setlerden uzak kalmak... 

Büyük aşkım kamera, ışıklar... 

Heyecanla ve koşuşturmalarla dolu günlere derin bir özlem duyuyordum. İçten içe bir korku da kaplıyordu yüreğimi; “Ya seyircim beni unutursa!” Yaşamla bağlarımın kopacağını, kahrolacağımı biliyordum. Kabusa dönüşen düşler görüyordum, çok mutsuzdum. Kızım Yağmur'la teselli olmaya çalışıyordum. Uzun bir süre sonra sokağa çıkıp halkın arasına karıştığımda, hiçbir şeyin değişmediğini gördüm. 
Seyircilerimle yine aynı sıcak sevgiyi yaşıyordum, yine her yerde kucaklaşıyordum. Bu mutlulukla ruhum yenilendi adeta yaşama yeniden döndüm. 


Sinema ölmez! 

Sinemada yaşanan bu kriz 1990'ların ortalarına kadar sürdü. 1996'da Mustafa Altıoklar'ın İstanbul Kanatlarımın Altında filmi 500 bin civarında seyirci ile sinemaya dönüşü yeniden başlatıyordu, umutlandık. Şerif Gören'in Amerikalı ve Tunç Başaran'ın Uçutmayı Vurmasınlar , Sinan Çetin'in Propaganda filmleri çok beğenildi. Aynı yıl Yavuz Turgul'un çektiği Eşkıya filmiyle sinema yine seyircisiyle buluştu. 
Eşkıya çok büyük bir ilgi gördü ve seyirci sayısı 2,5 milyonu geçti. 
Akın akın seyirci izledi. Ben de üç kez zevkle duygulanarak izledim. 
Bu sinemanın parlak yıllarının tekrar başlamasıydı. Ben de sinemadaki bu olumlu gelişmeleri takip ediyor, mutlu oluyor, umutlarımı yeşertiyordum. 

Daha önceki yıllarda seri halinde yapılan filmler, arabesk filmler geride kalmıştı. Seyirci azalmıştı ama nitelik değişikliği gözlemleniyordu; sinemaya seçerek giden genç kuşak, bilinçli ve talepkâr seyirci... Daha çok “yönetmen sineması” ağır basmaya başladı. Yeşilçam dönemindeki gibi star oyuncuya dayalı film anlayışı sona eriyordu. 

Bir gerçek var ki; insanlar var oldukça, yaşam devam ettikçe sinema var olacaktır, diğer sanat dalları gibi... Sinema ölmez. 
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Türk sinemasının geleceğini kurtarmak için önerilerin dile getirildiği bir basın toplantısı. 


Yeşilçam beyazcama taşınıyor! 

Türk filmleri tüm özel televizyon kanallarında gösterilmeye başladı. 
Bu filmleri çekerken, televizyonlarda defalarca gösterileceğini hiç düşünmemiştik. Çünkü o yıllarda ülkemize televizyon henüz gelmişti. 
Acemilik yıllarındaki filmlerim de dahil, tüm filmlerim 90’lardan sonra her gün çeşitli kanallarda defalarca gösterilmeye başladı. Bu filmlerdeki bazı yanlışlarım, eksikliklerimle yüzleşmeye başladım. 
Kendimi hiçbir zaman tam olarak beğenmediğim, hep eleştirdiğim için bazı filmlerimi televizyon kanallarında izledikçe “eyvah” deyip başımı yastıklara görmüyordum. Sonra giderek alışmaya ve kabullenmeye başladım. 

Bir gün evde yalnızım, kanalları değiştirirken bir kanalda Dert Bende filmime rastladım. Film melodramın en koyusuydu. Oradaki kıza, o kadar üzüldüm ki, ağla ağla gözlerim şişti. Kendimi başka biriymiş gibi izledim. 


32 


ATIF YILMAZ İLE 
BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 


Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, kadınları nüfus planlaması konusunda bilinçlendirmek için kurulmuş bir kuruluş. “Bakabileceğiniz kadar çocuk” bu çalışmaların özünü oluşturuyor. Vakıftan bu amaçla çekilecek bir film için teklif geldi. Kadın sorunlarına duyarlılığım ve sosyal sorumluluk bilinciyle bu film teklifine evet demek istiyordum ama annelik ve meslek sevgisi arasında bocalıyordum. 
Kızımla son iki yıl hiç ayrılmamıştık. Benden bir gün ayrılınca adeta hasta oluyordu. Çekimler süresince her fırsatta gelir görürüm diye düşünerek, Yağmur'un da çok sevdiği, bebekliğinden beri yanında olan aile dostumuz Saliha ablamıza bırakarak bu filmde oynamaya karar verdim. 


Vakıf için bir film: Berdel 

Sosyal bir amaç için çevrilecek Berdel, Esma Ocak'ın romanından uyarlanan, kırsal kesimde çağdışı kalmış bir geleneğin eleştirisini yapan bir film olacaktı. 

“Berdel”, Anadolu'nun kimi yörelerinde yaşanan geleneksel bir sorundur. Kuma almak isteyen bir erkeğin, başlık parası yerine, kendi kızlarından birini vermesi... 

Feodal aile yapısı içinde kadının büyük bir teslimiyetle yazgısına boyun eğişini, erkeklerin genellikle erkek çocuk saplantısını, kız çocuklarının değersizliğini anlatan Berdeľ de altıncı kızını doğuran kadının kocası, erkek çocuk sahibi olup soyunu sürdürebilmek için kuma getirmek ister ve en büyük kızını yaşlı bir adama “berdel” olarak verip evlendirir. Üstüne kuma gelen kadın hayati tehlikesi olmasına rağmen hamile kalır; erkek çocuk dünyaya getirir ancak hayatını kaybeder. 
Senaryoda Yıldırım Türker çok başarılıydı. Sevgili Atıf Yılmaz yönetmendi, görüntü yönetmeni Erdal Kahraman, müzikleri de Selim Atakan'a aitti. 
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TARIK AKAN # 


1990) : 
e i az, Senaryo: Yıldırım Türker, Atıf Yılmaz, Sevgi Sayg!. 


onetmen: Atıf Yılmaz. 2 seven Güven Yaser. 
Ni imti: Bülent Hekimoglu, Gülseven Müzik: Selim Atakan 


i ` imaz, 
© Görüntü Yönetmeni: Erdal öle Mine Çayıroğlu, Füsun Demirel, Levend Viim ari! , 


Oyuncular: Türkan Şoray, T Abdülkadir Tulun 


Er dinç Ozkan Cem Bender, Gülsen Tuncer, Taner Barlas, i 


Tarık Akan, Taner Barlas, Mine Çayıroğlu, Füsun Demirel ve Gülsen Tuncer de oyuncu kadrosunda yer aldı. 

Filmi Eskişehirin Yörükyayla köyünde çektik. Berdeľdeki rolümden çok etkilenmiştim. Anadolu kadınının kızını yaşlı bir erkeğe gelin olarak göndermek için atına bindirirken yaşadığı acıyı derinden hissettim. Boğazıma bir şeyler düğümlenmişti. Tüm acımı yansıtmıştım. 
Yüzüm taş gibiydi, çok etkileyici bir sahneydi. Çekim bittiğinde tüm sette çalışanların ağladığını gördüm. 

Gün geçtikçe köylülerle daha çok kaynaşıyorduk. İş dönüşleri köy yollarından geçip şehrin içinde kaldığımız otele dönerken köy kadınları dönüş saatini tahmin edip kapılara çıkıp el sallıyorlardı. Bazı günler çok yorgun oluyor hemen otele gidip dinlenme ihtiyacı duyuyordum. Otele giderken şoför arabayı hızlı sürdüğünden beni görmek için bekleyen kadınların tam göremediklerini, içlerinden kırılabileceklerini düşünüp şoföre “Geri gidelim lütfen” deyip yanlarına gidiyordum. Yüzlerindeki mutluluğu görmem bana o günün yorgunluğunu unutturuyordu. Hep yanımda olan makyözüm sevgili Suzan Kardeş de etkilenerek bizi izliyordu. 


Berdel filminde Anadolu kadınının acısı yüzüme yansımıştı. 
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Vehbi Koç ile... 


Filmde çalışırken çok mutluydum ama kızım Yağmur İstanbul'daydı, onu çok özlüyordum. Çekimim olmadığı her fırsatta filmde giydiğim köylü kıyafetlerini bile çıkartmadan, arabaya atlayıp İstanbul'a gidip kızımı görüyor, öpüp koklayıp sete dönüyordum. Çekim süresince Eskişehir-İstanbul arası epey yol yaptım. 

Atıf Yılmaz mizahı da olan usta anlatımıyla belgesel tadında bir film yaptı. Bu film Vakıf çalışanları tarafından birçok köyde gösterildi ve izlendi, amacına ulaştığını düşünüyorum. 

Vakfın kurucusu merhum işadamı Vehbi Koç'la yıllardır sosyal ortamlarda, ödül törenlerinde karşılaşmış, hal hatır sormuşuzdur. Kendisiyle gerçek anlamda tanışmamız bu vakıf için çevirdiğim Berdel filmi nedeniyle oldu. 

Vehbi Bey film çekimleri sırasında ara sıra sete bizi ziyarete geliyordu. 
Esprili ve renkli kişiliğiyle, sempatik tavırlarıyla sette moral oluyordu. 


Berdel'in setinde yemek molası. 


Bol ödüllü bir film 

Film yurtdışında birçok film festivaline katıldı, ilgiyle izlendi ve birçok ödül alarak “bol ödüllü” bir film oldu. 

İspanya Valencia'da 12. Akdeniz Filmleri Festivali'nde en büyük ödül, En İyi Film ödülünü kazandı. Basın açıklamasında, Jüri Başkanı Vittorio Giacci, Berdel'in jürinin tüm üyelerinden tam not aldığını söylemiş ve büyük ödüle layık görülmesinde “Çok etkileyici, harika bir konusu ve işleniş bakımından çok üstün bir sanat anlayışına sahip olması” gibi nedenlerin rol oynadığını kaydetmiş. Festival Başkanı Luis Fernandez ise Berdel'in “İbret verici bir konusu olduğunu, melodramın özellikle kadınların çektikleri sıkıntıyı ve ıstırabı tüm açıklığıyla aktardığını, bu yüzden en büyük ödüle layık görüldüğünü” söylemiş. 

Berdel, İtalya Viareggio 8. Avrupa Film Şenliği'nde En İyi Film, Uluslararası 41. Berlin Film Şenliği'nde UCAE Sanat ve Deneme Sinemaları Konseyi Özel Ödülü, Washington Nüfus Enstitüsü 1991 Global Medya Ödülü'nü de aldı. 
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‘Türkân Sultan, en iyi kadın oyuncu seçilmeliydi’ 


Şoray protestosu 


` Lütfü TOKATLIOĞLU 


KDENİZ Film Festivali'nde en büyük ödül olan Altın Palmiye'ye layık görülen Berdel filmi tüm jüri 


“ üyelerinden tam not aldı. En İyi Kadın 


Oyuncu ödülünün Türkân Şoray'a veril- ve ise uzun süre yuhalanarak protesto ıldı. 

Yıllardır kendisini dünya ve Avrupa sinemasına kabul ettirmek için çırpınan 
Türk sinema endüstrisinin arayışları sönunda meyvesini verdi ve ünlü yönetmen 
Atıf Yümaz, İspanya'da herkesin hayranlığını ve takdirini Kadanan Berdel adlı filmiyle, en büyük ödülü aldı. Jüri Başkanı 
Vittorio Miliiyet'e, Berdel'in jürinin tüm üyelerinden tam not aldığını söyle- 


di ve büyük ödüle layk görülmesinde, “ 
etkileyici, barika bir konusu ve işleniş mundan çok üstün bir sanat anlayışına sahip olması” gibi nedenlerin rol oynadığını kay- 


Şoray protestosu 


eAkdeniz Film Festivalinde en büyük ödül olan Altın Palmiye'ye jüriden tam not alarak layık görülen Berdel filminin başrol oyuncusu Türkân Şoray'a en iyi kadın oyuncu ödülünün verilmemesi izleyicilerce yuh çekilerek protestoedildi detti. Festival Başkanı Luis Fernandez ise 
Berdel'in ibret verici bir konusu olduğunu, melodramın özellikle kadınların çektikleri sıkıntıyı ve ıstırabı tüm açıklığıyla aktardığını, bu yüzden de en büyük ödüle layık görüldüğünü söyledi. 

Atıf Yılmaz'a ödül, Valencia'dan, sonuçlar açıklanmadan önce ayrıldığı için şahsen verilemedi. Festivalde en çok eleştirilen jüri karanysa, En İyi Kadın Oyuna ödülü oldu. Festivali izleyen tüm sanatçılar ve im sinemaseverler, bu ödülü, Berdel filmindeki muhteşem rolüyle Türkân 
Şoray'ın hakettiğinde birleşirken, ödülün sanatçımıza verilmemesini uzun süre yuhalayarak protesto ettiler. 


Katılmadığım İspanya'da Valencia'daki festivalde Berde”in En İyi Film ödülü almasına çok sevinmiştim. Ertesi gün, 20 Ekim 1991'de Milliyet gazetesinde okuduğum Lütfü Tokatlıoğlu imzalı haber ilk kez bana oyunculuk egomu hissettirdi: 

“Festivali izleyen tüm sanatçılar ve İspanyol sinemaseverler, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Berdel filmindeki muhteşem rolüyle Türkan Şoray'ın hakettiğinde birleşirken, ödülün sanatçımıza verilmemesini uzun süre yuhalayarak protesto ettiler.” 


je ILMFEST 
Fi. Festina llerdri 


8, AVRUPA FİLM FESTİVALLEUROPA CİNEMA '91: 


Berber AVRUPA'NIN 


EN İYİ FİLMİ 


SİNAN ÇAPA 


“içerdiği hümanizm, yalın anlatımı ve oyuncularının başarısı" 
gerekçesiyle umulmadık bir zafer 
Kazandı “Berdeli”. 


Bu yıl 28 Evlül- $ Ekim arasında, İtalya'nın Vireme kentinde düzenlenen 8. 
Avrupa Film Fesuivah (Europa Cinema 
91), son bir yıl içinde Avrupa ülkelerinde çevrilip, o ülkelerin beş r sinema eleşrir. 
menince seçilmiş en iyi filmleri biraraya gerirerek, topluca sergilemesi özelliğiyle diğer festivallerden ayrılan, Avrupa sinemasni geliştirmeyi amaçlayan, farklı bir 
“şenlik” bilindiği gibi. İlk kez 1984'te, başta Fellini olmak üzere, çeşitli tanınıwış T talyan sinemadlannm doğduğu kent vlan 


8” european film fèstival 


FuropaCinema 91 
Viareg gis, Sept. 28-Oct. 5, 1091 


Riminide yapılan "EotupaCineme”, festival yönetiminin Rünini Belediyesi'yle an- 
İaşınazlığa düşmesi sonucunda, iki yıl Bari kentinde düzenlendikten sonra, son üç yıldır da, Pisa yakınlarındaki küçük ama şirin sayfiye kenti Viareggio'da gerçekleş- 


sekiz yılda, “Avrupa sinemasının en seçkin ürünlerinin topluca değerlendirilmesi ve Avrupa sinemasının çağ: 
daş kültüre yaptığı karkıların vurgulanmet se bakı dan hayli yol alan "EurupaÜinema” Festivali, önümüzdeki ydlan iritvaren Venedik Film Fesrivali'nin başına ge: 
dizmesi muhtemel Felice Laudadio'nun başarılı yönetiminde, girtikçe gelişen we seçkinleşen şenlikler arasnda başı çekiyor giderek. "Avrupa'nın en ünlü karnayah» 
mn Yapıddığı. İralyan Riviera'sının şirin dinlence merkes” Viareggio, o Pis& 
Milano-Cenova üçgeni arasında yer alan, 
Toscana bölgesinin “nci”si sayılan bir 
&kdeniz kenti, Rimini'de düzenlendiği yıllarda Fellini, Antonioni, Ettore Scola ibi tanınmış yönermenlerin çizdiği özgün leriyle de adından söz ettiren Avrupa 
Film Festivali'nin bu yilki genel programi, festivalin sorumlu yöneticisi Felice Laudadis'nun doğu ve hatı Avrupa ülkelerinden bizzat seçtiği 15 filmden bütünlenen "ya- 
Tışma” bölümü ve her ülkenin beşer elegtrreeninden biraraya gelen ulusal jürile? 
rin seçtiği en iyi filmlerin, yarışmaksızın toplucu sergilendiği "Eleştirmenlerin seç tiği en başarılı Avrupa filmleri" bölümüy- te dört ayrı yan bölümden oluşuyordu. 
İbrahim Altay, Atilla Dorsay, Sungu 
Çapan, Rekin Teksoy ve Veudi Sayar'ın 
Türk sineması adına seçtikleri, Fehmi Yar garm "Camdan Kalp'inin “Eleştinnenlerin seçtiği, en başarılı Avrupa filmleri” 
bölümünde gösterildiği festivalde, bu bö 
Tümde geçmiş yıllarda gösterilip ses getir. 
miş “Adı Vasfiye” (Auf Yılmaz), *Asılacak Kadın" (Başar Sabuncu), "Karartma 
Geceleri” (Yusuf Kurçenli) gibi ilginç 
#lmlerimizin yarattığı olumlu havayı sürdürdü “Camdan Kalp”, Ama asıl sürprizi, 
Polonyalı yönetmen Krysztofl Zantissi'nin başkanlığındaki, Fatrick Bauchau (oyunsuh Marta Maazaros (yönetmen), Alredo 
Bini (yapımcı), Alexandre Adabachian, 
JemClaude B atz Athina Cenei ve Ores- te Del Buono Bibi uluslararası sinema: adamlarının ver aldığı seçici kurul taraf mį yarışmalı ana balümünde en iyi film ödülüne layık bulunan Ati 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b, ZN TO E 0 e A ASS 
Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu (1990) filminde Ekrem Bora ile... 
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9O'LARDAN... 


Yaşanmamış bir aşk: Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu 

Aynı yıl çektiğim bir diğer film de Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu idi. 
Benim çok sevdiğim bu filmi değerli yönetmen Engin Ayça yazıp yönetti. Bu filmin farklı bir yere konulduğunu biliyorum. Sevgili dostum Selim İleri bu filmi o kadar sever ki, buluştuğumuz zamanlar, sinema sohbetlerimizde bu filmden mutlaka söz ederiz. 

Duygu yoğunluğu ve derinliği olan bir film. Yaşanmamış, kaçırılmış, itiraf edilememiş bir aşkın hüzünlü hikâyesi. Assolist bir kadın, yıllarca birlikte çalıştığı udinin kendisine deliler gibi âşık olduğunu udi öldüğü zaman öğrenir ve derinden sarsılır. Romantik ve sevgi dolu udiyi aktör Ekrem Bora o kadar inandırıcı canlandırdı ki, adeta rolle bütünleşmişti. Udi'nin kız kardeşi rolünde de Gülsen Tuncer sade ve abartısız oyunculuğuyla çok başarılıydı. Filmin müziklerini Melih Kibar yaptı. 

Bu filmin öyküsü de senaryosu da Engin Ayça'ya aitti. Filmi izledikten sonra yönetmen Engin Ayça'ya “Engin bey, bu duyguları nasıl biriktirdiniz, nasıl bir şey bu” diye sordum. Duygularını dışa yansıtmayan, ne hassas bir insanmış meğer! Bu filmden sonra onun iç dünyasını yakından tanıdım ve daha çok sevdim. Sevgili Engin Ayça'nın eşi, yakın dostum, arkadaşım, oyuncu Gülsen Tuncer ile ben Engin Bey'e saçı sakalı beyaz olduğu için “Pamuk Prens” deriz. 


Çamaşırhanede müzisyenler 

Bu film de diğer birçok film gibi kısıtlı imkânlarla çekildi. Hatta filmin yapımcısı “Negatif film yeterli değil, filmi finali çekmeden bağlayın” teklifinde bile bulunmuş. 

Filmde şarkıcı rolü oynadığım için çok sevdiğim alaturka müzik ile haşır neşir oldum. 
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Filmin çekimlerine başlamıştık. Şarkı söylediğim bir sahne vardı, ön hazırlık yapılamadan filmin çekildiği mekâna gidildi. Bir otelde çalışıyorduk, ışıklar hazırlanırken benim söyleyeceğim şarkıları seçip, ban- da kaydetmemiz gerekiyordu... Kısıtlı zamanımız vardı ve kayıt için sessiz bir ortam gerekiyordu. Otelin odaları doluydu, her yerde insan, gürültü... Bize en sessiz yerin çamaşırhane olduğunu söylediler. Müzisyenlerle birlikte çamaşırhaneye indik. Çamaşır kazanları, otel havluları, çarşaflar bir kenarda, udi çaldı ben söyledim, teybe kaydettik. 
Bu arada sürekli gelip setin hazır olduğunu, bizi beklediklerini haber veriyorlardı. Aslında bu hazırlığın bir müzik stüdyosunda yapılması gerekiyordu, biz çamaşırhanede yaptık. Benim için fark etmiyordu, şarkı söyleyeyim de neresi olursa olsun... 


Festivallerde 

Ben bu filmle Fransa'da yapılan Uluslararası 8. Bastia Akdeniz Ülkeleri Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldım. O dönem Başbakan yardımcısı ve Devlet Bakanı olan Erdal İnönü kutlama telgrafı gönderme inceliğini gösterdi. 

Korsika'da yayınlanan gazetelerde filmden övgüyle bahseden yazılara yer verildi. Korsika'nın en önemli gazetesi Kors-Maten'de yer alan bir yazıda; “Film güzel oyuncu Türkan Şoray'a adanmış bir öykü, melankoliyle örülü film bu başarılı oyuncunun üzerine kurulu. Film geçmişe bir bakış, yaşanmış şeylere dönüş. Oldukça ağır ritmi olan film özellikle Türkan Şoray'ın görkemli yorumuyla değer kazanıyor” deniyordu. 


Sesli çekilen ilk filmim: Menekşe Koyu 

90'lı yıllarda sesli film dönemi başlamıştı. Daha önceki yıllar filmler sessiz çekiliyor, daha sonra seslendiriliyordu. Benim sesli çektiğim ilk filmim Menekşe Koyu oldu. Daha öncesinde Hazal filminden beri filmlerimin dublajını kendim yaptığım için sesli çekimlere kolay uyum sağlamıştım ama ezber gerekiyor. Sesli çekimde oynarken istediğin yerde “Es” veriyorsun, istediğin gibi tonluyorsun, sonradan seslendirilmediği için oyuncunun oyunu daha doğal ve inandırıcı oluyor. 
Menekşe Koyu maalesef Türkiye'de pek ilgi görmedi. Senaryosu harikaydı; Yaşar Kemaľin “Ağır Akar Su” isimli öyküsünden uyarlama. 


Film bir İsveç-Türk ortak yapımıydı ve yönetmeniyse daha önce Yılanı Öldürseler'de birlikte çalıştığımız, İsveç'te yaşayan görüntü yönetmeni Güneş Karabuda'nın eşi Barbro Karabuda'ydı. 

Filmin senaryosunu da yazan siyasal belgeselci, ayrıca gazeteci ve yazar Barbro Karabuda, “Menekşe Koyu, bir ağıt, eline kalemi aldı mıydı insana ölümü bile sevgi denli gösterebilen bir insanın, Yaşar Kemaľin ağıtı” diyor. Bu filmi çekerken “şiir yapmak, tablo yapmak gibi, işte öyle bir şey yapmak istiyorum” demişti. Filmin görüntü yönetmeni, yıllarca birlikte dünyayı dolaşarak belgeseller çektiği, filmler yaptığı eşi Güneş Karabuda. 

Filmde rol alan İsveçli erkek oyuncu Swen Wollter, ünlü Sovyet yönetmeni Andrei Tarkovski'nin Kurban adlı filmi ile büyük başarı kazanmış bir oyuncu. Ayrıca İsveç'te 1975 yılında Yaşar Kemalin “Teneke” adlı oyununu sahneye koymuş. Türkiye'de çevrilecek bir film teklifi gelince de hemen evet demiş. 

Filmde köyde yaptıkları evin yıkılması, dedikodular ve baskılardan bunalan Kerim'le Neriman'ın öyküsü anlatılıyor. 


Menekşe Koyu 
(1990) filminin 


Sİ setinde yönetmen 


Barbro Karabuda 
(solda şapkalı) ile... 
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Çekimler Karadeniz kıyısında, Rumelifeneri yakınındaki Garipçe köyünde yapıldı. Dev dalgaları, renkli balıkçı ağları, uçuşan martıları ve olağanüstü doğa görüntüleriyle etkileyici atmosferi olan bir film oldu. 

Yabancı bir oyuncu ile başrolü paylaşıyordum. Birbirimizi yeni tanımamıza rağmen ortak dilimiz, duygumuz, heyecanımız ve oyunculuk olduğu için kamera önünde hiç yabancılık çekmedik. Bu çalışma benim için farklı bir tecrübe oldu. 

Swen Wollter kişiliği ve oyunculuğu ile filmdeki Kerem’le bütünleşti. 
Filmin Yavuzer Çetinkaya, Macit Koper, Füsun Demirel, Kadir Savun, Savaş Yurttaş, Dursunali Sarıoğlu gibi güçlü bir oyuncu kadrosu vardı. 

Tekneyle balıkçı köyüne geliş sahnem çekilecekti. Kamera kıyıdaydı, ben de balıkçı teknesindeyim. Tekne kıyıdan bir hayli uzakta. Kameradan gelecek talimatla hareket edeceğiz. O sırada aniden deniz patladı, gök karardı, dalgalar yükselmeye başladı. Müthiş bir heyecan ve paniğe kapılmıştım, korkmuştum. Garipçe köyü balıkçıları yetiştiler, tekneyi güçlükle kıyıya yanaştırdılar. Karaya ayak bastığımda rahat bir nefes aldım. Sette bulunanlar, “Geçmiş olsun abla, bizi çok korkuttun” diyor, yönetmen de sarılıp sarılıp öpüyordu. 

Filmin yönetmeni Barbro Karabuda'yla birbirimizi çok sevdik. Kadın yönetmenle çalışmanın hoşluğu vardı sette. Film için söyleşilerinde benim için övgüler yağdırıyor, beni utandırıyor, mahcup ediyordu. 
Rolüm için; “Neriman duru tenli, çok kara gözlü, uzun, yeşillenen saçlı bir kadın” diye tanımlıyordu. Ayrıca “Türkan Şoray bakmasını bilen bir oyuncu, gözlerinde ağaç, su, bulut, renk, ses, çiçek, gök, öfke, zulüm, sevgi var. Yedi iklim, beş ırk ve ömre hükmeden bir sessizlik, bir çığlık var Türkan'ın gözlerinde. Teknikle sezgi arasında dengesi olan bir oyuncu olarak sezgi Türkan'ın en güçlü yanı” diyordu. 

Film, duyarlılığı, derinliği olan, gerçekten şiir gibi bir film oldu. Ama maalesef Türkiye'de pek ilgi çekmedi, seyirciye ulaşmadı. 

İsveç'te büyük ilgi ile karşılandı. Yaşar Kemal İsveçliler tarafından çok sevilen ve okunan bir yazar. İsveç basınında filmle ilgili olumlu eleştiriler çıktı. Svenkha Dagblade gazetesi, “Dram ve doğanın mükemmel harmonisi” başlığını attı. Expressen gazetesinde çıkan ya-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Zeynep Avcı, 


zıda “Kadın ve erkek rollerinin çimentolaştığı buruk ve gaddar bir öykü” dendi. 


Zülfü Livaneli'den gelen teklif: Şahmaran 


Parlak bir müzik kariyeri olan, şarkıları birkaç kuşağın dilinden düşmeyen, büyük halk konserleriyle dinleyicisiyle bütünleşen Zülfü Livaneli ile sanat hayatımda Şahmaran filmi ile bir kez daha buluştuk. 
Daha önce İsveç'te tanıştığım Zülfü Livaneli yıllar sonra Türkiye'ye döndü. Müziğin dışında sinema dünyasına da adım attı ve arka arkaya film yönetmenliği yaptı. Bu filmler çok başarılıydı ve ben bu başarıları ilgiyle takip ettim. İsveç'te Yılanı Öldürseler filminin müziklerini yaparken, montaj odasında aramızda geçen konuşmayı hatırlayıp Zülfü Livaneli'nin sinemacı olmasında benim de payım var diye kendi kendime övünürüm. Ve bir gün yönetmen olarak Zülfü Livaneli bana Şahmaran isimli bir filmde oynamam için teklifte bulundu. Bu teklif beni son derece mutlu etti. 


Bir Anadolu efsanesi 

Şahmaran bir halk efsanesi; yüzü insan, vücudu yılan olan bir kadın. 
Yılanlar Kraliçesi. Anadolu'da birçok kahvede ve evde, duvarlarda cama işlenmiş Şahmaran tasvirleri asılıdır. 

Efsaneye göre Şahmaran yerin altında bir mağarada saklanarak yaşar. Bir gün bir cüce Şahmaran'a bulduğu bir çocuğu getirir ve Şahmaran'la çocuk arasında büyük bir sevgi doğar. Ve Şahmaran başına geleceği bile bile çocuğu serbest bırakır ve çocuk ihanet edip Şahmaran'ı ele verir. 

Hasta olan padişahın Şahmaran'ın kanını içerse iyileşeceği söyleniyordur. Bunun üzerine Şahmaran'ı yakalayıp parçalara ayırırlar. 
Filmde efsanedeki yılan kadın Şahmaran'la günümüzde yaşayan bir kadın adeta aynı kaderi paylaşır, yani masalla gerçek iç içe geçer. 
Filmde eski eser kaçakçısı olan kadın Bizans'tan kalma mağarada saklanmaktadır, masaldaki gibi bir çocukla aralarında sevgi oluşur ve çocuk kadına ihanet eder. Filmin yönetmeni Zülfü Livaneli'nin Zeynep Avcı ile birlikte yazdığı senaryo harikaydı. 

Yönetmen Zülfü Livaneli sette anlayışlı, yumuşacık bir yönetmendi. 
Tüm çekim boyunca her zaman olduğu gibi kibar, son derece nazik, sevecen... Çekimlerde mutlulukla, zevk alarak çalıştım. 

Filmin oyuncu kadrosunda Faruk Peker, Rana Cabbar, Suna Selen, Atacan Arseven unutulmaz karakterler yarattılar. Filmin çocuk oyuncusu Mehmet Balkız'ın ilk filmi olmasına rağmen doğal oyunu ile başarılıydı. 

Masal sahnelerindeki yılan kostümü için 10-15 metre uzunluğunda kuyruk hazırlandı. Zar zor bu kuyruğun içine giriyordum ve bütün gün bu kuyruğun içinde kalmak zorundaydım. Çok zorlanıyordum ama böyle farklı bir rolün hazzıyla seve seve katlanıyordum. 


Film Bizans'tan kalma Yedikule'de Anemas zindanlarında çekildi. Tarihi surların içinde günlerce çalıştık. Surların esrarengiz, labirent gibi, korkutucu, kaybolma duygusu yaratan bir atmosferi vardı. Çekilen sahnelerde mekânın atmosferi gereği sürekli mumlar yandığı ve ışık gören yerleri sıkı sıkı kapatıldığı için zaman zaman havasız kalıyorduk. Filmdeki çocuk oyuncu Mehmet Balkız ile karşılıklı uzun sahnelerimiz 


ei x Şahmaran'da yılan kostümünün vardı. Zülfü Livaneli oyuncu- 10 -15 metre kuyruğu vardı. 


lukta acemi olan çocuğa bıkmadan, sabırla, tatlı tatlı rolünü tarif ediyordu. Çocuğun 

provalardaki yüz ifadelerine çok gülüyorduk. 

Bu filmdeki makyajımı Fransa*dan gelen makyöz yapıyordu. Film sesli olarak çekildi ve çekim ekibinde İsveçli ses mühendisi çalışıyordu. 
Masal bölümünün bir sahnesi Antalya'da İnsu Mağarası'nda çekildi. 
Mağaranın girişinden çekim yapacağımız yere kadar neredeyse 1-2 km yol vardı. Mağaranın içi karanlık, soğuk ve ıslak. Bizim teknik ekip o kadar uzun mesafeye lambaları, kabloları, malzemeleri nasıl taşıdı, hep şaşarım. Bana mağaranın içinde yılan elbisesi giydirildi, makyaj yapıldı. Devlet tiyatrosunda yıllarca görev yapmış makyör Derya Ergün sihirli parmaklarıyla yüzüme harika yılan makyajı yapıyordu. 

Çekim başladı, kayaların üstünde bir görüntüm çekiliyordu. “Kamera!” dendi, uzun bir sessizlik, karanlık bir mağara, şıp şıp damlayan sular, benim üzerimde upuzun kuyruğuyla yılan kıyafeti, ıslak kayaların üstündeyim... Bu garip atmosferden etkileniyorum, etraf yavaş yavaş siliniyor ve ben kendimi yılan hissetmeye başlıyorum; kıvrılıp bükülüp, iyice kayalara yapışıp yılan gibi kayaların üstünde sürünme isteği duyuyordum. “Stop!” sesini duyunca kendime geldim, yaşadı-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Nihavent Mucize de (1997) Şükran Güngör'le “göğe yükselme” sahnesi. 


ğım bu ruh halinden korktum. Düşünüyorum da oyunculuk nasıl bir şey, bazen gerçekten ürkütücü! 


Çekim öncesi kaza 

Filmin Topkapı Sarayı'nda gece yapılacak olan çalışmasına Kültür Bakanı Fikri Sağlar da davetli. Mehter takımı gelecek, figüranlar, oyuncular... Çok önemli, uzun, zor bir sahne. 

Gündüz dışarda işlerim vardı, sete geç kalıyorum diye telaş içindey- 


dim. Eve geldim, bahçenin demir kapısından geçtim, ev kapısına inen merdivenlerin en üst basamağında bir anda ayakkabılarımın ikisinin de topuğu kırıldı ve yüzüstü merdivenlerden aşağı uçtum. Ani bir refleksle yüzümü korudum ama sol kolum feci incindi. Röntgen çektirecek zamanım yoktu, sete gitmeliydim. Acılar içinde hazırlanıp sete gittim. Kolumda ağrılar devam ediyordu. 

Sette 15 metreye yakın uzunlukta kuyruğu olan yılan elbisesini giydirdiler, çekim başladı. Sarayın askerleri beni omuzlarında taşıdılar. 
Lacivert bir gökyüzü, Topkapı Sarayı'nın gizemli avlusu, kubbeleri... 
Bir yanda mehter takımının bando müzikleri kulaklarımda, gözümün önünden kayıp giden sarayın askerlerinin yüzleri... Yılan kıyafeti içinde incinen kolumun acısı, gözlerim dolu dolu, canım yanıyor. Sanki 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başka bir dünyadayım... Sarayın askerleri beni padişahın önüne atacaklar. Omuzlarında taşırken sallandığım ve yere attıklarında kolum yere çarptığı için duyduğum acı... Çekimler sırasında kimseye bir şey belli etmeme çabam... Çekilecek sahnede Şahmaran da baltayla parçalara ayrılırken acı çeker, benim de çektiğim fiziksel acı rol yapmama gerek bırakmıyordu. Feryatlarım sahiciydi. Bu filmde farklı bir rol oynamak oyuncu olarak beni mutlu etti, tadına doyamadığım bir çalışma oldu. 


Yönetmen Zülfü Livaneli 

Filmin yönetmeni Zülfü Livaneli filmde farklı mekânları çok iyi degerlendirerek, belirgin bir atmosfer duygusuyla özgün bir sinemasal dünya yaratıyor. 

Zülfü Livaneli'nin gazetedeki kendi köşesinde filmle ilgili yazısı: 


“Şahmaran filminde oyunculardan yana çok şansım oldu: Suna Selen, Rana Cabbar, Faruk Peker, Dilaver Uyanık, Atacan Arseven gibi tecrübeli oyuncularla birlikte geliştirdiğimiz yorumlar, filme ustalıklar biçiminde yansıdı. 

Bir de Türkan Şoray'ın film pelikülüne derinlik katan gizemini yakından tanımak olanağını buldum. 

Türkan Şoray, çevresinde aura yaratan oyunculardan. Bu manyetik etki nedir, nasıl açıklanır diye çok düşündüm. 
Çünkü Türkan Şoray'ın varlığından yayılan bir çekim alanı, insanları dikkate, saygıya zorluyor ve sıradan, gündelik ilişkilerin ötesine çekiyordu. 

Çalışmamız ilerledikçe Türkan Şoray'ın kişiliğindeki naif kırılganlığı fark ettim. Çok kırılgan bir insandı ve her anı, bir duygu patlamasının öncesi gibi yaşıyordu. Bu kırılganlık öylesine derin bir şekilde yer etmişti ki içinde, insanlarla ilişkilerinde kimseyi kendisine ve ününe saygı göstermeye zorlamıyor, hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi yaşıyordu. İşte bu tutum onu gerçek bir “star” yapıyor ve çevresinde içten gelen bir saygı halesi yaratıyordu. Haklarını korumak derdinde değildi, bu yüzden hakkı teslim ediliyordu. Bütün bunlara 


bir de son derece gelişmiş bir iş disiplini, profesyonelliği ve sinema aşkını ekleyin. İşte Türkan Şoray'ı Türk sinema tarihinin en büyük starı yapan alaşım buydu. 
Dünya sinemasında da kadın oyuncular için en büyük özellik bu galiba: Marilyn Monroe da kırılgandı, Greta Garbo da, Ingrid Bergman da... Siz bakmayın kavgacı feministlere. 
Dünya hâlâ, gözleri bir anda doluveren, buğulu ve çabuk incinen kadınların peşinden gidiyor. 
Sevgili dostum Türkan Şoray'la bir film çalışmasında buluşmak ve bir sanat yapıtı oluşturmaya çalışmak bu dönemin mutluluklarından birisi oldu.” 

(Zülfü Livaneli, Dünya Değişirken köşe yazısı) 


Kazandibi Tavukgöğsü 

1999'te sinemanın krizde olduğu dönemde film çekmenin zorluklarına direnmek için on yönetmen bir araya gelerek 10 Yönetmen 10 
Film'i yaptılar. On ayrı hikâye anlatılıyordu. 

Atıf Yılmaz'ın çektiği Kazandibi Tavukgöğsü hikâyesinde Ali Poyrazoğlu, Onur Şenay ve Zeynep Casalini ile ben oynadım. Rolüm çok renkliydi; yaşamı çok ciddiye almayan, kocasının cenaze töreninden hemen sonra bir erkekle muhallebiciye gidip afiyetle kazandibi yiyen, daha sonra adamı evine alan, güzel sofralar hazırlayan, gırgır, matrak, fıkır fıkır bir kadın. 

Ali Poyrazoğlu kadının sevgilisi rolünde olağanüstü bir oyunculuk sergiledi. Kültürü, zekâsı, arkadaşlığı, esprileri ile çok renkli bir kişilik. Bir gün Ali Poyrazoğlu'nun bir oyununa gitmiştim. Oyun bir evin salonunda geçiyordu. Oyun bitti, tebrik için kulise gittim. Beni görünce gülerek şöyle dedi: “Farkettin mi? Aynanın önüne geçip pudra sürmem senin nerede oturduğunu görmek içindi.” 

Karşılıklı sahnelerimizde çok zevk alarak oynadım. Filmdeki çaça dansı sahnemizde gülmekten zor dans ettik. Beş dakika süren yemek sahnesi vardı; kadının kendi yaptığı yemeklerin lezzetini tattırmak için, sahne gereği ağzına zorla tıktığım yemeklerden Ali Poyrazoğlu sahne sonunda patlayacak hale gelmişti. 

Film on hikâyenin içinde en sevilen bölüm oldu. Bu filmde benim gırgır matrak yönümü Atıf Yılmaz ortaya çıkardı. 


337 


338 


Atıf Bey'le son kez: Nihavent Mucize 

Nihavent Mucize'nin benim için ayrı bir yeri vardır. Bu film, benim Atıf Yılmaz'la birlikte çektiğim son film oldu. 

Fantastik bu öykü, Atıf Yılmaz'ın kişisel özelliği olan hayata mizahla bakışını yansıttığı bir filmdi. Ölmüş annesini unutamayan bir erkeğin sürekli onu anması üzerine, annesinin öldüğü yaşta canlanıp, kendisi ile aynı yaştaki oğluyla bir süre birlikte yaşamasını konu alıyordu. 
Filmde Haluk Bilginer oynuyordu ve ilk kez birlikte kamera önündeydik. Rahat oyunu ile sette karşılıklı sahnelerde müthiş bir uyum yakaladık, kendimi oyuncu olarak rahat ve mutlu hissettim. Filmde halkın çok sevdiği Beyazıt Öztürk, yani Beyaz da oynadı. O kadar sempatikti ki varlığıyla filme renk kattı. Kocamı oynayan, değerli aktör Şükran Güngör'ü de sevgiyle ve rahmetle anıyorum. Filmin finalinde Şükran Güngör ile melek olup göğe uçma sahnemiz vardı. Kolllarımızın altından kayışlarla bağladılar ve vinçle havaya kaldırdılar bizi. Kuş gibi havadaydık, çekim biraz uzun sürdü. Bağlandığım için kollarımın altına ağrılar girmişti. Ama görüntümüz çok komikti. 

Bu filmin çekimleri sırasında Atıf Bey'le yapmayı düşündüğümüz yeni projeleri konuşuyorduk. Nereden bilebilirdim ki Nihavent Mucize birlikte çalıştığımız son film olacak... 


Bir dostu kaybetmek... 

Atıf Bey çok hastalanmıştı. Son günlerine kadar sık sık hastaneye ve evine ziyarete gittim. Kaybettiğimiz gün duyduğum derin acı tarifsiz. Bir dostu kaybetmek çok zor kabullenilecek bir gerçek. Aradan yıllar geçti, yokluğuna alışamadım. Şimdi Deniz'le karşılaştığımızda Atıf Bey'i anarız, onu yaşatırız. Atıf Bey'i o kadar özlüyorum ki; uzun telefon konuşmalarımızı, esprilerini, beni zaman zaman kızdırmasını, daha sonra barışmamızı... Ağzında yarım sigarasıyla sempatik sempatik gülüşünü, kameranın arkasında, yönetmen koltuğundaki titiz çalışmalarını, komut verişini... Bugün aramızda olsaydı da yine güzel filmler çekseydik. Onun yokluğu nedeniyle, hayatımda çok büyük bir boşluk hissediyorum. 
Hâlâ güzel bir hikâye bulduğumda “Atıf Bey bunu ne güzel çekerdi” diyorum. 

Zamanla çok daha iyi anlıyorum ki Türk sinemasında yeri doldurulamayacak bir kayıp... 
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SON FİLMLER 


Kurçenli ile son defa: Gönderilmemiş Mektuplar 

Sinemamızda bir acı kayıp daha... Bugün aramızda olmayan, maalesef genç yaşta kaybettiğimiz sevgili yönetmen Yusuf Kurçenli'yi insan olarak çok severdim. Son derece sakin, duygulu, sabırlı, anlayışlı, güzel bir insandı. Saygıyla anıyorum. Çok beğendiğim, güvendiğim bir yönetmendi. Gramofon Avrat filminde de güzel bir çalışmamız olmuştu. Benimle tekrar bir film yapmak istediğini söyledi, hikâyeyi yolladı, çok sevdim. Kadir İnanır'la oynayacaktım. Kadir'in oynamasına da çok sevinmiştim. Kadir'le en son Cevriyem filmini çevirmiştim. Gönderilmemiş Mektuplar siyasi bir suçlunun geride bıraktığı kasabaya geri dönüşü, unutamadığı kadınla karşılaşması, çekilen acıların hesaplaşması üzerine bir hikâyeydi. Hazırlık döneminde senaryo çalışmalarına ben de katıldım. Diğer filmlerde olduğu gibi bazı önerilerim oldu ve farklı bir final önerdim ama sonuçta Yusuf Bey'in senaryosunu çektik. Yönetmene olan saygımla kabullendim. 


Beyhude ut dersleri 

Filmin bir sahnesinde ut çalmam gerekiyordu, ut çalmayı öğrenmek için mutluluktan uça uça hocanın evine gidiyordum. Bana ders veren hoca İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı ut öğretim görevlisi, çok değerli Osman Nuri Özpekel idi. Derslere başladık ama ben maalesef yeteneksiz çıktım. Çok istekliydim, bu fırsatı değerlendirip bir enstrüman çalmış olacak, istediğim zaman dostlarıma ut çalıp şarkı söyleyecektim. Düşündüğüm gibi olmadı, udu tutuş şekli bile çok zor geldi. Birkaç ders aldım ama umudum gittikçe yok oluyordu. Tabii öğrenemedim ama o hevesle aldığım udu hâlâ saklıyorum. 

Film için bestelenen şarkıyı dinlediğimde çok etkilendim. Otel odasında, çalışmadığım boş zamanlarda camdan Karadeniz'in hırçın dalgalarını seyrederek şarkıyı defalarca dinliyordum: “Bir kader mi, bir 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Gönderilmemiş Mektuplar'ın (2002) setinde Kadir İnanır, filmin yapımcısı Nesteren Davutoğlu ve yönetmen Yusuf Kurçenli ile... 


tuzak mı / Bizi bizden kim ayırdı / Bu diyardan çok uzaklar / Seni benden koparır mı / Sürgünlerde tutsak ömrüm / Yapayalnız yorgun gönlüm / Yağmurlarla rüzgârla / Uzaklardan gel apansız / Dön gel, dön gel...” 


Film setine otobüs turları 

Filmin çekileceği yer Amasra'ydı. Karadeniz kıyısında bir balıkçı kasabası. Çekim günü geldi ve araba ile yola çıktım. Amasra'ya yaklaşırken virajlı ve tehlikeli yollardan geçtik. Amasra tabelalarını görüyordum ama bir türlü varamıyorduk. Bir virajı döndüğümüz anda birdenbire bütün ihtişamıyla tepeden Amasra göründü. Muhteşem bir manzaraydı, büyülendim, çok güzel bir yerde çalışacaktık. 

Amasra'nın tabiat güzelliği filme çok şey kattı. Hayatımda en çok balığı Amasra'da yedim. Her gün öğlen akşam balık yiyordum; mısır unuyla kızartılmış çıtır çıtır balıkların lezzeti harikaydı. Kadir İnanır bazı geceler tüm ekibi en güzel restoranlarda ağırlıyordu. Çalışmadığım günler yürüyerek çarşıda dolaşıyor, Amasralılarla sohbet ediyordum. 
Amasra'da olduğum, film çektiğim duyulmuştu. Bazı günler işten yorgun, üşümüş, perişan halde otele dönüyordum. Hemen odama çıkıp soyunup dökünüp, duş alıp dinlenirken telefon çalıyordu: “Lobideki salonda sizi görmeye gelenler var, ne diyelim?” 


Hiç üşenmeden tekrar hazırlanıp aşağıya iniyordum. Günler ilerledikçe civardan otobüs tutup gelenler çoğalıyordu ve ben çoğunluğu kadın olan ve beni görmeye gelenlerle mutlulukla, sevgiyle kucaklaşıyor, günün yorgunluğunu unutuyordum. 

Filmde kocamı Aytaç Arman oynuyordu. Setteki kibarlığı, arkadaşlığı, işine duyduğu saygıyla mükemmel bir insan. Sinemadaki duruşunu her zaman takdir ettiğim Aytaç Arman'ı çekimler süresince daha iyi tanıdım, sevgim arttı. Kızımı oynayan Rojda başarılı idi. Sevgili Melike Demirağ da oynadı ve filme çok şey kattı. Çok sevdiğim Melike ile birlikte olmamız beni çok mutlu etmişti. Ayrıca Levent Yüksel de bir müzisyen olarak filme renk kattı. 


Amasra'nın sert kışı 

Amasra deniz kenarı olduğu için Aralık, Ocak ayları çok soğuktu. 
Filmde bir sahnenin sabaha karşı çekilmesi gerekiyordu. Mendireğin ucunda hareketsiz, denizi seyredeceğim... Sabahın erken saatinde uyandırıldım, acele hazırlandım, çekim yerine, mendireğe gittim... 
Çekimler başladı. Gün yeni doğuyor, sabah ayazı, kamçı gibi sert rüzgâr yüzümüze vuruyor... Kabaran dev dalgalar... Mendireğin ucundaki kayaların üstünde düşmemeye çalışarak duruyordum. Bıçak gibi rüzgârı, ayazı ciğerlerime yediğimi hissediyordum. Çekim aralarında set arkadaşlarım hemen beni battaniyelere sarıyorlardı. 
Soğuktan kaskatı kesilmiştim. Çekim bitti, otele geldim. Yatağa girdim ama bir türlü ısınamıyordum. Tabii o gün ateşim çıktı ve çok hastalandım. İki üç gün otel odasından çıkamadım. 

Çekimler süresince filmin yapımcısı sevgili Nesteren Davutoğlu hep yanımızda oldu ve bize moral verdi. Sevgili Nesteren bu filmi gerçekleştirmek için varını yoğunu, yüreğini ortaya koydu. Onun bu sinema tutkusu hayranlık vericiydi. 

Çekimler bitti, filme çok güzel bir gala yapıldı. Kızım Yağmur da ilk defa annesinin galasına katıldı. Film sinemalarda oynamaya başlayınca ben de izleyici ile beraber izlemek için Ortaköy'deki Feriye Sineması'nda gündüz seansına gittim. Sinemacı bana “Sinema salonu parfüm kokuyor” dedi. Seyircilerin neredeyse hepsi kadındı, çok mutlu oldum. 373-400 bin kişi filmi izledi. Ne yazık ki bu yapımcı-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Hayatımın Kadınısın (2006) 


nın hayal ettiği gişe başarısı değildi. Ben bunun nedenini beklentinin çok yüksek olmasına bağlıyorum. 


Uğur Yücelle çalışmak: Hayatımın Kadınısın 

Her yeni film, yeni bir heyecan... 2006 yılında bu heyecanı Uğur Yücebin film teklifiyle yaşadım. Hayatımın Kadınısın'da filmin yönetmenliğini Uğur Yücel yapacak, hem de birlikte oynayacaktık. Senaryoyu okumadan hemen evet dedim. Uğur Yücel daha önce yönetmenlik yaptığı filmlerde başarısını ispat etmiş bir sinema adamıydı ve aktör olarak da çok beğeniyordum. 

Sabırsızlıkla çekime gideceğim günü beklemeye başladım. Uğur Yücel'in sinemasına çok güveniyordum. İlk kez bir filmde oynayacak bir oyuncu telaşı ve heyecanıyla, filmin ana mekânı olan Balat”taki evde, Temmuz ayının en sıcak günlerinde, kapalı mekânda sıcaktan baygınlık geçirerek çalışmaya başladık. Filmlerdeki gece sahneleri kapalı mekânda yani evde çekilecekse, çekimler de gündüz yapılıyorsa evin 


i s 
Hayatımın Kadınısın filminin seti. 


gün ışığı almış bütün camları siyah kalın fon bezleriyle kapatılır. Hiç ışık sızmaz ve hava da girmez. Evin bir odasıdır bu çalışma alanı. 
Camları siyah örtüyle kapalı bu odada, set aydınlatma lambaları ve catwalk lambalar da büyük ısı verir, odayı ısıtır. Ekipte görev alanlar en az 9-10 kişi... Hayatımın Kadınısın'ın çekimleri yaz aylarında gerçekleşti, prova ve çekimler boncuk boncuk terleye terleye yapıldı. 
Balataki evde bazı dahili sahnelerde bu şartlarda çalışıldı. 
Hayatımın Kadınısın filminin çekimleri için donanımlı bir ekip kurulmuştu, herkes işinin profesyoneliydi. Görüntü yönetmeni bir yabancı, Srdjan Kurpjel'di. 

Bu filme başlamadan önce Uğur Yücel'in setlerinde zaman zaman gergin bir ortam yaşandığına, biraz fazla disiplinli bir yönetmen olduğuna dair söylentiler kulağıma gelmişti. Yıllar önce İkinci Bahar dizisinin ilk bölümlerinin yönetmeniydi Uğur Yücel. Dizideki çalışmamızda söylenenler gibi bir ortam yoktu, gayet rahat ve güzel çalışmıştık. Ama yine de bu filmin çekimlerine içimde bir tedirginlikle başladım. 


İlk gün tedirginliği 

Yönetmen Uğur Yücel çekimler dışında şakacı, esprili, güler yüzlü, sempatik, müthiş sevecen, dünya şekeri bir insan. Ama çekim sırasında sanki yaşadığı dünya ile ilişkisi kesiliyor, bir başka boyuta geçiyor. Bu kadar güçlü bir sanatçı olması belki de onun bu özelliğinden. 
Herkes onun ağzından çıkacak söze bakıyor, sette hakimiyeti hemen seziliyor. İlk günkü çekimde daha kameranın önüne geçmeden yönetmen Uğur Yücel'le rolümle ilgili fikir alışverişinde aynı duyuş ve noktada buluşamadık. İkinci Bahar dizisinden o benim oyunculuk performansımı, ben onun yönetmenlikte de yeteneğini biliyordum. 
Üzüldüm, biraz şaşkınlık geçirdim ama kendimi çabuk toparladım. 
Her yönetmenin oyuncusuyla diyalog kurma tarzı farklı olabilir. 
Hissettim ki, Uğur Yücel sadece onun istediği gibi oynamamı istiyor. 
Ben de o andan itibaren kendimden bir şey katmadan tamamen onun istediği oyunu vermeye çalıştım. 


Set kazası 

Filmin çekimleri sırasında bir de yüzüme okkalı bir kafa yedim. Gece çekimi, Süleymaniye Caminin avlusunda çalışıyoruz. Benim sahnem çekilecek. Kızıma musallat olan genci korkutmak için bıçakla tehdit etmem, gencin de kendini korumak için bana kafa atması lazım. Bir iki prova yaptık, karşımdaki genç oyuncu gayet başarılıydı. 
Kafası yüzümün çok yakınından geçiyordu, ben de gerçekten darbe almış gibi savruluyordum. Provalardan sonra “Kamera!” dendi, çekim başladı. Ben deli gibi üzerine saldırdım, genç oyuncu da bir kafa attı, tam isabet! Burnumda bir çatırtı duydum, gözümün önünde bir anda yıldızlar uçuştu. Tabii hemen herkes koşuştu. Acımın içinde aklımdan ilk geçen “Eyvah! Burnum kırıldı, film kalacak” oldu. Kendimden önce filmi düşünüyordum. Biraz ağladım, sonra kendime geldim. O an burnumda bir hasar olmadığını gördük. Biraz dinlendikten sonra tekrar çalışmaya başladım. Daha sonraki günler aynada incelediğimde burnumda küçük bir çıkıntı olduğunu gördüm. Çok dikkatli bakınca görülüyor. Filmden yüzümde kalan bir iz... 


Filmin ismi değişti 

Bir de filmin adıyla ilgili bir sorun yaşadık. Filmin ilk adı Hayatımın Kadınr'ydı. Hatta afişleri de basılmak üzereydi. Ben yıllar önce Ülkü Erakalın'la Hayatımın Kadını adında bir film çektiğimi unutmuşum. 
Kimse de dikkat etmemiş. Son anda farkına varıldı ve filmin adı Hayatımın Kadını iken Hayatımın Kadınısın oldu. 

Filmde kızımı oynayan Ezgi Mola dünya tatlısı, dünya güzeli, müthiş yetenekli, işine asılan, işini ciddiye alan bir oyuncu. Birbirimizi çok sevdik, hâlâ telefonda da olsa uzun uzun konuşuruz. Gelecekte Türk sinemasında iyi şeyler yapacağından, çok güzel yerlere geleceğinden eminim. Ben de başarılarından gurur duyacağım. 


Uğur Yücel'i yakından tanımak 

Çekimler sırasında yakından tanıdığım Uğur Yücel çok yönlü, özel biri, etkileyici, insanda merak uyandırıyor. Her an değişebilen farklı davranışları var. Bazen uzak, dalgın; bazen boynuna sarılacak kadar samimi, şefkatli ve genellikle doğal. Bazen de hiç konuşmaz. Konuştuğu zaman felsefi kişiğiyle, bilgece, yaşama dair, kendine dair derin anlam ifade eden sözleriyle karşısındakini etkiler. Oturup karşılıklı uzun uzun sohbet etmekten çok zevk alırım. Uğur Yüceľle Hayatımın Kadınısın film seti benim için başka setlerde yaşamadığım, oyuncu-yönetmen ilişkisi, çalışma ortamı ve koşulları açısından farklı bir deneyim oldu. 

Uğur Yücel perdede görüldüğü an seyirciyi etkileyen çok güçlü bir aktör. Fiziksel görüntüden çok karizmasıyla, davranışlarıyla karşısındakini etkileme gücüne sahip biri. Yönetmen olarak da, güçlü oyunculuğuyla da yaptığı filmlerle Türk sinemasına adını yazdırdı. 


Uğur Yücel anlatıyor 
Uğur Yücel filmin nasıl oluştuğunu Aktüel dergisinde yayınlanan röportajında anlatıyor: 


“Türkan Şoray olmazsa bu film olmazdı. Bir sabah ezanıy- la uyandım ve bir merdiven, evi terk eden bir adam ve bir kadın fikri aklıma gelmeye başladı. Sonra bunları not ettim, yanına da Türkan Şoray yazdım. İki gün içinde hayata 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geçmeye başladı. Önce kafamda hikâyeyi kurdum, yazdım ve arkadaşlarıma anlattım. Baktım herkes seviyor, bir gün sonra Türkan Hanım'ı aradım. O da tarih olarak müsaitti. 
Doğrusu bahtı açık bir film. 

Türkan Hanım'ın durgun, suskun ve dokunmak isteyeceğiniz bir kederi vardır. Hem kendisinde vardır hem resminde. 
Bu bir erkeğin çok yakınlaşmak istediği bir duygudur. Bir kere olağanüstü güzel bir insan. Sıra dışı bir iç dünyası var; fırtınalarla dolu, zangır zangır bir iç dünya. Bütün bunların dışında suskun, kederli, muazzam romantik bir resim esasında. Türkan Şoray'ı düşünmek bile yazma nedeni. Ben birileri için hiçbir şey yazmadım bugüne kadar. Sadece Türkan Şoray için yazdım. Bir de Sezen için bir şeyler hissediyorum. Onun için de bir şeyler yazmak istiyorum. Zaten ikisini düşünmek insanın ömrü için yeter. (...) 

Babam da Türkan Hanım'ın çok büyük hayranıydı. *Ağlarken çenesinin ucu titiriyor” der, onu çok gerçekçi bulurdu. 
Zaten Türkan Hanım'a hayranlık duymayan az insan biliyorum. Herkesin hayatında bir izi, gölgesi oluyor. Başka türlü de büyük yıldız olunmuyor.” 


Güzelim İstanbul 

Bu filmde herkese nasip olmayacak, mesleğimizin bize verdiği güzellikler de yaşadım. Çoğu sahneler, genellikle geceleri Galata Köprüsü'nü ve camileri gören Karaköy'de, Haliç kıyısında bir parkta çekildi. Sabaha karşı gün doğarken beliren İstanbul'un muhteşem silueti aynı anda tüm camilerden okunan ezan sesinin verdiği ulvi duygular... 

Bir gece Eminönü meydanındaki Yeni Cami önünde çekimdeyiz; sabaha karşı Galata Köprüsü açılmış ve bizden başka bir tek insan yok. 
Eminönü meydanı bomboş. Caminin geniş avlusunda, o sessizlikte huşu içinde kendimle baş başa kalıp derin duygular yaşadım. 

Final sahnesinde de güneş doğarken deniz motoruyla Haliç'ten çıkıp Topkapı Sarayı'nın önünden Boğaz'a açıldık. Yaşadığım, gördüğüm güzellik karşısında büyülendim; İstanbul'a bir kez daha âşık oldum. 
Dünyada bir eşi olmayan muhteşem bir şehir İstanbul... 


“ Anılarda İstanbul” 

Duygularımı “Anılarda İstanbul” kitabı için dile getirdim: 

“İstanbul benim her şeyim... Gözümü açtığım, havasını koklayarak büyüdüğüm, her semtinde, her köşesinde acı tatlı anılarımı barındırdığım büyülü şehrim... 

Ben şanslı bir İstanbulluyum. Mesleğim gereği İstanbul'un aşağı yukarı görmediğim yeri kalmadı: Boğaz'ın sırtlarından Haliç'e; Yeşilköy, Bostancı, Nişantaşı'ndan Kavaklar'a; Üsküdar'dan Bebek'e; Balıkpazarı'ndan, Adalar'dan Sultanahmet'e kadar her köşesinde film çalışması yaptım. Bu filmlerde, İstanbul'un en güzel karelerini yakalayabilmek için, güneşin doğuşundaki kızıl tonlarını görüntüleyebilmek için, mehtabın şehrin tüm güzelliklerini taçlandırması için, tüm ekip arkadaşlarım saatlerce beklerdik. Ve bu ne inanılmaz bir tılsımdır ki, hiçbirimiz bu bekleyişten şikâyetçi olmaz, İstanbul'un güzelliği ile adeta yorgunluğumuzu unutur, O'nu seyretmeye doyamazdık. Zor koşullarda, set arkadaşlarımla beraber yediğim taze, çıtır çıtır İstanbul simidinin tadını, bana dünyanın en güzel restoranları, en meşhur aşçılarının mönüleri, en lüks ortamları verememiştir. 
Bu simidi bu denli güzel yapan, İstanbulun Boğazı mıdır? Erguvanları mıdır? Tarihi midir? Yahya Kemal midir? (...) 

Eyüp'te Kral Kızı denen semtte, üç katlı bir konakta yedi yaşıma kadar büyüdüm. Yan yana, güzel bahçeli bu evler hâlâ gözlerimin önündedir. Arkamızda Tokmaktepe Mezarlığı vardı ve ben mahalle- de oynarken bu mezarlıktan korkar, o tarafa gidemezdim. (...) 

Son yıllarda çevre yolu bu semtten geçtiği için, çocukluk anılarımla dolu bu konak da hatıralarım arasında, siyah beyaz filmlerin en güzel kareleri gibi yerini aldı... Ve ben zaman zaman, o günlerden ufak bir hatıraya dokunabilmek için, ailemin havasını koklayabilmek için alır başımı o taraflardan geçerim. İçimi hep bir hüzün kaplar... (...) 
Ben dünyanın neresinde olursam olayım benim için dünyada en güzel şehir, benim İstanbul'umdur... Ne mutlu bana ki, İstanbul'a âşık bir İstanbulluyum. İstanbul'da yaşıyorum, İstanbul'da öleceğim...” 
Umarım yeni nesiller de bu güzelliklerin değerini bilerek, bu güzellikleri koruyarak yaşamayı becerirler. Filmlerimizin çoğu İstanbul?da çekildiği için sinema tarihimiz aynı zamanda güzel kentimizin de görsel tarihi gibidir. 
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Suna (2007) 


Ve çevirdiğim son film: Suna 

Sevgili dostlarım Engin Ayça ve eşi Gülsen Tuncer'le bizim evde sık sık buluşuruz, genellikle sinema konuşuruz. Yine bir akşam yemeğe Engin Bey elinde bir senaryo ile geldi. Gülsenle benim oynamamız için yazmış, okumamı istedi. Senaryo güzeldi ama Engin Bey'e “Bu film sanatsal ağırlıklı bir film olacak, gişe başarısı çok az olabilir” dedim ve filmi yapmadık. 

Suna isimli senaryo, iki kadın ve iki erkek, dört arkadaşın yıllar sonra, bir sonbaharda, bir sahil kasabasında yeniden bir araya gelişlerini 


Suna'nın setinde yönetmen Engin Ayça ile... 


konu alıyordu. 68”lerde üniversitede çok yakın arkadaş olan filmin kahramanları, 2000'lerde, bu sakin kasabada geçmişi yeniden yaşarlar. 

Anılar buruktur, yıllar iç hesaplaşmalarla geçmiştir; kimi zaman coşku, kimi zaman hüzün yaşanır o sonbahar günlerinde. Üniversite yıllarındaki düşleri, geleceğe dair tasarımları, aşkları, onların elinde olmaksızın eriyip gitmiştir. Yanlış bir evlilik ve onun yol açtığı çöküş... 
Engin Ayça bu filmi yapmayı kafasına koymuştu bir kere. Aradan 5-6 sene geçmişti, “Senaryoyu yeniden elden geçirdim, bu filmi çok yapmak istiyorum” diyordu. Bir gün evdeki bir yemekte “Hadi bu filmi çekelim” dedi. “Engin Bey, göreceksiniz bu film iş yapmayacak” diye film hakkında endişelerimi tekrar belirttim. Ama filmi çekmek için çok istekliydi, coşkuluydu. Sinema tutkusuna saygı duydum ve kabul ettim. Filmin erkek oyuncusu tarih çalışmalarıyla tanınan, araştırmacı yazar Erol Mütercimler'di ve ilk filmiydi. Çekimleri Akçay'da yaptık. Çekim süresince Akçay Belediyesi ve civarındaki belediyeler filmimizin yapımı için çok destek oldular. Akçay'ın zeytin bahçelerin- de yapılan çekimler ve tabiat güzelliği de filme ayrı bir atmosfer kattı. 
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Tüm ekip büyük bir özveriyle çalışıp filmi bitirdik. Film çok farklı anlatımıyla, Engin Ayça'nın, bir kadının iç dünyasını yansıtan güzel filmlerinden biri olmuştu. Maalesef ki benim tahminim doğru çıktı ve gerçekten filmin gişesi başarısız oldu. Böyle bir gerçek var; nitelikli, sanatsal içerikli, ödül almış filmler büyük kitlelere ulaşamıyor. 
Engin Ayça'ya, siz güzel bir film yaptınız, neden kitlelere ulaşamadı diye sorduğumda; şunları söyledi: “Bütün dünyada aslında durum farklı değil. Orada da ödül alan filmler, yani ödül alıyorsa sinema adına bir şey söylüyor, sinema anlatımına, sinema boyutuna bir şey kazandırıyor demek. Bunlar zor filmlerdir. Zaman içinde bu filmler zamana direnip yaşayabilirlerse kalıcı olurlar. Bugün iş yapan filmler, bugün o filmleri yapanlara sadece para kazandırır, bugün onlara bir şeyler katar, bütün dünyada da bu böyle. Bunu göze almak gerekiyor. 
Onun için bu tür filmlerin özel olarak desteklenmesi gerek, hem devlet tarafından hem sponsorlar tarafından.” 

Sözlerine katılmıştım, haklıydı. 


Filmden anılar 

Filmografimde Suna filminin olmasından mutluyum, bu filmde çalıştığım için de. Çünkü bu filmin çekimlerinde yeni bir tecrübe yaşadım. 
Yıllardır çevirdiğim filmlerde sahneler kesilerek, planlara bölünerek çekilirdi; yönetmen sahneyi bölüp değişik açılardan, yakın plan, genel plan; tek oyuncu ile, iki oyuncu veya sahnedeki oyuncuların tümü ile farklı çekimler yapardı. Oyuncu olarak kamera önünde alıştığımız çalışma bu şekilde oluyordu. 

İlk günkü çekimlerde şaşkınlık içindeydim. Bir evde çalışmaya başladık. Engin Bey senaryoda uzun olan birçok sahneyi planlara bölmeden hiç kesmeden çekti. Bu tarz bir çalışmaya hiç alışık değildim. 
“Kamera!” deniyor; sahne gereği eve geliyorum, alt kattaki salona giriyorum, salonda konuşuyorum, sahne devam ediyor. Sonra merdivenleri çıkıyorum, üst kattaki odanın kapısını açıyor odadaki yegenimin yanına oturuyorum; uzun uzun konuşuyoruz. Kesmeden tek planda... Sevgili görüntü yönetmeni Çetin Tunca omuzunda kamera ile beni takip ediyordu. Bu uzun çekimde bazen yüzüm hiç görünmüyor, bazen sırttan, bazen profil, hareketlerime göre kameraya yansıyan görüntüler. 


Aslında bir oyuncu için avantaj bu tarz çekim. Çekimler kısa kısa kesilerek yapıldığında hep aynı duyguyu yeniden yakalamak zorundasınız. Kesilmeden çekilince yakaladığınız duyguyu devamlı sürdürebiliyorsunuz; tiyatro sahnesindeki gibi. Ama zor bir çalışma, ışıkçıların her yeri ışıklandırması, kameramanın kamera sallanmadan oyuncuları takip etmesi gerekiyordu. Bunun için de staticam lazımdı. 
Ekonomik nedenlerle, maliyeti oldukça yüksek olan, kameranın sarsılmasını engelleyen staticam denilen aparat da kullanılamıyordu. Bu uzun planları, görüntü yönetmeni Çetin Tunca, omuzunda kamerayı olağanüstü gayretiyle staticam varmış gibi çekti, azmine ve yeteneğine saygı duydum. 
Suna filminin jenerikten sonraki ilk sahnesinin çekimi, yan yana bahçeli evlerin olduğu bir sokakta yapılıyor. Kamera sokağın başındaki evden itibaren yan yana evleri görerek ilerliyor, en son Suna'nın evinin önünde duruyor ve evin kapısını boş görüyor, ben kadraja girip evin kapısını açıyorum. Bu sahnenin çekimi için sokağın uzunluğunda 40-50 metre bir şaryo rayı gerekiyordu ki kamera üstünde ilerleyebilsin. Şaryo, tren rayı gibi 1,5-2 metrelik parçalar halinde birbirine eklenir, bir sette en fazla 15-20 metrelik ray olur. Ekipte yeterli uzunlukta ray yoktu. Buna pratik bir çözüm bulmuşlar. Çekim başladı, mevcut raylar koyuldu. Kamera ilerledikçe set teknisyeni arkadaşlar kamera geçtikten sonra arkada kalan ray parçalarını çok hızlı bir biçimde söküyor ve hemen rayların önündeki bölüme takıyorlardı; eğer ön tarafa rayı takmakta bir saniye geç kalsalar, önünde ray olmayan kamera raylardan çıkıp düşebilirdi. Bu işlemi, kamera rayların üstünde çekim yaparak ilerlerken, sokağın uzunluğu boyunca defalarca tekrarladılar. Böylece kamera 40 metrelik mesafeyi hiç durmadan bir kerede görüntüleyebildi. Ben bu olağanüstü çaba gerektiren çalışmayı heyecan, hayret ve hayranlıkla izledim. Bu filmde set emekçilerinin beceri ve yeteneğine bir kez daha hayran oldum. 


Çalışma yıllarım 

Son filmim Suna ile 200'ün üstünde film çevirmişim. Bir yılda 12-13 film çevirdiğim dönemler oluyordu. Bu yıllar içinde anladım ki, sinema dünyasında gücün olduğu sürece varsın. Ben de güçlü olmak için mesleğimi ciddiye alıp dört elle sarıldım. Tek başıma mücadele verdim. Kolay elde edilen başarı yoktur, her başarıda emek ve mücadele vardır. Tayvan atasözü bana çok anlamlı gelir: “Kuğuların suyun yüzündeki sakin duruşu sizi yanıltmasın, onların suyun altında ne kadar çaba harcadığını biliyor musunuz?” Tüm hayatım film setlerinde geçti. 
Yıllarca yaz tatili yapamadım, fırsat bulup zaman ayıramıyordum. 
Ama film setlerinde yaşadığım mutluluk bana bu arzumu unutturuyordu. Evim erken saatte çıktığım, geç saatte uyumak için döndüğüm bir mekân gibiydi. Bazı günler geceden telefon gelir, herhangi bir sebepten ertesi gün çekimin iptal edildiğini bildirirlerdi. O zaman bütün gün evde olmanın, tembellik yapmanın tadını çıkarırdım. Çevirdiğim filmlerin çoğu Anadolu yakasında çekilirdi. Köşkler, yalılar karşı taraftaydı. Boğaz Köprüsü'nün henüz yapılmadığı yıllar, karşıya ulaşım arabalı vapurlarla oluyordu. Her sabah erken saatte arabalı vapur iskelesinde sıraya girerdik. Uzun saatlerim vapura binmek için arabada beklemekle geçerdi. Vapurda giderken vapuru takip eden martıları seyrederdim zevkle... Yüzüme vuran deniz havasıyla sabah mahmurluğum geçerdi. 

Her gün aynı heyecan... Saat mefhumu olmadan, bazen gece üçte eve gelip iki saat uyuyarak tekrar sete gitmek... Uykusuzluktan, yorgunluktan ölüp bitsen de sette “Kamera!” dendiği an iç motivasyonu yaşıyor, müthiş bir enerjiyle rolümü canlandırıyorum. 

Bu filmleri çekerken fiziksel ve ruhsal olarak çok yoruluyordum ama meslek aşkım bana sürekli yenilenen bir çalışma gücü veriyordu. 


200'ün üstünde film 

Sinema yazarı Atilla Dorsay'ın benim sinema kariyerimle ilgili bir tespiti var. “En fazla film çeviren ve bu kadar uzun bir süre sinemada var olabilen bir oyuncu olarak dünya sinemasında bir başka örnek yok.” 

Katıldığım bazı film festivallerinde 200 film çevirdiğimi duyan yabancı sinemacılar hayretlerini gizleyemiyorlar, inanamıyorlar. 

Beğenilen filmlerim, yalnız benim değil, bu filmlere emek veren bütün çalışanların sahibi olduğu ortak bir başarıdır. 

Sinema kariyerime eleştirel gözle bakıyorum; hiç eksiğim yok mu? Flbette var. Düzeltmeye çalıştıkça kendimi yenileyebildim. Özellikle ilk yıllarda çevirdiğim filmlerde bazı hatalarımı görüyorum, ama bilerek 


yapmadım bu hataları... Bilmemem çok normaldi. Sinemaya başladığımda çok gençtim. Daha hayatı bilmeyen bir genç kız sinema sanatını nasıl bilsin ki? Kendimi tümüyle mesleğime adadım. Bu tercihten asla pişman değilim. Seyircimle olan bağımı, bugünkü konumumu bu tercihime borçluyum. 

Oynadığım farklı karakterlerin birbirinden farklı fiziksel özelliklerini dış görüntüleriyle de örtüştürmeyi, değiştirebilmeyi başarabildim. 
Bir filmde gecekonduda oturan bir kadınken daha sonra pavyonlarda çalışan bir hayat kadınını, lüks içinde yaşayan bir burjuva kadınını ya da tarlada çalışan bir köylü kadınını oynayabilmem sinemada yolumu açtı. 

200'den fazla filmdeki kadınlar; Asya, Mine, Sabiha, Eylül, Gülcan, Gurbet, Zehra, Ümmühan, Ayşe, Suna, Türkan... Türk kadınını sinemada temsil ettim. Oynadığım bütün filmlerde hemcinslerimle ortak dramlarımızı, birbiriyle çatışan ortak kaderimizi sorguladım. Kadınlarımızın yaşamları ile empati kurdum, gözlerindeki acıyı gördüm, yüreklerindeki yangını, çaresizliği yaşadım. 

Yedikleri her darbenin acısını ben de hissettim. Ellerini tuttum, gözyaşlarını sildim, gözyaşlarımız birbirine karıştı. Tüm kadınlarla ruh kardeşi oldum. Hepimizin acısını yüreğimde taşıdım. Kendi kimliğimle birlikte tüm kadınların kimliğini yaşadım, yaşıyorum. 

Bu filmlerdeki kadınların hepsi “ben”im, gerçek ben... Tüm ruhumla, duygularımla, bedenimle... 

Türkan olarak ilk gençlik yıllarımdan itibaren bu yaşıma kadar sene sene her yaşım film şeritlerinde kayda geçti. Yıllarım, hayatımın sinemaya adanmış her yılı film karelerinde ve kayıtlı... 

Bu da sinemanın başka bir güzelliği... 
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BUGÜNÜN TÜRK SİNEMASI: 
ÖZGÜR, BAĞIMSIZ YENİ KUŞAK 


Türk sinemasında 9Oların ortasındaki canlanmayla birlikte genç sinemacılar dönemi başladı. Yeni dönem, Yeşilçam'ın genel kimliğinin egemen olduğu, yerleşik birtakım kurallara uyulan sinema anlayışından farklıydı. Yeni kimlik arayışı içinde, kişilerin kendi dünya görüşüne göre, psikolojik dramlar işleyen, kişisel üretime dönük özgürlük alanı içinde bir içerik ve sinema dili olarak yenilenen sinema üslubu geliştirilmeye başlandı. 

Lütfi Akad, Atıf Yılmaz, Metin Erksan ve Yılmaz Güney gibi yönetmenlerin ışığında, geçmiş birikimleri değerlendiren, köklü bir mirası devralan, coşkulu ve yaratıcı genç yönetmenlerle “Kişisel Sinemacılar Kuşağı” dönemi başladı. 

Bu süreçte Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Reha Erdem, Ümit Ünal, Çağan Irmak, Yeşim Ustaoğlu, Handan İpekçi, Derviş Zaim, Ezel Akay, Semih Kaplanoğlu, Yağmur-Durul Taylan, Kutlu Ataman, Özer Kızıltan gibi yönetmenler kişisel sinema devrini başlattılar. Özgür, bagımsız bir sinema kuşağı; sansür derdi yok, gelişmiş teknoloji ile yepyeni bir sinema doğdu. 

Bu genç sinemacılar, bu yeni atılım döneminde dünyanın birçok önemli uluslararası festivalinden ödüllerle döndüler. Nuri Bilge Ceylan'ın üst üste Cannes'da ve Semih Kaplanoğlu'nun Berlin'de aldığı ödüller sinemamız için gurur kaynağı oldu. Artık dünya sinemasında Türk sineması tanınıyor, hakettiği yere geliyor. 

Yurtdışında yaşayan yönetmenlerimiz İtalya'da Ferzan Özpetek, Almanya'da Fatih Akın başarılı filmler yapıp ödüller aldılar. Zeki Demirkubuz kendine has sinemasıyla, özellikle Masumiyet filmiyle çok başarılı oldu, ödüller aldı. 

Bir yandan da Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Ata Demirer, Şafak Sezer, Şahan Gökbakar gibi oyuncuların oynadığı komedi ağırlıklı filmler ve 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müzik alanından sinemaya geçip yönetmenliği başarıyla yapan Mahsun Kırmızıgül'ün filmleri geniş kitlelere ulaştı. 

Yavuz Turgul, Sinan Çetin, Erden Kıral, Ali Özgentürk, Şerif Gören, Yavuz Özkan, Ömer Vargı, Mustafa Altıoklar gibi 70-80'li yıllarda yönetmenliğe başlamış yönetmenler de başarılı filmler yapmayı sürdürüyor. 
Yerleri hiçbir zaman doldurulamayacak sinemamızın ustaları Osman Seden, Atıf Yılmaz, Halit Refiğ, Lütfi Akad ve Metin Erksan ile onlardan bir kuşak sonra yönetmenliğe başlayan Ömer Kavur, Yusuf Kurçenli, Ersin Pertan ve Zeki Ökten'in erken denecek yaşta aramızdan ayrılmaları tüm sinemacılar için çok acı verici oldu. 


Farklılıklar zenginliğimiz 

Bence bir ülke sinemasında hem sinemanın yaşaması, gelişmesi için popüler, gişesi yüksek filmler yapılmalı hem de sinemanın sanatsal gelişimi için dünyaya açılabilecek filmler gerçekleştirmeli. Farklılıkları sinema sanatının renk yelpazesi gibi düşünmeli. Bu farklılıklar Türk sinemasındaki zenginliğimiz olmalı. 


Sinema okulu 

1970lere kadar ülkemizde sinema okulları yoktu. Daha sonraki yıllarda üniversitelerin iletişim fakültelerinde sinema bölümleri açıldı. 
Mimar Sinan Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İzmir 9 Eylül Üniversitesi gibi okullarda bugünün başarılı sinemacılarının birçoğu sinema eğitimi aldılar. Artık ülkemizin her yerinde birçok sinema okulu var. Sinemacı ve oyuncu olmak isteyen gençler bu okullarda yeteneklerini geliştirme şansı buluyorlar. Maalesef benim kuşağımın bu şansı hiç olmadı. O yıllarda sinema okulları olsaydı, mutlaka ben de bu eğitimi almak isterdim. 
Usta bir oyuncu olabilmek için okul şart belki; ama ben, bu işin mutfağında yetiştim ve ben kendi kendimin okulu oldum. 


Oyunculukta yetenek mi, eğitim mi? 

Oyunculukta en önemli temel kriter; yetenektir. Her insan belli yeteneklere sahiptir, oyunculuk içgüdüsüne sahip herkes oyuncu olabilir. 
Bir de oyunculuk eğitimi alınca, tüm yeteneğinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Kendinizden eminsinizdir. Eğitim almadan kendini kamera önün- 


4 Nuri Bilge Ceylan'la 
Uluslararası İstanbul 
Film Festivali'nin ödül töreninde... 


de ilk kez bulan bir oyuncu adayı, önceleri bocalayabilir; ama Allah vergisi yetenekleri varsa, tecrübe kazandıkça iyi bir oyuncu olabilir. 
Eğitimini kamera önünde pratik olarak kendi kendine gerçekleştirebilir. Ama bu süreç eğitim almamış bir oyuncu için çok zor ve uzun bir süreçtir; uykuları kaçar, heyecan duyar, endişelidir, tatmin olmaz. 
Ben de eğitimsiz olarak sinemaya başladım, yanlış yapa yapa doğruyu bulmaya çalıştım, bu da benim için sancılı bir süreçti, eğitimli başlasaydım bu süreci yaşamayabilirdim. Çevirdiğim birçok filmden sonra edindiğim birikim ve tecrübe benim için eğitim oldu. Ancak doğru oyunculuğu yıllar sonra öğrenebildim ve hâlâ öğrenmeye devam ediyorum ama öğreneceğim çok şey olduğunu düşünüyorum. 


Yeni oyuncular 

Yeni oyuncuları da çok beğeniyorum. Takdir ettiğim yanları oyunculuğu ciddiye almaları... Hepsi eğitimli, yetenekli, dünya güzeli, dünya yakışıklısı ve en önemlisi sinemayı aşkla seviyorlar. Onların başarıları sinemanın geleceği adına beni umutlandırıyor, mutlu ediyor. 


Ve ben... 
Günümüzde sinema, daha farklı. Geçmişten günümüze seyirci ile birlikte ben de yenilendim ve bugünkü sinema koşulları içinde de varo-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Sinemamızın genç yönetmenlerinden 
Özer Kızıltan ile... 


lan bir oyuncu olarak görüyorum kendimi. Ömrüm oldukça, geleceğin sinemasında yapmayı düşündüğüm filmlerle varolacağım. 


Gözlerin Yeşilçam'ın Son Yangını 

Bir gün meslekdaşım, sinema oyuncusu Füsun Demirel beni aradı ve Marmara Üniversitesi'nde sinema okuyan bir gencin kısa film çektiğini, bu filmin konusunun benimle ilgili olduğunu, izlememi söyledi. Film 93”te Altın Koza Kısa Film ödülü almış; Adı Gözlerin Yeşilçam'ın Son Yangını olan filmi izledim ve çok beğendim. Bu gencin ilerde iyi bir sinemacı olacağı bu ilk denemesinden belliydi. 

Yeşilçam filmlerinin konusuna göre afişlerini tasarlayan yaşlı adam çalışırken atölyesine küçük torunu gelir. Benim oynadığım bir iki filmin afişini hazırlıyordur. Afişler tamamlanmıştır ama afişteki yüzde gözler henüz çizilmemiştir. Bu çocuğun dikkatini çeker, sebebini dedesine sorar. Dedesi, “Uğraşıyorum ama bu gözlere olması gereken ifade ve anlamı veremiyorum” der. Bu kısa filmi izledikten sonra bu gencin ilk filminde benim filmlerimin onda yarattığı algıdan, ilham almasından etkilendim. Kendisini tanımak istedim ama maalesef yıllar sonra karşılaştık. 

Bir diziye başlamak üzereydim, dizinin yapımcıları yönetmenle beraber tanışmam için evime gelmişlerdi. Kendisini tanıtınca hayret ve 


sevinçle boynuna sarıldım, o kısa filmi çeken benim oynayacağım dizinin yönetmeni olacaktı. Bu genç yönetmen Takva filmi ile başarısını kanıtlayan Özer Kızıltan'dı. 


Sinemamızın bugün geldiği yer 

Yıllar önce çekilen Türk filmlerinin gerçekleşme koşullarıyla bugün çekilen filmlerin gerçekleşme koşullarını karşılaştırdığımızda sinemamızın çok büyük gelişmeler kaydettiğini görüyoruz. 

Dün; Sinema filmleri sermaye olmadığı için işletmecilerden alınan çekler ve bonolarla çok küçük bütçelerle çekilirdi. 

Bugün; Sponsor destekleri, Kültür Bakanlığı, Eurimages fonları ile finans sorunu hallediliyor. 

Dün; Ham film pahalı olduğu için 60 kutudan fazla negatif kullanılmazdı. Bu da çekimlerin 2-3 tekrardan fazla yapılamamasına neden olurdu. Bazen çekimin son günlerinde negatif kalmadığı için çekimler sadece bir kere yapılabilirdi. 

Bugün; Kutu sınırlaması olmadan çekimler iyi oluncaya kadar tekrar tekrar çekim yapma olanağı var. 

Dün; Çekim ekibi 20 kişiyi geçmez, sadece tek bir minibüs ile çekim mekânına gidilirdi; teknik malzeme, teknik ekip ve oyuncular bu minibüse sığdırılırdı. 

Bugün; Teknik ekipler 50-60 kişiyi buluyor ve her grubun kendi aracı oluyor. Kamera, set, ışık, kostüm araçları, jeneratör kamyonları, oyuncu minibüsleri, karavanlar 10-15 araçlık konvoylar halinde hareket ediliyor. 

Dün; Çoğu günler çekimlerde dağda, bayırda çalışılıyorsa yemek ekmek arası ve sandviç şeklinde olurdu. Şehirde çalışılıyorsa lokantaya gidilirdi. 

Bugün; Nerede çekim yapılırsa yapılsın, catering firmaları setlere salatasından, tatlısı, meyvesine kadar servis yapıyor. 

Dün; Oyuncuları sete hazırlayacak makyöz, kuaför, kostümcü gibi elemanlar yoktu. 

Bugün; Profesyonel film makyözleri, kuaförler sette hazır bekliyor. 
Kostümleri film için özel olarak çizip tasarlayan kostümcüler ve sette kostümleri giydiren elemanlar var. 

Dün; Bütün filmler tek bir kamera ile çekilirdi. Ancak çok zor (köprü 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yıkılması gibi), patlamalı, yangınlı bir sahne çekildiğinde ikinci bir kamera kiralanabilirdi. 

Bugün; En gelişmiş kameralar, vinçler, staticamler, aydınlatma ve ses araçları kiralanabiliyor. Bir meydanda çekilen kalabalık sahnede aynı çekimde vinçle tepeden tüm kalabalığı görüp kalabalık içindeki bir kişinin gözlerine kadar yaklaşmak mümkün. 

Dün; Sansür daha senaryo aşamasında başlıyor ve filmler üzerinde ağır biçimde sürüyordu. Ayrıca reddedilme, yasaklanma, oynatılmama korkusu ile yaratıcılar daha filme başlamadan otosansür uygulayarak kendilerini kısıtlıyorlardı. 

Bugün; Sinemacılar çekmek istedikleri, düşündükleri her öyküyü, hiçbir engel olmadan rahat rahat, özgürce çekebiliyor, yaratıcılıkları engellenmiyor. 


Dünden bugüne sinemamızda olumlu gelişmeler olmuş. Bugünkü sinemacılar da bu şansı çok güzel değerlendiriyorlar, gurur duyacağımız filmler çekiyorlar ve çekecekler. 


Tatlı Betüş (1993) 
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BEYAZPERDEDEN BEYAZCAMA 


90'lı yıllarda artan hayat pahalılığı sonucu, sinema bilet fiyatları bir ailenin bütçesini zorlar hale geldi. İnsanlar filmlere seçerek gitmeye başladı. Seyirci o yıllarda özel televizyon kanallarının da artmasıyla birlikte daha çok evde oturup televizyonda dizi izlemeyi tercih eder oldu. Diziler gittikçe ilgi görmeye başladı. Yani bir yerde beyazperde beyazcama taşındı. 

Bana ilk dizi teklifi Osman Seden'den geldi. Daha önce sinema filmi olarak çektiğimiz Çalıkuşu'nu bu defa televizyon filmi olarak çekmek istiyordu. Osman Bey'in bu isteğini olumlu karşılayamadım ve beni ikna edemedi. Bana çok ters geldi, evet diyemedim. 


İlk televizyon dizim: Tatlı Betüş 

Aradan zaman geçti. Çok şey değişmişti. Diziler çok izleniyordu; bir diziyi bir gecede nerdeyse tüm ülke seyrediyordu. Ben de daha makul düşünmeye başladım, ilk tepkim geçmişti. Seyircimle bağımı dizilerde sürdürebileceğimi düşündüm. Yıllardır çalışmaya alışmıştım, setleri de özlemiştim. 

O günlerde Atıf Yılmaz bana daha önceden film yapmak isteyip de gerçekleştiremediğim bir proje olan Aziz Nesin'in Tatlı Betüş ünü dizi olarak çekelim dedi. Düşünmeden evet dedim. Çok oynamak istediğim Tatlı Betüştü canlandıracaktım, seyircimle beyazcamda buluşmak için bir fırsattı. Atıf Bey dizi çekiminden önce 10 kilo vermemi istiyordu. Kilo vermezsem Tatlı Betüş değil Tombul Betüş olacakmışım. Ve Tatlı Betüş, ilk televizyon dizim, Atıf Bey'in ustalığıyla sinema tadında harika bir dizi oldu. Ben de Tatlı Betüş ü çok severek canlandırdım. Televizyonda oynamaya başladığı ilk haftalar, tüm ülkedeki televizyon seyircisinin aynı anda evlerinde beni izlediğini düşününce, kendimi izlerken biraz korku biraz heyecanla karmakarışık duygular yaşadım. Bu heyecan, dizi her hafta oynadı- 
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“Anna Karenina” uyarlaması Bir Aşk Uğruna (1994). 


ğında devam etseydi kalbim nasıl dayanırdı bilmiyorum. Allah'tan giderek alıştım. 


Dizi film ile gelen ödül: Bir Aşk Uğruna 

Daha sonra Tolstoy'un ünlü romanı “Anna Karenina”nın uyarlamasını Bir Aşk Uğruna adıyla dizi olarak çektik. Safa Önal'ın yazdığı senaryoya yazar Selim İleri'nin de çok önemli katkıları oldu. Bir dönem hikâyesiydi. Tunca Yönder'in yönetmenliğini yaptığı dizi ve o dönemi çok güzel yansıtmıştı. 

Toplum hayatında iyi bir yeri olan evli bir kadının onaylanmayan aşkını anlatıyordu. Bu dizide 1940'ların Türkiyesi yaşatıldı. İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri, karaborsa zenginleri... 1940 yılının gar sahnesi için Türkiye'nin dört yanından vagonlar getirtildi. Yenilenerek açılan Markiz Pastanesi'nde, Hıdiv Kasrı'nda çekimler yapıldı. 
1940 yılında İstanbul'da kullanılan 20 araba bulundu. Bana 80 ayrı 
kıyafet diktirildi. 

Kadının kocası rolünde güçlü aktör, sevilen tiyatro sanatçısı Can Gürzap, sevgiliyi Faruk Peker, enişte rolünde ise Tuncel Kurtiz gibi 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İkinci Baharda (1998) Şener Şen ile... 


değerli oyuncular oynadı ve büyük katkıları oldu. 

Daha sonra dizi kısaltılarak sinema filmi de yapıldı. Film Antalya Film Festivali'ne katıldı ve ben o filmdeki rolümle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldım. 


Bir dizi klasiği: İkinci Bahar 

1998 yılında çekimlerine başladığımız İkinci Bahar adeta bir dizi 
klasiği oldu. O kadar sevildi ki oynadığı geceler sokaklar boşalıyordu. Başta Şener Şen, Güven Hokna, Arif Erkin, Özkan Uğur, Settar Tanrıöğen, Nedim Saban, Cezmi Baskın, Meral Okay, Yasemin Çonka olmak üzere tüm oyuncuların performansları üst düzeydi, müthişti. Tan Sağtürk'ün ilk filmi olmasına rağmen başarısı şaşırtıcıydı. Ben de bulaşıkçı kadın Hanım ile rolümün hakkını vermeye çalıştım. Her oyuncu rölüne oturmuştu. İzleyici her karakteri sevdi. 
Dizide kızımı oynayan Nurgül Yeşilçay’ı çekimlerde daha ilk gördüğümde, içimden “Bu genç oyuncu sinemada bir numara olacak” dedim ve oldu. Kolayca tanımlanamaz bir yetenek, doğal, içgüdüsel müthiş bir oyunculuk performansı ve başdöndüren bir güzellik. 
Dünya sinemasında bir gün mutlaka yerini alacaktır. 
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Dizinin çekimleri başlamadan birkaç gün önce tüm oyuncuların katıldığı bir toplantı yapıldı. Nurgül'le aynı masadaydık, kızımı oynayacakmış ama bizi tanıştıran olmadı. Toplantı uzun sürdü, bu süre içinde Nurgül masada ben yokmuşum gibi oturuyordu. Giderek bu durum ilgimi çekti ve alınmaya başladım. Üzülmüştüm, göz göze gelsek gülümseyecektim. Daha sonra çekimlere başladık, ben de ona karşı mesafeliydim, alınmıştım ya... Ama içten içe de onu seviyor, beğeniyordum ve çok takdir ediyordum. Uzun bir süre sonra aramızda bir samimiyet gelişti ve birbirimize açıldık. O gün, ilk kez bir dizide rol alan oyuncu çekingenliği ve mahcubiyeti ile dönüp bana bakamamış. 
Duygularını dile getirirken öyle saf ve doğaldı ki, sıkı sıkı kucakladım ve kalbimin içine yerleştirdim. Nurgül olağanüstü güzelliği ve yeteneğiyle sinemamız için büyük bir kazanç. 

Bu dizi Nurgül'le birlikte Ozan Güven, Devin Özgür Çınar gibi birçok genç oyuncuyu da sinema dünyamıza kazandırdı. Uğur Yücel'in de ilk yönetmenlik denemesiydi. İlk günkü çekimde Şener Şen'in beni işe alış sahnesinin otuz-kırk defa provasını yaptık; hep daha iyisini istiyordu. 

Ve sinema büyücüsü Yavuz Turgul senaryosunda, herkesi etkileyen bir dünya yaratmıştı. 

Dizinin senaryosu Yavuz Turgul'un denetiminde yazılıyordu. Kendi görünmese de sette onun talimatları uygulanıyordu. Tüm diziye hakimdi, her ayrıntı ile ilgileniyordu. Bu kadar başarılı bir dizi olmasında Yavuz Turgul'un güçlü sinemacı yanının etkisi büyük. 


Kaybolan değerleri yeşertmek 

Dizinin sevilmesinin nedeni; çok samimi, çok sıcak, çok sahici olması idi. Tüm karakterler yaşıyordu. İzleyiciye iyiliği, dürüstlüğü, dayanışmayı, insan sıcaklığını, komşuluğu anımsattı. Sosyal Antropolog Doç. Tayfun Atay dizi ile ilgili yorumunda, “Dizi kaybolan değerleri, nostalji havasında sunmadı. Tersine bugünkü modern hayat içinde dahi bunları yeşertmenin mümkün olduğu umudunu aşıladı” diyordu. 

Çok kalabalık bir oyuncu kadrosu olduğu için sabahları coşkuyla selamlaşıyor, gün içinde şakalaşıyor, birlikte akşamüstü çiğköfte partisi yapıyorduk. Çekimlerde de müthiş bir disiplinle, dayanışma içinde 


çalışıyorduk. İki sene süren çekimler boyunca birbirimize çok alışmıştık. Dizi sevildikçe daha mutlu çalışıyorduk. Günde 18 saat çalıştığımız oluyordu ama hiç şikâyetçi değildik. 

Çekimlerde mekânımız kebapçı dükkânıydı. Diğer çekimlerin yapıldığı meşhur Develi Kebapçısı'ndan gelen kebap, çiğ köfte, künefe yemekten tombalak olmuştum. Bir sahnede Şener'in beni kucağında taşıması gerekiyordu. Bir iki deneme yaptık, ağır geldim, neredeyse düşürüyordu beni. Bu arada hepimiz gülmekten kırılıyorduk. Çaresiz o sahneyi Şener'e benzeyen iri yarı bir dublörle çektik. Hiç tanımadığım yabancı bir adamın kucağında buldum kendimi. 


Dedemin meyhanesi... 

Dizinin televizyonda 1. ve 2. bölümü yayınlandı; dizi televizyonda oynarken Antalya'da oturan Hayriye teyzem aradı. “Türkan bak, Samatya'daki o uzun merdivenlerin altındaki dükkân babamın meyhanesiydi. Çok iyi hatırladım o merdivenlerde oynardık” dedi. Çok etkilendim. Daha sonraki merdiven çekimlerinde gözüm hep o dükkâna takılıyordu. Dedemi o meyhanede görüyordum, sanki oradan beni seyrediyordu. 

Dizinin hâlâ tekrarları gösteriliyor, yine beğenilerek, ilgiyle izleniyor ve birçok ülkeye satılıyor. 


Yalın ve sahici bir oyuncu: Şener Şen 

Şener Şen sette huzur ve güven veren kişiliğiyle çekimler boyunca bana destek oldu. Daima sabırlı, hoşgörülü, sakin ve güleryüzlüydü. 
Sette pozitif enerjisiyle arada müthiş komiklikler yapıp hepimizi neşeye boğuyordu. Oyunculuğu sade, yalın, sahici... Amatör heyecanını hiç kaybetmemiş. Oyuncu olarak örnek alınan Şener Şen ile uzun süre kamera önünde birlikte rol paylaşmakla oyunculuğun tadını çıkardım. Beni mutlu eden dostluğumuz hâlâ sürer. 


Ve Cemile... 

Televizyonda günde iki-üç dizi izleyen seyircinin dizi algısında giderek beğeni düzeyi yükseldi, kaliteli yapımları farkedip ilgi gösteren seyirci seçici davranmaya başladı. Ben de dizi yaparsam kaliteli ve seyirciye ulaşan bir dizi olmasına önem veriyordum. 
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Senaryosu içime sinmeyen Cemile (2006) 


Bir şirketle dizi film için anlaşma yapmıştım ama düşündüğüm gibi bir hikâye bulamıyorduk. O aralar televizyonda yıllarca birbirini göremeyen imsanların kavuştuğu programlar yapılıyordu, izlediğim zaman yaşanan bu dramlardan çok etkileniyordum. Bu kavuşmaların öncesindeki acıları hissettim ve bendeki bu birikimle bir öykü tasarladım. Hikâye bu kavuşma öncesi yaşanan acılar olacaktı. Yapımcıya önerdim, beğendi. Senariste çocuklarını arayan bir annenin öyküsünü anlattım... Kendimi o annenin yerine koyarak tüm duygularımı ortaya serdim. Bir senaryo grubu çalışmaya başladı. Senaryonun yazılmasını bir süre bekledim. Gelen senaryo benim düşündüğüm duygusallıkta değildi. Sert ve rahatsız edecek kadar gerçekçiydi. Farklı bir bakış açısından bambaşka bir hikâye olmuştu. Senaristle maalesef aynı noktada buluşamadık, mücadele etmekten sıkıldım ve gelen senaryoyaya razı oldum. Dizi çekildi ama düşündüğüm başarıya ulaşamadı. 


Farklı bir performans: Tatlı Hayat ve sitcom oyunculuğu 

Haluk Bilginer'le oynadığımız Tatlı Hayat isimli sitcom da televizyon izleyicisi tarafından çok sevildi, her kesimden izleyicisi oldu. İnsanlar seyrederken mutlu oluyordu. 

Tatlı Hayat dizisi drama değil, sitcomdu. İlk kez bir sitcomda oynayacaktım. Çekimlerin ilk günü kendimi acemi bir oyuncu gibi hissediyordum. Onca film ve oyunculuk tecrübesine rağmen kendime güvenim yok olmuştu, paniğe kapılmıştım; çünkü sinema oyunculuğu ile sitcom oyunculuğu çok farklıydı. Sitcom oyunculuğu sürekli fiziksel performans gerektiriyor. Sitcomda plan bölmeden çekilen uzun sahnelerde iç temponu yüksek tutarak enerjini hiç kaybetmeden oynamak zorundasın. Sürekli hareket, hiç nefes almadan daha dışa dönük bir oyunculuk... 

Daha ilk günkü çekimlerde farkettim ki karakteri yaratmak için abartılı jestlerle, mimiklerle oynamak gerekiyor. Bense sinemada sade oyunculuğu benimsemiştim. Sinemada kamera önünde karakteri dogallaştırarak oynuyorsun, daha kontrol altında bir oyunculuk, sade ve yalın... Bir de sitcomda ezberinizin çok iyi olması lazım, bir cümleyi atladınız mı sahne bozuluyor. O tempo içinde hem mizanseni yapacak hem diyalogları aksatmadan ezbere geçeceksiniz. Diyaloğu unutmamayı aklıma takınca oyunumun hakkını veremiyordum. Bu sebepten öğrenci gibi her akşam elimde senaryo saatlerce ezber yapıyordum. 

Sitcom dekorda çekildiği için kameralar bir tarafta sabit duruyor. 
Yani bu kameralar seyircinin gözü oluyor ve onlara oynanıyor, tiyatro sahnesi gibi... İlk günler bocaladım, yabancılık hissettim. Haluk Bilginer'in temposuna ve fiziksel performansına yetişmeye çalışmak beni perişan ediyordu. Ezber onun için hiç sorun değil, tiyatroya senelerini vermiş, ezber alışkanlığı var. Ama Haluk Bey'in de bana verdiği olumlu destek ve enerjiyle iki üç hafta sonra çekimlere adapte oldum, kurallarını kavradım. 

Evin yardımcısı rolünü oynayan müthiş yetenekli Asuman Dabak, yarattığı Menekşe karakteriyle herkes tarafından çok sevildi ve çok konuşuldu. Kapıcı Muharrem rolünde Veysel Diker, komşu İrfan rolünde Celal Kadri Kınoğlu, her zamanki usta oyunculuğuyla üst kat komşusu Çolpan İlhan, profesyonel rahatlığı ve zerafetiyle Neco, 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Tatlı Hayat (2001) 


kızlarını oynayan Gamze Özçelik sempatikliğiyle, oğlumu oynayan Emre Altuğ müzikte olduğu gibi dizideki oyunculuğuyla da çok başarılıydı, harika bir ekip olmuştuk. 


Dev aktör, Haluk Bilginer 

Karizmatik aktör Haluk Bilginer dünyaya oyuncu olmak için gelmiş, bir saniyede onlarca ifade değişiyor yüzünde. Çekim sırasında karşılıklı sahnelerimizde oynarken bazen hayranlık duygusuyla onun oyununa dalıp kendi oyunumu unutuyordum. Sette pozitif enerjisiyle hepimizi neşeye boğuyor, motive ediyordu. Birçok şeyi aşmış, özgüveni olan, sıcacık bir insan. Sevecen, alçakgönüllü dev bir aktör... 


Dizi oyunculuğu 

Dizi oyunculuğu çok yıpratıcı... Dizilerde oynarken çok yoruluyordum. Bazı çalışmalarımdan eve dönüşümde ayaklarımın üstüne basamayacak kadar yorgun oluyordum, tabanlarım acıyordu. Arabadan inip bahçe merdivenlerinden eve girene kadar kollarıma girip indiri- 


yorlardı. Çekimler aylarca sürdüğü için tamamen sosyal yaşamdan kopuyorsunuz, saat kavramı yok, gerekirse çekimlerde 18-20 saat çalışıyorsunuz. Tüm dizi çalışanları müthiş bir özveriyle çalışıyor, dinlenmeden, yetersiz uykuyla, sürekli, her gün emek veriyorlar. Bu şartlara rağmen heyecanlarını kaybetmiyor, iyi ve kaliteli bir dizi olması için yüreklerini koyuyorlar. Ben de çevirdiğim dizilerde bu zor koşullarda çalıştığım için, dizi sektöründe çalışan tüm arkadaşların ne büyük emek verdiklerini biliyorum ve onları sevgiyle kucaklıyorum. 
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Fatma ile... Feridun Çölgeçen ve Reha Yurdakul da bizimle. 
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MESLEKTEKİ DOSTLUKLAR 


Bu mesleğin benim için güzel yanlarından biri de birlikte çalıştığınız meslektaşlarla derin bağlar kurmak, ölene kadar bu dostlukları yaşamak. 

70ler, 80ler filmlerin en çok iş yaptığı yıllar... Filiz, Fatma, Hülya, ben ve diğer kadın oyuncu arkadaşlarım art arda film çeviriyorduk. Bizim rakip olabileceğimizi, birbirimizi kıskandığımızı düşünenler oldu ama yanılıyorlardı. Çünkü hepimiz seviliyorduk, hepimiz teklif alıyor, arka arkaya film çeviriyorduk. Ayrıca birbirimizi çok seviyorduk. 

Sadece birer filmde bir araya geldiğim Hülya, Filiz, Fatma ile çıktığımız sinema yolculuğunda benzer duyguları yaşadık. Bu yüzden birbirimizi çok iyi anlıyorduk. Tabii bu bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı ve aramızda derin bir sevgi oluştu. 


Fatma Girik 

Açık sözlü, dobra, espritüel, şakacı, hayat dolu, pozitif enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan Fatma ile güzel arkadaşlığım hep sürdü. 
Bugün çok sağlam bir dostluğumuz var. Yıllar öncesinden hatırladığım çok güzel bir anımız var. Bir gündüz vakti buluştuk, baş başa Boğaz'da bir balıkçıya gittik, saatlerce oturduk, konuştuk, dertleştik... Birbirimize sırlarımızı anlattık. Aşağı yukarı benzer hayatı yaşamamız birbirimize duyduğumuz sevgiyi daha bir çoğalttı. Ben onu anladım, o beni. Ağladık, duygulandık, güldük ve bu paylaşımdan sonra sanki ruhumuz arınmış gibi birbirimizle kucaklaştık. Zaman zaman karşılaştığımızda sorarım “Beni seviyor musun” diye... Güzel gözlerini aça aça beni çok sevdiğini söyler, mutlu olurum. 


Filiz Akın 
Sinemanın sarışın masum kızı Filiz Akın'ı filmlerdeki sevimliliği, zerafeti, güzelliği ile sinema seyircisi de çok sevdi. Sarışın olarak sine-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Filiz ile... 


madaki “iyi kadın rollerinde oynayanlar siyah saçlı olur” yargısını değiştirdi, sinemanın zarif prensesi... 

Filiz ile birlikte çalıştığımız filmde tanıştık. Melodram filmlerinin çok seyredildiği dönemde Ülkü Erakalın'ın yönettiği Ağlayan Kadın filminde Filiz ile kardeş rolündeydik. O filmdeki kardeşlik bizim özel yaşamımızda bugünlere kadar sürdü. 

Filiz'le her görüşmemizde onu daha çok seviyorum. Hayatı tanımış, birçok şeyi aşmış, son derece duygusal, ince ruhlu bir peri... İpek gibi. 
Çok sık görüşüyoruz, telefonlaşıyoruz, hayatımda olduğu için mutluyum. Birbirimizden saklımız yoktur, her şeyi konuşuruz, birbirimize içimizi çok rahat açarız. 

Filiz uzun süre yurtdışında yaşadı. 1990'larda Paris'teydi. Yoğun yaşam temposu içinde uzun süre görüşememiştik. Bir gün Sabah gazetesinde Leyla Umar'la Paris'te yaptığı bir söyleşi yayınlandı. Okuyunca gözlerim doldu. “İstanbul'u ve Türkan Şoray'ı çok özledim” demiş. 


Filiz'in bu duygusunu hak ettiğimi düşündüm, mutlu oldum. Çünkü emindi benim ona olan sevgimden, dostluğumdan, hayranlığımdan. 
Hastalandığında kahroldum. Çok şükür hastalığı yendi. 


Hülya Koçyiğit 

Hülya ile yalnızca bir filmde oynadık: Genç Kızlar. Bu filmden sonra bir daha birlikte film çekmedik ama arkadaşlığımız hep sürdü. 
Maçka'daki evlerine aileden biriymişim gibi gider gelirdim. Annesi ve kardeşleri de beni çok severdi. Hülya'nın en çok gülüşünü severim; gülerken güzel gözleri kısılır ve gülmek ona çok yakışır. Hülya'nın güven veren bir arkadaşlığı vardır. Hanımefendiliğiyle, toplum degerlerine saygılı yaşantısıyla, kültürüyle, duruşuyla çok takdir ettiğim Hülya”yla yıllar önce başlayan, gittikçe derinleşen, gelişen sağlam dostluğumuz hiç bitmeyecek. 


Hülya ile... 
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Sanat dünyasında çok sevdiğim diğer kadın arkadaşlarım 

Ajda Pekkan, Emel Sayın, Nükhet Duru, Müjde Ar, Çolpan İlhan, Sevda Ferdağ, Nebahat Çehre benim sevdiğim arkadaşlarımdır. Birbirimizi sık sık görmesek de sevgimiz hep aynıdır. Bu arkadaşlarım iyi ki hayatımda varlar. 


Beğendiğim kadın oyuncular 

Ayrıca o yıllarda sinemada çok sevilen, sürekli film çeviren diğer kadın oyunculardan birlikte çalışmadığım ama çok beğendiğim Gülşen Bubikoğlu çok güzel çok çekici; Necla Nazır, masum bebek yüzlü; Perihan Savaş, anlamlı kocaman gözler, Selda Alkor, gizemli bir güzelliğe sahip; Sevda Ferdağ esmerlerin en güzeli... Selma Güneri ve Mine Mutlu... Hepsi çok sevildi, filmleri ilgi gördü. Daha sonra, Hale Soygazi, Müjde Ar, Zuhal Olcay ve Hülya Avşar sinemada beğendiğim kadın oyunculardır... 


Erkek oyuncular 

Ben sinemada daha kıdemli olduğum için Ediz Hun, Murat Soydan, Cüneyt Arkın,Tarık Akan, Kadir İnanır, Hakan Balamir, Bulut Aras ve Talat Bulut gibi meşhur olmuş, sevilmiş, zirveye çıkmış birçok erkek oyuncunun sinemaya ilk adım atışlarına ve sinemada başarıya giden yıllarına günden güne tanık oldum. 

Ayhan Işık, Göksel Arsoy, Eşref Kolçak ve Fikret Hakan da benim sinemaya ilk başladığım yıllarımın tanığı idiler. 

Sinemamızdaki jönlerin hepsi yetenekli ve çok yakışıklı. Eğer bu erkek oyuncularımız Hollywood'da film çevirselerdi, hepsi dünya çapında olurdu. 

Sinemada aşk filmlerinde oynayan bazı oyuncular birbirlerine çok yakıştırılır. Ben birçok erkek oyuncumuzla sevilen, aranan çift olarak filmler çevirdim. 

Ayhan Işıkla 7, Göksel Arsoy'la 8, Orhan Günşiray'la 3, Fikret Hakan'la 8, Tamer Yiğit'le 4, Eşref Kolçak'la 3, Kartal Tibet'le 4, İzzet Günay'la 13, Cüneyt Arkın'la 6, Ediz Hun'la 20, Yılmaz Duru'yla 2, Kadir İnanır'la 10, Tarık Akan'la 4, Ekrem Bora'yla 15, Murat Soydan'la 13, Tanju Gürsu'yla 12, Cihan Ünal'la 6, Hakan Balamir'le 5, Aytaç Arman ve Engin Çağlar ile 3, Salih Güney ve Rutkay Aziz'le 2, Salih Kırmızı'yla 


Sadri Alışık'ı hastanede ziyaretim... 


1 film yaptım. Halil Ergün'le de çalışmak isterdim ama maalesef olmadı. 
Erkek oyuncu arkadaşlarımın hepsiyle uyum içinde çalıştım. Birbirimize hep saygılıyızdır, hiçbiri ile aramda tatsızlık geçmedi. Her biri ayrı bir değerdir benim için. Hepsinin kalbimde yeri vardır. 

Zor şartlardaki çalışmalarda oyuncular birbirlerine yardımcı olurlar, destek olurlar. Bu paylaşımlar biz meslektaşları birbirine daha çok yakınlaştırır. Birbirimizi en iyi biz anlarız; bu karşılıklı anlayış dostluğumuzu, sevgimizi güçlendirir. 

İçten bir yakınlık duydum hepsine. Film çekiminde rol arkadaşım erkek oyuncunun, gerekirse çekinmeden saçını düzeltirim; kravatı, giysisi, her şeyi mükemmel olsun isterim. Bundan mutluluk duyarım. 
Aynı duyguları erkek oyuncu arkadaşlarım da hisseder. Böyle bir dayanışma ve duygu alışverişi yaşarız. Hepsinin kendine has özellikleri vardır. Ediz uyumlu, kibar, efendi; Tarık sempatik, rahat, espritüel; İzzet samimiyetiyle insanı müthiş rahatlatır; Cüneyt'in kibarlığına, centilmenliğine hayranımdır; Kadir samimiyetle sarmalar karşısındakini. Hakan Balamir'in beni çok sevdiğini bilirim. Kartal Tibet, güven veren set arkadaşıdır. Murat Soydan'ın efendiliği, Ekrem Bora'nın sürekli muziplikleri unutulmaz. 
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Bu meslektaşlarım Feyzan Ersinan Top'un “Asla Unutamadım” kitabında benim için ne güzel şeyler söylemişler... 


“En çok Türkan Şoray'la kamera karşısına geçtik. Yaptığımız aşk filmleri çok tutardı. Bir kadın olarak o insanlar karda buzda benim sahnemi bekler, bana oyun verirlerdi. Bu kadınlar çok fedakardı. Türkan Şoray dedik mesela, Türkan çok farklı bir kadındır. Bir insan kendi gençliğinden, mutluluğundan, huzurundan ödün vermek pahasına bu işi yapar mı? O yaptı işte, ne büyük başarı...” 

Cüneyt Arkın 


“Türkan insan ilişkilerinde daha sınırları olan, seviyesini belirleyen bir kadındır. Daima size güler yüzle yaklaşır ama o gülüşün ardına geçilmesinden hoşlanmaz. 
Bir tür kendini koruma içgüdüsü vardır onda.” 

Ediz Hun 


Sinemamızın unutulmaz oyuncularından Mualla Sürer'le yıllar önce bir film setinde... 


3/6 


Diğer arkadaşlarımın çeşitli röportajlarında benim için söyledikleri: 


“Türkan Şoray, Türk sinemasında yönetmenleri yormayan tek oyuncu. Yönetmenin o sahnede görmek istediği duyguyu hemen kavrar ve daha tarif etme aşamasında, tamam anladım deyiprolüne devam eder. Hiçbir sahne ona iki kere tarif edilmez. Tam 40 yıldır başarı grafiği hiç aşağılara inmedi.” 
İzzet Günay 


“Ben ilk filmim Ada'da Türkan hanımdan adeta ders aldım; set disiplini nedir, setle ilişki nasıl kurulmalı gibi konularda ondan çok şey öğrendim. İşe olan tutku ve saygı yoksa kolay kolay ayakta durulmaz bu işte. Yapısında değişime açık yanlar, oyunculuğunda yeni boyutları beraberinde getiriyor. İki filmde de birbirimize yardımcı olarak, sırt vererek uyumlu bir çalışma yaptık.” Rutkay Aziz 


Benim için bütün çalıştığım meslektaşlarım, yol arkadaşlarım hep kalbimde, hepsini çok seviyorum. 


Bu Me 


Sinemanın emektarlarından Faik Coşkun'u hastanede ziyaret. 
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Ailem gibi 

Sinemamızın yardımcı karakter oyuncuları, ailem gibi benimsediğim, babam, annem, ablam, ağabeyim gibi hissettiğim, sevdiğim filmlerimizi sahici, samimi halleriyle, kişilikleriyle, yarattıkları karakterlerle seyircimize daha çok sevdiren Hulusi Kentmen, Adile Naşit, Süleyman Turan, Aliye Rona, Erol Taş, Nubar Terziyan, Vahi Öz, Ahmet Tarık Tekçe, Mualla Sürer, Ali Şen, Mürüvvet Sim, Kadir Savun, Suna Pekuysal, Güzin Özipek, Ayfer Feray, Neriman Köksal... 
Cüneyt Arkın'ın dediği gibi seyirci bu karakter oyuncularında kendini, değerlerini buluyordu. Filmlerimizde bize destek verdiler. 

Hulusi Kentmen filmlerde daha çok babamı oynadı. Ona gerçekten baba sıcaklığı duydum, boynuna sarılıp başımı göğsüne koymak gelirdi hep içimden. Adile Ablam tombik tombik, sevimli, sarılıp sarılıp öperdim. Erol Taş, Kadir Savun abim gibiydiler. 

Onları o kadar sevdim ki! Çoğu bugün yaşamıyor, aramızda değil. 
Hepsi yüreğimde derin acı bıraktı. Hulusi Kentmen'in Erenköy Camiindeki cenaze töreninde onu seven tüm meslektaşları; ağlıyorduk. 
Birçok filmde birlikte çalıştığım değerli oyuncu Aliye Rona hastalandı. Çok sevdiğim Aliye Ablam hastalandığında sık sık ziyaretine gittim, biraz moral verebilmek için. Evine ilk gittiğim gün kendimi çok kötü hissettim; salonun duvarda Aliye Abla'nın kocaman bir tablosu, mağrur, güzel, başı dik bir kadın portresi... Yanındaki rafta ödüller, film fotoğrafları... Yavaşça, çekinerek odasına girdim. Yatakta yatıyordu, başını çevirip beni gördü. Filmlerdeki o ateş saçan gözleri hüzünlü ve dolu doluydu. Yanına oturdum, elleri ellerimde uzun uzun konuştuk. Evden ayrılıp arabaya binince gözlerimden akan yaşa mani olamadım. O güçlü kadını, güçlü oyuncuyu acaba setlerde yine görebilecek miydim? Maalesef bir süre sonra, o da ayrıldı aramızdan. 

Neriman Köksal'ı da çok severdim, çok tatlı bir kadındı. Hastaneye yattığını duyunca, hemen hastaneye koştum. Daha sonraki ziyaretlerimde onun istediği yoğurtlu yayla çorbasını yapıp götürüyordum. 
Son ziyaretimde yanından ayrılırken, tam kapıdan çıkıyordum bana seslendi. Döndüm, uzun uzun bakıp “Galiba ben öleceğim” dedi. O acı anı hiç unutamam... 

Sevgili Sadri Alışık ile Çolpan İlhan'ın ev davetlerine katılırdım. Çol- 


pan İlhan'ın zarif sunumları, sıcak muhabbeti... Sadri Bey'in esprileriyle, kahkahalarla geçen geceler... Ve bu hayata bağlı insan hastalandı. Dünyada tanıdığım en özverili, en vefakâr insan sevgili Çolpan İlhan her saniye yanındaydı. Yeşilköy”deki hastaneye ziyaretine gittim, uzun uzun muhabbet ettik. Doktorları da onu çok seviyordu, hep yanındaydılar. Bana “Uzatmaları oynuyoruz” dedi. “Aman Sadri Bey yine espri yapıyorsunuz” diyebildim. Maalesef bu değerli insan, bu kadar sevilmiş, sinemaya damgasını vurmuş bu dev oyuncu çok genç denebilecek bir yaşta aramızdan ayrıldı. 

Ekrem Bora'nın acısı daha çok taze. Yokluğunu hâlâ kabullenemedim; bir yerlerde karşılaşacağız, beni yine esprileriyle güldürecek duygusundayım. 

Yerleri doldurulamaz, tüm bu değerli oyuncular hafızalarımızdaki filmleriyle, anılarıyla bizimle birlikte yaşıyorlar... Ve hepsi hâlâ benim kalbimde. 


Yardımcı oyuncular 

Yıllarca sinemada birçoğuyla kamera önünde birlikte rol aldığım, çoğu da başrol oyuncusu olan oyuncu arkadaşlarım... Yalçın Gülhan, Yıldırım Gencer, Mümtaz Ener, İhsan Yüce, Orçun Sonat, Reha Yurdakul, Kenan Pars, Hüseyin Baradan, Ali Oğuz, Cahit Irgat, Yusuf Sezgin, Bilal İnci, Menderes Samancılar, Suphi Tekniker, Tuncer Necmioğlu, Yılmaz Köksal, Mahmut Hekimoğlu, Hüseyin Peyda, Sümer Tilmaç, Atilla Ergün, Uğur Güçlü, Nubar Terziyan, Osman Alyanak, Semih Sezerli, Nihat Ziyalan, Önder Somer, Ali Şen,Çolpan İlhan, Lale Mansur, Meral Çetinkaya, Aliye Rona, Adile Naşit, Ayfer Feray, Hülya Darcan, Tijen Par, Şükriye Atav, Suna Selen, Füsun Demirel, Deniz Erkanat, Zerrin Arbaş, Meral Zeren, Handan Adalı, Nedret Güvenç, Aynur Aydan, Lale Belkıs, Rukiye Göreç, Gülistan Güzey, Serpil Gül, Zeynep Tedü, Oya Peri, Gülgün Erdem, Fatma Karanfil, Mualla Sürer, Şaziye Moral, Bedia Muvahhit, Feri Cansel, Diclehan Baban, Meltem Savcı, Gülsen Tuncer, Füsun Demirel, Altan Karındaş, Uğur Kıvılcım, Asuman Arsan, Tuluğ Çizgen, Güler Ökten, Nurhan Nur, Suzan Avcı, Pervin Par, Mine Mutlu, Mine Soley, Funda Postacı, Sezer Güvenirgil, Devlet Devrim, Ferah Nur... Yarattıkları karakterlere hayat verdiler. 
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Filmlerin değişmeyen emektarları 

Filmlerimizin olmazsa olmazları figüranlar, yan rol oyuncuları... Artistler Kahvesi mekânlarıdır, tek tek isimleri yazılmaz ama filmlere katkıları çoktur, bu mesleği yürekten severler. 

Birçok filmde kalabalık sahnelerde birlikte olduğumuz insanlar hep aynıydı, hep tanıdık yüzleri görüyordum. O günkü çekimleri paylaştığım insanlardı, hepsi tanıdık, hepsi yakındı. Bütün gün ekmek parası için sabırla oturur beklerler... Arada bir iki diyalog söylerlerse mutlu olurlar. Bazı kalabalık sahnelerde aklım onlara takılır, ama çok istediğim halde çalışma temposu içinde onlarla istediğim gibi zaman ayırıp ilgilenemezdim. Filmlerde varlıklarıyla kalabalık sahneleri yaşatırlar. Aşağı yukarı her filmde çalışan, tüm şartları bizimle paylaşan bütün bu insanlara yüreğimden sevgimi gönderiyorum. 
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POLİTİKA, SOSYAL SORUMLULUK 


Zaman zaman siyasi partilerden aktif politikaya katılmam için teklif gelir. Ben zaten sanatçı olarak aktif siyaset yaptığımı düşünüyorum; çünkü sinema da politika da insanın mutluluğu içindir. Bir sanatçı yaşadığı toplumun sorunlarına duyarlıdır; daha güzel bir dünya için sanat yoluyla mücadele eder, düşünen hisseden sanatçı söyleyeceklerini sanatıyla söyler. Çünkü sinema da yaşamın kendisini anlatıyor, sorguluyor ve gerçekleri söylüyor. Sanatçı topluma sesini duyurmakta siyasetçi kadar etkilidir. Tavrını gereğinde ortaya koyar. Politika da, sanat gibi insanların mutluluğu içindir. Politikacılar da toplumun mutlu olması için çözümler üretir. 

Benim filmlerim içinde kırsal kesim kadınının yazgısını anlatan Hazal, Berdel, Sultan Gelin; gecekonduda yaşayan kadını anlatan Sultan; burjuva kadının dramını anlatan Seni Kalbime Gömdüm; hayat kadınlarını anlatan Baraj, Seni Seviyorum, Asiye Nasıl Kurtulur; kasabada toplum baskısıyla yaşayan kadını anlatan Mine gibi filmler var. Farklı sosyal sınıflara ait kadınların sorunlarını anlatan filmler izleyenleri kendi gerçekleriyle yüz yüze getirir, farkındalığını arttırır, bilinçlendirir, sorgular; hayat mücadelemize cesaret verir. 


Sosyal sorumluluk 

Ben de bu filmlerde sanatçı duyarlılığıyla verdiğim kadınca mücadeleyi mümkün olduğu kadar hayata taşımaya çalıştım. Kadınların sorunlarıyla ilgili panellere, toplantılara katıldım. Ankara'da “21. 
Yüzyılın Işığında Kadına Bakış” sempozyumundaki konuşmamda ilk değindiğim, kadınlara uygulanan şiddete karşı çıkmak oldu. Ne yazık ki günümüzde kadınların mutlaka çözülmesi gereken birçok sorununun başında uğradıkları şiddet geliyor. 

Yine Ankara'da, Meclis'te Türk Parlamenterler Birliğinde kadınlarla ilgili bir konuşmamda, nüfusun yarısından çoğunun kadın olduğu bir 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b S f Mini eteği yüzünden zor durumda kaldı 
Sianbulun kurtuluşu nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nde verilen resepsiyona tatılanlar arasında ünlü yıldız Türkân Şoray da vardı. Bakirköy Belediye Başkanı Aktuna ile yanyana oturan Türkân Şoray, mini eteği yüzünden sıkıntılı anlar yaşadı. 


Türkân Şoray'a SHP'den 
5 Milletvekilliği teklifi! 


Politikaya girmem için siyasi partilerden sık sık teklif aldım. 


ülkede Meclisteki kadın milletvekili ve hükümetteki kadın bakan sayısının az olmasını eleştirdim. Bugün ne yazık ki bu durumda pek bir değişiklik olmadığı için bu eleştirim sürüyor. Kadınlar Meclis'te daha çok yer almalı, siyasi ve toplumsal konularda söz sahibi olmalılar. 
Kadınlar, hem kendi gelecekleri hem ülkenin geleceği hakkında erkek bakış açılarının ötesinde, kendi özgün görüşlerini bildirip gelecekleri- ne sahip çıkmalıdır. 


üz yn a e 


Kadın sorunlarına ilişkin TBMM'de düzenlenen panellerden birinde Günseli Özkaya ve Prof. Feride Acar ile... 
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“Sizin yüzünüz melek yüzü...” Bakırköy'e yaptığım ziyaretlerden biri. 


Önce bir insan olarak topluma faydalı olabilmek, insani ve vicdani bir görev. Tanınmış şöhretli bir sanatçının, kitlelere sesini duyurma ve öncü olma, dikkat çekme amacıyla şöhretini değerlendirmesi mümkün. Ben de bir sanatçı ve ülkemi seven biri olarak, ülkemin sorunlarına duyarlıyım. Sosyal sorumluluk bilinciyle birçok sivil toplum kuruluşu ve vakfa üye oldum. 


Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ve Bolluca Çocuk Köyü 

1979 yılında çok sevdiğim gazeteci Leyla Umar bir gün bana çocuklarla ilgili dünyada 66 ülkede uygulanan SOS çocuk köyleri projesini anlattı. Bu köyde 15-20 evden oluşan sıcak bir ev ortamı ve her evde gönüllü bir anne oluyor. Leyla Umar, “Ülkemizde binlerce korunmaya muhtaç çocuk var, neden bizde de bunlar gibi çocuk köyleri olmasın? Önce bir film ortaya koyalım, kamuoyu oluşturalım” dedi. 
Gönüllü olarak seve seve kabul ettim. Nesteren Davutoğlu ve Yalçın Yelence'nin yaptıkları Çocuk Köylere Doğru isimli filmde oynadım, benim ilk televizyon filmim olan bu film TRT'de yayınlandı. 

Leyla Umar kolları sıvayıp gönüllülere, zengin işadamlarına ulaştı. 
SOS'in desteğiyle kurulan idari heyetin katkılarıyla çocuk köyü kuruldu. Daha sonra kurulan vakıfta ben de kurucu üye oldum. Kurucu üyeler arasında Şarık Tara, Ali Koçman, Ali Rıza Çarmıklı gibi işadamları da vardı. Bolluca Çocuk Köyü yıllardır binlerce çocuğa yuva oldu, minik yavrular bu evlerde büyüdü, okudu. Çocukları seven duyarlı insanların, gönüllülerin, bağışların desteğiyle çocuklara 


383 


384 


umut oluyorlar. Arada bazı etkinlikler için gittiğim Bolluca Çocuk Köyü'nde gönüllü görevlileri, neşeli çocukları, mutlu gençleri görüyorum. Köyde yaşayan çocuklara hak ettikleri güzel yaşamı sunmak biz yetişkinlerin insanlık görevi. 


Eyüp-Kasımpaşa çocuk yuvaları 

Çocukları çok seviyorum. Çocuğum olmadığı dönemlerde zaman zaman Eyüp ve Kasımpaşa’daki çocuk yuvalarını ziyaret edip onlarla vakit geçirip, belki de çocuk özlemimi gideriyordum. Eyüp'te halen çocuklarımızın korunduğu bir yuva var. Birçok bayram ziyaret ettim. 


Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Vakfı 

1979 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Yardım 
ve Güzelleştirme Derneği'nin fahri başkanlığına seçildim. Sık sık hastaneyi ziyaret ettim ve hastalara moral vermeye çalıştım. Bir gün resim pavyonunu gezerken bir hastanın yaptığı portremi gördüm. 
İlgimi çekti, resmimi yapan hastaya; “Çizgileriniz çok güzel ama neden yüzüm bu kadar beyaz” diye sordum. Hasta; “Sizin yüzünüz melek yüzü, onun için bu kadar beyaz yaptım” karşılığını verdi, çok duygulanmıştım. 

Yıldırım Aktuna'nın başhekimlik döneminde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Vakfı'nın mütevelli heyetine girdim ve halen de mütevelli heyetindeyim. 


UNICEF 

1987'de UNICEF'in Türkiye temsilcisi Sarojini Abraham benimle görüşmek istedi. “Bir süre önce Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar gidip, çocuk sağlığıyla ilgili araştırmalar yapmıştık. Bu araştırmalarımız sırasında, oralarda yaşayan insanlara, “size hangi sanatçı öğüt verirse sözünü dinlersiniz” sorusunu yönelttiğimizde, büyük çoğunluktan Türkan Şoray yanıtını aldık” dedi ve kampanyaların- da birlikte çalışmak istediklerini söyledi. Ben de vereceğim mesajlar birçok çocuğun hayatını kurtarabilir diye düşünerek bu teklife evet dedim. TRT ile işbirliği yaparak aşı kampanyası için hazırladıkları “Dikkat” programında rol aldım ve annelere seslendim. Eski Kültür 


‘Çocukların hepsi sevilmeye layıktır” 


TORkKsinemaunin eyes sultafu Türkan Şoray, # 

“ dündüzenlenen bir tórenle resmen Birleşmiş Milletler Çocukara Yardım. Fonu 
UNICEF adına, Tür- 


çisoldu. 
Istanbul daki Nip- 


Bakanı Talat Halman’ın daveti ile 2010 yılında UNICEFin iyi niyet elçilerinden biri oldum. UNICEFin çalışmalarına katılıyorum. 


Günlük yaşamımda hep yanımda olanlar 

Evimde, hayatımı kolaylaştıranlar: Gülşen, Mehmet ve Nebi. 
Gülşen'le 38 yıldır evimde birlikteyiz. Yıllardır benimle film setlerine gelir, film kostümlerimi hazırlar. Sağ kolumdur, evde her şeyden sorumlu hisseder kendini. Gülşeni tanıdığımda 17-18 yaşlarındaydı. 
Yakacık Yetiştirme Yurdu'nda büyümüş, Bir gün Yakacık'ta bir çay bahçesinde Siyah Gül filminin çekiminde beni görüyor. Sonraki günlerde Levent'teki evime geldi birkaç kez. Bana karşı duyduğu içten sevgisinden ben de etkilendim ve daha sonra bizim evde yaşamaya başladı. Yıllar içinde aileden biri oldu. Belki beni manevi annesi olarak gördü. Gülşen de benim kızım gibidir, çok severim, bu sevgiyi haketmiştir. 
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Mehmet Hasbal, yıllardır beni film setlerine götürür getirir, 12 yıldır yanımda. Ehliyetim olduğu halde araba kullanmıyorum. Şoförlüğü- ne, tecrübesine güveniyorum. İşine bağlı, disiplinli, saygılı. Saatinde gelir, sorumluluğunu bilir. Yağmur'u yıllarca okula götürdü, getirdi. 
Yağmur'u kızı gibi sever. 

Nebi, evi teslim edeceğim, çok güvendiğim insan. Eve, bahçeye, köpeklere bakar, 15 yıldır bizimle. Çalışmaya gittiğimde evde Nebi olduğu için gönül rahatlığıyla evden ayrılırım. 

4 Aralık 2001'de Milliyet gazetesinde Gülşen, Mehmet ve Nebi ile 
yapılan röportajda benim için söyledikleri: 


“Kimsesizler yurdundaki yıllarımda da onun hayranıydım... 
O bir melektir. Her gün Milliyet, Hürriyet, Sabah, Radikal, Posta, Cumhuriyet, Akşam gazetelerini okur. İradesi çok sağlamdır. Bir şeyi yememe ya da yapmama kararı aldıysa kimse onu bu kararından döndüremez. Zeytinyağlı biber dolmasına, revaniye bayılır ama rejim nedeniyle ağzına sürmüyor. Aşırı makyajı sevmez. Parfümü Dolce Gabana. 
Sürekli Yağmur'la cep telefonuyla iletişim halindedir, her adımını bilir.” 

Gülşen Gündüz 


“Otomobilde JoyFM dinler. Tek kızdığı, yolda başkasının hakkını gasp etmemdir. Geç kalmayı sevmez. Pazar günü bir yere gitmesi gerekiyorsa izinli olduğum için beni çağırmamaya çalışır. Bu yüzden direksiyon başına geçip biraz pratik yapmak istiyor ama zamanı yok.” 

Mehmet Hasbal 


“En sevdiği çiçek aşk merdiveni ve papatya. Zaman zaman bahçede çiçeklerle ilgilenir. Yerini değiştirir, sularını verir. 
Doğayı çok sever.” 
Nebi Ataş 
Senay Ülkü, 
Antalya'nın köklü bir ailesine mensup, Ankara TED Koleji mezunu Senay Ülkü yıllardan beri ailemizin içindedir. Benim dış festivallere 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tüm seyahatlerimde ve film çalışmalarımda hep yanımda olmuştur, bir yakınım olarak... 


Değerli Avukatım 

18 yaşımdan itibaren, 2009 yılına kadar, hukuk danışmanım, avukatım Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi değerli Avukat Vassaf Arım'dı. Yıllarca film anlaşmalarımda ve her türlü hukuksal işlemde yanımdaydı. Avukatıma danışmadan hiçbir resmi evrakı imzalamadım. Yıllarca süren bu beraberlik, aile dostluğuna dönüştü. Arım ailesi ile, sevgili eşi Zuhal Hanım ile yakınlığım hâlâ sürer. Bazı geceler onlarla yemeğe giderim, Yağmur'u torunları gibi severler. Daha sonra Alpaslan Gönültaşı avukatım oldu. Genç, yakışıklı, atak, her konuda bilgili, başarılı ve güven veren bir kişilik. Avukat konusunda şanslıyım. 
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GLEE FNS 


Aşasıdaki sözleşmede 
S8” diye anılacak olan 
ONK Copyright AJansı sohibi Osmcn X 


ağ caddesi 40 — Sirkeci / İstanbul) 
lie 


<an lasmađa "PRODÜKTÖR" diye ənıləcək olan 


ağ 


ŞORAY anlaşma Koşullarında tam bir mutebiketve vermişlerdir. 


1.âjans,temsilcisi olduğu AZİZ MESİN'in "TATLI EBTUŞ* adlı yapıtının filme alınma hakkını “Prodüktör'e devreder. 


2. sapıbtan filme alınma hakkının devri kerşılıkında "Prodüktör" Ajans'a 200,000 (8kişüzbin) lira ödeyecektir, 


žo pe m 100.000 lirası sözleşmenin imzel-nmasıyla, an 100.009 ira ise senaryonun tastikten gelmesiyle “Prodüktör” terefından "Ağans”a ödenecektir. 


Filme alm: həkkı olarak saptanan$ş olar bu mikter üzerinden herhengi bir nam ile olursa olsun,hiçtir indizim yapılamaz. 


5.“Prodüktör" filmin jenerişinde deyimini tek kartonda on 27 Tile İİK an sanatçının adının büyüklüğünde Gö stermeyi Kabul ve aont eder, "Prodüktör" ,əfişg, lobi, vb. duyuru eroçlorınds aynı deyimi belirtmeyi ve yazorın adının büy üklüğünün,filmin adının büyüklüğünü 100 # kabul edil irse, 50 Ş£'den küçük olmayacağını kabul ve taahhüt eler. 


"Prodüktör" jenerikte ,kullandıifi en küçük boy horflerle Eserin filme âkterılma halki 
ONK Copyright Ajansı'ndan alınmıştır cümlesini kullanmayı taahhüt eder. 


#."Prodüktör" eserin filme âlınışında orijinzl metnin konusunu ana fikrini ve kurekterini işleniş torzını değiştirir mahiyette ve eserin büşir3.sıne engel olicak bir üslüpta olmayacağını taahhüt eder ve çekim sen-ryosu için Ajansın onayını slmayı önceden kabul eder. 


5.'Prodüktör” senaryoyu bestirip yayımloyomaz.bu sözleşme ile "prodüktör'e devredilen hek ,5wdece filme alma hakkıdır. 
Eserin basılması,birişleme ile biz türe sokulması, resim ve ses nakli yəpen zraçlarla yoyanlınması, hakkı tamemen ve münhesıren "Ajens"e vibtir. 


G.bu sözleşme ile kendisine devrelileiş slon filme alma hakkını "Frodüktör" Ajans'ın yazılı iznini önceden almadan, başkosına devredemez, 


9,bu sözleşme imza tarihini izleyen 16 inde eserin filme alınmcsı tehekkuk etmezse bşk bir munmele ve ihtera gerek kalmaksızın hükümlen düşer ve "Ajans" bu 


Aziz Nesin'le imzaladığımız Tatlı Betüş'ün sözleşmesi. 
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GERÇEKLEŞMEYEN PROJELER 


Film projesi için yapımcılara önerdiğim Mahpus filminin başarılı olması beni cesaretlendirdi. Daha sonra Mahpus gibi projelerde oynamak için gelecek senaryoları beklemektense, farklı hikâyelerin filme alınması için kendim araştırmalara başladım. 


Film olamayan “Tatlı Betüş” 

Aziz Nesin'in “Tatlı Betüş” romanını okumuş ve çok sevmiştim. Güzel bir film olacağını düşünüyordum. Aziz Nesin'in Çatalca'daki çiftliğine gittim. Romanının filmini yapmak istediğimi söyledim, çok memnun oldu. Beş yıl içinde gerçekleştirmek üzere kitabın film hakkını satın aldım. Ama maalesef bu beş yıl içinde senaryoyu yazdıramadım ve film gerçekleşmedi. Yıllar sonra TV dizisi olarak çekildi. 

Bazı topluluklarda karşılaşıp sohbetler ettiğim değerli edebiyat eleştirmeni Doğan Hızlan'a film yapmak için sürekli araştırmalar yaptığım- dan söz etmiştim. Bana yardımcı olabileceğini söyledi ve bir süre sonra birkaç kitap önerdi. Reşat Enis'in “Sarı İt” ve “Afrodit Buhurdanlığında Bir Kadın” ve başka projeler... Ama bu kitapların da senaryolarını yazdırıp film yapamadım. Sevgili Doğan Hızlan'ın benim için vakit ayırıp, uğraş vermesini hep sevgiyle anarım. 


Fahriye Abla 

“Fahriye Abla” şiirini çok severim. Şiirin bana ilham ettiği dünyada görsellik vardı, sinemasaldı. Çok güzel bir film olabileceğini düşündüm ve şair Ahmet Muhip Dıranas'la görüştüm, bizim evde misafir ettim. 
Selim İleri de bizimleydi... “Fahriye Abla” şiirini film'yapmayı düşündüğümü söyleyince heyecanlandı, çok mutlu oldu. Daha sonra Ankara'da evlerine ziyaretine gittim, bu şiirden film olacağı haberi basında defalarca çıktı. Ve aradan uzun bir süre geçmişti, ben o sırada başka filmler çektim. Bir gün Yavuz Turgul'un bu filmi çektiğini öğrendim. 
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AHMET MUHİP DRANAS'IN ÜNLÜ ŞİİRi 


BİR FİLME KONU OLDU İçim burkuldu, ben 


bu şansı kaçırmış- 


“TÜRKAN ŞORAY iri ere 


tğimde o kadar 


beyazperdede «Fahriye sanar aye 
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Abla»yı 


üzülmüştüm ama 


canlandıracak takdir ve beğenim 


bu üzüntüyü unutemi turdu. 

Fahriye Abla'yı film yapma heyecanımın tanığı Selim İleri de bu olayı kitabında 


anlatmış. 


“O kadar çok proje konuşulurdu ki o günlerde. Öte yandan çoğu düş olarak kalırdı. “Damsız Evler'den sonra biz de öyle pek çok tasarının düşünü söyleşip, tartışıp durmuştuk. Tasarılardan biri, Ahmet Muhip Dıranas”ın ünlü “Fahriye Abla'sıydı. Türkan Hanım şiire adeta âşıktı. “Yapılamaz mı? Bir film öyküsüne dönüştürülemez mi? Ne kadar çok isterim Fahriye Abla olmayı...” 

Tam o günlerde “Şiirler? yayımlandı: Ahmet Muhip Dıranas'ın yıllar yılı beklenen, bizlere efsanesi yankımış şiir kitabı. (...) 
Türkan Hanım “Fahriye Abla şiirinin film haklarını satın almıştı ve senaryoyu benim yazmamı istedi. (...) 

“Fahriye Abla” şairini Türkan Şoray'ın evinde tanıdım, bir hüzün, usanç, boğunç insanı düşlemişken karşımdaki insan bambaşkaydı. Bana öyle gelmişti ki yakışıklı, mağrur, şık bir salon adamı. (...) Ve salona Türkan Şoray girdi. Şair ayağa 


kalktı Türkan Şoray'ın ışıktan bir ayla kuşatılmışlığını öyle sanıyorum ki şair de o an fark etti. Herhalde ilk kez yüz yüze geliyorlardı. Dıranas adeta hayranlıkla seyrediyordu, o anı başka türlü tarif edemiyorum. (...) Bir iki ay sonra Nahit Beyin evinde Ahmet Muhip Bey'e rastladım. Ankara'dan gelmişti. “Selim Bey, ne oldu bizim şiir? diye sordu. “Bir ses çıkmadı Türkan Hanımlardan, ne oldu siz görüştünüz mü sonra?” (...) 
Türkan Hanım'a telefon ettim. “Evet” dedi “Fahriye Abla en büyük isteğimdi olmadı. Herhalde o yılların yoğunluğu, üst üste çekilen filmler, zaman bulunamadı...” 

(Selim İleri, Kar Yağıyor Hayatıma) 


Ve diğer projeler... 

Değerli yazar Osman Şahin'in “Üzümler” öyküsünü yıllar önce Bilge Olgaç filme çekecekti. Beni çok etkileyen bir öyküydü. Yıllar sonra bu öyküyü filme çekmek için, Sinan Çetin, Kadir İnanır ve ben bir akşam yemeğinde görüşmeler yaptık. Osman Şahin yazılan senaryodan pek memnun kalmadığı için film gerçekleşmedi. 

Osman Şahin'in “Ayna” adlı öyküsü filme alınacaktı, teklif geldi ama başka bir filmle anlaşmam olduğu için oynayamadım, çok üzülmüştüm. Yönetmen Erden Kıral, çok beğendiğim, çok çalışmak istediğim bir yönetmendi. Maalesef Erden Kıral'la hiç çalışamadım. 

Erhan Bener'in “Yataklı Vagonlar Mabudesi” de bana çok sinematografik gelmişti. Kadir İnanır erkek oyuncu için çok uygundu. Bir akşam Kadir İnanır, Erhan Bener ve ben bir araya geldik. Çok heyecanlanmıştık, bütün gece filmi nasıl gerçekleştirebileceğimizi konuştuk. Ama bu proje de hâlâ bekleyenler arasında. 


Atıf Yılmaz'ın uyarısı 

On yıl kadar önce değerli yazar Erendüz Atasü'nün “Kadınlar Vardır” adlı kitabını okudum. Birbirine güç veren iki kadının öyküsüdür. 
Bu filmde oynamayı değil yönetmeyi çok arzu ediyordum. Her zamanki gibi sevgili Atıf Yılmaz'a danıştım ama beni filmi yapmamam için uyardı. O yıllarda sinemalarda Türk filmleri daha az seyirciye ulaşıyordu. Ama ben yine de senaryosunu yazdırdım; beğenmedim, 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tekrar yazdırdım. Şu an senaryosu üzerinde çalışıyorum ve yönetmenliğini hâlâ yapmak istiyorum. 

Fatma İrfan Serhan'ın “Marziye” romanı da film yapmak istediğim bir projeydi. Yazarıyla sık sık görüşmelerimiz oldu. Atıf Yılmaz da romanı çok sevdi. Evinde birlikte kitapla ilgili çalışmalar yaptık. Bu projeyi de hayata geçiremedik. Daha sonra bu romandan yola çıkılarak bir televizyon dizisi yaptılar. Ama hâlâ aklım Marziye’dedir. 
Ayşe Niľin “Kaçıklık Diploması” adlı otobiyografik romanını filme çekecektik, hayatımın en heyecanlı günlerini yaşıyordum. Değişik ve çok zor bir rolü canlandıracaktım; bir şizofreni hastasını. Role hazırlanmak için Şişli Lape Hastanesi'ne birkaç kere gittim. Filmde elektroşok sahneleri vardı. Yönetmen Tunç Başaran'dı. Çok inandığım, sevdiğim bir yönetmenle çok güzel bir film çekeceğimi düşünüyordum. Hazırlıklar tamamlandı. Filme başlamamıza bir hafta kala maalesef senaryoda beni rahatsız eden kitapta olmayan bazı sahneler için yönetmenle ortak bir noktada buluşamadık ve ben filmde oynamaktan vazgeçtim. Başka bir oyuncuyla filmi çektiler. 

Ve yıllardır aklımın bir köşesine takılı kalan, sevgili Atıf Yılmaz'ın hep yapmak istediği Sadri Etem Ertem'in “Çıkrıklar Durunca” adlı kitabı... Sevgili Atıf Yılmaz hayatta olsaydı, eminim bu filmi çekecekti. Sanki vasiyeti gibi bir duyguyu içimden atamıyorum. 

Bu aralar, sinemacı duygusu ve ruhu olan sevgili Osman Şahin benim için “Mor Cepken” adlı öyküsünden bir senaryo hazırlıyor. 


Uluslararası projeler: Belçika'dan teklif 

Belçika Film Festivali'ne beni davet eden ve benimle yakından ilgilenen Geraldine Fuster'den film teklifi aldım. Belçika, Fransa, Hollanda ortak yapımı olacaktı. Türkiye'den Kültür Bakanlığı da katılacaktı. 
Projenin senaryosunu Eveleyn Fuster, Yunus Emre ve Mevlana'nın eserlerinden esinlenerek yazmıştı. Türkiye'ye döndükten sonra uzun uzun yazışmalar sürdü. Geraldine öncelikle benim Avrupa'da tanınmamı istiyordu. Güzel bir program hazırladı; uçaktan iniş, otelin rufunda basın tanıtım kokteyli... Hepsini çok güzel organize etti. Gün saat belirlendi, her şey yolunda gidiyordu. Ama aynı tarihlerde Türkiye'de yeni bir film sözleşmem olduğu için bu projeye katılamayacağımızı üzülerek bildirdik. 


İtalya ile ortak yapım 

Roma'da bulunduğum sırada diplomat Osman Çetintaş vasıtasıyla bir İtalyan prodüktörle tanıştım. Bu yapımcı Yabancı Film Oscarı alan Hayat Güzeldir filminin yapımcısı. Bir ortak yapım film için konuştuk ve bir karara vardık. Bana önce ne tarz bir karakter canlandırmak isteyeceğimi sordu. Türkiye'ye döndükten sonra Atilla Dorsay'a danıştım. Birkaç değişik karakter önerdik. Yazışmalarımız sürdü. Bir süre sonra senaryo geldi. Senaryo; kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadının banyoda çıplak intihar girişimiyle başlıyor, daha sonra bir ressama âşık oluyor. Senaryo kadın karakter üzerine kuruluydu ama temposunu ağır buldum. O sıralar bir film çekiyordum. 
Türkiye'den ortak bulmak, senaryo ile uğraşmak, yazışmalar, Türkiye'ye davet etmek, bunlara zaman ayırmak gerekiyordu. Benim bu işlerle uğraşmam zordu. Araya zaman aşımı girdi ve proje kaldı. 
Senaryoyu hatıra olarak saklıyorum. 


Albüm çıkarmak 

Yıllardır çok istediğim ama bir türlü gerçekleşmeyen projem, albüm yapmak. Şarkı söylemeyi seviyorum, ruhumu besliyor, duyguların doruğunda yaşıyorum. Albüm çıkarmak yaşamıma farklı bir renk, heyecan getirecekti ama talihsizlikler birbirini kovaladı. 
İlk olarak yapımcı Yaşar Kekeva ile konuştuk, albümün geliri ile okul yaptıracaktım. Anlaşma yapacağımız günden birkaç gün önce bir kazada hayatını kaybetti. Daha sonra Atilla Özdemiroğlu'nun şirketi ile anlaştık. Basına bildirildi, ben stüdyoya girdim. Günlerce çalıştık ve bu çalışmalarımız stüdyoda kaydedildi. Bu arada Atilla Bey'in şirketi kapandı ve çalışmalarımızla birlikte benim de heyecanlarım yarım kaldı, çok üzülmüştüm. 1-2 yıl sonra bir üniversiteden teklif geldi, bu üniversitede de Atilla Özdemiroğlu müzik hocalığı yapıyordu. Bu albümün geliriyle arzumuz bir okul yaptırmaktı. Şarkı sözleri yazıldı, Atilla Bey besteledi. Şan dersleri aldım, günlerce stüdyoya girdim ama proje yine kaldı. Atilla Özdemiroğlu'nu müzisyen olarak çok beğenirim, insan olarak da çok severim ama nedense benim heyecanıma yakınen şahit olduğu halde bana tam destek olmadı. 
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“Haftada 3-4 saat müzik çalışıyoruz. Türkan Hanım’da cahil cesareti yok. Sesi ve yeteneği var ama her şeyin dört dörtlük olmasını istiyor. *Yeteneğim de var nasıl olsa hemen bir albüm çıkarayım’ diyecek bir sanatçı değil. Teknik zorlukları yendikten sonra da albümünü çıkaracağız.” 

(Attila Özdemiroğlu'nun 2001’de Milliyet gazetesindeki röportajından) 


Ama içimdeki bu arzu hâlâ devam ediyor. Sesime, kulağıma ve yorumuma güveniyorum. Bir gün bu arzum gerçekleşirse albümün çok beğenileceğine inanıyorum. 


Tasarımını yaptığım iki kostüm. 
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KOSTÜMLERİM 


Bir filme başlamadan önce, senaryoyu alıp kaç kostüm gerekiyor ona bakar daha sonra kostümleri hazırlama heyecanı yaşarım. Bazen bir film için 20-25 kostüm gerekebiliyor. Sahne sahne ne giyeceğimi hayal ederim. Sonra bir koşuşturma; terziler, provalar, ayakkabıcılar, takıcılar... 

Yeşilçam yıllarında, tüm oyuncular filmlerde kullandığımız kıyafetleri, aksesuarları kendimiz hazırlardık. Beyoğlu'nda Funda Bijuteri'ye kıyafete uygun küpeleri, kolyeleri özel olarak yaptırırdım. 
Düşündüğüm, hayal ettiğim kostüm ortaya çıkınca da zevkten havalara uçardım. Böylece çeşitli kıyafetleri giyme zevkini de yaşardım. 
Günümüzde olduğu gibi yapımcılar sorumlu değildi, sponsorlar da yoktu. Köy filmleri hariç bir filmden aldığım ücretin neredeyse yarısını kıyafetlere harcıyordum. 


Kostüm ve karakter 

Kostüm karakterle birebir örtüşmeli. Giysi karakteri tamamlar, gerçekçi olması için önemli bir unsurdur. Yaratılacak karakterin ne giyeceğini çok iyi gözlemlemek gerekir. Mesela gecekonduda oturan bir kadını canlandırırken giyilen el örgüsü bir yelek, o karakteri gerçekçi kılar. Bir film gereği salaş bir kostüm giyer giymez omuzlarım çöker, ayaklarımı sürüyerek yürümeye başlarım. Şık bir kostüm giydiğim zaman da hemen omuzlarım, başım, dikleşir; kendimden emin yürümeye başlarım. İnsanın giydiği kostümle vücut dili kendiliğinden oluşuyor. Adeta kostüm vücuda hükmediyor. Aslında bu hepimizin hayatında geçerli değil mi? 


Kendi tasarımlarım 
Son yıllara kadar bütün çevirdiğim filmlerde oynayacağım karakterlerin kostümlerini hayal gücümle düşündüm ve tasarladım. Bize fikir 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Türkan Şoray kostüm sergisinin açılışına da katılmıştı 


ürkan Şoray giydiği kıyafetlerden Sa şan kostüm sergisini Güneydoğu'da tam 25 bin kişi ziyaret etti, Nisan ayında İstanbul'dan Gaziantep'e taşınan sergiyi yalnız Antepliler değil, 
Urfa, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin hatta Suriye'den - gelen ziyaretçiler de gördü. ları söyledi: “Bu sar Serginin açılışma da katılan de beni se evenlerli Türkan Şoray filmlerde giydiği kostümlerin bu kadar büyük il- 
> i toplamasının kendi- bana bambaşka bir h sini çok mutlu ettiği- verdi. Nostalji yaşa 


ni belirterek şun- mutlu oldum.” GÜNAYDIN 


Faize Sevim koleksiyonunun en pahalı kıyafeti. 
Tek bir sahne için satın aldım. 


verecek, yardım edecek kostümcüler yoktu. Şimdi zaman zaman bakıyorum da, çok başarılı olmuşum, kıyafetlerim çok güzel. Kendimi methetmeyi hiç sevmem ama bu yeteneğimle övünüyorum. 

Filmler için tasarladığım bazı kostümleri çok severim. 

Doğulu bir kadını canlandırdığım Dila Hanım'daki gecelik dahil tüm kostümleri, burnumdaki hızmaya kadar sezgi ve gözlemlerimle tasarladım. Dila Hanım'ın geceliğini hayal ettim; Şile bezi bir elbise aldırdım, üstündeki motifleri başka bir kumaştan kesip ellerimle tek tek diktim. 

Arım Balım Peteğim filmindeki masum şarkıcı kızın başındaki yeşil boncuklarla süslü baş aksesuarını tasarladım çizdim ve yaptırdım. 
Unutulan Kadın filminde kısacık bir sahne için hazırlattığım, Uludağ'da çekilen bir sahnede giydiğim, mor pelerin-beyaz takım, kürk şapka da benim tasarımım. 

Kara Gözlüm'de leopar desenli kostüm, mor elbise, saçaklı, koyu yeşil tek taraf kollu, tek taraf açık kolsuz elbise... Bunlar tasarladıklarımın sadece birkaçı. 


Ankara Palas'taki “Kostümler” sergisi. 


Mahpus, Dila Hanım, Açlık, Selvi Boylum Al Yazmalım, Sultan Gelin, Dönüş, Yılanı Öldürseler, Hazal gibi köy filmlerindeki yemenileri de hep ben seçip kendime yakıştırarak başıma bağladım. 

Kadın seyircilerin çoğu acaba bu filmde ne giyecek diye merakla filmlerimi izlemeye gelirdi. Bir filmde giydiğin bir kostümü başka bir filmde giymek mümkün değildi. “Aaa bunu daha önce şu filmde giymişti!” denmesini istemediğim için her filmin her sahnesi yeni bir kostüm hazırlatıyordum. 


Köylü kadının kıyafeti 

Bir filmde köylü kadını oynuyordum, kostümüm düşündüğüm gibi olmamıştı, rahatsızdım. Tam çekime başlayacağımız sırada yanımızdan geçen bir köylü kadın gördüm. Üstündeki şalvarı, yeleği, yemenisi tam düşündüğüm gibiydi. Yanına gittim, kıyafetini istedim. 
Çekinerek, “Ama ben tarladan çalışmaktan geliyorum, çok terliyim, üstüm başım çamur içinde” demesine rağmen bunu hiç önemsemeden kıyafeti giydim. Çekimleri gerçekleştirdik. 
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Yıldırım Mayruk ile... 


Zulüm filmindeki bir kostümüm Faize Sevim moda evinin defilesinin en pahalı kostümüydü. Sadece bir gün giydim çekim için... Filmde de iki dakika göründü. Rol gerektiriyorsa, iki dakikalık bir sahne için hiç düşünmeden gerekli harcamayı yapıyordum. 


Tarihi Ankara Palas'ta sergi 

Bu kostümler film çekimi bittikten sonra sandığa giriyordu. Diplomat olan çok yakın dostum Osman Çetintaş sinema tutkunudur. Sohbetlerimiz sırasında “Film kostümlerini ne yapıyorsunuz” diye sorardı. 
Bir gün bana “Çağdaş bir Türk sanatçısı olarak film kostümlerini sergilemek istiyoruz” teklifi ile geldi, böylece kostümler sandıklardan çıktı. Osman beyin gayreti, ısrarı, azmi ve inatçılığıyla hepsi tek tek 


Cemil İpekçi'yle “Şahmaran” 
defilesinde... 


ayrıldı. Bu çalışma günlerce sürdü. Tüm yaşanmışlığıyla, üstünde çekimlerden kalan çamuru, yırtığı ve lekesiyle sergilenmeye hazır hale geldi. Gelenekselden moderne, çeşitli kadınları canlandırdığım filmlerde kullandığım kostüm ve aksesuarlardı bunlar... 

Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği tarafından, cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk'ün evi olarak inşa edilen Ankara Palas'ın tarihi salonunda, Devlet Konukevi'nde düzenlenen geleneksel Cumhuriyet Balosu'nda bu kostümler sergilendi. Hınca hınç kalabalık baloda masalara filmlerimin isimleri verilmişti. Bu tarihi çatı altında olmak harika bir duyguydu. Bir cumhuriyet kızı ve cumhuriyet sanatçısı olarak bundan gurur duydum. Kostümler çok ilgi çekti, sergi çok beğenildi. 
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Daha sonra İstanbul'da İstanbul Belediyesi'nin tertiplediği bir organizasyonla “Beyaz Perdede Kostümler” adıyla ve büyük bir katılımla bir ay boyunca Lütfi Kırdar Kongre Salonu'nda sergilendi. Sergi Gaziantep'de de çok ilgi gördü. Suriye'den bile gelenler oldu. Erzurum'da ise tarihi Çifte Minareli Medrese'de sergilendiğinde, Erzurum halkı da çok ilgi gösterdi. İnsanlar merakla, heyecanla filmleri hatırlayarak kostümlere dokunuyorlardı. 


Kostümlerin kitabı 

Serginin bir kitabı da yayınlandı. Kostümlerle ilgili duygularımı ben de bu kitapta dile getirdim: 

“Çatı katındayım. Sandıklardan filmlerde giydiğim kostümleri çıkarıyorum. Yıllar öncesine gidiyorum birden bire. Bazı giysilerimi bulamıyorum, kaybolmuş, bazıları yangında zarar görmüş, içim titriyor, hepsiyle öyle güzel anılarım var ki... 

Belki yıllarca sessiz sedasız hatırlanacakları günü beklediler; “Biz görevimizi yaptık ve unutulduk? diye düşündüler. Onları hiç unutmadım. Unutmam da imkânsız. 

O kostümlerin ruhu vardı sanki. Canlandırdığım karakterlere can vermişlerdi. Asya'ları, Dila Hanımları, EylüPleri, Mineleri yaşatıp sinema yolculuğumda bana destek olmuşlardı. Onlarla anılarımı tazeledim, bir kez daha o günleri yaşadım. Birinde gözlerimden akan yaşların, diğerinde telaşla üzerime döktüğüm çayın lekesi, bir başkasında da dağların bayırların çamurları... 

Hepsini ayrı ayrı okşamak geldi içimden. Bu kostümlerin çoğunu rolüme uygun bir şekilde ben tasarlamıştım ya da ben seçip almıştım. 
Her giyside benden izler, yaşamımdan kesitler var sanki. Bundan ayrı bir gurur duyuyorum. Şimdi bu kostümler sergilenecek, sergiyi toplumla paylaşacağım. Çok heyecanlıyım. 

Bu anlamlı sergiyi hayata geçirmek için çabalayan, sanata, sinemaya tutkun, değerli dost Osman Çetintaş'a, ayrıca bu vesile ile dostluğumu ilerlettiğim ve bundan mutluluk duyduğum değerli tasarımcı Gönül Paksoy'a, kostümlerin fotoğraflarını çeken sayın Ali Konyalr'ya, ayrıca emeği geçen ve destek veren herkese gönül borcum var. 
Teşekkürler 

Türkan Şoray” 


Kostümlerimi hazırlayanlar 

İlk yıllarda film kostümlerini Sevgili Mualla Özbek hazırladı. Daha sonra sevdiğim dostum tasarımlarıyla moda dünyasında özel bir yeri olan Yıldırım Mayruk'un çok emeği geçti. 

Seni Kalbime Gömdüm filminde bir burjuva kadını oynuyordum. 
Senaryoyu yaratıcılığına ve zevkine güvendiğim Yıldırım Mayruk'a gönderdim. Filmin bütün kostümlerini tasarladı ve hazırladı. Yıldırım Mayruk filmlerimde ve yaşamımda hep yanımda olmasını istediğim, zarif, kibar, gerçek bir beyefendidir. Tatlı Nigar'daki beyaz saçaklı kostümü, Hayallerim, Aşkım ve Sen'deki kırmızı straples kostümü ve Tatlı Betüş'te en güzel dönem kostümlerini Yıldırım Mayruk hazırlamıştı 

Zaman zaman, yüzü güzel, yüreği güzel Cemil İpekçi ve Sadık Kızılağaç da benim kostümlerimi hazırladılar. Cemil İpekçi'nin Şahmaran isimli defilesinde hayatımda ilk kez mankenlik yaptım, podyuma çıktım. 

Daha sonraki yıllarda da bazı film, dizi, programlarım için özel kostümlerim yakın dostum Çolpan İlhan'ın butiğinde hazırlandı. “Canım bana yarın bir kıyafet lazım, nooooluurr” diye telefon açarım, beni hiç kırmaz. Hemen atölyeyi seferber eder, kıyafeti hazırlatır. Kendi yerim gibidir Çolpan Butik. Bana hazırladığı kostümlere ince zevkini, yaratıcılığını katar, çok titizlenir, gönlünü koyar. 

Artık film çekimlerinde kostümleri yapan kostüm tasarımcıları, kostüm ekibi var. Bazen bizlerin özel kostümlerimizden yararlansalar da, filmin tüm kostümlerini onlar hazırlıyorlar. 

Filmlerde hep abartılı, şaşaalı, gösterişli kıyafetler giydiğim için özel hayatımda hep daha sade ve rahat kıyafetleri tercih etmişimdir. 
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SEYİRCİLERİMLE ANILARIM 


Seyircilerim yıllarca bana bıkmadan usanmadan sevgi dolu mektuplar yolladılar. Sevenlerimin duyguları var o mektuplarda... O satırların her kelimesinde sayısız sevenimi karşımda görür gibi olurum. Hangi şehir veya hangi köyden gelmiş olursa olsun o mektup, zarfı elime aldığım an o sevenimle bir arada olurum. Ne kadar duygu dolu ifadeler vardır bu mektuplarda... Sıcak samimi satırları içime çeker gibi okurum. Yıllar boyu seyircilerimden gelen tek bir mektubu bile cevapsız bırakmamaya gayret ettim. Artık zarfın şeklinden, yazılarından tanıyordum birçoklarını. Çuvallarla biriktirdim, muhafaza etmeye çalıştım. Hâlâ kutularda duruyor çoğu. 

Sökeli bir seyircimin son yıllarda mektupları kesildi. Bazen aklıma gelir, hüzünlenirim acaba hayatta mı diye... 

Artık, seyircilerimizle iletişimde mektupların yerini sosyal paylaşım siteleri aldı. Seyirciler bize olan duygularını orada paylaşıyorlar, ben de okudukça mutlu oluyorum. Ama hâlâ mektup göndermekten vazgeçmeyen seyircilerim var. 


Mutlu eden anılardan bazıları 

Anılarım içinde seyircilerimin değerli bir yeri var, hatırladıkça içimi ısıtan anılar... Bir gün İzmir'e gitmek için arabayla Söke'den geçerken ana caddede trafik sıkıştı durduk. Cam açıktı, dışarıyı seyrediyordum. Bir anda kaldırımda bekleyen bir genç kızla göz göze geldik. Beni tanıdı ve aniden çığlıklar atmaya başladı. Ben de etkilendim, durup konuşmak istedim ama trafik açılınca mecburen yola devam ettik. Arka camdan baktığımda, genç kızın başına ne olduğunu anlamayan insanlar toplanmıştı. 
Ne kadar isterdim onunla bir yerlerde tekrar karşılaşmayı. 

Yine bir gün Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapıyordum. Yanımdan antrenman yapan bir futbol takımı geçti. Başımdaki kasketime rağmen beni tanıdılar. Biraz uzaklaştıktan sonra ormanda sesleri yankılanıyordu, “Türkan Şoray seni seviyoruz! Seni seviyoruz!” Bir ağaca yaslandım, içim coşarak gençlerin gittikçe uzaklaşan seslerini dinledim. Tabiat daha bir güzel göründü gözüme... 


Anadolu'da bir sinema sahibi 

İçime hüzün düşüren bir anım... Hatay'da bir sinema sahibi, yıllarca beni sinemasına, oynadığım filmlerin galalarına davet ediyordu; ama çalışmalardan bir türlü fırsat bulup gidemiyordum. Davet mektupları o kadar duygusal, içten ve samimiydi ki, belli ki beni görmeyi çok istiyordu. Yıllar sonra bir film çekimi için Reyhanlı'ya gittik. Çekimlerimin olmadığı bir gün, sinemanın yerini öğrenip gittim. Sahibine haber verdiler. Geldi, elini uzattı, “Çok mutluyum” dedi ama buruk bir mutluluktu bu. 
Titreyen sesiyle yaşamının en büyük amacının beni görmek olduğunu söylüyordu ve ben tam o sırada gözlerinin görmediğinin farkına varıyordum. İki yıl önce gözlerini kaybeden bu yaşlı adam, benim için sinema yaptırdığını ve bu sinemadaki bir galaya benim geleceğimi düşünerek yaşadığını söylüyordu. Ben yanı başındaydım ama beni göremiyordu. 
Derin bir acı duydum, sıkı sıkı ellerini tuttum. Daha önce gidemediğim için hâlâ çok üzülüyorum... 


Seyircilerimden gelen mektuplardan 
© birkaçı... 
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ÖDÜLLER, KİTAPLAR, BELGESELLER, FESTİVALLER 


Hayat beni ödüllendirdi, sinemacı oldum. Yaşamın bana verdiği en büyük ödül: Sinema... Bu sayede seyircimin verdiği sevgi ödülü en değerli ödül. Yaşamımdaki sayılı mutlu anlarım, ödül aldığım gecelerde yüzlerce, binlerce seyircinin karşısında olduğum anlar... Seyircimle buluştuğum galalar, festivaller... Sözün bittiği, kalplerin konuştuğu anlar... Hiçbir sözcük o anların büyüsünü ifade edemez, hiçbir duygu ve heyecan bana o anki mutluluğu yaşatamaz. Binlerce yürekten sevgi akımını duyumsamak, bu sevgiyi içine çekmek, halkın sevgi ödülü; en değerli ödül... Kalbimin heyecan ve mutluluktan duracak gibi olması, nihayet duygu patlaması ve tatlı tatlı süzülen gözyaşlarım... 
Yüreğimin en derinlerinden gelen duygularımla seyircilerimi nasıl, ne kadar sevdiğimi, onların benim için ne kadar değerli olduğunu kelimelere dökmek... Maalesef böyle özel anlarım meslek yaşamımda sayılı, sinema oyuncuları ile seyircileri arasında beyazperde var. Seyircimizle ancak galalar, festivaller ve özel gecelerde buluşabiliyoruz. 
Benim için en anlamlı ödül, bu buluşmalar... 

Ayrıca bir sanatçı için ödüllendirilmek; emeğin, başarının takdir edilmesi, onun daha üretken, daha başarılı olmasını sağlıyor. 


23 yıl üstüste “Altın Kelebek” 

Hürriyet gazetesinin yıllardır düzenlediği Altın Kelebek ödüllerinin benim gönlümde yeri başkadır. Çünkü halkın katılımıyla, halkın oylarıyla verilen bir ödüldür. Sinema Oyunculuğu dalında 23 yıl üst üste bu ödül bana verildi. Seyircim sevgisini oylarıyla gösterdi. O Altın Kelebekler sevenlerimden uçup kalbime kondu. Yıllar boyunca Altın Kelebek ödül törenlerinde seyircimle kucaklaştım. Bu törenlerde beni sahnede takdim eden, mutluluğumu paylaşan Halit Kıvanç ve Mustafa Yolaşan'dı. Halit Kıvanç sahnede beni takdim ederken hep şöyle derdi: “Sinemanın taçsız kraliçesi, başında seyircinin sevgisin-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GUNLUK MUSTAKIL SIYASI GAZETE 
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23 yıl üstüste kazandığım Altın Kelebek ödülünün tören gecelerinden birinde... 


den görünmez bir taç var.” Seyircilerimiz bizleri gerçekten sevgisiyle taçlandırdı. Bu duyguyla yaşamak öyle güzel ki... 

Ödül törenleri sinema yaşamımın en heyecanlı günleri oluyordu. Tir tir titreyerek kuliste sahneye çıkacağım anı beklemek, adımı duyunca heyecanla sahneye çıkmak, alkışları duymak, yüreklerin aynı anda atmasını hissetmek, sevgi selini yaşamak ve mutluluktan ağlamak... 
Sanatçı için ödüllendirilmek, emeğin, başarının takdir edilmesi, onun daha üretken, daha başarılı olmasını sağlıyor. 


Yılmaz Güney'in ödülü 

Her ödül töreni benim unutulmaz anılarım arasındadır. Hele Yılmaz Güney'le olan gece... 

Bir gazetenin ödül töreninde Yılmaz Güney'le beraber ödül alacaktım. 
Geceyi yine Halit Kıvanç sundu ve anılarında o geceyi anlatmış. 


“Yeşilçam'da bir hayal vardı: Sinemanın iki büyük ismini yanyana getirebilmek... Türkan Şorayla Yılmaz Güney'i ya da Yeşilçam'ın taktığı adlarla, sinemanın Güzel Kraliçesi ile Çir- 


kin Kralı'nı aynı karede görüntülemek... Aslında olmaz olmaz değildi de o güne kadar olmamıştı. Ve bir gün, daha doğrusu gece oldu işte... Hem de ben sundum bu tarihi olayı. O gece sinemada yılın sanatçıları olarak Türkan Şoray ve Yılmaz Güney ödül alacaklardı. 

Türkan Şoray'ın geldiğini haber verdiler. Ödülünü alıp gidecekti. Mikrofona geldim. Olayı anlattım. Sonra Yeşilçam'ın büyük hayalini gerçekleştiren anonsumu yaptım. Türkan'la Yılmaz'ı davet ettim. Alkışlar, alkışlar, alkışlar... Salondakiler ayağa kalkmışlardı. Herkes ayakta alkışlıyor, anonsun gerisini getiremiyordum. “Çirkin Kral? deyimini pek sevdiğini söylerdi, ama o anda ağzımdan çıkmadı öylesi sıfat. Ve “Türk Sinemasının kralı, kraliçesi...» diyerek ödüllerin verilmesini sağladım. 
İkisi de ödülünü aldı. Mikrofonu Türkan'a uzattım, heyecandan titreyerek teşekkür etti, Yılmaz Güney'i kutladı. Sıra Yılmaz Güney'e gelince... Bütün salondakiler gibi, ben de donup kalmıştım. Yılmaz Güney, aldığı ödülü Türkan Şoray'a uzatı- 


Çirkin Kral, Sultan'a eğildi, “Bacım” dedi 


vk be ii v yn Yanar 


Heyecandan titr di 
İnsan sultan bile ödüllendirilince heyecandan titriyor. Türkan Şoray, dördüncü kez Altın Portakal almasına rağmen sevincini ene, gözyaşlarını bırakıverdi... Ünal FISTIKÇI 


Türkan Sultan altın portakalı dörtledi! 


(© Türk sinemasının ‘Sitani’ Türkan Şoray, Antalya Film Festivali'nde dördüncü kez Altın Portakal ödülü kazanmasına rağmen bala vi a ilk kez adım atmış biri ka: 


uyur Yılmaz” dedim. 
irluğu için soikrofonu 


Türkan Şoray'a hitap ederek 


u sinemay sab dar > Ödülünü ali larını emk verin Hai Hakkan RR em ki hayatımda iik kez aen Onun için kabul edersen, benim luluğu kelimelerle anlatmak mümkün değil" diye Köni 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yor ve mikrofona eğilerek şöyle diyordu: ‘Bacım, lütfen kabul edersen... Sinemaya sen çok emek verdin. Hakkın benden fazla... Onun için, kabul edersen, benim ödülüm de senin olsun.” 
Türkan Şoray bana bakıyordu şaşkınlık ve sevinç içinde... Ben de öyle... Yılmaz’ın ısrarıyla aldı ödülü. Mikrofonda bir şeyler söylemek istedi Türkan... Ama sözcükler boğazında düğümlendi. Teşekkür için söyledikleri tam anlaşılamadı bile. Daha sonra masaya oturduğumuzda, Yılmaz Güney bizlere döndü: “İnanın ki, yüreğimden geldi. İki ödülü de ona layık gördüm. 
Hiç başka bir şey değil...” 

(Halit Kıvanç, Hadi Anlat Bakalım) 


En İyi Kadın Oyuncu ödülleri: 4 Altın Portakal 

Ülkemizde geleneksel olmuş en önemli film festivali Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, festivalin düzenlendiği ilk yıl da dâhil olmak üzere dört kez En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazandım. 1964'de Acı 


Kadir İnanır'la Altın Koza ödül töreninde... Ankara Gazeteciler Cemiyeti Onur Ödülü'nü Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Fahri 
Korutürk'ten alıyorum. 


Hayat, 1968'de Vesikalı Yarim, 1987'de Hayallerim, Aşkım ve Sen ve 1994'de Bir Aşk Uğruna filmleriyle bu ödüle layık görüldüm. Benim için dünya hazinesi değerinde... 
1973'de ise 5. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Mahpus filmi ile En İyi Kadın Oyuncu Ödülü aldım. 


Ülkemde verilen onur ödülleri 

1973 ve 1975 yıllarında Ankara Gazeteciler Cemiyeti Onur Ödülü. 
Ödülü Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törenle verdi. 

1990'da 2. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Sinema Günleri'nde Altın Artemis Ödülü. 

1994'de 6. Ankara Film Festivali Ödülü. 

1996 yılında Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Onur Ödülü verildi. Çok görkemli bir geceydi. “Teşekkürler sinema” dedim ellerimi açarak, “Teşekkürler sinema...” 

1996 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ilk kez verilen 
Yaşam Boyu Onur Ödülü. 

10. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülü. 

2003'de SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) Ödülü. 

2010'da Datça Film Festivali'nde ve Erzurum Dadaş Film Festivali'nde Onur ödülleri. 


Ünlü İtalyan yönetmen Michelangelo Antonioni ve Şakir Eczacıbaşı ile Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde... 


Uluslararası İstanbul Film Festivali: 
“Teşekkürler sinema...” 
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Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde... 


İstanbul Festivali 

Ülkemizin kültür ve sanatına büyük katkısı olan Uluslararası İstanbul Film Festivali, 1983te Uluslararası İstanbul Festivali içinde Onat Kutlar öncülüğünde, Hülya Uçansu ve Atilla Dorsay'ın da destekleriyle Sinema Günleri adı altında başladı. Daha sonra İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı bünyesi içinde uluslararası bir festival niteliği kazandı. Nejat Eczacıbaşı ve ardından Vakıf başkanı olan Şakir Eczacıbaşı festivalin başarıya ulaşması için çok destek oldular. Kuruluş yıllarından başlayarak 25 yıl festivalin yönetmenliğini yapan Hülya Uçansu'nun festivalin başarısında çok emeği var. 2006'dan bu yana festival yönetmeni Azize Tan ve tüm ekip, festivalin başarısını sürdürüyorlar. 

Vakfın başkanı Nejat Eczacıbaşı ve eşi son derecede zarif insanlardı. 
Eczacıbaşı ailesinin Yeniköy'deki yalılarında birkaç davetlerine katıldım. Nejat ve Şakir beyin aramızdan ayrılmaları hepimizi çok üzdü. 
Şakir bey çok renkli bir kişilikti. 

Festivalin ilk yıllardan beri takipçisi oldum. Yeni filmler izlemek, sinemadan sinemaya koşmak, sinemalı günler yaşamak çok güzel. Festival filmlerinin oynadığı, bugün bütün karşı koymalara rağmen kapanmış olan ve yok edilmesini hiçbir zaman kabul edemeyeceğimiz Emek Sineması'nın müdürü Hikmet bey yıllarca bizleri güler yüzle karşıladı. 
1985'te İstanbul Film Festivali'nin ilk Altın Lale Uluslararası Yarış- 


ması'nda jüri üyeliği yaptım. Yağmur'un bebeklik dönemiydi, gecelerim genellikle uykusuz geçiyordu. Yine böyle bir gecenin ertesi günü jüri üyeliği, arka arkaya izlenen sanat filmleri, karanlık salonlar... Bir filmi izlerken uyuyakalmışım. Ben önde oturuyorum, diğer jüri üyeleri de arkada oturuyorlar. Yaslandığım kolumun koltuğun kenarın- dan kaymasıyla zıplayarak uyandım. Uyuyakalınca herhalde başım da düşmüştü, utançla dikildim. Hemen arka sırada oturan jüri üyelerinin fark etmemesi mümkün değildi. O kadar utandım ki... 

1986'da da Festival kapsamındaki Ulusal Yarışma jürisinde başkan olarak yer aldım. 

1997'de Elia Kazan'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü verdim. 

2008 Aralık'ta ise doğum gününde Şakir Eczacıbaşı'ya sembolik olarak Yaşam Boyu Başarı Ödülü verdim. 


Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali 
1998 yılında Türkiye'de ilk kez bir kadın filmleri festivali düzenlenecekti. Ankara'da çalışmalarına başlayan Uçan Süpürge Kadın Filmler 


Hakkımda bir belgesel çeken Londra'da Yaşam Boyu Başarı Ödülü alıyorum. 
Donatella Baglivo ile... 


du 
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Festivali'nin kuruluş çalışmaları ve ilk yılı için destek vermemi istediler. 
Festivalin kurucu üyesi oldum ve yoğun bir çalışmaya girdim. Kızım Yağmur'u İstanbul'da bırakıp, bir hafta Ankara'da kalarak basın toplantısına ve açılış törenine katıldım. 1999'da festivalin 2. yılında benim yönettiğim ve oynadığım filmlerden özel bir seçki gösterildi. Ankara'da birçok toplantıya katılıp kadınlarla söyleşiler yaptım. Kurucusu Halime Güner'in özverili çabalarıyla festival başarısını sürdürüyor, yıllardır kadınların sesi olmaya devam ediyor. O yıl, Ankara Bahçelievler Büyülü Fener Sineması'nın bir salonuna Türkan Şoray adı verildi. 


Dünya festivalleri 

İlk kez bir uluslararası festivale yönetmenliğini yaptığım Dönüş filmi ile katıldım. Bu filmle Moskova Film Şenliği'inde ve Belçika'da Kadın Yönetmenler Festivali'nde Özel Ödül, 1978'de Taşkent Film Şenliği'nde Selvi Boylum Al Yazmalım filmi ile Uluslararası Aytmatov Geleneksel Ödülü, 

1987'de Akdeniz Ülkeleri Film Festivali'nde, Cezayir'de Hayallerim, Aşkım ve Sen filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, 

1992'de, 8. Akdeniz Ülkeleri Film Festivali'nde (Korsika-Bastia) Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazandım. 

Son iki festivale de ödüllerimi almaya gidemedim, o yüzden bu ödülleri diğerlerinin arasında görünce üzülürüm. 


Roma Film Festivali Onur Ödülü 

1999 yılında Vatikan Müsteşarı olan sevgili Osman Çetintaş, Roma 
Film Festivali'nin bir Türk sinema sanatçısı olarak bana Onur Ödülü vermek istediğini iletti. Festivalde bu ödül ilk kez başka bir ülkenin oyuncusuna veriliyormuş. Ödülü festivalin açılış gecesindeki törende Monica Vitti, aktör Alberto Sordi ve birçok sanatçının alkışlarıyla İtalyan sinemasının ünlü yönetmeni Mario Monicelli'nin elinden aldım. Sahnede beni Türk sinemasının Sofia Loren'i diye tanıttılar. 
Roma büyükelçimiz Necati Utkan ve eşi Füsun Hanım da gecedeydi. 
Sonra sefirimiz büyükelçilikte bir resepsiyon verdi. Bu davete İtalyan sinemacılar ve Roma'da yaşayan yönetmen Ferzan Özpetek de katıldı. Ferzan Bey'le tanıştırıldık ve birbirimizi çok sevdik. Daha sonra 


birlikte çalışacağımız reklam filmi çekimi için Türkiye'ye geldi. Yönetmenliğinin ötesinde insanlığından çok etkilendim. Başarıları beni çok mutlu ediyor. Birlikte bir sinema filmi çevirmek çok istiyorum. 
Davette İtalya'nın tanınmış belgeselcisi, Hollywood ve Avrupa sinemasının önemli oyuncularıyla belgeseller yapmış olan Donatella Baglivo çok etkilendiğini ve sinema yaşamımla ilgili bir belgesel çekmek istediğini söyledi, kabul ettim. İlk çekimler İtalya'da başkonsolosluğumuzda yapıldı. O dönem müsteşar olan, dostluğuna her zaman inandığım Osman Çetintaş bu belgesele çok emek verdi. Daha sonra İstanbul'a geldiler. 

Roma'daki ödül töreninden sonra İtalya'nın Cesena şehrinde Türk Filmleri Haftası'na katıldık. Benim ve Ömer Kavur'un filmlerinden oluşan bir gösterim düzenlenmişti. 

Tekrar Roma'ya döndüğümüzde de Türk-İtalyan Dostluk Derneği bir suare düzenledi ve davetlilerle birlikte Hayallerim, Aşkım ve Sen filmini izledik. 


Onu dünya tanımalı 
Donatella Baglivo benimle ilgili çektiği belgesel için İstanbul'a geldiğinde kendisi ile yapılan röportajda şunları söylüyordu: 


“Türkan Hanım Roma Film Festivali'nde ödül verilen ilk Türk oyuncu. Onunla festivalde ödül alırken tanıştım ve güzelliğine âşık oldum. Bütün bu güzelliğine ve başarılı oyunculuğuna rağmen dünyaca ünlü bir star olmamasına şaşırdım. (...) Eğer Türkan Şoray Hollywood ya da İtalyan sinemasının içinde olsa çok büyük bir isim olabilirdi. Çünkü Sofia Loren'den daha güzel, daha sade ve insancıl. Olaylar karşısındaki aşırı heyecanı, ne yapacağını şaşırması da çok sevimli. Özellikle yaptığı ilk siyah beyaz filmler hoşuma gitti.” 

(30 Aralık 2000, Oscar TV Dergisi) 


Fransa'da Türk Yılı: Anacaddede resimlerim 
2009 yılında Fransa'da Festival International du Film d*Amiens tarafından Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi. Amiens kentinde düzenlenen 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Kıbrıs'ta Türk Alayı'na “Merhaba asker!” diye sesleniyorum... 


bu festivalde Türk sinemasını tanıtma etkinliklerine beş filmimle katıldım. 

Festivale Atilla Dorsay’la birlikte gittik. Sahnede Türk starı olarak beni takdim edip Onur Ödülü verdiklerinde çoğunluğu Fransız olan seyirciler beni dakikalarca ayakta alkışladılar, gurur duydum. 
Benimle festivale gelen Senay sabah heyecanla odama geldi ve “Abla dışarı çıkalım bak sana ne göstereceğim” dedi. Dışarı çıktığımızda gördüğüme inanamadım. Hazal'daki yakın yüz fotoğrafım afiş büyüklüğünde, sayılamayacak kadar basılmış ve şehrin en işlek ana caddesinin iki tarafında bulunan tüm ağaçlara ve direklere yol boyunca asılmıştı. Yabancı bir ülkenin anacaddelerinde ard arda kendi yüzüm- le karşı karşıya gelmek beni şaşırtmış ve çok heyecanlandırmıştı; bir Türk sanatçısı olarak bunu yaşamış olmaktan gurur duydum. 


Londra'da bir “ilk ödül” 
2009'da Londra'da düzenlenen Türk Film Festivalinde Golden Wings ödüllerinde ilk kez Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi. Picadil- 


Iy'de BAFTA British Academy of Films and Television Arts'ta düzenlenen görkemli ödül töreninde ödülümü aldım. 


Suriye 

2010 yılında. Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen 18. Uluslararası Şam Film Festivali'nde Esad Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde Suriye Kültür Bakanı Muhammed Riyad İsmet”ten Onur Ödülü aldım. 


Azerbaycan: “Hanım Şoray” 
3. Uluslararası Azerbaycan Doğu Batı Film Festivali?nde verilen ödülün üstünde “Türkan Hanım Şoray” yazılı. 


Frankfurt 

Frankfurt Türk Filmleri Haftası'nda gurbetçi kardeşlerim salonu hıncahınç doldurmuştu. Her dakikası coşkuyla geçen iki gün yaşadım, gurbetçi kardeşlerimle hasret giderdim ve festivalde Onur Ödülü verildi. 


Kıbrıs 

Hatırladıkça duygulanırım, 1972'de Kıbrıs Gazeteciler Cemiyeti'nin ödülü için daha çıkartma yapılmadığı tarihlerde Kıbrıs'a gittim. Sevgili Ediz Hun'la birlikte uçaktan iner inmez VIP salonunda Makaryos'un resmi ile karşılaştık. Yanımıza gelen Kıbrıslı Rumlar “Sizi biz de seviyoruz, filmlerinizi izliyoruz” dediler. Havaalanından şehre gidene kadar yol boyunca bizi bekleyen yüzlerce Kıbrıslı Türk kardeşimiz vardı. 

Ertesi gün üstü açık arabayla caddelerden geçtik, yolun iki tarafında geçişimizi bekleyen Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz sevgi tezahüratları yaptı. Polisler insanları zor zaptediyordu. Çılgınca bir sevgi gösteriyorlardı. Gittiğimiz her yerde anlatılamaz bir coşku vardı. Bir iki genç kız heyecanla kendilerini arabanın önüne attılar, hemen hastaneye götürüldüler. Ben ne yapacağımı bilemiyordum. 

O yılların Türkiye Büyükelçisi İnal Batu ve zarif eşi sefarette bizleri ağırladılar. 

O dönem Cumhurbaşkanı yardımcısı olan Rauf Denktaş Gazeteciler Cemiyeti'nin gecesine katıldı. Bizlere çok sıcak davrandı. Evinde da- 


415 


416 


= 


w = 


KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile... 


vetler verdi. Eşi Aydın hanımla aramızda çok sıcak bir dostluk oluştu. 
Türkiye'ye geldiğinde ben de onu evimde misafir ettim. 

Kıbrıs Türk Alayı mensupları arasında yaşadıklarımı unutamam. St. 
Hilarion tepelerindeki mevzilerde mücahitlerimiz kayaların oluklarına gizlenip, tempolu bir düzende, “Türkiye... Türkan... Türkiye... 
Türkan...” diye haykırıyor, bu içten, bu çok anlamlı tezahüratı yaşlı gözlerle ve el sallayarak cevaplamaya gayret ediyordum. 

Bafta, Girne'de, meydanlarda toplanmış yüzlerce Kıbrıslı Türk'e heyecan ve duyguyla balkona çıkıp yüreğim parçalanırcasına sesleniyordum. Kıbrıs gezisi beni çok etkiledi. 


Türkiye Eurimages'a üye olurken Strasburg'dayım 

Değerli dostum Faruk Günaltay Fransa Strasburg'da Odessa Sinemasında 22 yıldır Türk Sineması Haftası düzenliyor, sinema adına emek veriyor. Avrupa'nın en eski Türk Filmleri Festivali. Ben üç kere katıldım. Bu festivale önceleri Fransa?da yaşayan Türkler ilgi gösteriyordu, sonra Fransızlar da izlemeye başladı. 


Eurimages toplantısında Zülfü Livaneli, Faruk Günaltay ve dönemin Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek ile... 


Yıllarca devletin sinemayı desteklemesini istedik. Strasburg'da yaşayan Faruk Günaltay'ın da çabalarıyla 1990 yılında Türkiye resmi olarak Avrupa Birliği'nin sinema destekleme fonu olan Eurimages'a üye oldu. O dönemin Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, Zülfü Livaneli ve ben Strasburg'daki Avrupa Konseyi'nde imza töreninde bulunduk. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Adinolfi, Eurimages'ın da başkanıydı. Faruk Günaltay, Eurimages'ın Türkiye temsilcisi oldu ve sinemacılarımızın projelerinin Eurimages”dan destek alması için çaba gösterdi. Birçok Türk filmi Eurimages'dan destek alarak yapıldı. Faruk Günaltay'ın Türk sinemasına çok katkısı oldu. 


Üniversitelerin ödülleri: Gençlerimizi seviyorum 

Çeşitli üniversitelerde sevgili gençlerimizin oylarıyla aldığım ödüllere bakınca, gençlerimizin sevgisini duyumsamak yüreğimi mutlulukla dolduruyor. 

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden üçer kez, İstanbul Beykent Üniversitesi'nden, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Uluslararası Film Festivali'nden, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden, İstanbul Maltepe Üniversitesinden, İstanbul Kadir Has Üniversitesinden, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nden onur ödülleri, Boğaziçi Üniversitesi'nden En Sevilen Kadın Aktrist Ödülü'nü aldım. 

Üniversitelerde ödül törenlerinde zaman zaman gençlerle yaptığım söyleşilerde coşkuyla karşılanmam, onların enerjileri beni mutluluktan göklere uçuruyor, gençlerimize bir kez daha hayranlık duyuyorum. 

İlk katıldığım üniversite daveti İstanbul Üniversitesi'ndeydi. Gençler beni nasıl karşılayacaktı? Heyecanla gençlerin bulunduğu amfiye girdim. Tüm okul oradaydı sanki, sevgiyle ışıl ışıl bakıyorlardı. Alkışlar dinmiyordu. Bekliyordum, dinmiyordu, dinmiyordu... Duygularımı zaptetmeye çalıştım, başaramadım ve başladım ağlamaya... Mutluluktan ağlamak öyle güzel ki... 

Eskişehir Üniversitesi'nde söyleşiden sonra misafirhanede kalacaktım. Gece gençler Rock'n Roll gecesi düzenlemişler. Biz konuklar da davetliyiz. Bir süre onları izledikten sonra Rektör Beyle biz de bir Rock'n Roll gösterisi yaptık, gençler bizi çılgınca alkışladılar. Adeta ilk gençlik yıllarıma dönmüştüm, performansıma ben de şaştım. 


Boğaziçi Üniversitesi'nden “Bizimle ve Daima” 

Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi'nde 2002'de yapılan “Oyuncu ve Yönetmen Kimliği ile Türkan Şoray” etkinliğine katıldım. Sinema konulu sohbet çok keyifliydi. Üniversitedeki gençlerin program kitabında yazdıkları yazı mutluluktan göğsümü kabarttı. 


“TÜRKAN ŞORAY: BİZİMLE VE DAİMA 

Türkan Şoray, Türk sineması deyince akla gelen başlıca isimlerden biridir. Hatta, öyle ki, Türkan Şoray deyince, akla Türk sinemasının gelmesi bile mümkün gibidir. O, farklı dönemleri, siyah-beyazı, renkliyi, Türkiye'de sinemanın neredeyse her bir dönemini aşar. Hepimiz filmlerinin içinden geçtiği zamanın ve mekânın yükünü omuzunda taşıyarak ya da peşi sıra sürükleyerek aramızda dolaşmasına çoktan alışmışızdır. Yaşımız, yerimiz yurdumuz ne olursa olsun, Türkan Şoray ‘mitine bir yerden mutlaka yakalanırız. Onun “sultar'lığına laf ettirmeyenler, Avrupalı artistlerin hepsini birden geride bırakan güzelliğini ulusal bir gurur vesilesi yapan erkekler, “özel hayatının çeşitli anlarında onunla kendini özdeşleştiren kadınlar, oyunculuğuna hayran olanlarla hiç beğenmeyenler, onu “hiç kaçırmayanlar'la artık ondan “usananlar', hemen herkes, bir ağızdan onun “hakkında” 


onun “için” bir şeyler söylemek için sıraya girerler. Türkan Şoray duruma göre herkese cevap verebilir. Kimisi Otobüs Yolcular”ndaki halini sever, kimi Vesikalı Yarimi başka hiçbir filme değişmez, bir başkası Selvi Boylum Al Yazmalim denince orada durulsun ister, bazısı içinse varsa yoksa Mine'dir. Türkan Şoray'ı 80'lerin filmlerinde bırakanlar bile bayrağı 90’larda başka birilerine teslim etmekte gecikmeyeceklerdir. Kazandibi Tavukgöğsü'nde, Nihavend Mucize'de aradıkları Türkan Şoray'ı elleriyle koymuş gibi bulanların, dahası İkinci Bahar'la (şimdilerde Tatlı Hayat'la) bu kez ekran başına mıhlananların sayısı hiç de az değildir. 

Velhasıl, o hep bizimledir. Gözlerini nerede görsek tanırız. 
Türlü halleri gözümüzün önünde canlanır. Aramızda onun hiçbir zaman gözden çıkarmaya kıyamadığı karşılıklı bir sevgi saygı ilişkisi vardır. Belki de bu yüzden, perdede, ekranda, bizim yanımızdayken hep rahattır; gündelik hayattaki tedirgin ve heyecanlı halinden farklıdır. Bize şımarır, cilve yapar, göz kırpar; bazen iç geçirir, bazen başını öne eğer, bazen dik tutar, bazen öfkeyle bağırır. En olmadık melodramlarda bile sanki bizim uğrumuza yerlerde sürüklenir, haksızlığa, ihanete uğrar, yine bizim için öcünü alır. Ağlamasına kıyamayız, mutlu olsun diye gözünün içine bakarız. Olur da ona kızacak olsak bile, çok geçmeden bağrımıza basarız. (...) 

Kırk yılı aşkın bir süredir Türkan Şoray imgesinin bizimle birlikte oluşunu türlü biçimlerde değerlendirmek mümkün. Her şeyden evvel, o, sadece güzelliğiyle göz kamaştıran bir yıldız, Türk sinemasının içinden geçip giden birisi değil. 
Türk sinemasının farklı dönemlerini onun değişen rollerinden, “persona'sından izleme düşüncesi de tek başına yeterli olamıyor. Türkan Şoray'ın yerini önemli ve değişmez kıla- nın, bu ülkede yalnızca ve yalnızca sinemayla tarif edebilen, kendisini tamamen bununla var eden ve yaşamını her yönüyle Türk sinemasının ellerine teslim eden yegane kişilerden birisi olmasından ileri geldiğini belirtmek gerekiyor. 
Kuşkusuz bu, sadece tek taraflı bir teslimiyet ilişkisi olarak işlemedi. Türkan Şoray, içinden geçtiği zamanı kendisiyle 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birlikte değiştirdi ve dönüştürdü; üstelik bunu yalnızca temsil ettiği tipler ya da karakterler, içinde yer aldığı öyküler, kısacası bir sembol olma haliyle değil, kendi kişiliğiyle ve bir “sinemacı olarak Türk sineması içindeki yeriyle gerçekleştirmiş oldu. (...)” 


Bir başka gencin yazısı 

Marmara İletişim master öğrencisi Çiğdem Mater de, Milliyet Sanat dergisinin Şubat 2002 sayısında “Gençlerle” bölümünde, bir gencin sinemaya ve bana olan ilgisini, düşüncelerini yazmış, okuyunca çok mutlu oldum. 


“Şoray benim de dâhil olduğum henüz 20lerini bitirmeyen kuşak için bir efsane aslında. Çok insan tanıyorum sadece Şoray'ı bir kez yakından görebilmek için oynadığı film ya da dizi setinin yerini öğrenmek isteyen, reklamlarda oynadığı dönemde, sadece üç saniye görebilmek için reklamları takip eden. Ama neyse ki Şoray sadece güzel bir kadın değil! Şoray Türkiyeli kadının yükselişinin 32 kısım tekmili birden hikâyesi aslında. Karagümrük'te bir memur ailesinin evinde başlayan dar gelirli yaşamı, film yönetmenliğine taşıyan, salon komedilerinden, değişen Türkiyeli kadınları anlatan filmlere geçen, her gün olgunlaşan, büyüyen ama asla yaşlanmayan Türkiyeli kadının hikâyesi. 

Belki de bütün bunlar yüzündendir hâlâ genç erkeklerin kız arkadaşlarını anlatırken gururla “Türkan Şoray'a benziyor” demeleri, belki de bundandır genç kadınların hâlâ gıptayla baktıkları ama asla kıskançlıkla değil, hep saygıyla andıkları kadın olması.” 


Evimde salonun bir duvarına camdan raflar yaptırdım, ödüllerimi koydum. Ödülleri zaman zaman seyrediyorum, gözlerimle okşuyorum. Ödüller benim en değerli hazinelerim. İçimden sinemaya öpücükler yolluyorum. 

Evde ödüllerin olduğu duvara camdan bir raf daha yaptırmak zorunda kalsam keşke, yeni gelebilecek ödüller için, hayal etmek bile güzel... 


Ankara 
© Üniversitesi'ni 


öğrencilerin hazırladığı 

afiş okulun duvarlarında... 


Yapılan belgeseller 

1996 yılında başarılı belgeselci, gazeteci, televizyoncu ve yazar Can 
Dündar “Aynalar” belgeselini yaptı. 40 dakikalık bu belgeselde sinema yaşamımı ve özel yaşamımı kendi yorumuyla hazırladı. 

2001 yılında değerli gazeteci ve televizyoncu Nebil Özgentürk, “Bir 
Yudum İnsan” programına benimle ilgili bir belgesel hazırladı. 

1994 yılında sinemanın 100. yılı nedeniyle Fransız televizyon kanalı 
Canal + (Kanal Plus) “Yüzüncü Yılda Özel Bir Gün” adıyla dünyadaki birçok ülkeden seçilen yüz sinema sanatçısı ile belgeseller yaptırdı. 
Fransa'da yaşayan tiyatro ve sinema oyuncusu, Türk filmlerinin dünya tanıtımlarını ve satışlarını gerçekleştiren, televizyon programları ve belgeseller de yapan, genç yaşta aramızdan ayrılan sevgili Keriman Ulusoy da Türkiye'den benimle bir belgesel yaptı. Bu belgeseller o yıl 
14 Kasım günü 100 ülkede birden yayınlandı. 

Sofia Loren, Marcello Mastorianni, Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Gary Cooper gibi dünya sinemasının 30'a yakın tanınmış ismiyle ilgili 


ziyaretim öncesinde 
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İtalyan Büyükelçiliğinde düzenlenen galada Büyükelçi Victorio Surdo ve dönemin Kültür Bakanı İstemihan Talay ile... 


belgesel hazırlayan, Roma Festivali'nde tanıştığım İtalyan yönetmen Donatella Baglivo da, İtalyan Rai 3 kanalı için “Türkan Şoray: La cinepresa e il mio amore” adlı bir belgesel çekti. 


İtalyan Belgeseli Ankara'da gösteriliyor 

Donatella Baglivo'nun yaptığı belgeselin Roma'da başlayan çekimleri İstanbul'da sürdü ve belgesel tamamlandı. Belgesel önce İtalyan televizyonunda gösterildi. Belgeselin Türkiye'de gösterimi için Ankara'daki İtalyan Büyükelçiliği'nden bir gala daveti geldi. Yapılacak gecenin geliri sokak çocukları yararınaydı. İtalyan Büyükelçisinin eşi ve Dışişleri Müsteşarı Faruk Loğoğlu'nun eşi Mevhibe Hanım nezaket gösterip beni ziyarete gelip teklifi kabul ettiğim için teşekkürlerini ilettiler. 
Geceye Amerikan Büyükelçisi, Meclis Başkanı, Kültür Bakanı ve Ankara'daki diplomatlar katıldı. Sevgili Yıldırım Mayruk bu gece için özel bir kostüm hazırladı ve beni giydirmek için özel olarak Ankara'ya geldi. 

İtalyan Büyükelçiliğinde benim belgeselim için yapılan gala ile Kadın Filmleri Festivali'nin açılış gecesinin, garip bir rastlantı sonucu aynı tarih ve saate denk geldiğini sonradan fark ettim. Yapılacak bir şey yoktu, ikisinin de tarihi ve saati değiştirilemezdi ve ben iki etkinlikte de bulunmak zorundaydım. Önce İtalyan Büyükelçiliği'nde filmin 


gösteriminin hemen öncesinde davetlilerle bir arada bulundum. Geceye davetli olan Kültür Bakanı İstemihan Talay da Kadın Filmleri Festivali'nin açılışını yapacakmış. Sefarette filmin gösterileceği salonda yan yana oturduk, konuşmalardan sonra film başlayınca birlikte salondan çıkıp bakanın makam aracıyla, son hızla, eskortların eşliğinde Kadın Filmleri Festival açılışının yapıldığı salona geldik. Kültür Bakanı konuşma yaptı, daha sonra ben de bir konuşma yaparak seyircileri selamladım. Sahneden iner inmez tekrar aceleyle İtalyan Büyükelçiliği'ne dönmek üzere arabaya koşarken arkamdan yetişen görevliler, “Türkan Hanım üstünüzdeki mikrofonu çıkarmamışsınız, konuştuklarınız salondan duyulabilir” demezler mi! Telaştan koşuştururken üstümde kalan mikrofondan salonda hangi konuşmalarımın duyulduğunu merak eder, hatırladıkça gülerim. Sonunda belgesel bitmeden İtalyan Büyükelçiliği'ne ulaşıp yerimizi aldık. Sonraki resepsiyonda davetlilerle hoş vakit geçirip bu güzel belgeselle ilgili düşüncelerini paylaşma mutluluğunu yaşayabildim. Maceralı ve telaşlı geçen bir gece oldu ama iki etkinlikte de bulunabildim. 


İsrail'de filmlerim sinemalarda 

6O'lı yıllarda yaptığımız filmler İsrail'de sinemalarda gösteriliyordu. 

İsrailli bir gazeteci evime gelip benimle röportaj yapmıştı. Röportajın 

girişindeki yorum şöyleydi: 
“Hiç kuşkusuz Türk filmlerine olan ilgi son senelerde çok yüksek bir düzeye ulaşmıştır. Eğer bir cumartesi akşamı Tel-Avivdeki Zohar ve Kudüs'teki Edison sinemalarının önünden geçerseniz Türk filmi görmek için kuyrukta bekleyen yüzlerce kişi görebilirsiniz. 
Şahsi olarak her zaman düşündüğüm tek şey bu filmlere ilgi gösteren belirli bir kitlenin yukarda bahsettiğim sinemalara gitmesidir. Bu kitlenin en büyük amacı oyunun kahramanı ile beraber gülmek ve ağlamaktır. Bu kahramanlar dizisinin içinde en önemli yeri Türk sinemasının 1 numaralı kadın oyuncusu Türkan Şoray tutar.” 

Düzenlenen sergi 

2001 yılında İstanbul'da Karşı Sanat Galerisi, “Açık Şehir Türkan 

Şoray Sergisi” adıyla bir sergi düzenledi. Sergide Komet, Mevlüt Ak-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Orası 31 Güabiğ 
Eske semana: 


Si 


ARAYA KAYA A ARAMAM OYAK 


yıldız, Biles Öcal, Işıl Döneray, Gül Bolulu, Feyyaz Yaman ve Arslan Eroğlu'nun benim filmlerde, kartpostallarda, basında çıkan ve çeşitli objeler üstünde yer alan fotoğraflarımı kullanarak yarattıkları eserler yer aldı. 


Sergi için hazırlanan afiş broşürde düzenleyicileri sergiyi anlatıyor: 


“Türkan Şoray imgesi kavramlaştırılıp bir sergiye konu edilebilir mi? 

Her ikonlaşmış yıldız, popüler kültür ürünlerinin üzerinden bize bakar. 

Türkan Şoray, Anadolu işi kolonya şişesinin üzerinden bize bakar. Türkan Şoray, bir boyacı sandığı üzerinden bize bakar. Türkan Şoray, kamyon kasasına yapıştırılmış “Gözleri Ömre Bedel” yazılı çıkartmanın üzerinden bakar. 
Hatırlayalım çiklet kartı oyununu: bir Türkan Şoray kartı, üç, beş daha fazla artist resmi yapardı. Türkan Şoray'ın bakışı “değerdir. 

Türkan Şoray, içinde bir süreci gizli tutan, kendi hezeyanlarını da saklamayan bir kutudan bakar. Altın gözlerindeki 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yansıma, bir dönemin ifadesidir. 


Bu Türkan Şoray'ın ötesinde bir şeydir: Türkan Şoray'lıktır. 
Türkan Şoray'lık elbette bir sergi konusudur.” 


Arslan Eroğlu 


Feyyaz Yaman'a ve Arslan Eroğlu'na bana ve sinemama verdikleri değerden dolayı ve sergi çalışmaları nedeniyle verdikleri emek için bütün kalbimle teşekkür ederim. 
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“Açık Şehir Türkan Şoray Sergisi”nde yeralan bir asker kartpostalı. 


Sergide yer alan bir kartpostaldaki samimi ifadeyi çok seviyorum. 
Bu asker kardeşimi tanımak çok isterdim. 


Düzenlenen paneller 

Adana Altın Koza Film Festivalinde Türkan Şoray Filmleri Haftası düzenlendi ve bir gün sinemam üzerine panel yapıldı. Panele Atıf Yılmaz, Ali Hakan ve Ünsal Oskay katıldı. Benim de bu panele katılmam istendi ama ben ve sinemam hakkında konuşulacaktı, katılmak istemedim, kaçtım daha doğrusu. Ama panelin sonunda izleyen seyircileri selamlamam, teşekkür etmem gerekiyordu. Bir süre sonra bittiğini düşünerek salona girdiğimizde panel hâlâ devam ediyordu. 
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Prof. Ünsal Oskay, Selim İleri ve Atilla Dorsay'la bir panelde... 


Mecburen panelin bitişine kadar perdenin arkasındaki bir sandalyede oturup beklemeye başladım. Perde olduğu için kimse benim arkada oturduğumu bilmiyor. Konuşmaları gayet net duyuyorum; hem duymak istiyorum hem garip bir korku hissiyle duymak istemiyorum. 
Gergin ve heyecanlıyım. Seslerden salonun hınca hınç dolu olduğu belli. Hakkımda güzel ve övücü sözler duyuyorum, kızardığımı hissediyorum. Atıf bey konuşuyor, ilk kez benim hakkındaki düşüncelerini duyuyorum. 


“Türkan gerçekten çok etkileyici bir kişilik... Dünya çok çabuk değiştiği için, özellikle Türkiye için bir insanın ayakta kalması çok zor bir şey. Türkan tam tarih hatırlamıyorum, hayatımızda varlığını koruyabiliyor. Sürekli değişen dünya içinde biz bugün hâlâ Türkan üstüne konuşma ihtiyacını duyuyoruz, siz de dinleme ihtiyacını duyuyorsunuz... 

Sanıyorum bir defa çok parlak bir zekâsı var, çok olağanüstü bir sezgisi var. Neyin iyi neyin kötü olduğunu, neyin seçilmesi neyin seçilmemesi konusunda çok sağlam bir sağduyusu, sezgisi ve zekâsı olduğunu zannediyorum... Perdeden bize geçen bir elektrik, bir radyasyon ışıması var. Bazı 


oyuncular çok iyi oyuncudur, yani bir ip cambazı gibi, “ay ne iyi oynamış” der geçeriz, ona takılmayız, bağlanmayız, tapınmayız, onunla çok şey paylaşmayız. Türkan'da bir de bu yan var; onunla her şeyi paylaşırız, perdeden elektrik geçer bize.” 


Atıf Bey yüzüme hiçbir zaman sinemamla, oyunculuğumla ilgili güzel bir şey söylememiştir; şaşırıyor, mutlu oluyorum. 

Daha sonra başka bir konuşmacı sinema yazarı Ali Hakan, olumlu güzel eleştiriler yapıyor. İnsanın kendi hakkında gıyabında konuşulanları duyması garip bir duygu. Heyecandan tıkanacak gibi oluyorum, utanıyorum. Yanımda festivalde görevli birkaç kişi var, onlarla bile göz göze gelemiyorum. Taş kesilmiş gibi oturmuş bir noktaya bakıyorum. Bir de panel yapılan masada olsaydım ne yapardım acaba? 
Masanın altına filan girmeye kalkardım herhalde. İnsanız, doğamızda var herhalde; utanıyorum ama takdir edilmenin, övülmenin verdiği hazzı da iliklerime kadar hissediyorum. Ve panel bitiyor, beni anons ediyorlar. Titreyen adımlarla mikrofona yürüyorum, mahcup bir iki kelime edebiliyorum. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı “Türk Sinemasına Hayat Verenler: Türkan Şoray” adı altında düzenlediği gecede yapılan panelde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Ünsal Oskay'ın bana ve sinemama yaklaşımı, söyledikleri beni çok duygulandırıyor. 


“Her gün biraz daha kopup uzaklaştığımız bir dünyanın güzelliklerini taşıyarak eritmeye çalıştığımız modern hayatta başarıya ulaşmış bir kadın bu geçiş sürecinde yaşadığımız sarsıntıları azalttı... O bizim bacımızdır, anamızdır, eşimizdir, o bizim bozkır dağlarında açan kardelen çiçeğimizdir.” 


Pimapen Kültür Evi'nde düzenlenen “Türkan Şoray Paneli”ni Melih Aşık, 26 Ekim 1997 tarihli Milliyet gazetesinde Açık Pencere adlı köşesindeki yazısında, üç sinema insanının bu paneldeki konuşmalarını aktarmış. 


“(...) Birçok sanatçıyı sevip sayıyoruz... Ama tanımıyoruz... 
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Türkan Şoray kimdir? Yaşam sırrı nedir? “Üç aşığı'nın ağzından O'nun öyküsünü dinliyoruz: 

ATİLLA DORSAY: Onu erdem”, “edep”, “ar”, “haya” gibi sözcüklere, bu günlerde anlamını iyice yitiren tevazu” kavramına çok yakıştırıyorum. Hâlâ çok utangaç olduğu için, kalabalıklar önünde elleri titrediği için çok seviyorum onu. 
ATIF YILMAZ: O hem “ezilen kadın'dı, hem de “cinsel cazibesi” vardı. Bu “cazibe” sayesinde (kadın seyircinin yanında) erkek seyirciyi de sinemaya çekmeyi başardı. Ayrıca değişen topluma akıllıca ayak uydurmayı becerebildi. O eski “Şoray Kanunlarr, Mine filmiyle birlikte yıkıldı. Ve Türkan, Cihan Ünal'ın yakasına yapışıp, “Benimle yatmayacak mısın” diyebilen, karakter derinliğine sahip kadını oynamaya başladı. 
SELİM İLERİ: |...) Sonraları anladım ki; entelektüellik veh- mi içinde kendisini küçümsediğimiz dönemlerde Şoray, ciddi bir sosyolojik olayın temsilcisi imiş. Her biri “Külkedis” masalı olan filmleriyle ev kadınlarının tekdüze-bıktırıcı dünyalarına büyük bir hayal zenginliği katıyor, “rüyalardaki kadın” olabiliyordu.” 


Yazılan kitaplar 

Sinema oyuncularının kariyerleriyle ilgili kitaplar yazılır. Benim için de birçok kitap yazıldı. Sinema yazarı Agah Özgüç'ün “Bir Yıldız Böyle Doğdu”, Akademisyen Seçil Büker'in “Yeşilçam'da Bir Sultan”, edebiyatçı Feridun Andaç'ın “Gözlerinden Bellidir” ve sinema eleştirmeni ve yazarı Atilla Dorsayın “Sümbül Sokağın Tutsak Kadını”... 
Bu değerli kişiler benim sinemamı önemseyip, değer verip, günlerce emek vererek bu kitapları yazmakla beni gururlandırdılar. Her yıl bir sanatçıya ithafen hazırlanıp basılan “Biyografya”, 2009 yılında da bana yer verdi. 


“Bir Yıldız Böyle Doğdu” 

Sinemam ve adıma yazılan bu ilk kitabın yazarı Yeşilçam'ın belleği Agah Özgüç son derece zengin bir sinema arşivine sahiptir. Agah Özgüç'le sinemadaki ilk yıllarımdan itibaren başlayan dostluğumuz 


bugünlere kadar sürmüştür. 


“ Yeşilçam'da Bir Sultan” 

Değerli akademisyen Seçil Büker'in yoğun emek vererek, araştırmalar yaparak yazdığı bu kitap, daha çok starlık olgusunun sosyolojik boyutu üzerine bir çalışma. Kitabı yazmadan önce İzmit Darka Tatil Köyü'nde sinemam üzerine güzel sohbetlerimiz olmuştu. Bu kitabı çok severim. Daha sonra Ankara'da görüşmelerimiz sürdü. 


“Gözlerinden Bellidir” 

Bu kitabın yazarı, edebiyat dünyasından Feridun Andaç ile Cumhuriyet gazetesi için bir söyleşi yapmıştık. Bu söyleşi çok uzun olunca gazetede üç gün üstüste yayımlandı, çok ilgi gördü. Daha sonra Feridun Andaç bu söyleşiyi bir kitap olarak basma teklifinde bulundu bana, kabul ettim. Feridun Andaç'ın kendi yorumlarını, şiirsel yazım diliyle harmanladığı bu kitap birkaç baskı yaptı. 


“Sümbül Sokağın Tutsak Kadını” 

Yazılarıyla sinema kültürünün oluşumunda büyük katkısı olan sevgili Atilla Dorsay sinemaya âşık, hayatı sinema ile geçen, sinema ile yaşayan bir yazar. Sinema üzerine birçok kitap yazan, yıllardır gazetelerde film eleştirileriyle filmleri tanıtan ve sinemaya yeni seyirciler kazandıran Atilla Dorsay ile ilk tanıştığım günü çok net hatırlıyorum. Tarık Akan ile çevirdiğim Sisli Hatıralar'ın Mecidiyeköy'de King Otel'deki çekiminde, benimle söyleşi yapmak için eleştirmen Atilla Dorsay'ın sete geleceğini söylediler. Çok heyecanlandım. Cumhuriyet gazetesindeki eleştirilerini okuyordum. İçimde korkuya benzer bir duyguyla bekledim. Geldi, tanıştık, teybi açtı. İlk sorusunu hatırlıyorum; “Şöhretli olmak nasıl bir duygu? Şöhretinizin farkında mısınız” anlamında bir soruydu. Ben heyecandan neler dedim tam hatırlamıyorum. Daha sonraki yıllar birçok kez bazı etkinliklerde karşılaştık. Kültür birikimi, kibarlığı, kişiliği beni çok etkilemişti. Sinema bilgisine hayrandım. 
Değerli eşi Leman Dorsay mükemmel bir insan. Defalarca katıldığım evlerindeki davetlerde hep sinema sohbetleri oluyordu ve yaşamımda vazgeçilmez değerli dostlarım oldular. Bir filme başlayacağım zaman Atilla beye danışırım, fikrini alırım, görüşlerine çok güvenirim. Atilla bey ile 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eşinin beni çok sevdiğini biliyorum ben de Dorsay'ları çok seviyorum. 
Bu kitapların imza günlerde Atilla Dorsay ve Feridun Andaç beni de davet ettiler. Yanlarında oturuyordum, sırada bekleyenlerin kitaplarını onlar imzalıyor, benim de imzalamam gerekiyordu. Emek veren onlardı, utanarak ben de imzalıyordum. 


Yazılan şarkılar 

1975 yılları... Bir gin Ankara'dan gelen bir telefonda, Ankara Radyosu'ndan ses sanatçısı Hüseyin Gökmen beni ziyaret etmek istediğini, bana bir armağanı olduğunu söyledi. Ortaköy'de eski Çırağan Oteli'nin terasında buluştuk, yanında eşi de vardı ve bana teypten bir şarkı dinletti. Benim için yazmıştı, inanamadım, anlatılmaz duygularla dinledim. Mutluluktan gözlerim yaşardı. Sevildiğini hissetmek anlatılamaz bir duygu, çok mutlu oldum. 


“Türkan Şoray, Türkan Şoray 

Gönüllere doğan ay 

Bana bir tebessüm et 

Sana çölleri cennet 

Yıldızlardan bir buket yapardım Türkan Şoray 
Gözlerin sözlerin herşeyin hoş 

Bir tebessümle edersin sarhoş.” 


Bu şarkının TRT Türk müziği repertuvarında olduğunu duydum. 


Bir şarkı da Nükhet Duru'dan 

Sevgili Nükhet, insanın içine işleyen buğulu sesi ile benim için yapılmış bir şarkıyı seslendirdi. Bu şarkı ile bana sevgisini göndermişti. İlk dinlediğimde birden gözlerime yaşlar doldu. Nükhet'in söylediği şarkıda, sevgisi, dostluğu, sıcaklığı, güzel kalbi, ruhu vardı. Şarkıya akıttığı bu duyguları derinden hissettim. Adıma şarkı yapılmasından çok beni mutlu eden sevgili arkadaşımın, Nükhetin bunu söylemesiydi; beni gerçekten sevdiğini anlamamdı. Sanatçılar arasında dostluk yok denir. Nükhet'ciğim o yüce yüreğiyle, isteyerek ve severek bu şarkıyı okumuş. Kalbime dokunan Nükhet'i dünyalar kadar seviyorum. Şarkının duygu dolu müziği Derya Köroğlu'na, sözleri değerli müzisyen 


Mete Özgencil'e ait... Çok anlamlı; her sözde duygu var, övgü var, gerçek, içten gelen samimiyet var. Mete Özgencil'e bu güzel sözler için nasıl teşekkür etsem azdır. “Türkan Şoray'ın Gözleri” isimli bu şarkı, Nükhet'in “Gümüş” isimli albümünde yer alıyor. 


“Esmer salkım gibi, lütuf gibi, isyan gibi 
Öksüz gibi gözler... 

Sanki durur durur dargın dalı özler. 

Binbir laf bir bakışa nasıl sığmış öyle 

Sessiz yanarken siz, biz tüteriz. 

An gelir dağılır o yüz 

An gelir avunur hemen 

Yaz gelir bize gülseniz, o gözleriniz bir de siz. 
Dağ gibi yapayalnızız, dağlanıp da yaş almışız. 
Yaz gelir bize gelseniz 

O gözleriniz, bir de siz 

Asi ürkek Türkân Şoray!” 


Üniversiteli gencin şarkısı 

İki yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bir sinema etkinliğinde üniversite öğrencisi Orkun Zafer Özgelen sahneye çıktı ve piyanonun başına geçip güzel bir melodiyle şarkıya başladı. Şarkıyı kendisi yazmış ve benim için bestelemiş, bana ithaf etmişti. Hiç beklemediğim bir anda oturduğum yerde heyecan ve mutluluktan kalbim çarpmaya başladı, gözlerim doldu. Şarkı bitti, gençle kucaklaştık, onu bağrıma bastım. Sevgisini şarkıyla ifade etmişti. 


“Küçücüktüm herkes senden bahsederdi 

Annem Yeşilçam'ın tek sultanı o derdi 

İşte ilk âşık olduğum kadın 

Her sokak başına yazılsın adın 

Yeşilçam'ın sultanı, sultanım, sultan 

Gözlerin dünyamı aydınlatan ay sanki 

Hayat bir film gibi, oynayan oynatan sen 

Gözlerin kalacak bu gök kubbede, her şeye rağmen” 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Şiirler 

Değerli şair ve yazar Murathan Mungan'ın bana ithafen şiir yazması bana kendimi çok özel hissettirdi. Ömrümce bu şiiri saklayacağım, okudukça duygulanıp yüreğimden ona sevgiler göndereceğim. 


SULTAN'IN GÖZLERİ 

Işıklar sönerdi karanlık salonlarda 
Soluğumuz tutulurdu heyecandan 
Kamaşırdı gövdelerimiz 

Beyaz perde ürperirdi bakışlarından 
Sultanın gözleriydi 

Bizi büyük rüyalara çağıran 
Hikâyeler anlatırdı 

Kalbin büyük zamanlarından 
Sultanın gözleri bize bakışmanın gizini verdi 
El ayalarında kamyon camlarından 
Anadolu bozkırlarına bakan 

Taşra kahvelerinin duvarlarında 
Herkesi nazardan koruyan 

Bir gözü dünya güzeli Züleyha 


Bir gözü, cam altında saklanan Şahmeran. 


Kalbimizin kilitli kaldığı karanlık salonlarda 
Mazinin şiddetiyle şimdiye bakan 

Sultanın gözleri 

Üzerimize kapandı artık büyük kapılar 

Ele geçirildi hikâyelerimiz 

Herkesin kendi sinemasında 

Hâlâ aynı aşk ve arzuyla oynayan 

Sultanın gözleri 


Ölümsüzlüğü kazandı yalnızca birkaç bakışmadan. 
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Özbek Şair Narmurad Narzullayev 


Özbekistan Sovyet Cumhuriyeti şairlerinden Narmurad Narzullayev'in şiiri 23 Mayıs1980'de Taşkent'te çıkan “Özbekistan Madani- 


yatı” gazetesinde yayınlanmış. 


Meşhur Türk Kinoaktirisası Türkan Şoray'ga (Meşhur Türk aktristi 


Türkan Şoray'a)... 


Özbekçe'den Anadolu Türkçe'sine Çağatay Koçar'ın çevirisiyle... 


TÜRK GÜZALİGA 

Özbek oğlu Yurtingda mehman 
Türk gözalı, o Türkan Şoray! 
Sen —-malaksan, aziz bir insan, 
Sora, maylı, kalbımnı beray? 
Sekin koygaç kaftımga kaftıng 
Alalmadım senden közımnı. 
Kalbga tuydım yüraging taftın, 
Bağışladım bütkül özımnı. 
Deydilarki muhabbat asla 
Bilmas muhit, bilmes çegara 
Alam kezib körib men dünya 
Senday barna körmadım sıra! 
Men şairman, emasman sultan 
Sultanlarning zamanı başka! 
Altın incu etmam arğuman, 
Bırak seni kötargüm başga! 
Günah kılsam, keçirsin tangrı 
Sevip kaldım Türk malagini. 
Kaldırdım, al, yurtingda, parı 
Âşık kalbim bir bölagini! 


TÜRK GÜZELİNE 

Özbek oğlu yurdunda misafir 
Türk güzeli, o Türkan Şoray! 

Sen meleksin, aziz bir insan 

Sor, farketmez, kalbimi vereyim? 
Yavaşca koyunca avucuma avucunu, 
Ayıramadım senden gözümü. 
Kalbe bağladım yüreğimin ateşini, 
Bağışladım bütün kendimi. 

Derler ki muhabbet asla 

Bilmez çevre, bilmez sınır 

Alem gezerek gördüm ben dünya 
Senin gibi güzel görmedim! 

Ben şairim değilim sultan, 
Sultanların zamanı başka! 

Altın, inci etmem armağan, 
Yalnız seni kaldırayım başıma! 
Günah etsem affetsin Tanrı, 

Sevip kaldım Türk meleğini 
Bıraktım, al, yurdunda peri, 


Âşık kalbim bir parçasını! 
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Bir basın toplantısında... 


Basın ile ilişkilerim 

Basın büyük bir güç, bunu bilmek ve kabul etmek lazım. Basının yeri bir sanatçının yaşamında oldukça önemli. Tanınan biri yaşamının gözler önünde olacağını ve basında yer alacağını bilir. Ben de sinemaya başladığım ilk yıllardan itibaren basınla tanıştım. Kariyerimin belirlenmesinde basının rolü büyük oldu; izleyiciyle beni tanıştırdı. 
Uzun sinema yolculuğumda yaşadığım her olaya tanıklık ettiler. O yıllarda televizyon yoktu, benimle ilgili haberler sinema dergileri ve gazetelerde çıkmaya başladı. Filmlerimi seyreden seyircilerim basın yoluyla, yapılan röportajlarda beni daha yakından tanıdılar. 

İlk yıllar umut veren yıldız olarak haberler yaptılar, her gün çalıştığım setlere geldiler, adeta mesleğimin bir parçasıydılar. Neredeyse her gün gördüğüm gazeteci arkadaşlarla giderek dost olmaya başladım. Genellikle birbirimizden memnunduk ama her zaman olumlu gitmiyordu bu beraberlik. Zaman zaman beni çok üzen haberler de yapılıyordu. Çok satılan bir magazin gazetesi vardı, haftada bir yayınlanırdı. 


Basıldığı günün sabahı gözümü açtığım an ilk işim kalbim çarparak, heyecanla gazeteye bakmak olurdu. Bazen beni çok üzen bir haber çıktığında evde bütün gün ağlardım. 

Gazeteci arkadaşlarla genellikle sevgi ve saygı dolu ilişkimiz vardır. 
Ama onlar zaman zaman meslekleri gereği benim özel yaşamımı kısıtladılar. Boş zamanlarımda, denize gitmek istediğim günler, evin etrafında arabada bekleyen gazetecilerin olduğunu görüp evden çıkmadığım çok olmuştur. 

Yaşamımı etkileyecek bir kararın; evliliğimin sona erdiği haberinin basında doğru yer alması için ilk kez bir basın toplantısı düzenledim. Bir otelde, masanın etrafında oturan gazeteciler meraklı gözlerle bana bakıyorlar ve konuşmamı bekliyorlardı. Ben evliliğimin bittiğini, nedenlerini anlatmaya başladım. Sesimin titremesine mani olamıyordum. Zor bir konuşmaydı, daha çok önüme bakarak anlatmaya çalışıyordum. Bir ara boğazım düğümlendi, sustum, uzun bir sessizlik oldu. Başımı kaldırdım, çoğunun gözleri dolu dolu olduğunu gördüm. 
İçlerinde ağlayanlar vardı. Sanki haber yapmak için gelen gazeteciler değil, benim duygularımı anlayan, paylaşan dostlarım, yakınlarımdı. 
Yıllar önce magazin muhabirleri fazla değildi. Dolayısıyla daha sık birbirimizle karşılaşıyor, birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı buluyorduk. Giderek muhabbetimiz, dostluğumuz gelişiyordu. Benim o yıllarda başlayan, bugünlere kadar aynı sıcaklıkla süren, dost olduğum, sevdiğim gazeteci arkadaşlarım vardır. Çoğu meslek yaşamıma bir yerlerden dokunmuştur. 

Bir gece basının da olduğu özel bir etkinlikte önlerde bir masada oturuyorum. Sahnede çok sevilen bir pop sanatçısı, gümbür gümbür ritimli bir müzik... Ben de müthiş keyifliyim, müziğin etkisiyle oturduğum yerde ritme uyarak, kollarım havada figürler yapmaya başladım. Basının orada olduğunu unutmuştum. Bir gazeteci yanıma geldi, şaşkın şaşkın bakıyordu, “Oooo!.. Siz dans eder misiniz?” dedi. Belki biraz kontrol dışı davranışım onu çok şaşırtmıştı. İki gece üst üste dışarda görseler; “Türkan Hanım, siz hiç geceleri gezmezdiniz” derler. 
Aslında bu ilgileri hoşuma gidiyor. 

Özel kanalların çoğalması ve tüm gazetelerin magazin sayfalarının olması dolayısıyla magazin hayatımıza daha da çok girdi. Magazin basınının gerektiği kadar içinde olmak istiyorum. Sürekli gündem- 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de olmak istemem. Söylenecek bir sözüm yoksa, bir üretimim yoksa röpotajdan kaçınırım. Ancak bazı gazetecileri kıramıyorum. Yapılan söyleşiden sonra gazete basılana kadar huzursuz oluyorum. Sohbet sırasında farkında olmadan yanlış anlaşılabilecek bir ifade kullandım mı acaba diye endişem sürüyor. Gazete çıktığı gün ise katiyyen habere bakmıyor, 1-2 gün geçtikten sonra ancak rahatlıyor ve okuyorum. 
Uzun yıllar boyunca asla herhangi bir konuda polemiğe sebebiyet verecek bir oluşum içinde olmamaya özen gösterdim, bu benim için gerçekten çok önemli. 

Ben gazeteci arkadaşları seviyorum ve anlamaya çalışıyorum. Onların da beni sevdiklerini biliyorum ve anlamaları gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan, tüm insan ilişkilerinde olduğu gibi basınla olan ilişkileri de karşılıklı saygı ve sevgiyle sürdürebilmek. Aksi takdirde üzücü şeyler yaşanabilir. 

Son yıllarda sevgili Bircan Usallı Sılan benim basın danışmanlığımı yapıyor. Yıllarca gazetecilik yaptığı için gazetecinin ne istediğini çok iyi biliyor ve beni de yakından tanıdığı için basınla olan ilişkilerimin istediğim gibi sürmesinde bana destek oluyor. 
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DERTLERİM, ZAAFLARIM... 


Uykusuz gecelerim 

Arka arkaya film çektiğim dönemlerde uyku problemim vardı, uyuyamıyordum... Bu benim oyunculuk performansımı çok etkiliyordu. 
Uzun yıllar uyku ilacı ile uyumaya çalıştım. Bazı geceler iki tane ilaç almama rağmen yine de uyuyamıyordum. Uykumu alamadığım için gözlerim şişiyordu, bu halde kameranın karşısına geçmek beni üzüyordu. Baktım ilaca rağmen uyuyamıyorum, ilaçların hepsini çöpe attım. Bir iki gün uyuyamadım ama üçüncü gün pestil gibi uyudum ve bir daha hiç ilaç almadım. 


Titreyen ellerim ya da “Türkan Şoray sendromu” 

Zaman zaman ufacık duygusal bir tetiklemeyle ellerim titrer, ellerimin titremesi kalbimin titremesidir. O an çok heyecanlı olduğum düşünülür. Duygu yoğunluğunun bendeki etkisi bu heyecan. Duygusallığa çok yatkın bir yapım var. Her detay üstünde fazlasıyla duran, hep duygularıyla yaşayan biri olduğum için her durumda yaşadığım her olaya duygusal tepki veririm. İçimdeki coşkulu duygu patlamalarına mani olamam. Sevinince aşırı sevinirim üzülünce karalar bağlarım. 
Her şeyi dert eder kendimi kapatırım. Yengeç burcuyum, burcumun özelliği aşırı duygusallık. 

İlkokula yeni başladığım yıllarda okul kitaplarının birinde kısa bir öykü vardı; “Anne kuş gözleri henüz yeni açılmış minik yavrularını yuvalarında bırakıp her gün uçup gidiyor ve gagasında taşıyıp getirdikleriyle onları besliyor. Minik yavrular annelerinin dönüp geleceğini biliyor ve anneleri döndüğünde onun sıcacık kanatları altında karınlarını doyuruyorlar... Ama bir sabah uçup giden anne kuş, saatler geçer, akşam olduğu halde yuvaya dönmez. Hava kararmış ve soğumuştur, minik yavrular çok acıkırlar. Annelerinin dönmeyeceğini hissetmiş gibi “cik... cik... cik...” diyerek ağlaşmaya başlarlar. 
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Beklerler beklerler anneleri dönmez.” Elimde kitap, defalarca okuyup hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Anneleri gelmeyen kuşlarla özdeşlik kuruyordum. O günlerden bugünlere duygusallığım devam etmiş, hem de artarak. 

Bir de oyunculuğum boyunca, kamera önünde duygularımla canlandırdığım karakterleri yaşattım. Bazı duygu yüklü sahnelerden sonra bir iki dakika, kalbimin hızla atmamasını, içimin ürpermesini, ellerimin titremesini durduramaz ve sakinleşmeye çalışırım. 

Ben ellerimin titremesinden rahatsızlık duymuyorum, aşırı duygusallığımdan da... Ben buyum, bunlar bana ait özellikler. 


“Fox'ta “Var mısın Yok musun” yarışmasını sunmaya başlayan Asuman Krause: Ben normal programlara bile çıkarken 

çok heyecanlanıyorum. Benim elim ayağım titrer. Ben de “Türkan Şoray sendromu? var.” 

Seçkin Şenvardar'ın röportajından 

12 kasım 2011/Milliyet Televizyon eki 


Reha Muhtar'ın bir televizyon programına Sezen Aksu ile birlikte katıldık. Ben her zamanki gibi rahat değildim. Reha Muhtar farketmiş ve kaleme almış: 


“3 yıl önce bizim sevgili Sezen Aksu'yla Türkan Şoray'ı Ateş Hattı'na davet ettim... 

Dedim ki, “Sen yengeç, ben yengeç, o yengeç... Üçümüz de birer yengeç... Gelin şöyle bir yengeçler zirvesi yapalım... 
Duygu selinde yüzelim...” 

En keyif aldığım programlardan biriydi... 

İkisini de neredeyse ezbere tanıyorum. 

Omurgalarından tanıyorum... 

Nerede utanırlar, nerede sıkılırlar, nerede coşarlar, nerede patlarlar, nerede nehir olur akarlar, nerede aşk acısı çekerler ve nerede aşklarından intikam alırlar?. . 

Programın bir saat öncesi sevgili Türkan”ı rehabilite ediyorduk... Çünkü canlı yayında kameradan korkuyor... 
Türkiyedeki kameralara en güzel resim veren, kameraların 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Sultan yaptığı kadın, televizyon kamerasından korkuyor... 
Oyun yaptığını sanırsınız. 
Oysa bir yengeçseniz bilirsiniz ki, o müthiş duygusal kreşendoların arkasında, çok küçük, çok minik, çok duygusal bir çocuk yatmaktadır. 
Korkuları ve çekingenlikleriyle birlikte...” 

(10 Nisan 2005, Sabah) 


Migren derdim 

Bana hayatı zehir eden migrenim... 18 yaşındayken başladı; hava değişimiyle, gıdayla, üzüntüyle aniden gelen bir ağrı, gözlerim dâhil yarım baş ağrısı, mide bulantısı... Çalışma sırasında migrenimin tutması oyunculuk performansımı etkiliyordu. Hiçbir ilaç geçirmez, üç gün sürer baş ağrılarım. Yıllarca böyle çektim. Yağmur'un doğumundan sonra geçti neyseki... 


Kilo alma korkum 

Mesleğimden dolayı kilo almamaya çok dikkat etmem gerekiyordu. 
Kendimi bildim bileli balık etindeyim, iştahlı bir insanın perhiz yapması çok zor. Bazen gece çalışmalarında geç vakit sete yarım ekmek arası köfte gelirdi. Ben de perhizi falan unutur, ekiple birlikte iştahla yerdim. Ama genelde setlere grisini, peynir, elma taşırdım. Hep perhiz yapmaya çalıştım. Sette yememeye karar veriyor, sonra da ekibe ne yemek geldi diye soruyordum. 

Annem anlatırdı; bebekken süt emerken doymak bilmez, homur homur söylenir kıpkırmızı olurmuşum. Annem küçükken “Ye kızım” diye arkamdan hiç koşturmazdı. Yani daha bebeklikten iştahlıymışım. 


Pişmanlığım 

Uzun yıllar kendi seslendirmemi yapmamış olmam beni üzüyor. Keşke o yıllarda bunun önemini kavrayıp, şartları da zorlayıp kendi seslendirmemi yapsaydım. 

Bir de televizyonda oynayan bazı eski filmlerimi seyrederken çileden çıkıyorum. Aşırı makyajla kendimi güzelleştireceğim yerde çirkinleştirmişim. Filmlerde güzel kadın olmamız gerekliliğiyle koşullanmıştık adeta. O yıllarda filmlerde oyunculuktan çok fiziksel görüntü önem- 


Sinemaya başladığım dönemlerde sette makyajımızı kendimiz yapardık. 


liydi. Seyirci sevdiği oyuncunun güzel olmasını istiyordu; talep edilen, istenen buydu. Ben de seyircim beni daha güzel görsün diye bazı filmlerde bilinçsizce abartılı makyajlar yapmışım. O yılların güzellik anlayışı ve makyaj stilleriyle modalarından da etkilenmişim. 

Setlerde makyajcı yoktu, bilsek de bilmesek de acemice kendimiz yapıyorduk makyajımızı. Kimse bizi yönlendirmiyordu. Palyaço gibi de boyanabilirdik. Çok toyduk, tecrübesizdik. Zamanla fazla makyajın yüzün doğallığını bozduğunu, sade makyajın daha güzel görüntü verdiğini, fazla makyaja hiç gerek olmadığının farkına vardım. Sonraki yıllarda da çevirdiğim filmlerde daha doğal makyajla ve rol gerektirdiği zaman da hiç makyajsız oynadım (Ana, Dönüş, Hazal gibi...) 
Artık setlerde çok tecrübeli makyözlerimiz, makyörlerimiz var. Genç nesil şanslı. Son çevirdiğim filmlerde Suzan Kardeş, Simay Murathanoğlu, Aysel Kence usta parmaklarıyla, gönüllerini koyarak çalıştılar. 
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Fobilerim 

Çok genç yaşlarda uçağa binmekten zevk alır, uçmayı çok severdim. 
Kızım doğduktan sonra uçağa binmeye çekinir oldum. Yurtdışına genellikle festivaller, film haftaları için gidiyorum. Bazen davetlere evet diyorum, ama bazen de elimde olmayarak yolculuk ve uçakla ilgili mantıksız olduğunu bile bile kötü senaryolar kurup hemen hayır diyorum. 

Yıllar önce Çin'de Türk Film Haftası'na davet edildim. Filmlerim gösterilecekti. Atıf Bey'le davetliydik. Önce evet dedim, ama günler yaklaştıkça huzursuzluğum başladı. Sadece uçağı düşünür oldum ve bu ruhsal durumdan kurtulmak için bir bahane bulup gidemeyeceğimi bildirdim. Daha sonra Hülya'nın gittiğini duydum. 

Cezayir Film Festivali'ne de maalesef bu fobim dolayısıyla gitmedim. 
Ödülümü benim yerime başkası aldı. 


Yabancı dil sorunum 

Yabancı dil bilmenin önemini daha çok festivallerde anlıyorum. Festivaller dünya sinemasından sinemacıların buluştuğu, kaynaştığı bir ortam. Önemli sinemacılarla tanıştırılıyorum, benimle çok ilgileniyorlar, diyalog kurmak istiyorlar ama benimle konuşamayınca sinema üzerine sohbetim tercüman aracılığıyla yürüyor, yeterli olmuyor, yarım kalıyor. Bu duruma çok üzülüyorum, kendime kızıp söyleniyorum; yeminler ediyorum mutlaka dil öğreneceğim diye. O kararla derslere başlıyorum, harıl harıl çalışıyorum. O süre içinde bülbül gibi konuşmaya başlıyorum. Bir film çekimi başlayınca dersler kalıyor, aradan zaman geçiyor ve bir yabancıyla karşılaşıyorum, ben yine dut yemiş bülbül gibi susuyorum. Çünkü o geçen zaman içinde bütün öğrendiklerimi unutmuşum gibi hissediyorum, kendime güvenemiyorum. Pratik yapmak gerektiğinin bilincindeyim ama çalışmalardan fırsat bulup uzun süreliğine yurtdışına gidemiyorum. 

Aslında okulda aldığım İngilizce derslerinden sonra 20 yaşından itibaren yıllarca ara ara özel dersler aldım. İlk hocam Mümtaz Turhanlı idi. Bana İngilizce grameri su gibi ezberletmişti. Ben vızırdanıp “Gerek var mı hocam” diye şikâyet edecek olsam, “Olsun, bakarsın ilerde ders verirsin” derdi. Ne kadar iyi niyetliydi, tüm çalışmalarımızın bir fayda vermediğini bilseydi, bir hoca olarak çok üzülürdü, eminim. 


Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden Gülşad Aygen ve Aylin Alkaptan da özel ders aldım. 

Aslında İngilizce'yi biliyorum, anlıyorum, ama kendime tam güvenmediğim için konuşmamayı seçiyorum. Yıllarca bu konuda kendimi hep eksik hissettim. Hâlâ deliler gibi öğrenme arzusundayım. 


Toplum önünde konuşmak... 

Konuşma yapmam gerektiğinde, topluluk karşısına çıkmaya çekiniyordum. Çok düzgün konuşmam gerekir diye kendimi şartlıyordum, bu da beni çok geriyordu. 

İlk topluluk önünde konuşmam Hemşireler Günü için düzenlenen bir toplantıdaydı. Söyleyeceklerimi ezberlemiştim. Sesim titreyerek “Hepinizin hislerine tercüman olarak...” diye başlayan bir konuşmaydı, yıllar geçti hâlâ belleğimde. 

Cemal Reşit Rey Salonu'nda Halit Refiğ'in bir filminin galasında konuşmam istendi. Anons edildim. Beni takip eden spot ışıkları altında mikrofonun başına geldim. Bej bir tayyör giymiştim, saçlarım topuz. 
Gayet güzel gidiyordu her şey; elimdeki yazılı metni okumaya başladım. Bir süre sonra aniden içimden bir heyecan dalgası kabardı, önce sesime yansıdı, sonra vücuduma. Kâğıdı tutan elim titremeye başladı hafif hafif, giderek içimdeki heyecan paniğe dönüştü, kendimi sakinleştiremiyordum. Tüm salondakilerin gözleri üstümde... Birdenbire bu durumu algılamam kontrolümü tamamen kaybetmeme neden oldu. Titreyen elimdeki kâğıttaki yazıları görmemeye başladım. Elimi kolumu zaptedemiyordum. Birden konuşmamı kestim ve “Özür dilerim, ne olduğunu bilmiyorum, çok heyecanlandım, beni affedin” dedim. Hiç beklemediğim bir şey oldu ve salonda bir alkış koptu, uzun uzun alkışladılar. Bu yaşadığıma “şov yaptı” diyen biri olmuş. Ben o geceden sonra yazılı metinden okumamaya yemin ettim. Artık konuşmam gerektiğinde önceden hazırlanmıyorum, o an ne hissedersem onu söylüyorum. Düzgün cümleler kurmak, uzun uzun konuşmak şart değil, önemli olan samimiyetle duyguları ifade edebilmek. Konuşmalarda ne anlatacağını çok iyi bilip konuya hakim olarak içinden geldiği gibi konuşmanın daha etkili olduğunu öğrendim. Yıllar önce canlı yayınlarda tedirgin oluyordum, şimdi rahatım. Doğallık konuşmalarda daha etkili oluyor. 


443 


yyy 


Türkan Şoray rolü yapmak! 

Evde olduğum bir gün yatak odamdayım, yan odadaki televizyondan “Sahnelerin en güzel sesi Türkan Şoray!” diye adımı duyunca; ne oluyor diye yan odaya koştuğumda, televizyonda oynayan bir filmimin sahnesini görüyorum. Dünyanın En Güzel Kadını isimli bu filmde canlandırdığım karakterin adı benim adım: Türkan Şoray! Dünya sinemasında örneği yoktur herhalde; film süresince sürekli “Türkan... 
Türkan” deniyordu. Sanki benim hayatım filme alınmış gibi bir duyguya kapılmıştım. Orada benim hayatımla ilgisi olmayan bir dünya vardı. Film süresince “Türkan sen bana şunu yaptın, sen şöylesin, böylesin, bana şu kötülüğü yaptın Türkan” dendiğinde yüzümü ateş basıyordu. Oyuncular filmlerde başka kişileri canlandırıyor. O biz değiliz, başka bir kişilik; dolayısıyla o kişinin adı oyuncunun adı olmamalı. Bu konunun üstünde fazla durmamışım, hata yapmışım Sinemaya başladığım ilk yıllarda Kemal Film’de çevirdiğim Osman Seden'in filmlerinde erkek oyuncuların adı kendi asıl adları değilken, nedense benim adım hep Türkan olmuş. Sürtük filminde de oynadığım şarkıcı kızın adı, bir de üstelik soyadımla birlikte Türkan Şoray. 
Dünya sinemasında görülmemiş bir şeydir bu herhalde. 

Benim bugün keşke böyle yapılmasaydı dediğim ve rahatsız olduğum başka bir örnek: Tatlı Nigar filminde sahnede söylediğim şarkıların bir tanesini Sezen Aksu'nun, hemen arkasındaki şarkıyı da başkasının sesi ile söylüyorum. Bu yapılmaması gereken bir hata ama bu hatayı ben üstlenmiyorum, çünkü stüdyoda bu kayıtlar yapılırken ben başka bir filmin çekimindeydim. 


Güzellik bazen yüktür 

Birçok filmimin isimleri güzelliği çağrıştıran isimlerdi. Gözleri Ömre Bedel, Dünyanın En Güzel Kadını, Tapılacak Kadın gibi... Bir de üstelik filmde “Dünyanın en güzel kadınısın sen” diye şarkı söylüyorum; tabii kendime ithafen söylemiş oluyorum. Yapılan iltifatlara bile utanan kızaran ben, o dönem narsist duygulara mı sahiptim acaba? 
Film isimlerini bulan ben değildim. Ama ben de kabullenmiş oluyordum. Daha sonraki bir filmimin adını Ve Allah Kadını Yarattı koymayı teklif ettiklerinde itiraz ettiğimi hatırlıyorum. 

Güzelliği kendi içimde takıntı haline getirmedim hiçbir zaman ama 


seyircilerim bana güzel olduğumu söylerler... Ben de “Sizler beni gönül gözüyle görüyorsunuz, güzellik ona bakan gözlerdedir” derim. 
Ben seyircim için güzel olmanın derdindeydim. Zamanla bu kaygımın gereksiz olduğunu anladım. Seyircimle birlikte bunu aştık, benim her halime gönülden baktıkları için güzel bulduklarını biliyorum. 
Yüzümde ilk çizgileri gördüğümde paniğe kapılmadım, doğal karşıladım. Hayatını güzellik üzerine kuranların, özellikle oyunculukta sadece güzelliklerine güvenenlerin sonunun derin mutsuzluk, hüsran olduğunu biliyorum. Her yaşın bir güzelliği var diye düşünüyorum, bugün bu rahatlık içindeyim. Yıllar önce, rahmetle andığım oyuncu Feridun Çölgeçen bana bir gün demişti ki; “Yaşlandığında elinde gümüş bastonun, beyaz saçlarınla da hayranlık uyandırmalısın.” 


Senaryo sıkıntım 

Sinemada çoğu karakteri canlandırmak için belli bir yaşta olmanız gerekir. Ama o yaşı geride bıraktığınızda, maalesef oynayacağınız roller kısıtlanıyor. Bu dünya sinemasında da böyle... Hollywood'da dünyaca ünlü star kadın oyuncular da aynı durumda. Halbuki her yaşta oyuncunun oynayacağı roller vardır. Son yıllarda arayış içindeyim. Yaratıcı bir senaryo ekibi sıkıntısı çekiyorum. Sinemayı özledim. 
Seyircime, sinemaya karşı sorumluluk duygum artarak devam ediyor. 
Bunca yıllık tecrübe ve birikimden sonra çok seçici davranıyorum; her senaryoyu beğenmiyorum, çok titizleniyorum. Kötü bir film yapma hakkım yok... 


Kişisel özelliklerim 

Duygu kadınıyım, çok şefkatli olduğum söylenir. 

Gereksiz sorumluluklar yüklenirim. Sorumluluk duygum çok fazla olduğu için ruhen çok yorulurum. 

Bir de karşımdakini üzmemek için, kendim üzüleceğimi bildiğim halde, hayır diyemem. Bu yüzden kendimden çok ödün vermek zorunda kalırım. Artık hayır demeye başladım. 

Karamsarım, en mutlu anımda birden karamsarlığa kapılabilirim. Kafamdan çeşitli senaryolar yazar, zaman zaman gamlı baykuş olurum. 
Aşırı alınganımdır. Hemen içime kapanır, suskunluğumla karşımdakinin benim duygularımı anlamasını beklerim, ama çoğu hayal kırıklığı olur. Bugün içimdeki çocuk hâlâ 7 yaşında, hâlâ elindeki badem şekerini verecek saflıkta, yaşadığı hayal kırıklıkları saflığını bozmadı... 
Vicdani duygum bir hayli gelişmiştir. Sabırlıyımdır. Çok seven ve bağlanan bir kişiliğim var. Başkalarını mutlu etmek bana sonsuz mutluluk verir, çevremle hemen duygusal bağlar kurarım. Karşımdakinin gönlünü incitmekten çok korkarım. Samimiyeti severim ama bir mesafe de koyarım, laubalilikten çok rahatsız olurum ayrıca prensiplerime ters düşen bir şey olduğunda derhal tavrımı koyarım. 


Oyunculuğun etkisiyle kişisel gelişimim ve hayatın bana öğrettikleri Oyunculuğun hayatımda büyük etkisi oldu. Oyunculuğum gereği edindiğim birikimler, yıllar içinde zihinsel ve ruhsal hayata bakış açımı belirledi, kimliğimi bulmamda, kişiliğimin gelişmesinde beni ben yapan etkileri oldu. Canlandırdığım karakterlerin yaşadığı dramın arkasındaki gerçeklerle yüzleştim, başka başka kimliklerle... Bu sayede, yaşama dair acı gerçekleri görmem bana hayatı öğretti; benim hayat okulum oldu. Hayatı derinliğine kavramam, yıllar içinde yaşama dair doğrularımı oluşturmamı sağladı. 

İyi oyuncu olabilmek için yaratacağım karakterleri, ki bunlar yaşamımızda karşılığı olan karakterlerdi, tanımam gerekiyordu. Bu karakterlerin yaşam içindeki dertleri, endişeleri, korkuları, arzuları, pişmanlıklarıyla... tüm bunlara neden olan durumları, insan ilişkilerini, tüm davranışlarının nedenlerini çözmeye çalıştım. Ben de o kişilerden biriydim. Her karakterde, her durumda kendimi de gördüm, sorguladım. Böylece ben de kendimdeki eksikleri ve erdemleri farkettim, kendimi tanımaya başladım. Bu karakterleri iç dünyalarıyla tanımak için psikolojik tahlillerini yapmaya başladıktan sonra, o güne kadar kendimde de anlamlandıramadığım bazı duygularıma da anlam vermeye başladım. İnsan ruhu dipsiz bir kuyu, çözülmesi zor bir muamma, değişken... En olmayacak yerde veya herhangi bir anda farkında olmadan verebileceğimiz farklı bir duygusal davranış olabiliyor. Çözdüğümüzü zannettiğimiz ruh dünyamız ne kadar karmaşık... 

Sinema dünyamla insani yönlerimi geliştirmeye gayret ettim. İnsan olmanın gerekliliği olan hoşgörüyü, hırslardan, ihtiraslardan arınmayı, sabrı, tevazuyu, herşeyi olgunlukla karşılamayı, insanları olduğu gibi sevmeyi öğrendim, olgunlaştım, özgüvenimi kazandım. 


Kendimle barışık olmak, sevgiye açık olmak, insanları sevmek, empati duygumu geliştirmek, önyargılı olmamak önemsediğim değerler oldu. Mesleğimin bana verdiği hayatı tanıma şansı, özel yaşamımdaki güçlükleri yenmeme neden oldu. Kendi kimliğimle, kendi hayatımda yaşadığım acılar, sevinçler, ruhsal fırtınalar, iç çelişkilerim, hayal kırıklıkları, karşılaştığım güçlükler de bana büyük deneyimler kazandırdı. Acı çektikçe ruhumun yükseldiğini hissettim. Hatalarım- dan ders almayı bildim. Yetinmeyi bilmek, olmayacak isteklerimizi sınırlamak, boş beklentilere kapılmamak, yerini bilmek, hırslarımızı dengelemek... Bu hayata dair öğrendiklerimle iç huzuru yakalamayı başardım. Sade bir yaşamın güzelliğini farkettim. Zaten gösterişten hep nefret ettim. 

Sakin bir ruh hali... Sevgi dünyasında bir yaşam... Sevilerek, sevgi vererek ve sevgiyi büyüterek yaşamak çok güzel... 

Her şeyin bir sonu olduğunu bilmek, hayat felsefem. 


447 


Hisarüstü'nde yaptırdığım okulun temel atma töreni. 
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SİNEMADAN KAZANCIM 


Sinema oyuncularının çok kazandığı söylenir. Arka arkaya film çevirdigim dönem sinemada en yüksek ücreti ben alıyordum. Aldığım ücretin yarısına yakınını vergiye, geri kalanını da film kostümlerine harcıyordum. Bu arada da kuruş kuruş biriktirerek, sinemayı bıraktığım zaman kimseye muhtaç olmamak için sürekli gelir getirecek bir gayrimenkule yatırım yaptım; yıllarca onu ödedim. İleriyi düşünüp tasarruf yapmasaydım bugün yaşamımı zor sürdürürdüm. Bu yüzden kendi özel zevklerim için gereksiz harcama yapmadım. 


Hisarüstü'nde bir okul 

Bir okul yaptırdım. Sanat dünyasında ilk kez okul yaptıran benim; bir örnek olduğunu düşünüyorum. Beni bu yerlere getiren topluma ben de faydalı olmalıydım. Bir gün Rumelihisarı yolu üstünde yürüyen iki okul çocuğu gördüm, arabaya aldım. Okulları uzak olduğu için çok yürüyorlarmış. Okulu olmayan bir yere okul yaptırma fikri o zaman doğdu. 
Hisarüstü'nde gecekonduların olduğu bir yere ilkokul yaptırdım. İmkanım olsaydı da birkaç okul daha yaptırabilseydim. Çünkü bir toplum eğitimle aydınlanır, refaha kavuşur. Valilikte okul yaptıranlara bir plaket töreni düzenlendi. Okul yaptıran diğer hayırseverler hep yaşlı insanlardı, içlerinde genç olan sadece bendim. 

Sinemaya geçişle okulu bırakmak zorunda kaldım, içimde hep okumak özlemi yaratmıştır. Ne zaman bir okul görsem, buruk bir duyguyla öğrencilik günlerimi anımsarım. 


Hayalimdeki ev 

Sinemadan ilk yıllarda kazandığım parayla aldığım evde annem ve kardeşlerim oturduğu için hep kendime ait bir evim olsun istedim. Şu an sahip olduğum evin arsasını inşaat giderlerini kuruş kuruş biriktirerek hep çalışarak ödedim. 
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Alın terim ve emeğimle yaptırdığım evimin inşaatında... 


Genç yaşlarda çalışmaya başladım. Yıllarca gece gündüz çalıştım. İleriki yıllarda kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmek için har vurup harman savurmadım, tasarruf yaptım, bir ev sahibi oldum. Tamamen alın terimle, emeğimle yaptırdığım evimde kendime ait bir dünyam var. Ev hayatını çok seviyorum. Evim sığınağım. 


Sahne teklifleri 

Benim için maddiyat hiçbir zaman ön planda olmadı. Her yıl İzmir Fuarından teklif geliyordu. Astronomik paralara hep hayır diyordum. 
O dönemin en gözde gazinosu Maksim'in sahibi Fahrettin Aslan'dan, yine çok önemli bir gazino sahibi Osman Kavran'dan sahne teklifleri aldım. Egemen Bostancı da Şan Sineması'nda sergilenecek bir müzikal gösteri için her yıl bana teklifte bulunurdu. Bu müzikali duayen tiyatrocu Haldun Dormen sahneye koyacaktı ama tereddütler yaşadım ve proje kaldı. Bir gün yine bir gazino patronu, avukatımın yazıhanesinde, yanında getirdiği bavulu açtı. Bavul tepesine kadar deste deste parayla doluydu. Bize döndü, “Bende e... yüküyle para var, teklifimi 


kabul edin” dedi ama o para dolu bavul beni hiç ilgilendirmedi. Diğer teklifler gibi, nazikçe hayır dedim. İsteseydim filmlerde oynadığım şarkıcı tiplerini sahneye yansıtırdım, gayet de başarılı olurdum. Ama aklımda hep yeni başlayacağım filmler vardı, başka hiçbir şeyi gözüm görmüyordu. Bu tekliflere evet deseydim çok büyük servet sahibi olurdum ama bu tercihimden hiç pişman olmadım. Yaptığım filmler en büyük servetim oldu. Sinema dışında bir şey yapmanın seyircimle kurduğum büyülü ilişkiyi bozmasını istemedim. 


Şöhret tehlikelidir 

Sinema dünyasına şöhret olayım, star olayım diye girmedim. Film çevirdikçe giderek sinemayı, oyunculuğu çok sevdim, bu yüzden mesleğime bağlandım. Sinemada başarılı oldumsa bunu halkın gösterdiği sevgiye borçluyum. Gelen şöhret başımı döndürmedi. Işıltılı dünyanın büyüsü beni hiç ilgilendirmedi. Bunların gelip geçici olduğunu düşündüm. Seyircilerim beni filmlerimden sevdi. Kendimi ayrıcalıklı görmedim hiçbir zaman, ayaklarım yerden kesilmedi, yere hep sağlam bastım. Şöhret olunca kendini çok önemsemek, herkesten daha yüksek, farklı görmek ve böbürlenmek tehlikesine düşmedim. Şöhret bir gün bitebilir. Hiçbir şey sonsuz değil. Bu büyük bir hayal kırıklığı ve mutsuzluk getirir. Hak edilerek, çalışarak başarılı olunabileceğini 


“Gazinocular Kralı” Fahrettin Aslan'dan sahne teklifi aldım. 
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düşündüm hep. Mesleğinizdeki başarınızın getirisidir şöhret. Kişiliğinizle, ürettiklerinizle anlam kazandırırsınız. Bütün bunların farkında olarak hayatımı sürdürdüm. 

Yıllarca çok övgüler, iltifatlar aldım. Hiçbir zaman narsizme kapılmadım, bundan hep korktum. En coşkulu, takdir ve sevgi dolu alkışların geldiği anlarda, mutlulukla birlikte “Hak ettin mi? Aman ben neymişim deme, sakın havalara girme” dedim içimden hep, “sevilmenin verdiği o tarifsiz hazzı bundan sonra da hak etmeye çalış.” Kendimi takdir ediyorum, her zaman aynı Türkan olmayı başarabildiğim için, gerçek benliğimi koruyabildiğim için... 


Sinema emekçisi 

Bizlere atfedilen starlık tanımı genel bir tanımlama; Ama ben aslında bir emekçiyim, sinema emekçisi. Sinema kariyerime dışardan baktığımda 1-2 film çevirip hemen star olmadım. Hep çalıştım, yıllarca sinema mesleğine emek verdim. Starlığa âşık olmadım, sinemaya âşık oldum. Sinema oyuncusu olmanın onurunu, gururunu içimde taşıyarak yaşadım, yaşıyorum. 


Şöhretin bedeli ve sorumluluğu 

Şöhretin bedeli, özel yaşamın merak edilmesi ve onu hep gözler önünde yaşamaktır. Böyle bir yaşam zordur. Ben de özel yaşamımda bir bedel ödedim. Ödüyorum belki ama bunun karşılığı o kadar güzel ki... Seyircilerimin sevgileriyle bana verdikleri mutluluk için bu bedeli kat kat ödemeye her zaman hazırım. 

Film çalışmaları dışında sosyal yaşamımın gereği katıldığım toplantılarda, basın önünde, herhangi bir yerde bir toplulukta her zaman bütün bakışların üstümde olduğunu hissettiğim için, içten içe tedirgin olurum. Buna bir türlü alışamadım, rahat olmayı başaramadım. 
Sinemanın değerlerini taşıdığımdan, sinema kariyerimi muhafaza etmek için sinemacı kimliğime atfedilen sorumluluklardan dolayı, hep doğru kararlar vermek zorundaydım ve zorundayım. Sinemaya, seyircime duyduğum saygı ve sorumluluktan dolayı kötü bir filmde oynamaya hakkım yok. Dünya sinemasındaki starların sinema kariyerini yönlendirenleri, danışmanları var. Ama ülkemizde biz sinema oyuncuları, hep kendimiz veriyoruz kararlarımızı, doğru veya yanlış... Bir 


projede oynasam mı, oynamasam mı kararsızlığı yaşadığımda, sezgilerimle değerlendirip oynadım veya oynamadım. Sinema kariyerim boyunca mesleğimle ilgili kararları kendim verdim... Bu durum bana sürekli bir iç huzursuzluğu yaşatır. Ayrıca sanatçı doyumsuzluğuyla hep daha iyi, nitelikli ve seyirciyle buluşacak bir filmde oynamanın arzusu... Bu arzumu gerçekleştiremedikçe karamsarlık ve suçluluk duygusunu yüreğimden atamam. Nereye gitsem bu duygu hep benimledir. 

Sosyal yaşamımda hep bir yerlere yetişme, bir yerlerde olma telaşı içinde yürek çarpıntılarıyla geçen günler... 

Bu arada kendimi yenilemek, beynimi, ruhumu beslemek için kitap okumaya yeterince zaman ayıramamanın getirdiği huzursuzluk... 

Bir sinema oyuncusu düzenli bir hayat yaşamak zorundadır, uykusuna dikkat etmelidir. Herkes bir gece önceden uykusuz da olsa işine gidip çalışabilir ama bir sinema oyuncusu için yüzünün yorgun olmaması çok önemlidir. 

Şöhretli olmanın verdiği bu ve buna benzer sorumlulukları taşıyarak yaşamaktan hiç şikâyetçi olmadım bugüne kadar. 


Seyircime bağlılığım 

Seyircime sevgim tarifi mümkün olmayan bir duygu. Ben hep “seyircim” derim. Oyunculuğu doğru dürüst bilmezken, birbirine benzeyen roller oynamama rağmen tanındım, şöhret oldum. Nasıl şöhret oldum? Sinema seyircisinin beğenisi ilgisi ve talebiyle... Seyircim beni sevdi, filmlerimi sevdi, filmlerim en büyük hasılatı yaptı. Ve ben böylece sinemada var oldum. O halde ben seyircilerimin önünde saygıyla eğilir, “Bu karşılıksız içten sevginizle beni sizler yarattınız” derim. 
İçselleştirdiğim inancım, gerçeğim ve doğrum bu. 

Belki şansın, rastlantıların şöhret olmamda payı var ama yıllar boyunca bu filmlere seyirci ilgi göstermeseydi unutulur giderdim. Bugünlere kadar sinemadaysam, bunda seyircimin vefasının büyük etkisi var. 
Seyircimden aldığım güçle yoluma devam ettim. İçimdeki başarma azmini tetikleyen seyircimin iltifatları oldu. 

Toplum sevdiğini sevgisiyle taçlandırır; ben de bu şanslılardan biri oldum. Bir sanatçıyı yücelten, yaşatan o sanat dalında kendisini izleyenlerdir; ben de seyircim için yaşadım, sanırım seyircim bunu anladı. 
Yoksa ben ne en güzelim, ne de en iyi oyuncu. 

Beni sinemada yücelten seyircilerim, beni sahiplendiler yıllarca, yakınları gibiyim. Acı tatlı anılarımı benimle paylaştılar. Kaza geçirdim, çok üzüldüler; yıllarca benim çocuğum olsun istediler; evlendim mutlu oldular; çocuğum oldu kendi çocukları olmuş gibi sevindiler; ayrıldım, ben üzüldüm diye üzüldüler; evimle ilgili zor günler geçirdiğim dönemde derdimi paylaştılar, bana güç verdiler, yalnız olmadığımı hissettirdiler. Yaşama arzumu besleyen bu paylaşmalar oldu. 
Seyircimin sevgisi beni ömür boyu gönüllü esir aldı. Bu tatlı esaretle teslimiyet duygumu algılayan seyircimle aramızdaki bağın sırrı bu... 
Gittiğim her yerde, aşinalık duygusuyla karşılaştığım herkesten duyduğum sevgi sözcükleri, sımsıcak kucaklaşmalar, hava gibi, su gibi hayatımın olmazsa olmazı oldu. 


Yüreğimi coşturan seyircilerim 

Adana'da bir sinema açılışında kalabalıkta bir hanım yanıma geldi; “Hayatımda iki kez mutluluktan ağladım. İlki âşık olduğum kocamla evlendiğim gün, bir de sizi bu açılışta görebileceğimi öğrendiğim an” dedi. 

Dönüş yolunda dinlendiğimiz bir restorandan çıkarken içeri bir çift giriyordu. Annenin kucağında bir bebek vardı. Genç anne beni durdurup; “Türkan hanım, bebeğimle bir resminizi çekebilir miyim? Büyürken sizi bilsin, tanısın istiyorum” dedi. 


Bir defasında, genç bir kız yanıma gelip “Ablacığım, küçüklüğümde bizim evin duvarlarında, teyzemlerin albümlerinde, amcamın evinde resimlerinizi gördükçe sizin akrabamız olduğunuzu zannederdim” 


dedi. 


Yine bir imza gününde genç bir kızdan duyduğum “Hayatımda iki önemli kadın var; biri annem, biri siz” ya da genellikle kadınlardan duyduğum “Ölmeden sizi gördüm ya... Allah sizi bizden ayırmasın” sözleri, hıçkıra hıçkıra ağlamamı zor tuttuğum anlar oldu hep... 
Hele küçük çocukların tanıması ve sevmesi beni şaşırtıyor, heyecan duyuyorum; “Annem” veya “Babam sizi sever” diyorlar. Gençlerin, çocukların ilgisi bu sebepten belki. 

Zaman zaman bazı ailelerle karşılaştığımda kadın seyircilerim “Ko-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Seyircime aşk mektubum 


camı bir tek sizden kıskanmıyorum” der, “evde yatak odamda bile resminiz asılı.” 

Başka bir çift; erkek, yanındaki çok güzel eşini gösterip “Size benzediği için karıma âşık oldum” der, eşi mutlulukla, gülerek, sevgiyle bana bakar. Kara kaşlı, kara gözlü kız çocuklarına söyleneni hep duyarım, “Türkan Şoray'a benziyorsunuz” dediklerini... 

Bazı etkinliklerde yüzlerce seyircinin karşısına çıkarım. O coşkulu alkışlarla, gözlerimizle, ruhlarımızla, yüreğimizle buluştuğumuz anlar gördüğüm ilgi ve sevgi karşısında aşırı duygulanıp, kendimi tutamayıp ağlarım. Hiçbir duygu ve heyecan bir sanatçıyı bu kadar mutluluğa ulaştıramaz. Tüm hücrelerime yayılan bu duygularla mutluluğun zirvesine çıkarım. Nasıl onlar beni bağırlarına basıyorsa, ben de onların sevgisini yüreğimde büyüttüm bunca yıl; bu karşılıklı duygular 


bugünlere kadar sürdü. Belki de hak ettiğimden fazla sevgi ve saygı gördüm. Dilerim hak etmişimdir. Her yerde, her zaman gözlerimizle severiz birbirimizi, bana gönül kapılarını açan, sevgileriyle beni hayata bağlayan, seyircimle bu güzel duyguları yaşamak oldu... Ama bir taraftan da övgülere muhatap olmam hafiften egomu, ruhumu okşadı; ama sadece o anlık! Seyircimden yıllardır gördüğüm bu sevgi, bedeli hiçbir zaman ödenemeyecek bir vefa borcu değilse nedir? Yaşayan bir insan için bu kadar sevilmek mucizevi bir şey. İnanılmaz bir gönül bağı bu, en büyük dileğim seyircimle bu gönül bağımın hayatımın sonuna kadar sürmesi... 


Ve kızım Yağmur... 

Seyircime duyduğum sevgi ve bağlılık kadar bir sevgi daha hayatımı doldurdu; evlat sevgisi, kızım Yağmur'a duyduğum sevgi ve bağlılık... 
Hayatta gözümü kırpmadan canımı vereceğim tek varlık kızım Yağmur. 

O biraz üzüldüğü zaman karalar bağlayan ben, o gülünce mutluluktan uçan ben, saçının teline zarar gelse en büyük acıyı duyan benim; anne Türkan. Endişe, korku, heyecan ve özlem duygularıyla bir bağımlılık. Dünyaya geldikten sonra yetişkin olana kadar emek verdikçe büyüyen güçlenen bir sevgi... 

Aramızdaki sevgi bağı çok kuvvetli. Zaman zaman yaşam enerjimi kaybettiğimde, kendimi mutsuz hissettiğimde, işimde veya herhangi bir konuda üzüldüğümde, sığınağım kızım Yağmur oluyor. Ona sığınıyorum, şefkatli kollarıyla bana sarılıyor ve başımı onun göğsüne yaslıyorum. Sıcaklığı, ondan geçen enerji beni tekrar yaşama döndürüyor. Birlikte çok eğleniyoruz, güzel bir arkadaşlığımız var. En büyük mutluluğum sabah uyandığında onu öpüp koklamak kurabiyem, kuzum, manolyam diye sevdikçe onun bana nazlanması... O benim prensesim ben de onun köfte dudaklısıyım. 

Yağmur, olgun, paylaşımcı, aklı başında, yüreği insan sevgisiyle dolu son derece mütevazı bir genç kız... Filmlerimle ve kızım Yağmurla gurur duyuyorum. 

Annesiyle iftihar etsin diye güzel filmler yapmak istiyorum, kendi sağlığıma kızım için dikkat etmeye çalışıyorum. Annelik, çocuğunu kendinden çok sevmekmiş... 
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Ve kızım Yağmur... 
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HAYAT MUCİZELERLE DOLU... 


Hayat mucizelerle dolu! Bir kez daha anlıyorum ki, alınyazımda beni mutluluğun zirvesine uçuracak sinema diye bir şey vardı ve hep olacaktı... 

Bir gece önce yaşadıklarımın hâlâ etkisindeyim, ışıklı bir perdenin önündeyim, ışıklar içindeyim, mutluyum. Alanı dolduran yüzlerce seyircinin çılgınca alkışlarıyla duygulanıyorum. Seyircimi selamladığım sahnenin arkasındaki perdede beş on dakika önce filmim gösterilmiş. 
Eyüp'ü Sevenler Derneği, tarihi bir yazlık sinemayı tekrar yaşatabilmek için nostaljik bir gece düzenlemiş. 90-60 yıllık Eyüp'ün en eski açık hava sinemasıymış. Etrafında evler var. Uzun süredir sinemanın olduğu yer, otopark olarak kullanılmaktaymış. Sahnedeyken çevredeki bazı evlerin balkonlarında, damlarında insanlar görüyorum. Birden yıllar öncesine gidiyorum; bir an olabilir mi diye düşünüyorum, kalbim de 
bir heyecan dalgası esiyor. Evet evet burası, emin oluyorum. Benim 7 
yaşında iken ilk kez film gördüğüm perde, arkamdaki perde! Biz de etraftaki evlerden birinde oturuyorduk herhalde. Bu rastlantıya inanamıyorum. İlk kez büyülü perdeyi gördüğü zaman 7 yaşında olan küçük kız büyüyor ve o perdedeki Silvano Mangano'nun ışıltılı görüntüleri gibi kendi görüntüleri az önce bu perdede izleniyor. Evet, aynı yer! 
Acaba zaman mı durdu, sinema yıllarım bir gün gibi mi geçti? Yoksa hâlâ başladığı günde miyim? Sanki kurgulanmış bir senaryo gibi... 
Beni sevenlere o an hissettiklerimi anlatmak, duygularımı paylaşmak ihtiyacını duyuyorum ve kesik kesik anlatmaya çalışıyorum: “İşte ben bu etraftaki evlerden birinde küçükken... bu arkamdaki gördüğünüz perdede...” 

7 yaşında hissediyorum kendimi... Devamını getiremiyorum, boğazım 
düğümleniyor. Çocuk gibi ağlamak istiyorum. 

Bahçeyi dolduran bine yakın izleyici de etkileniyor, bir kısmı benimle birlikte ağlıyor. 
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Kadere inanıyorum. Küçük bir kız çocuğu iken aşk okunu bana fırlatan sinema, meğer o okla beni kalbimden vurmuş... 

Ne kadar zamandır balkondayım? Yağmur ince ince yağmaya devam ediyor gözlerim kapalı... Melodi gibi bir ses duyuyorum...“Anne, neredesin? Hadi gel kahvaltıya bekliyorum.” Balkondan salona girerken içimde hoş duygularla hayatın bana sunduğu bütün güzellikler için şükrediyorum. Kızarmış ekmek ve çayın kokusu öyle güzel ki. Bir de kahvaltıya beni bekleyen Yağmur'umun varlığı... 


Teşekkürler sinema... 


Yaşamın anlamını sinemayla keşfettim. Hayatı sevdim, yaşamayı sevdim. Yani beslendiğim varoluş kaynağım sinema oldu ve sinemaya ait olduğum duygusunu hiç yitirmedim. 
Sinemaya verdiğim yılların, emeğin karşılığını hayattayken gören şanslı sanatçılardan biriyim. Toplum beni bağrına bastı, sevdi, sahiplendi; sevgi ve saygı görüyorum. Hakkımda yazılan güzel yazılar, kitaplar, şahsıma atfedilmiş unvanlar, şiirler, şarkılar, tezler; adıma düzenlenen paneller, sergiler; verilen onur ödülleri, çekilen belgeseller... Belki de hak etmediğim kadar övgüler aldım. Yüzüme söylendiğinde utandım, nasıl teşekkür edeceğimi bilemedim. 
Bizlere verilmiş bu şerefli payeden her zaman gurur ve mutluluk duydum ama sinema gerçeğini hiç unutmadım, şahsıma atfedilen bütün değerlerin sinemanın gücünün, büyüsünün etkisiyle olduğunu biliyorum. Sinema bir bütün, bu güzellikleri yaşayan diğer meslekdaşlarım gibi ben de bu bütünün bir parçasıyım. Bu güzellikleri yalnızca kendi adıma değil, sinema adına kabul ediyorum her zaman... 
Yaşam bana sinema oyuncusu olma şansını sundu. Dünyaya tekrar gelme şansım olsa yine sinema oyuncusu olmak isterim. 
Teşekkürler Sinema... Teşekkürler... 

“Türkan Şoray 
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TÜRKAN ŞORAY HAKKINDA... 


Kaybolan Yıllar 

Nezihe Araz, 15 Haziran 1982, Güneş 

Türkan Şoray'ın varlık içindeki yokluğunu, kalabalıklar içindeki yalnızlığını, doldurulmaz eksikliğini konuşmak istedim. Özellikle onun çocuklarla olan ilişkisini, ilgisini, sevgisini düşünerek. 

Toplumlar, insanlara topluma rağmen bildiğince yaşamak izni vermemiştir hiçbir zaman. (...) Şoray hep bir ölçü kadınıdır, düzen kadınıdır. Şöhretinin verdiği büyük güce dayanıp, “nasıl istersem öyle yaşarım” diyememiştir. 


Bir Sinema Yazarının Gözüyle... Türkan Şoray'ı nasıl tanıdım? 
Burçak Evren, 13-24 Mayıs 1985, Gelişim Televizyon 

Sinema eleştirmenliğine başladığım yıllarda Türkan Şoray ile tanışıklığımız eskisi denli pek sevimli olmadı. Birbirine benzer konuları işleyen ağdalı melodramlar, filmler denli oyuncuları da yapaylaştırmaya başlamıştı o dönemler. Hatta sinema oyunculuğu bile kuşku götürür diye yazmıştım bir yerlerde... 

Evet... Zamanla filmler denli oyuncular da değişiyor. Ya da kendilerini yenilemenin üstesinden gelebiliyorlar. Yeşilçam?ı dize getiren yasalar, istenildiği zamanlarda sinemadan ayrılıp dönmeler, sonra kıyısından, köşesinden olsa da çağa uymalar, bir oyuncuyu tekrar yaratıp sevdirebiliyor da... 

İyisiyle kötüsüyle iki yüze yakın filmle çeyrek yüzyıl başta, hem de en başta kalmak kolay değil kuşkusuz... 

Türkan Şoray işte böyle bir oyuncu... 

Sultan filan değil... 

Türk sinemasının yaşarken efsaneleşen oyuncusu o... 
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Türkan Şoray 

Cemal Süreya, 8-14 Kasım 1987, 2000'e Doğru 

Türkan Şoray ise sinemada Türk kadın tipinin “genel” yansısı. Bu konuda bir iş bölümüne ne gereksinimi, ne niyeti, hatta ne de gücü vardır. Sinemanın, oyunculuğun ötesinde de bir konum kazanmıştır Türkan Şoray. Halk özlemiyle oluşmuş bir mitostur ve ulaşılmaz bir yalnızlık içindedir. 


Mine, Asya, Sabahat, Selma ve “Sultan” 

Berat Günçıkan, 30 Ekim 1994, Cumhuriyet Dergi 

Ne zaman av, ne zaman avcı? Belli değil. Amansız bir saldırı bekleyen avın tedirginliği içinde. Saldırıyı geçiştirdiğini hissettiğinde anlık bir gülümseme yayılıyor yüzüne, o kadar. Aynı tedirginlik, saldırıya geçtiğinde de vuruyor yüzüne. Sanki görünmez yaraları var ve onları gizliyor. Sınırın hep öteki yüzünde kalmaya kararlı. Bu tarafa geçtiğinde onu vuracaklar, biliyor. 

O bir ceylan değil. Avlığı ya da avcılığı da hayata ilişkin bir dokundurma olabilir. Ama entelektüelinden işçisine, köylüsünden kentlisine herkesin, Türklerin yüzde doksan dokuz nokta dokuzunun tanıdığı bir yıldız o. Bir sultan, Yeşilçam'ın taçsız kraliçesi, buğulu gözlü kadın, yani Türkan Şoray. 

(...) Bu kadar göz önündeyken sıkılıp, bunalıp, “Yeter, benim de bir hayatım var” demiyor mu? Hayır, demiyor, üstelik düşünmüyor bile. 
Bu yüzden şimdi geriye dönüp baktığında sinemanın ona ihanet ettiği bir anı bile anımsamıyor. Çünkü o sinemaya hiç ihanet etmedi ki sinema ondan intikam alsın... 


Türkan Şoray 

Can Dündar, 14 Nisan 1996, Yeni Yüzyıl 

İstanbul Film Festivali'nin gala gecesi, Türkan Şoray'la Michelangelo Antonioni'yi elele görünce filme gitti aklım... Ve dün gece Festivalin onur ödülünü alan Türkan Şoray'a yakıştırdım yolcu rolünü... 
Çünkü Türkan Şoray da, daha 15 yaşında bir çocukken, pasaportunun üzerine resmi yapıştırılmış bir yıldızın kişiliğini (tam 35 yıl) hiç bıkmadan kendi kimliği gibi taşıdı. Ve nerdeyse tüm bir hayatı, 


o yıldızın elbiseleri içinde yaşadı. O yıldız gülerken güldü, ağlarken ağladı. O'nun bedenini giyinerek setlerde dansetti, eğlendi, öpüştü, sevişti. Spotlar altında ve kameralar karşısında yaşadı, aşklarını... acılarını... hayatını... (...) 

Dün aldığı “onur ödülü”, belki de sadece oyuncu ve yönetmen olarak sinemaya yaptığı katkılara, iş disiplinine, sanat sevgisine ve hâlâ yitirmediği coşkusuna değil, aynı zamanda bu deli yağmurda hiç söndürmediği titrek ışığına ve acıyla ödediği bedellere karşılık olarak da verilmiştir. 


Türkan Şoray'ı ilk gördüğüm gün 

Doğan Hızlan, 11 Aralık 1996, Hürriyet 

Sevgili Selim İleri, senaryosunu yazdığı ve Feyzi Tuna'nın yönettiği Seni Kalbime Gömdüm filminin çekimine davet etmişti beni. Başrolde Türkan Şoray'dı. 

Pera Palas'taki çekime heyecanla gittim. Onu sette görecektim, işinin başında. 

Çekim öncesinde gördüğüm Türkan Hanım, sanki tecrübe filminin çekimini bekleyen bir amatördü. Yeniden hayran olmuştum, profesyonelliğin nasırlaşmış alışkanlığı yoktu onda. Benim sevgili amatörlerimden biriydi. 

Set hazırlanırken dudağı titriyordu, yüzü sapsarıydı. 

“Motor” denince bir büyük star, o utangaç yıldız adayının yerini almıştı. “Stop” denince gene kendi dünyasına dönüyordu. 


Bizim insanımızın bir parçası 

Server Tanilli, 29 Mayıs 1998, Cumhuriyet 

Türkan Şoray “halkın bağrından” doğdu. Güzelliği, oynayışı, yorumu, her şeyiyle, bizim insanımızın bir parçasıdır o. Sonra sıradan insanlar kadar, aydınlar arasında da bir yer tutmasının. bir anlamı olsa gerek. Mesleği ve mesleği dışında sosyal dayanışmanın hep içinde olmasının; ayrıca insanlarımızın “daha güzel, daha aydın bir Türkiye” adına yaptıkları kavgada, sanatçımızı da yanı başlarında bulmalarının anlattığı bir şey var. 
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O yüz 

Yıldırım Türker, 6 Haziran 1999, Radikal İki 

Hepimiz adına korumaya çalıştığı bir şeyler uğruna kurban olan kadındı hep. 

Film çekimi sırasında yüzünü bir kez olsun görmek, ona kutsal bir şeye dokunur gibi dokunmak için çırpınan insanları gördüğünüzde Türkan Şoray'ın bir oyuncudan, güzel bir kadından fazla bir şey olduğunu anlıyorsunuz. O, çoktandır halk kültürünün bir parçası. Murathan Mungan'ın şiirinde dediği gibi, “Onun bir gözü Dünya Güzeli Züleyha / Bir gözü cam altına saklanan Şahmeran”. (...) 

Ne kadar cinsel imalarla yüklü olsa da ulaşılamaz, adeta gerçek dışı bir kadınlığın yansıması okunur Türkan Şoray'ın yüzünden. 


Bizim Sophia Loren'imiz Türkan Şoray'la çay 

Buket Uzuner, 20 Eylül 1999, Sabah 

İster beğenin, ister beğenmeyin o kayıtsız şartsız Türk Sineması'nın kraliçesi, üç kuşaktır sinemamızın sultanı. O, bizim Sophia Loren'imiz! Türkan Şoray, yaşantısı, sinema kariyeri ve duruşuyla, yalın, içten ve kararlı olduğunu kanıtlamış, başarılı bir aktris, bir yıldız! 
Anlatacak bir şey yok zaten biliyorsunuz... Bilmediğiniz geçen Cuma akşamı Türkan Şoray'la çay içmek için buluştuğumuz. 


Yüzler ve İletiler 

Seçil Büker, 16 Ocak 2000, Radikal İki 

Türkan Şoray ise tam zamanında perdeden ve fotoğraflardan gülümsediğinin bilincinde olarak omuzlarını bir duvar halısının önünde açıverir. Gövdesinin kalan bölümünü ipek sabahlıklar, pahalı gecelikler kapatmaz. Düz örgü hepimizin sahip olduğu türden şapşal bir hırkadır aşağı bırakılan. Hırka da bizimdir, duvardaki halı da. Türkan Şoray gelenekten getirdiğimiz halı ile birlikte geçmişe bağlar bizi. Çünkü o geleneğimizdeki kadındır, sahicidir, gönlümüzdeki gizli aşktır. 
Aralık dudakları içten, sıcak sıcak gülümser, aşk vaad eder, omuzlar ise umut verir, izleyici umutlarının boşa çıkacağını bilse de gönlünü akıtır bu kara kıza. O kız kendi evindeki sedirden kalkmış da başını arkaya atarak bu pozu vermiştir sanki. İzleyici fotoğrafa bakarken bu kadını kaç yıl beklediğini düşünmez belki de. 


İkinci Bahar 

Erdoğan Sevgin, 20 Şubat 2000, Tele Kritik, Sabah Pazar 

70'li yılların sinemasının taçsız kraliçesi, sultanı Türkan Şoray, beyaz perdedeki o büyük ününü gözleri ile, gülümseyişi ile, mimikleri ile elde etmişti. O gülüşlere her erkek hayrandı. 

Bir dostum anlatmıştı. Merzifon'da bir beyefendi sinemaya Türkan Şoray filmi geldi mi, lacilerini çeker, kırmızı kravatını takar, cebine de kırmızı bir mendil oturtup, Türkan Şoray'ı öyle izlemeye gidermiş. 
Aradan 30 küsur yıl geçti; Türkan Şoray aynı Türkan Şoray. İnsan izlemeye doyamıyor. 


Türkiye'nin Yüzü Türkan Şoray 

Zülfü Livaneli, 25 Haziran 2000, Sabah 

Sinema ülkelerin yüzüne tutulan ayna. Bu aynada gördüğünüz yüz, size ne kadar benzerse o kadar ölümsüz oluyor; insanların jestleri ne kadar yerliyse o kadar unutulmaz kılıyor filmi. 

Her ülkenin bir yüzü vardır. Fransızların Marianne'i, İtalyanların Sofia Loren'i... Türkiye'nin yüzünü hiç kimse Türkan Şoray kadar simgeleyemedi. 


Neden Türkan? 

Muhsin Kızılkaya, 30 Temmuz 2000, Binyıl, Pazar 

O hepimizin dilini konuşuyor. Irk ve köken farkını ortadan kaldırıyor, dil farklılığını hiçe sayıyor. Birbirini anlamada güçlük çekenlere aynı dili konuşturuyor. (...) 

O tarihinin hiçbir döneminde şöhret olmadı zaten; hep yıldız olarak kaldı. Şöhret olmak geçici, yıldız olmak kalıcı bir şeydir. Yıldız olmakla şöhret olmak arasındaki kalın çizginin adıdır Türkan Şoray... 
Kendine bir hayat kurmada bu kadar acemilik çeken bir toplumun, hiç acemilik çekmeden yarattığı bir tek hayat var, onun hayatı... Elbirliğiyle, ustalıkla bir hayat yaptık ona. İradesine hükmettik. Fikrini sormadan ona yarattığımız hayatı uygun gördük. Ona kalan da hiç itiraz etmeden, yaşamak oldu. Karşı çıkmadı, hemen kabullendi. 
Çokça itiraz etmek istediği zaman da bunu açıkça hiçbir zaman belli etmedi. Memnuniyetsizliğini zaman zaman, titreyen alt dudağıyla ele verdi. Hareli kara gözlerine gelip oturan utangaç bir ifadeyle anlattı. 
Hiçbir zaman itirazını yüksek sesle haykırmadı. 


467 


468 


Onu öyle bir yere “konumladık” ki, bir daha oradan inmesi mümkün olmadı. Koca toplum bir hayatı esir aldı. Orada, düşlerimizin ülkesinde bizim istediğimiz gibi hareket etsin istedik. Hiç âşık olmasın, hiç evlenmesin, günah işlemesin, yüzünü eskitmesin, hiçbir şeye malzeme olmasın... (...) 

Hemen hemen hiçbir konuda aynı düşünmeyen toplumun gönlünde “Sultanlık” payesini kazanarak, hiç olmazsa bu konuda bile olsa ortak düşünmeyi sağladı. 


Artsın, eksilmesin sevgilerimiz 

Kenan Işık, 30 Mayıs 2001, Akşam 

Kendimizi erkek ya da kadın olarak duyumsadığımız o ilk andan itibaren özlenen “sahip olmak” ya da “yerinde olmak” istenen “o sevgiliydi” Türkan Şoray. Zamanın yorup, yıpratmaya gücünün yetmediği hüzünlü bir tebessüm. Açıp da kendini ele vermeyen gizemli bir gül goncası. 


Bir Sergi Bir Kitap: Türkan Şoray - 

Sultan'ın en güzel filmi röportajından 

Arslan Eroğlu, PostXpress, 17 Kasım-17 Aralık 2001, Sayı 7 

Sergide benim bir Gripin işim var. Türkiye milli burjuvazisinin bu zamana kadar kalan tek ilacı. (...) Türkan Şoray da onun gibi; hep aşıp gelmiş. Reklamlarda “bütün ağrılara karşı Gripin” denir. Türkan Şoray'la böyle bir benzerliği, rahatlatıcı etkisi de var. Yani bir “afyon” etkisi var. (...) 

Tamamen soyut bir Marilyn Monroe fotoğrafı ya da Greta Garbo yüzü koymaya çalışıyor. Ama kendi oluşumumuz içinde düşünürsek, zaten böyle bir şeyi koymamıza gerek yok. Kendi fotoğrafımızı görmek zorundayız. Bu muhafazakârlığın, taşralılığın, mahalle kültürünün içerisinde bize ait olan, Doğu'ya ait olan bir olumlu taraf da var. Geleneklerle örülmüş diye yaşam biçimimizi söküp atamıyoruz ki pat diye. (...) O zaman biz neredeyiz? Bizim örüldüğümüz değerler nerede, gökten zembille düşmedik ya. (...) 

Hâlâ o değerler varsa şimdi belki ona tezat şeyler çıkabilir. 60'lar boyunca bence doğru bir motiftir. 80'lerde buna tezat olabilecek, gelenekleri kıracak bir davranış biçimi oluşmadı. Şimdi Türkan Şo- 


ray böyle devam ediyorsa evet, afyon. Ama 60'lar, 70”ler boyunca yerinde bir figür, Yılmaz Güney de öyle. Şimdi her şey birbirinin içine girmiş. Hem herşeyi çok iyi biliyoruz şimdi, hem de geçmişe nazaran çok daha saklıyız. Yine de hâlâ günde 800 kişi Türkan Şoray sergisini görmeye geliyorsa... Bursa'dan iki otobüs gelmişler toplanıp. Sekiz yaşındaki çocuk da geliyor, 60 yaşındaki karı-koca da. Alttan gelen, zorlamasız bir sevgi bu. Bu önemli bir şey. Hâlâ kitlelerin afyonuysa bu kadın, 60’ları hâlâ afyon olarak tutabiliyorsak, o zaman bunca yıl sonra biraz daha bakalım kendimize. 


Türkan Şoray'ın gözyaşları 

Hakkı Devrim, 26 Nisan 2002, Radikal 

Türkiye onda neyi seviyor? Niye onu diğerlerinden farklı seviyor? 
(z) 

- Fakiri hor görmeyen zengin gibi, güzelliğini öne çıkarmaktan kaçındığı için mi? 

- Çekiciliği, başarısı, şöhreti, milletçe tercih ettiğimiz, fedakâr, vefalı, ketum kadın niteliğini azaltmadığı için mi? 

- Hiç “Ee, o kadar da farkımız olsun artık!” demediği, “Beceremedim galiba” endişesini hep hissettiği için mi? 

- Ana olarak içinin nasıl titrediğini, hatasını gördüğü zaman da evladını nasıl sahiplendiğini, erkeklerini tek kelimeyle olsun satmayı bir an bile hatırından geçirmediğini bildiğimizden mi? 

Cevap aramaktansa sevmeye devam edelim, değil mi? 


Türkan Şoray bizim Dostoyevskimizdir 

Selim İleri, 1 Mayıs 2008, Hürriyet 

İnsanı insan kılacak merhameti sanat daha da anlamlı kılıyor. Bizim Dostoyevskimiz Türkan Şoray'dır. Onun Acı Hayat, Vesikalı Yarim, Ana gibi önemli filmlerinden başlayarak, bugüne kadar sürmüş, yarın da sürüp gidecek sinema hayatında merhamet daima başı çekti. Bu şüphesiz ki, kendi özvarlığından kaynaklanan bir mucizeydi. 

Hangi rolü canlandırırsa canlandırsın, yeri gelince bir merhamet sağanağı başlıyordu. Türkan Hanım, yeryüzüne gelmiş en güzel kadınlardan biridir. Biz onu çoğu zaman güzelliğinin büyüsüne kapılarak seyrettik. Pelikül öyle saptadı. Pelikül ruhun duyarlığını, gönüldenliğini de saptamış ama fark edememişiz. Düşünüyorum da Türkiye'nin zamanlardan zamanlara sürüklendiği tatsız tuzsuz, alacalı bulacalı politikalarına ışık hep sanattan geldi, bir şiirden, bir öyküden, ressamın fırçasından, müzikten, sinemadan... Türkan Şoray barıştırmak ve birleştirmek isteyenlerdendi. Büyük kalabalıklara sanatıyla seslenebildi. Bundan gurur duydu. Belki kişisel yaşamını bu sebeple handiyse yok etti. 


Türkan Şoray niye sultan? 

Savaş Ay, 7 Kasım 2008, Takvim 

Peki Türkan Şoray'ın sırrı ne? Özellikle bir gayret sarf etmediği halde nasıl hâlâ tahtta oturmakta. (...) O halkın kendini koyduğu eşsiz mertebede; her incitici olayı, başına gelen her türlü tatsızlığı zırhından sektirip yara almıyor. 

Duruşunda, tavrında, konuşmasında hülasa tüm yaşadıklarında zerre ödün vermiyor. O zaman da adıyla sanıyla yakışanıyla Türkan Şoray, Türkan Sultan oluyor, kimse o kaleyi fethedip, tahtını aparamıyor. 


Türkan Sultan 

Yeşim Tabak, 12 Aralık 2010, Sabah Pazar 

Türkan Şoray'ın halk tarafından “bu denli” sevilmesinin sebeplerinden (sadece) birinin, asla agresif bir iktidara talip olmayışı olduğunu bir kez daha fark ettim. Şoray kaprisli bir diva değil, şefkatli bir sultan gerçekten de. Tabuları yıkan kışkırtıcı bir sanatçı değilse de, toplumla ve sinemayla birlikte gelişmeyi reddetmemiş bir yıldız. Tabii bunların hepsi, bir noktada, detay sayılır. Türkan Şoray'ı, Yeşilçam'ın altın yıllarının “altın yapmacıklık”ı içinde sahici duyguları sergileyebildiği için seviyoruz. İyi ki var. 


Türkan Şoray Aşk Doludur 

Yıldız Kenter, 15 Şubat 2011, Milliyet Cadde 

Çok seviyorum. İşini seven, işi için her şeyi yapabilecek herkesi çok seviyorum. Türkan Şoray bir fenomendir, güzeldir, yeteneklidir ve aşk doludur. 


Yalnız O! 

Perihan Mağden, Radikal 

Ömrümde gördüğüm en zarif, en ince, en kibar, en başkalarını kırmaktan korkan insandır. (...) Gerçeküstü bir yanı var güzelliğinin... 
Bu kadarı da olmaz dedirten bir yanı. (...) En az altı yedi kez izlemiş olduğumuz bir Türkan Şoray filmini bir kez daha kalbimiz ona karşı duyduğumuz sevgiden çatlayarak izliyoruz... Onun büyüsü bu. Başka hangi artist yılan gözlü kem sözlü kimilerinin “deli saçması” diye niteleyebileceği filmleriyle insanı ekranın karşısına böylesine kayıtsız şartsız bir sevgiyle mıhlar? Yalnız O! 


Buğulu Gözler (Tavuk Göğsü Tarihi) 

Nebil Özgentürk, Hayatın İçinden 

Güzelliğinin ötesinde başka bir çekiciliği vardı. Hem bizden biri hem değil, hem dokunulacak kadar yakın, hem ulaşamayacak kadar uzak. 
Sevgi rüzgarımız yıllarca böyle sürüp gitti. 

Can Dündar'ın dediği gibi, belki de onun buğulu gözlerinde, beğendiğimiz âşık olduğumuz kadınların ortak paydası vardı. 


Hepimizin üzerinde hakkı var 

Fatih Özgüven 

Türkan Şoray bu ülkeye ilişkin tuhaf ve yorucu bir sürekliliğin tariflerinden biridir... Türkan Şoray, insana bazen bu ülkede adı konmayan bütün (dişi/erkek) duyguların, acıların emanetçisi gibi gelir. Bu yüzden Türkan Şoray'ın hepimizin üzerinde hakkı vardır. Türkan Şoray sonsuz kırılgandır, hem de sonsuz dayanıklı bir maddeden yapılmış gibidir. Türkan Şoray'dan vazgeçmeye karar verirsiniz. O bunu hisseder, bir kere daha biçim değiştirir. Türkan Şoray duygulanır. Türkan Şoray üzer. Türkan Şoray insana her zaman adını tam olarak koyamadığı bir şeyi hatırlatır. 1950'lerden itibaren hangi yılda doğmuş olursanız olun, Türkan Şoray insanın hayatını kaplar... 


Kadın güzelliğinin perdedeki görüntüsü 

Ulusal Sinema Kavgası, Halit Refiğ, 1971 

Bütünüyle halktan doğan ve halkın eğilimleriyle gelişip şekillenen sinemamız, Kemal Tahir'in bir soruşturma karşılığında dediği gibi, 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“Büyük ulusal eserler vermeye yetecek kadar güçlü sanatçılar ve teknisyenler yetiştirmiştir.” Türk insanının duyuş ve davranışlarını pek az Türk sanatçısının sahip olduğu bir güçte sinemada canlandıran bir Metin Erksan, Türk şairlerinin yıllardan beri övdükleri kadın güzelliğinin perdedeki görüntüsü haline gelen bir Türkan Şoray; malzeme ve teknik imkân yetersizliklerini insan zekâsı ve el emeğiyle aşabilen bir Turgut Ören; Türk filmlerine son yıllardaki büyük seyirci artışını sağlayabilen, iç ve dış pazarların genişletilmesinde büyük gayretler gösteren bir Hürrem Erman bu gerçeğin delilleridir. Türk sinemasının gelişmesinde en ufak bir kişisel katkıları olmayan, buna rağmen her fırsatta yuvalarından dışarı uğrayıp sinemamıza tepeden inme yön vermeye heveslenen kapıkulu adayları bugün bu gerçekleri görmüyorlarsa da, birgün tarih mutlaka herşeyin doğrusunu en açık şekilde ortaya koyacaktır. 


İki Sembol Aktris 

Hürriyet Kitap 

Türk ve dünya sinemasından birer tane aktris söyleyin, dendiği zaman Türkiye'den Türkan Şoray, Hollywood'da Marilyn Monroe ilk sırada yer alacak isimlerdir. Öyle ki Türkiye'de “Sultan” dendiği anda kelimenin diğer bütün anlamları bir kenara bırakılıp hemen karşılık olarak Türkan Şoray verilir. Oyunculuğu, hülyalı bakan gözleri, tanıyan herkesin hitap ettiği şekliyle “Türkan Hanım” Türk sinema tarihine geçen filmleriyle de bu unvanı fazlasıyla hak ediyor aslında. “Sarışın Bomba” tanımlamasının da bir farkı yok Marilyn Monroe için. Yine benzer hülyalı bakışlar karşılar bizleri, her filminde. İkisinin de hayatı benzerlikler taşıyor aslında. 


Bu nasıl bir sevgidir, nasıl bir bedeldir? 

Aykut Işıklar, 22 Ocak 2002, Bugün Magazin 

Türk Sineması'nın sultanı Türkan Şoray bizim mütevazı sokağa geldi. Yaklaşık 100 metre yakınımda hayranlarına imza veriyor. Hemen fırlayıp alışveriş merkezine vardım ama Şoray'ın yanına sokulmak kolay mı? Başbakanla görüşmekten daha zor. Önce kuyruğa girmek gerekiyor. Kuyrukta her yaştan kadın var. Türkan Şoray hayranı, yaklaştıkça kendinden geçen âşıkları. Uzaktan bile olsa “hoş geldin” 


demek için, o kadınlardan dayak yemeyi göze almak gerekir. Gazeteci, arkadaş filan dinlemeyecekleri kesin. Çok da haklılar. Sabah 10. 
00'dan beri, yani 4 saattir kuyrukta bekliyorlar. Sessiz sedasız geri döndüm, tam karşıdan gören bir yere oturup düşünmeye başladım. 
Ellerinde Türkan Şoray fotoğrafı olan hayranların yüzlerini tek tek inceledim. Bu nasıl bir sevgidir? Hiçbir çıkar olmadan, bu kadar bekleyen, bir imza almak için çırpınan, sevinen insanlar. Bir insan hiç tanımadığı bir kişiyi sanatçı da olsa bu kadar neden sevsin ki? Saatlerce imza için bekler mi? Ve o sanatçı annesi yaşında. Akranı da degil. Türkan Şoray sinemaya başladığı zaman çoğu daha doğmamıştı. 
Ama şimdi yanına gelince tir tir titriyor, sanki âşık gibi heyecanlı ve mutlular... Böyle bir sevgiyi bilim adamları nasıl açıklayabilir? 
Benim aklım yetmez açıkçası. Delikanlılar da futbolcuları sever ama vefasızdırlar. Futbolu bıraktıktan 2 ay sonra ismini bile hatırlamazlar. İki maç kötü oynasın yine kenara atarlar... Oysa Türkan Şoray aynı ölçüde belki 50 yıldır seviliyor. Film yapmasa da, aylarca evde otursa da... 


Türkan Şoray, Türkiye'nin bilinçaltı, hatta belleği 

Ümran Avcı, Feridun Andaç'la röportaj, 15 Ağustos 2011, Habertürk Gazetesi 

Sizce Türkan Şoray'ın seyirci katında bu denli ilgi odağı olmasının nedeni, sırrı nedir? Bunun yanıtını bu söyleşide bulabildiniz mi? 
Kitapla birlikte katıldığımız söyleşi ve imza günlerinde gördüklerim, gözlemlediklerim bu imgenin şaşırtıcı boyutları olduğunu anlattı bana. Bunu salt onun güzelliğiyle açıklayamayız, kültürel/eğitim boyutuyla birlikte sosyolojik bir olgu. Bunu da bir belgeselle göstererek anlatabilirsiniz ancak. Sanki o Türkiye'nin bilinçaltı hatta belleği. Sinemada çizdiği duygu atlasını iyi okumak gerek. Bazılarının küçümsediği “Yeşilçam sineması” Türkiye'nin modernleşmesinde “okul” işlevini üstlenmiştir bir dönem. Türkan Şoray imgesi de bu gerçekliğin önemli bir parçası. 

Türkan Şoray'ın sanatını bir kenara bırakırsak nasıl bir kadın? Özellikle gözlerinin dinlemek isterim sizden? Ve üzerindeki tatlı heyecanı? İnsanda saygı uyandıracak mahcubiyetini? Biraz anlatır, tanımlar mısınız? 
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Çok klasik olacak ama; naif, kırılgan! Bir o kadar etkileyici, kararlı, inatçı, sevecen. Ama gözlerine sürekli bakamazsınız. Sizi çeken, büyüleyen bir aurası var. Bir kadın okurum çevirmişti yolumdan, demişti ki: “Durun gözlerinize doyarak bakayım, o gözler Türkan Şoray'ın gözlerini yakından gördü demek...” Başka ne söyleyebilirim ki! Bir anne üstelik... Onun bu heyecanını görmek, kızı için yaşadıklarını gözlemek; yakın dostlarına dünyasını açmak onun yaşayan/yaşatan yanlarıydı demeliyim... 


ek? 


TÜRKAN ŞORAY SÖZLÜĞÜ 
(Gülsenem Gün / Biyografya 8 / Bağlam Yayınları, 1. Basım, 2009) 


Türkan Şoray Göbeği 
Bir çeşit hamur tatlısı 
Yapılışı: 

1 2,5 su bardağı su, 100 gr margarin, 1 çorba kaşığı şeker, 1 tu- 
tam tuz yağ eriyinceye kadar kaynatılır. 2,5 su bardağı un ilave edilir. Tahta kaşıkla karıştırarak 10 dakika pişirilir. 

2 Ilıyınca 3-4 yumurta kırılır. Elle yoğrulur, ceviz büyüklüğünde 
parça alınır. 

3 Elde şekillendirilir. Serçe parmağı sıvı yağa batırılır. Ortası delinir, soğuk yağın içine bırakılır. Ocak üstüne alınır, sallayarak kızartılır. 

4 Kızaran tatlılar soğuk şuruba atılır. 2-3 dakika bekletilir, servis 
tabağına alınır. 


Türkan Şoray Kirpiği 

Delikli bir örgü motifi. Haroşa olarak örülmüş iki sıra üzerine ajor yapılarak içinden 9 ilmik çıkarılır, çıkarılan ilmikler tekrar haroşo örülür. Her iki sırada ajor açılarak işlem tekrarlanır. 


Türkan Şoray Eteği 

Lunaparktaki balerinin ikinci ismi. 

Bu arada yine Anadolu kasabalarından bahsederken 70'li, 80'li yıllarda kurulan panayırlarda,bugün daha çok balerin olarak bildiğimiz aletin adının da çingene rollerindeki elbiselerinden ve döne döne yaptığı danslardan dolayı “Türkan Şoray'ın eteği” olarak söylendiğini öğreniyorum. 
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Sen bunları Türkan Şoray'ın dudakları mı sandın? 
Askerde sözünü dinletemeyen başçavuşun rütbesini göstererek erlerden emirlerine itaat talebi. 


Türkan Şoray gibi şafaklamak 

Çok şaşırmak, afallamak, donup kalmak. 

Türkan Şoray'ın gözleriyle ilgili kırkyama öğrencileriyle konuşurken içlerinden biri de (Vahide) gençlik yıllarında onun göz mimiklerinden ve şaşkın bakışlarından esinlenerek “Türkan Şoray gibi şafaklamak” benzetmesini yaptıklarından sözediyor. “Çok şaşırmış, böyle donup kalmış, beti benzi atmış birini tarif etmek için “Türkan Şoray gibi şa- 


fakladı? derdik” diyor. 


“Türkan Şoray Göbeği”... 

Kayseri ve yöresinde dokunan yün halılardan pastel renkli, göbekli model halı Türkan Şoray Göbeği olarak adlandırılmış. 1989 yılında Kayserili halıcı Hulki Özkara bir genç öğretmenin çizdiği modele bu adı vermiş. 
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Çiftçi, Ahmet 159 

Çifte Minareli Medrese 400 

Çildam, Reşit 162 

Çin 442 

Çizgen, Tuluğ 292, 304-305, 379 

“Çok Tuhaf Çok Tanıdık” 118, 121 

Çolpan Butik 401 

Çonka, Yasemin 363 

Çölgeçen, Feridun 80, 186, 370, 445 


Dabak, Asuman 367 

Dalan, Bedrettin 312 

Dalyan 221 

Dame de Sion 80-81 

“Damsız Evler” 390 

Darcan, Hülya 379 

Darülaceze 311 

Datça Film Festivali 409 

Davutoğlu, Kenan 102 

Davutoğlu, Nesteren 340-41, 383 

Dean, James 15 

Dede, Halil 101, 287 

Defterdar mahallesi 

Değirmencioğlu, Zeynep 80-81 

Delon, Alain 90 

Demirağ, Melike 341 

Demirel, Füsun 320, 330, 358, 379 

Demirer, Ata 355 

Demirkubuz, Zeki 355 
Masumiyet 355 

Demiröz, Erol 259, 266 

Demirtaş, Osman 122 

Deniz bkz. Türkali, Deniz 

Deniz, Metin 150 

Denktaş, Aydın 416 

Denktaş, Rauf 415-16 

Derviş, Suat 228 

Deveci, Sadık 280, 292 

Develi Kebapçısı (Samatya) 365 

Devlet Konukevi 399 

Devrim, Devlet 80, 379 

Devrim, Hakkı 469 


Devrim, Metin 102 

Dıranas, Ahmet Muhip 389-91 
“Fahriye Abla” 389-91 
“Şiirler” 390 

Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma 
Derneği 399 

Diba, Şahbanu Farah (Şahbanu Farah 
Pehlevi) 181 

Diker, Veysel 367 

Dikişçi, Salih 280, 284 

Dilbaz, Nami 111 

Dilligil, Avni 37 

Dilligil, Belkıs 280 

Dinler, Mehmet 64, 82 

Dino, Abidin 255, 264-65 

Divan Oteli 121 

Diyarbakır 224, 250-51 

Doğan, Zülfikar 155 
“Köprü” 195 

Dolce Gabana 386 

Dormen, Haldun 450 

Dorsay, Atilla 95, 109, 137, 267,284, 316, 
352,393, 410, 414, 426, 428-30 
“Sinemamızın Umut Yılları” 137 
“Sümbül Sokağın Tutsak Kadını” 95, 
428-29 

Dorsay, Leman 429 

Doruk, Belgin 15, 29-30, 32,34 

Dostoyevski 14, 469 
“Ezilenler” 14 

Doygun, Perihan 232 

Döneray, Işıl 424 

Duru, Dilek 307 

Duru, Nükhet 374, 430-31 
“Türkan Şoray'ın Gözleri” 431 
“Gümüş” 430 

Duru, Sabah 239, 245 

Duru, Süreyya 307 

Duru, Yılmaz 111, 215-16, 238-39, 245, 374 

Dümer, Ekrem 200, 212 

Dündar, Can 421, 464, 471 
“Aynalar” 421 

Dünya Savaşı 61, 362 
Birinci 61 
İkinci 362 

Dürrüşehvar Hanım 19 

Düşman 226 


Ebcioğlu, Fecri 24, 43, 87 
Ebcioğlu, Hikmet Münir 120 
Ecer, Salih 248 


Eczacıbaşı, Nejat 410 

Eczacıbaşı, Şakir 409-11 

Edipoğlu, Baki Süha 13 

Edison Sineması (Kudüs) 423 

Ediz bkz. Hun, Ediz 

Efekan, Efgan 80 

Ege 66 

Eğilmez, Ertem 82-83 

Eğridir 283 

Eğridir Gölü 282 

Ekran Sineması (Moskova) 283 

Elazığ 149, 151, 154, 156-57, 160, 224 

Elazığ Sosyal Sigortalar Hastanesi 155-56, 
160 

Elçi, İsmet 298 

Elitaş, Sırrı 111 

Elmas, Orhan 64 

Emek Sineması 410 

Eminönü Meydanı 189, 346 

Ener, Mümtaz 80, 150, 186, 199-200, 379 

Engin Bey bkz. Ayça, Engin 

Engin, Cahit 83, 216 

Engin, Erdoğan 148 

Engin, Esin 298, 300 

Enis, Reşat 389 
“Sarı İt” 389 
“Afrodit Buhurdanlığında Bir Kadın” 389 

ErFilm238 

Erakalın, Ülkü 28, 31, 63-65,70,345,372 
“Siz Benim Filmlerimle Büyüdünüz” 28, 
65 
Hayatımın Kadını 345 

Erbil, Sadettin 130 

Erdem Oteli 156 

Erdem, Gülgün 379 

Erdem, Reha 355 

Erdoğan, Yılmaz 355 

Erenköy Camii 378 

Ererez, Kaya 102, 162, 166, 169 

Ergun, Cengiz 298 

Ergun, Koray 280 

Ergün, Atilla 379 

Ergün, Derya 333 

Ergün, Halil 375 

Erkanat, Deniz 379 

Erkin, Arif 363 

Erksan, Metin 41-43, 61, 63, 109, 135, 164, 
174,272, 355-56, 472 
Sevmek Zamanı 109 
Susuz Yaz 48, 63, 174 
Şeytan 272 


483 


484 


Erkuş, Arif 257, 259 

Erman Film 28, 180 

Erman, Gelengül 28 

Erman, Hürrem 28, 118, 180, 472 

Eroğlu, Arslan 424-25, 468 

Ertem bkz. Göreç, Ertem 

Ertem, Sadri Etem 392 
“Çıkrıklar Durunca” 392 

Ertuğrul, Muhsin 61 

Erzurum 400 

Erzurum Dadaş Film Festivali 409 

Esad Kültür ve Sanat Merkezi 415 

Esen, Mehmet 280, 282 

Esenboğa, Erkan 148, 232,270 

Eskişehir 224, 320, 322 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Uluslararası 
Film Festivali 417 

Eskişehir Üniversitesi b£z. Anadolu 
Üniversitesi 

Eurimages 99, 359, 416-17 

Evren, Burçak 109, 463 

Expressen 330 

Eyüp 7-8, 20-21, 384, 459 

Eyüp İlkokulu 8 

Eyüp'ü Sevenler Derneği 459 


Faik,Sait 117 
“Menekşeli Vadi” 117 
Fatih 10-12, 15,41, 59, 65 
Fatih Kız Lisesi 12 
Fatma bkz. Girik, Fatma 
Feray, Ayfer 117-18, 123, 221, 378-79 
Feray, Günfer 148 
Ferdağ, Ferda 274, 292 
Ferdağ, Sevda 374 
Feriye Sineması (Ortaköy) 341 
Ferzan Bey bkz. Özpetek, Ferzan 
Festival International du Film d'Amiens 413 
Fındıklı 174 
Fırtına, Remziye 186 
Filiz bkz. Akın, Filiz filmleri 
Acele Koca Aranıyor 86 
Acı Hayat 41-44, 59, 63,284, 469 
Açlık 218, 397 
Ada 306-307, 377 
Ağlayan Kadın 372 
Ağlayan Melek 196-97, 200-201 
Akşam Güneşi 123 
Ana 108, 112-14, 116-17, 284, 441, 469 
Anaların Günahı 31 
Arım Balım Peteğim 89, 396 


Artık Sevmeyeceğim 89 
Asiye Nasıl Kurtulur? 62, 304, 381 
Aşk Mabudesi 124 
Aşk Rüzgârı 24, 26-29 
Aşk ve Yumruk 36 
Aşk Yarışı 45-46 
Ateş Parçası 132-33 
Ateşli Çingene 86, 105-106, 124, 303 
Ateşten Damla 15 
Ayşecik Canımın İçi 31 
Azap 184-85, 187, 190, 202 
Badem Şekeri 45-46 
Bana Derler Fosforlu 124 
Baraj 86, 102, 147-48, 381 
Bardaktaki Adam 36 
Ben Ateşli Çingene 303 
Beni Osman Öldürdü 45 
Berdel 319-25, 381 
Billur Köşk 26,47,78 
Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin 85, 238- 
39, 241, 244 
Bir Aşk Uğruna 36-63, 409 
Bir Sevgi İstiyorum 201, 286 
Birleşen Yollar 90 
Bizde Arkadaş mıyız? 50, 201 
Bodrum Hakimi 139, 142, 190-94, 196 
Bomba Gibi Kız 49-50 
Bülbül Yuvası 201 
Buruk Acı 62, 124, 201 
Bütün Suçumuz Sevmek 64 
Çalıkuşu 80-81 
Çalınan Aşk 70-71 
Çapkın Kız 73 
Cemile 365-66 
Cemo 149-61, 163, 172, 215 
Cevriyem 228,339 
Çile 90 
Çocuk Köylere Doğru 383 
Dağlar Kralı 39 
Deprem 104, 139, 142-45, 287 
Dert Bende 318 
Devlerin Aşkı 139,142, 145, 196 
Dikenli Gül 29 
Dila Hanım 139,142,146, 196, 396-97 
Diyet 48 
Dönüş 139, 142, 163, 167-70, 174-79, 
181-83, 185, 196, 397, 412, 441 
Düğün 48 
Düğün Gecesi 86 
Dünyanın En Güzel Kadını 74,77, 84- 
85,444 


Ekmekçi Kadın 67, 71 

Eli Maşalı 85-86 

Elveda Sevgilim 123 

Fıstık Gibi Maşallah 31, 49-50, 123 

Fosforlu Cevriye 124 

Gazi Kadın 139, 142-43 

Gelin Çiçeği 85 

Genç Kızlar 48-49, 373 

Gönderilmemiş Mektuplar 339-40 

Gönülden Gönüle 36, 47 

Gözleri Ömre Bedel 64, 66-67, 89, 424, 
444 

Gramofon Avrat 294-97, 339 

Güllü 48, 127-31, 278 

Güllü Geliyor Güllü 129-30 

Günah Bende mi? 124 

Güzeller Resmi Geçidi 29, 44 

Hanımın Çiftliği 217-18 

Hatırla Sevgilim 36 

Hayallerim Aşkım ve Sen 71, 130, 276, 
298, 300-301, 401, 409, 412-13 

Hayatım Sana Feda 89 

Hayatımın Kadınısın 342-45 

Hazal 247-54, 284, 328, 381, 397, 414, 
441 

Herkesin Sevgilisi 201 

İki Kocalı Kadın 64 

İkinci Bahar 343-44, 363-65, 419, 467 

Kader Kapıyı Çaldı 67 

Kadın Değil Baş Belası 131, 303 

Kara Gözlüm 86, 139, 396 

Kardeş Uğruna 24-25, 36 

Kazandibi Tavukgöğsü 337,419 

Kenarın Dilberi 26 

Kızgın Delikanlı 26,63, 226-27 

Kölen Olayım 124, 278 

Körebe 291, 293 

Köyde Bir Kız Sevdim 17-19, 59, 222 

Küçük Beyin Kısmeti 31 

Küskün Çiçek 222-24 

Lekeli Kadın 64 

Lekeli Melek 59 

Mahpus 196, 213-14, 217, 389, 397, 
409 

Mavi Eşarp 106 

Melek mi Şeytan mı? 139 

Melekler Şahidimdir 26, 36 

Menekşe Koyu 206, 328-29 

Merhamet 218 

Mine 280-84, 308-309, 381, 419, 428 

Mualla 36, 48, 64 


Namus Borcu 147, 215-16, 224 

Ne Şeker Şey 26 

Nihavend Mucize 278, 334-35, 338, 419 

Ölü Bir Deniz 290, 308-10 

On Kadın 302-303 

Otobüs Yolcuları 34-37, 63, 191, 419 

Rumuz Goncagül 304 

Şahmaran 331-33, 336 

Sana Dönmeyeceğim 124 

Selvi Boylum Al Yazmalım 139, 224, 
233-35,237,397,412, 419 

Seni Kalbime Gömdüm 270-72, 381, 
401, 465 

Seni Seviyorum 272, 274, 381 

Seninle Ölmek İstiyorum 123-24 

Şenlik Var 71 

Sevimli Haydut 33-34, 36 

Sinekli Bakkal 82 

Sisli Hatıralar 429 

Siyah Gül64,385 

Siyah Melek 36 

Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu 326-27, 
412 

Sonbahar Rüzgârları 124 

Sultan 219-21, 381 

Sultan Gelin 216, 304, 381, 397 

Suna 348-52 

Sürtük 82, 84, 444 

Tapılacak Kadın 444 

Tatlı Betüş 360-62, 401 

Tatlı Hayat 367-69,419 

Tatlı Nigar 221-22, 401, 444 

Unutulan Kadın 139, 396 

Utanmaz Adam 29 

Vahşi Gelin 160 

Veda Busesi 64, 67 

Vesikalı Yarim 117-26, 196,221, 284, 
409, 419, 469 

Vukuat Var 79,217 

Yalnızlar Rıhtımı 120 

Yedi Kocalı Hürmüz 64, 126-27 

Yılanı Öldürseler 34,224, 245, 257, 
264-65, 267, 270, 329, 332, 397 

Yılların Ardından 26, 67 

Yüreğimde Yare Var 107, 121, 196-97 

Zorlu Damat 32-33, 35 

Zulüm 219, 398 


Fosforoğlu, Renan 37, 80, 87, 198, 200, 212 
Fox - “Var mısın Yok musun” 439 
Frankfurt 159, 415 

Frankfurt Türk Filmleri Haftası 415 


4B5 


486 


Fransa 247, 328, 333,392, 413, 416,421 
Funda Bijuteri (Beyoğlu) 395 

Fuster, Eveleyn 392 

Fuster, Geraldine 392 

Fuzuli 239 

Füsun Hanım bkz. Utkan, Füsun 


Gable, Clark 15 
Galata Köprüsü 74,278,346 
Galatasaray 387 
Garbo, Greta 337,468 
Garipçe 330 
Gayahan (büyükannesi) 21 
Gayrettepe 291 
Gaziantep 400 
Gecelerin Ötesi 63 
Gelengül Hanım bkz. Erman, Gelengül 
Gelin 48 
Gelişim Televizyon 463 
Gencebay, Orhan 111 
Gencer, İlham 24 
Gencer, Yıldırım 190, 379 
Gerçüş 247 
Gerede 142-43 
Gergeç, Selahattin 101 
Gezen, Müjdat 132 
Gezer, Figen 96, 285-86, 288-89 
Gezer, Abbas 289 
Gezer, Ahmet Kaan 289 
Gırgıriye 226 
Giacci, Vittorio 323 
Gilda 49 
Girik, Fatma 29, 46, 139, 210, 370-71 
Giritli, Osman 279 
“Atıf Yılmaz'ın İnsanları” 279 
Girne 416 
Gök, Şahin 194, 259, 262 
Gökbakar, Şahan 355 
Gökmen, Hüseyin 430 
Gönüllü 247 
Gönültaşı, Alpaslan 387 
Göreç, Ertem 35-37, 226 
Göreç, Rukiye 379 
Gören, Şerif 143, 168-70, 302, 317, 356 
Amerikalı 317 
Katırcılar 302 
Yılanların Öcü 63, 302 
Yol 302 
Gösteri 279 
Gözalan, Muammer 190, 200 
Gözen, Yüksel 190 


Gözlerin Yeşilçam'ın Son Yangını 358 
Gruda, Yılmaz 80, 200 
Guinness Rekorlar Kitabı 196 
Gurbet Kuşları 63 
Güçlü, Uğur 379 
Gül, Aslan 101 
Gül, Serpil 80,379 
Gülhan, Yalçın 379 
Gülsoy, Ümit 331 
Gülsen bkz. Tuncer, Gülsen 
Gülşen bkz. Gündüz, Gülşen 
Gün, Gülsenem 475 
“Biyografya” 428, 475 
Günaltay, Faruk 416-17 
Günay, İzzet 70, 90, 117-20, 121-23, 374- 
75, 377 
Günaydın, Erol 82 
Günbay, Altan 270 
Günçıkan, Berat 464 
Gündüz, Gülşen 92, 148, 253, 385-86 
Güner, Ergün 157 
Güner, Erhan 262 
Güner, Halime 412 
Güneri, Selma 374 
Güneş 278 
Güneş Bey bkz. Karabuda, Güneş 
Güney, Salih 374 
Güney, Yılmaz 135-37, 224, 355, 406-408 
Umut 135 
Güneydoğu 250 
Güngör, Şükran 334, 338 
Günşiray, Orhan 29, 39, 374 
Güntekin, Reşat Nuri 79 
“Akşam Güneşi” 79 
“Çalıkuşu” 79 
“Bir Dağ Masalı” 79 
Gür, Şeref 118 
Gürcü 177 
Gürsel, Cemal 227 
Gürses, Saadet 148 
Gürsoy, Ramiz 298 
Gürsu, Tanju 98, 200-201,230,311,374 
Gürzap, Can 362 
Güven, Ozan 364 
Güvenç, Nedret 76, 80-81, 379 
Güvenirgil, Sezer 379 
Güzelbahçe Hastanesi 44 
Güzey, Gülistan 379 


Hababam Sınıfı 127 226 
Habertürk Gazetesi 473 


Hacettepe Hastanesi 287 

Hakan Bey bkz. Balamir, Hakan 

Hakan, Ali 425, 427 

Hakan, Fikret 29, 39, 46, 149-53, 164,374 

Haki ailesi 51 

Haki, Kaçuni 50-51 

Haki, Mayda 50 

Haki, Melina 50-51 

Haki, Şahan 50-51 

Haki, Şeyda 50 

Haksun, Necati 247 
“Kutsal Ceza” 247 

Haliç 346-47 

Halman, Talat 385 

Hanlarova, Zeynep 179-80 

Harem Meydanı 201 

Harput 151-52 

Hasbal, Mehmet 386 

Haşim, Ahmet 13 

Hatay 404 

Hayat Güzeldir 393 

Hayat Hastanesi 158 

Hayriye teyze 365 

Hayworth, Rita 49, 421 

Hekimoğlu, Bülent 320 

Hekimoğlu, Mahmut 190, 379 

Hekimoğlu, Yücel 64 

Hemite 296 

Hemşeri, İlhan 190 

Hıdiv Kasrı 362 

Hızlan, Doğan 389, 465 

Hikmet Bey (Emek Sineması müdürü) 410 

Hint 62 

Hisarüstü 448-49 

Hokna, Güven 363 

Hollanda 392 

Hollywood 61, 181, 225, 374, 413, 445, 
472 

Hulki Bey bkz. Saner, Hulki 

Hun, Ediz 29, 48-49, 90, 104-106, 129-30, 
374,375-76, 415 

Hülya bkz. Koçyiğit, Hülya 

Hümeyra bkz. Akbay, Hümeyra 

Hürrem Bey bkz. Erman, Hürrem 

Hürriyet 157-59, 386, 405, 465, 469 

Hürriyet Kitap 472 

Hüseyin (şoför) 251, 253 


Irgat, Cahit 80-81, 379 
Irmak, Çağan 355 
Işık, Ayhan 29-35, 37, 39, 43-44, 374 


Işık, Kenan 468 
Işıklar, Aykut 472 


İbrahimof, Ejder 238-41 

İçli, Melahat 83 

İçsel, Selahattin 118 

İkbal, Nusret 34, 37 

İleri, Selim 196, 270-73, 284, 292, 327, 362, 
389-91, 426, 465, 469 
“Asker Mektubu” 271 
“Kar Yağıyor Hayatıma” 391 

İlgün, Hulki 157 

İlhan, Çolpan 29,80, 270, 272, 367, 374, 
378-79, 401 

İlhan, Nihat 152 

İlktaç, Necati 87 

İnal, Engin 298 

İnanır, Kadir 29, 139-43, 162, 166, 169, 
190, 192-93, 228, 232-33, 235, 237, 
314, 339-40, 374-75, 391, 408 

İnanır, Levent 292 

İnanoğlu, Berker 200 

İnanoğlu, Türker 17, 64 

İnci Sineması (Pangaltı) 50-51 

İnci, Bilal 150, 152, 162, 164, 169, 233, 379 

İnci, Elif 232-33 

İngilizce 181, 442-43 

İnönü, Erdal 328 

İnsu Mağarası 333 

İpekçi, Cemil 399, 401 
“Şahmaran” defilesi 399, 401 

İpekçi, Handan 355 

İran 143, 142 

İrfan Bey bkz. Ünal, İrfan 

İskenderov, Adil 238 

İsmet, Muhammed Riyad 415 

İspanya 323-24 

İsrail 423-24 

İstanbul 11, 61, 69, 93, 95, 107, 155-58, 
160-61, 185, 188, 197-98, 224,230, 
239, 242, 244, 247, 250, 253, 260-63, 
269-70, 273, 285,291, 309, 322, 346- 
47, 357, 362, 372, 400, 412-13, 422 

İstanbul Belediyesi 400, 427 
Kültür İşleri Daire Başkanlığı “Türk 
Sinemasına Hayat Verenler: Türkan 
Şoray” 427 

İstanbul Beykent Üniversitesi 417 

İstanbul Film Festivali b£z. Uluslararası 
İstanbul Film Festivali 

İstanbul Kadir Has Üniversitesi 417 
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38 


İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı 410 
İstanbul Maltepe Üniversitesi 417 
İstanbul Teknik Üniversitesi 417, 431 
İstanbul Üniversitesi 417-18 
Hukuk Fakültesi 417 
İletişim Fakültesi 417 
İstiklal Caddesi (Beyoğlu) 418 
İsveç 245, 258-59, 264, 267, 329-31, 333 
İsveç Kraliyet Ailesi 262 
İsviçre 160-61, 172 
İtalya 122, 323, 355, 393, 413 
İtalyan 7, 122, 177, 393, 409, 412, 422, 467 
İtalyan Büyükelçiliği 422-23 
İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı 339 
İzat, Süer 331 
İzmir 24, 65, 403 
İzmir 9 Eylül Üniversitesi 356, 409 
Sinema Günleri 409 
İzmir Fuarı 450 
İzmit Cezaevi 137 
İzmit Darka Tatil Köyü 429 
İzzet Bey bkz. Günay, İzzet 
İzzettin 115 


Japon 297-98 
JoyFM 386 


Kabardey 21 

Kacar, Arslan 292 

Kadın Evliyalar 90 

Kadın Filmleri Festivali 422-23 

Kadir bkz. İnanır, Kadir 

Kahraman, Erdal 319-20 

Kanat, Sonay 100-101 

Kanegas 160 

Kaner, Suphi 37, 45, 127 

Kanlı Nigar 304 

Kaplanoğlu, Semih 355 

Kaptan, Atıf 37 

Kara, Handan 84 

Karabuda, Barbro 206, 329-30 

Karabuda, Güneş 245-46, 256, 258-62, 265- 
66, 329 

Karadeniz 131, 339-40 

Karadoğan, Ali 118 

Karagümrük 12, 15,420 

Karahan, Demir 218 

Karakaya, Feridun 82,87,127 

Karaköy 74, 131, 346 i 

Karanfil, Fatma 379 

Kardeş, Suzan 320, 441 


Karındaş, Altan 304-305, 379 
Karşı Sanat Galerisi 423 
“Açık Şehir Türkan Şoray Sergisi” 423, 
425 
Kasımpaşa 45, 384 
Kavaklar 347 
Kavran, Osman 450 
Kavur, Ömer 122, 269, 280-81, 291-94, 
316, 356, 413 
Ah Güzel İstanbul 269-70 
Kaya, Selim 186 
Kayseri 476 
Kazan, Elia 411 
Kekeva, Yaşar 393 
Kemal Film 44-46, 66, 81, 444 
Kemal, Orhan 79,217 
“Hanımın Çiftliği” 79,217 
“Vukuat Var” 217 
Kemal, Yaşar 79,245, 255-56, 258, 264-67, 
328-30 
“Menekşe Koyu” 79, 329 
“Ağır Akar Su” 328 
“Teneke” 329 
“Yılanı Öldürseler” 79, 255, 267 
Kence, Aysel 441 
Kenter, Müşfik 270,272, 298, 304-305 
Kenter, Yıldız 470 
Kentmen, Hulusi 378 
Keskiner Kardeşler 224 
Keskiner, Abdurrahman 224, 248, 255, 264, 
266 
Keskiner, Arif 232, 266 
Keskinoğlu, Mehmet 219 
Kıbrıs 414-16 
Kıbrıs Gazeteciler Cemiyeti 415 
Kıbrıs Türk Alayı 416 
Kınoğlu, Celal Kadri 367 
Kıral, Erden 356, 391 
Kırgızistan 233, 235, 237 
Kırmızı, Salih 374 
Kırmızıgül, Mahsun 356 
Kıskanç, Aziz 101 
Kıvanç, Hakkı 118, 190 
Kıvanç, Halit 405-406, 408 
“Hadi Anlat Bakalım” 408 
Kıvılcım, Uğur 379 
Kızılağaç, Sadık 401 
Kızılkaya, Muhsin 467 
Kızıltan, Özer 355, 358-59 
Kibar, Melih 327 
Kilyos 33 


King Otel 429 

Kişisel Sinemacılar Kuşağı 355 

Klasis Otel 309 

Kocamansur Sokak (Fatih) 41 

Koç, Vehbi 322 

Koç, Yılmaz 169 

Koçar, Çağatay 433 

Koçman, Ali 383 

Koçyiğit, Hülya 29, 48-49, 210, 371, 373, 
442 

Kolçak, Eşref 29, 374 

Koloğlu, Sohban 113 

Komet 423 

Kongar, Emre 316 

Konya 224, 295, 297-98 

Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası 
Öğrenci Film Festivali 417 

Konyalı, Ali 400 

Koper, Berrin 305 

Koper, Macit 274, 304-305, 330 

Korsika 328, 412 

Kors-Maten 328 

Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı 383 

Korutürk, Fahri 408-409 

Koşar, Pekcan 304-305 

Köksal, Neriman 29, 51, 80-81, 130,270, 
273, 378 

Köksal, Yılmaz 80, 379 

Köroğlu, Derya 430 

Köseoğlu, Murat 76,212 

Kralkızı 20 

Kramer, Stanley 177-78 

Krause, Asuman 439 

Kremlin Sarayı 177-78 

Kudüs 423 

Kuğulu Park (Ankara) 285 

Kumburgaz 28 

Kurbanof, Mehmet 177 

Kurçenli, Yusuf 295, 297, 339-40 

Kurpjel, Srdjan 343 

Kurt, Kenan 80 

Kurt, Yılmaz 190, 292 

Kurtiz, Tuncel 362 

Kurtoğlu, Yıldız 298 

Kurtuluş, Cevat 45 

Kutlar, Onat 110, 196, 247-48, 316, 410 

Kuzey Kafkasya 21 

Kuzu, Hüseyin 302 

Küçükömer, Yusuf 162 

Külebi, Cahit 13 

Kültür Bakanlığı 99,311, 315-16, 334, 359, 


392,415, 417, 422-23 
Kündem, Enver 101 
Kündem, İsmail 101 
Kürt 249, 253 
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Lenin Dvarietes Sporta Salonu 176 
Leningrad 176, 245-46 
Levent 92-92, 97, 137, 269, 385 
Levent Camii 95 
Levent, Anna 159 
Livaneli, Ülker 331 
Livaneli, Zülfü 248, 264-66, 331-33, 336- 
37,417, 467 
“Dünya Değişirken” 337 
Loğoğlu, Faruk 422 
Loğoğlu, Mevhibe 422 
Lolobrigida, Gina 177-78 
London, Jack 143 
Londra 411,414 
Loren, Sofia 412-13, 421, 466-67 
Lüks Sineması (Beyoğlu) 27, 109 
Lütfi Bey bkz. Akad, Lütfi 
Lütfi Kırdar Kongre Salonu 400 


Maçero, Moris 59 
Maçka 373 
Mağden, Perihan 121, 471 
Makaryos 415 
Maksim 450 
Mangano, Silvana 7,459 
Mansur, Lale 379 
Mardin 247 
Marianne 467 
Marilyn bkz. Monroe, Marilyn 
Markiz Pastanesi 362 
Marmara Üniversitesi 356, 358, 417, 420, 
427 
İletişim Fakültesi 417, 427 
Marmaris 224, 237, 286 
Maslak 106 
Mastorianni, Marcello 421 
Mater, Çiğdem 420 
Mayda bkz. Haki, Mayda 
Mayruk, Yıldırım 398, 401, 422 
Mecidiyeköy 76, 429 
Meclis bkz. TBMM 
Mehmet bkz. Hasbal, Mehmet 
Mehmet Dede Sokağı (Fatih) 10 
Mekin, Ahmet 29, 164, 232-33, 259, 265- 
66, 270 
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Melda bkz. Sözen, Melda 

Melek Film 50, 66 

Melek, Nasır 143-44, 148 

Melikof, Arif 238 

Melina Hanım bkz. Haki, Melina 

Mercedes 194 

Merzifon 467 

Mevlana 392 

Midyat 250 

Milli Sinema Akımı 90 

Milliyet 97, 324, 386, 394 

Milliyet Cadde 470 

Milliyet Sanat 136, 420 

Milliyet Televizyon 439 

Mimar Sinan Üniversitesi 174, 356 
Güzel Sanatlar Fakültesi 174 

Mola, Ezgi 345 

Monicelli, Mario 412 

Monroe, Marilyn 49, 121, 337, 421, 468, 472 

Moral, Şaziye 80, 379 

Mos Film (Sovyet) 238-42 

Moskova 141, 174-75, 177, 181, 239, 241- 
46, 283 

Moskova Film Festivali 174, 176-78, 412 

Moskova Havaalanı 244 

Muhtar, Reha 439 

Mungan, Murathan 432, 466 
“Sultan'ın Gözleri” 466 

Murat (IV.) 272 

Murathanoğlu, Simay 441 

Mutlu, Mine 374, 379 

Muvahhit, Bedia 80, 379 

Muzaffer Bey bkz. Arslan, Muzaffer 

Nükhet bkz. Duru, Nükhet 

Müren, Zeki 86-87 

Mütercimler, Erol 349 


Nacar, Behçet 118 
Nadir, Kerime 79 

“Sisli Hatıralar” 79 

“Dert Bende” 79 

“Genç Kızlar” 79 
Nadire Hala bkz. Varlı, Nadire 
Nahırcı, Yaşar 159 
Nahit Bey 391 
Narzullayev, Narmurad 433 
Naşit, Adile 127, 220-21, 378-79 
Nazan bkz. Şoray, Nazan 
Nâzım Hikmet 239, 243-44 
Nazır, Necla 374 
Nebahat bkz. Çehre, Nebahat 


Nebi bkz. Ataş, Nebi 
Necmioğlu, Tuncer 87, 148, 150, 379 
Neco 367 
Nesin, Aziz 361, 388-89 
“Tatlı Betüş” 361, 388-89 
Niğde 224 
Nil, Ayşe 392 
“Kaçıklık Diploması” 392 
Nilüfer Hatun Okulu 96 
Nipton, Asım 18,37,43,83,111, 198,200 
Nişantaşı 28, 96, 347 
Nizami 239 
NIV 120,255 
“Sinema Benim Aşkım” 255 
Nur, Ferah 83, 379 
Nur, Muhterem 14, 29, 57 
Nur, Nurhan 232-33, 379 
Nurgül bkz. Yeşilçay, Nurgül 


Ocak, Esma 319 

Odabaşı, Nihat 59 

Odessa Sineması (Strasburg) 416 
Oğuz, Ali 379 

Oğuz, Orhan 292, 305 
Oğuzalp, Tomris 292 
Oğuzcan, Ümit Yaşar 13 
Okay, Meral 196 

Okay, Yaman 259, 266,270 
Okçugil, Nejat 200 

Oktay bkz. Şoray, Oktay 
Okuş, Seha 171 

Olcay, Zuhal 374 

Olgaç, Bilge 218-19 

Onaran, Alim Şerif 110 
Oraloğlu, Lale 29 

Oran 290 

Oran, Bülent 145, 186, 196 
Orhan Veli 117 

Orkan, Senih 37 

Ortaç, Yusuf Ziya 13 
Ortaköy 107, 341, 430 
Oscar TV Dergisi 413 
Oskay, Ünsal 425-27 
Osman Bey bkz. Çetintaş, Osman 
Osmaniye 215, 224 

Otobüs 258 

Otyam, Nedim 80 
Oymapınar Barajı 147 


Öcal, Biles 424 
Ökten, Güler 379 


Ökten, Zeki 129, 275, 278, 356 

Ömercik 80 

Önal, Safa 107, 117-18, 120-21, 142-43, 
146, 148, 162-64, 186, 190, 193, 196- 
200, 212-13, 215, 217, 222, 362 

Öngören, Vasıf 216 

Ören, Turgut 37, 472 

Öz, Vahi 45, 80, 127, 378 

Özal, Semra 314 

Özal, Turgut 314 

Özalp, Leyla 248, 257,259, 263 

Özbek 433 

Özbek, Mualla 401 

Özbekçe 433 

Özbekistan Madaniyatı 433 

Özbekistan Sovyet Cumhuriyeti 239, 241, 
433 

Özçelik, Gamze 368 

Özdemiroğlu, Atilla 393-94 

Özener, Belkıs 84 

Özgelen, Orkun Zafer 431 

Özgencil, Mete 431 

Özgentürk, Ali 232, 234-35, 247-48, 251, 
255, 316, 356 

Özgentürk, Işıl 256, 266 

Özgentürk, Nebil 421, 471 
“Bir Yudum İnsan” 421 
“Hayatın İçinden” 471 

Özgüç, Agah 64, 109, 214, 428 
“Bir Yıldız Böyle Doğdu” 428 

Özgüven, Fatih 471 

Özipek, Güzin 297, 378 

Özkan, Erdinç 320 

Özkan, Yavuz 356 

Özkara, Hulki 476 

Özkaya, Günseli 382 

Özkul, Münir 127 

Özlü, Demir 300 
“Bir Beyoğlu Düşü” 300 

Özön, Nijat 110 

Özpekel, Osman Nuri 339 

Özpetek, Ferzan 355, 412 

Özses, Nermin 162, 186, 212 

Özşahin, Hüseyin 102 

Öztürk, Beyazıt 338 

Öztürk, Semire Ruken 118 

Özyağcılar, Erdal 220, 274 

Özyağcılar, Güzin 220 


Paksoy, Gönül 400 
Palay, Abdurrahman 75 


Pamuk, Orhan 119 
“Kara Kitap” 119 
Pangaltı 50 
Papanof, Anatoli 238 
Par, Pervin 379 
Par, Tijen 76, 379 
Par, Zafer 257, 259, 261 
Paramount 181 
Paris 247, 255, 372 
Pars, Kenan 379 
Pehlevi, Farah 180-81 
Peker, Faruk 238, 243, 331-32, 336, 362 
Pekkan, Ajda 86-87, 374 
Pekuysal, Suna 26-27, 37, 80-81, 378 
Pera Palas 273, 295, 465 
Peri, Oya 200, 379 
Pertan, Ersin 356 
Pervomayski 283 
Pesen Film 24-25, 29, 66 
Pesen, Nevzat 27, 91 
Petriçenko, Constantin 238 
Peyda, Hüseyin 247-48, 266, 379 
Picadilly 414 
Pimapen Kültür Evi “Türkan Şoray Paneli” 427 
Pirhasan, Barış 291-92 
Pobede 283 
Posta 386 
Postacı, Funda 379 
PostXpress 468 
Poyrazoğlu, Ali 337 
Prades 247 
PTT 250-51 


Ouinn, Anthony 214 


Rabia 90 

Radianov, Aleksandroviç 252 

Radikal 386, 469, 471 

Radikal İki 466 

Rai 3 “Türkan Şoray: La cinepresa e il mio 
amore” 422 

Recep (ışık teknisyeni 102 

Refiğ, Halit 63, 135, 164, 174, 216-17, 356, 
443, 471 
“Ulusal Sinema Kavgası” 471 

Renklidere, Kamil 248 

Reyhanlı 216, 224,404 

Rıdvan amca bkz. Şoray, Rıdvan 

Rize 237 

Rojda 341 

Roma 393, 412-13, 422 
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Roma Film Festivali 122, 412-13, 422 

Roman 132, 302-304 

Rona, Aliye 80-81, 150, 259, 261, 266, 
378-79 

Rum 200, 300 

Rumeli 11 

Rumelifeneri 330 

Rumelihisarı 449 

Rus 14, 175, 177, 239 

Rusça 176,240 

Rusya 142, 174-75, 177,244 
Çarlık Rusyası 177 


Sabah 179, 372, 386, 440, 466-67 
Sabah Pazar 467, 470 
Saban, Nedim 363 
Sadri Bey bkz. Alışık, Sadri 
Safa Bey bkz. Önal, Safa 
Sağ, Arif 248 
Sağıroğlu, Duygu 109, 135 
Bitmeyen Yol 109 
Ben Öldükçe Yaşarım 109 
Sağlar, Fikri 334 
Sağtürk, Tan 363 
Saliha Abla 301, 319 
Salman, İlyas 220 
Saltika Sineması (Moskova) 283 
Samancılar, Menderes 379 
Samatya 11, 365 
San Sabestian Film Festivali 247 
Sanat Güncesi 279 
Sanatçılar Evi (Kırgızistana) 237 
Sanayev, Vsevolod 238 
Saner, Hulki 30, 32-33, 63 
“Bu da Benim Filmim” 32 
Saner Film 30 
Saraçhane 13 
Sarıcı, Necip 75 
“Dublaj Tarihi” 75 
Sarıgül, Sadrettin 159 
Sarıoğlu, Dursunali 330 
Sarıyer 106 
Sarpyener, Kut 157 
Sav, Meliha bkz. Şoray, Meliha 
Sav, Şükrü 10 
Savaş, Perihan 374 
Savcı, Meltem 305, 379 


Savun, Kadir 10, 81, 87,111, 190, 330, 378 


Sayar, Leyla 26-27, 29 
Saydam, Nejat 63, 76, 212-14, 217 
Saygı, Sevgi 320 


Sayın, Emel 374 
Scagnomillo, Giovanni 17 
“Bay Sinema; Türker İnanoğlu” 17 
Seden, Osman F. 44-45, 61, 63, 80-81, 87, 
145-46, 164, 356, 361, 444 
Selanik 10 
Selekman, Yavuz 190 
Selen, Suna 331-32, 336, 379 
Senay bkz. Ülkü, Senay 
Sensev, Kaya 270 
Serengil, Öztürk 45, 127 
Sergen, Semih 90 
Serhan, Fatma İrfan 392 
“Marziye” 392 
Sertesen, Melih 76, 102,212 
Ses 24, 48, 93 
SE-SAM 312 
Sevgin, Erdoğan 467 
Sevim, Faize 396, 398 
Sezen bkz. Aksu, Sezen 
Sezer, Fatoş 298 
Sezer, Pars 259, 261, 266 
Sezer, Şafak 355 
Sezer, Zeki 118, 190 
Sezerli, Semih 118, 379 
Sezgin, Yusuf 379 
Sezici, Cengiz 232, 292 
Sezin, Sezer 29, 120 
Üç Tekerlekli Bisiklet 120 
Shaw, Bernard 82 
“Pygmalion” 82 
Sılan, Bircan Usallı 436 
Sigalova, Alla 238 
Silivri 309 
Sim, Mürüvvet 45, 80 
Simavi, Erol 157 
Sine Film 66 
Sinema Kurultayı 315 
Sinema Mensupları Konut Yapı 
Kooperatifi'ni (SİNEMKO) 312 
Sinema Oyuncuları Derneği (SODER) 311- 
16 
Sinema Sarayı (Bakü) 178 
Sinema Yasası 316 
“Sinemacılar Dönemi” 42, 61, 114 
Site Sineması (Şişli) 170 
SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) 409 
SODER bkz. Sinema Oyuncuları Derneği 
Solan Bir Yaprak Gibi 139 
Soley, Mine 379 
Somer, Önder 80, 379 


Sonat, Orçun 212,379 

Sonku, Cahide 29, 80-81 

Sordi, Alberto 412 

SOS 383 

Sovyet Büyükelçiliği (Ankara) 250, 253 

Sovyetler (Birliği) 238-39, 244-45, 250, 252- 
53,329 

Soydan, Murat 29, 219, 374-75 

Soygazi, Hale 374 

Söke 403 

Sözen, Melda 150, 152, 154 

Sözeri, Aykut 292 

St. Hilarion 416 

“Star Sineması” 210 

Stockholm Havaalanı 245 

Strasburg 416-17 

Stüdyo Erol 59 

Stüdyo Tamer Yılmaz 59 

Stüdyo Yaşar 59-60 

Sultanahmet 347 

Sunal, Kemal 127, 130 

Surdo, Victorio 422 

Suriye 400, 415 

Süleymaniye Camii 344 

Sümbül Sokak (4. Levent) 92, 95, 137 

Sürer, Mualla 17-18, 37,45, 80, 127, 376, 
378-79 

Süreya, Cemal 464 

Svenkha Dagblade 330 

Sylvia (Kraliçe) 262 


Şahin, Osman 391-92 
“Üzümler” 391 
“Ayna” 391 
“Mor Cepken” 392 
Şam 415 
Şam Film Festivali 415 
Şan Sineması 450 
Şasa, Ayşe 190, 196 
Şehir Tiyatrosu (Saraçhane) 13 
Şen, Ali 87, 378-79 
Şen, Bilge 148 
Şen, Nurettin 292 
Şen, Şener 127, 220-21, 363-65 
Şenay, Onur 337 
Şendil, Sadık 79, 83 
“Yedi Kocalı Hürmüz” 79 
Şener, Yaşar 186, 298 
Şengül, Sevim 84 
Şenol, Parla 80-81 
Şenvardar, Seçkin 439 


Şerif bkz. Gören, Şerif 

Şeyda bkz. Haki, Şeyda 

Şile 165, 396 

Şimşek, Tarık 190 

Şişli 24, 41, 170, 392 

Şişli Lape Hastanesi 392 

Şoray Kanunları 69, 428 

Şoray, Adil 21 

Şoray, Figen bkz. Gezer, Figen 

Şoray, Halit 10 

Şoray, Meliha (Sav) 10 

Şoray, Murat 10 

Şoray, Nazan 11-12, 14-15, 40-41, 51, 88, 
94, 96-97, 285-86, 288-89, 291 

Şoray, Oktay 96 

Şoray, Rıdvan 20-21 


Tabak, Yeşim 470 

Tacer, Cengiz 102, 111 

Tahir, Kemal 471 

Tahran 182 

Tahran Film Festivali 180-82 

Taksim Anıtı 316 

Taksim Meydanı 163 

Takvim 470 

Talay, İstemihan 422-23 

Tamer, Baki 18,222 

Tamer, Cihat 298 

Tan, Azize 410 

Tanilli, Server 465 

Tanrıöğen, Settar 363 

Tara,Şarık 383 

Tarabya 106 

Tarabya Oteli 86 

Tarancı, Cahit Sıtkı 13 

Tarık bkz. Akan, Tarık 

Tarkovski, Andrei 329 
Kurban 329 

Taş, Erol 18-19, 111,221, 378 

Taşdemir, Hikmet 162, 298 

Taşdemir, Yusuf 162 

Taşkent 433 

Taşkent Film Festival 235, 412 

Tayfur, Ferdi 225 

Taylan, Yağmur-Durul 355 

Tayvan 352 

TBMM 228,230, 315-16, 381-82, 422 

Tedü, Zeynep 379 

Tekçe, Ahmet Tarık 19, 37, 378 

Tekçe, Necip 162 

Tekniker, Suphi 218, 379 
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Tel-Aviv 423 
Telif Hakları Yasası 314 
Tema, Muzaffer 29, 80 
Tepebaşı 45 
Terziyan, Nubar 80, 87, 190, 198, 200, 
378-79 
Tez, Fatoş 148 
Thayka 239 
THY 157-58 
Tibet, Kartal 29, 80-81, 218-21, 286, 374-75 
Tilmaç, Sümer 379 
Titiz, Tınaz 311 
Tiyanşan dağları 237 
“Tiyatrocular Dönemi” 61 
Tokatlıoğlu, Lütfü 324 
Tokmakçıoğlu, Erdoğan 191, 193 
Tokmaktepe Mezarlığı 47 
Tolstoy 362 
Anna Karenina 362 
Top, Feyzan Ersinan 123, 376 
“Asla Unutamadım” 123, 376 
Topağacı 41, 43 
Topatan, Danyal 150, 152 
Topkapı Sarayı 241-42, 334-35, 346 
“Toplumsal Gerçekçilik” 63 
Toros Dağları 233 
Tosun, Erdal 280, 282 
Tosun, Necdet 45 
Toyon, Celile 280 
Tozan, Salih 18-19, 37 
Tözüm, İrfan 304-305 
Tözüm, Melike 305 
Tözüm, Muhteşem 305 
Trakya 114 
TRT 225, 383-84, 430 
“Dikkat” 384 
Tuğlu, Hülya 232-33 
Tulun, Abdülkadir 320 
Tulyakova, Vera 243 
Tuna, Feyzi 270, 273, 465 
Tunca, Çetin 102, 149-50, 190, 194, 232-33, 
298, 350-51 
Tuncay bkz. Ünal, Tuncay 
Tuncer, Gülsen 296-97, 320, 327, 348, 379 
Tuncer, Gündoğan 203 
Tunç, Oğuz 298 
Tunç, Onno 304-305 
Tura, Yalçın 37, 149-50, 171, 186 
Turan, Muzaffer 102, 248, 259, 266, 270 
Turan, Süleyman 130, 378 
Turanlı, Gani 102 


Turgul, Yavuz 219, 221, 317, 356, 364, 389 
Eşkıya 317 

Turgutlu, Ahmet 162, 186 

Turhanlı, Mümtaz 442 

Turist Ömer 127 

Tünaş; Erdoğan 196 

Tünay, Cengiz 59, 298 

Türk Dil Kurumu 149 

Türk Film Festivali (Londra) 414 

Türk Film Haftası (Çin) 442 

Türk Filmleri Haftası (Cesena) 413 

Türk Hava Yolları 158 

Türk Parlamenterler Birliği 381 

Türk Sefareti (Leningrad) 245 

Türk Sineması Haftası (Strasburg) 416 

Türkali, Deniz 270, 275, 277, 280, 289, 338 

Türkali, Vedat 34-35, 37, 110, 191, 196, 
211, 226 
“Eski Filmler” 35 

Türkçe 121, 177-78, 240, 249, 433 

Türker, Yıldırım 121, 319-20, 466 

Türk-İtalyan Dostluk Derneği 413 

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı 319 

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal 
Araştırmalar Vakfı (TUSES) 316 

Türkmen, İlter 176 

Tüzün, Rıza 37 


Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali 410- 
11 

Uçansu, Hülya 410 

Uğur, Ali 43, 102, 118 

Uğur, Bedri 101 

Uğur, Özkan 363 

Uğurlu, Ahmet 280,282 

Ulaştırma Bakanlığı 157-58 

Uludağ 396 

Uluergüven, Selçuk 280, 282 

Ulusay, Nejat 118 

Uluslar arası Berlin Film Şenliği 323 

Uluslararası İstanbul Film Festivali 357, 
409-10, 464 
Altın Lale Uluslararası Yarışması 410 

Ulusoy, Keriman 247-48, 421 

Umar, Leyla 372, 383 

UNICFF 384-85 

Uslu, Sunay 26-27 

Ustaoğlu, Yeşim 355 

Utkan, Füsun 412 

Utkan, Necati 412 

Uyanık, Dilaver 331, 336 


Uyanık, İlker 331 
Uzuner, Buket 466 


Ülkü, Senay 386 

Ün, Memduh 15, 61,73,228 
“Memduh Ün Filmlerini Anlatıyor” 15, 
228 


Ünal, Cihan 76, 270, 272-74, 280, 282, 284, 


292,294, 374, 428 

Ünal, İrfan 141, 148, 150, 160, 163, 186, 
190, 228 

Ünal, Tuncay 141-42 

Ünal, Ümit 298-99, 355 

Ünal, Yağmur 87-88, 97, 286-95, 301, 317, 
319,322, 341, 386-87, 411-12, 440, 
457-58, 460 

Ürgüp 213 

Üsküdar 347 


Valencia 323-24 

Vali Konağı Caddesi (Nişantaşı) 28 
Vargı, Ömer 356 

Varlı, Nadire 20 

Vatan Caddesi (Fatih) 11 

Vatikan 122, 412 

Viareggio 323 

Vitti, Monica 412 

Volkswagen 169 


Washington Nüfus Enstitüsü 323 
Weiner, William 181 
Wollter, Swen 329-30 


Yağmur bkz. Ünal, Yağmur 
Yakacık 385 

Yakacık Yetiştirme Yurdu 385 
Yalova 33 

Yaman, Feyyaz 424-25 
Yangın Var 15 

Yaşer, Gülseven Güven 320 
Yavuz, Mustafa 186 
Yazgan, Selahattin 37 
Yedikule 333 

Yeğinobalı, Nihal 48 
Yelence, Yalçın 383 

Yeni Cami (Eminönü) 346 
Yeni Film Stüdyosu 75 
Yeni Yüzyıl 464 

Yeniköy 104-105, 410 
Yesari, Afif 83 

Yesin, Ümit 292 


Yeşil, İsmet 158 

Yeşilçam 19, 36, 44, 60-63, 65, 67, 74-75, 
99-100, 109, 119, 124, 195, 203-204, 
210, 214, 226, 298-99, 317-18, 355, 
358, 395, 406-407, 428-29, 431, 463- 
64, 470,473 

Yeşilçam Filmcilik 233 

Yeşilçay, Nurgül 363-64 

Yeşilköy 347, 379 

Yeşilyurt, Harun 247-48 

Yılanlı Kale 259, 265 

Yıldız, Azmi 101 

Yıldız, Emel 15-17, 21 

Yılmaz, Atıf 61, 63; 109, 124, 129-30, 135, 
137, 139, 149-50, 152, 155, 163, 195, 
208,219, 221, 232-34, 260, 274-75, 
279-82, 292, 298, 308, 319-20, 322, 
335, 337, 355-56, 361, 391-92 
Murad'ın Türküsü 109 
“Hayallerim, Aşkım ve Ben” 130 

Yılmaz, Cem 355 

Yılmaz, Levend 320 

Yılmaz, Mustafa 186 

Yılmaz, Serra 274 

Yılmaz, Şeref 101 

Yiğit, Tamer 29, 70, 374 

Yolaşan, Mustafa 405 

Yorgancıoğlu, Zuhal 174 

Yönder, Tunca 362 

“Yönetmen Sineması” 135, 204, 210, 317 

Yörükyayla 320 

Yunus Emre 392 

Yurdakul, Reha 37, 228, 370, 379 

Yurdatap, Kadri 51, 64 

Yurttaş, Savaş 330 

Yusuf ile Kenan 258 

Yüce, İhsan 148, 186, 220,232, 379 

Yücel, Uğur 342-45, 364 

Yücesan, Elif 298 

Yüceses, Hamiyet 11 

Yüksel, Levent 341 

Yükselir, Necla 159 


Zaim, Derviş 395 

Zan, Hüseyin 87 
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| 

Sinemanın, oyunculuğun ötesinde de bir konum | 

kazanmıştır Türkan Şoray. Halk özlemiyle oluşmuş 

bir mitostur ve ulaşılmaz bir yalnızlık içindedir. | Cemal Süreya 


Sultan filan değil... 
Türk sinemasının yaşarken efsaneleşen oyuncusu o... 
Burçak Evren 


Geriye dönüp baktığında sinemanın ona ihanet ettiği bir anı bile anımsamıyor. Çünkü o sinemaya hiç ihanet etmedi ki sinema ondan intikam alsın... 

Berat Günçikan 


Çekim öncesinde gördüğüm Türkan Hanım, sanki tecrübe filminin çekimini bekleyen bir amatördü. 
Yeniden hayran olmuştum, profesyonelliğin nasırlaşmış alışkanlığı yoktu onda. 
Doğan Hızlan 


Türkan Şoray “halkın bağrından” doğdu. Mesleği ve mesleği dışında sosyal dayanışmanın hep içinde olmasının; ayrıca insanlarımızın “daha güzel, daha aydın bir Türkiye”adına yaptıkları kavgada, sanatçımızı da yanı başlarında bulmalarının anlattığı bir şey var. 
Server Tanilli 


Film çekimi sırasında yüzünü bir kez olsun görmek, ona kutsal bir şeye dokunur | gibi dokunmak için çırpınan insanları gördüğünüzde Türkan Şoray'ın bir oyuncudan, güzel bir kadından fazla bir şey olduğunu anlıyorsunuz. 
Yıldırım Türker 


Her ülkenin bir yüzü vardır. Fransızlar'ın Marianne'i, İtalyanlar'ın Sofia Loren'i... 
Türkiye'nin yüzünü hiç kimse Türkan Şoray kadar simgeleyemedi. 
Zülfü Livaneli 


1950'lerden itibaren hangi yılda doğmuş olursanız olun, | Türkan Şoray insanın hayatını kaplar... 
Fatih Özgüven | 


Yazmıştım: Sinemamızın Dostoyevski'si Türkân Şoray'dır. | Selim İleri | 


KDV dahil fiyatı | 
2T. | 


